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ÖNSÖZ 


Kıbrıs adasının Doğu Akdeniz'de önemli bir konumu vardır. İngiltere Başbakanı (Yahudi asıllı) Benjamin Disraeli (Lord Beaconsfield) bu adayı “Batı Asya'nın anahtarı” olarak tanımlamıştır.|1) Türk haritacılar (kartograflar) ise Kıbrıs'ı, Anadolu'nun ve Toros Dağlarının uzantısı olarak gösterir.(2) Adanın demografik yapısı, uzun süren çalkantılı geçmişini yansıtır. Tarih boyunca Kıbrıs, Doğu ile Batı arasındaki çatışmaların sahası olmuştur. Alman tarihçi Franz Georg Maier'e göre, ada, coğrafi konumu ve stratejik önemi nedenleriyle çeşitli halkların ve devletlerin (kültür ve dinlerin) ilgisini çekmiş; kimi halk ve devletlerin, özellikle Hititlerin, Mısırlıların, Asurilerin, Finikelilerin, Perslerin, Romalıların, Cenovalıların, Memlüklerin, Luzinyanların, Venediklilerin, Osmanlı ve İngiliz İmparatorluklarının yönetimine geçmişti.(3) Dolayısıyla, Kıbrıs'ın nüfusu arasında bu işgalci ve fatihlerin kimi kalıntılarına rastlanır; ancak, adayı 1571'de fetheden Osmanlıların döneminde Kıbrıs'a birçok Türk yerleşmiş; ayrı bir toplum oluşturmuşlardı. 1963 yılı Aralık ayından beri Kıbrıs'ta sürmekte olan olağanüstü durum nedeniyle adadaki nüfus sayımı ve dağılımı kesin olarak saptanamamıştı. 1974 yılından beri ada, Kuzey'de Türkler ve Güney'de Rumlar olmak üzere, iki sektöre ayrılmıştır. Kuzeydeki Türk nüfus 300.000'i aşkındır; güneydeki Rum nüfus ise 700.000 kadardır. 
Ayrıca, Güney'de bir Ermeni azınlığı ve Kuzey'de Maronitlerle az sayıda Rum yaşamaktadır. 


Kıbrıs, Osmanlı Türkleri tarafından fethedildikten sonra; Osmanlılar, ada Rumlarını Venedikli Katoliklerin baskı ve zulmünden kurtararak onlara yerel özerklik vermişlerdi.(4) Ada, 4 Haziran 1878'de Osmanlı Devleti'yle İngiltere arasında imzalanan Kıbrıs Sözleşmesi'yle (Cyprus Convention) geçici olarak İngiltere'ye devredilmişti.|5) Osmanlı Devleti, 1914'de İngiltere'ye karşı 1. 
Dünya Savaşı'na girince, İngilizler adayı ilhak etmişlerdi. 


XIV ÖNSÖZ 


1878 ile 1960 yılları arasında İngilizlerce şımartılmış olan Rumlar, adanın 
Yunanistan'la birleşmesi (€x0si5)'ni sağlamak için savaşım vermeye başlamış; çeşitli tarihlerde olaylar çıkarmış; 1950'de ПІ. Makarios'un Başpiskopos olması üzerine tedhiş hareketlerine başlamış; Yeoryios Grivas adlı Kıbrıs asıllı Yunan Albayını ve onun kurmuş olduğu “Kıbrıslı Mücahitlerin Helen Örgütü’ (Elliniki Organosis Kyprion Agoniston-EOKA)'yı harekete geçirmiş; sonuçta İngiltere, Zürih'te ve daha sonra, Londra'da. Türkiye, İngiltere ve Yunanistan arasında imzalanan bir antlaşma ile ve bu devletlerin garantisi altında, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasına yardımcı olmuştu. [6] Bu antlaşmadan memnun görünen Rumlar kısa bir süre sonra, Kıbrıs Türklerinin bu antlaşma gereğince sağlamışolduklarıhakları çiğnemeyebaşlamış; 1963 yılı Aralık ayında ve 1967'de Türklere saldırarak kanlı olaylar çıkmasına neden olmuş; bu hareketlerini 
1974 yılı yazına kadar sürdürmüşlerdi. (7) Amaçları, Kıbrıs Türklerine boyun 
eğdirmek veya onları imha ederek en05is'i gerçekleştirmekti. 

Not: Bu yapıtta, özellikle kimi gizli İngiliz belgelerinin ışığı altında ve öteki ilginç kaynaklardan da yararlanılarak 1974-1975 olayları incelenecektir. İngiliz belgeleri, İngiltere'de, Majeste Kraliçe'nin Kırtasiye Dairesi (Her Majesty's Stationery Office) genel yönetmeninin izniyle kullanılmıştır. 


CİLTI 
1974 


BÖLÜM 1 
KIBRIS RUM TOPLUMU ARASINDA BÖLÜNMELER 
Grivas'ın Ölümü 


1955-59 yılları arasında, Kibris adasında, İngiliz sömürge yönetimine karşı, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu 111. Makarios'la suç ortaklığı yaparak çete Savaşı veren ve İngilizleri, Ağustos 1960'ta Kıbrıs'a bağımsızlık vermeye zorlayan Kıbrıs Rum EOKA tedhiş örgütü önderi, Kıbrıs Rum asıllı (Yunan Albayı) Yeoryios Grivas Yunanistan'a dönmüştü. Ancak, Kıbrıs Rum önderlerinin de 1960'da Londra'da imzalamış oldukları Kıbrıs antlaşmalarını uygulamamaları üzerine Kıbrıs Türkleriyle Rumları arasında 1963 yılı Aralık ayı sonlarında başlayan kanlı olaylardan sonra, bir süre önce Generalliğe yükseltilmiş olan Grivas, Yunan askeri yönetimi (cuntası) tarafından gizlice Kıbrıs'a gönderilmiş; adayı dolaşarak, Yunanistan'a bağlı olan Ulusal Muhafız Birliği” (Ethniki Frura)'nin komutanlığını üstlenmişti.(8) Bu sıralarda, iki toplum arasında ortaklık esasına dayanan Kıbrıs yönetimini bir darbeyle ele geçirerek Kıbrıs Türklerini bu yönetime katılmakta engelleyen Makarios ve hempaları, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kendi inhisarları altına alarak bir çeşit diktatörlük kurmuş; adanın dört bir yanındaki Türk yerleşim yerleri, köy ve kentlerini muhasara altına almışlardı. Bu nedenle iki toplum arasında kin ve nefret duyguları zirveye erişmişti. Bundan yararlanan Grivas, bir özür icat ederek, 7 Ağustos 1964'te, Türk koyu Erenköy (Kokkina)ya saldırmış; Türkiye müdahale ederek uçaklarla Rum/Yunan üslerini bombalamış; bundan büyük endişeye kapılmış olan Makarios'un da müdahalesiyle Erenköy saldırısı derhal durdurulmuş; bir süre sonra Grivas adayı terketmek zorunda kalmıştı. 
Ancak, 1971 yılı Eylül ayında Grivas adaya gizlice dönerek, en0sis'i erken vakitte ilân etmeye gönüllü olmayan Makarios'a karşı EOKA B adlı tedhiş şebekesini 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kurarak terör hareketlerine başlamış; sözünü tutmamış olan Başpiskoposu epeyi 
rahatsız etmişti. Bu insan kasabı ve aşırı Türk düşmanının kanlı dönemi, 20 
yıla yaklaşık bir süreden sonra, 1974 yılı Ocak ayında onun Limasol”da kalp sektesinden can vermesiyle sona ermişti. 


Bu arada, Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiseri Sir Stephen Olver, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na 28 Ocak 1974'te gönderdiği gizli 
telgrafta, EOK A B'nin yayımlamış olduğu bir bildiriye dayanarak, Grivas'ın 27 
Ocak'ta Limasol'da kalp sektesinden öldüğünü; onun ölümünün uzun sürede EOKA B çetesinin parçalanarak dağılmasına neden olacağını; ancak bunun bir nüvesinin varlığını ve erosis7en yana savaşımını sürdüreceğini bildirmişti. 
191 Grivas ölmeden bir süre önce hastalanmış; EOKA В örgütünü yönetmesi 
için, halefi olarak, Yunan ordusunun eski subaylarından Albay (Binbaşı ?) 
Yeoryios Karusos'u seçmişti. Ancak Karusos, o sırada Rum toplumu arasında sürmekte olan anlaşmazlık ve bölünmeler sivil bir savaşa dönüşürse Türkiye'nin adaya askeri müdahalede bulunması tehlikesi olduğunu sezmiş ve tedhiş davranışlarının semeresiz olduğunu anlayarak, Makarios yönetimine karşı gerilla savaşının sürmesine 28 Ocak 1974'te karşı çıkmış; ama Atina'daki cuntanın önderi Tuğgeneral Dimitrios İoannidis ve Kıbrıs'taki, ajanları tarafından, adadan ayrılmaya zorlanmıştı.|10J Ayrıca, Karusos'un askeri diktatörlüğe karşıt olduğuna inanılıyordu. Dolayısıyla, Rodos adasına ulaşınca tutuklanarak Atina'ya gönderilmiş ve orada, İoannidis'in kişisel buyruğu altında olan Ulusal Askeri Güvenlik Örgütü (ESA) tarafından hapsedilmişti.(11) Bu olaydan sonra EOKA B'nin önderliğini bizzat İoannidis üstlenmiş; Makarios'a karşı şiddet hareketlerini yoğunlaştırmıştı.|12| 


Grivas'ın ölümü üzerine Makarios, 27 Ocak'ta verdiği bir demeçte, Kıbrıs Rum halkının kurtuluşu için yapmış olduğu savaşımdan ötürü onu methetmiş; bir süre önce tutuklatmış olduğu Grivas yandaşlarından 124 kişiyi iyi niyet göstergesi olarak özgür bırakmıştı. Özgür bırakılanlar arasında, 7 Ekim 1973'te Ayios Serğios adlı Rum köyünde Makarios'a suikast düzenlemekten sanık olanlar da vardı.|13) Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiserliği yetkililerinden D. Beattic, 
4 Şubat'ta, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Güney Avrupa Bölümü yetkililerinden 
Peter Davies'e gönderdiği gizli yazıda şunları anlatıyordu: Grivas'ın ölümüyle ilgilenen (Rumca) Patris gazetesine göre Grivas, Makarios'un, Polis Yedek Gücü'nün davranışları yüzünden, birkaç günden beri Limasol'da rutubetli bir yerde gizleniyordu. Bu yerin nerede olduğu o güne kadar saptanamamıştı. 
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Grivas'ın koruyucuları onun bu durumunu anlayınca, Grivas'ı, Limasol”daki eski dostu Marios Hristodulidis'in evine götürmüşlerdi. EOK A'nın ilk günlerinde de onun evinde kalmıştı. Oraya çağrılan doktorlar, Grivas'ın saat 1.45'te öldüğünü açıklamışlardı. 


27 Ocak'ta, EOKA'nın siyasi kanadı olan ESEA'ya mensup Үеогуіоѕ 
Vasiliadis'in başkanlığı altında bir delegasyon, Lefkoşa'daki Yunan Büyükelçisi Lagakos'u ziyaret ederek, Grivas'ın cesedinin, herhalde Atina'ya gönderilmek üzere, kendilerine emanet edilmesini dilemişlerdi. Büyükelçi bunu kabul ederek, ertesi sabah, bir çelenk koymak ve Grivas'ın cesedi Lefkoşa'da Faneromeni kilisesine oturulurken ona eşlik etmek için Limasol'a gitmişti. Bu sırada, Makarios da, Hristiyanlık duygusu, dini görevi ve belki de siyasi nedenlerden ötürü, Grivas'ın cenaze törenine başkanlık etmek veya hiç olmazsa Grivas'ın cesedini takdis etmek dilediğini belirtmişti. Yunan Büyükelçisi Limasol'a ulaşınca, Grivas akımına mensup 30 kadar kişi tarafından karşılanmıştı. Her kafadan bir ses çıkıyordu; ancak Grivas'cıların amacı cenaze törenini siyasi amaçlar için kullanmaktı; dolayısıyla, Başpiskoposun veya resmi kilisenin temsilcilerinin cenaze törenine katılmalarına karşı çıkmışlardı. Limasol'daki EOKA B şefi yayımladığı bildiride, Makarios'un, General Grivas'ın cesedine yaklaşmamasını ve cenaze törenine öncülük etmemesini istemiş olduğunu açıklamıştı. Grivas yanlısı Pan-Kıbrıs Yedek Subaylar Federasyonu, Makarios'a gönderdiği telgrafta, Grivas'ın cesedi halkın ziyaretine açıldığı sırada Lefkoşa'daki Faneromeni kilisesine gitmemesi; aksi durumda halkın duygularının galeyana geleceği ve önceden tahmin edilemeyecek olaylar çıkması olasılığı olduğuna dair onu uyarmıştı. 


Üç-dörtsaatsüren tartışmadan sonra, Büyükelçi Lagakos, Lefkoşa'yadönmek zorunda kalmış ve durumu Başpiskoposa anlatmıştı. Yunan Büyükelçiliğinin Patrik’ gazetesine bildirdiğine göre, Başpiskopos anlayış göstermiş ve yönetim, Grivas'ın cenaze töreni konusunda taktikle davranmıştı. Bu münasebetle okullar üç gün kapatılmış; cenaze günü, Grivas'ın cesedinin bulunduğu evin sokağında 
hiçbir polis görülmemişti. Öte yandan, Kıbrıs Rum Temsilciler Meclisi, 31 
Ocak'ta aldığı bir kararla, Grivas’, “Kıbrıs'ın değerli oğlu ilân etmişti. Bu kararla ilgili oylamada komünistler çekimser kalmışlardı. Grivas'ın adamları, onu, Hristodulidis'in evindeki eski gizlenme yerine gömmeye karar vermişlerdi. 
Sonuçta, onu evin bahçesine gömmüşlerdi. Bu münasebetle yapılan töreni eski Piskoposlardan (Makarios aleyhtarı) Kiprianos'la Yennadios yönetmişti. 
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Tören sırasında “kahrolsun Muskos (Makarios) yaftaları görülmüş; (EOKA'nın katillerinden) Nikos Sampson da, ‘Mahi’ adlı gazetesini Grivas'ın başı üzerinde tutarak çirkince reklam yapmıştı”114) 


Grivas'ın ölümü ABD'nin Kıbrıs siyasasına bir darbe indirmişti, çünkü adada bir güç boşluğu” bırakmıştı. Yunan cuntası da, Amerikalılar gibi, Grivas", Makariosun Kıbrıs üzerindeki kıskacını kırarak sonuçta bir çeşit ex0sis sağlamada yararlı bir alet olarak görüyorlardı. 1974 yılı başlarında Kıbrıslı Rumlar, Amerikalılara, Makarios'a karşı bir darbe yapılacağına dair kendi istihbarat kaynaklarından bilgi sağlamışlardı, ama Amerikalı diplomatlar bu kaygıları yatıştırmışlardı. İngiliz diplomatları da bu denli bir plan olduğunu işitmiş, ama buna pek önem vermemişlerdi. Makarios'un özel doktoru, solcu Vasos Lissaridis, EOKA B tedhiş örgütüne, silah satın alarak adada harekete geçebilmesi için ABD casus örgütü CIA tarafından para aktarıldığını öğrenmiş olduğunu iddia etmişti. (15) Ayrıca, Ocak ayında, Kıbrıs Rum Temsilciler Meclisi başkanı Glafkos Kliridis'e atfen, EOKA'cı Nikos Sampson'un, son günlerde Atina'ya giderek orada CIA'nın eski başkanlarından birisiyle görüşmelerde bulunduğu iddia edilmişti.(16| 


Toplumlararası Görüşmeler 


Öte yandan, bir süreden beri Kıbrıs Türk ve Rum temsilcileri arasında yapılmakta olan toplumlararası görüşmeler iyi gitmiyordu. Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiseri Sir Stephen Olver, İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Alan Goodison'a 4 Şubat'ta gönderdiği gizli yazıda şöyle diyordu: 


“18 Ocak'ta görüşmüş olduğum Makarios, toplumlararası görüşmeler konusunda pek iyimser değildir. (Kıbrıs Türk önderi) Denktaş'ın uygulamakta olduğu aşırı tutumun kabul edilemeyeceğini söyledi. Denktaş'ın bu sırada sunmuş olduğu belgenin yerel özerkliğe dayandığını; Ecevit'in (17) (Ocak ayında kurulmuş olan) yeni koalisyon yönetiminin Denktaş'a müdahalede bulunmasının olanaklı olduğunu, ama Makarios'un bu konuda ümitli olmadığını; toplumlararası görüşmelerin bir çıkmaza gireceğini; Türklerin daha ılımlı olmaları gerektiğini; adanın bölünmüş olmasının her iki yana zarar getirdiğini, ama Türklere daha çok zarar getirdiğini söyledi. Makarios'un kaygısı şudur: 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“Çıkmaz çok sürerse, zamanla ada pratik açıdan bölünmüş olacak ve dahası, Türkler ayrı bir Türk devleti kurmaya yeltencceklerdir”. 
Başpiskopos, Kıbrıs Türk yönetimini bir yana bırakarak doğrudan doğruya Kıbrıs Türklerine hitap etmeyi düşünüyor. Türk yönetiminin popüler olmadığını söylüyor. Türklere yönetimde yüzde 18, 20 oranında görev vermeyi, hatta bir veya iki Türk'ün Bakan olmasını düşündüğünü söyledi. Ona, Türk toplumunun bu biçimde bölünmesinin olanaklı olup olmadığını sordum; bana, 


bunda kuşkusu olduğu yanıtını verdi. 


Olver raporunu şöyle sürdürüyordu: 


“Son günlerde Denktaş, Makarios'un kuşkularını daha da kamçılamıştır. Yeni kurulmuş olan Kıbrıs Türk Haber Ajansı'na 
21 Ocak 1974'te verdiği demeçte, Kıbrıs Rumlarının, 1963'ten 
beri ortak devletin hazinesini ve limanlarını ele geçirdiklerini; bunun askeri bakımdan gasp etme olduğunu ve toplumlararası görüşmelere anlaşma olmazsa, sonuçta, bunun adada iki ayrı devlet kurulmasına yol açacağını söylemiştir. Denktaş'ın bu demeci Rum basınında eleştirilere yol açmıştır. Son günlerde, Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi ile Milli Refah Partisi arasında imzalanmış olan ve Kıbrısta federal bir sistem kurulmasını öngören protokol da Kıbrıs” Rumlarını çileden çıkarmıştır. Burada temas kurduğum Türklere, bizim (İngiltere'nin), üniter bir devleti desteklediğimizi; iki devletten söz etmenin zarar getirici olduğunu ve pratik olmadığını söyleyeceğim... İçtenlikle diyebilirim ki bu durumdan hoşlanmıyorum. Yanlar arasında geriye kalan sorunları çözümlemek için bu son fırsattır. Bunu yapacaklarına, Başpiskopos kısmen taktik açısından - Denktaş'ın durumunun sağlam olmadığı yolunda hatalı iyimserliği ve kısmen de Türk inadı yüzünden, doğrudan doğruya yerel Türk halkına başvurmaya hazırlanıyor. 
Potansiyel açıdan bunu tehlikeli görüyorum ve bizim bu konuda geleneksel rolümüzden daha aktif bir rol oynamamız gerektiğine 


inanıyorum'.(18| 
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Öte yandan, Ankara'daki İngiliz Büyükelçisi Sir Horace Phillips, İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Alan C. Goodison'a 5 Şubat'ta şu gizli yazıyı göndermişti: 


“Türkiye'deki yeni yönetimin yayımlamış olduğu programda Kıbrıs'a şöyle değinilmektedir: “İki toplumdan oluşan Kıbrıs'ın sorununa en uygun çözümü, Türk toplumunun eşit egemenlik statüsünü sürdürebilmesine ve devlet yönetiminde iki yan arasında her tür barışçı işbirliğini sağlayabilecek federal bir sisteme dayanır”. 
Burada (Ankara'da) yayımlanan bir başın haberine göre, Makarios, 


Kıbrıs'a yeni atanmış olan Belçika Büyükelçisine, bu federal siyasanın (ki Türk toprak planlarını daha da ileri götürdüğü için Kıbrıs yönetimi tarafından asla kabul edilmeyecektir) toplumlararası görüşmeleri sekteye uğratabileceğini söylemişti... Türkiye Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü İsmail Soysal, programın bu Bölümünün çok ileri gittiğini ima etmiştir; ama Dışişleri Bakanı atanmış olan Turan Güneş gibi kişiler, yeni yönetimin içtenlikle davranarak, hükümetin uzun sürede bu programda belirtilmiş olan amaçlar için destek sağlaması gerektiğini söylemiştir. 
Soysal'ın sözlerinden, buradaki ve Kıbrıs'taki Türk şovenizminin tatmin edilmek istendiği anlaşılmaktadır. Soysal, gerçekte, federal bir sistemin başarılması ümidi olmadığını söylemiş; ancak, Türkiye sahilinden 100 kilometre kadar uzaklıkta bulunan Kıbrıs'ın sorununun, Türkiye'nin ulusal sistemine bağlı olduğunu; Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı kötü niyeti olmayabileceğini; ancak Kıbrıs'ın, Türkiye'ye düşman olan bir devletin egemenliği altına 
girmeyeceğine dair garanti (teminat) olmadığını vurgulamıştır 1191 


Busırada, toplumlararası görüşmelere gerçekten birilerleme kaydedilmemişti. 
Kıbrıslı Rum öğelerden, yıllarca Makarios'u kişisel mektuplarıyla rahatsız eden ekonomist Hristofı İkonomidis, 1993'te Lefkoşa'da yayımlanan Rumca anılarında şöyle der: 


‘Makarios, Kıbrıs Türklerinin koşulsuz olarak boyun 
eğeceklerine (o inanıyordu. Toplumlararası Görüşmeler 1974 
başlarına kadar sürmüştü. Bu yıllar zarfında Kıbrıs Türkleri yerel 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özerklik üzerinde direnmiş; Makarios ise, yerel yönetimin Bakanlar Kurulu'na ait olması üzerinde durmuştu. Yunan anayasa uzmanı Mihail Dekleris'in de kitabında belirtmiş olduğu gibi, 1974 yılı Ocak başlarında kendisi ve Türk anayasa uzmanı Orhan Aldıkaçtı, yerel örgütler arasında koordinasyon sorununu çözen bir formül üzerinde anlaşmaya varmışlardı.120) Bir süre önce Başbakan olan Ecevit, Kıbrıs sorununun federal bir sistemle çözümlenebileceğini beyan etmişti. Makarios, Ecevit'in bu demecini kışkırtma olarak tanımlamış ve Türk yanının bunu geri çekmesini istemişti. 
Denktaş'ın vermiş olduğu izahattan memnun kalmayan 
Makarios, Türklerden, federalizm peşinde koşmadıklarına dair güvence istemişti. Bu olmayınca görüşmeler kesilmişti. Ancak şu soru ortaya çıkar: Makarios daha önce Kıbrıs sorununu niçin sonuçlandırmamıştı? Kendi görüşümce bunun nedeni, Türklerin federal sistem istemelerine dayanmıyordu.(21) 


Öte yandan, Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Olver, 27 
Şubat'ta Alan Goodison'a gönderdiği gizli yazıda şunları belirtiyordu: 


“RumveTürkyanları, toplumlararası görüşmelere olan ilgilerini yitirmişlerdir. Her iki taraf, bu görüşmelerin Kıbrıs sorununa gerçek bir çözüm sağlayacağına artık inanmamaya başlamıştır... 
18 Ocak'ta kendisiyle görüştüğüm Başpiskopos, Türklerin inadı 
yüzünden, görüşmeler yoluyla herhangi bir anlaşmaya varılacağı inancını yitirmiş olduğunu ve Denktaş'la Kıbrıs Türk yönetimini bir yana bırakarak doğrudan doğruya Kıbrıs Türk toplumuna yaklaşmayı düşündüğünü söylemişti. O tarihten sonra federalizm konusunda çıkan çatışma yüzünden Rum yanının tutumunda bir sertleşme kaydedilmiştir. Makarios da 20 Şubat'ta Belçikalı bir gazeteciye verdiği demeçte, “Türk talepleri, son aşamada siyasi ve coğrafi taksime yol açacaktır” demişti. Makarios'un görüşmelerle ilgili hayal kırıklığını, Türkiye Maslahatgüzarı İnhan “komedi” olarak tanımlamıştır. Ancak, zamanın Kıbrıs Türkleri aleyhinde olduğuna inanılmaktadır. 


Denktaş'ın karşılaşmakta olduğu güçlükler gelecek yılda herhalde artacaktır. Ona karşıt olan siyasi muhalefetin Ecevit 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rejimi altında artması olası özgürlük nedeniyle daha da güçlenmesi beklenmektedir. Denktaş, Ankara'nın sağlamakta olduğu mali yardımda yapılacak % 2 oranında artışın şimdiki enflasyonu bile karşılamayacağını ve Kıbrıs Türklerinin emtia azlığı, yükselen fiyatlar, işçi sorunları ve Kıbrıs'ı gelecek yıl etkileyecek olan enflasyonun öteki kötü etkilerinden Rumlardan daha çok zarar göreceğini söylemiştir. Denktaş, Kıbrıs Türk toplumunun diktatörü olarak kalmayı sürdürebilmek için, Kıbrıs Türklerini Rumların entrikalarına karşı korumada sertçe davranmasını özür olarak gösterecektir... 


Tüm bu soranların yakında bir bunalım yaratacağını görmüyorum. Görüşmeler daha bir süre topallayarak sürecektir... 
Türkler, yakında muhtar seçimleri yapacaklardır ama bu muhtarlar Kıbrıs Rum yönetimi tarafından tanınmayacaktır. Şu anda Türkler adada özgürce dolaşıyorlar, ama Rumlara Türk bölgesine girmeye izni verilmiyor. Her şeyin üstünde, Türkiye'nin adaya müdahale etmesi tehlikesi vardır. Bu durumda bizim (İngiltere'nin) Atina ve Ankara'ya ılımlılık göstermelerini önermekten ve görüşmeleri desteklemekten başka yapabileceğimiz bir şey olduğunu göremiyorum../22) 


Bu sıralarda, (Şubat ayında) Baf'ta ve Nisan ayında Yeroskipu daki (Rum) Ulusal Muhafız Birliği (Ethniki Frura) depolarından silahlar çalınmıştı. Bu silahlan EOKA B mensuplarıyla Yunan subaylarının birlikte çalmış olduklarına kuşku yoktu. [23] 


Makarios'un Durumu 


Bu gelişmeler kaydedilirken Makarios şu sonuca varmıştı: Kıbrıs Türk bölgelerini ekonomik açıdan boğarsa, Türklerin, kaba güç kullanarak temin edebilecekleri şeyi (yani onların toplu olarak adadan göç etmelerini) sağlayabilecekti. O sıralarda onun bu siyasası bir dereceye kadar başarılı olmuştu. 
Kıbrıs Türk göçmenleri büyük mutsuzluk ve yoksulluk içinde yaşıyordu. Bunun sonucu olarak Kıbrıslı birçok Türkler Türkiye ve İngiltere'ye göç etmeye başlamışlardı. Ancak 1973'te, Yunanistan'da, Kıbrıs'ta yıkıcı yanlardan biri olacak ve Makarios'un adayı Helenleştirme amaçlarını büsbütün altüst edecek 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siyasi gelişmeler kaydedilmişti. Tuğgeneral Dimitrios İoannidis, Atina'da erki ele geçirmiş; Yunan cuntasına karşı gittikçe artmakta olan hoşnutsuzluğu ortadan kaldıracak ivedi bir utkuya gereksinim duyarak, Başpiskopos yönetiminin korkaklığını kınamış ve onu erkten düşürerek ivedilikle enosis'i ilân etmeye karar vermişti. [24] 


Bu arada Grivas'ın ölümü, Makarios'u, Kıbrıs Rum toplumu üzerinde daha etkili bir duruma getirmişti. Dolayısıyla kimi çevreler, Kıbrıs Rumlarının, toplumlararası görüşmelere daha çok esneklik göstermelerini ve Kıbrıs Türklerine kimi ödünler vermelerini ümit ediyorlardı. Ancak, Grivas sahneden çekilir çekilmez, onu dizginleyici güç de ortadan kalkmış ve bu da, Rum toplumu arasında şiddet hareketlerinin artmasına neden olmuştu. Buna ek olarak, ЕОКА В tedhiş örgütü, cuntanın önderi İoannidis'le Atina'daki kati yandaşlarının büsbütün etkisi altına girmişti. Grek yazarlardan Polivios Poliviyu'ya göre, Makarios'la yönetimi, Kıbrıs Türkleriyle, anayasa açısından, ivedilikle bir uzlaşmaya varmak gereğini hissetmeye başlamıştı, çünkü Kıbrıs Türkleri, ada Rumları arasındaki ayrılıklar arttıkça yerel ve toplumsal düzeyde daha çok haklar koparmaya çalışacak; Türkiye ise, askeri müdahalede bulunarak 'taksimi gerçekleştirecekti. Ancak, Türkler, Rumlarla bir anlaşmaya varabilmek için enosis'in yadsınmasını istiyorlardı ve bu da Rum önderleri için tehlikeli olacaktı; çünkü Türklerin dilediği olursa, Makarios, bizzat kendi toplumunun bir bölüme ve Yunanistan'daki cunta tarafından “hain” ilân edilecek; cunta onu erkten düşürmeye çalışacak ve bu da, Türkiye'ye, adaya askeri müdahalede bulunmak fırsatını verecekti. Makarios, 1973'te, Kıbrıs Rum Temsilciler Meclisi başkanı Glafkos Kliridis'e şunları söylemişti: 


“Glafkos, bu ellerimi görüyorsun; bunları kesseler dahi enosis'i dışlayan herhangi bir anayasayı (anlaşmayı) bir kez daha imzalamayacağım. Ancak Yunanistan'la Türkiye bir protokol imzalar ve enosis'le taksimi karşılıklı olarak yadsılarlarsa (inkâr ederlerse) o zaman durum değişebilir.125) 


Bilindiği gibi, Makarios, enosis akımını başlatırken, 28 Ağustos 1954'te, Lefkoşa'da, Faneromeni kilisesinde şu andı içmişti: “Bu kutsal emanetler önünde kutsal andımız şudur: ölünceye kadar kutsal amacımıza (enosis'e) sadık 


kalacağımıza dair ant içeriz’.[26] 
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Makarios, o sırada en iyi yolun vakit kazanmak, Kıbrıs Türklerine yerel özerklik konusunda pek çok ödün vermemek veya Türkiye ile resmi bir anlaşma yapmak olduğuna inanıyordu; ama bu da onun erkten düşürülmesine ve Türkiye'nin Müdahalesine yol açabilecekti. Başpapaz, ayrıca, cuntanın erkten düşmesini; ABD'nin toplumlararası görüşmeleri daha aktif biçimde desteklemesini veya adadaki terörizmin elimine edilebileceğini ümit ediyordu; 
(27) amabütünbunlaruzak ihtimallerdi ve Makarios'un Kıbrıs Türklerine yıllarca yapmış olduğu kötülüklerinin kefaretini ödeyeceği zaman yaklaşıyordu. 1974 yılı girerken Kıbrıs'ın her yanında huzursuzluk vardı ve Makarios yönetimi, Rumlar arasında gittikçe artmakta olan şiddet davranışlarını durduramıyordu. Kıbrıslı Rum politikacılar, aralarında akraba ve dostları da bulunan tedhiş örgütlerinden korkuyorlardı. Nisan ayında Makarios, Kıbrıs'ta yeniden şiddet hareketlerinin başlaması üzerine Yunan yönetimini suçlamış; Grivas yandaşlarıyla ilgili affı geri çekmiş ve EOKA B mensuplarını yeniden tutuklatmaya başlamıştı. 


Denktaş'ın Durumu 


İngiliz Yüksek Komiseri Olver, 28 Martta Goodison'a gönderdiği gizli yazıda şöyle diyordu: 


(Rauf) Denktaş'la Türk toplumu arasındaki siyasi ve iktisadi gerginlik gittikçe artıyor. Türkiye'nin yerel temsilcileri, özellikle Türkiye Maslahatgüzarı İnhan'la (Türk gizli örgütü başkanı) Bozkurt'un küstahlığı durumu daha da etkilemektedir. Son günlerde İnhan'a suikast tehdidi yapılmış ve pek ciddiye alınmıştı. 
Kıbrıs Türklerinin ekonomik geleceği ümitsizdir. Türk semtinde yatırım fırsatı ve endüstri kurma olanağı yoktur. Kıbrıs Türkleri, Ankara'nın yapmakta olduğu mali yardımla geçindiriliyor. Rum ve Türk semtleri arasındaki ayrılık gittikçe artıyor. Bu yıl Kıbrıs'ta kaydedilmesi beklenen enflasyonun daha da yükselmesi, Rum toplumundan çok Türk toplumunu etkileyecektir. Toplumlararası görüşmelerin iyi gitmemesi, Denktaş'tan aşağı kademeye kadar önderler arasında depresyon ve huzursuzluk yaratmaktadır. Bunun sonucu olarak Türkler arasında “muhasara edilmiş kale” zihniyeti, 


depresyon ve göç sürüyor. 
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Denktaş, bir zamanlar bana, bizzat kendi oğluna Kıbrıs'ta bir meslek kurmaya çalışmaması öğüründe bulunduğunu söylemişti. 
Genellikle durum sağlıksız ve gayri sabittir; gelecek için ümit yoktur. Kıbrıs Türk toplumu arasındaki huzursuzluk ve dış ülkelere göç gittikçe artacaktır. Bu durum, Türk toplumunu, Rumların doğrudan doğruya Türklere yapmakta oldukları çekici kur'un etkisine teslim edebilir. Başpiskopos da bana bu etkeni düşündüğünü söylemiştir. Rum yani, Kıbrıs Türk toplumunu Rumlara çekmek amacıyla davranışa geçer ve uygun taktikler kullanırsa, Türkler buna karşılık verecek ve Denktaş oldukça güç bir duruma düşecektir. Vakit, Türk toplumunun ve Türkiye 


yönetiminin aleyhinde çalışıyor 
Olver bu yazıya şu andacı iliştirmişti: 


“Kıbrıs Türk toplumu: 1973 yılı Şubat ayında yapılan Cumhurbaşkanı yardımcısı seçim kampanyası sırasında Denktaş, dinamik bir yönetim, toplumun daha yoksul üyelerine, öğretmen ve memurlara daha iyi koşullar sağlamaya söz vermiş; ama sözünü yerine getirememiştir. Bunun sonucu olarak, Denktaş, kişisel olarak ve uygulamakta olduğu siyasa nedeniyle sert eleştirilere uğramıştır. Doktor Küçük'ün, “Halkın Sesi” gazetesinde sık sık yayınlanan kaba ve bayağı saldırılar Denktaş'ı harekete geçirir ve Küçük'e küfür savurma alışverişinde bulunur. Küçük'le Denktaş, aralarındaki anlaşmazlığı yıllardan beri sürdürüyorlar... Denktaş, Türk toplumunun Meclisinde bazen eleştirilere hedef oluşturuyor; ancak, bu gibi durumlarda buradaki Türkiye Büyükelçiliği ve bu konularda daha güçlü olan Bozkurt da işe karışıyor. Son aylar zarfında Denktaş ve Türk Cemaat Meclisi hemen her gün eleştirilere tabi tutulmaktadır. Cumhurbaşkanı yardımcısı olalı beri Denktaş, popülerliğinin çoğunu yitirmiştir. Bunun nedeni de, seçim kampanyası sırasında aceleyle vermiş olduğu sözleri şimdi yerine getirememesi ve çevresini saran sevimsiz kişilerdir. 
Bozkurt'un davranışlarıyla ilgili yakınma ve suçlamalar çoğu kez 


Denktaş'ın kapısına dayanır. 
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Sonuç: Zaman, Türk toplumu için yavaşça sona eriyor ve belki kendileri de bunu anlamaya başlamışlardır. Tüm durumdan görünürde hayal kırıklığına ve ümitsizliğe kapılmışlardır. 
Olayların başlamış olduğu on yıldan bu yana, Kıbrıs Türkleri bir şok geçirmiştir. On yıl az bir maaşla, terfi hakları olmayan bir süreden sonra da şimdi yeni ve daha ciddi ekonomik sorunlarla karşılaşıyorlar, dolayısıyla siyasi çözümden çok ekonomik çözümle ilgileniyorlar. Ancak, onların hayal kırıklığı, Makarios ile Rum toplumuna karşı olan güvenlerini artırmamıştır” 128) 


Toplumlararası Görüşmeler Kesiliyor 


1974 yılı Mart ayında İngiltere'de yapılan genel seçimleri İşçi Partisi 
kazanmış ve Harold Wilson Başbakan olmuştu. Dışişleri Bakanlığı'na getirilmiş olan ve Yunan cuntasından pek hoşlanmayan James Callaghan, İngiliz donanmasının Yunanistan'ı resmen ziyaretine engel olmuş; daha sonra Konstantinos Karamanlis kabinesinde Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı olacak olan Yeoryios Mavros, Callaghan'ın bu kararını desteklemiş; cunta tarafından derhal tutuklanarak Giura adasında iki ay hapsedilmişti.1291 Bu sıralarda, Ecevit'in, Türkiye yönetiminin amacının Kıbrıs sorununa bağımsız ve federal 
bir devlet sistemi içinde barışçı ve kalıcı bir çözüm bulmak olduğuna dair 27 
Mart'ta vermiş olduğu demece Başpiskopos Makarios 28 Mart'ta şu karşılığı 


vermişti: 


“Türkiye Başbakanı Sayın Ecevit'in, Türkiye'nin amacının Kıbrıs sorununa federal bir çözüm bulunmasına dair dün vermiş olduğu demeç, yapılmakta olan toplumlararası görüşmeleri sarsar. Bu demeç doğru rapor edilmişse, görüşmelerin sürüp sürmemesi sorununu ortaya koymaktadır, çünkü bu Türk tutumu, 


görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olacaktır”. 


Kliridis de Makariosun bu demecini desteklemişti.İ501 Gerçekte, Kliridis, Ecevit'in demecine tepki göstermek amacıyla 2 Nisan'da toplumlararası görüşmelerden çekilmişti. Bu görüşmelere ancak 11 Haziran” da yeniden başlanacaktı. 
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Öte yandan, İngiltere Dışişleri Bakanı James Callaghan da, görüşmelerin kesilmesi üzerine 8 Nisan'da çeşitli başkentlerdeki İngiliz Büyükelçiliklerine ve NATO'ya gönderdiği ivedi ve gizli telgraflarda şöyle diyordu: 


“Görüşmelerin sürmesi, başarı sağlamaktan daha önemlidir. 
Türk-Yunan ilişkilerini ve Türkiye'nin görüşmelerle ilgili tutumunu (BM yetkililerinden) Guyer'le tartıştık ve görüşmelerin kesilmesinden büyük ölçüde Türkiye'nin sorumlu olduğu görüşünde anlaştık. Guyer'in görüşünce Denktaş Türkiye hükümetine baskı yapmıyor; Türkiye yönetimi Denktaş'a baskı yapıyor”131) 


Ancak, Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Olver bu görüşe katılmamıştı. Aynı gün (8 Nisan) Goodison'a gönderdiği gizli yazıda şöyle diyordu: 


(Toplumlararası) görüşmelerin askıya alınmasına kesinlikle 
Rum yanı neden olmuştur. Buna karşın, bu görüşmelerin sona erdirilmesi için Makarios'un bir komplo kurmuş olduğu görüşünü ihtimal dışı sayarım. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs'taki özel temsilcisi B.F. Osorio Tafall da bu konuda benimle aynı görüştedir. Türklerin federalizmle ilgili demeçleri, Kıbrıs Türklerinin son ay zarfında gittikçe artan ayrılıkçı ve saldırgan davranışları, Kıbrıs yönetimini ve Başpiskoposu gerçekten kaygılandırmış; onlara, görüşmeleri durdurmak için en iyi özrü [Ьаһапеуі] ve durumu eski noktasına getirmek için Birleşmiş Milletleri harekete geçirme fırsatını vermiştir. 


Guyer'in ivedilikle ve hava yoluyla Kıbrıs'a gelişi ve dönüşü Makarios için kısmen bir başarıdır. Bu, ciddi bir durum değildir, ama var olan huzursuzluğun derin olduğu teşhisini ortaya çıkarmıştır. Türkler, görüşmelerin durdurulmasını ve suçu Rumlara yüklemeyi istemiyorlarsa, bunların yeniden başlaması için bir formül bulunacaktır. Başpiskopos, kendisinin vakit vakit enosis emelini belirttiği gibi, Türklerin de federalizmi bir emel olarak belirtmelerini kabulleneceğini bana söylemiştir. Ancak, Makarios, Ecevit'in son günlerde vermiş olduğu demeçleri hazmedemez. 
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Görüşmelerin durdurulmasının gerçek nedenleri: Çeşitli nedenlerden ötürü, her iki yan da görüşmelerden ve kabul edilebilecek bir çözüm bulunamamasından hayal kırıklığına uğramış: bu denli bir çözümün bulunamayacağını anlamıştır ve arka sahnede, uzun bir çekişmeye ve statükoyu kendinden yana çekmeye hazırlanıyor. Rumların Planı, vaktin kendilerinden yana çalışmasını beklemek: Türk toplumunun ayrılıkçı davranışlarını dikkatle izlemek ve gerekirse, diskriminasyon (ayrımcılık) vidasını biraz daha bükmek (ambargo koymak), dolaşımı kısıtlamak ve Türk toplumu arasındaki anlaşmazlıklar çoğalırsa, Türk önderlerini bir yana bırakarak, gerekirse, doğrudan doğruya Türk toplumuna başvurmaktır. 


Türk tarafında ise, Kıbrıs Türk yönetimini etkin ve ayrı bir devlet biçimine getirme davranışları yer alıyor... Coğrafi açıdan Türk toplumu daima Rumların insafında olacaktır, çünkü köyleri dağınıktır; kara ve denizi yoktur; su, elektrik ve öteki gerekli servisler Rumlarınelindedir, v.s. Kıbrıs Türkleri daima Türkiye'nin kalkanına gereksineceklerdir. Makarios'un bana Cuma günü söylemiş olduğuna göre, hiçbir yan şiddet kullanmayı istemediğine, göre, görüşmelerde uzun süreli bir çıkmaz meydana gelirse, statüko uzun süre devam edebilir. Bu görüşü hiç desteklemedim. Birleşmiş Milletler askerlerini sonsuzluğa kadar adada tutmanın yaratacağı komplikasyonlar dışında, toplumlar arasındaki huzur ve sükunun kolayca bozulabileceğine; Türklerin sabırsızlıklarının istemeden ciddi olaylar çıkmasına neden olabileceğine inanıyorum; ama Rumlar buna inanmıyor. Gerekli olan, yanlar arasındaki açığı kapatmak için yeni bir atılım ve iyi niyettir; ancak, Ankara ile Atina'nın arasındaki bozuk ilişkilerin gölgesi altında bu girişimin nereden geleceğini рӧгетіуогит’.[32] 


Ankara'daki İngiliz Büyükelçisi Sir Horace Phillips de 9 Nisan'da Goodison'a gönderdiği gizli yazıda şöyle diyordu: 


“Görüşmeleri sona erdiren Denktaş değil, Kliridis'tir. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterinin bana bugün yemekte bildirdiğine göre, Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiserinin, 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görüşmelerin kesilmesinden Denktaşı suçlamış olduğuna dair almış olduğu bir rapordan dolayı şaşkınlık ve üzüntüsünü beyan etmiştir 133) 


Bunun üzerine, Goodison, Phillipse 18 Nisan'daşu gizli yazıyı göndermişti: 


“Bize ve Guyere, görüşmelerin kesilmesinden daha çok 
Türklerin suçlu olduğu görünmüştü; çünkü, kışkırtıcı olduğunu bildikleri “federalizmi” yinelemeyi sürdürüyorlar. O günden sonra, bize göndermiş olduğunuz 377 sayılı telgrafı takiben meydana gelmiş olan çıkmazdan daha çok Makarios'un suçlu olduğunu anlamış bulunuyoruz. Kesintiden Türklerin sorumlu olduğunu öne sürmekle belki çok ileri gitmiş olduğumuzu kabullenirim. 
Açıkça, her iki yan da akıllıca davranmamış ve pek az iyi niyet göstermiştir; dolayısıyla her iki yan da sorumlu sayılmalıdır”134) 


Görüldüğü gibi, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın en üst düzeyinde bulunan Alan Goodison, pot kırmış olduğunu anlamış; bunu düzeltmeye çalışırken ikinci bir pot kırmıştı. 

Buna karşın, Türk yanının gayretleri ve BM Genel Sekreterinin uğraşıları sonucunda görüşmeler 11 Haziran'da yine başlamış ve yanlar, yapılacak olan yeni düzenlemede 1960 Anayasasının nasıl uygulanabileceği konusunda belge alışverişinde bulunmuştu. Ancak aralarında şu fark vardı: Rum yanı, “Uniredbirleşik” bir devlet kurulmasından yanaydı ve bunu, enosis'i gerçekleştirmede kullanmayı amaçlıyordu. Türkler ise, enosise karşı garantilenmiş bir Kıbrıs'ta ‘bölgesel özerklik’ üzerinde duruyorlardı. Son görüşmeler 9 Temmuz'da yapılmış, ama bir sonuç alınamamıştı; oysaki birçok konuda, örneğin yaşama konusunda epeyi ilerleme kaydedilmişti ve Kliridis de 1976 yılı Ağustos ayında bunu doğrulamıştı.(35) Gerçekte, Yunanlılarla Rumlar arasındaki ayrılıklar toplumlararası görüşmeleri kötü biçimde etkiliyordu. Cunta enosis'i desteklediği için Makarios, enosis'i olağan dışı sayamazdı. 136) Makarios daha önce de Kıbrıs Türkleriyle anlaşma fırsatını kaçırmıştı, çünkü onun azameti ve Türk olan herşeye karşı nefreti buna engel olmuştu.(37) Gerçekte, Başpapaz, enosis sözcüğünü her fırsatta ağzında geveliyordu. Onun, “Frankfurter Rundshau” gazetesine vermiş olduğu ve “Cyprus Mail” gazetesinin 16 Mayıs 1974 günlü 


sayısında yayımlanan şu demeci bunu kanıtlamaktadır: 
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“Enosis, Kıbrıs Rumları için daima derin kökleri olan ulusal bir dilektir. 
Bence bağımsızlık bir tavizdir. (compromise) Başka bir deyimle, enosis'le bağımsızlık arasında özgürce tercih fırsatı olursa, enosis'i destekleyeceğim”. 


Türkiye - Yunanistan Anlaşmazlığı 

Bu arada Yunanlılar Ege Denizi'nde geniş petrol kaynaklan bulduklarını iddia etmeye başlamış; Yunan karasularındaki tüm maden v.s. kaynaklar üzerinde hak iddiasında bulunmuşlardı. 1974 yılı Mart ayı sonunda bu karasuları konusunda Türkiye ile Yunanistan arasında gerginlik artmaya başlamıştı. Türkiye Dışişleri Bakanı Turan Güneş, Türkiye'nin, Ege Denizi'nin bir Yunan golü biçimine gelmesine asla izin vermeyeceğini açıklamıştı. Bu Türk-Yunan bunalımı sırasında her iki yan askeri güçlerini hazır duruma getirmiş; donanmaları kışkırtıcı manevralarda bulunmaya başlamıştı. Yunan cuntası önderi İoannidis'in daha sonra bildirdiğine göre, bunalım, 1974 yılı Haziran ayında Brüksel'de yapılan NATO konferansında en tehlikeli bir evreye erişmişti. 
Türkiye; Trakya, Ege ve Kıbrıs sorunlarına çözüm bulunmazsa tek başına ve bağımsız olarak müdahalede bulunmak tehdidini savurmuştu. 


Washington'un görüşünce, İoannidis aşırı bir Türk düşmanı idi ve Türkiye ile savaşa girmeye can atıyordu. Atina'daki ABD Büyükelçisi Henry Tasca şöyle demişti: “İoannidis'in, Türklerin 400 yıl süren yönetimlerine karşı bir kompleksi vardı ve “bize yapmış olduklarını bir gün biz de onlara yapacağız” demişti. Bu Yunan diktatörü, kendi selefi Papadopulos'a oranla oldukça tehlikeli 
biçimde görüş değiştiren ve ne yapacağı pek kestirilemeyen bir kişiydi. 1974 
yılı Mayıs ve Haziran aylarında onun akılsızca davranışları Türkiye ile savaşa tutuşma olanağını epeyi artırmıştı. Amerikalılar, onun, felâketle sonuçlanacak bir çatışma başlatmasını önlemek için bir çözüm aramak zorunda kalmışlardı. 
Brandon O'Malley ve lan Craig adlı yazarlara göre bu denli bir çözüm fırsatı Kıbrıs'ta belirmişti. 


Kendi askeri güçlerinin Trakya ve Ege'de Türklere karşı başa çıkacak kadar güçlü olmadığını anlamış olan İoannidis, Kıbrıs'ta Makarios'un etkisini kırpma kampanyasına girişmek kararını almış; Türklerin Ege üzerindeki dikkatlerim başka yana çekmek ve kendi saygınlığını artırmak için bir özür (bahane) aramaya başlamıştı. Bu davranış Amerikalıların da işine geliyordu. 
Geçmişte çoğu kez Grekler (Yunanlılar) Kıbrıs'ta tek başlarına harekete geçmiş; Türkiye savaş hazırlıkları yapmış, ama Washington'un baskısıyla bundan 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vazgeçmek zorunda kalmışlardı. Amerikalılar şuna inanıyorlardı: Yunanistan'la Türkiye'yi savaşmaya bırakmak Batı çıkarları için felâket olacak; NATO'nun güney kanadını yıkacak ve tüm Doğu Akdeniz'i Sovyetlerin entrikalarına teslim edecekti. Ancak, o sırada meydana gelmiş olan kompleks durumları çözümleyebilmek için Türkiye'den yana, daha çok Kıbrıs sorununda becerikli siyasa kullanmaları gerektiğine inanmışlardı. Amaçları, İngiltere'nin adadaki askeri üslerinden vazgeçmesini; Makarios'un sola kaymasını ve Doğu Bloku'yla birleşmesini önlemekti. İoannidis'in Kıbrıs'ta Makarios'a karşı başlıca silahı, Ulusal Muhafız Birliği'ydi. Kıbrıs Rum önderleri, İoannidis'in, EOKA B olarak bilinen tedhiş örgütüne, Amerikalılarn 'Akdeniz'in Kastro”su” olarak tanımladıkları Makarios'u baştan atmak amacıyla yardım sağlaması için ABD casus örgütü CIJA'dan mali yardım aldığını bildirmişlerdi. Rumlar, kısa hir süre sonra, Makarios'un polis gücü vasıtasıyla EOKA В önderlerinden 200 kadarını tutuklatmış olduğunu kanıtlayıcı birçok gizli belgeler ele geçirmişlerdi. [38] 


Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Olver de, 19 Haziran'da Alan Goodison'a gönderdiği gizli yazıda şunları belirtiyordu: 


“Toplumlararası görüşmeler iyi gitmiyor. Makarios'la Denktaş kendi toplumlarının önderleri olarak kaldıkları sürece bir uzlaşmaya varma şansı pek azdır. Durum, onlar arasında bir uzlaşma yapılmasına veya ikisinden birinin görüşmelerden alınmasına gerek olduğunu gösteriyor. Kısa sürede Makarios'un -öldürülmesi dışında- görevden uzaklaştırılması olanaksızdır. Denktaş'a gelince, Ankara'nın Denktaş rejiminden memnun olmadığına dair görüşler öne sürülmüştür. Ankara, kendi çıkarlarına olan ve Kıbrıs Türk toplumunu terk etmeyi gerektirmeyecek daha geniş kapsamlı bir çözümü herhalde kabullenecektir. Örneğin, Makarios-Ecevit görüşmesi bu denli bir çözüme yol açabilir; ancak bu hiç de akla yakın değildir. Dolayısıyla, Denktaş, muhasara altında olan toplumunun bayraktarı olarak görünürde güvence içindedir... 
Öte yandan Türkler ve birçok Kıbrıslı Rumlar, Makarios'un ada sorununa hiçbir çözüm bulunmamasında kararlı olduğuna inanmaktadırlar. 


Toplumlar arasındaki durumun önümüzdeki aylar sırasında tehlikeli bir kerteye gelmesi olasılığından kaygılanıyorum. 


20 SALAHİ R. SONYEL 


Yunanistan la Türkiye arasındaki ilişkiler daha da kötüye giderse tehlike daha ciddi olacaktır. Korktuğum gibi, önümüzdeki yaz mevsimi oldukça gergin geçecektir, dolayısıyla, durumu yatıştırmak için ne gibi önlemler alınması gerektiğini incelemeliyiz. Bu konuyla ilgili olarak ABD, Avrupa Ekonomik Toplumu veya NATO ve Birleşmiş Milletler Örgütü'yle görüşmeler yapmada yarar vardır” 


[39] 


Olver, yine Goodison'a gönderdiği tarihsiz ve gizli bir yazıda şunları 


ekliyordu: 


“BM Genel Sekreterinin Kıbrıs'taki özel temsilcisi) Osorio-Tafall'ın söylediğine göre, federal bir sistem konusunu ortaya atmış olan Türklerin tutumu epeyi sertleşmiştir ve toplumlararası görüşmelerin başlaması için gerekli niyet yoktur. Bu arada Başpiskopos Makarios, Marathevusa köyünde saldırgan bir konuşma yaparak şöyle demiştir: “Şimdiki dönem, Kıbrıs Rumlarının geleceği açısından oldukça ciddidir. Ankara'dan kışkırtılan ve yüreklendirilen Türk unsuru, sonucu Kıbrıs Rumları için feci olacak amaçlar besliyor ve iddialar öne sürüyor. Kıbrıs sorununa bir çözüm bulmak için Türklerle görüşme masasına oturduk; ancak, bizim göstermiş olduğumuz iyi niyete karşın, uzun süren görüşmeler semeresiz kalmıştır. Türkler sadece inatla değil, kötü niyetle de davranmışlardır. Görüşmelerin yapılacağı konular saptanmış olduğu halde, Türkler bunları altüst etmiş; amaç ve hedeflerinin, adanın bir federasyon olmasına yönelik olduğunu açıkça ve koşulsuz olarak öne sürmüşlerdir. Biz de onlara, bu tutumun kabul edilemeyeceğini ve reddedildiğini açıkça belirtmiş bulunuyoruz. Anladığıma göre, B.M. Genel Sekreterinin özel temsilcisi Kıbrıs'a gelerek, görüşmelerin sürmesi için bir formül bulmaya çalışıyor. Kendi görüşümce gerekli olan formül değil, özdektir (özdür)”. 140) 


Rum - Yunan Anlaşmazlığı 


Bu sırada Kıbrıs Rum yönetimiyle Atina'daki cunta arasındaki ilişkiler iyi gitmiyordu. Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Olver, Kıbrıs'ı ziyaret 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etmekte olan İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Alan Goodison'la birlikte Makarios'un Dışişleri Bakanı İoannis Hristofidis'i 16 Mayısta ziyarete gitmişlerdi. Olver adına, yetkililerinden M. Defan, Aynı gün İngiltere Dışişleri Bakanlığı Güney Avrupa Dairesi yetkilisi R. H. Bakere şu gizli yazıyı 


göndermişti: 


“Alan Goodison'la birlikte (Makariosun) Dışişleri Bakanı İoannis Hristofıdis'i 16 Mayısta ziyaret ederken, o akşam Makarios'la birlikte Çin'e resmi ziyaret yapmaya hazırlanmakta olmasına karşın bize bir saat ayırdı. Hristofidis, Yunanistan'daki iç durum hakkında bize içtenlikle konuştu. Onun görüşünce, Tuğgeneral İoannidis gayet yetkili (yüksek) bir diktatör değildir; iktidar, orta rütbeli, yönetim işlerinde yeteneksiz ve yanlış bilgi sahibi olan subaylar arasında bölüşülmüştür'. 


Alan (Goodison), bu durumun, Yunanistan'la sıkı ilişkileri olanları herhalde üzdüğünü söylemiş; Hristofıdis bu görüşe büsbütün katıldığını; o sırada Yunanistan'ın dünyada hiçbir dostu olmadığını belirtmişti. Alan, bu durumun Kıbrıs ve Yunanistan yönetimleri arasındaki ilişkileri nasıl etkilediğini sormuş; Hristofıdis, kıdemli bir subayın yönettiği Yunan Ulusal Muhafız Birliği'ndeki kimi öğelerin Cumhurbaşkanını (Makarios'u) erkten düşürmek amacıyla EOKA В örgütünü destekleyerek ona yardımda bulunduklarını söylemişti.f41) EOKA B'yi desteklemek için her yıl Kıbrıs'a bir milyon sterlin yardım gönderildiğini; bu grubu ABD casus örgütü ClA'nın desteklediğini eklemişti. Goodison'la Olver bunu kuşkuyla karşılayınca, Hristofıdis, onlara, CIA'nın, Kıbrıs'ın, (solcu) AKEL partisini desteklemeyen birisi tarafından yönetilmesini yeğ tuttuğunu ve adayı Yunanistan'ın etkisi altına koymaya çalıştıklarını uzunca anlatmıştı. 
Bu nazariyesini kanıtlamak için, adadaki aşırı sağcı başında, ABD güçlerinin Kıbrısta bulunmasının eleştirildiğini; Dr. Kissingerin Müdahalesiyle bu eleştirilere son verilmiş olduğunu; bunun da, ABD'nin EOK A B'yi denetlediğini gösterdiğini iddia etmişti. Olver, bu konuda Londra'ya gönderdiği yazısında 


şöyle diyordu: 


“Bu iddialara sırf inandığım için değil, Kıbrıs yönetimi çevrelerinde Yunan ve Amerikan niyetlerine karşı sürmekte olan kuşkuyu yansıtmak amacıyla size bildiriyorum. Gerçekte, 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Alan'la ben, Bakanın bize bu konuda söylemiş olduğu şeyleri kabullenmediğimizi kendisine kesinlikle bildirmiştik”142) 


Haziran ayının sonlarına doğru Makarios'la Yunanistan cuntası arasındaki ilişkiler, uzun süreden beri en bunalımlı bir kerteye gelmişti. FOKA Byle ilgili olarak, Başpiskoposla Kıbrıs Rum yönetimi, Grivas'ın 1971”de adaya dönüşünden beri Yunanistan'ın niyeti konusunda pek kuşkulu olmuşlardı. Grivas'ın, Yunan yönetimine haber vermeden Atina'dan ayrılmış olduğu iddiasına asla inanmamışlardı. Daha önceki Yunan diktatörü Papadopulos, 1973'te yapmış olduğu açıklama ile onların kuşkularını epeyi gidermiş, ama büsbütün ortadan kaldırmamıştı. Grivas'ın ölümünden sonra bu kuşkular artmıştı. Onun cenaze töreninde Yunan Büyükelçisinin ve Ulusal Muhafız Birliği'nin kıdemli subaylarının göze batarcasına rol oynamış olmalarına Rum yönetimi ve özellikle Başpapaz çok içerlemişti. Bu töreni, piskoposluktan tardedilmiş olan birisi takdis etmişti. Törenden 40 gün sonra, Yunan Büyükelçisi ve subayları bir anma töreni düzenleyerek yangına petrol dökmüşlerdi. Törende birçok Kıbrıslı Rum hatipler, Başpiskoposu ve uyguladığı siyasayı sertçe eleştirmişlerdi. Yunan temsilcilerinin de bu törende bulunmuş olmaları, Yunanistan'ın, enosis akımını açıkça desteklemekte olduğu izlenimini yaratmıştı. O tarihten sonra, Atina'daki yeni rejimin EOKA B'yi desteklemekte olduğu kuşkusu artmaya başlamıştı. Bu örgütün yeni önderi Karusos'un gizlice adadan ayrılmış veya kaçırılmış olması 


ve daha sonra Atina'da belirmiş olması, bu kuşkuları güçlendirmişti. 


Bu bilgileri 24 Haziran'da Lefkoşa'dan Goodison'a aktarmış olan Kıbrıs'taki İngiliz Yüksek Komiserliği yetkililerinden Derek M. Day şunları eklemişti: 


Buradaki genel bilgiye göre, EOKA B hiyerarşisinde 
(önderleri arasında) Yunan subayları bulunmaktadır. Yunan yönetimi, EOKA B'yi telin etmemişti. Görevi sona ermiş olduğu için Atina'ya dönmüş olan Ulusal Muhafız Birliği'nin komutanı General Papadakis, Yunan yönetimiyle EOKA B arasında ilişki kuran başlıca kişi olarak gösterilmektedir. Rum yönetimi yanlısı bir gazete, hafta sonunda yayımladığı yazıda, EOKA B'nin, Papadakis'in emriyle Başpiskoposu ve yandaşlarını öldürmeyi planladığını iddia etmiştir. Bu akımı Atina'nın finanse etmekte olduğuna inanılmaktadır"143) 
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Gerçekten, Yunan cuntasının önderi İoannidis, Haziran ayında, Makarios'u öldürtmek; Kıbrıs'ta kukla bir rejim kurmak ve enosis ilân etmek kararını almıştı. 
144) Bu bilgi Amerikan yönetimine duyurulmuş; ancak bu gelişmeleri önlemek için harekete geçilmemişti. Herhalde bu söylentiler ciddiye alınmamıştı. 
Ancak yazar John C. Campbell, Amerika'nın bundan bilgi sahibi olduğunu ve Atina'daki ABD Büyükelçisi Henry Tasca ve Yunan resmi yetkilileri aracılığıyla İoannidis'e bunu duyurmuş olduğunu öne sürer. (45) İngiliz yazarlarından C. 
M. Woodhouse da bunu doğrular. Ona göre, Amerikalılar, Makarios'un elimine edilmesine üzülmeyeceklerdi; çünkü onu Sovyetlerin ve Arapların dostu olarak görüyorlardı. Washington'da önemli çıkarları olan İsrailliler de Makarios'tan hoşlanmıyorlardı. Alman dergisi “Der Spiegelin Ağustos sayısında iddia edildiğine göre, İsrail yönetimi, Makarios'u ortadan kaldırması için bir süreden beri ABD yönetimine baskı yapıyordu. İoannidis”in de, Yahudi olan kayın biraderi aracılığıyla İsraillilerle gizlice ilişki kurmuş olduğu iddia edilmişti. 146) 

Bu iddialar gerçek olsun veya olmasın, Makarios'un Türk-Yunan ilişkilerini görünürde karıştırmakta olduğu ve Amerikalıların gözünde, bunun, daha önemli konular açısından kritik bir durum yaratmış olduğu açıktı. ABD, birbirleriyle kavgaya tutulmuş olan iki bağlaşığı, Türkiye ile Yunanistan arasında arabuluculuk yapmayı önermiş; Mayıs ayında Türk ve Yunan Generalleri arasında bir toplantı 
düzenlemiş; ancak anlaşmazlık o düzeyde çözümlenememişti. Dolayısıyla, 19 
Haziran'da, Kanada'nın başkenti Ottawa'da yapılan NATO Konseyi toplantısı sırasında Türkiye Dışişleri Bakam Turan Güneş'le Yunanistan Dışişleri Bakanı N. Tetenes arasında, içtenlikle geçen bir görüşme yapılmıştı. Bu görüşmede yanlar, aralarındaki anlaşmazlıkları çözüm usulü konusunda anlaşmış ve bu konuda, 20 Haziran'da bir plan açıklamışlardı. Ancak, Yunanistan Başbakanı Adamantios Andrutsopulos, Tetenes'e 21 Haziran'da gönderdiği gizli telgrafta bu plânı yadsımasını emretmişti. Makarios'un Kıbrıs'taki Ulusal Muhafız Birliği subaylarının bizzat kendisinin ataması gerektiğini öne sürmesi üzerine, Tetenes, “Makarios"un bu konuda Ulusal Başkentle (Atina) kasten bir çatışmaya tutuşmak amacı güttüğünü” öne sürerek görevinden istifa etmek kararını almıştı.(471 

Öte yandan İoannidis, başlıca düşmanı olarak Türkleri değil, Makarios'u görüyordu. Haziran sonu ve Temmuz başlarında onunla Makarios arasındaki gerginlik zirveye erişmişti. Söylendiğine göre, İoannidis, Haziran ayı ortalarında, CIA daki adamı aracılığıyla ABD'ye başvurmuş ve 'Makarios'la ilgili olarak birşeyler yapılmasını” ısrarla dilemişti.(48) 26 Haziran'da, Makarios'un bir 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sözcüsü, “EOKA B'nin önderleri Atina dadır” demiş ve şunları eklemişti: ‘Diyebiliriz ki, EOKA B'nin Atina'daki önderleri, askeri ihtilâl rejiminin adamlarıdır”. Bu sözler, Brüksel'de yapılmış olan NATO zirve toplantısının ilk gününde söylenmişti. Türkiye Başbakanı Ecevit'le Yunanistan Başbakanı Andrutsopulos da bu toplantıyakatılmış; ancak Kıbrıs konusunda ve aralarındaki öteki sorunlar hakkında birbirlerine tek bir kelime bile söylememişlerdi. Buna canı sıkılan Yunanistan Dışişleri Bakanı Tetenes, bir süreden beri tehdit etmiş olduğu gibi, nihayet 1 Temmuz'da istifasını sunmuştu..(49) 


Tüm bu gelişmeler, Makarios'un ve Bakanlarının kafalarında şu hayali canlandırmıştı: başlıca amaçlarından biri olarak Başpiskoposu ortadan kaldırmaya çalışan yasa dışı bir örgütü Yunan yönetimi kasten destekliyor. Son günlerde, Atina'da, Makarios'a karşıt, enosis; destekleyen sloganlar görülmüştü. 
Kıbrıs'taki İngiliz Yüksek Komiserliği yetkililerinden Derek M. Day, 24 
Haziran'da Alan Goodison'a şunları bildirmişti: 


‘Makarios, Ulusal Muhafız Birliği'ni denetlemek için Atina ile gittikçe artan sert bir savaşıma tutulmuştur. Bu askeri birliğin şimdi komutanı olan General Denizis Kıbrıs Rum yönetimine kontratla bağlıdır; ancak onun askerlerinin ilk sadakati Atina'dan yanadır ve sonuçta emirlerini Lefkoşa'dan değil, Atina'dan alacaklardır. Böylelikle, Makarios şimdi denetlemekte güçlük çektiği bir Frankenstein (canavar) yaratmıştır. Yıllarca bu askerlerin beyinleri Helenizm, Makarios aleyhtarlığı ve enosis yandaşlığıyla yıkanmıştır. Başpiskopos, buradaki komünist partisine sıkıca bağlı olarak görülüyor. Kendisi, Yunanistan'la Ulusal Muhafız Birliği arasındaki bağları koparmayı denemiştir; dolayısıyla bu birliği tasfiye etmeyi istiyor, ama Atina onun önüne dikiliyor. Makarios, Baf, Kitium ve Girne Piskoposlarının kendisine karşı baş kaldırmalarından epeyi aşağılık bir duruma düşmüştür. Bu üç yaşlı Metropolit hala eylemde bulunuyor. Kıbrıs'ta yeraltı kiliselerinde dini törenler düzenler ve gizlice Atina'ya kaçarlar. Makarios, Atina'nın, kendisine düşman olan tüm öğeleri yüreklendirdiğine inanır. Bu sorun, toplumlararası ilişkileri de etkilemiştir. Adadaki gerginlik ve nefreti arttırıyor; Makarios'un (komünist AKELedaha 


çok yaklaşmasına yol açıyor ve komünistlerin, Yunan yönetimini 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ve onun NATO destekleyicilerini sertçe eleştirmelerine yardımcı oluyor. Ancak tüm bunlara karşı pek az birşey yapılabilir /501 


İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Olver de Alan Goodison'a 1 Temmuz'da gönderdiği gizli telgrafta şunları belirtiyordu: 


“Kıbrıs'taki durum geçmişe oranla şimdi daha ciddidir. Yunan 
yönetimi, kötü davranışlarından dolayı eleştirilmektedir. 25 
Haziran da bir Rum hükümet sözcüsü, FOKA B'nin Atina'daki ihtilal refimi üyelerinin önderliği altında olduğunu bildirmişti. 
Yunanistan daki cunta, diplomatik kurallar bir yana bırakılarak suçlanmaktadır. Durum bu hafta bunalıma girecektir. Bu denli bir krizin bu sırada niçin ortaya çıkmış olduğunu ve bundan kimin sorumlu olduğunu tahlil etmeye çalışıyoruz. Acaba Makarios, bir duman perdesi ardında Bizans entrikaları mı çeviriyor ve bunun 


sonucu ne olacaktır?” 


Bu sorudan sonra, Olver raporunu şöyle sürdürüyordu: Yönetimin iddiasına göre, Makarios, bir süreden beri Ulusal Muhafız Birliği'nin davranışları ve örgütünü denetim altına almaya çalışıyordu. Makarios yönetiminin görüşünce, bu Birlik her konuda hükümete sorumlu olmalıydı. Bu iddiaya göre, kimi Kıbrıslı Rumların bu Birliğe subay-öğrenci olarak alınması kararı verilmişti; ancak, yönetim, onların siyasi açıdan “sağlıkl” olmadıklarını (yani Makarios'a karşıt olduklarını) öne sürmüştü. Ulusal Muhafız Birliği, Atina'dan aldığı yönergeye dayanarak, bu öğrenci-subayların birliğe kabul edilmemesine dair yönetimin almış olduğu kararı reddetmişti. Yönetim, bu Birlikteki kimi subaylarına FOKA B'yi desteklediğine ve ona yardımcı olduğuna inanmıştı. Makarios yönetiminin iddiasına göre, bu Birlikteki öğeler EOKA B ile temas halinde idi ve bu örgüte Atina tarafından yönergeler gönderildiğini ve mali yardım yapıldığını kanıtlayan kimi belgeler 18 Haziran'da Lefkoşa'da ortaya çıkmıştı. Yönetim, Atina'daki rejimi, Kıbrıs yönetiminin Ulusal Muhafız Birliği üzerinde nihai sorumluluğu olduğunu öne sürerek; cuntayı, EOK A B'yi desteklememeye ve ona cesaret vermemeye inandırmaya çalışıyordu. Ancak buna tatmin edici bir yanıt almadığı için bu ciddi sorunu açığa vurmak kararını almıştı; ama Makarios yönetimi, Yunan yönetiminin EOKA B ile ilişkileri olduğunu gösteren kanıtları 


yayımlamamıştı. 
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Makarios bu birlik üzerinde yetkisini kurmak ve onun, emirlerini Atina'dan değil, Lefkoşa”dan almasını sağlamak amacıyla daima çalışmış; onu EOK A Bye karşı kullanmayı istemişti. Bir nazariyeye göre, Atina'daki cuntanın o sırada zayıf olduğunu sezerek onlarla çatışma sırasının geldiğine inanmıştı. Bunu yaparken, cuntanın baştan atılmasını ve daha anlayışlı bir rejimin erke geçmesini sağlarsa bunun daha iyi olacağını düşünmüştü. Herhalde Makarios, Atina'nın kendisine karşı yeniden bir suikast deneyinde bulunması olasılığından gerçekten korkmuş olabilirdi. Cunta, bunu 1972'de denemiş, ama başarısız olmuştu. Atina rejiminin önderleri arasında insafsız ve aşırı eğilimli adamlar olduğunu hesaplayarak, onlar kendisini ekarte etmeden, kendisinin onları elimine etmesi gerektiğini düşünmüş olabilirdi. Başka bir teoriye göre, bu bunalımı, Ulusal Muhafız Birliği'nde üstün durumda olan Yunan öğelerini bu Birlikten kaldırmak amacı güden komünist yandaşları ve Makarios'un solcu danışmanlarıyla işbirlikçileri başlatmıştı. 


Olver, bu konuda şöyle diyordu: 


“Tüm bu nazariyeler su kaldırır. Bunların hiçbiri, fırtınanın neden bu sırada kasırga biçimini almış olduğunu izah edemez. 
Belki, olayların gelişimi ve ele geçirilmiş olduğu iddia edilen suçlayıcı belgeler şu anda suyu taşırmış olabilir. Bunda suçlu kimdir? Kıbrıs yönetimine göre, suçlu olan Atina'daki askeri cuntadır. Lefkoşa'daki kimi saygın kaynaklar, Başpiskoposun kışkırtıcı demeçlerinin ve yönetim sözcülerinin kanıtlanmamış iddialarının durumu gereksizce alevlendirmiş olduğu görüşünü öne sürer. Makarios, Yunanistan'la içten bir uzlaşmaya varmayı gerçekten istemiş olsa, bizzat kendisinin neden olduğu bu “luna 


park reklamından” kaçınmış olurdu. 


Olver'e göre, başka bir teoriye göre, Başpiskopos, cuntayı erkten düşürmek ve belki Yunanistan'da krallığı yeniden kurdurmak amacıyla, Kıbrıs'ta, “sürgün Yunan yönetimi” kurdurmayı planlıyordu. Ancak Rum yönetimi sözcüsü bu nazariyeleri (hikâyeleri) “illüzyon ve tiksindirici hayal olarak tanımlamıştı. 
Makarios'un geçmişte girişmiş olduğu entrikalar göz önünde tutulursa, kişi bu konularda Başpiskoposun sapık entrikalarını görüyordu. Makarios, gerginliğin bu denli gelişmesine neden izin vermişti? Olver'in görüşünce, EOKA B tarafından gerçekten tehdit edildiğine inanıyordu. Makarios, Grivas'ın ölümü ve kendisine muhasım üç piskoposun görevden alınması sonucunda, kendi 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siyasi ve dini muhaliflerinin yavaşça ortadan silineceğini ümit etmişti; ama bu olmamıştı. EOKA B, Grivas'ın günlerinde olduğu gibi şimdi de güçlüydü. 
Grivas, Atina'dan bağımsızdı; ama o sıradaki EOKA B önderleri Atina'ya bağlıydı. Makarios açısından bu, o örgütü daha tehlikeli yapmıştı. Cuntanın EOKA B'yi desteklediğine ve Atina'da, yönetici çevrelerde kendisine karşı düşmanlık duyguları besleyenler olduğuna inanıyordu. Herhalde Makarios, o sırada güvendiği Sol'dan da baskı görüyordu. Solcular, herhalde Makarios'u, EOKA B'ye ve Ulusal Muhafız Birliği'ne karşı sert önlemler almaya ve böylelikle Atina'daki cuntaya bir darbe indirmeye kışkırtacaklardı. Ancak Makarios, Türklerle çatışması olasılığını göz önünde tutarak halâ Atina'ya dayanıyordu. 
Buna karşın, yine de Ulusal Muhafız Birliği'ni arındırmak (temizlemek) amacındaydı. Tüm bu gelişmelerin sonucu ne olacaktı? Makarios bu konuda bazı sonuçlar sağlamalıydı; aksi durumda, ciddi biçimde yenilgiye uğratılacaktı. 
Cunta da bu konuyla ilgili olarak kendi tutumunda direniyor; Lefkoşa'daki Yunan elçisi Lağakos bir süreden beri Atina'da bulunuyordu. 


Olver şu sonuca varmıştı: 


“Sonuçta, bir türlü zayıf (kolay bozulur) bir uzlaşmaya varılacaktır. Benim tahminime göre bu uzlaşmanın esasları şunlar olacaktır: Makarios, öğrenci subayların seçimi konusunda direnecek ve Ulusal Muhafız Birliği önderleri onların kendi birliklerine dönmelerine izin vermezse, Kıbrıs yönetimi onları askerden terhis edecek; Birlikteki Yunan subaylarının sayısı azaltılacak, ama kilit noktalarının çoğunluğu Yunan subaylarının yetkisinde kalacak; Yunan yönetimi, eskiden olduğu gibi, Kıbrıs'ta şiddet hareketlerini kınayacak; toplumlararası görüşmeleri desteklediğini yeniden teyit edecek; buna karşılık olarak, Makarios, Atina'nın vermiş olduğu güvenceleri kabullendiğini açıklayacak; fırtınalı birkaç haftadan sonra, durum yavaşça sükuna kavuşacaktır. Başpapazın Yunanistan'la kafa kafaya Mücadeleye girişmek istediğini veya bunu yapacak kadar güçlü olduğunu sanmıyorum. Ancak, şimdiki bunalımın çözümünün Yunanistan'la Kıbrıs arasında gerçek bir uyum yaratacağını sanırsak kendimizi aldatmış oluruz. Bu denli bir kriz, Atina ile Lefkoşa arasındaki kuşkuyu artırmaktadır. 
Görünürde basit gerçek şudur: Yunanlılar Makarios'a güvenmiyor ve Makarios da onlara karşı çok kuşku duyuyor. Hristofıdis'in bana 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söylemiş olduğuna göre, Atina”daki önderler, bir papazın, kendi amaçlarının gerçekleşmesine engel olmasını hazmedemiyorlar ve onu baştan atmak kararını almışlardır”.(51| 


BÖLÜM 2 
CUNTA”NIN MAKARİOS'A KARŞI DARBESİ 


Makarios'un General Gizikis'e Gönderdiği Mektup 


Haziran ayının ikinci yarısında, Atina'daki ABD Büyükelçisi Tasca'ya, Makarios'a karşı herhangi bir davranışta bulunulmamasına dair ilgilileri uyarması talimatı verilmişti. Tasca, bu uyarıyı İoannidise değil, ! Başbakan Andrutsopulos'a ve Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'na iletmişti.(52) İoannidis, bu uyarı kendisine ulaşmış olsa bile, doğal olarak buna uymayacaktı. Ondan daha üstün görünen, ama gerçekte onun buyruğunda olanlara bu denli uyarıda bulunmanın bir yararı yoktu. İoannidis, Makarios'a karşı harekete geçerse Türkiye'nin buna tepki göstermeyeceğine inanıyordu. Makarios ise İoannidis'in kendisine karşı sert önlemler alamayacağına inanıyordu, çünkü bunu yaparsa, onun bu hareketinden Türkler yararlanacaktı. Başpapaz kendi durumundan o kadar emindi ki, Mayıs ayında, komünist Çin'e bir haftalık resmi ziyarette bulunmuştu. 

Bu sırada (2 Temmuz), Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nda görevli üç önemli kişi istifa etmişti. İstifa edenlerin en önemlisi Dışişleri Bakanı Tetenes değil, Bakanlık Genel Sekreteri Angelos Vlahos'tu. Kıbrıs İngiliz yönetiminde iken adada Başkonsolosluk yapmış olan Lahos, Kıbrıs'taki durumu iyi biliyordu ve İoannidis'in bu adaya karşı bir komplo kurduğunu anlamıştı. Dışişleri Bakanının yerine endüstri Bakanı K. Kipreos atanmış olmakla birlikte, dış politika etkin biçimde İoannidis”in denetimine geçmişti.153) Tam bu sırada, tüm gelişmelerden kaygılanan Makarios, duruma egemen olur ümidiyle, Yunanistan Cumhurbaşkanı General Fedon Gizikis'e bir yazı (mektup) göndermişti. 
Bu olumsuz (menfi) yazı, onun en son davranışı idi ve kendisine karşı darbe yapılmasını olanaklı yapmıştı. Makarios bu yazıyı yazmakla kalmamış, bunu 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yayımlayarak cuntaya açıkça meydan okumuş ve cuntanın darbesine bizzat neden olmuştu. 


Başpapaz, bu yazıya: “Kıbrısta, Yunan yönetiminin sorumlu olduğu kimi kabul edilmez durumları ve olayları derin üzüntüyle bilginize sunarım” sözcükleriyle başlamış; bunu takiben, 1971 yılı Eylül ayında Grivas'ın adaya gelişini anlatmış; onun, Ulusal Muhafız Birliği'ndeki Yunan subaylarıyla ilişki kurduğunu; onlardan yardım ve destek gördüğünü ve enosisi sağlamak için yasa dışı bir örgüt kurduğunu; bu örgütün EOKA B olduğunu; enosis adına birçok siyasi cinayetler işlediğini; Ulusal Muhafız Birliği'nin EOKA Bye üye ve malzeme sağladığını bildirdikten sonra, Yunansubaylarmın bu örgütü niçin desteklediklerini ve Yunan yönetiminin onların davranışlarına rıza gösterip göstermediğini sormuş; şunları eklemişti: 


"Kötülüğün kökeni çok derindir ve Atina'ya kadar uzanır. Kötülüğün ağacı -ki onun acı meyvelerini Kıbrıs Rum halkı şimdi tadıyor-Atina'dan besleniyor ve ona itina gösterilerek büyüyor, yayılıyor. Yunanistan'daki askeri rejimin kadroları EOKA B'nin tedhiş örgütünü destekliyor ve yönlendiriyor. Askeri rejimin çevresindekilerin suçu, son günlerde EOKA B kadroları arasında ele geçirilmiş olan gizli belgelerle kanıtlanmıştır... Arada sırada Yunan yönetimiyle işbirliği yapmak benim için ulusal bir görevdir. Ulusal çıkar, Atina ile Lefkoşa arasında ahenkli ve sıkı işbirliğini gerektirir. Demokrasinin doğum yeri ve beşiği olan Yunanistan'da askeri rejimlerden özellikle hoşlandığımı söyleyemem; ancak, bu konuda işbirliği prensibimden ayrılmış değilim. Yunanistan yönetimindeki adamların devamlı biçimde bana karşı komplo kurmaları ve en kötüsü, Kıbrıs Rum halkını bölerek onları bir sivil savaşa sürüklemeleri bir felakettir. Şimdiye kadar bir defadan çok, Atina'dan uzanan ve beni ortadan kaldırmak amacı güden bir eli hissettim ve hatta bu eli tutmama az kalmıştı. Ancak, siyasi çıkarları göz önünde tutarak sükunetimi sürdürdüm. Kiliseden çıkarılmış olan Kıbrıslı üç Piskoposa egemen olan kötü ruh da Atina'dan kaynaklanmıştır, ama bu konuda hiçbir şey söylemedim. Bütün bu olaylardan amacın ne olduğunu merak ediyorum... 


Makarios yazısını şöyle sürdürüyordu: 


“Yunan yönetimi, Kıbrıs'ın devlet olarak statüsünü yıkmaya çalışmada büyük sorumluluk taşır. Bu devlet, ancak enosis gerçekleşince dağıtılmalıdır; sıma enosis olanaklı olmadığı sürece, Kıbrıs'ın devlet statüsü güçlendirilmelidir. Yunan yönetimi, Ulusal 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Muhafız Birliği konusundaki tüm tutumuyla Kıbrıs Devleti'ni yıkmaya yönelik bir siyasa izlemektedir.. Ulusal Muhafız Birliği Kıbrıs devletinin bir organıdır ve Atina'dan değil, devlet tarafından Lefkoşa'dan denetlenmelidir. Bu Birlik, şimdiki terkibi ve üyeleriyle, amacından uzaklaşmış ve yasasızlığın yuvası, devlete karşı komploların kaynağı ve EOKA B'yi silahlandırma örgütü haline gelmiştir. Yunanistan da bundan sorumludur... 


Son olarak size şunu bildirmek isterim: Yunan subaylarının etkisi altında olan Ulusal Muhafız Birliği (ki onun davranışları Kıbrıs Rumlarının güvenini sarsmıştır) yeni baştan örgütlenecektir. 
Bu Birlikteki erlerin sayısını ve kötülüğün etkisini azaltmak ісім askeri hizmeti de azaltmış bulunuyorum. 154) Bu Birliğe komuta eden Yunan subaylarının geri çağrılmalarını istiyorum. Onların bu Birlikte kalmaları ve bu güce komuta etmeleri Atina ile Lefkoşa arasındaki ilişkilere zarar getirecektir... Kıbrıs'ta var olan ve kınanmaya değer durumu içten bir dille ayrıntılarıyla anlatmak ve birçok nahoş şeyler söylemek zorunluluğunu duyduğum için üzülüyorum. Bunu yapmamı, bana daima yol gösteren ulusal çıkar gerektirmiştir. Yunan yönetimiyle olan ilişkilerimi kesmek emelinde değilim. Bana, Yunan yönetimince Kıbrıs'a atanmış bir vali veya Başpapaz vekili olarak değil, Helenizmin büyük bir kısmı tarafından seçilmiş olan ve Ulusal Muhafız Birliği'nin bana uygun muamelede bulunması gereken bir önder işlemi yapılmasını talep ederini. Bu mektubun içeriği mahrem değildir. İçten dileklerimle, 


МакКагіо’. [55] 


МакКагіоѕ ип özel sekreteri bu mektubun suretlerini, o sırada Paris'te bulunan Kostantinos Karamanlis'e ve İngiltere'de bulunan Yunan Kralı Konstantin'e kişisel olarak oturup tevdi etmişti. Karamanlis, kendisine mektubu getirmiş olan kuryeye, ‘Makarios, İoannidis'in muhtemel tepkisine karşı arkasını korumazsa (ondan sakınmazsa), o (Makarios) ve Kıbrıs bir felâketle tehdit edilecektir” demişti. Kral Konstantin ise bu yazıyı, garantör devletlerden biri olan İngiltere yönetimine iletmişti. [56] Kıbrıs Rumları ne kadar unutmaya çalışırsa çalışsın, bizzat Makarios, acayip karakteri ve kişiliğinin sonucu olarak 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yanlış yargıda bulunmuş; 2 Temmuz tarihli yazısıyla askeri darbeye ve bunun getireceği olaylara neden olmuştu. 


Bu mektup gönderildikten bir gün sonra, 3 Temmuz'da, İngiliz Yüksek Komiseri Stepken Olver, Kıbrıs Rum yönetiminin Dışişleri Bakanı Ioannis Hristofidis'i ziyaret etmiş; Bakan, ona, Yunan cuntasının Makarios'un mektubuna karşı olası tepkisinin şu üç seçeneğe dayandığını söylemişti: 1. 
Makarios yönetimine karşı darbe yapma; 2. Ulusal Muhafız Birliği'ndeki Yunan subaylarının geri çekme ve 3. Sırıtarak olup bittiyi kabullenme. Hristofidis, yönetime karşı muhtemel bir darbenin şu tahlilini yapmıştı: Cunta'nın kimi üyeleri, 500.000'e erişen birhalkın önderiolan bir papazın tüm Yunan yönetimini kösteklemesini hazmedemiyordu. Cuntanın öteki üyeleri, Kıbrıs konusunda yapılacak bir anlaşmanın, Türk-Yunan ilişkilerini daha da kolaylaştıracağına inanmaktaydı. (Türkiye'ye Kıbrıs'ın Kuzeydoğusunda bir üs veren) Acheson Plânı Yunanistan'da unutulmamıştı. Kimi üyeler de, Başpiskoposun komünist olduğuna veya AKELin avucunda olduğuna inanarak, adayı komünizmden ancak bir darbenin kurtarabileceğine inanıyorlardı. 


Hristofidis sözlerini şöyle sürdürmüştü: 


“Darbe başarılı olamaz. Darbecilerin güvendiği Ulusal Muhafız Birliği'nin çoğunluğu Makarios'u savunacak; ayrıca, darbeye karşı adanın her yanında gerilla mukavemeti yer alacaktır. Bu denli bir darbeye karşı uluslararası tepki gösterilecektir. Süper (üstün) Güçlerin her ikisi ise (Amerika ile Rusya), Kıbrıs'ın iç durumunda aşırı değişiklik yapılmasından yana değildir. Dolayısıyla ve mantık açısından bir darbe olanaksızdır; ancak, cuntanın ne yapacağı bilinemez... Tüm bu olasılıklara, Başpiskoposa suikast düzenlenmesi olasılığını da katmak gereklidir. Cuntadaki kimi öğelerin buna girişme olasılığı hesaba katılmalıdır. 


Bu konuyla ilgili olarak İngiliz Yüksek Komiseri Olver şu yorumu yapmıştı: “Son günlerde, İçişleri Bakanlığı genel müdürünün, Başpiskoposu korumanın 
imkânsız olduğundan yakınmış olduğunu işitmiş bulunuyoruz" 1571 


Yine Olver, 4 Temmuz'da Londra'ya gönderdiği başka bir gizli yazıda, o günkü durumu nasıl gördüğünü sormak amacıyla Rauf Denktaş'ı ziyaret etmiş olduğunu; Denktaş'ın, ona, toplumlararası görüşmelerin birkaç ay daha yavaşça 


sürmesi olasılığının var olduğunu; ancak, her iki yan arasında anlaşmazlık 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olduğu için bu görüşmelere başarı sağlama olanağının pek az olduğunu: Rumların, adada ortak bir yönetim kurulmasına karşı çıktıklarını, bu konudaki öneriyi 2 Nisan'da ilkin Kliridis'in, sonra da Baf'ta yapmış olduğu konuşmada Makarios'un reddettiğini; bunun önemli bir engel olduğunu ve Rumların amacının Kıbrıs Türk toplumunu bir azınlık olarak tanımlamak olduğunu söylemiş olduğunu bildirmişti. Yine Denktaş, Rum tutumunun, Türklerin federalizm üzerinde direnmelerine bir yanıt oluşturduğunu kabullenmiş ve o sırada yanlar arasında kapatılması güç bir boşluk meydana gelmiş olduğunu açıklamıştı. 


Olver yazısında şunları eklemişti: 


“Başpiskoposla Atina arasındaki ilişkiler konusuna gelince, Makarios'un, Ulusal Muhafız Birliği sorununda Atina'ya karşı önemli ilk raundu kazanmış olduğu ve cuntanın buna karşı pek az etkili bir karşılıkta bulunabileceği görüşünde Denktaş'la mutabık kaldık. Denktaş, ayrıca, EOKA B'nin kimi üyelerinin Kıbrıs Türkleriyle temas kurduklarını ve kendilerinin tek amacının görünürde Makariosu baştan atmak olduğunu; ancak bu ilkatılımın arkasında Kıbrıs Türklerine yönelik ciddi bir tehlikenin belirmeye başladığını; başıboş bırakılmış olan Makarios'un, dikkatini Türk Cemaat Meclisi ve toplumuna vereceğini; Türklerin durumunun yavaşça aşındırılacağım; Makarios'un, kendisiyle işbirliği yapacak Türklere çekici öneriler yapacak bir durumda olduğunu; ancak, ona karşı koyanlara “asi” işlemi yapılacağını vurgulamıştır 158) 


Bu arada, cunta başkanı Tuğgeneral İoannidis, Ulusal Muhafız Birliği'ndeki üçkıdemli Yunan subayını Atina'ya çağırmış ve onlara, Makarios'u 15 Temmuz'da baştan atmak ve Kıbrıs'ı Yunanistan'la birleştirmekle ilgili planlarını anlatmıştı. 
Makarios'un bu komplodan hiç bilgisi yoktu.159) Ancak İoannidis, 5 Temmuz'da basına verdiği demeçte, bir darbe olacağı yolundaki söylentilere inanmadığını bildirmişti./60) Öte yandan, İngiliz Yüksek Komiseri Olver, Lefkoşa'daki Yunan Büyükelçisi Lagakos'la 10 Temmuz'da bir saat kadar görüşmüş; Lagakos, ona bazı şeyler söylemişti. Bunlardan biri de, Yunanistan'daki cuntanın Makarios'a karşı muhtemelen komplo kurduğuydu ve bunu dolaylı biçimde söylemişti. 
Büyükelçinin bizzat kendisi bu konuda şok içinde idi. Ancak Makarios, en yakın solcu danışmanları dışında kimseye danışmadan hareket ediyordu. 
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Lagakos'un Olvere söylediğine göre, kendisi, meydana gelmiş olan durumu Yunan yönetimiyle görüşmek üzere Makarios'a Atina'dan bir davetiye getirmiş; ancak Makarios, Yunan hükümeti, Ulusal Muhafız Birliği'yle ilgili taleplerini kabullendikten sonra bu daveti kabul edeceğini bildirmişti. Lagakos'la Olver, adada bir yönetim darbesi yapılması olasılığı üzerinde durmuşlardı; ama bunun olanaksız olacağı sonucuna varmışlardı, çünkü bu denli davranış, Ulusal Muhafız Birliği'ne olan kesin güven eksikliği nedeniyle başarısızlığa uğrayacaktı; hatta başarılı olsa bile, Makarios'u erkten düşürmekten başka hiçbir şey başaramayacaktı. Lagakos, Başpiskoposun muhtemelen öldürüleceği konusunda Olver'in görüşlerine katılmamış ve şöyle demişti: “EOKA B ve muhtemelen cunta, МаКагіоѕи öldürmeyi istemiş olsalardı bunu son altı ay içinde yapabilirlerdi'. Lagakos, Makarios'un Gizikis'e göndermiş olduğu mektuba değinerek, onun (Makarios'un) bu durumda beceriksizce davranmış olmasına şaştığını belirtmişti. Yunan Büyükelçisiyle Olver, Makarios'un bu mektuptan neyi kastetmiş olduğunu tartışmışlardı. Lagakos'un söylediğine göre, Gizikis'e gönderilmiş olan mektup Bakanlar Kurulu'nda görüşülmeden kaleme alınmış ve gönderilmişti. Bu da, Makarios'un kendi kişisel siyasasına dayanıyordu. Bu siyasayı yürütmede en yakın danışmanlarından oluşan bir hizbe (klike) dayanıyordu; örneğin Hristodulu, Tombazos, Lissaridis - hepsi de komünist veya eski komünistti. Lagakos'un inandığına göre, Makarios, Kıbrıs'ta olay çıkarsa, üçüncü bir partinin buna karışmasına izin vermeyeceğine dair kendisine güvence vermiş olan Ruslara güveniyordu. [61] 


Öte yandan, Makarios, 12 Temmuz'da yeni ABD Büyükelçisi Roger Davies'i kabul etmişti.(62) Ertesi gün (13 Temmuz, Cumartesi), cunta, adada bir darbe yapmakla ilgili planlarını bütünlemişti. Daha sonra söylendiğine göre, o gece, bir uçak dolusu ve sivil giysili ilk 100 Yunan subayı gizlice adaya getirilmişti. Atina'da, Yunan silahlı güçleri Başkomutanı General Bananos bir toplantı düzenlemiş; bu toplantıya üç Kurmay Başkanları, General Galatsanos, G. Papanikolau ve G. Arabakis'le yardımcıları ve Kıbrıs Ulusal Muhafız Birliği komutanı General Denizis katılmıştı. Aynı gün Makarios, EOKA B'nin Grivas'tan başkanlığını devralmış olduğu söylenen Eleftherios Papadopulos'u ve onun kimi adamlarını, Lefkoşa'da bir eve yapılan polis baskını sırasında tutuklatmıştı. 


Ulusal Muhafız Birliği'nde 10.000 Kıbrıslı Rum ve 650 Yunan subayı görevliydi. Onlara, adada yasal olarak bulunan 950 Yunan subay ve erleri de 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yardımcı olacaktı. Bu erler, 1963-64 olayları sırasında EOKA B'yle birleşerek Lefkoşa ve Erenköy'de Türklere saldırmışlardı. Ulusal Muhafız Birliği'nin bir devriye gemisi, 5 torpido gemisi, bir radar santrali, 7-34 tipi 32 Rus tankı (631, 100'den çok zırhlı arabaları ve 25 inçlik topları vardı. İngiliz Milletler Camiası (Komonvelt) kaynaklarından da tüfek, makineli tüfek, uçak-savar topları, bazukalar v.s. sağlamışlardı. Kıbrıs'ın her yanında silahlar bulunuyordu. 
Bu silahların çoğu Yunanistan'a NATO tarafından sağlanmış ve daha sonra gizlice adaya sokularak Rumlara dağıtılmıştı. Adada Amerikan silahları da bulunuyordu. Ulusal Muhafız Birliği mayınlara sahipti ve bunları Kuzey'le Güney arasındaki tampon bölgelere yerleştirmişlerdi. Makarios'a muhalefet eden takriben birkaç bin EOKA B mensubu vardı ve onlar, Yunan subaylarının komutası altında 20.000 kadar asker ve polis seferber edebilirlerdi. Bunlara karşı koyacak olan Makarios'un özel ve silahlı adamları, Taktici Yedek Güçler, 4.000'e yaklaşık yardımcı polis vardı. Onların tankları delecek Çek mamulü silahları ve ağır topları, Rus AK-47 tipi ve İngiliz mamulü tankları vardı, ama Ulusal Muhafız Birliği, EOKA B ve öteki teröristlerle başa çıkacak bir durumda değildi.(64| 


Makarios'a Karşı Yunan Darbesi 


Yunan kaynaklarına göre, 15 Temmuz 1974'te Makarios'a karşı yapılan “Cumhurbaşkanı Operasyonu’ kod adlı darbenin baş mimarları şunlardı: Yunanistan Cumhurbaşkanı Fedon Gizikis Başbakan Adamantios Andrutsopulos, cuntanın gerçek önderi Dimitrios İoannidis ve silahlı güçler komutanı Grigoris Bananos. Yunan Genel Kurmayı'nın yönergesi üzerine, Kıbrıs'taki iki Yunanlı General, Yeoryikis ve Kobokis, 3 Temmuz'da buluşarak (toplanarak), 15 Temmuz'da başlatacakları darbenin planlarını hazırlamaya başlamışlardı. (65) Operasyonun başlıca amacı Makarios'u elimine etmekti, çünkü Yunan önderleri, bu başarılırsa, tüm direnişin otomatik olarak sona ereceğine inanıyorlardı.(66) Bu toplantıdan sonra, General Yeoryikis ve General Kobokis, darbenin 15 Temmuz günü başlayabilmesi için Makarios'un öldürülmesi veya tutuklanması kararını almışlardı. Onların bu plânını cunta önderlerinden İoannidis ve Bananos onaylamıştı. 

Operasyon (darbe) 15 Temmuzda saat 08.15'te başlatılmıştı; çünkü darbeciler, o sırada Makarios'un kesinlikle sarayında olacağına ve kolayca elimine edileceğine inanıyorlardı. O saatlerde sokaklar kalabalık olmayacaktı. 
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Darbe günü Makarios'un sarayı 25 tank ve birçok komandolar tarafından sarılmış: her yandan saldırıya geçilmişti. Darbeciler ihtiyatla ilerliyorlardı, çünkü şiddetli mukavemetle karşılaşacaklarına inanıyorlardı, böylece epeyi vakit harcamışlardı. Buna ek olarak, Makariosun Muhafızları üç saat kadar inatla direnişte bulunmuşlardı. Saat 13'e doğru Lefkoşa'da muhaliflerin çoğu susturulmuştu. Ancak, Makarios'un cesedini sarayın yıkıntıları altında bulamayan Ulusal Muhafız Birliği mensupları çılgına dönerek sarayı ateşe vermişlerdi.(67) Makarios'un sözcüsü ve Temsilciler Meclisi Başkanı Glafkos Kliridis ise evine hapsedilmişti. 

Makarios'un hala hayatta olduğu saptanınca, buna içerleyen cunta önderi İoannidis, işbirlikçilerinden EOK A'cı katil Mikos Sampson'a telefonda şunları söylemişti: “Sampson, bu kadar çılgın (ahmak) nasıl oldun? Muskos'un (Makarios'un), senin elinden sıyrılıp kaçmasına nasıl izin verdin? Onun kafasını senden isterim; anladın mı?. Aynı gün, saat 13.30'da ELDİK adlı Yunan karargâhına uğrayan başlıca darbecilerden Kobokis ve Yeoryikis, en erken vakitte bir Cumhurbaşkanı atamaları gerektiğini anlamışlardı. O sırada kampta dolaşmakta olan Sampson'u çağırtarak ona şunları söylemişlerdi: “Git, bir kravat takın ve geri gel. Seni Cumhurbaşkanı yapmaya karar verdik”... Böylelikle Sampson Cumhurbaşkanı olmuş ve Yunan cuntası tarafından ona yeni bir yönetim kurma yetkisi verilmişti. Sampson erke geçer geçmez, Cumhurbaşkanı sıfatıyla vermiş olduğu demeçlerde darbenin Kıbrıs Türklerini hedef almadığını söylemiş olmasına karşın, bu operasyonun amaçlarından birinin enosis ilân etmek olduğunu herkes tahmin ediyordu. 


Öte yandan, Sampson'un [68] daha önce Kıbrıs Türklerine karşı girişmiş olduğu şiddet hareketleri nedeniyle Türkiye, Kıbrıs Türk önderleri ve halkı onun erke geçmiş olmasından şok geçirmiş, kaygılanmışlardı. Kıbrıs Türk toplumunun önderi Rauf Denktaş, pek yerinde olarak, “Hitler'in, İsrail'in Cumhurbaşkanı olmasının kabul edilemeyeceği gibi, Sampson'un da Kıbrıs'ın Cumhurbaşkanı olarak kabul edilemeyeceğini! daha sonra söylemişti. O sırada, Ankara'da, Başbakan Bülent Ecevit Afyon'a gitmek üzere Esenboğa havalimanına ulaşmıştı. 
Orada kendisine darbe hakkında bilgi verilmiş; hayretler içinde kalmıştı.|69)| İngiltere'nin eski Başbakanlarından Sir Alec Douglas Home'un da belirtmiş olduğu gibi, “Türkiye, dayanamayacağı biçimde kışkırtılmıştı. 1989 yılı Nisan ayında Atina gazetesi E/eftherotipia'ya, demeçte bulunan Yunanistan Deniz (Donanma) Bakanı Evangelos Yannopulos da aynı duyguları yansıtmış; 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şöyle demişti: “Makarios"u erkten düşürmenin, Kıbrıs Rum ve Türklerini boğazlamanın ve Kıbrıs yönetiminin başına Sampson gibi bir çılgını getirmenin Türkiye'nin tepkisine neden olmaması nasıl beklenebilirdi? 


Bu sırada, Washington'daki İngiliz Büyükelçisi Peter Ramsbotham, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na 17 Temmuz'da gönderdiği gizli telgrafta şu bilgiyi veriyordu: 


“Kıbrıs günlerimde [70] iyi bir dostum olan buradaki (Washington) Kıbrıs Büyükelçisi Nikos Dimitriu, bana, son üç gün içerisinde kaydedilmiş olan olaylardaki rolü hakkında şu bilgiyi vermiştir: Pazartesi günü Kissinger'le görüşmüş; ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Sisco ve McClaskey'le sıkı ilişkilerini sürdürmüş; onlara, Sampson'un megalomanyak (üstünlük hastası) bir cani olduğunu ve ailesinde çılgınlık hastalığı olduğunu söylemiştir. ABD yeni rejimi aceleyle tanırsa, bunun hiç de iyi bir şey olmayacağını; ancak bu tanımanın, derhal yer almayacağı izlenimini edinmiş olduğunu; Sisco'nun, ona, ABD'nin Makarios'u Kıbrıs Cumhurbaşkanı olarak tanıdığını bildirmiş olduğunu eklemiştir”.(71) 


Makarios'a karşı yapılmış olan darbeyi İngiliz gizli belgelerinden izleyelim: Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Olver, 15 Temmuz'da İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na şu gizli telgrafı göndermişti: 


“Aşağıdaki haber Kıbrıs'taki Haber Ajansları muhabirleri tarafından hazırlanmıştır: “Bildirilmiş olduğuna göre, Ulusal Muhafız Birliği tankları bugün başkenti denetleri altına almış ve Başpiskopos Makarios öldürülmüştür. Makarios'un cumhuriyetçi yönetimine karşı görünürde başarılı bir darbe yapılmıştır. Tanklar başkentte belirdikten üç saat sonra etraftan ağır top sesleri geliyordu. 
En önemli merkezler (noktalar) görünürde ele geçirilmişür. 
Lefkoşa semtlerinde başlamış olan ağır çarpışmalardan yaklaşık olarak iki saat sonra Kıbrıs Radyo Korporasyonu'nun binaları ele geçirilmiştir. İhtilâlciler bu radyoyu kullanarak sokağa çıkma yasağı uygulandığını halka duyurmuş ve Makarios yandaşlarını teslim olmaya çağırmışlardır. Makarios'un nasıl öldüğüne dair henüz bilgi yoktur; ancak, Cumhurbaşkanlığı sarayı sabahleyin 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erken vakitlerde en azından 7 tankla çevrilmişti. Kimi görgü tanıklarının anlattığına göre, Makarios'un sarayı alevler içindedir. 
Tüm iç komünikasyonlar kesilmiştir. Lefkoşa'ya ulaşmış olan haberlere göre, cumhuriyetçilerin ikinci kenti olan Limasol'da polis merkezi binası dolaylarında çarpışmalar sürüyor. Larnaka ve Magposa'da da çarpışmalar devam ediyor. Yunan subaylarının komutası altında olan Ulusal Muhafız Birliği'ne polislerden oluşan taktikçi yedek güçler mukavemet ediyor. Bu yedek güçler, enosis için Mücadele eden General Grivas'ın EOKA B adı altında örgütlemiş olduğu gerillacılardan oluşmaktadır. Cumhurbaşkanı Makarios'un güçleri, üzerlerine sevk edilmiş olan tank ve toplara karşı koyacak ağır silahlardan yoksundur. Bu tanklar ve toplar, baş kaldıran Kıbrıslı Türklere karşı kullanılmak üzere on yıl önce Makarios tarafından Ruslardan satın alınmıştı”.(72) 


Olver, aynı gün İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na şu gizli telgrafı göndermişti: 


“Kıbrıs Radyo Korporasyonu'nun bildirdiğine göre, Nikos Sampson, eski Baf Piskoposu huzurunda Cumhurbaşkanı olarak ant içmiş; daha sonra radyodan yaptığı açıklamada, bu görevi kabullenmiş olduğunu bildirmiş; açıklanmış olan siyasayı izlemeye söz vermiştir. Silahlar halâ kısmen patlıyor; ancak Ulusal Muhafız Birliği, havalimanı, saray, CYTA ve Kıbrıs Radyo Korporasyonu'nu denetliyor. Şimdi açıklanmış olduğuna göre Makarios hayattadır ve “Özgür Baf Radyosu'ndan” demeç vermiştir; ancak Makarios yönetiminin üyelerinin akıbeti hakkında bilgi yoktur... Denktaş, Türk toplumunu sükuna çağırmıştır. Türk mücahitler hazır duruma getirilmiş, ama hiç olmazsa Lefkoşa'da kışkırtıcı bir davranışta bulunmamışlardır. Türkiye Büyükelçiliği, Kıbrıslı Türklerin bu durumda ön safta görünmeyeceklerini açıklamıştır". 


731 


Yine Olver, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na aynı gün şu açık telgrafı göndermişti: 


“Yerel saat 11.00'da Kıbrıs Radyo Korporasyonu şu bildiriyi yayımlamıştır: “Kıbrıs Rum halkı: son birkaç aydan beri yaratılmış olan ve sivil savaş biçimine dönen feci durum, kilise içinde 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yaratılmış olan ikilik ve silahlı güçlerin anarşistlerin eline geçmesi tehlikesi -ki bu da Kıbrıs için zararlı bir tehlike yaratacaktı-. 
Ulusal Muhafız Birliği, bu anormal durumdan sorumlu olanları ve özellikle uzun süreden beri kendi görüşlerini Kıbrıs Rum halkının özgür dileklerini dikkate almayarak istismar eden; yaratmış oldukları kendi kişisel rejimlerini sürdürmek için her türlü yasa dışı davranışlarda bulunan Cumhurbaşkanı ve yönetimini, bu anormal durumdan sorumlu olarak görevden uzaklaştırmak ve ada yönetimini ulusal kurtuluş yönetimi biçimine getirmek kararını almıştır. 


Yeni yönetimin amaçları şunlardır: Kıbrıs halkının dinsel (cuhani) birliğini yeniden kurmak; kilise içinde sükünu sağlamak; toplumlararası görüşmelerle Kıbrıs sorununu çözümlemek ve yönetimdeki kişilerin uzun süreden beri kendi statülerini sürdürebilmek için her sahada yaratmış oldukları gerileme yüzünden halkın ihmal edilmiş olan sorunlarını çözümlemek. 
Kıbrıs halkının, kendi dileklerini öne sürebilmesi ve dilediği yönetimi seçmesi için bir yıl içinde genel seçim yapılacaktır. 
Dış ilişkilerde hiçbir değişiklik olmayacaktır. Dost ülkelerle olan ilişkiler ve yansızlık siyasası sürdürülecektir. Düzen ve sükünu sürdürmeliyiz. Silahlı güçler bunları sağlamak için güçle çalışacaktır. Kıbrıs Helenizmi, ulusal kurtuluş yönetimine karşı anlayış göstermeye; ona destek vermeye çağrılır ve bunu yaparsa, gelecekleri parlak olacaktır. Yaşasın Grek halkı”. (74) 


Darbecilerin Barbarlıkları 


Darbe sırasında adanın her yanında kanlı olaylar kaydedilmiş; birçok kişi ağır surette yaralanmış, öldürülmüş ve hatta diri olarak mezarlara gömülmüştü. 
Lefkoşa'nın yeni Rum mezarlığı papazı Papatsestos, 77 kişinin “köpekler gibi iki çukura gömüldüğünü ve tedfin sırasında kendisinin (papazın) başına tabanca dayanmış olduğunu” daha sonra açıklamıştı.(75) Adanın her yanında Makarios yandaşlarının öldürülmesi için cunta başkanının telefonla vermiş olduğu emri kendi kulaklarıyla duymuş olan Papatsestos, onun bu emirde, ‘еп son kişiye kadar bu akşam hepsi öldürülmelidir” dediğini söylemişti. “Türkler adayı işgal 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etmeselerdi, darbede daha çok Kıbrıslı Rum öldürülecek mi idi” sorusuna Papatsestos şu yanıtı vermişti: “Evet, pek çok, beni de öldürmek istediler. 
Söylemesi biraz zor, ama, (daha sonraki) Türk Müdahalesi bizi insafsız bir iç savaştan kurtarmıştır. Onlar (darbeciler) Makarios yandaşlarının bir listesini hazırlamışlardı ve hepsini de katledeceklerd?. Rum-Yunan iç savaşı sırasında binlerce demokrat Rum'un yanında masum Kıbrıslı Türk kadınları ve çocukları da EOKA В sürüleri tarafından insafsızca katledilmişlerdi.(76| 


1974 yılı Temmuz darbesinden çok önce, Rum/Yunan ikilisi, “73 (SEA 
İfestos) - İç Güvenlik Planı” adı altında hazırlamış olduğu bir komplo ile Kıbrıs Türklerini yok etmeyi planlıyordu. (77) Bu plan, Ulusal Muhafız Birliği'nin üç kişilik Yüksek Askeri Taktik Komutanlığı tarafından hazırlanmıştı ve onun komutanı Mihail Yeoryitsis tarafından imzalanmıştı. Bu plânın gerçekleştirilmesine Yunanistan da büyük ölçüde katkıda bulunmuştu. Bu gizli dosyada belirtilmiş olanlar tüm Kıbrıs'ı kapsıyordu. Türkiye denizden hareket edecek bir işgal güç hazırlayana kadar iş olup bitecekti. Bu plan, Yunan cuntası önderi Dimitrios İoannidisin şeytani görüşlerinin ürünü idi. Ancak olaylar umulduğu gibi gelişmemiş; Makarios olayı buna engel olmuştu. [78] 

Makarios'un bu ‘kırım dosyasından’ bilgisi var mıydı? Tüm kanıtlar, onun bundan bilgi sahibi olduğunu göstermekle kalmıyor, onun gönüllü olarak buna katılmış olduğunu da gösteriyor. Uzun süreli olan bu planı bizzat Makarios'un kendisinin yönettiği öne sürülmüştür. Makariosun, adanın her yanında destekleyicileri ve ajanları vardı. Dolayısıyla, Rum toplumu arasında olanları onun işitmemesi olanaksızdı. Kıbrıstaki Yunan komutanının gizli dosyasında, temizleme operasyonuna girişmeden önce Kıbrıs yönetiminin bu planı onaylaması gerektiği yazılıdır. İngiliz yazarlarından Harry Scott Gibbons'a göre, Makarios, Kıbrıs yönetimi idi ve bir megalomanyaktı (kendisini dev aynasında görüyordu). Gibbons şöyle der: 


“Onun (Makariosun) durgun siyah gözlerinin ardında iktidar hırsı gizleniyordu. Gerçekte Türklerden nefret ediyor ve katillerle birlikte yemek yiyordu; ancak hırsının gerçekleşmesi için zamanlama yanlıştı. Generaller Atina'da erkte olduğu sürece kendisi Başpiskopos görevine dönmek zorunda kalacaktı. Bu yüzden Generaller sahneden kaldırılmalıydı. Makarios Gizikis'e 
2 Temmuz'da bu amaçla mı mektup göndermişti? Herhalde, 
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mektubunun Generalleri erkten düşüreceğini sanmıştı. Buna emin olmalıydı ki, sonucun ne olacağını pek görememişti”. 


Halil Fikret Alasya'nın anlattığına göre, darbeden çok önce Kıbrıs Türk halkının suyunun, elektriğinin ve telefonlarının kesilmesi emredilmişti. “/feszos” gizli planında, Türklere karşı kırımın nasıl yapılacağı en ince ayrıntılarına kadar saptanmıştı. Bu plana göre hangi taburların nereleri kuşatacakları ve Türk yerleşim yerlerini veya merkezlerini nasıl tahrip edecekleri tespit edilmişti. 
Buyruk verilince her birlik ivedilikle davranışa geçecek ve kendisine ayrılmış olan Türk köylerini imha hareketine başlayacaktı. Gaziveren, Doğancı, Taşpınar, Bağlıköy ve Akdeniz arasında bağlantı kurulmasını önlemek ve her koyu tecrit etmek için özel planlar hazırlanmıştı. İkinci safhada Lefke, Yeşilırmak-Erenköy bölgesindeki Türk yerleşim bölgeleri ile Türk mevzilerinin imhası sürdürülecekti. Tüm Grek komutanlar, gayri nizami olarak BM barış gücü askerlerinin üniformalarını giyecek ve BM araçlarını kullanacaklardı. 


Türkleri imha planlarının uygulanabilmesi için Rum/Yunan subaylarla sivil Rumların arasında işbirliği yapılması gerekiyordu. Tüm askeri birliklere Yunanlı subaylar atanmıştı. Bu subaylar özel eğitime tabi tutulmuştu ve sivil halk da buna hazırlanacaktı. Verilmiş olan buyruğa göre her birlik, sivil halkı ve Rum polisleri, Türk halkını imha etmek için hazırlamalı ve bu amaçla her imkan ve fırsattan yararlanmalıydı. Bölgedeki Rum halkına daha önceden bilgi verilecek, gerekli temaslar yapılacak, asker ve polisler birlikte Türk köylerinin imhasını gerçekleştireceklerdi. Türkleri imha harekâtına Rum Ulusal Muhafız Birliği subayları ile Yunan alayına mensup subaylar da katılacaktı. Türk halkı direnişte bulunursa bu da dikkate alınmış ve her önleme başvurulmuştu. 
Lefke komutanına, harekâtın sessizce ve karanlık basınca, Gaziveren, Doğancı, Taşpınar ve Akdeniz adlı Türk köylerine karşı harekât başlatılması emri verilmişti. Öteki bölgeler için de aynı planlar hazırlanmıştı. Makarios herhalde bu planları bildiği için, “Türkiye çıkarma yapacak olursa kurtaracak tek Türk bulamayacaktır” demişti. Kliridis de, ‘Makarios bunu söylemiştir ve haklıdır. Bir Türk Müdahalesi gerçekleşecek olursa bizim için, Kıbrıs için, her Kıbrıslı Türk bir tehlike oluşturur ve Kıbrıslı Türklerin güvenlik açısından nötralize edilmesi (etkisiz bırakılması) güvenliğimiz gereğidir. Bu yönde gereken önlemleri almak halkımıza karşı görevimizdir? demişti. (79) 

Girne bölgesindeki Türklerin imhası için 3. (Yunan) Yüksek Askeri Taktik Komutanlığı'nca 18 Nisan 1974 tarihli plan hazırlanmıştı. Bu planda, 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Girne-Lefkoşa-Ağırdağ-Zeytinlik kantonunun kuşatılması ile ilgili harekât açıklanmıştı. Adadaki BM barış gücünün yansız kalacağı, İngiliz üslerindeki askerlerin Türklerle Rumların arasına girme olasılığı olduğu düşünülmüştü. 
BM gücü yansız kalmazsa nasıl bir hareket hattı izleneceği konusunda Yunan Genel Kurmay Başkanlığı ile Ulusal Muhafız Birliği komutanlığı planlama bölümünün varacakları karara göre davranılması öngörülmüştü. Harekât başlayınca muhalefet oluşturacak her şeyi ezerek bertaraf etmekte tereddüt edilmeyeceği olağan görülmüştü. Harekât planına göre ilk davranış olarak Zeytinlik'in temizlenmesi gerçekleştirilecek; daha sonra Girne içindeki direniş bertaraf edildikten sonra Ağırdağ ve Kırnı onları takip edecekti. Planın ikinci safhasında Kırnı-Fota (Dağyolu) yönünde ilerlenecek ve Fota imha edilecekti. 


Bu arada sivil Rum halkı da öteki bölgelerdekiler gibi ruhi bakımdan hazırlanmış olacaktı ve bunu sağlamak için Taktik Grubu Komutanlığının kimi bölümleri sorumlu olacaktı. Çok uzun bir süre içinde ve bu kadar ayrıntılarla hazırlanmış olan planlar, Yunan yönetimiyle Makarios yönetiminin bilgisi içinde ve işbirliğiyle yapılmıştı. 7 Mart 1974'te bütünlenmiş olan 'Afrodit 7£ planının yönetsel lojistik bölümü hakkında Makarios yönetiminin tam anlamda bilgi sahibi olduğu açıkça ortaya çıkar. Bu sırada, düşman ölüleri en yakındaki Türk mezarlıklarının çok yakınına gömülecekti. Böylece Türkler ecelleriyle ölmüş ve gömülmüş farz edilecek, dünya kamuoyu aldatılmış olacaktı. [80] 


Öte yandan, Kıbrıs'ta Makarios'a karşı darbenin yapılmış olduğu gün olan 
15 Temmuz'da, Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Olver, Londra'ya 
gizli raporlar yağdırmayı sürdürüyor; 15 Temmuz'da İngiltere Dışişleri Bakanlığı “Haberler Bölümü'ne şu ivedi ve gizli telgrafı gönderiyordu: 


“Kıbrıs'taki askeri darbeden önce polis, EOKA B üyesi olduklarından kuşkulanılanlara karşı sertçe davranışa geçmişti. 
Onların 200 kadarının tutuklanarak merkezi hapishaneye götürüldükleri ve ordu tankları Makarios rejimine karşı harekâta geçinceye kadar orada tutuldukları bildirilmiştir. Aynı gün (15 Temmuz) Sampson, radyodan yaptığı konuşmada, çalkantı içinde bulunan Kıbrıs gemisinin ruhani birliğe ve halkın ve ordunun sakin limanına götürüleceğini söylemiş; yönetiminin amaçlarını şu altı noktada toplamıştı: Yasa ve düzenin ivedilikle kurulması; kilise aracılığıyla sükun ve düzenin iadesi; her sınıf halkın yaralayıcı sorunlarının ivedilikle ele alınması; gerçekçi bir siyasa izlenmesinin derhal incelenmesi; toplumlararası görüşmelerin sürmesi. 
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Sampson'a göre, Kıbrıs yansız bir ülke olarak kalacak; kendisi herkese dostluk elini uzatacak ve herkesten saygı talep edecektir. 
Bir yılı geçmeyecek bir süre içerisinde genel seçim yapılacaktır. Bu 
arada Kıbrıs Rum Radyosu Yunan marşları çalıyor” 1811 


Bu sırada, Makarios'un Londra'daki Yüksek Komiseri Kostas Assiotis (Assotis), aynı gün (15 Temmuz) İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nı ziyaret ederek Kıbrıs'la hiçbir irtibatı olmadığını ve oradaki olaylar konusunda sağlam bilgi sağlayamadığını bildirmişti. Assiotis, Bakanlık öğelerinden Alan Goodison'la Makarios'un ölüp ölmediği konusunu görüşmüştü. Goodison, aynı gün, İngiltere Dışişleri Bakanı James Callaghan'ın bilgisine sunulmak üzere hazırlamış olduğu andaçta şöyle diyordu: 


“Bu görüşmede büsbütün Makarios yanlısı bir tutum izleyen Assiotis, adadaki olayların açıkça Atina'dan kaynaklanmış olduğunu ve Callaghan'ın, Ulusal Muhafız Birliği'nin, Atina'nın buyruğu üzerine davranışa geçmiş olduğunun kanıtlanamayacağını söylemiş olması üzerine, bu görüşte olmadığını eklemiştir. 
Sampson'un Cumhurbaşkanı atanmasının trajik bir komedi olduğunu belirtmiş ve “Ulusal Muhafız Birliği daha saygın birisini bulamaz mıydı?” sorusunu sormuştur”(8la| 


Yine aynı gün, Türkiye Başbakanı Bülent Ecevit, Yunan cuntasını, Kıbrıs'a müdahalede bulunmakla resmen suçlamış; 16 Temmuz'da İngiltere yönetimine gönderdiği notada, o yönetimi, Garanti Antlaşması'nı empoze etmede Türkiye ile işbirliği yapmaya çağırmıştı. 


İngiltere Dışişleri Bakanının Avam Kamarası'nda Yaptığı Konuşma 


İngiltere Dışişleri Bakanı James Callaghan, 15 Temmuz'da Avam Kamarası'nda şu kısa konuşmayı yapmıştı: 


“Kıbrıs'taki Ulusal Muhafız Birliği, adadaki Rumlar arasında yer alan çarpışmaları durdurmak özrüyle (bahanesiyle) iktidarı ele geçirmiştir. Cumhurbaşkanı sarayı saldırıya uğramıştır ve Cumhurbaşkanı Makariosun öldürülmüş olduğu bildirilmiştir. 
(82) Bu haber gerçekse, dost bir ülkenin Cumhurbaşkanı ve (İngiliz Camiası) Commonvvealth”in üyesi kıdemli bir devlet başkanının bu gibi koşullar içinde ölümünden dolayı, Avam Kamarası 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üyeleriyle birlikte çok derin kaygı ve üzüntülerimizi beyan ederim. 
Yunanistan, Türkiye, Kıbrıs ve İngiltere yönetimlerince imzalanmış olan Garanti Antlaşması, Kıbrısın bağımsızlığının, toprak bütünlüğünün ve güvenliğinin tanınmasını ve devamını öngörür. 
Yunanistan ve Türkiye yönetimlerinin dikkatlerini bu üstlenmelere çekmiş bulunuyorum ve her yana sabırla davranmalarını telkin ettim. Durumla ilgili olarak onların bu konudaki görüşlerinin ne olduğunu bize ivedilikle bildirmelerini diledim. Aynı zamanda, BM Genel Sekreteri ve öteki ilgili yönetimlerle de temas ediyorum”. 


(83) 


Aynı gün (15 Temmuz), Türkiye'nin Ulusal Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı vekili Hasan Esat Işık, Londra'daki Türkiye Büyükelçiliği aracılığıyla İngiltere Dışişleri Bakam James Callaghan'a şu yazıyı göndermişti: 


“Kıbrısta vuku bulan yönetim darbesi üzerine Kıbrıs devletinin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve güvenliği ciddi bir duruma gelmiştir. Bu durumun vahameti, yansız ve güvenilir kaynakların da doğrulamış olduğu haberlere göre daha da ciddi olmuştur. Bu haberlere göre, Garantör Devletlerden biri olan Yunanistan, bu darbeyle ilişkin olmakla kalmamış, bunu bizzat kendisi başlatmıştır... Kıbrısta bu gibi bir durumun yaratılmış olması, Türk toplumunun hakları ve çıkarları açısından daha ciddi olmaktadır, çünkü bu topluma şimdiye kadar yeterli güvence sağlanmamıştır. Şimdiki gerçek durum şudur: Garantör bir devlet olarak Yunanistan, kendisine Kıbrıs antlaşmalarıyla verilmiş olan hakları asarak, Kıbrıs'ın bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve güvenliğini ihlâl etmiştir; oysaki bu hakların ihlâl edilemeyeceğini Ekselansınız dünkü mesajınızda belirtmiştiniz. 


Makarios'un Yunanistan Cumhurbaşkanına göndermiş olduğu mektupta belirtmiş olduğu gibi, Yunanistan, yasa dışı olarak Kıbrıs'ta üslendirmiş olduğu askeri güçlerini kullanarak Kıbrıs'ın bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne karşı harekete geçmeye hazırlanıyordu ve bu da Türk ve Rum toplumları arasındaki dengeyi bozmuştur. Yunanistan, sinsi olarak, adadaki güç dengesini kendi çıkarları için altüst etmiş ve sonuçta, 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adadaki askerlerinin sayısını artırarak, enosis yanlısı ve Türk düşmanı olarak bilinen birisini (Sampson'u) Cumhurbaşkanı ilân ettirmiştir. Hiç kuşkusuz, İngiliz yönetimi bu adamın karakterini 


iyi bilir. 


Son on bir yıldan beri, ülkenin yasal yönetimi olarak sayacağı bir yönetimden yoksun olan Türk toplumu, şimdi kendisini daha çok tehlike içinde görüyor ve var olan durumdan kendi hayat ve malının güvenliğinden kaygılanıyor. Türk yönetimi adada bozulmuş olan dengeyi yeniden kurmak; Türk toplumunun çıkarlarını, hayat ve mal güvenliğini sağlamak ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ihlâl edilmiş olan bağımsızlığını yeniden kurmak amacıyla; garantör bir devlet olarak İngiliz yönetimiyle de danışmalarda bulunarak, bozulmuş olan dengeyi yeniden kurmak için kendisine düşen görevi saptamak zorundadır. Durum oldukça acildir ve Türkiye Cumhuriyeti yönetimi, yukarıda belirtilmiş olan konularda İngiliz yönetimiyle ivedilikle danışmalarda bulunmayı diliyor. Ortak bir davranış üzerinde sür'atle anlaşmaya varmamızı ümit ederim. Türkiye ve Kıbrıs'taki askeri güçleri seferber ederek, Kıbrıs'a karşı yöneltilmiş olan tehlikeyi ortadan kaldırmamızın olanaklı olacağına inanıyoruz. Aynı zamanda, İngiliz yönetiminin, Kıbrıs'a karşı girişmiş olduğu müdahale ile NATO'nun dayanışmasına karşıt hareketlerinden sakınması için Yunanistan'a uyarıda bulunacağına güvenim vardır. Garanti Antlaşması'nın 4. 
maddesi gereğince danışmalarda bulunmamızla ilgili olarak İngiliz yönetimi görüşlerini bize, bu yazıyı aldığı gün bildirirse minnettar kalırız. Herhalde sizin de takdir edeceğiniz gibi, Yunanistan'ın bu 


görüşmelere katılmasını Türkiye olanaksız görüyor”184) 


Türkiye Başbakanı Bülent Ecevit de, 16 Temmuz tarihli ‘Times’ gazetesinde yayımlanmış olan demecinde şöyle demişti: Hiçbir kimse, Kıbrıs'taki karışık durumdanyararlanarak Türklerin haklarını çiğnemesin. Bir olupbittiyi asla kabul etmeyeceğiz. Hiçbir kimseyi Türklerin haklarını çiğnemeye bırakmayacağız. 


(851 


BÖLÜM 3 
DARBEDEN SONRAKİ GELİŞMELER 


Makarios Yaşamını Sürdürüyor 
Bu sırada (16 Temmuz), İngiltere Dışişleri Bakanı James Callaghan, Atina'daki İngiliz Büyükelçisine gönderdiği oldukça ivedi ve gizli telgrafta şöyle diyordu: 


“Görünürde Makarios"un hâlâ hayatta oluşu durumu değiştirmiştir; dolayısıyla, en erken vakitte (Yunanistan'ın) Dışişleri Bakanı vekilini görerek, ona, Yunan yönetiminin Kıbrıs'taki bunalıma karşı tutumunun ne olduğunu açıklayıcı bir demeçte bulunmasının gerektiğini bildiriniz. Kendi görüşümce, Yunanistan, Kıbrıs'la ilgili uluslararası sorumluluklarını yerine getirmek ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve güvenliğine saygı göstermek kararında olduğunu açıklamalıdır. Makarios'un hayatta olduğunu farz edersek, İngiliz yönetiminin görüşünce Makarios, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yasal başkanıdır. Başka çıkarlar da işe karıştırılmadan Kıbrıs'taki sakinler arasındaki savaş en erken vakitte sona erdirilmelidir. 


Bu konuda kesin sorumluluğu olan Yunan yönetiminin bu görüşlere katıldığını ve adada barış ve dengeyi kurmak için elinden geleni yapacağını sanıyoruz. Kıbrıs'taki Ulusal Muhafız Birliği'nde görevli olan ve Makarios'a karşı yapılan darbeden genellikle sorumlu olan Yunan subaylarının en erken vakitte değiştirilmesi Yunan yönetiminin çıkarına olacak ve uluslar arasında olumlu akis yaratacaktır. Yunanistan bunu yapmazsa, Kıbrıs bunalımı 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uluslararası boyut alacak ve Yunanistan, bunu yapmak için BM ve başkaları tarafından epeyi baskıya tabi tutulacaktır. 


(Washington'un dikkatine): Kıbrıs'taki durumun uluslararası bir sorun biçimine gelmesinden kaçınılması konusundaki ABD görüşlerine katılırız. Bu nedenle, yukarıda da belirtmiş olduğum gibi, Atina nezdinde davranışta bulunuyoruz. (Ankara'nın dikkatine): Bu davranışlarımız hakkında Ankara'ya bilgi veriniz. 
Buna benzer davranışlarda bulunup bulunmayacakları kararını kendilerine bırakıyoruz”.(86| 


Öte yandan, Kıbrıs'taki durumun ciddi oluşunu göz önünde tutan Birleşmiş Milletler Örgütü Genel Sekreteri Dr. Kurt Waldheim, 16 Temmuz'da, Güvenlik Konseyi başkanından, 
Konseyi bir toplantıya çağırmasını istemişti. 1871 Kıbrıs'ın “daimi 
temsilcisil” Zinon Rossidis de aynı dilekte bulunmuştu. 1881 


Kıbrıs Darbesi ve Amerika 


Yunan cuntasının daha önceki başkam Albay Yeoryios Papadopulos erkte iken, onun istihbarat servisi mensupları Makariosu öldürerek veya etkisiz bırakarak Kıbrıs sorununu çözümlemek için kimi deneylerde bulunmuşlardı. 
1969'da, ABD'nin eski Dışişleri Bakanı vekili George Ball, Kıbrıs'ı ziyaret ettikten sonra şunları söylemişti: “Kıbrıs'ta bir şey olmadan önce o köpek oğlu köpek (Makarios)in öldürülmesi gerekecektir 1891 Kıbrıs'la Yunanistan'daki dayanıksızlık (instability), Soğuk Savaş'ın en tehlikeli bir döneminde ortaya çıkmıştı. O sırada Sovyet Rusya ile ABD arasındaki nükleer silah yarışması ve Orta Doğu'daki İsrail-ArapYomkipur Savaşı dünya çapında nükleer bir savaşa dönüşmek tehlikesi göstermeye başlamıştı. Daha sonra Papadopulos'un yerine erke geçen ve ne yapacağı kestirilemeyen cunta önderi İoannidis, görünürde Türkiye ile bir savaş kışkırtma meyli gösteriyordu. Bu etmenler, Amerika'nın Kıbrıs'la ilgili siyasasını etkilemiş ve adanın bölünmüş bir devlet olarak yazgısını saptamıştı. [90] 

Makarios'un Doğu Blok'uyla kur yapması, ABD başkanı Richard Nixon'u sinirlendiriyordu. Nixon'un başkanlığı döneminde dünyanın her yanındaki ajanlar, Batı yanlısı rejimleri erkte tutmak için her şeyi göze almışlardı; 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dolayısıyla, Kıbrıs'taki avantajları (üsleri) Batı'lıların elinde bulundurmak için Makarios'u erkten düşürmekte tereddüt etmeyeceklerdi. Makaıios'un komünist ülkelerinden silah sağlamış olması ve Abdül Nasir gibi yansızlarla kur yapması onu kuşkulu bir kişi yapmıştı. Nixon, Makariosu güç kullanarak elimine etmeye devamlı surette çalışmakta olan Atina'daki cunta gibi askeri rejimleri destekliyordu. Yunan Albayları da, Nixon gibi, Makarios'a güvenmiyorlardı. 
Onlar da, Makarios'un adayı komünist yönetimine teslim etmesi olasılığından; daha kötüsü, kendi rejimlerine muhalif demokratik ülkelerin harekete geçebileceği bir üs yapmasından korkuyorlardı. Makarios'un onlara karşı her meydan okuyuşunda, onun, yalnız Yunanistan'ın savunma sistemine karşı değil, kendi rejimlerine karşı da bir tehlike oluşturduğuna inanıyorlardı. 


Yom Kippur Savaşı (Ekim 1973) sırasında ABD ile İngiltere'nin arası açılmıştı, çünkü o sıralardaki İngiltere Başbakanı Edward Heath, Kıbrıs'taki İngiliz askeri üslerinin Amerikalılarca kullanılmasına karşı çıkmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Dr. Henry Kissinger bu ihaneti” asla unutmamıştı. Edward Heath”le Harold Wilson'un birbirlerine muhalif oldukları İngiliz genel seçiminde her ikisinin de ABD askeri çıkarlarına zararlı oldukları sanılıyordu; ama Amerikalılara göre Wilson, Batılılar açısından güvenilmez bir kişi olarak görünmekle kalmıyor; Batı çıkarlarına karşı bir “hain” olarak niteleniyordu. 
Amerikalılar İngiliz istihbaratına hiç güvenmiyorlardı. 1974'te yapılan genel seçimi Wilson'un İsçi Partisi kazanmıştı. Wilson, Kıbrıs'taki İngiliz üsleri ve askerleri için yapılan masrafı azaltmayı planlıyordu. İngiltere'nin savunma personelinin başında Felt-Mareşal Sir Michael Carver bulunuyordu. İoannidis, Kıbrısta darbe yaptığı sırada, İngiltere'de, Kıbrıs'ta asker bulundurmanın yararsızlıkları görüşülüyordu ve bu da Amerikalıları epeyi kaygılandırıyordu; dolayısıyla, Kıbrıs sorununun ancak Acheson tipi bir çözümle kendi yararlarına halledilebileceğine inanıyorlardı (yani bu sisteme göre Türkiye'ye adada bir üs verilecekti).(91) 

Makarios erkten düşürüldükten sonra, onun akıbeti için Washington'da gözyaşları dökülmemişti. Amerikalılar ona hiç güvenmiyorlardı ve Kissinger onu “kaybedici” (yenik //oser/) olarak tanımlamıştı. Kissinger'in amacı, NATO içinde anlaşmazlık çıkmasını ne pahasına olursa olsun, önlemekti. O sırada “VVatergate skandalına” adı karıştırılmış olan Nixon'un durumu yüzünden Kissinger ‘yapıcı bir rnüphemiyet (constructive ambiguity) siyasası izlemek zorunda kalmıştı. Onun daha sonra iddia ettiğine göre, Sampson rejimine karşı 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açıkça bir deklerasyon yayımlamaktan kaçınmış olmasının nedeni, Türkleri, bu bunalıma karışmaya yüreklendirmemek idi. Ancak, ABD'nin Sampson rejimini tanıması olasılığından kaygılanmış olan Türkiye derhal harekete geçmek kararı almıştı. [92] 


Ortaya şu sorular çıkıyordu: ABD, yapılması kararlaştırılmış olan darbe konusunda uyarılmış mıydı ve bunu önlemek için etkin olarak harekete geçebilir miydi? Washington'un Lefkoşa ve Atina'da Makarios'a karşı kurulmakta olan komplodan bilgisi olduğuna pek az kuşku vardı. Bu komplo bir süreden beri sürüyordu ve CIA, Yunan istihbaratıyla sürekli temas halinde idi. Ancak Washington, her söylentiyle derhal harekete geçemezdi. Görünürde, cuntanın güçlü adamı Tuğgeneral İoannidis bu konuda CIA aracılığıyla Amerikan yetkililerine danışmıştı ve bizzat Makarios da, kendisine karşı bir darbe hazırlanmakta olduğunu başında açıklamıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı bu planı biliyordu ve Atina'daki Büyükelçisi Henry Tasca'ya, İoannidis'i görerek ona bu konuda uyanda bulunmasını buyruk vermişti. Ancak Tasca İoannidis'i kişisel olarak görmemiş, ama yüksek rütbeli Yunan yetkililerini uyarmıştı. Dolayısıyla, Amerikalıyazarlardan C. Campbell'in görüşünce, ABD'nin darbenin yapılmasını istediği ve CIA aracılığıyla bunda parmağı olduğu söylenemez. Ancak Yunanlılar, Türkler ve Kıbrıslılar bu suçlamalara inanmışlardı. Yugoslavya diktatörü Mareşal Tito da suçu açıkça СІАуа yüklemişti; ama CIA'nın buna neden olduğunu veya katıldığını gösterecek kanıt öne sürülmemişti. Bir nazariyeye göre, ABD, Makarios'un EOKA B veya Atina cuntası vasıtasıyla baştan atılmasını; Türkiye'nin Kıbrıs'ı işgal etmesini ve taksimi istiyordu. Campbell'e göre kanıtlar bunu göstermiyordu.193) 


Darbeden sonra, İngiltere ve ABD parlamentoları, ABD ile İngiltere'nin bu darbeyi neden önlemedikleri konusunu tartışmaya başlamışlardı. Bu konuda çeşitli nedenler öne sürülmüştü. Bu nedenlere göre, ABD, o sırada, Richard Nixon'un Watergate skandalıyla çalkanıyordu. Londra'da da milletvekilleri, İngiliz yönetiminin neden Garanti Antlaşması'na göre davranmadığını öğrenmek için yönetimi sıkıştırıyorlardı. Callaghan, İngiltere'nin yasal açıdan Kıbrıs'a müdahale hakkı olduğunu, ama moral (tinsel) açıdan bir zorunluluğu olmadığını, çünkü 1960 Anayasası'nın sağlamış olduğu yetki paylaşma sisteminin ortadan kalkmış olduğunu söylemişti. Callaghan'ın özel danışmanı 


Tom McNally, İngiltere'nin, Türkleri durdurmak için Hermes’ ve diğer savaş 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gemilerini Kıbrıs ile Türkiye arasındaki kesime yerleştirmeyi ciddiyetle incelemiş olduğunu, ama Amerikalıların, askeri hareköta geçilmesini veto 


ettiklerini söylemişti. (94) 


Makarios'un Kıbrıs'tan Kaçışı 


Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiseri Olver, 17 Temmuz'da İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na şu ivedi ve gizli telgrafı göndermişti: 


“Ulusal Muhafız Birliği şimdi herhalde Baf da dahil, tüm ülkeyi denetimi altına almıştır. (Dr.) Lissaridis'in Makarios yandaşı öteki grupları direnişte bulunma gayreti göstermemişlerdir ve Makarios yönetimi sözcülerinin daha önce belirtmiş oldukları isyan olmamıştır. Başlıca mukavemeti Makarios'a sadık polis merkezleri göstermiş; ancak onlar da darbecilerle başa çıkamamışlardır. Polis Taktik Yedek Birlikleri çabucak morallerini yitirmiş ve darbeye karşı önemli bir rol oynayamamışlardır. Bu örgütün önderi Pantazis teslim olmuş ve radyodan yaptığı konuşmada adamlarını silahlarını bırakmaya çağırmıştır... Ancak Baf'ta kanlı çarpışmalar olması bekleniyor. Dün öğleden sonra ganbotlar Baf kentini top ateşine tutmuştu. Orası Makarios'un kalesidir ve militan Baf Piskoposu bölgeyi pekiştirmiştir? 


Yüksek Komiser, Makarios adadan kaçtıktan sonra da şunları eklemişti: 


“Makarios'un ülkeden ayrılmış olması mukavemetin kalbini sarsmıştır. Toplumlararası durum sakin olmayı sürdürüyor. Türkler sorumluluk ve uyanıklıkla davranıyor. Denktaş'ın söylediğine göre, onların görevi, kendi iç güvenliklerini savunmak ve Rumlar arasındaki olaylara karışmamaktır? (95) 


Bir süre önce, darbecilerin elinden kurtulmak için Baf kentine sığınmış olan Makarios, Bafta, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin özel temsilcisiyle görüşmüş ve Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs konusuyla ilgili olarak özel bir oturum yapmasını dilemişti. Ondan sonra Makarios, Ağrotur'daki İngiliz egemen üssüne götürülmeyi istemişti. Bu konuda gerekli hazırlıklar yapılırken, Makarios, İngiliz kontenjanının üslenmiş bulunduğu Baf bölgesindeki BM barış gücü (UNFICYP - United Nations Force in Cyprus) mensuplarından korunma 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dilemiş; Baf ilçesine şamil olmak üzere ve insani nedenlerden dolayı ona korunma sağlanmıştı.196) Kısa bir süre sonra Makarios, İngilizlerin sağlamış olduğu bir helikopterle Ağrotur'daki İngiliz askeri üssüne götürülmüş; oradan da uçakla ve 


Malta yoluyla Londra'ya ulaşmıştı. 


İngiltere Dışişleri Bakanı Callaghan, Makarios Malta'ya kaçırıldıktan sonra kaleme aldığı gizli bir andaçta şunları anlatmıştı: 


“(Malta Başbakanı) Dom Mintoff bana telefon ederek, Makarios'un oldukça perişan göründüğünü; giysisi ve parası olmadığını söyledi. Bu konuyla ilgili olarak, Londra'daki Kıbrıs Yüksek Komiserliği'nin gerekli her şeyi yapacağı anlaşılıyor; ancak Yüksek Komiserlik de para sıkıntısı çekecektir. Mintoff'un söylediğine göre Makarios'un üç Muhafızı vardı ve Kıbrıs'taki personelinden kimilerini adadan uzaklaştırmak kaygısı içinde idi. İngiltere Savunma Bakanlığı istihbarat raporuna göre, adanın Rum bölgesi Ulusal Muhafız Birliği'nin denetimine geçmiştir ve çarpışmalar durmuştur. Türkler büyük bir hazırlık içindedir, ama bunu göstermemeye çalışıyorlar; ancak birkaç saat içinde harekete geçebilirler. Rumlar da normalden daha çok tehlike duygusu içindedirler. Bakanlık, Makarios'a karşı yapılmış olan darbede Yunan yönetiminin parmağı olduğuna hiç şüphe etmiyor. 


Ulusal Muhafız Birliği'nin 10.000 kadar askeri, hafif tankları, topları ve ağır teçhizatı vardır. 30.000 kişiyi daha askere alabilirler. İngiliz egemen üslerindeki askeri güçler onlarla başa çıkabilir. Ancak, İngiliz güçleri kullanılacaksa, Kurmay Başkanı, katılaştırıcı güçlere gereksinim duyacaktır. Askeri güç kullanarak Makarios'un yeniden erke getirilmesinin olanaklı olup olmayacağı sorusuna, düşman yalnız Ulusal Muhafız Birliği olacaksa olumlu yanıt verilmiştir. Ancak, bu olacaksa, Bakanlık, Kıbrıs'a ek askerler göndermek isteyecektir. Bu konuda halkın tutumu ve iç güvenlik sorunu dikkate alınmalıdır. Bu sorunlarla ilgili değerlendirme yapmak güçtür. Son sayımda EOKA B'nin 200 silahlı üyesi bulunduğu saptanmıştı. 
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İngiltere müdahale ederse içeride siyasi destek sağlama konusu da tartışılmıştır ve bunun olumlu olacağı kaydedilmiştir. Birleşmiş Milletler güçlerinin bir şemsiye olarak kullanılması görüşülmüş; ancak ilkin, Garanti Antlaşması'nın ihlâl edilip edilmemiş olmasının saptanması gerektiği; bu yapılmazsa, Türklerin tek başlarına adaya müdahale edecekleri kaydedilmiş; Makarios'un adaya dönüşünden sonra durumun sabit olmayacağı; onun adada anayasal arajmanlar yapması gerekeceği ve bir çeşit garantinin sürmesini isteyeceği kaydedilmişti? (97) 


Callaghan, İngiltere Kıbrıs'a müdahale ederse bu harekâtın ‘пе kadar kanlı olacağını” öğrenmek istiyordu; ancak bunu saptamak güçtü. 


Makarios”un Londra'daki Eylemleri 


İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Sir Thomas Brimelow, 17 
Temmuz'da Londra'ya ulaşması beklenen Makariosu karşılamak amacıyla, öteki yetkililerden, Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Bakan David Ennals'la birlikte o sabah Londra havalimanına gitmişlerdi. Brimelow bu konuda kaleme aldığı raporda şunları anlatıyordu: 


“Makarios basına verdiği demeçte, dileğinin, Yunanlıları Kıbrıs'tan çıkarmak olduğunu söyledi; Kıbrıs'ın yasal olarak seçilmiş Cumhurbaşkanı olduğu görüşünde direndi. Arabada giderken, Güvenlik Konseyi'nde neler olduğunu ve Birleşik Krallık (İngiltere) temsilcisinin ne söylediğini ona anlattım. 
Kıbrıs'taki darbeyi Yunanistan'ın başlatmış olduğuna kuşkusu olmadığını; kendi hareket plânının, Güvenlik Konseyi'nde bir karar geçirilmesine yönelik olduğunu; bu kararda, kendisinin (Makarios'un) Kıbrısın yasal olarak seçilmiş Cumhurbaşkanı olduğunun belirtilmesini; Yunan yönetiminin, adadaki tüm subaylarının ve askeri teçhizatı geri çekmesinin ve Sampson'un rejiminin tanınmamasının belirtilmesini söyledi. Makarios'un birkaç kez tekrarladığı görüşünce, Sampson, Yunan askerlerinden ve silahlarından yararlanmaz ve Yunan yönetimince tanınmazsa, erkte kalamaz. Makarios, ABD'nin Yunanistan üzerinde baskı kullanması gerektiğine inanıyor. Yine ona göre, Türklerin adaya 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Müdahalesini gerektirecek bir özürleri (bahaneleri) yoktur. 
O güne kadar Türkiye'nin, enosisi veya Türk toplumunun kabullenmeyeceği gelişmeleri engellemek amacıyla adaya müdahale etmeyi düşündüğünü, ama bunların şu anda önemli sorunlar olmadığını söyledi. 


Görünürde Makarios, (15 Temmuz) Pazartesi sabahı bir sürprizle karşılaşmıştı. Onun anlattığına göre, hafta sonunu Trodos dağlarında geçirmişti. Olay çıkmasını bekliyordu. Buna karşın, Pazartesi günü erken saatlerde Lefkoşa'ya dönmüştü. Kahire'den gelmiş olan kimi okul öğrencilerini kendisini ziyarete davet etmişti. 
Öğrencilerin önderi Makarios'un yapmış olduğu konuşmaya karşılık verirken silah sesleri gelmeye başlamıştı. Çocuk, konuşmasını durdurmuştu; Makarios ona devam etmesini söylemişti; sonra da Başpapaz giysisini çıkararak dışarıya çıkmıştı. Yakındaki bir manastıra gitmek istiyordu; ancak zırhlı arabaların bu manastıra yaklaşmakta olduğunu görmüştü. Bunun üzerine, tanıdığı bir polisin evine gitmişti. Bir süre ne yapacağını düşünmüştü. Ondan sonra Trodos dağlarına götürülmüştü ve oradan da Baf'a geçmişti. 
Baf”taki Piskoposundan papaz giysisi ve bir haç almıştı. Gömlek ve don sıkıntısı çekiyor. Kıbrıs Yüksek Komiserliği personeli onun bu sıkıntısını bugün öğleden sonra giderecektir. Yüksek Komiserlik ona ve üç adamına seyahat belgeleri sağlayacaktır ./98) 


Bu arada, İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan tarihsiz ve gizli bir andaçta Başpiskopos Makarios hakkında ilginç bilgi veriliyordu. Bu andaca göre Makarios, dağlık bir köyün çiftçi ailesine mensuptu. İç konularda komünist AKEL partisiyle daha sıkı ilişkiler kurmuşta. Kıbrıs Türklerine karşı askeri ve ekonomik baskı kullanılmasını desteklemişti. Makarios, Kıbrıslıların Cumhurbaşkanı olmayı, onların millet başı (Ethnarhos) olmaktan daha güç bir görev olarak bulmuştu. 1963 yılı (Rum-Türk) çarpışmalarından önce Kıbrıs Türklerine karşı baskı kullanılmasını desteklemişti; dolayısıyla Türkler ona güvenmemeyi sürdürüyorlardı. Onun amacı, kendi denetimi altında bağımsız, United (birleşik) bir devlet kurmaktı; dolayısıyla bu amacını engelleyecek 


herhangi bir çözümü kabullenmesi olanaksızdı. Belki, enosisin ertelenmesini 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kabullenebilirdi, ancak, enosis düşünü sona erdiren bir Ethnarhos olarak tarihe geçmeyi istemiyordu. 

Başpiskopos, kendi sebatı, esnekliği ve halkı hakkındaki bilgisiyle Kıbrıs Rum politikasını üstün tutmuştu. Partiler üstü bir hükümdar gibi hareket etmeye çalışmış: Ethnarhos ve dünya çapında bir kişi olarak parlamış olmasını kötüye kullanmış olabilirdi. Onun yönetimi altında Kıbrıs'ın ekonomisi gelişmiş ve adada pek az sosyal memnuniyetsizlik kaydedilmişti. Enosis konusundaki tutumunun muğlaklığını istismar ederek ve bir grubuötekigrubakarşı kullanarak, ortaya bariz bir varis çıkmasına cesaret vermemişti. Bu taktikler başarılı olmakla birlikte, normal siyasi yaşamı boğmuş, hüsran yaratmıştı. Yönetiminde oldukça kişisel ve Orta Çağ metotları kullanmıştı. Son zamanlarda, yalnız enosis ciler değil, orta sınıf Rumlar arasında da ona karşı açıktan açığa yapılan eleştiriler artmıştı. Bu sınıflar, sona ermeyen Kıbrıs sorunundan ve gittikçe artmakta olan 


komünist etkisinden bıkıp usanmışlardı. 


Dış görünüm olarak dünyaya, kendisini, nazik ve cazip bir kişi olarak göstermişti. Karşısındakini efsunlayan bir mizah duygusuna sahipti. Ön yargılarını iyice gizler, ancak iç kişiliğinde dar görüşlü, oldukça kuşkulu ve kibirliydi. Yalnızlık çeken bir kişi olarak, hiziplerin (kliklerin) ve gözdelerin etkisine düşmenin tehlikesini anlamış; dolayısıyla, mümkün olduğu kadar çeşitli kaynaklardan bilgi sağlamaya çalışmıştı. Siyasi taktiklerinde oldukça zekiydi ve sabretmesini bilirdi; ancak stratejide kısa görüşlüydü. Davranışlarında ve söylevlerinde düşüncesizce davranabilirdi; böylece, muhasımlarını, gereksizce kışkırtır ve kendi savına zarar getirirdi. Çoğu kez hareketlerinde sabitti; görüşmelerinde daha önce denemiş olduğu taktiklere dayanarak herhangi bir durumu kendi yararına çevirme yeteneğine sahipti. İngilizceyi yavaşça ve düzce konuşurdu. 

Andaçta, ayrıca, Glafkos Kliridis hakkında da şunlar belirtilmişti: EOKA ile karışık işleri vardı. 1966'da Çekoslovakya'dan bir miktar silah sağlamak için gizlice Prag'a gitmişti. Kıbrıs Rum önderleri arasında en iyi konuşma yeteneğine sahip, yansız ve makül olarak görünürdü. Daha sonra öğrenilmiş olduğuna göre, toplumlararası çarpışmaları planlayan üç kişiden biriydi. Makarios'tan sonra bağımsız bir Kıbrıs Cumhurbaşkanı olmak istiyordu ve dostlarını kendi 


ihtiraslarına uyan kişiler arasından seçerdi. Yunan yönetimiyle sıkı ilişkilerini 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sürdürürdü. Yunan hükümeti bazen onu “en çok sevilen oğul” olarak sayar, ama ona güvenmezdi.199) 


Wilson - Makarios Görüşmesi 


İngiltere Başbakanı Harold Wilson, 17 Temmuz Çarşamba günü öğleden sonra saat 2.30'da Makarios'la uzun bir görüşme yapmıştı. Görüşmeye, İngiltere'den, Wilson'a ek olarak yetkililerden, Güney Avrupa Departmanı mensubu C. D. Wiggin'le Lord Bridges ve Kıbrıs'tan Makarios'a ek olarak onun Londra'daki Yüksek Komiseri Kostas Assiotis katılmıştı. İlkin Wilson söz alarak, İngiliz halkının, Makarios'un da tahmin ettiği gibi, onun başından geçmiş olan olaylardan dolayı ona karşı büyük sempatileri olduğunu söylemiş; özetle şunları eklemişti: (Kıbrıs) Cumhurbaşkanının varisi ve seçilmemiş olduğu bir makamın sorumlusu olduğunu iddia eden kişiye (Sampson'a) karşı saygımız yoktur”. Sözlerini sürdüren Wilson, İngiliz Milleder Topluluğu'nun devlet başkanlarının duayeni olarak da Makarios'a karşı kişisel sempatisi olduğunu ve kendisine elinden gelen yardımı yapmaktan memnun olacağını belirtmişti. 
Makarios, yardım dileğine ivedilikle karşılık vermiş olan ve kendisine bir R.A.F. 
(Kraliyet Hava Gücü) uçağı tahsis etmiş olan İngiliz yönetimine minnettar olduğunu söylemiş; darbenin Yunan askeri rejimi tarafından planlanmış ve Ulusal Muhafız Birliği'nde hizmet gören Yunan subaylarınca yerine getirilmiş olduğuna hiç kuşku olmadığını; geçmişte, bir darbe yapılması olasılığına dair kendisine uyarıda bulunulmuş olmasına karşın, bu konuda daima kuşku beyan etmiş olduğunu ve bunun büyük bir hata olduğuna inanmış olduğunu; ancak dikkatli davranmaya başladığını eklemişti. 


Bundan sonra Makarios olayları kendi açısından şöyle anlatmıştı: Kendisi, 
15 Temmuz'da herhangi bir olayın çıkmasını beklemiyordu, çünkü Atina 
Radyosunun, Yunan Cumhurbaşkanı Gizikis'in aynı gün, Ulusal Muhafız Birliği komutanı ve Büyükelçi Lağakos eliyle, Makarios'un mektubuna yanıt getireceğini açıklamış olduğunu bildirmişti. Bu nedenle, Cuma günü Trodos'a gitmiş ve Pazartesi günü sabah saat 7.45'te Lefkoşa'daki Cumhurbaşkanlığı sarayına dönmüştü. Saat 8.25'te, Kahire'deki Ortodoks toplumuna mensup erkek ve kız okul çocuklarından bir grubu kabul etmişti. Onların en yaşlısı olan bir çocuk konuşma yapmaya başlamıştı. O sırada ilk kurşun sesleri işitilmişti. 
Bunun ciddi olmadığını düşünerek, konuşmacıya sözlerini sürdürmesini söylemişti; ancak mermi sesleri daha sık gelmeye başlamıştı. Bundan kısa bir süre 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sonra da zırhlı arabalar ana kapıdan içeriye girerek sarayı top ateşine tutmuşlardı. 
Makarios orada on dakika daha kalmış ve kendisini oradan ayrılmaya teşvik eden personeline uyarak sıvışmaya başlamıştı. Irmağın öteki yakasında bulunan kendi adamlarını görmüş; sarayın büsbütün sarılmış olduğunu anlayınca, yürüyerek oradan ayrılmıştı. Yakındaki ilk eve yaklaşınca bir araba istemişti. 
Amacı, kendisi keşiş iken kalmış olduğu ve Lefkoşa dışında olan bir manastırın yanındaki binaya gitmekti. Ancak, bu binaya yaklaşırken, zırhlı arabaların oraya doğru akın ettiklerini görmüş ve geri dönmek kararını almıştı. Muhaliflerinin Lef koşa'yı saracaklarını düşünerek Trodos'a gitmiş; oradan da bir orman içinden, dört saat uzaklıkta bulunan Baf'a gitmişti. Baf'ta doğmuş olduğu için, oradaki halkın kendisini desteklediği ve Baf'ta bir radyo bulunduğunu bilerek oraya gitmişti. 

Wilson, Başpiskoposun radyodan yapmış olduğu konuşmadan onun hayatta olduğunun öğrenilmiş olduğunu belirtmişti. Makarios sözlerini şöyle sürdürmüştü: Geceyi Baf”taki piskoposlukta geçirmişti; ancak ertesi gün Ulusal Muhafız Birliği'ne ait bir savaş gemisinin limana gelerek piskoposluğu ve dolaylarını top ateşine tutmaya başladığını görünce oradan ayrılmak zorunda kalmıştı. Savaş gemisi radyo merkezine de ateş ederek onu yakmıştı. Ondan sonra, zırhlı arabaların Limasol'dan Baf'a doğru hareket etmiş olduklarını işiten Makarios, dağlar arasındaki köyüne gitmeyi düşünmüş; ancak bunun tehlikeli olacağına inanmıştı. Bunun üzerine, yerel ilçe komiserini, yakındaki BM güçleri komutanına göndererek, helikopterle İngiliz askeri üssüne götürülmesini dilemişti. Bir saat sonra gelen mesajda, bir helikopter gönderileceği bildirilmiş; ancak İngiliz askeri üssünde kalamayacağı ve Londra'ya gitmek üzere bir uçağa bineceğine dair söz vermesi istenmiş; Makarios bunu kabul etmişti. 
Başpapaz olay yerinden ayrıldıktan sonra, silah ve top kullanan darbeciler Bafa varmışlardı. Makarios, İngiltere'nin bu olaylara karşı daha güçlü tepki göstermesi gerektiğine inanıyordu. Yunan yönetiminin, Kıbrıs'ın bağımsızlığına saygı göstermesini söylemesi yeterli değildi. Bu, sadece емо ел kaçınma değildi gerçek, Yunanistan'ın darbeyi hazırlamış olduğunu gösteriyordu. Makarios, EOKA B'yi kurmada Yunan yönetiminin Grivas'a yardımcı olduğunu gösterecek kanıtlara sahip olduğunu söylemiş; İngiliz yönetiminden, kendisini yasal Kıbrıs Cumhurbaşkanı olarak tanımayı sürdürmesini dilemişti. Sampson'un başarılı bir 


ihtilaldan sonra değil, dıştan gördüğü yardımla erke geçmiş olduğunu eklemişti. 
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Wilson, Makarios'a, Türkiye'nin ne gibi bir davranışta bulunması gerektiğini sormuştu. Makarios, Yunanistan üzerinde en çokbaskı kullanabilecek devletlerin ABD, Britanya ve Türkiye olduğunu; Türklerin, Kıbrıs'ın bağımsızlığında çıkarları olduğunu ve Rum toplumu arasında ikilik yaratmış olan enosise karşıt olduklarını; ancak kendisinin tüm Kıbrıs'ın Cumhurbaşkanı olduğunu ve Türklerin, halk tarafından seçilmemiş ve halkın saygınlığını sağlamamış olan bir kişiyi Cumhurbaşkanı olarak kabullenmeyeceklerini söylemişti. Wilson, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı yardımcısı görevini seçime dayalı bir makam olarak sürdürmeyi isteyeceğini; atama ile Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak bir kişiye güvenmemeleri olasılığı olduğunu söylemişti. Bu sırada Makarios konuyu değiştirmişti. 

Wilson, Türkiye Başbakanının o akşam kendisini (Wilson'u) görmeye geleceğini söylemişti. Makarios'a göre, başlıca sorun, ne gibi pratik önlemler alınabileceği idi. Onun görüşünce, Kıbrıs'ın Yunanistan'ın bir bölümü biçimine gelmesinin önlenmesi Türkiye'nin çıkarları yararına idi. Makarios'un tahminine göre, Türkler, Ulusal Muhafız Birliği'ndeki Yunan subaylarının kaldırılmasında direneceklerdi; ancak Sampson buna karşı çıkacaktı. Wilson'un görüşünce, İngiltere, Türkiye ve Yunanistan'dan oluşacak bir komite kurulabilirdi; ancak Assiotis, Britanya ile Türkiye yönetimlerinin, üçüncü garantör devlet olan Yunanistan'a yaklaşarak, seçimle Cumhurbaşkanı olan Makarios'un görevine iadesi için ortak görüşmelere bulunabilecekleri görüşünü öne sürmüştü. 
Makarios, Türklerin kendisinden pek hoşlanmadıklarını; ancak Sampson yerine kendisini tercih ettiklerini söylemişti. [100] 


Callaghan - Makarios Görüşmesi 


İngiltere Dışişleri Bakanı James Callaghan, 17 Temmuz'da, saat 5.45'de, o sırada Londra'da bulunan Makarios'la Dışişleri Bakanlığı'nda görüşmüştü. 
Bu görüşmeye Bakanlık sorumlularından David Ennals, Thomas Brimelow ve Makarios'un Londra'daki Yüksek Komiseri Assiotis de katılmıştı. Görüşme sırasında Makarios, Majeste Kraliçe yönetiminin (İngiltere'nin) Kıbrıs'taki rejimin herhangi bir diplomatik temsilcisini kabul etmeyeceğine ve Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiserinin bu rejimle temas kurmayacağına dair güçlü bir demeçte bulunması ümidim belirtmişti. Callaghan, İngiltere'nin adadaki askeri üsleri konusunda rejimle görüşmelere bulunmak zorunda olduğunu; ancak, 


Makarios'u, Kıbrıs'ın seçilmiş ve yasal Cumhurbaşkanı olarak tanıdığını ve 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adada yapılacak yeni seçimlere kadar bu tutumu sürdüreceğini; bunu Avam Kamarası'nda da açıklamış olduğunu söylemişti. Makarios, Kıbrıs'ta bir ihtilal çıkmadığını; sadece adanın işgal edilmiş olduğunu ve herhangi bir kişinin, Atina'daki askeri yönetim tarafından önesürülmüşolan bir kişiyi Cumhurbaşkanı olarak tanıyacağını düşünemediğini; Türklerin de bunu kabullenmeyeceklerini; Cumhurbaşkanının yalnız Rum toplumunun değil, tüm Kıbrıs Cumhuriyeti'nin başkanı olduğunu vurgulamıştı. Sözlerini sürdüren Makarios, Güvenlik Konseyi toplantısına katılmak üzere 18 Temmuz'da Londra'dan New York'a hareket edeceğini söylemiş ve Konsey toplantısının 19 Temmuza kadar ertelenmesini dilemişti. 

Callaghan, Makarios'a, kendi yetkisini adada yeniden nasıl kuracağını sormuştu. Makarios, bunun Yunan yönetimine dayandığını söylemiş; Yunan yönetimi EOKAcı Ulusal Muhafız Birliği'ni ve Nikos Sampson'u desteklemekten vazgeçerse, Sampson'un erkte kalamayacağını; Kıbrıs'ta hükümet darbesinden önceki duruma dönülmesi konusunda İngiltere ile Türkiye'nin Yunanistan'a baskı yapması gerektiğini öne sürmüştü. Callaghan, İngiltere'nin bunu amaçlayacağını söylemiş; en iyi yolun, Başpiskoposun yasal Cumhurbaşkanı olarak adaya dönmesi olduğunu belirtmişti. Makarios, adada genel seçim yapılması gerekiyorsa, bu seçimin garantör devletlerin gözlemciliği altında yapılabileceğini; ancak Yunan yönetiminin, kendisi adaya dönünce intikam alınmasına göz yummasından kaygılandığını; dolayısıyla bu gibi bir durumun meydana gelmemesine nezaret etmek için uç garantör devletin ve Kıbrıs yönetiminin temsilcilerinden oluşacak 


bir komite kurulmasını önermişti. 


Callaghan, Ulusal Muhafız Birliği'nin geleceğinin ne olacağını sorunca, Makarios, bir orduya sahip olmayı dilemediğini; Yunanlıların, Türkiye müdahale eder korkusuyla adada bir orduya gereksinim olduğuna inandıklarını; ancak o sırada daha tehlikeli olanın Yunanistan olduğunu; Ulusal Muhafız Birliği olay çıkarırsa onu dağıtmada tereddüt etmeyeceğini söylemişti. Callaghan, Makarios'a, Ecevit'le görüşmek için herhangi bir arajman yapıp yapmadığını sormuştu. Makarios, Londra'da birçok Kıbrıslı Rum olduğu ve onlarla görüşmelerini sürdürdüğü için bu denli bir arajmana vakit olmadığı yanıtını vermişti. Callaghan, Makarios'la yaptığı görüşme hakkında Dr. Kissinger'e bilgi vereceğini; ona, Yunanistan üzerinde baskı kullanmasını önereceğini ve 


Güvenlik Konseyi'nde ne gibi taktik kullanılması gerekeceğini bildireceğini 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söylemişti. Makarios, Dr. Kissinger ve Nikson”la görüşemezse Yew York'ta ancak birkaç gün kalacağını ve Londra'ya döneceğini bildirmişti. 


Callaghan, Makarios'a, Kıbrıs'ta erke dönerse ne gibi önlemler alacağını; durumda epeyi değişiklik olduğunu ve Sampson erkte kalırsa bir kaç aya kadar adada durumun ne olacağını sormuştu. Makarios, durumun düzensizlik içinde olmasının süreceğini ve bu durumda Türkiye ile Yunanistan arasında herhangi bir görüşmenin sonuç getirmesinin olanaksız olduğunu; Sampson, Denktaş'ın yapmış olduğu önerilerikabullense bile, onunla yapılacak herhangi bir anlaşmanın değeri olmayacağını söylemiş; Kliridis'in Sampson dan nasıl yönerge alabileceğini sormuştu. Bu sırada söze karışan Assiotis, Kıbrıs Rumlarının çoğunluğunun Makarios'u desteklediğini; ona bir azınlığın muhalefet ettiğini; bunun sonucu olarak adada sürekli anlaşmazlıkla çekişmenin süreceğini öne sürmüştü. 
Callaghan, Assiotis'in o sabah radyodan, İngiliz yönetiminin Makarios'a gerektiği kadar yardımcı olmamasından sızlanmış olduğunu işittiğini ve onun bu demeci vermiş olmasının nedenini anlayamadığını söylemişti. Assiotis, İngiliz yönetiminin Yunanistan üzerinde gerektiği kadar baskı kullanmadığını, ancak o sırada bu baskıyı kullanacağına güveni olduğunu söylemişti. Callaghan, İngiliz yönetiminin amacını şöyle açıklamıştı: ‘Başpiskopos Kıbrıs'ın yasal Cumhurbaşkanıdır ve adaya dönmelidir”. 


Makarios, Sampson rejiminin tanınmayacağına dair Callaghan'dan yine güvence istemiş; Callaghan, yeni rejimi henüz tanımadıklarını bildirmiş; ancak, bu rejimin, Makarios'un öne sürmüş olduğu amaçların sağlanması için tanınabileceğini eklemişti. Bu sırada, yetkililerden Mr. Weir, Güvenlik Konseyi'nde Makarios ve temsilcisi Rossidis'in Kıbrıs'ı temsil etmeleri konusundaki yetkilerine gölge düşürülmesi tehlikesi olduğunu öne sürmüş; Makarios, kendi yetkisinin bir sorun haline gelmesinden memnun kalacağını, çünkü Kıbrıs'ın yasal Cumhurbaşkanı olduğunun uluslarca teyit edileceğini söylemişti. (101) 

Callaghan, 18 Temmuz'da Lefkoşa ve öteki önemli başkentlerde bulunan İngiliz Büyükelçiliklerine gönderdiği ivedi ve gizli telgrafta, kendisiyle Başbakan Harold Wilson'un Makarios'la yapmış oldukları görüşmenin bir özetini vermiş; şunları eklemişti: 


“Cumhurbaşkanı Makarios, bizden, resmen Yunan yönetimine başvurarak, ondan, Sampson yönetimini tanımamasını istememizi rica etti; ancak bunun kabul edileceğinden kuşkulu olduğunu 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ekledi. Kendisine, bu konuyu inceleyeceğimizi bildirdim. 
Makarios, Yunanlıların Ulusal Muhafız Birliği'ndeki subaylarının kaldırırlarsa, Sampsonu desteklememesi ve böylece darbeden önceki duruma dönülmesi amacıyla Yunanlılar üzerinde baskı kullanmanın İngiltere ile Türkiye'ye düştüğünü söyledi. Ona, amacımızın, darbeden önceki duruma dönülmesini sağlamak olduğunu bildirdim; ancak, durumun asla eskisi gibi olamayacağını ekledim. Makarios, Türklerin, Ulusal Muhafız Birliğimin lağvedilmesinden mutlu olacaklarını; ama kendi güçlerini lağvetmeyi istemeyeceklerini söyledi; İngiltere'nin Türklerle görüşmelere bulunmasını tasvip ettiğinin açıkça söylenebileceğini ekledi. Son olarak Makarios, yeni rejimin tanınmamasını yine vurguladı. Ona, bu rejimi henüz tanımadığımızı ve bu konudaki görüşlerini kaydetmiş olduğumuzu söyledim'.(102) 


Ecevit Londra'ya Gidiyor 


Türkiye Başbakanı Bülent Ecevit 17-18 Temmuz tarihlerinde Londra'yı ziyaret edeceği için, İngiltere Başbakanı Harold Wilson'un, Ecevit'le Dışişleri Bakanı vekili Hasan Işık onuruna vereceği çalışma yemeğinde ne gibi konular görüşüleceği ve ne denli bir tutum izleneceği konusunda İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından rehber notlar (briefing) hazırlanmıştı. Buna iliştirilen ekte, Türkiye Dışişleri Bakanı vekilinin, Londra daki Türkiye Maslahatgüzarı eliyle İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na göndermiş olduğu mektubun sureti vardı. Bu mektupta, Kıbrıs konusunda danışmalarda bulunulması ve Garanti Antlaşması'nın 4. maddesi gereğince Birleşik Krallıkla Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesi önerilmişti. Londra'daki Türkiye Maslahatgüzarıyla Ankara'daki Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü, her iki ülke de birlik halinde harekete geçmede anlaşamazlarsa, yanlardan birinin, gerekirse tek başına davranışa geçmede yasal olarak özgür olacağını belirtmişlerdi. 


Bu notlarda şunlar kaydedilmişti: 

“Türklerin amacının, Kıbrıs sorununu danışmalar ve diplomatik baskı usulleriyle mi, yoksa tek başlarına davranışla mı çözümlemeyi istedikleri pek açık değildir. Ankara'daki İngiliz Büyükelçiliği, şimdilik, Türklerin müdahaleden kaçınmak 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istedikleri görünümünü verdiklerini bildirmiştir. Şimdiye kadar askeri ve diplomatik açıdan göze batmayacak biçimde davranıyorlar. 
(İngiliz) Savunma Ataşesi'nin iyi bir kaynağa dayanarak bize bildirmiş olduğuna göre, sivil yönetim şimdilik tek yanlı askeri harekâtta bulunulmaması gerektiğini askeri katlara bildirmiştir. 
Özellikle Ecevit'in başkanlığı altında, Kıbrıs'a ilgili "Türk politikası şu olmuştur: Enosis ilân edilmek üzere ise ve Türkler gerçek bir saldırı karşısında ise, o zaman, Türkiye güç kullanarak adaya müdahale edecektir. Türkler hiçbirzaman bir Yunan Kıbrıs'ı kabullenmeyeceklerdir. Hiç kuşkusuz, Türklerin adaya asker çıkararak, dilerlerse tüm Kıbrıs'ı işgal etme güçleri vardır... Sorunu barışçı yollardan çözümlemek için her yanda güçlü atılımlar oluyor... ABD'nin amacı, Kıbrıs sorununun uluslararası arenaya çıkmasını ve Sovyetler Birliği'nin buna karışmasını önlemektir. 
[103] 


Bu arada Ecevitle delegasyonu Londra'ya ulaşmış ve 17 Temmuz Çarşamba günü İngiltere Başbakanı Harold Wilson ve delegasyonu mensuplarıyla görüşmelere başlamıştı. Türk delegasyonu Ecevite ek olarak şunlardan oluşuyordu: Dışişleri Bakanı vekili Hasan Işık, İçişleri Bakanı Asil Türk, Büyükelçi Haluk Bayülken; Londra Büyükelçisi Turgut Menemencioğlu, Orhan Eralp, Ecmel Barutçu, Ercüment Yavuzalp, General Haydar Saltık ve Kemal Yamak. İngiliz delegasyonu, Wilson'a ek olarak şunlardan oluşuyordu: Dışişleri Bakanı James Callaghan, Savunma Bakanı Roy Mason v.s. Görüşme, İngiltere Başbakanının resmi ikametgâhı olan 10 Downing Street'te verilen yemekten sonra yapılmıştı. 


İlkin Ecevit söz almış; Kıbrıs'taki yeni yönetimin sadece Atina yönetiminin bir uzantısı olduğunu ve o anda Kıbrıs'taki durumun tolere edilemeyeceğini; Türk toplumu üzerindeki baskının ertelenmiş ama ortadan kalkmamış olduğunu; sonuçta Türkiye'nin adaya müdahale etmek zorunda kalacağını; Türkiye ile İngiltere'nin, Yunan güçlerinin adadan çekilmesinde direnmelerini; ondan sonra durumu etkin biçimde denetleyebilmek için uluslararası bir antlaşma yapılmasını; Türkiye'nin adada varlığını daha güçlü bir duruma getirmesi gerektiğini; İngiliz yönetiminin, Türkiye'ye, askeri güçlerini İngiliz egemen üslerine göndermesi için izin vermesini; Türklerin asgari gereksiniminin Türk toplumunun denize çıkışını sağlamak olduğunu belirtmişti. 
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Wilson'la Callaghan, Sovyet Rusya'nın müdahale etmesi tehlikesine değinmiş; subaylarını Ulusal Muhafız Birliği'nden çekmesi ve Sampson'u desteklememesi için Yunanistan üzerinde sürekli olarak baskı kullanılması gerektiğini belirtmiş; adadaki İngiliz egemen üslerinin önerilmiş olan amaç için kullanılamayacağını söylemiş; Garanti Antlaşması'nın 4. maddesi gereğince, Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık arasında Londra'da üçlü görüşmeler yapılmasını ve bu olursa, Türkiye ile birlikte Yunanistan üzerinde ortak baskıda bulunulabileceğini eklemişlerdi. Türkler, İngiltere'nin Yunanistan'la görüşmesine itiraz edemeyeceklerini; ancak kendilerinin bu denli bir toplantıya katılamayacaklarını bildirmişlerdi. (ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden) Joseph Sisco ile görüşmeye gönüllü olduklarını, ama ABD-Türkiye-İngiltere arasında üçlü bir konferansa katılmayı dilemediklerini; Yunanistan'la diplomatik kanallardan temas kurmuş olduklarını, ancak bunun yararsız olduğunu açıklamış ve İngiltere ile Türkiye'nin Yunanistan'ı kinayeci ortak bir bildiri yayımlamalarını önermişlerdi. 


Bu görüşmeyle ilgili tutanaklarda şu tamamlayıcı bilgi verilmişti: 


“Ecevit ayrıca şu görüşleri beyan etmişti: oldukça güç olan iki toplum arasındaki görüşmeler sona ermiştir... Adadaki şimdiki durum dayanılmaz bir kerteye gelmiştir. Yeni rejimin Kıbrıs'ta yerleşmesine izin verilirse her iki toplum ezgi çekecektir. Bu konuları Yunanistan'la görüşmek olanaksızdır. Bugüne kadar Türk toplumuna karşı görünürde güç kullanılmamış olması beni aldatmıyor. Türk toplumu bugünkü durumu bir çeşit gizli enosis olarak görüyor. Bu toplumu korumak için Türkiye'nin müdahalede bulunmaması imkânsızdır. Bu durum, ivedi, etkin ve pratik önlemler alınmasını gerektirir. Türkiye barışçı bir çözüm ister... 
İngiliz yönetimi, barışçı bir sonuca varmada kan dökülmesini ve Türkiye ile Yunanistan arasında bir çatışma çıkmasını önlemede Türkiye'ye yardımcı olabilir...” 


Ecevit, adadaki toplumlar arasında işbirliğini sağlayıcı gerçek bir fırsatın meydana gelmiş olduğunu söylemiş ve şunları eklemişti: 


“Cumhurbaşkanı Makarios'un Kıbrıs'tan ayrılışının Türkiye için üzücü olması acayip olabilir; ancak bu sırada adada bir ulus/ devlet yaratma fırsatının meydana gelmiş olduğunu görüyorum. 
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Bağımsız bir devletin bu ulus/devlet kavramının yokluğunda var olmayacağına, ayrıca, Cumhurbaşkanı Makariosla ikili görüşmeler yapılması ve adada barışçı bir çözüm ve iyi bir gelecek fırsatını yaratmış olduğuna inanıyorum. 1104) 


İngiliz Askerleri Kullanarak Makarios'u 
Görevine İade Etme Plânı 


Bu sıralarda, İngiltere Dışişleri Bakanı James Callaghan, İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan, İngiliz askerleri kullanarak Makarios'u görevine iade etme olanaklarını araştırmasını istemişti. Bakanlık yetkilileri ona 17 Şubatta oldukça gizli şu raporu göndermişlerdi: 


“Bu sabah yapmış olduğumuz görüşmede, Başpiskopos 
Makariosu, Birleşik Krallık askeri güçlerini kullanarak görevine iade etmeye çalışmanın olanaklarını araştırmamızı istemiştiniz. 
İlişikte bir değerlendirme sunuyoruz. Bize verilmiş olan kısa süre içerisinde bu ancak bir ön değerlendirme olabilir, ama, bunun neleri gerektireceğini geniş biçimde göstermeye yeterli olduğunu takdir edersiniz. Bu raporun bir suretini Başbakana ve Sir John Hunta gönderiyoruz. 


1. Majeste Kraliçe yönetimine açık olan tercihlerden biri de, Birleşik Krallık güçlerini kullanarak Başpiskopos Makarios'u görevine iade etmektir... Bu raporda, bunu başarmak için gerekli asker sayısı ve durumu sürdürmek için gerekli önlemler incelenmektedir; ancak, Yunanistan, Türkiye veya başka bir ulusun müdahalesi olasılığını incelememektedir. 


2. Varsayım: Öteki ulusların Müdahalesini önlemek için diplomatik veya başka önlemler alınmış olduğu varsayımından başlıyoruz. Ancak, Yunan askeri güçleri havadan veya denizden müdahalede bulunmaya yeltenirse, on günlük ihbarla kendi güçlerimiz tarafından bu hareketten vazgeçirilebilir. Operasyonun başarılı olması için Başpiskoposu Lefkoşa'da görevine iade etmeliyiz. Onu egemen üslere iade etme olanağını incelemedik. 
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3. Tehdir: Eldeki zaman içerisinde dış müdahale dışta bırakılmış olduğuna göre, bize karşı sadece Ulusal Muhafız Birliği, Yunan ulusal askeri birliği, FOKA B ve sivil halk tehlike oluşturacaktır. Kıbrıs halkının bir kısmının Makariosun регі dönmesini iyi karşılayacaklarına ve hatta bize aktif olarak yardımda bulunacaklarına inanmakla birlikte, büyük bir kitlenin bize karşı koyarak çete savaşı başlatacaklarını kabullenmemek gerçekçilik olmayacaktır. EOKA B'nin 200 kadar aktif ve silahlı üyeleri ve onların yaklaşık olarak 1.000'den çok yandaşları silaha çağrılarak onlara katılacaktır Ulusal Muhafız Birliği'nde 650 Yunanlı subay ve gedikli erbaşlar vardır ve onlar, Birlik arasında enosis doktrinini yaymada başarılı olmuşlardır. Bu, genellikle etkin bir güç değildir, 
ama çete taktiği kullanacaktır. Yunanistan'dan gelmiş olan 950 
er iyi talim görmüş ve silahlandırılmıştır. Onları Atina yönetir ve verilecek buyruğa itaat edeceklerdir. Kendilerine emir verilirse iyice savaşacaklardır. 


4. Makarios'u devler başkanı olarak görevine etkili biçimde iade edeceksek, onu, yönetimin başkenti olan Lefkoşa'ya götürmemiz gerekecektir. Ancak, bizim sadece Lefkoşa'ya asker sevk etmemiz yetmeyecek; Magosa, Limasol ve Larnaka'ya da asker göndermemiz gerekecektir. İlk olarak askeri gücümüzü üç tugaya çıkarmalıyız. Tugaylardan biri Lefkoşa'da yönetimi güvence altına alacak, ikincisi, Limasol'da yönetimin durumunu ve kenti korumak için Batı'daki İngiliz egemen üssünde üslendirilecek, üçüncüsü de, yönetimi Magosa ve Larnaka'da desteklemek için Doğu'daki İngiliz egemen üssünde üslendirilecektir. Havadan da destek sağlamamız gerekecektir. 


5. Makariosu görevde tutmak; onunla yönetiminin güvenliğini sağlamak ve daha sonra çok sayıdaki çetecileri temizlemek daha güç olacaktır. Acı tecrübe bize şunu göstermiştir: az sayıda ve sadık kişiler, yerel halkın desteğiyle, büyük bir askeri gücü uzun süre uğraştırabilirler. Böylece, bize pahalıya mal olacak bir durumla karşılaşabiliriz; tıpkı Kuzey İrlanda'da olduğu gibi. 
Yönetimin güven içinde olması ve ülkenin süküna kavuşması için 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tüm adaya boyun eğdirmek ve ondan sonra İngiliz egemen üslerine güvenle çekilmek olasılığı pek azdır. Daha önce adadaki olağan durum sırasında üç tümen kullanmak zorunda kalmıştık. Kıbrısta herhangi bir süre için üç veya daha çok tugay bulundurmak gerekirse bu, Kuzey İrlanda için gerekli asker sayısını etkileyecektir. 


6. Sonra sivil halkı boşaltma sorunu da ortaya çıkabilir. Adada 23.000 (İngiliz) sivil asker aileleri, Birleşik Krallık yurttaşları ve dost ülkelerin uyrukları vardır. Onların 17.500”ü egemen üsler dışındadır. Operasyon başlar başlamaz, bu 17500 kişi muhalif güçlerin insafında olacaktır. Bu güçler, tipik ve aşırı terörist usulleri kullanacak ve rehineler alacaklardır. Dolayısıyla, Birleşik Krallık sivil halkını ilkin boşaltmadan bir operasyon başlatırsak, onları oldukça ciddi biçimde tehlikeye koymuş olacağız. Onları önceden boşaltırsak, amacımız belli olacak ve tedhişçileri onlara karşı derhal harekete geçirecektir. Bu da oldukça güç bir karar alınmasını gerektirecektir ve bu karar, asker toplanmaya başlamadan önce alınmalıdır”(105) 


Başka bir gizli belgede de, “İngiltere'nin Kıbrıs'a Müdahalesi” konusu şöyle inceleniyordu: 


“Sanılar (faraziyeler): Siyasi ve coğrafi nedenlerden ötürü, (Kıbrıs'ta) “büsbütün ani” (sürpriz yaratıcı) bir operasyon başlatmak pratik değildir. Hiç olmazsa ABD'ye amaçlarımız konusunda önceden bilgi verilmelidir. ABD, kendisinin Kıbrıs'a müdahalede bulunmayacağına dair Sovyet yönetimini inandırabilecektir. 
Yunan ve Türk yönetimleri de, adaya katılaştırıcı güçler göndermeyecektir. Adada Türk ve Kıbrıs Türk güçleri mukavemet etmeyecek; dahası, bize yardımcı olacaklardır. Birleşmiş Milletler güçleri de müdahale etmeyecektir. BM güçlerindeki askerlerimiz müdahalede yer almayacaktır. Ulusal Muhafız Birliği, EOKA B ve Sampson'u destekleyen çetecilerbizemukavemet edecektir. Adadaki Yunan askerleri de mukavemette bulunabilir. Kıbrıs Rumlarının çoğunluğu, hiç olmazsa başlangıçta baş kaldırmayacaktır”.(106) 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Bu raporu inceleyen İngiltere yetkilileri, Kıbrıs'a müdahale etmenin kendilerine pahalıya mal olacağını anlayarak bu görüşten vazgeçmişlerdi. 


Öte yandan, Sampson'la suç ortakları, İngiltere'nin Kıbrıs sorunundaki davranışlarından kuşkulanmaya başlamışlardı. Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiseri Olver'in 18 Temmuz'da İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği ivedi ve gizli şu telgraf bu kuşkuyu yansıtmaktadır: 


İngiliz yönetiminin amaçları konusunda yeni (Sampson) rejiminin kuşkuları artmaya başlamıştır. Bu durum, Makarios'la ilgili tutumumuzdan kaynaklanmaktadır. Dün beni görmeye gelen (Sampson'un Dışişleri Bakanı) Dimitriu, Makarios'u Kıbrıs'tan kaçırmış olduğumuz için çok kızgındı. Ona, bu konudaki davranışımızın sadece bir devlet başkanının sığınak istemine karşılık olduğunu; ancak bunu yapmakla yeni rejime yardımcı olduğumuzu; Makarios'un adadan ayrılışının Baf bölgesindeki Makarios'cuların direnişinin çökmesine neden olduğunu: Makarios, Ulusal Muhafız Birliği tarafından öldürülmüş veya tutsak edilmiş olsaydı, bunun problemler yaratmış olacağını söyledim. Bunun üzerine Dimitriu da görüşlerime katılmıştı, ancak, var olan göstergelere göre, Sampson buna epeyi kızmıştı. 


Bildiğiniz gibi Sampson tehlikeli bir düşman olabilir. 11071 


Olver'in Sampson'la ilgili görüşlerine karşın, aynı gün Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği aşağıdaki ivedi ve gizli telgraf, onun iki yüzlülükle davrandığını açıkça kanıtlamaktadır. Olver, telgrafında şu iddialarda bulunuyordu: 


“Türk toplumunun şu anda tehlike içinde olduğunu gösterecek kanıtım yoktur. Son birkaç günden beri Türk toplumuna herhangi bir saldırı olmamıştır. Kıbrıslı Türk Savunma Bakanı Osman Örek, Rum toplumunun ve özellikle Ulusal Muhafız Birliği'nin Türklere karşı takdir edilecek biçimde davrandığını bu sabah personelimden birisine söylemiştir. Ancak dikkat: Yeşil Hat üzerinden Türk semtine düşen serseri kurşunlar kimi kişileri hafifçe yaralamıştır, ama genellikle Türk toplumu bu konuda şikayetçi olmamıştır. 
Yeni rejimin Dışişleri Bakanı Dimitriu, Denktaş'la görüşmeyi, yeni rejimin Türk toplumu ile barış ve dostluk ilişkileri kurmayı 


ve toplumlararası genişletilmiş görüşmeler yoluyla iki toplum 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yapmış olduğu bir söyleşiyi daha sonra, 26 Şubat 1981 günlü sayısında 


müdahale etmemiş olsaydı, yalnız en0sis ilân etmekle kalmayacak, Kıbrıs'taki Türkleri imha edecektim”. Yani, Türkleri, İİfzszos” planına göre etnik kırıma tabi tutacaktı; dolayısıyla, İngiliz Yüksek Komiserinin, Türklerin 1974 darbesiyle 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arasındaki anlaşmazlıkları gidermeyi dilediğini ona bildirmeye çalışmış, ancak Denktaş, herhangi bir görüşmenin, yeni rejimi tanımış olduğu izlenimini yaratacağı özrüyle Dimitriuyla görüşmeyi reddetmiştir. Bugün öğleden sonra basına demeç veren Sampson, Kıbrıs Türklerine aynı güvenceyi vermiş ve onların tehlike içinde olmadıklarını; yeni rejimin misyonunun Kıbrıs sorununa görüşmeler yoluyla bir çözüm bulunmasını, dolayısıyla Türkiye'nin Müdahalesine gerek olmadığını belirtmiştir... Sağlamış olduğumuz tüm bilgilere göre Türklerin adaya askeri müdahalede bulunması için gerçek bir neden yoktur.1108) 


Oysa ki, olaydan çok sonra, Eleftherotipia’ gazetesi, muhabirinin Sampson'la 


yayımlamıştı. Bu söyleşi sırasında Sampson şunları belirtmişti: “Türkiye 


tehlikeye girmedikleri iddiaları saçmadır. 


hazırlamış oldukları planı yeniden gözden geçirmeye başlamışlardı. 18 
Temmuz'da, İngiltere Savunma Bakanlığı yetkililerinden W. F. Munford'dan 


Bu sırada İngilizler, Kıbrıs'ta olağanüstü durumlarda uygulamak amacıyla 


“Michael'a, O. D. B. Alexander aracılığıyla şu gizli yazı gönderilmişti: 


“Kıbrısta beklenmedik olaylarla ilgili plan: Bildiğiniz gibi, şimdi olağanüstü durum nedeniyle şu önlemi almış bulunuyoruz: 4, Komando birliklerini taşıyan “Hermes”, savaş gemisi hazır durumdadır ve 20 Temmuz saat 24'te Kıbrıs'a ulaşabilir. Ona bir destroyer ve iki fırkateyn eşlik edecektir. Türk makamlarının tek yanlı olarak (kendi başlarına) erken vakitte Kıbrıs'a müdahale etmesi göstergeleri göz önünde tutularak; Savaş Bakanı, Kurmay Başkanının önerisi üzerine 72 saat içerisinde Kıbrıs'a ek güçler gönderilmesi için izin vermiştir. Bunun nedeni şudur: Türkiye adaya müdahalede bulunursa, Kıbrıs'taki rejimin tutumunun ne olacağı bilinmiyor veegemen üslerle Kıbrıs'taki İngiliz yurttaşlarını korumakla görevlendirilmiş olan güçler bu amaç için yeterli olmayacaktır” .[109] 
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Öte yandan Ecevit, 18 Temmuz'da Yunan cuntasına gönderdiği kesin süreli öneride (ültimatom) şu taleplerde bulunmuştu: Sampson istifa etmeli; Ulusal Muhafız Birliği'ndeki 650 Yunan subayı geri alınmalı ve adanın bağımsızlığı güvence altına alınmalıdır. Amerikalı yazar Pierre Oberling'e göre, cunta, ABD'nin daha önce yapmış olduğu gibi, Türkiye'yi Kıbrıs'a müdahaleden vazgeçireceğine inanıyordu; dolayısıyla Yunanistan, Türkiye'nin ültimatomunu reddetmiş; ama Kıbrıs'taki askerlerini devreli yapmayı önermişti. 1110) 


BÖLÜM 4 
KIBRIS SORUNUNU ÇÖZÜMLEME ÇABALARI 


Kıbrıs Sorununu Birleşmiş Milletler Örgütü”ne Götürme Hazırlıkları 


Bu sırada, Birleşmiş Milletler Örgütü Genel Sekreteri, Dr. Kurt Waldheim, Kıbrıs'taki durumla ilgili olarak Bülent Ecevit'e gönderdiği ve “sinirlere hakim olmayı” telkin eden yazısına Ecevit'in şu yanıtı verdiğini açıklamıştı: 


“Kıbrıs'taki yönetim darbesinin kışkırtıcısı, hatta kaynağı, Yunanistan dır. Bu ülke, Kıbrıs'la ilgili antlaşmaları bozmuş ve adanın bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve egemenliğine karşıt olarak müdahalede bulunmuştur. Yunanistan'ın kışkırtmış olduğu darbe sonunda, kendisini enosise adamış olan ve Türklerden nefret ettiği bilinen bir kişi erke geçmiş; böylece, Türk toplumuna karşı olan tehlike artmıştır. Türkiye yönetiminin uluslararası antlaşmalar gereğince sorumlulukları vardır ve bu ciddi gelişmelere karşı ilgisiz kalamaz. Birleşmiş Milletler Örgütü'nün ilk önlemleri güç dengesinin Türkler aleyhinde daha da kötüleşmesini; askeri güç ve silahların adaya girmesini önlemek ve Yunan askeri kontenjanının vakit vakit değiştirilmesinin 1960 Antlaşmalarına göre yapılmasını sağlamaktır. Yeni rejimi Kıbrıs'ın yönetimi olarak tanımak olanaksızdır. Bugün Kıbrıs'ta tek yasal kuruluş, Kıbrıs Türk yönetimidir. (111) 


Yine bu sırada İngilizler Kıbrıs sorununu Birleşmiş Milletler Örgütü'ne götürmek için bir önerge taslağı hazırlamışlardı. Washington'daki İngiliz Büyükelçisi Peter Ramsbotham, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na 18 Temmuz'da gönderdiği oldukça ivedi ve gizli telgrafta, ABD Dışişleri Bakanı Dr. Henry Кіѕѕіпрегіп o sabah kendisiyle telefonda görüşerek, Güvenlik Konseyi'ne 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sunmak için İngilizlerce hazırlanmış olan önerge tasarısını beğenmediğini bildirmiş olduğunu öne sürmüş: şunları eklemişti: 


“Onun (Kissinger'in) görüşünce, Makarios'a hudutsuz destek vermek ve Konseyi, yapamayacağımız şeyler kabullenmeye iterek yasal bir durum yaratmak hata olacaktır. Amerika'nın, bu önerge tasarısıyla Rusya'nın Kıbrıs'a askeri müdahalede bulunmasına fırsat vereceğinden kaygılandığını belirtmiştir. Kissinger, ayrıca, Kıbrıs'a Sovyet askerlerinin gelmesine yol açabilecek bir durum yaratılması olasılığından Amerika'nın endişe ettiğini; yasal durum ne olursa olsun, ABD'nin buna karşı direnişte bulunacağını eklemiş ve Amerika'nın dostlarının bunu daha yasal bir duruma getirmekten kaçınmaları gerektiğini vurgulamıştır. Kissinger bugün (BM'de) bir karar geçirilmesini istemiyor. Konseyin yarın oturum yapmasına ve Makarios'un Konseye hitap etmesine karşı çıkmıştır. Ancak Konseyde esaslı bir karar alınmadan önce sizin (Callaghan'ın), 
Türklerle Yunanlıları birlikte toplantıya çağırarak, aralarında, 1960 
Antlaşması'na göre anayasa konusunda bir çözüm bulunmasını; bu toplantı sonucunda alınacak kararlara göre Güvenlik Konseyi'nin bir önerge geçirmesini daha uygun bulmuştur. Ona, anayasada ne gibi bir değişiklik düşündüğünü sordum. Bana, Sampson'la Makarios'u bir yana bırakacak bir alternatife üzerinde durulması gerektiğini söyledi; o alternatif Kliridis'tir. Bu da, Yunanlıların Sampson'u ve bizlerle Türklerin Makarios'u desteklemekten vazgeçmemiz anlamındadır. Türkler için bu büyük bir özveri olmayacaktır, çünkü Makarios'a hiçbir zaman güvenmemişlerdir. 
Kissingere göre, şimdiki durumda Makarios'un, Türklerin yardakçısı olarak Kıbrıs'a dönmesini Rumların iyi karşılayacakları kuşkuludur. Makarios'un kendisi bu rolden hoşlanmayacaktır ve zamanla tutumunu değiştirerek Ruslara yaklaşacaktır. Kissinger, bizim (İngiltere'nin) uzun süredeki sonuçları hesaplamadan ağır yükümlülük altına girmemiz olasılığından kaygılanmaktadır”(112) 


Öte yandan, İngiltere Dışişleri Bakanı James Callaghan, 18 Temmuz'da, Kıbrıs sorunuyla ilgili İngiliz Büyükelçiliklerine, Bakanlarla yapacakları çeşitli gizli görüşmelere rehber olarak kullanabilecekleri şu yönergeleri göndermişti: 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“Tehlikeli olan, sür'atle değişen ve ilgili yönetimler arasında bile görüş birliği olmayan bir konuyla ilgili olarak sizi aydınlatmak isterim. Türk önderlerinin 1960 Kıbrıs Garanti Antlaşması'nın 4. 
maddesi gereğince bize yapmış oldukları başvuru üzerine onlarla Londra'da danışmalarda bulunduk. Bu madde, yapılması gereken görüşmeler başarısız olursa, ilgili yanlarınadaya toplu olarak veyaayrı ayrı müdahale ederek daha önceki anayasal duruma dönülmesinin sağlanmasını öngörür. Türk yetkililer, Yunan yönetiminin bu denli görüşmelere katılamayacağını, çünkü o yönetimin Kıbrıs anayasasını ihlâl ettiğini iddia ediyorlar. Dolayısıyla, bizimle yapmış oldukları görüşmede, bu görüşme başarısız olursa, tek yanlı olarak adaya müdahale hakları olduğunu öne sürdüler. Türkler, bizimle birlikte müdahale önerisinde bulundular; biz ise onlara sağduyu ile davranmalarını önerdik. Türk yönetiminin yakın bir gelecekte Kıbrısa tek yanlı olarak müdahale etmeyi planladığını gösterecek kanıtımız yoktur ve o yönetimin bu denli müdahaleden vazgeçirilmesinin olanaklı olduğuna inanıyoruz. Ancak en küçük tahrik üzerine sabırlarını yitirerek harekete geçmeleri muhtemeldir. 
Özellikle Kıbrıs Türk halkına zulüm yapılırsa ciddi bir tehlike ortaya çıkmış olacaktır. 


Kendi görüşümüzce, Türkleri dizginlemek için elden geleni yaparken, Makarios'un Kıbrıs'a dönmesi için, silahlı güç kullanma dışında, mümkün olan her çabada bulunmalıyız. Makarios adaya dönünce, bize söz vermiş olduğu gibi genel seçim yapılacaktır. Aynı zamanda, Ulusal Muhafız Birliği'ndeki Yunan subaylarının toptan veya yavaşça adadan çekilmesini sağlamak için çalışıyoruz. Ancak, Cumhurbaşkanı Makarios'u barışçı usuller ile adaya götürmenin imkânsız olabileceğini biliyoruz. Öte yandan, Yunan subaylarının adadan ayrılışının tehlikeli biçimde dengesizlik (destabilisatiori) yaratacağı; bununda, yalnız Kıbrıs Rumlarını değil, Kıbrıs Türklerini ve yabancı uyrukları kapsayacak kan dökümüne yol açması kaygılarını anlıyoruz. Amerikalılar bundan endişeleniyor ve Sampson rejimine karşıt olmakla birlikte, Makariosun adaya dönmesinin güvenlik sorunları ortaya çıkarmasından kaygılanıyorlar. 
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Sampson rejiminin pek sabit olmadığına inanıyoruz ve onun yerini alacak yasal bir yönetim kurulamazsa, eninde sonunda adada daha büyük bir patlama olacak ve bu yalnız Kıbrıs'a şamil olmayacaktır. Buna ek olarak, İngiltere deki her sınıf halk arasında Sampson ve onun erke geçişi konusunda sert duygular vardır.(113) Bizim iki yanlı diplomatik gayretlerimize ek olarak, Avrupa Ekonomik Toplumu (EEC) ve NATO (özellikle Dr. Lunz), yararlı etkilerini kullanmaktadırlar. Ancak, sorunun anahtarı belki ABD'dedir. Ağırlıklarını Yunanlılar üzerinde kullanmaları için Amerikalıları teşvik ediyorum; ancak sonuç henüz belirli değildir. BM Güvenlik Konseyi'nin bu baskıyı destekleyici sert bir karar geçirmeyi başarmasını ümit edelim. Dünya kamuoyu oybirliğine yakın olarak görüşlerini belirtirse, Yunan yönetimi, gerginliği azaltmak zorunda kalarak onurunu kurtarıcı bir sonuç gerçekleştirebilir ve bu da saygılı bir yönetimin erke geçmesine yol açabilir. 


Biz (İngiliz yönetimi) Cumhurbaşkanı Makarios'u Kıbrıs'ın yasal başkanı olarak sayarız; ancak Sampson rejiminin yerine başka bir rejimin kurulmasında başarılı olacağımıza emin değiliz. 
Başarılı olsak bile, bu, Makarios'un yeniden erke geçeceği anlamına gelemez; ama onun, herhangi bir genel seçimi kazanmasının muhtemel olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla, Cumhurbaşkanı Makarios'la görüşürken, Sampson rejimini asla tanımayacağımız veya onu tanımamamızı süresizce devam ettireceğimiz konusunda kendimi bağlamaktan kaçınmış bulunuyorum. Gerçekte, onu yadsımak amacında da değiliz. 


Şunları da bilginiz için kaydediniz: Şimdiki durumda 
İngiltere askeri harekâta geçmek niyetinde değildir. Kıbrıs'ın özel durumu göz önünde tutularak, bu gibi müdahalenin siyasi ve askeri tehlikeleri, burada etraflıca anlatılması gerekmeyecek kadar aşikardır. Ancak şunu da biliniz: Her durumda ve her zaman için bu denli müdahalede bulunmayacağımız kesin değildir. Buna karşın, İngiltere'nin muhtemelen müdahalede bulunması olasılığını öne 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sürmekten kaçınınız. Tabii ki, kendi nefsimizi koruma sorunu ortaya çıkarsa, bu istisna oluşturur.1114) 


Bu sırada, Makarios'un, Kıbrıs'ın yasal Cumhurbaşkanı olup olmadığı konuşu İngiltere Dışişleri Bakanlığı hukuk danışmanlarını uğraştırıyordu. 
Bakanlığın Güney-Doğu Avrupa Şefi Alan Goodison adına Bayan G. S. Wright, hukuk danışmanına 18 Temmuz da, şu soruları yöneltmişti: 


1. (İngiltere) Bakanları, Makariosa “Kıbrısın yasal Cumhurbaşkanı” olarak değinmeyi sürdürüyorlar. Bu yasallık ne dereceye kadar doğrudur ve buna karşı yapılmış olan yasal itirazlar nelerdir? 


2. Bakanlar, yeni seçimler yapılıncaya kadar Makarios'un yasal Cumhurbaşkanı olarak görevini sürdüreceğini söylüyorlar; ama aynı zamanda Sampson rejimiyle işbirliği yapmayı; hatta onun rejimini tanımayı tasarlıyorlar. Bunu yapabilir miyiz? Sampson'u Cumhurbaşkanı olarak tanımadan onun rejimiyle işbirliği yapmak yasal açıdan savunulabilir mi? 


Hukuk danışmanı J. R. Freeland, bu sorulara 19 Temmuz'da şu anlamsız yanıtları vermişti: 


“1. Makarios'un yasal (Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet anayasasına göre onun bu makamı yasal olarak işgal ettiği anlamına alınırsa, bu, yasal açıdan da savunulabilir. Ancak, Sampson ileride yasal olmasa bile devletin de jwre başkanı olursa, o zaman işler çatallaşacaktır. Dolayısıyla, Makarios'a ‘yasal Cumhurbaşkanı” yerine daha dar bir formül kullanarak, Anayasa gereğince Cumhurbaşkanlığına seçilmiş kişi olarak atıfta bulunulabilir. 


2. Genel seçim yapılana kadar Makariosun yasal 
Cumhurbaşkanı olarak kalacağını söylemek, var olan güçlüğü arttıracaktır; çünkü o zaman, Sampson, Anayasaya karşıt olarak bile de jwre devlet başkanı olursa, onu tanımamamız güç olacaktır. 
Dolayısıyla, seçimlerden söz etmemekte yarar vardır. Makarios'u yasal Cumhurbaşkanı olarak tanıdığımız sürece Sampson'u da yasal Cumhurbaşkanı olarak tanıyamayız. Öte yandan, Makarios'u yasal olarak tanımayı sürdürürken, Sampson'la rejimini, o sırada 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Cumhuriyeti fiili (Ze facto) olarak denetleyen bir makam olarak tanıyabilir ve o rejimle bu esasa göre işlem yapabiliriz.1115) 


Bu gelişmeler kaydedilirken, Londra'da yayımlanan tanınmış ‘Times’ gazetesi, 19 Temmuz tarihli sayısında Türkiye'nin tutumu hakkında şu ilginç haberi yayımlamıştı: 


“Türkiye, Pazartesi günü (Kıbrıs'ta) yapılmış olan darbeyi fiili (de facto) enosis olarak tanımlamıştır ve Yunanistan'ın Garanti Antlaşması'nı bozduğunu öne sürerek, bu davranışı, Kıbrıs'taki Türk toplumuna ve Türkiye'nin kendi stratejik durumuna bir tehdit olarak sayar. Britanya ile birlikte ortak harekât olanaksız olursa, Antlaşma, Türkiye'ye müdahale etme hakkını verir..11161 


Gerçekten de, İngiliz yönetimi mensuplarıyla görüşmek amacıyla Londra'ya gitmiş olan Türk kurulu, o yönetimden pek yardım görmemişti. Ankara'daki İngiliz Büyükelçisi Sir Horace Phillips de, 19 Temmuz'da Londra'ya gönderdiği oldukça ivedi ve gizli telgrafta şunları belirtmişti. 


Londra'ya giden Türk kurulu, askeri müdahalede bulunmak için dilediği desteği sağlayamamıştır, ancak, kendilerine gösterilmiş olan sempati ve anlayış ve sizin (Callaghan'ın) soruna siyasi çözüm bulmaya çalışmanızdan memnun kalmıştır. Büyük Millet Meclisi'nin oturumundan sonra silahlı güçlerin komutanları başarılı olmuş ve harekâta geçmek için onlara yeşil ışık tutulmuştur. 
Onlar arasında şu düşünce egemendir: 1964 ve 1967'de olduğu gibi, şu andaki fırsatı kaçırırlarsa, Kıbrıs'taki durum Türkiye aleyhinde kesifleşecek ve çok geçmeden bütün ada Yunanistan'ın denetimine geçecektir. Söylendiğine göre, Başbakan (Ecevit) gibi ılımlılar da, Türkiye'nin tek başına davranışının ve Yunanistan'ın Trakya'da ve Ege sahillerinde geçmesi muhtemel misilleme davranışlarının maliyetinin, daha sonra yerine şimdi karşılanması gerektiğine inanıyorlar”. [117] 


Killick - Vlahos Görüşmesi 


İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşar yardımcısı ve Güney Avrupa bölümü yetkilisi Sir John Killick, 19 Temmuz akşamı, Yunan öğelerinden Angelos 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Vlahos'la gayri resmi olarak görüşme yapmıştı. Killick kaleme aldığı raporda şunları anlatıyordu: 


‘Vlahos, Makarios'la iki kez görüşmüş ve Başpapaz, arka sahnede eylemde bulunmayı kabullenmiştir. Makarios Londra”da kalacak ve gerekirse New York'a gidecektir. Kliridisi ve İngiliz yönetimini güç durumda bırakacak herhangi bir davranışta bulunmayacaktır. Makarios, Kıbrıs'ta aforoz etmiş olduğu üç piskoposun yeniden göreve getirilmelerine çok içerlemiştir. Bunun dışında soğukkanlılığını ve rahatlığını sürdürüyor. Ancak Vlahos bu durumun sürmeyeceğini; birkaç hafta veya ay zarfında Cenevre konferansı veya onun ötesindeki gelişmeler çıkmaza girerse, Makarios'un hiç de yardımcı olmayacak duygusal (kışkırtıcı) söylevlerine yine başlayabileceğini; Sovyet etki ve buyruklarına da kulak asmayacağını belirtmiştir. 


Makariosun daha sonraki seçeneklerine gelince, Vlahos, onun, Atina Başpiskoposu olabileceği tahminini yürütmüştür. 
Makarios'un, Türk süngülerinin ucunda Kıbrıs'a dönmemekte ısrar etmesine karşın, görevinin geriye kalan bir yıllık süresini doldurmak için geri dönebileceğini; istifa edebileceğini ve kendisinin aday olmayacağı seçimlere başkanlık edebileceğini; Rum halkının yüzde 75'inin onu hala desteklediğini; Kıbrıs'taki duruma gelince, Türk ve Yunan askerleri arasında bir tampon bölge kurulmasının; adadaki BM barış gücünün sayısının artırılmasının; ama bu güce Doğu Avrupa güçlerinin alınmamasının önemine değinmiştir. 
Ona göre, muhtemelen makul bir uzlaşma isteyen Ecevit'in, kendi aşırı eğilimlilerini denetim altında tutması ve Kıbrıs'ta bir “Türk devleti” kurulmaması için BM ve uluslararası baskı, durumu yatıştırabilir; ancak Türklere büyük ölçüde kararlılıkla işlem yapılmalıdır”. 


Killick, Dışişleri Bakanı Callaghan'ın o güne kadar Türklere karşı sabır ve kararlılıkla davranmış olduğunu; ancak İngiltere'nin sabrının hudutsuz olmadığını; dolayısıyla, Cenevre konferansında kopukluk olursa, bunun Yunan yönetimi için felaket olacağını; İngiltere'nin Kıbrıs sorununda bir uzlaşma empoze edemeyeceğini; ancak Callaghan'ın elinden geleni yapacağını; başlıca 


78 SALAHİ R. SONYEL 


sorunların, onlarla ilgili olan anlara düştüğünü ve onların, başarısızlığın tüm tehlikelerini görerek ivedilikle anlaşmaya varmaları gerektiğini vurgulamıştı. 
Killick, ayrıca, Vlahosa, Türkiye ile Yunanistan arasında ikili görüşme yapılması olasılığının var olup olmadığını sormuştu. Vlahos, Ecevit'in bu denli bir görüşme yapılmasını önermiş olduğunu; ancak Türkiye güçlü bir durumda olduğu sürece bunun olanaksız olduğunu; Yunanistan'ın, Türkiye'yi daha eşit koşullar içinde karşılayabilmesi için kendi durumunu güçlendirmesi gerektiğini vurgulamıştı. (118) 


Kıbrıs Sorununda İngiltere-ABD Anlaşmazlıkları 


Bu gelişmeler kaydedilirken İngiltere ile ABD yönetimleri arasında Kıbrıs sorunuyla ilgili kimi anlaşmazlıklar ortaya çıkmıştı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı 
Müsteşarı Thomas Brimelow, Dışişleri Bakanı özel sekreteri A. A. Acland'a 19 
Temmuz'da şu notu göndermişti: 


“Makarios ve ona yapılacak işlem konusunda Amerikalılarla aramızda biraz görüş ayrılığı vardır. Bu bir yan sorundur, ama önemlidir. Dr. Kissinger şu anda görünürde bunu anlamamıştır: Kıbrıs'taki darbe, Londra ve Zurich antlaşmalarının yaratmış olduğu dengeyi bozmuştur. Son on yıldan beri bu denge sarsıntı geçirmiştir (zayıflamıştır). Şimdi şu önemli sorular ortaya çıkmıştır: Eski antlaşmaları yamalayabilir miyiz; yoksa şimdi yeni bir arajmana mı yönelmeliyiz? Bu olacaksa, yapılacak olan yeni antlaşmalara kimler katılacak ve bunları kim garanti edecektir? 
Bana öyle görünüyor ki, Dr. Kissinger sorunun derinliğine inmiyor. 
Şimdiki antlaşmaları sargılamayı (bandage) diliyorsa, Yunanlılara karşı şimdiye kadar yapmış olduğundan daha sertçe davranmalıdır. 
Gerçek şudur: şimdi yeni ve ciddi bir dengesizlik kaynağı ortaya çıkmıştır ve buna karşı ilk yardımda bulunmak yakında olanaksız olacaktır”(119| 


İngiltere Dışişleri Bakanı James Callaghan da, Aynı gün (19 Temmuz), ABD Dışişleri Bakanı Dr. Henry Kissinger'e gönderdiği ivedi ve gizli yazıda şunları belirtmişti: 


“Makariosun, garantör devletlerden birinin (Yunanistan'ın) 
suç ortaklığı veya kışkırtmasıyla erkten kaldırılmış olduğuna 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kuşkum yoktur. Bunun sonucu olarak, 1960 yılında yapılmış olan birçok kompleks arajmanlar sorun olmuştur ve Türklere, tek başlarına davranma fırsatını vermiştir. Türklerle Londra'da yapmış olduğumuz görüşmeden sonra sanırsam Joe Sisco da bunu doğrulayacaktır. Sampson rejimi Kıbrıs'ta durumunu sabitleştirirse ve şimdilik daha çok olaylar kaydedilmezse, Türklerin bu durumu kabulleneceklerini sanmak hata olacaktır. Türkler adayı şimdi işgal etmezlerse (ve ümit ederim ki benim ve Joe Sisco'nun gayretleriyle onları dizginleyebildik) Kıbrıs'a yavaşça sızmakta olan enosis'i amaç edinmiş olan bir rejimi ses çıkarmadan kabullenmeyeceklerdir. 
Sampson'un, böyle bir amacı olduğunu açıkça beyan etmekten kaçınmasına karşın, Kıbrıs'ı Yunanistan'a yaklaştırmak amacıyla yapılacak her davranış veya Türk toplumuna empoze edilecek herhangi bir kısıtlama, Türkiye yönetimini, önümüzdeki günlerde veya haftalarda gittikçe artacak müdahale baskısına tabi tutacaktır. Kıbrıs'ın seçilmiş ve yasal Cumhurbaşkanı olarak Makarios'u görevden uzaklaştırmak, arzulanmamış bir hareket olmayacak; Türklerin de, Kıbrıs'la Yunanistan arasındaki ilişkileri eleştirmelerine neden olacaktır. Bildiğiniz gibi, 1960 arajmanları sık sık gerginlik yaratmış ve Türk toplumunun durumu pek istikrarsız olmuştur. Daha geniş kapsamlı strateji açısından, Yunanistan gibi, Türkiye de, Batı'nın çıkarları için önemlidir ve şu anda, Atina'daki Albayların rejimine oranla, Türkiye, daha sağlam temelleri olan bir 


yönetime dayanır. 


Kıbrıs'la ilgili olarak ne gibi politika izleyebiliriz? Sampson rejiminin kaldırılması ve hiç olmazsa anayasal ve daha sabit arajmanların geri getirilmesi için çalışmalıyız. Makarios, Cumhurbaşkanı olarak görevini yapamazsa, genel seçim yapılıncaya kadar ona bir vekil atamayı sağlayan anayasa maddeleri vardır. Sizin gibi, ben de, bölgede artmakta olan Sovyet etkisinden kaygılanıyorum. Kıbrıs'ta, Atina'nın uzatılmış bir kolu gibi görünen bir rejim bu tehlikeyi artıracaktır. AKEL yasa dışı ilân edilebilir, ama Rusya'dan daha gizlice yardım sağlayabilir. 
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Türklerle ve ümit ederim Yunanlılarla, Kıbrıs'ta ne gibi bir sistem kurulması konusunda görüşmeliyiz. Adadaki askeri arajmanlar (Ulusal Muhafız birliği ve yerel güçler) bu kapsama girer. Yunan subaylarının adadaki duruma karışmış olmaları Türkleri de bu konunun önemini görmeye uyandırmıştır. Türkleri tek başlarına müdahaleden vazgeçireceksek, yeni güvenlik arajmanları içerecek bir paket üzerinde çalışmalıyız. Bu davranışa iki yanlı olarak başlamalıyız. 


Türklerin bu konuda gönülsüz olmalarına karşın, sonuçta üç garantör devletler arasında üçlü bir görüşme yapılmasını sağlamalıyız. Yukarıda belirtilmiş olduğu gibi davranacaksak, Yunanlılar üzerinde büyük baskı kullanmalıyız. Ancak bu görevi sizden (Amerika'dan) başka kimse başaramaz. Görüşmeler için yapacağımız çağrıyı Türkiye ile Yunanistan'ın kabullenmesini ümit ederim. O zaman bu konuda ilerleme kaydetmeye başlayacağız, ama sizin güçlü desteğinize gereksiniyoruz. 


Özetle toparlarsak: Dizginleyici (restraining) ve barışçı bir sonuç sağlamak için çalışmalıyız. Bunu başarabilmek için, ikili Görüşmelerimizde ve Birleşmiş Milletlerde Türkleri memnun edecek bir şey sağlamalı ve doğru bir istikamet izlemesi için Yunan yönetimi üzerinde yeterince baskı kullanmalıyız. Bu yazıyı dikte ettikten sonra, Türklerin davranışları konusunda kaygılandırıcı haberler almış bulunuyorum. Bu da, Yunanlılar üzerinde ağır baskı kullanmamızı gerektiriyor. Türkler Kıbrıs'ı işgal ederse o zaman ortaya yeni bir top (futbol) oyunu çıkmış olacaktır”(120| 


Washington'daki İngiliz Büyükelçisi Peter Ramsbotham'ın aynı gün Callaghan'a gizli bir telgrafta bildirdiğine göre, Kissinger o akşam kendisiyle telefonda konuşarak, Callaghan'ın Kıbrıs'la ilgili olarak yapmış olduğu tahlili kabullenmiş olduğunu ve ABD'nin Sampson'u erkte tutmak için çalışmadığını söylemiş olduğunu bildirmiş; şunları eklemişti: “Önermiş olduğunuz siyasiyi Amerikalılar desteklemeye hazırdır. Kissinger, İngiltere'nin bu konuda neyi başarmak amacında olduğunu öğrenince, Yunanlılar üzerinde baskı kullanmaya başlayacaktır”(121) 


GİZLİ BELGELERLE KIBRIS SORUNU KAYGILI YILLAR 81 


Makarios'un Birleşmiş Milletler Örgütü'ndeki Söylevi 


Öte yandan Makarios, 19 Temmuz'da, New York'ta, Perez de Cuellar başkanlığında, Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada adadaki durumu anlatmış; darbenin cunta tarafından yapılmış olduğunu öne sürmüş; Kıbrıs'ta iken başından geçmiş olan olayları anlatmış; şunları eklemişti: 


‘Geçen pazartesi sabahı Kıbrıs'ta kaydedilmiş olan olaylar gerçekten bir felakettir. Yunanistan'daki askeri rejim Kıbrıs'ın bağımsızlığını açıkça ihlâl etmiştir. Yunan cuntası, Kıbrıs halkının demokratik haklarına ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına ve egemenliğine zerre kadar saygı göstermeden diktatörlüğünü Kıbrıs'a kadar yaymıştır... Kıbrıs halkı, Yunan cuntasının Kıbrıs'a karşı bir darbe hazırlamakta olduğunu çoktan sezmişti. Atina'dan yönetilen EOKA B tedhiş örgütü, şiddet davranışlarını son haftalarda yineleyince, halkın bu duyguları daha da artmıştı. Bu yasa dışı örgütün kökünün ve yardım kaynağının Atina olduğunu çoktan biliyordum. Birkaç gün önce, Kıbrıs polisinin eline geçmiş olan belgeler, EOKA B'nin Atina rejimine bağlı olduğunu açıkça kanıtlamıştır... Yunan Büyükelçisi, yönetiminin yönergesi üzerine beni görmeye gelerek, Ulusal Muhafız Birliği'ndeki askerlerin azaltılmasının veya Yunan subaylarının geri alınmalarının, Türk tehlikesine karşı Kıbrıs'ın savunulmasını zayıflatacağını söylemişti. Ona vermiş olduğum yanıtta, durumun gelişmesine göre, Türkiye'den gelecek tehlikenin Atina'dan gelecek tehlikeye oranla daha az olduğunu söylemiştim ve bu korkularımda halkı olduğum kanıtlanmıştır. 


13 Temmuz Cumartesi günü Atina'da, General Gizikis'in başkanlığı 
altında saatlerce süren bir toplantı düzenlenmişti. Mektubumu incelemek için yapılmış olan bu toplantıya Yunan Genel Kurmay başkanı, Yunanistan'ın Kıbrıs Büyükelçisi, Ulusal Muhafız birliği komutanı ve öteki yetkililer katılmıştı. 
Toplantı sonunda yayımlanmış olan bildiride, katılımcıların 15 Temmuz Pazartesi günü yine toplanacağı bildirilmişti. Bu bir aldatmaca idi, çünkü Pazartesi günü bana verilecek olan yanıtı beklerken bu yanıtın yerine darbe olmuştu”. 

Bundan sonra Makarios adadan nasıl kaçmış olduğunu anlatmış; kendisine yardımcı olanlara teşekkür etmiş; sözlerini şöyle sürdürmüştü: 


“Darbe, Kıbrıs Rumlarının bir sorunu olarak nitelendirilemez. Bu darbe, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ve egemenliğini açıkça ihlâl etmiş; çok kan dökülmesine yol açmış; birçok kişinin yaşamını yitirmesine neden olmuştur. 
Bu darbe, Ulusal Muhafız Birliği'ndeki Yunan subaylarının eseridir... Kıbrıs'ta 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Yunan subayları kaldığı sürece istila sürecektir... Bu subaylara güvenmiş olduğum için üzüntü duyarım. Onlara vermiş olduğum güvenceyi kötüye kullanmışlar ve adanın bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunacakları yerde, bizzat kendileri istilacı olmuşlardır. Darbeden sonra, Yunan rejiminin Kıbrıs'taki ajanları, iyi bilinen ve silahlı bir gangster (gunman) olan Nikos Sampson'u Cumhurbaşkanı ilân etmişler ve oda, EOKA B adlı terör örgütünün bilinen elemanlarını ve destekleyicilerini Bakan atamıştır... 


Atina'nın bu darbesinin yaratmış olduğu anormal duruma son vermek amacıyla ellerinden geleni yapmaları için Güvenlik Konseyi üyelerine başvuruyorum... Daha önce de söylemiş olduğum gibi, Kıbrıs'taki olaylar Kıbrıs Rumlarının iç konusu değildir. Kıbrıs Türkleri de bunun etkisine uğramıştır. 
Cuntanın darbesi bir istiladır ve tüm Kıbrıs halkı (Rum ve Türkler dahil) 


bundan ezgi çekmektedir" 


Bu söylevi verdikten sonra Makarios refakatli olarak Konsey salonundan ayrılmıştı.(122) 

Makarios, Güvenlik Konseyi'nde yapmış olduğu konuşmada Yunanistan'ı suçlamış olduğu için, Yunanistan'ın daimi delegesi Büyükelçi Panayotakos, Başpiskoposu, iki uluslu (toplumlu) Cumhuriyeti yıkmakla itham etmişti. 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1780. oturumu tutanağına göre, Yunanistan Büyükelçisi, Makarios'un, 1963 yılı Aralık ayında kaydedilmiş olan çarpışmalardan ve adanın fiili (de facto) olarak bölünmesinden suçlu olduğunu söylemiş; onun karakterinin çelişmeli olduğunu; Kıbrısın bağımsızlığı ve Yunanistan'la birleşmesi gibi iki zıt amacı olduğunu; tüm halkı daima aldatabileceğim sandığını; prensipsiz (vicdansız) bir demagog (şarlatan) ve gösteriş müptelası olduğunu; siyasi muhasımlarını zulüm ve işkenceye tabi tuttuğunu; şimdi de, “iyi bilinen silahlı bir gangster” olarak tanımlamış olduğu Sampson'un onun dostlarından birisi olduğunu ve Sampson'a karşı, Kıbrıs'ın gerçek bankacısı olan ve Makarios'un denetimi altında bulunan Kikko Manastırı tarafından finansman sağladığını vurgulamıştı.(123) 


Callaghan'ın Durumu Değerlendirmesi 


İngiltere Dışişleri Bakanı James Callaghan, Türkiye Kıbrıs'a çıkarma yapmadan önce hazırlamış olduğu, ama tüm ilgililere 20 Temmuz'da gönderdiği gizli telgrafta şu değerlendirmeyi yapmıştı: 
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“Türkler, Kıbrıs'ta köksel değişiklik yapmış olan şimdiki durumdan ciddi biçimde kaygılanıyorlar. Onlar, darbenin Atina tarafından planlanmış olduğuna şüphe etmiyorlar. Onların görüşünce darbe, Garanti Antlaşması'nı bozmuştur; çünkü bu darbeye Yunan yönetimi de katılmıştır. Türklere göre, Yunanistan'la artık iş yapılamaz. Türkiye, Kıbrıs'taki rejimi kabullenmiyor. 
Türklerin görüşünce, yeni rejimin amacının, toplumlararası görüşmeleri sürdürmek ve genel seçim yapmak olduğunu açıklamış olmasına karşın, şimdi veya yakında, adanın Yunan yönetiminin bir uzantısı olacağına ve enosis'in yavaşça uygulanmasına başlanacağına inanıyorlar. Yine Türkler, Makarios'un Cumhurbaşkanı olarak geri getirilmesini desteklediklerini söylüyorlar; ancak, Anayasa gereğince başka birisinin Cumhurbaşkanı olmasını yeğ tutacaklarını bildirmişlerdir. Yunan yönetimi ta başlangıçtan, darbeyle ilişkisi olmadığını güçle açıklamış; Kıbrıs'la ilgili siyasasında değişiklik olmadığını; amacının, Kıbrıs'ın bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak olduğunu açıklamıştır. Atina'daki rejimin, darbenin planlanmasında değilse bile uygulanmasında suç ortaklığı yapmış olduğunu gösteren ayrıntılı kanıtlar vardır. 

Kıbrıs'taki rejim (Kıbrıs Türk bölgeleri dışında) adanın her yanında denetimini kısmen kurmuş bulunuyor; ancak sabit olduğu söylenemez. Rejim yetkililerinin açıkladığına göre, amaçları arasında toplumlararası görüşmeler ve bir yıl içerisinde genel seçim yapılması da vardır. Atina'nın kendileriyle işbirliği yaptığını güçle inkâr ediyorlar ve yönetimi ele geçirmelerinin nedeninin Makarios'un yönetiminin ağır baskıları olduğunu iddia ediyorlar. Türkiye'nin askeri müdahalesinden korkarak, Türkleri kışkırtmamak için büyük gayret gösteriyorlar. 

Amerikalılar, bizim, garantör olarak davranışlarımızı desteklemeye çalışıyorlar. Kıbrıs'taki iki toplumca, Yunanistan ve Türkiye'nin kabul edebileceği ve daha çok güç uygulanmasını önleyecek önlemler (tedbirler) paketini geliştirmeyi ümit ediyorlar. Sovyet fırsatçılığına karşı duyguludurlar. Sisco'nun ziyaretleri bu denli bir paketi ortaya koyma amacı gütmektedir. Makarios'un hedefleri kısa süreli taktik olarak görünüyor. Kıbrıs'ın yasal Cumhurbaşkanı olarak teyit edilmesini; adada yeniden erke geçmek için uluslararası destek 


istiyor ve yeni rejimin tanınmamasını diliyor... 
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Benim, 15, 16 ve 17 Temmuz'da ve (Roy) Hattersley'in 19 Temmuz'da, Avam Kamarası'nda vermiş olduğumuz demeçlerden de herhalde görmüş olduğunuz gibi, biz, özellikle garantör olarak, Kıbrıs'taki durumdan çok kaygılanıyoruz ve her tarafı (yani) itidali sürdürmeye çağırmış bulunuyoruz. Sorunla en yakından ilgilenen ülkelerle temas ediyoruz. Yunan yönetiminin ağır sorumluluk altında olduğunu açıkça belirtmiş; ilgili devletlerin, egemen ve üniter (tek) bir devleti desteklemelerini ve Kıbrıs'taki olaylara karışmış olan Yunan subaylarının adadan kaldırılmalarını önermiş; bu davranışlarımızda başarılı olmuşuzdur. 
Makarios'u, Kıbrıs Cumhurbaşkanı olarak tanıyoruz, ama onun en erken vakitte görevine dönmesinin kısa sürede olanaklı olmadığını anlıyoruz. Yeni rejimi tanımaktan kaçınıyoruz; ancak adada bulunan uyruklarımızla turistlerimizin ve egemen üslerimizin güvenliği açısından yerel yetkililerle pratik olarak kimi sınırlı işlemlerde bulunmak zorundayız. 


Daha geniş kapsamlı diplomatik davranışlarımızla ilgili amaçlarımız, gergin olan durumu yatıştırmak ve anayasal düzenin yeniden kurulmasını sağlamaya yöneliktir. Bu amaçlarımız arasında, Ulusal Muhafız Birliği konusuyla ilgili olarak köksel değişiklik yapılması da vardır. Şimdiki durumun büsbütün yıkılması ve bir felâketin ortaya çıkması olasılığı bizi kaygılandırıyor. 
Uygulanacak yöntemler şunlardır: Kıbrıs'ta yer almış olan darbeyi kınarız ve Yunan yönetiminin bu durumdan ağır sorumluluk altında olduğuna inanırız. 
Kıbrıs'ta yasal durumun iadesini isteriz. Şimdiki durumun ciddi olduğuna inanır ve Türkiye'nin kaygısını anlarız; ancak, Kıbrıs Türk halkının şimdiki durumunun tehlike içinde olmadığına ve Türkiye'nin tek yanlı olarak askeri müdahalede bulunmasına gerek olmadığına inanıyoruz... Yunan yönetimiyle ilgili görüşümüze karşın, biz, garantör olarak, başlıca amacımızı sağlayabilmek için Yunanlılarla temas kurmayı görev sayarız.11241 


BÖLÜM 5 
TÜRKİYE'NİN KIBRIS'A MÜDAHALESİ 


İngilizlerin Almayı Tasarladıkları Önlemler 


İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Türkiyenin Kıbrıs'a çıkarma yapması olasılığını göz önünde tutarak, ‘Majeste Kraliçe yönetiminin, Kıbrıs'ın Türkiye tarafından olası işgaline karşı davranışı” başlığı altında gizli bir rapor hazırlamıştı. Bu raporun tarihi 8 Ağustos 1974 olarak verilmektedir; oysa ki 
Türkiye Kıbrıs'a 20 Temmuz'da çıkarma yapmıştı. Herhalde bu gizli rapor- 8 
Ağustos'ta yeniden yayımlanmıştı veya Türkiye'nin ikinci barış harekâtı göz önünde tutularak kaleme alınmıştı. Dolayısıyla her iki olasılığı da göz önünde tutmak gerekmektedir. Raporda özetle şunlar belirtiliyordu : 

“İngiliz yönetiminin bu denli bir işgale göstereceği tepki, kısmen Türkiye yönetiminin işgal sırasında açıklayacağı amaçlara dayanır. Türkiye'nin olası amaçları: Türk halkını korumak, Sampson'un darbesinden sonra meydana gelmiş ve artmış olan Yunan etkisine karşı dengeyi korumak; Makarios'u yeniden erke getirmek; ikili enosisi ve adanın gelecekte bir gerginlik kaynağı olmayı sürdürmesini önlemek için tüm adayı işgal etmektir. Bu amaçlar ne olursa olsun, Türklere karşı uluslararası frenler kullanılmazsa, Kıbrıs'a gittikçe daha çok müdahalede bulunacaklardır... Türkiye'nin Müdahalesinin neden olacağı sonuçlar şunlar olacaktır: Kıbrıs veya Ege'de Yunanistan'la Türkiye arasında geniş ölçüde düşmanca davranışlara yol açabilecek; NATO bölünecek; bu örgüt Doğu Akdeniz'de büyük ölçüde zarara uğrayacak; yüce devletler de bu soruna karışmak zorunda kalacaklardır. Ruslarla Amerikalıların iki muhasım grup arasında birbirlerine karşıt olacakları şimdilik pek belli olmamakla birlikte, gittikçe değişecek (volatile) ve önceden tahmin edilemeyecek bir durum meydana gelecek; Kıbrıs'taki çok sayıda İngiliz uyruklarının refahı muhtemelen adanın 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her yanında toplumlararası çarpışmaların başlaması nedeniyle tehlikeye girecek, adadaki egemen İngiliz üslerinin geleceği tehdit altında olacaktır. 


Bu arka sahne göz önünde tutularak; İngiliz yönetiminin amaçları, Kıbrıs'taki uyruklarına kötülük yapılmasını önlemek; askeri açıdan müdahalede bulunmaktan kaçınmak; Türkleri, amaçlarını ılımlılaştırmaya ve işgallerini azami şekilde kısıtlamaya inandırmak; adaya başkalarının, özellikle Yunanlıların karışmasını ve başka yerlerde, özellikle Ege'de Türkiye ile Yunanistan arasında çarpışma çıkmasını önlemektir. 


İngiliz yönetiminin alması gereken önlemler: Sivil halkı korumak; boşaltma için plan hazırlamak. Turistlere, adaya gitmemeleri için nasihatte bulunuluyor. Turizm acenteleri de, adada bulunan turistleri ülke dışına taşımaya başlamışlardır. 


Askeri harekât: Kıbrıs'taki egemen üslerin bütünlüğünü ve üslerdeki kişilerin güvenliğini sağlayabilmek için oralara katılaştırıcı güçler gönderilmesi gereği incelenmelidir. Yunanistan'ın adaya katılaştırıcı güçler göndermesini önlemek için Doğu Akdeniz'deki İngiliz deniz güçleri berkitilmelidir. 

Siyasi sahada davranış: İngiliz yönetimi, Türkiye ile Yunanistan yönetimlerinin adaya karışmalarını sınırlandırmak için azami baskıyı kullanabilir. Bu konuda ABD önemli bir rol oynayabilir. Yapacağımız her şeyde Amerikalıların desteğine dayanmalıyız. Birleşmiş Milletler de çeşitli yanlar üzerinde muhtelif yönlerden baskı kullanabilir. NATO'nun Genel Sekreteri iki yan arasındaki görüşmelere önemli rol oynayabilir. Avrupa Ekonomik Toplumu, Yunanlılara, herhangi bir askeri davranışta bulunmamaları için baskı yapabilir. 
Sovyet Rusya'ya, bu soruna karışmaması için cesaret verilebilir. 

Daha uzun sürede ne yapılabilir? Düşmanca davranışları kısıtlamayı başarırsak, uzun sürede, Türkiye'yi, adadaki askerlerinin mahdut bir kısmını kaldırmaya ve geride, Türklere güvence verebilecek birlikler bırakmaya belki inandırabiliriz. Ayrıca, yeni bir Kıbrıs anayasası hazırlanmasını; genel seçim yapılmasını ve Sampson'la muhtemelen Makarios'un çekilerek onların yerine 


yansız bir kişinin Cumhurbaşkanı olmasını belki sağlayabiliriz .1125) 


Türkiye'nin Birinci Barış Harekâtı 


Makarios'un, bir suikast teşebbüsünden kurtularak dış ülkelere sığınmış 


olması ve Lefkoşa'da Sampson'un erke geçmesi üzerine Türkiye'nin harekâta 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geçeceği anlaşılıyordu. Eskiden olduğu gibi dayanç öğüdünde bulunmak yeterli değildi. Darbeden sonraki dönemde VVashington hemen hemen hiçbir şey yapmamıştı. Atina cuntası ve Sampson'la suç ortakları eleştirilmemiş; darbeyi hazırlamış olan Yunan subaylarının Kıbrıs'ı terk etmeleri istenmemiş; sadece durumun nasıl gelişeceği merakla beklenmişti. Makarios'un sonunun gelmiş olmasından rahat nefes alınmaya başlandığı basına yansıtılmıştı, ama Makarios'un sonu gelmemişti. Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Joseph Sisco, Türkiye'nin Müdahalesini önlemek amacıyla Atina ve Ankara'ya gönderilmişti; ama ona kullanabileceği bir koz verilmemişti. Atina, ona, olup bitenleri geri çevirme sözü vermemişti. Sisco, 1964'te ABD başkanı Lyndon B. 
Johnson'un meşhur mektubunda yapmış olduğu gibi, Türkleri Rusların eline bırakmak tehdidini savuramazdı; ama askeri ve ekonomik yardımın kesileceği tehdidinde bulunmuştu ve bu da yeterli değildi. Durumu değiştiren ve Atina'da cuntanın düşmesine neden olan Türk askeri harekâtı olmuştu. Büyükelçi Haluk Bayülken'e göre, Türkiye, müdahale hakkını kullanmak zorunda kalmıştı. 
(126) Bu ışık altında, Amerikan diplomasisi ya bir yararsızlık deneyi veya iyice hazırlanmış ve uygulanmış bir aldatmaca idi. (127) 


Türkiye Başbakanı Bülent Ecevit, Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahale etmemesi için şu koşulları öne sürmüştü: Sampson derhal erkten kaldırılmalı ve Yunan subayları geri alınmalıdır. Kıbrıs Türklerinin güvenliğini sağlamak için adaya Türk askerleri gönderilmesi kabul edilmelidir. Kıbrıs Türklerine denize çıkış hakkı tanınmalı; muhaceret (adaya geliş-gidiş) etkin biçimde denetlenmelidir. 
(128) Ancak, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Joseph Sisco, Yunan yönetimini bu Türk koşullarını kabule inandıramamıştı ve ABD'nin önerilerde bulunması için istemiş olduğu 48 saatlik süreye Türkiye yönetimi karşı çıkmıştı. 
(129) 

Öte yandan, Ankara'daki İngiliz Büyükelçisi Horace Phillips, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na 20 Temmuz'da, şu gizli telgrafı göndermişti: 

“Bir Türk askeri güç ivedilikle - belki de birkaç saat içinde (o sırada Londra'da saat 02.30 idi) Kıbrıs'a çıkarma yapacaktır. Bunu bana şimdi Sisco bildirmiş; daha önce de bunu ABD Dışişleri Bakanlığı'na iletmiştir. Sisco, Türkiye Başbakanı ve Dışişleri Bakanıyla yapmış olduğu görüşmeden sonra, yerel saat 4.30”da toplantı salonundan çıkmıştı. Başbakanla Dışişleri Bakanını, askeri müdahaleden başka hiçbir şey yapılamayacağı konusunda fatalistik (kaderci) bir çaresizlik içinde bulmuştur. Onların öne sürmüş oldukları başlıca özür (mazeret) şudur: on yıldan 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beri Türkiye sabır göstermiş ve anayasaya uygun biçimde davranmıştır. Geleceğe bakan yönetim şu anda harekâta geçmek zorunda kalmıştır. Müdahaleden sonra, adadaki askerleri etkili olabilecek biçimde arttırarak pazarlık yapabilecek bir duruma gelince, ilgili herhangi bir yanla görüşmelere girişmeye hazır olacaktır” 


Joseph Sisco, insani sorunlara değinerek, iki Bakana telkinde bulunmuş ve siyasi bir formül bulunmasına yardımcı olmak üzere, askeri harekâtla ilgili kararı 48 saat ertelemelerini önermiş; bunu yapmazlarsa, ABD'nin bunu ciddi bir sorun addedeceği konusunda onları uyarmıştı. Ecevit, meslektaşlarıyla görüştükten sonra Sisco'yu saat 5.00'te yine toplantıya çağırmış ve o sırada harekâtı ertelemenin olanaksız olduğunu; Türk askerlerinin Kıbrıs'a çıkarma yapacaklarını söylemiş, ama onların nereye çıkacaklarını bildirmemişti. Sözlerini sürdüren Ecevit, Grekler (Rumlarla Yunanlılar) ateş açmazsa, Türk askerlerinin de ateş etmeyeceğini; ancak kendi mevzilerini ivedilikle güçlendireceklerini bildirmiş; Amerikalılardan, bu mesajı ivedilikle Atina'ya iletmelerini dilemişti. 
(130) İngiliz Büyükelçisi şunları eklemişti: 

“Şu anda Dışişleri Bakanı beni çağırmış bulunuyor ve geri döndüğüm zaman size ek bilgi göndereceğim. Bu arada, bu telgrafın içeriğinin ilgili kişiler dışında kimseye aktarılmamasının hayati önemi vardır; ancak Lefkoşa'daki Yüksek Komiserimiz, gerekli planları yapabilmesi için bu telgrafın içeriğini kaynak göstermeden, bu bilgiyi sağlamak isteyecektir” [131] 

Büyükelçi Phillips, aynı gece İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na şu ek bilgiyi göndermişti: 

“Dışişleri Bakanı (Londra vakti) saat 03.30'da beni içeriye çağırarak, Türk askerlerine Kıbrıs'a çıkarma yapmaları için şimdi buyruk verilmiş olduğunu; askerlere sahildenateşedilmemesini ümit ettiğini; ancakşuanda, Türk uçaklarına ateş edilmiş olduğunu söyledi... Sisco, sorunun çözümü için somut öneriler getirmemişti. Dolayısıyla, Türkiye, maalesef, adaya tek başına müdahalede bulunmak zorunda kalmıştır. (Turan) Güneş'e göre, ilk hedef, adadaki iki limanı güvencealtınaalmaktı. Ben kaygılarımı belirttim ve sizin (Callaghan'ın) bundan kaygılanacağınızı, çünkü Türkiye Başbakanı ve kurulunun Londra'ya yapmış oldukları ziyaret sırasında ortaya atılmış olan görüşlerin incelenmesine bile vakit verilmediğini; şu anda, Kıbrıs'taki İngiliz çıkarlarına saygı gösterileceğine ve bunlara Türk ordusunca zarar getirilmeyeceğine dair harekât sorumlularına 


yönerge verileceği sözünün verilmesinde direneceğini söyledim. Güneş, 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bana, İngiliz çıkarlarına, adadaki İngiliz sivil halkına ve egemen üslere saygı gösterileceğine dair yine güvence vermiştir 1132) 

Washington'daki İngiliz Büyükelçisi Peter Ramsbotham da, 20 Temmuz'da İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği oldukça ivedi ve gizli telgrafta şunları belirtmişti: 

“ABD yönetimi, Ankara'daki Büyükelçisine, Türkiyeye tatmin edici bir sonuç getirmesinden kuşkulu olduğuna inandığı Türk Müdahalesinden dolayı büyük hayal kırıklığına uğradığını Türkiye yönetimine bildirmesini talimat vermişti... 
O sırada Sisco Atina'ya gitmek üzere yola çıkmıştı ve Yunan başkentindeki yönetime, bugünkü durumdan kendilerinin büyük ölçüde sorumlu olduklarını bildirecektir. Amerikalılar, Callaghan'ın, Zurich Antlaşmasını imzalamış olan devletleri bir toplantıya çağırmak konusundaki kararını öğrenmek istiyordu; ancak vakit çok geçtir 1133) 

20 Temmuz sabahı saat 5.30'da Türk harekâtı başlamıştı; saat 6.00'da 
Ecevit radyodan şu konuşmayı yapmıştı: 

“Türk silahlı güçleri Kıbrıs'a çıkmaya başladı. Kendi ulusumuzun, tüm Kıbrıslıların ve insanlığın iyiliği için Tanrı onlara yardımcı olsun. Böylelikle, insanlık ve barışa büyük hizmette bulunduğumuza inanıyorum. Askerlerimize ateş edilmemesini ve bunun kanlı bir savaşa neden olmamasını ümit ederim. 
Adaya savaş için değil, barış için gidiyoruz; ama yalnız Türklerin değil, Rumların da barışı için gidiyoruz. Tüm siyasi ve diplomatik kanallara başvurduktan sonra bu kararı almak zorunda kaldık. Son günlerde kendileriyle, müdahaleye gerek olmadan sorunu diplomatik kanallar yoluyla çözümleme davranışlarında sıkı temas halinde olduğumuz dost ve müttefiklerimize, ABD ve Birleşik Krallık'a minnet duygularımı belirtmek isterim. Bu davranışlar başarısız olmuşsa, hiç kuşkusuz sorumluluk, iyi niyetle hareket etmiş olan onlara düşmez. Bu harekâtın tüm insanlığın, ulusumuzun ve tüm Kıbrıslıların iyiliği için olmasını ümit ederim. Ulusumuzu ve tüm insanlığı felâketten kurtarmasını Tanrı'dan 


dilerim” 11541 


Mehmet Ali Birand bu konuşmayı şöyle yansıtır: 

“Bu harekâtın ulusumuza, tüm Kıbrıs halkına ve insanlığa hayırlı olmasını dilerim. Barışa ve dünyaya hizmet amacıyla bu harekâta geçmiş bulunuyoruz. 
Kıbrıs'a, savaşmak için değil, adadaki Türklere ve ayrıca Rumlara barış 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götürmek için gidiyoruz. Kanlı bir çatışmadan kaçınılması için askerlerimize silah atılmayacağını ümit ederim. Tüm diplomatik Ve siyasi uğraşılardan sonra bu harekâta başlamış bulunuyoruz. Dostumuz olan ülkelere ve sorunu silahsız olarak çözümlemek amacıyla içten görüşmeler yapmış olduğumuz dostlarımıza, bağlaşıklarımıza, ABD ve Britanyaya teşekkür ederim. Bu davranışların başarısız olmasında, sorunun görüşülmesinde iyi niyet göstermiş olan ülkelerin suçu yoktur. Bu operasyonun halkımız, tüm Kıbrıslılar ve dünya için hayırlı olması dileğini yinelerim. Tanrı ulusumuzu ve insanlığı felâkete karşı korusun’. 
(135) 

Ecevit, saat 9.15'te yine radyodan yaptığı konuşmada şöyle demişti: 

“Kıbrıs'a barış, kardeşlik ve özgürlük götürmek amacıyla Türkiye tarafından yapılması kararlaştırılmış olan operasyon bu sabah erken saatlerde başlamış bulunuyor. Birçok askeri birlikler güvenlik içinde adaya çıkmış ve şimdi Kıbrıs topraklarında görevlerini yapmaya başlamışlardır. Öteki birlikler de dalgalar halinde Kıbrıs'a yaklaşıyor. Türk askeri güçlerine, kendilerine ateş edilmezse ateş etmemeleri buyruğu verilmiştir. Kıbrıs'a savaş için değil, barış için gitmişlerdir. 
Kıbrıs'ı istila etmek için değil, istilaya son vermek için gitmişlerdir. Adadaki son Yunan harekâtı sadece bir darbe değildir; amacı, Kıbrıs devletinin bağımsızlığını yıkmak ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin dayanağı olan uluslararası antlaşmaları etkisiz bırakmaktır”.(136| 


Aynı gün, Türkiye Büyük Millet Meclisi (BMM) şu kararı almıştı: 


“Siyasi dış gelişmelerin yaratmış olduğu ciddi koşullar nedeniyle ve 93 sayılı (16.3.1964 tarihli) ve 148 sayılı (17.11.1964 tarihli) BMM kararları gereğince, Büyük Millet Meclisi, 20.7.1974 günlü oturumunda, Anayasanın 66. maddesi gereğince yabancı ülkelere Türk silahlı güçleri göndermek kararını almıştır. 
Kıbrıs'a kara veya denizden gönderilecek olan güçler, harekâtın gereksinimlerine göre yönetim tarafından saptanacaktır.11371 

Ecevit, daha sonra BMM”de yaptığı konuşmada şunları belirtmişti: 


“Almış olduğumuz karar demokrasi ve Türkiye için bir zaferdir. Kıbrıs'ta sağlanacak olan utku, sadece Türk ulusu için değil, diktatörlüğe karşı demokrasinin, zulme karşı özgürlüğün zaferi olacaktır”. 

Türkiye'nin adaya Müdahalesi üzerine Kıbrıslı kimi Rumlar, sivil savaşa son vererek mukavemete başlamışlardı. Darbeden zarar görmüş olan kimi Rumlar 


da Türk Müdahalesinden dolayı sevinmişlerdi, çünkü bu müdahale, onların 


GİZLİ BELGELERLE KIBRIS SORUNU KAYGILI YILLAR 91 


kırıma tabi tutulmalarını engellemişti. Türk askerleri Kıbrıs'a çıktıktan sonra Ecevit, saat 12.00'de basına şu demeci vermişti: 


“Terörizm ve diktatörlüğe tabi tutulmuş olan tüm Kıbrıs Rumlarına sesleniyorum: Bu teröristlerin eseri olan toplumlararası anlaşmazlığın yaratmış olduğu kara günleri maziye gömünüz. Bu zaferi sür'atlendirmek için Türk kardeşlerinizle el ele veriniz ve hep birlikte yeni, özgür ve mutlu bir Kıbrıs kurunuz. Biz, oraya, sizi incitmek için değil, size yardımcı olmak için; nefretle değil, sevgiyle ve size karşı savaşmak için değil, sizin çilenize son vermek için gelmiş bulunuyoruz. 

Kıbrıs Türk önderi Rauf Denktaş da, “Bayrak” radyosundan yaptığı konuşmada şunları belirtmişti: “Yüzyıllarca sürmüş olan arzularımız gerçekleşmek üzeredir ve kurtuluşumuz geliyor. Türk ordusu Kıbrıs'a çıkmıştır. 
Bu, Yunan cuntasına karşı sınırlı bir polis harekâtıdır ve Kıbrıs Rum toplumuna karşıt değildir. Rumlara karşı hiçbir düşmanca davranış olmamalıdır. Sakince evinizde kalınız. Bu günü gördüğümüz için Tanrı'ya dua ederim” (138) 


21 Temmuz tarihli Sunday Times’ adlı İngiliz gazetesi başyazısında şunları 
belirtmişti: 

“Türkiye'nin Kıbrıs'ı işgali, kendi çıkarlarını savunma ve antlaşma sorumluluğunu yerine getirme açılarından, kendi ulusal gücünü kullanma hakkına dayanır... Britanyalılar, ortak askeri harekâtta bulunmayacaklarını ve bu harekâtı sözlü olarak bile desteklemeyeceklerini açıkça belirtmişlerdir... Günler geçtikçe, tarihin vermiş olduğu şu ders Türkleri etkilemiştir: Sampson'un yasal olmayan rejimi çok geçmeden de facto olarak yasal bir biçim alabilir” 


Öte yandan, 15 Temmuz darbesi olunca hazır duruma getirilmiş olan Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler örgütü barış güç (UNFICYT), o günden beri Kıbrıs Türk toplumunun güvenliği için özel önlemler almıştı. Türkiye'nin çıkarma yaptığı gün, UNFICYP tetikte bulunuyordu. Tecrit edilmiş Türk köylerini korumak için ek ve önleyici önlemler alınmıştı. Greklerin Ulusal Muhafız Birliği, Türkiye'nin harekâtına tepki göstererek, adanın öteki yerlerinde Türk semtlerine ve köylerine karşı aynı zamanda saldırıya geçmişti. UNFICYP'in yapabileceği tek şey, yerel ateşkes anlaşmaları sağlamaktı. Yalnız kalmış köyleri korumakla görevli olan Türk mücahitlerinin sayısı pek azdı.1139) Aynı gün, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, yaptığı olağanüstü toplantıda, 353 sayılı kararı geçirmişti. Bu karar gereğince üç garantör devlet (Türkiye, İngiltere ve Yunanistan), bölgede barışı ve Kıbrıs'ta anayasal yönetimi, 16 Ağustos 1960'da Londra'da imzalanmış 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olan uluslararası antlaşmalar gereğince iade etmek amacıyla, vakit geçirmeden danışmalarda bulunmaya çağırmış: sorunu, 25-30 Temmuz arasında yapılması kararlaştırılan bir konferansta görüşmeyi kabullenmişti. 1140) 


İngiltere'nin Türk Barış Harekâtına Karşı Tepkisi 


Türkiye'nin Kıbrıs'a çıkarma yaptığını 20 Temmuz sabahı erken saatlerde öğrenmiş olan İngiltere Dışişleri Bakanı James Callaghan, Londra'daki Türkiye Büyükelçisi Turgut Menemencioğlu'nu saat 05.50'de çağırtarak, ona, Türkiye'nin Kıbrıs'a çıkarma yaptığını radyodan değil, Türkiye yönetiminden öğrenmek istediğini, ama bunun yapılmamış olduğuna çok üzüldüğünü; ortak garantörler arasındaki ilişkilerin bu biçimde sürdürülmemesi gerektiğini; Türkiye yönetiminin bu davranışından esef duyduğunu; Kıbrıs Türk toplumuna karşı saldırılarda bulunulduğuna dair bilgisi olmadığını; dolayısıyla, onları korumak için silahla müdahalede bulunmanın halkı gösterilemeyeceğini söylemiş; ayrıca, Türkiye yönetiminden, düşmanca davranışların olağan içinde sinirlendirilmesini ve ateşin derhal kesilmesini istemiş; Türk ve Yunan yönetimlerinin o gün Londra'ya yüksek düzeyde temsilciler göndermelerinin gerektiğini ve bu konuda Türkiye yönetimine bilgi vermesini; Yunan yönetimine de bir çağrı göndermek üzere olduğunu ve görüşmelerin derhal başlaması gerektiğini eklemişti. 

Menemencioğlu, adaya yapılmış olan çıkarma konusunda yönetiminden bilgi almamış olduğunu; çıkarma haberini radyodan öğrenmiş olduğunu; “düşmanca davranışlar sözcüklerine değinerek, Türkiye Başbakanının, radyodan yayımlanmış olan demecinde, Türk askerlerine ateş edilmezse onların da ateş etmeyeceklerini açıklamış olduğunu söylemişti. Callaghan, ona, Türk Müdahalesinin, Commonwealth'ın bağımsız bir üyesine karşı düşmanca bir davranış olduğunu; garantör bir devlet olarak Türkiye'nin adaya karşı özel sorumluluğu olduğunu belirtmişti. Menemencioğlu, Callaghan'ın kendisine söylemiş olduğu hususları derhal yönetimine bildireceğini ve bir Türk kurulunun Londra'ya gelmesi için yapılmış olan çağrıyı ileteceğini; ancak iletişim güçlükleri nedeniyle bunun gecikeceğini anlatmış; görüşme burada son bulmuştu. 
Callaghan, aynı gün, Ankara'daki İngiliz Büyükelçisine şunları bildirmişti: “Bu görüşme hakkında Türkiye yönetiminin en yüksek katlarına bilgi veriniz; Türkiye'nin davranışını oldukça ciddi gördüğümü ve burada (Londra'da) 


ivedilikle üçlü Görüşmeler yapılmasının gerektiğini bildiriniz.İ141) 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Callaghan, aynı gün Atina'daki İngiliz Büyükelçisine şu oldukça ivedi ve gizli telgrafı göndermişti: 

“Türk'ten sonra Yunan Maslahatgüzarını hemen çağırttım ve ona, Türkiye Büyükelçisiyle aramızda geçen konuşmayı anlattım. Türk harekâtı hakkında önceden bilgimiz olmadığını vurguladım. Ondan, Yunan yönetiminin garantör bir devlet olarak Londra'ya Bakanlar göndermesini dilemesini istedim. Yunan yönetiminin mukabil davranışta bulunmasından kaçınmasını önerdim. Kıbrıs'ta anayasaya karşıt olarak hareketlerde bulunulmasının ve Ulusal Muhafız birliği güçlerinin bunda rol oynamış olmalarının şimdi kaydedilmiş olan olaylara neden olduğunu; anayasa dışı durumun düzeltilmesi ve bunu da Yunanistan'ın yapması gerektiğini vurguladım”.(142) 

Callaghan, yine aynı gün, Atina'daki İngiliz Büyükelçisine gönderdiği oldukça ivedi ve gizli telgrafta şunları ekliyordu: 

“Kissinger şimdi telefonda benimle yine görüştü. Yunanlılar, Türk askerleri Kıbrıs'tan çekilmezse Türkiye'ye savaş ilin edecek ve ezos//7 gerçekleştireceklerdir. 
Sisco, ABD devlet başkanından Yunan yönetimine bir mektup götürmüştür. 
Kissinger, Aynı zamanda Sisco'ya sözlü olarak şu yönergeyi vermiştir: “Yunanlılar bunu yaparsa tüm Amerikan askeri yardımı derhal kesilecektir”. Sisco, Londra'ya temsilciler göndermesi için Yunan yönetimine baskı yapacaktır. Lütfen, kendi gücünüz dahilinde tüm araçları kullanarak, Yunan yönetiminin en yüksek katındaki kişilerle temas ediniz ve onlara, İngiliz yönetimi adına, durumu daha da kötüleştirmemelerini kesinlikle bildiriniz”.1143) 

Bu sırada Makarios da İngiltere Başbakanı Harold Wilson'a 20 Temmuz'da New York'tan şu telgrafı göndermişti: 

“Ekselans: Büyük kaygıyla size şu bilgiyi vermek isterim: Türkiye saldırganlıkla davranarak Kıbrıs'ı işgal etmiş ve ülkemin bağımsızlığını ciddi biçimde tehlikeye koymuştur. Kıbrıs'ın bağımsızlığının, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını sağlamak için yardımda bulunmanızı dilerim’. 

Wilson Makarios'a şu yanıtı göndermişti: 

“Mektubunuzdan dolayı size teşekkür ederim. Son günlerde Kıbrıs'ta meydana gelmiş olan ciddi durumla ilgili kaygınıza katılırım. Bildiğiniz gibi, adada barışı yeniden kurmak amacıyla acil danışmalarda bulunuyoruz. Sizin olduğu kadar bizim de amacımız, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruyacak koşullan yaratmaktır”. 1144) 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Öte yandan, Callaghan Atina ile Ankaraya telgraflar yağdırmayı sürdürüyordu. 20 Temmuz'da Atina'daki İngiliz Büyükelçisine ve öteki ilgili elçiliklere şu gizli telgrafı göndermişti: 

“Türk işgaliyle karşı karşıya kaldığımız bu sırada en önemli siyasi amaçlarımız şunlardır: Kıbrıs'taki İngilizlerin hayatını ve malını korumak; egemen üslerin güvenliğinin sürmesini sağlamak; çarpışmaları sınırlandırmak için Türklere karşı azami baskı kullanmak; olağan içinde en erken vakitte ateşkes sağlamak; Türklerden, Kıbrıs'ta anayasal yönetimin yeniden kurulması konusunda bir bildiri yayımlamalarını elde etmek; Yunan yönetiminin durumu daha da kötüleştirmesini ve güç kullanarak müdahalede bulunmasını önlemek; Sampson'la rejiminin sahneden kaldırılması gerektiğini onlara kabul ettirmek (bunu açıkça beyan etmelidirler); Yunanistan ve Türkiye yönetimlerini, gerginliği azaltmak ve anayasal yönetimin iadesini sağlamak amacıyla Londra'da görüşmeler yapmaya çağırmak. Bu denli tüm davranışlar, Sampson'un ortadan kalkmasını ve anayasal duruma dönülmesini gerektirir. 


Telefonda iki kez görüşmüş olduğum Kissinger de bu amaçlara katılır. Türkiye Büyükelçisini de görerek ona, Türklerin bu davranışlarını onaylamadığımı söyledim... Kissinger Sisco'yu ivedilikle Atina'ya gönderiyor. 
Onun amacı, Atina yönetimini, Sampson'u terk etmeye ve derhal görüşmeler yapılabilmesi için Londra'ya temsilciler göndermeye çağırmaktır. Kissinger'in görüşünce, çözümün ne olması gerektiği konusunda bilgi verilmeli ama bunu nasıl sağlayabileceğimiz konusunda bilgi verilmemelidir”1145) 

Aynı gün (20 Temmuz) Kissinger, Washington'daki İngiliz Büyükelçisi Ramsbotham aracılığıyla Callaghan'a şu mesajı göndermişti: 

“Telefonda konuşmuş olduğumuz gibi size şu mesajı gönderiyorum... Size bunu göndermek üzere iken Osmanlı (!) dostlarımız halatı kopardılar... Bir uzlaşmaya yol açacak koşulları yaratmak için hepimiz çalışmalıyız. Amacımız, Kıbrıs'ta, iş ve dış işler bakımından anayasal durumun sürmesini sağlamak ve görüşmeler yoluyla bir çözüm bulmaktır. Yunanlıların önümüzdeki birkaç gün içerisinde Londra'ya gelmeye gönüllü olmaları memnuniyet vericidir. Aynı zamanda, Türk dostlarımızın, askeri müdahalenin onların uzun süreli çıkarları yararına olmayacağını anlayacaklarını ümit ederim. Bu noktaya Ecevit'in dikkatini çektim; ancak, Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk toplumunun durumu hakkındaki Türk kaygılarını büsbütün anlamış olduğumu ekledim. Makarios'un yasal devlet başkanı konusuyla ilgili görüşlerinize biz de katılıyoruz. Ancak, bir 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çözüm ararken bu nokta üzerinde ısrarla durmamalıyız. Makarios'la Pazartesi günü görüşecek ve size bu görüşme hakkında ayrıntılı bilgi göndereceğim. 
Kıbrıs'ta dayançlı bir alternatif bulunmadan oradaki fili (Ze facto) rejimin düşmesine yoi açacak davranışta bulunmamalıyız. Sonuçta Yunanlılara baskı yapılmalıdır; ancak bu baskı, Türklerin neyi kabul edeceklerini öğrendikten sonra yararlı biçimde yapılabilir. Vakit gelmeden hareket edersek, daha sonra Yunanlılar üzerinde pek etkili olamayız. Makarios'u eski görevine iade etmek için dıştan baskı yapılırsa, bu davranış, Atina'daki rejimi daha da güçlendirecektir. 
[146] 

Öte yandan, aynı gün (20 Temmuz) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yaptığı olağanüstü oturumda 353 sayılı kararı geçirmiş ve üç garantör Devleti (Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık’) bölgede barışı ve Kıbrıs'ta anayasal yönetimi iade etmek için ivedilikle görüşmelere bulunmaya ve bunu yaparken, 
16 Ağustos 1960'ta Londra'da imzalanmış olan uluslararası antlaşmaları dikkate 
almaya çağırmıştı. 11471 İngiliz milletvekillerinden Andrew Faulds'a göre, bu karar, 1960 uzlaşmasının halâ yürürlükte olduğunu ve ilgili üç garantör Devletin, Garanti Antlaşması yla kendilerine verilmiş olan yetki ve görevlere sahip olduğunu doğrular; Kıbrıs Rumlarının, 1960 uzlaşmasının Birleşmiş Milletler anayasasına karşıt olduğu iddialarını çürütür. 11481 


Yunan Tehditleri 

Aynı gün, Atina'daki İngiliz Büyükelçisi Sir Robin Hooper, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na şu ivedi ve gizli telgrafı göndermişti: 

“Başbakan Andrutsopulos başkanlığında yapılmışolan kabine toplantısından sonra, yerel saat 11'de şu resmi bildiri yayımlanmıştır: “Bu sabah saat 5.45'te, uluslararası antlaşma ve yasaya karşıt olarak Türkiye Kıbrıs'ı işgal etmiştir. Bu hareket, Kıbrıs'la ilgili mevcut anlaşmaları ihlâl etmektedir ve oldukça önemli çıkarlara karşıt keyfi bir davranıştır. Yunanistan bunu takbih eder ve nerede olursa olsun, tehdit edilen ulusal çıkarları destekler. Yunan yönetimi genel seferberlik ilin etmiştir.11491 


Washington'daki İngiliz Büyükelçisi Peter Ramsbotham da aynı gün İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na şu ivedi ve gizli telgrafı göndermişti: 

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Atina'daki Amerikan Ataşemiliterinden almış olduğu rapora göre, Türkler bugün Atina saatiyle 09.30'da Kıbrıs'taki askerlerini 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geri çekmezlerse, Yunanistan Bakanlar Kurulunun Kıbrıs'la Yunanistan arasında enosis ilân edeceğine dair almış olduğu karar Atina'da öğrenilmiştir. 


Bunun nasıl öğrenilmiş olduğunu bilmiyorum. ABD Dışişleri Bakanlığı bu haberin doğrulanmamış olduğuna inanıyor; ancak daha önceki bir habere göre, bu darbe Yunan yönetiminin Türk işgaline karşı tepkisi olarak gösterilmiştir. 
Bakanlığın tahminine göre, bu denli bir bildiri yayımlanırsa, bunun amacı, Yunanistan'ın Trakya'da saldırıya geçmesinin yasallığını kuşkulu yapacaktır. Bu davranış bir ültimatom olarak inandırıcı değildir, çünkü öne sürülmüş olan süre gerçekçi değildir ve görünürde kimseye resmen gönderilmemiştir (ama Türklere özel olarak gönderilmiş olabilir).(150| 


Kıbrıslı Rum tarihçi Iosif S. Iosif bu konuda şu yorumu yapar: 


“Kıbrıs'ta üslendirilmiş olan Yunan askeri birlikleri Türk işgal güçlerine karşı kudurmuşçasına savaş verdiği halde, Atina'da erke geçmiş olan yeni yönetim, Trakya'da (Türklere karşı) askeri rejimin planlamış olduğu saldırıya geçme görüşünü gerçekleştirmemişti. Atina'da yapılmış olan ve Girit'ten Kıbrıs'a asker göndermeyi öngören planlar, pratik güçlüklerden ve bu denli bir davranışın yaratacağı daha geniş ölçüdeki tehlikelerden sakınılarak gerçekleştirilmemişti. 
(151) 

Yunan yazarlarından Solonos Grigoriadis ise, Yunan yönetiminin 21- 
22 Temmuz akşamı Kıbrıs'a 15 taşıt uçağıyla bir komando birliği sevk etmiş 
olduğunu; amacın, Lefkoşa havalimanını ele geçirmek olduğunu; ancak 


uçaklardan dördünün düşürüldüğünü ve 11 uçağın iniş yapmadan geri döndüğünü kaydeder. 1152) 


Sovyet Rusya'nın Tepkileri 

Bu sırada, Moskova'daki İngiliz Büyükelçisi Dobbs'un, Türklerin, düşman gemisi sanarak Kocatepe gemisini batırdıkları gün olan 21 Temmuz'da İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na bildirdiğine göre, o günkü Pravda’ gazetesi, Sovyet yönetiminin 18 Temmuz tarihli bir bildirisini yayımlamıştı. Bu bildiride, Sovyet yönetimi, Yunan militaristlerince “Cumhurbaşkanı” Makarios'un önderliği altındaki Kıbrıs Cumhuriyeti yönetimine karşı yapılmış olan darbenin yasal olmadığını ve Yunanistan'ın Kıbrıs işlerine karışmasını durdurmak için ivedilikle önlem alınmasını önermişti. Bildiride şunlar belirtiliyordu: 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“Kıbrıs'taki durum gittikçe daha tehlikeli oluyor. Yunan militaristler, bağımsız Kıbrıs devletine karşı saldırgan hareketlerini sürdürüyorlar. Bu davranışlar, NATO askeri bloğunun kimi çevrelerince desteklenmektedir... 
Bugün, 20 Temmuz, Türk askerleri Kıbrıs'a çıkmış; onlarla darbeciler arasında çarpışmalar olmuştur. Türk yönetimi, adadaki Türk toplumunu korumak gereğini öne sürerek müdahalesini haklı göstermeye çalışmaktadır ve yayımladığı bildiride, anlaşmazlığın çözümü için yapılmış olan tüm barışçı deneylerin başarısız olduğunu açıklamıştır. Sovyet yönetimi, durumun, ivedi ve etkili önlemler alınmasını gerektirdiğine inanır. Yunan militaristlerin enosis yoluyla adayı bir NATO üssü biçimine getirmesi uğraşılarına karşı Kıbrıs'ın bağımsızlığını ve egemenliğini sürekli ve kararlılıkla destekler. Cumhurbaşkanı Makarios'un başkanlığı altındaki Kıbrıs Cumhuriyeti yasal yönetiminin, yetkisini, hiçbir kısıtlama olmadan uygulayabilmesini güvence altına alabilmesi ve adadaki tüm Yunan askeri personelinin derhal kaldırılması gerekmektedir”. 
(153) 

İngiliz Büyükelçisi Dobbs'un görüşünce, Sovyet Rusya yönetiminin bildirisinin en önemli yönü şuydu: “Türk ordusunun Kıbrıs'a yapmış olduğu çıkarma eleştirilmemiş ve ateşkesin desteklenip desteklenmediğine temas edilmemiştir. Bu da, Türk harekâtının bir dereceye kadar desteklendiğini göstermektedir. Bunun dışında, bildiri, Yunan militaristlerine ve NATO'ya karşı propagandadır” .[154] 

1 Ağustos 1974te İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda kaleme alınmış 
olan “Komünistlerin politikası ve taktikleri” konulu gizli andaçta da şunlar belirtiliyordu: 


“Kıbrıs: Sovyet tutumu Birinci askeri darbeden önce Kıbrıs'taki durum Rusları tatmin ediyordu; ancak darbeden sonraki durum, onların görüşlerine göre, daha kötüye gitmiştir. Türkiyenin 20 Temmuz günlü işgali, enosis tehlikesini kaldırmış, ama taksimi ve Kıbrıs'ın bağımsızlığının kısıtlanması olasılığını meydana getirmiştir. Sovyet Rusya, bu gelişmeleri etkilemeyi güç bulmuştur. Sovyetlerin bu bunalıma karşı tutumları reaksiyoner, genelleştirme ve Batı'ya karşı düşmanca davranıştır. Ruslar, Kıbrıs'ın bağımsızlığının tanınması, Makarios'un eski görevine iadesi ve tüm yabancı askerlerin kaldırılması gereğini vurgulamışlardır. Taktik açısından, Sovyetlerin başlıca amacı, Kıbrıs sorununu BM veya Rusya'nın önermiş olduğu olağanüstü konferans aracılığıyla uluslararası bir sorun biçimine getirmektir. Türkiye ile bağlaşıkları arasındaki ayrılıklar 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ve Yunanistan”da kaydedilmiş olan yönetim değişikliği, Sovyet görüşünce daha olumlu olaylardır. Ancak bu konuda Sovyet politikasında çelişme vardır, dolayısıyla bu konudaki gelişmeler ihtiyatla izlenmelidir. 


Darbeden önce Kıbrıs bağımsız ve yansızdı. Siyasi açıdan sallantıda idi, ama, bölgenin istikrarını sarsacak biçimde fırtınalı değildi. Sovyetler Birliği'nin zayıf siyasi dengeyi elinde tutan Makarios'la iyi ilişkileri vardı. Ruslar ona güvenebiliyorlardı; çünkü Kıbrısın Doğu Akdeniz'de NATO'nun bir üssü biçimine gelmesine karşıttılar. Yerel Komünist AKEL Partisi, Kıbrıs'ta iyice örgütlenmiş en güçlü tek parti idi; Sovyetlere sadıktı ve Makarios üzerinde etkisi vardı. 15 Temmuz'dan bu yana kaydedilmiş olan tüm gelişmeler, Sovyetler açısından Kıbrıs'taki durumu daha da kötüleştirmiştir... Bu durum yeni bir umacı yaratmıştır: taksim. İki NATO devletinin etkisinin artmış olması üzerine Kıbrıs'ın bağımsızlığının kısıtlanması, hatta fiili olarak ikili enosis olasılığı meydana gelmiştir. 

Darbe, Sovyet çıkarlarına Makarios'tan daha az sempatisi olan Sampson'dan daha yetenekli olan ve daimi olarak Makarios'un yerini alabilecek Kliridis'i erke getirmiştir... Sovyet Rusya, Cenevre konferansını etkileyecek bir durumda değildir... Öte yandan, Yunanistan ve Türkiye'deki olaylar, Sovyetlere, Kıbrıs'ta sağlamış oldukları yarardan daha çok yararlar sağlamıştır. Ancak her iki ülke de (Türkiye ve Yunanistan) stratejik açıdan Rusya için oldukça önemlidir. Türkiye, Sovyet Rusya ile hududu olan iki NATO üyesinden biridir; Yunanistan ise Bulgaristan'la hemhuduttur ve Doğu Akdeniz'de varlığını göstermektedir. Uzun süreden beri Rusya, Türkiye'yle olan ilişkilerini iyileştirerek Sovyet etkisini arttırmaya çalışmaktadır... Bu sahada pek az ve parlak olmayan bir ilerleme kaydedilmiştir. 

Sovyet Rusya, Kıbrıs sorununda Türkiye ile bağlaşıklarının arasını açarak herhalde bundan siyasi yararlar sağlamak amacındadır. Sovyet yetkilileri verdikleri demeçlerde, Türkiye'nin Kıbrıs'taki harekâtını kınamaktan dikkatle kaçınmışlardır ve sadece, “yabancıların müdahalesinin sona ermesini” ve tüm yabancı askerlerin Kıbrıs'tan çekilmesini istemekle yetinmişlerdir. Ancak, Kıbrıs'la ilgili uluslararası bir konferans yapılması konusundaki önerileri, (Türkleri) Sovyet Rusya'ya karşı döndürebilir... Bildiğiniz gibi, Ruslar, Yunanlılara, onları siyasi açıdan desteklediklerini ve Kıbrıs'taki durumlarını anladıklarını özel olarak bildirmiş; ancak Türkleri dizginlemek için hiçbir şey yapmamışlardır. 
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Ruslar, Kıbrıs bunalımının NATO'nun birliğini bozma eğilimi göstermesini hiç kuşkusuz iyi karşılamışlardır. Sovyet diplomasisi bu konuda ihtiyatla davranmaktadır, çünkü kendi tutumu birçok noktalarda çelişmelidir. 
Sovyetlerin Türkiye'yi desteklemesi, onların Makarios'a vermiş oldukları üstlenmeler, Yunanistan'la ilişkilerini iyileştirmeleri ve AKELin gereksinimleri bu tezadı gösterir. Herhalde, Kıbrıslı birçok Rumlar, Makarios'un Sovyet Rusya ile olan uzun süreli dostluğunun onlara ne gibi yararlar getirdiğini merak ediyorlar. Bu nedenlerden dolayı, Sovyet önderleri, demeçlerinde esaslı önerilerde bulunmaktan ve sağlam güvenceler vermekten kaçınıyor; daha çok bayağı ve genel prensipler öne sürüyor ve NATO ülkelerine saldırıyorlar. Kıbrıs ve Yunanistan'da durum billurlaşıncaya kadar, Ruslar, muhtemelen, Kıbrıs sorununda herhangi bir taahhüt altına girmekten kaçınacaklardır”.(155) 


Rum/Yunan Barbarlıkları 


İngiltere Dışişleri Bakanı James Callaghan, 20 Temmuz'da Atina'ya şu gizli telgrafı göndermişti: 

‘Kıbrıs'ta çarpışmalar başlamıştır. Özellikle Limasol'da, Kıbrıs Rumları Türk semtine saldırmıştır. CBFNEye, kendi inisiyatifini kullanarak silahlı askeri birlikler sevk etmesi, egemen üsler dışında tehlikede olan aileleri egemen üslere taşıması izni verilmiştir. 2. Donanma Komando Birliklerinin egemen üsleri korumak amacıyla bugün öğleden sonra uçakla Kıbrıs'a gönderilmesi için emir verilmiştir. Gerekirse onları ek birlikler takip edecektir”.(156J) Darbe sırasında birçok Makarios yandaşları asiler tarafından katledilmişti. 22 Temmuz günlü “Washington Star” gazetesi şunları bildirmişti: “Sokaklar cesetlerle dolu idi ve bunlar toplu mezarlara gömülüyordu... Makarios tarafından kendilerine silahlarını bırakmaları söylenen halkın üzerine, Ulusal Muhafız birliği tarafından ateş edilmiştir” 

Kıbrıs Rumları bile Türkiye'nin kendilerini kurtarmasını diliyorlardı. 22 
Temmuz 1974 tarihli ‘Times’ gazetesi şu haberi veriyordu: 

Adada binlerce Türk rehine olarak tutuklanmıştır. Türklere, adayı bombalamaktan vazgeçmeleri; aksi halde rehinelerin tümünün öldürüleceği ihtar edilmiştir. Türk kadınlarının ırzlarına geçilmiş ve Türk çocukları sokaklarda öldürülmüştür. Limasol'daki Türk semti yakılmıştır. Bu olaylar Kıbrıs Rumları 


tarafından da doğrulanmıştır” 
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Aynı gazete, 23 Temmuz da şu haberi yayımlamıştı: 


“Türkiye Başbakanı Ecevir, Birleşmiş Milletleri, Kıbrıs Türklerinin kırıma tabi tutulmasını durdurmaya çağırmış ve şunları söylemiştir: “Türkiye ateşkesi kabullenmiştir, ama Kıbrıs Türklerinin Kırıma tabi tutulmasına izin vermeyecektir” 


Aynı gazete 23 Temmuz günlü sayısında şunları ekliyordu: 


“Göçmenlerin anlattıklarına göre Rumlar, Cumartesi günü Türk semtini top ateşine tutmuşlardır. Görgü tanığı Hazan Derviş, amcasının evinde iken, Ulusal Muhafız Birliği mensupları Türk semtine girerek halka ateş etmeye başlamıştır. 
Bu kız, amcasıyla öteki akrabalarının tutsak olarak alınıp götürüldüğüne tanık olmuş: daha sonra amcasının vurulduğunu öğrenmiştir”. 


ABD'nin UPI ajansının Kıbrıs muhabiri, bir görgü tanığının anlattıklarını 
23 Temmuz da ajansa gönderdiği haberde şöyle kaydetmişti: “Grekler Limasol”da 
birçok kadın ve çocuğu öldürmüştür. Yol üzerinde 20 çocuk cesedi gördüm. 
23 Temmuz tarihli ‘Times ve “Guardian” gazetelerinde şunlar anlatılmıştı: 
“Limasol'a yakın bir Türk köyüne saldıran Rumlar 200 kişilik sakinlerden 36 
kişiyi öldürmüşlerdir. Rumlar, Türk askerleri gelmeden Türk köylerinin tüm sakinlerini öldürmek emri almış olduklarını söylemişlerdir’. 24 Temmuz tarihli France Soir'da bir görgü tanığı şunları anlatmıştı: 


“Utanç verici olaylara tanık oldum. Rumlar Türk camisini yaktılar ve Magosa dolaylarındaki Türklerin evlerini ateşe verdiler. Silahsız olan Türk köylüler, Rum çapulcuların yaratmış olduğu terör havası içinde yaşıyorlar... 
Bazukalar taşıyan Rumlar Türk köylerini talan ediyor. Rumların bu davranışları insanlık için utançtır”. 


Ingrid Hebil adlı Alman kadın turist, ‘The Voice of Germany'ye şunları anlatmıştı: ‘Rumların yapmış oldukları kasaplığı insanın aklı alamıyor. Rum Ulusal Muhafız Birliği, Magosa bölgesindeki bir köyde eşi görülmemiş vahşet yapmıştır. Bu birlik mensupları Türk evlerine girerek kadın ve çocukları barbarca öldürmüştür 

Korkmaz Haktanır, Kıbrıs Türklerinin feci durumunu şöyle anlatır: 


“1974 yılı yazında Kıbrıs Türkleri, Kuzey Kıbrıs Türk kesimi, Güney Kıbrıs Rum kesimi ve aralarında bir tampon bölgeyle meydana gelmiş olan 
coğrafi ayrılıktan sonra kurtulmuş; güvenlik ve özgürlük sağlamıştı. 20 ile 21 
Temmuz'da 132 Türk kesimi, aralarında köyler ve semtler (Limasol, Larnaka, 


GİZLİ BELGELERLE KIBRIS SORUNU KAYGILI YILLAR 101 


Baf ve Magosa Türk semtleri) de olmak üzere, ağır silahlı Yunan ve Ulusal Muhafız birliği güçlerinin saldırısına uğramış ve işgal edilmişti. Binlerce Türk erkekler tutuklanmış, öldürülmüş veya rehine olarak kullanılmak amacıyla, gayri insani şartlar altında temerküz kamplarına yerleştirilmişti. Bunun sonucu olarak, Kıbrıslı Türk kadın ve çocukları her türlü korunmadan yoksun olarak Yunan veya Kıbrıs Rum silahlı güruhunun insafına bırakılmıştı. Magosa ile üç semti olan Baykal, Sakarya ve Karakol top ateşine tutulmuştu. Magosa'da 6.000 
ve semtlerinde 6.000 kadar Kıbrıslı Türk yaşıyordu. Onlara karşı Yunan/Rum ikilisi ağır toplar, havan topları, silahlar ve T.34 tipi Rus tanklarıyla harekete geçmişlerdi. O gün, semtlerdeki Türkler, mal ve mülklerini terk ederek, tüneller vasıtasıyla Magosa'ya taşınmışlardı. Bunu haber alan Rumlar Magosa'ya karşı saldırıya geçmiş; bu saldırı bir ay kadar sürmüştü. Rumların bu davranışı bütün dünyaya duyurulmuştu... 11571 

Öte yandan, 22 Temmuz günü saat 16.00'da iki yan arasında ateşkes yürürlüğe girmişti. Ancak, ateşin kesilmesinden dolayı Türk askerlerinin ulaşamadığı verlerdeki Türk köylerine karşı Rumlar saldırılarını sürdürmüş; 15.000 kadar Türk göçmen olmuş; 30 kadar Türk köyü Rumlar tarafından işgal edilmiş ve Yunanistan'dan Kıbrıs'a çok sayıda berkitici güçler, silah ve cephane yola çıkarılmıştı. 


Makarios'un İtirafları 


Yıllarca Makarios'a mektuplar göndererek onu, Kıbrıs Türkleriyle makul bir anlaşmaya çağırmış olan ve Makarios'tan sadece, 'mektubunuz alınmıştır; içeriği not edilmiştir” yanıtları almış olan Kıbrıslı tanınmış Rum ekonomist Hristofı İkokonimidi, anılarında şu ilginç açıklamayı yapar: 

“Türk çıkarmasından sonra Makarios'la Londra'da, Grosvenor House da, (Kıbrıs'tan kaçtıktan sonra kaldığı yer) görüşmüştüm. Konuşmamız şöyle olmuştu: Makarios: “Lanet cuntanın bize yapmış olduklarını gördünüz mü? Bana karşı girişmiş oldukları darbeyle Türkiye'ye, adaya çıkma fırsatını vermişlerdir”. 


İkonomidi: “Felaketi gördüm ve yaşadım; az daha ben ve ailem de öldürülüyorduk. İşgalin ilk üç gününde, Maraş'ta kaldığımız yere bir bomba düşmüştü. Askeri müdahalenin son nedenleri darbeydi. Ancak, soruna, uzun süre göze alınarak bakılmalıdır. Son altı yıldan beri sürüp gitmekte olan toplumlararası görüşmeler sırasında Türklere diledikleri yerel özerkliği vererek 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Kıbrıs sorununu kapatma fırsatına sahiptiniz ki Türkler, bu görüşmelere, kendilerine 1960 A nayasasıyla verilmiş olan çeşitli haklarından vazgeçmişlerdi. 
Kıbrıs sorununu çözümlemiş olsaydınız Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahale etme özrü olmayacağını kabul eder misiniz?” 


Makarios: “Evet, ama anlaşmayı imzalamış olsaydım cunta beni erkten düşürecekti”. 


İkonimidi: “Evet ama, (Yunan cuntası başkanı) Yeoryios Papadopulos daha önce size bu sorunu çözümlemeniz için baskı yapmıştı. Siz buna karşı çıkmıştınız ve bana, “13 Yunan Başbakanı erke gelip geçti ve ben hala varım: 14. 
Başbakandan sonra da var olacağım” demiştiniz. Papadopulos'un size önermiş olduğu çözümü kabul etmiş olsaydınız kendisi sizi erkten düşürmeye çalışabilir miydi?” 

Makarios: “Tabii hayır; ancak zamanla daha iyi bir çözüm sağlayabileceğime inanıyordum”. 

İkonomidi: “Ayrıca, 1971 yılı Mart ayında Yalusa'da yapmış olduğunuz konuşma ile de görüşmeleri torpillemiştiniz, çünkü şunları söylemiştiniz: “Kıbrıs Yunandır ve Yunan kalacaktır. Yunan olarak onu teslim aldım ve Yunan olarak onu Yunanistan'a teslim edeceğim”. 


Makarios: “Konuşmanın bu kısmı metin dışıdır. Enformasyon Müdürü Miltiadi Hristodulu'dan konuşmanın bu kısmını metin dışında bırakmasını istemiştim. 

İkonomidi: “Evet ama, bu, radyodan da yayımlanmıştı ve Türkler bunu işitmişti. Size karşı yapılmış olan darbede (ABD istihbarat servisi) CIA'nın parmağı olduğuna inanıyor musunuz?” 

Makarios: “Buna inanmıyorum. Kissinger le de yapmış olduğum konuşmada bunu teyit etmiştir”. 

İkonomidi: “Darbeyi kim hazırladı?” 

Makarios: “Ethniki Frura (Ulusal Muhafız Birliği) komutanı General Papadopulos örgütledi. O namussuz adam, yaralı pilotu görmeye gittiğimde gelip beni kucaklamış ve hayatta olduğum için beni kutlamıştı”.1158) 

İkonomidi ayrıca şu yorumu yapmıştı: 

“Makarios, 19 Temmuz 1974'te Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada affedilmez bir hata işlemişti. Sözleriyle, Türklere adaya çıkarma fırsatı vermişti. 
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Makarios, konuşmasında şöyle demişti: “Kıbrıs'taki olaylar yalnız Kıbrıs Rumlarını değil, Kıbrıs Türklerini de etkilemiştir. Yunan cuntasının darbesi bir işgaldir ve bunun etkisinden Kıbrıs'ın tüm halkları, Rumlar ve Türkler de ezgi çekecektir”.11591 Makarios'un, Türkiye'nin Kıbrıs'a kesinlikle çıkarma yapacağına emin olduğunu Atina'nın Vima gazetesi muhabiri Stavros Psihari'ye 
1977 yılı Temmuz ayında verdiği demeçte de belirtilmişti. Makarios şöyle 
demişti: “Darbeden sonra Kıbrıs'tan kaçarken bunun nelere yol açacağını düşünüyordum. Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahale etmek için bunu özür sayacağına hiç kuşkum yoktu”. [160] 


İngilizlerin Arka Sahnedeki Entrikaları 


İngiltere Dışişleri Bakanlığı daimi Müsteşarı "Thomas Brimelow, Türkiye'nin Kıbrıs'a askeri çıkarma yapması konusuyla ilgili gizli gelişmeleri 22 Temmuz'da kaleme aldığı oldukça gizli andaçta şöyle anlatıyordu: 


“Bu andaçta, Türkiye'nin Kıbrıs'a Müdahalesi ve bizim tepkilerimizle ilgili bazı olaylara değineceğim. Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahale etmesi olasılığıyla ilgili haberler, Başbakana (Wilson'a) 19 Temmuz akşamı Paris'e hareket etmeden önce ulaşmıştı. İşgal gücünün Mersin'den hareket etmiş olduğu haberi, Wilson takriben saat 6'da Paris'teki İngiliz Büyükelçiliğinden ayrılmadan önce, kendisi (Wilson), Dışişleri Bakanı ve Fransa Dışişleri Bakanı arasında kısaca görüşülmüştü. Başbakan Durham'a gitmiş ve ben de, Dışişleri Bakanının maiyetiyle birlikte (Londra'nın) Gatwick havalimanına kadar onlara eşlik etmiştim. Gatwick'e varınca, Dışişleri Bakanı ile danışmanları (Acland, Sir John Hunt, Sir Oliver Wright ve ben), Callaghan'la Hattersley arasında yapılmış olan telefon konuşmasından sonra durumu yeniden gözden geçirmiştik. 

Görüşülen konu şuydu: Adadaki İngiliz ailelerine ve öteki İngiliz uyruklarına, ertesi sabah güneş doğmadan egemen üslerden ayrılmaları için yönerge gönderilip gönderilmemesi. Bize ulaşmış olan bilgi ve değerlendirmelere göre, Türklerin Cumartesi günü erken vakitlerde adayı işgale başlamayacakları görünümünü vermişti, çünkü o gün Londra'dan Ankara'ya dönmüş olan Ecevit'in bir karara varmak için daha fazla vakit alacağına inanılıyordu. Ayrıca, Sisco'nun Ankara'da bulunduğu bir sırada Türkiye'nin müdahale kararı alması olanaksız görünüyordu. Gizli kaynaklardan sağlamış olduğumuz bilgi de bu 


görüşü destekliyordu. 
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Dışişleri Bakanı Londra'ya dönme kararını almıştı. Ben de Başbakanlık Ofisine (10 Downing Street) döndüm ve yaklaşık olarak saat 10'da (22'de) Chelsea semtindeki apartmanıma gittim; çünkü yeni bir haber yoktu. Ertesi sabah (10 Temmuz) saat takriben 2.20'de, Kabine Dairesinin bir yetkilisi benimle telefonda konuşarak, Kıbrıs'ın kuzeyinde devriye görevi yapan Nimrod tipi bir uçaktan, Türk işgal güç gemilerinin Girne'den 15 mil uzakta bulunduğu bilgisini sağlamış olduğunu söylemişti. Kısa bir süre sonra, Savunma Bakanı (Mason), o sırada Durham'daki otelinde bulunan Başbakanla telefonda konuşarak ona bu bilgiyi aktarmış ve işgal o sırada gerçekleştirilmekte olduğu için, Trodos dağındaki radar cihazlarının, egemen üslerdeki asker ailelerinin ve öteki İngiliz uyruklarının adadan kaldırılmalarını güvence altına almak için, Hermes adlı İngiliz savaş gemisindeki deniz komandolarının karaya çıkarılmalarının gerektiğini bildirmişti. 


Ben Başbakana şunları söylemiştim: “Türkler adayı işgal etmek üzere iseler, aynı vakitte, gün doğarken bir İngiliz harekâtı olursa, iki güç arasında işbirliğine dayalı bir komplo kurulmuş olduğu izlenimini yaratacaktır. Bunun üzerine, bu İngiliz operasyonuna o sırada başlanılmaması kararı alınmıştı. Kısa birsüre sonra Başbakan benimle telefonda konuşarak, işgal haberi doğrulanırsa, Savunma Bakanının bahsetmiş olduğu deniz (donanma) komandolarının seferber edilmesi için izin vermeye hazır olduğunu söylemişti. Sabah saat 3.40'da Kabine dairesine uğrayarak orasını açtırdım. Savunma Bakanı, etraflıca danışmalardan sonra Kabine dairesine gelerek Hattersley, Howard Smith ve bana katılmıştı. Bu vakte kadar işgalin kesin olduğu doğrulanmamıştı. Savunma Bakanına, bu durumda deniz komandolarının seferber edilmesi için Başbakan tarafından yetki verilmiş olduğunu söylemiştim; ancak Bakan bu yetkiyi kullanmamıştı. 


Cumartesi saat 7'den kısa bir süre sonra Başbakanı otelinde uykudan kaldırdım. Derhal Londra'ya dönme kararı aldı ve Leeming Bar'da bir RAF uçağı bularak saat 9.30'da Londra'ya hareket etti... Türk işgalinin vakti ve biçimi konusunda yanlış sonuçlara varmış olan değerlendirme Kurulu mensuplarını suçlamak ağırdır. Mr. Maddock'la meslektaşlarının öne sürmüş oldukları gibi bir plan uygulamış olsalardı kesinlikle daha başarılı olacaklardı. İşgale gelince, Türklerin 1964 ve 1967'de askeri çıkarmadan vazgeçmiş olmalarını hatırlayarak ben de yanlış izlenime sahip olmuştum. Ancak, herhalde Türklerin de kafasında olan şu düşünceye pek ilgi göstermemiştim: “Kıbrıs'taki durumu düzeltmek için meydana gelmiş olan bu fırsattan daha iyisi tekrarlanmayacaktır, çünkü 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uluslararası görüşler, adadaki darbede Yunan parmağı olduğunu sezerek Yunan yönetimini sertçe eleştirmişlerdir'.(161| 


Makarios'un Kıbrıs'a Dönmesi Sorunu 


Bu sırada, Makarios'un Kıbrıs'a dönmesi bir sorun olmuştu. İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden M. Acland, 23 Temmuz'da bu konuda, “Kıbrıs'la ilgili siyasa’ başlıklı şu gizli andacı hazırlamıştı: 


“Makarios"un erke dönmesini istiyor muyuz? Evet, onun durumunun epeyi zayıflamış olduğunu anlamalıyız; ama dıştan yardım ve güç sağlamazsa erke dönmeyebilir. Ancak erke dönmezse, komünist etkisi artmış olacaktır. 
Makarios'a karşı tutumumuz ne olmalıdır? Makarios, uzun sürede Kıbrıs'ta kendi etkisini yeniden kuramazsa ona büsbütün destek veremeyiz. Öte yandan, onu yüreklendirmeyi dilemiyoruz, çünkü Sovyetler Birliği'ni Kıbrıs'ın işlerine karıştırmaya çalışabilir. Kıbrıs'taki yeni rejimi yıkmak ümidiyle kendi yandaşlarını, komünist AKEL akımıyla birleştirebilir ve kendisini en iyi biçimde Sovyetler Birliği'nin bir dış etkeni olarak görmeye başlayabilir. Sovyetlerin Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'e gittikçe artar biçimde karışmaya başlamalarını Amerikalılar, Türkler, biz ve NATO iyi karşılamayacağız. 


Kıbrıs'taki yeni rejime karşı tutumumuz ne olmalıdır? Bu rejimi beğenmiyoruz. Onu, Yunan albaylarının rejiminin bir uzantısı olarak görüyoruz. 
Yeni Cumhurbaşkanı olarak ilân edilmiş olan kişi, kötü birisidir ve yetkisini kurduktan sonra enosis ilân edebilir. Onun, bizim egemen üslerde kalmayı sürdürmemize karşı tutumunun ne olacağını bilmiyoruz. Ancak, yeni rejim adada yetkisini kurmada başarılı olabilir. Egemen üslerimizi sürdürebilmek için (eğer bunu istersek) aceleyle davranmamalıyız. Ancak, sonunda bu rejimle iş yapmak zorunda kalabiliriz. 


Türkiye'ye karşı tutumumuz ne olmalıdır? Türklerle görüşmelerde bulunmaya gönüllü olduğumuzu göstermeli ve böylece Türklerin sabırsızca davranmamalarını sağlamaya çalışmalıyız. Garanti Antlaşması açıkça ihlâl edilirse, enosis ve taksime karşı askeri işlemler de dahil, plan hazırlamalıyız. 


Yunanistan'a karşı tutumumuz ne olmalıdır? Makarios'u Kıbrıs'ta yeniden erke getirmenin en iyi yolu, Yunan yönetiminin kendi hatasını görerek Sampson'u dışlamasına ve Ulusal Muhafız Birliği'ndeki Yunan subaylarının uzaklaştırmasına dayanır. Bunun başarılması muhtemel değildir; ancak bu 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konuda biz ve başkaları tarafından azami baskının uygulanacağını hesaplamalı ve en azından елоѕіғіп ilân edilmemesini sağlamalıyız. Şimdiki durumda Antlaşmanın açıkça ihlâl edilmiş olduğunu söyleyemeyiz. Sampson'la Yunan yönetimi Kıbrıs'ın bağımsız bir devlet olacağını beyan etmişlerdir. Şimdiye kadar taksimden söz edilmemiştir ve böylelikle, Kıbrıs'ın toprak bütünlüğü ihlâl edilmemiştir. 


Kıbrıs'ın güvenliği konusunda bazı kuşkular olabilir, çünkü, ada dıştan işgal edilmemiş olduğuna göre, Yunan subaylarının hazırlamış olduğu darbe, Yunan yönetimi tarafından veya onun işbirliğiyle yapılmıştır. Enosis ilân edilir ve taksim açıklanırsa, (Kıbrıs'ın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü iade etmek dışında) dıştan bir saldırı olursa, Antlaşma açıkça ihlâl edilmiş olacaktır. 


Sonuç: Durum bellisiz olduğu için seçeneklerimizi (options) açık tutamayız. 
Makarios'u büsbütün destekleyeceğimize dair sorumluluk almamalı; onu, Rusları da bu soruna sokmasını önlemek için oyalamalıyız. Yeni rejimi tanımaya acele etmemeli; ancak kendimizi, onlarla iş yapmamızı olanaksız yapacak bir duruma koymamalıyız. Egemen üsleri sürekli olarak işgal etmemizi tehlikeye koymayacak biçimde davranmalıyız. Türklere danışarak, Antlaşmanın açıkça ihlâline karşı onlarla birlikte beklenmedik olaylara karşı plan hazırlamalıyız. 


Onların ani olarak ve düşüncesizce davranmalarını engellemeliyiz. Yunan yönetimi üzerindeazami baskı kullanmalı; ideal olarak, o yönetimi, Makarios'un geridönmesini kabullenmeye ve en azından enosis ilân edilmemesine inandırmaya çalışmalıyız. Enosis veya başka aşırılıkları önlemek için yeni Kıbrıs rejimine azami şekilde baskı yapmalı; BM ve NATO Genel Sekreterleri, Amerikalılar ve müttefiklerimizle danışmalarda bulunmalıyız. 1162) 


Kissinger - Makarios Görüşmesi 


Washington'daki İngiliz Büyükelçisi Peter Ramsbotham, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na 23 Temmuz'da gönderdiği ivedi ve gizli telgrafta, o akşam Kissinger'in Makarios'la görüştükten sonra kendisiyle de görüştüğünü bildirmiş; şunları eklemişti: 

“Kissinger, Makarios'a, Kıbrıs'a dönmesine karşı çıkmayacağını söyledi. 
Daha önce hiç görüşmemiş olduğu Makarios'u çekici buldu, ama ona güvenmiyor. Makarios'u oldukça yetenekli ve hırslı olarak tanımladı. Başpapaz Kıbrıs dışında kalırsa, onun, adaya dönmek için entrikalar çevireceğine 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inanıyor. Kissinger şu görüşleri belirtti: “Makarios, Türk askerleri adadan çekilmeden önce Kıbrıs'a dönerse, onları adadan çıkarmak için Rusya'nın desteğine başvurabilir. Güçler arasında doğru bir denge sağlamak için Türkleri geri almak gereklidir. Gelecekte, güçlerin dengesini ve Makarios'un AKEL ve komünist bloğuna kayması olasılığını göz önünde tutmalıyız. Ancak, durumun gelişmesine göre, Makarios'un adaya dönmesine önemli bir itiraz yoktur; ama onun bir süre adadan uzak kalması gerekmektedir”. Kissinger'e şunu hatırlattım: Majeste Kraliçe yönetimi (İngiltere Makarios'u bugün Cumhurbaşkanı olarak tanımakla onu, geleceğin Cumhurbaşkanı olarak desteklemeyi üstlenmemiştir. 
Kissinger, Makarios'un adanın her yanına polisler yerleştirmesi önerisini iyi karşılamamıştır, çünkü Kıbrıs Türkleri kendilerini güven içinde һіѕѕестіуогіаг. 
(163) 

Bu gelişmeler kaydedilirken, Kıbrıs Rum öğelerinden Glafkos Kliridis, 
23 Temmuz'da İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Olver'le telefonda görüşerek 
Sampson'un istifa etmiş olduğunu ve kendisinin (Kliridis'in) Cumhurbaşkanı (Başkan vekili değil) atanmış olduğunu bildirmişti. Bundan sonra Kliridis ilk olarak Denktaş'la temasa geçmiş ve etkili bir ateşkes anlaşması üzerinde birlikte çalışmayı kabullenmişlerdi. Olver, aynı gün bu bilgiyi Londra'ya iletirken şu yorumda bulunmuştu: “Kliridisin, durum üzerinde olumlu ve etkili olacağına kuşku yoktur. Onun Denktaş'la olan iyi ilişkileri çok yararlı ојасакиг.[164] 


Kliridis bu münasebetle verdiği demeçte, iktidara geçmek dileğinde olmadığını; “bu tarihi anda” kendi halkına daha iyi bir gelecek sağlamak için Cumhurbaşkanı görevini kabullenmiş olduğunu açıklamış; özellikle şunları vurgulamıştı: ‘Kıbrıs sorununa Toplumlararası Görüşmeler yoluyla çözüm bulmak, yasal yönetim kurarak, halkın haklarını korumak ve ulusal başkentle (Atina) sıkı ve dostça ilişkiler kurmak”. Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Olver'in Kliridis'le yapmış olduğu kısa görüşmede Toplumlararası ilişkiler başta gelmişti. Olver, 23 Temmuz'da İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği ivedi ve gizli telgrafta şu görüşleri öne sürmüştü: 'Kliridis'le Denktaş arasında yapılanmış olan güvenin büyük değeri olacaktır. Onun (Kliridis'in) siyasi sahada kendisi için de yer olması için çalışacağına kuşkum yoktur. Son zamanlarda Kliridis'in yıldızı sönmeye başlamıştı. Ancak onun değerini küçümsemek kolaydır. Başarısızlığının büyük bir kısmı, Makarios'un, onun daha güçlü bir duruma gelmesini önleyici bir siyasa izlemiş olmasına dayanır. 
Makarios'a sadık olmakla birlikte, birbirlerinden pek hoşlanmıyorlar. Sol'un 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düzensiz olması, Ulusal Muhafız Birliği'nin Türk işgaline karşı mücadelesiyle tanınmış olması ve geçmişe oranla toplumlararası ilişkilerin daha iyi bir duruma getirilmesi olasılığı nedenleriyle Kliridis, Makarios'un bile onu söküp atamayacağı siyasi bir şahsiyet olarak ortaya çıkabilir. Kliridis'i bu göreve Ulusal Muhafız birliği getirmiştir ve açıkça bu partiye borçludur”1165) 


Lefkoşa Havalimanı Savaşı 


23 Temmuz'da, daha çok Lefkoşa Havalimanı dolaylarında savaş yeniden 
başlama eylemi göstermişti; oysaki her iki yanın komutanları orasının BM koruyuculuğu altında olmasını kabullenmişlerdi ve havalimanı UNFICYP 
tarafından işgal edilmişti. İngiltere Dışişleri Bakanı James Callaghan, 24 
Temmuz'da Ankara, Atina, Lefkoşa, Washington ve New York'taki İngiliz elçilerine gönderdiği oldukça ivedi telgrafta şöyle diyordu: 

“Bugün saat 19.10'da Başbakan Harold Wilson, Ecevir'le telefonda konuştu. 
Ona, Türkaskeri güçlerinin bu gece Lefkoşa havalimanındaki İngiliz ve Kanadalı askerlerden oluşan BM güçlerine saldıracağına dair kaygılandırıcı haberler aldığını; bu olursa, İngiltere'nin buna seyirci kalmayacağını ve kendi hava gücüne (RAF'e) gerekirse bu saldırıyı püskürtmesi emrinin verilmiş olduğunu söylemiştir. Ecevit, kendisine verilmiş olan bilgiye göre, havalimanının o sırada Türklerin elinde olduğunu; ancak, Türk askerlerine, kesin olarak havalimanına veya dolaylarına saldırmama buyruğunun verilmiş olduğunu bildirmiştir. 
Wilson, bu gece havalimanında askeri harekât olup olmayacağını sormuş; Ecevit buna ‚hayır‘ yanıtını vermiş ve bu gibi sorunların yarın Cenevre Konferansında çözümlenebileceğini: yeni bir haber çıkarsa Wilson'a bilgi vereceğini eklemişti". 


(166) 


Bu sırada, Atina'daki İngiliz Büyükelçisi Robin Hooper, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na aynı gün (24 Temmuz) gönderdiği oldukça ivedi ve gizli telgrafta şunları belirtiyordu: 

Kıbrıs'taki durumu ABD'li meslektaşımla görüştüm. Ecevit'in Türk askeri öğeleri üzerinde denetimi olmadığı ve onun vermiş olduğu güvenceye güvenilemeyeceği aşikâr olduğuna göre, şimdiki ciddi durumda Türklerin ancak güç kullanma tehdidiyle yola getirilebileceklerine inanıyorum. ABD'li meslektaşım bana şu bilgiyi vermiştir: Dr. Kissinger'le temas kurarak, daha önce önermiş olduğu gibi, ABD yönetimi ancak 6. Filoyu görevlendirmekle ABD'nin 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bu konuda kararlı olduğunu gösterebilecektir. Kendi saygınlığımız tehlike içindedir. Amacımız, görünürde Yunanistan'da kurulmuş olan yeni demokratik rejimi desteklemek ve yüreklendirmektir.(167| Yunanlılar Cenevre'ye gitmeden önce Türklerle birlikte oraya gitmeyiniz ve Türklerden yana olduğumuz söylentilerine kulak asmayınız... Şimdiki durumda, genel husumetin yeniden başlamasını, Yunanistan'ın müdahalesini, yedi yıldan beri Yunanlıların ilk kez sağlamış oldukları ilk demokratik Yunan yönetiminin çökmesini ve Batı ittifakının muhtemelen yıkılmasını önleyeceksek, Türklere dayatmalıyız.11681 


Yunanistan'da Cunta'nın Erkten Düşmesi 


Bu sırada, Yunanistan ve Kıbrıs'ta beklenmedik askeri gelişmeler, cuntanın ve Sampson yönetiminin erkten düşmelerine yol açmıştı. Kıbrıs'ta 15 Temmuz günlü darbeden sonradarbeciler, Türkleri alt etmiş olduklarını sanmışlardı; ancak Türkiye saldırıya geçince, Yunan cuntası şaşkınlığa uğramıştı ve bu saldırıya askeri ve siyasi açılardan karşılık verecek bir durumda değildi. Bu başarısızlık cuntayı sıkışık bir durumda bırakmıştı. Yunanistan savaş hazırlıkları yapmaya başlamış ve cunta subayları Atina'dan ayrılarak görevlerine dönmüşlerdi. 
Böylelikle, güç, kurmay başkanlarının ve devlet başkanının ellerine geçmişti. 
İhtilâlciler arasındaki orta rütbeli subaylar etkilerini yitirmişlerdi ve Atina dışında bulunuyorlardı. Bundan sonra cunta iktidarı yitirmişti. Onun yerine Konstantinos Karamanlis başkanlığında yeni ama zayıf, sivil bir yönetim erke geçmişti. Karamanlis'in Yunanistan'a dönmüş olmasının anlamı şuydu: şimdi, hiç olmazsa gerçek statüsü olan ve halk tarafından desteklenen bir politikacı ortaya çıkmıştı. Karamanlis kendi yönetimini şu amaçla kurmuştu: Kıbrıs sorununda başarılı görüşmelerde bulunmak veya Türkiye ile bir savaşa girilirse bunu onaylamak. Ancak yeni Yunan yönetiminin Kıbrıs'taki Yunan emelleri konusunda bir uzlaşmaya varması pek olası görülmüyordu. 


Kıbrıs'taki yönetim darbesinden Rumların değil, Ulusal Muhafız Birliği'yle Sampson'un sorumlu olduğunu gösteren ve gittikçe çoğalan kanıtlar vardı. 
Türkiye'nin Müdahalesinden sonra Sampson'un faydası ortadan kalkmıştı. 
Atina'da olduğu gibi, Kıbrıs'ta da devlet başkanlığına, dünya kamuoyunun kabulleneceği bir kişi olarak Kliridis vekâleten getirilmişti. Kliridis kendi toplumu adına görüşmelere katılacaktı. Karamanlis gibi, Kliridis de Ulusal Muhafız Birliği'nin gönüllü bir aleti olmayacaktı. Buna karşın, konferansta kendi toplumu için çetin bir pazarlığa girişecekti, ama bunu yaparken, kendi 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durumunun bir hafta önce Sampson”u Cumhurbaşkanlığına getirmiş olanların desteğine dayandığını unutmayacaktı. 1169) 


BÖLÜM 6 
BİRİNCİ CENEVRE KONFERANSI 


Konferanstan Önceki Gelişmeler 


22 Temmuz günlü ateşkesten sonra, İngiltere Dışişleri Bakanı James 
Callaghan, BM'nin 353 sayılı kararı gereğince, Kıbrıs'taki Savaşın yinelenmesini önlemek ve adanın bağımsızlığıyla toprak bütünlüğünü sağlayıcı temeli koymak amacıyla Türkiye ile Yunanistan'ı bir konferansa katılmaya çağırmıştı. 
Konferans 25 Temmuz'da Cenevre'de başlamıştı. Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Turan Güneş, Kıbrıs bunalımına, meydana gelmiş olan “yeni gerçek duruma” göre çözüm bulunmasını destekliyordu. Uzun bir süreden beri Yunan adalarından birinde hapislikten kurtarılarak Karamanlis yönetimine Dışişleri Bakanı olarak yeni atanmış olan Yeoryios Mavros'un ise görüşleri başkaydı. Bu arada, ateşkes, ezgi çeken ve kaygı içinde olan Kıbrıs Türklerine pek yarar sağlamamıştı. Ulusal Muhafız birliği, Erenköy, Yeşil Irmak (Limniti) ve Lurucina'da Türklere saldırmayı sürdürmüş; birçok Türk köyleri ve Magosa Türklerinin bu Birlikle EOKA B tarafından muhasarası devam etmişti. Bu sırada, Türk ordusu, kendisine ayrılmış olan bölgenin hududuna kadar ilerliyor; o bölgedeki Rum sakinler kaçıyor ve onların birçoğu, Türkler gibi, savaş koşullan yüzünden güçlük çekiyordu. 

Bu arada, 25 ile 28 Temmuz arasında Cenevre'de çeşitli özel ve gizli görüşmeler yapılmış; görüş alışverişinde bulunulmuştu; örneğin, 25 Temmuz'da Callaghan - Roberto Guyer görüşmesi; aynı gün Callaghan -Işık Görüşmesi (Cenevre'de Türkiye Büyükelçisinin evinde); aynı gün Callaghan Mavros Görüşmesi; 26 Temmuz'da Callaghan - Mavros - Güneş görüşmesi; aynı gün Callaghan - Güneş görüşmesi; 27 Temmuz'da, konferanstaki ABD gözlemcisinin Kissinger'den mesaj getirmesi; aynı gün Callaghan - Güneş - Mavros görüşmesi 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yer almış ve Cenevre Konferansı Deklarasyonu yayımlanmıştı. 28 Temmuz'da ise Karamanlis'ten Wilson'a şu mesaj gönderilmişti: “Türk tutumu yüzünden Kıbrıs'taki durum, Cenevre Konferansı'nın sürmesini engelleyecek biçimde gelişiyor. Karamanlis, İngiltere'yi müdahaleye çağırmış; aksi durumda çatışmanın genişleyeceği uyarısında bulunmuştu. 


28 Temmuz'da, Cenevre'nin Palais des Nations 'da yapılan gizli görüşmede 
kimi önemli sorunlar görüşülmüştü. Bu görüşmeye James Callaghan'a ek olarak, yardımcısı Alan Goodison ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Yeoryios Mavros'la uzmanlarından İoannis Tsunis katılmıştı. Mavros'un bildirdiğine göre, Kıbrıs Rum temsilcisi Glafkos Kliridis, bir akşam önce yetkililerce hazırlanmış olan önerilerin kabul edilmeyeceğini söylemişti. Bakanlar arasında o akşam anlaşmaya varmak imkansızdı. Bizzat Mavros, kendi yönetimine danışmak için 
24 saat içinde Atina'ya gidip dönebileceğini söylemişti. Ona göre, Sovyet Rusya 
Dışişleri Bakanı Gromiko, Güvenlik Konseyi'ni Kıbrıs sorununu görüşmeye çağırmıştı; dolayısıyla her üç Bakanın New York'a gitmesi ihtimali vardı. 
Mavros, Türklerle nasıl anlaşmaya varacaklarını bilmiyordu. Ona göre, bir muzafferin dikte ettiği koşulları dinliyorlardı. Callaghan, Atina'da yapılacak danışmaların durumu nasıl değiştireceğini sormuştu. Mavros, bunun İngilizlere, ABD yönetimini harekete getirme ve Makarios'a, kamuoyunu hareketlendirme fırsatını vereceğine inanıyordu. Ona göre, Türklerin tüm Kıbrıs'ı işgal etme amacında oldukları açıktı. Callaghan, Güneş'in Türklere yapılmış olan bu atfı inkâr ettiğini söylemişti. 

Mavros, Türklerin Girneyeyenisilahlarindirmekte olduklarına dair kanıtlara sahip olduğunu iddia etmişti. Callaghan, 10 ek tankın adayı fethedemeyeceğini vurgulamıştı. Mavros, Türklerin gerçekte Kıbrısı fethedemeyeceklerini; ancak ada Türklerin eline geçerse, kendi taksim koşullarını dikte edeceklerini söylemişti. Callaghan, Türkler bütün adayı işgal ederlerse, kendisiyle Mavros'un o güne kadar karşılaşmış oldukları daha büyük bir sahtekârlıkla karşı karşıya geleceğini söylemişti. Mavros Yunanlıları korumada NATO'nun zayıf bir araç olduğunu kanıtlamış olduğunu söylemişti. Callaghan'a göre, o sırada Cenevre'de tartışılmakta olan konu, Güneş'in de kabullenmiş olduğu gibi, sadece bir vasıta idi. Ona göre Bakanlar bir hafta sonra yine toplanarak Kıbrıs Cumhuriyeti'nin uzun süreli geleceğini kararlaştıracaklardı. Mavros'a göre, Ecevit, Cenevre'deki durumun kötüleşmekte olduğunu açıklamıştı; Bakanlar, ilgili metni (Cenevre bildiri taslağını) henüz tartışmadan, Türkler, olupbittiler konusunda kendi 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sonuçlarını öne sürüyorlardı. Ankara radyosuna göre, Türkiye yönetimi, o sonuçlan kabullenmezse, Güneş'e, metni imzalamaması talimatı verilmişti. 


Callaghan, 30 Temmuz'da Cenevre'ye dönmeyi üstlenemeyeceğini; görüşmeler sona erdirilirse, bir hafta içerisinde geri dönebileceğini söylemişti; ancak, bu süre sırasında Ulusal Muhafız birliği gemi azıya alırsa ne olacaktı? 
Mavros'a göre, Bakanlar Cenevre'de kalsın veya kalmasın, bu, toprak (saha) üzerindeki durumu etkilemeyecekti. Ancak Türk güçlerinin ilerlememesinde anlaşmaya varılır ve onlar yine ilerlerse, onlara karşı ek bir müeyyide (ceza) olacaktı; ayrıca, Grek halkı, Türk güçlerinin davranışları konusunda oldukça duygulu idi. 
Callaghan, her üç bakanın da anlaşma müsveddesinin her paragrafını incelemesi gerektiğini; Güneş, anlaşmaya varmayı kabullenmezse, uluslararası görüşlerin Türkiye'nin aleyhine döneceğini; Yunanlıların bir anlaşma yapılmasını köstekler görünmelerinin onların çıkarlarına yardımcı olmayacağını belirtmişti. Mavros, o sırada, konferanstan ayrılacağına dair hiçbir şey söylemeyeceğini; ancak, Cenevre havalimanı yönetmeliklerinin, onun gece yarısından sonra hava yoluyla ayrılmasına izin vermeyeceğinin göz önünde tutulmasını istemişti. 


Callaghan, Türk bölgeleri ve Kıbrıs Türk Özerk Yönetiminin kabul edilmesi konusunda Güneş'in makul bir savı olduğunu; Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardımcısının görevlerinin incelenmesinin ertelenmesini; askeri güçlerin geri çekilmesiyle ilgili maddenin önemli olduğunu; ancak en önemli konunun, adaya daha çok asker ve silah götürülmesinin yasaklanması olduğunu söylemişti. 
Mavros, Güneşin bu konuda herhangi bir maddeyi kabullenmeyeceğini vurgulamıştı. Callaghan, bütün müsveddenin, ileride onaylanması amacıyla, dikkatli gözden geçirilmesini önermişti. Mavros, Callaghan'ın, Türklere, nutuk çekilmesinin istenmediğini belirtmesi ve oturumun saat 20.00'de sona ermesi gerektiğini bildirmişti. Callaghan bu konuda nereye varılacağını görmek için beklenmesini önermişti./170) 


29 Temmuz'da Callaghan, çoğunlukla Rum/Yunan kaynaklarından 
sağlamış olduğu ve Türklerin adaya yeni askeri güçler çıkararak daha da ilerlemek amacında olduklarını gösterdiğini iddia eden “kanıtlara” dayanarak , hiç hoşlanmadığı ve görüşlerine katılmadığı Turan Güneş'e, ertesi güne kadar görüşlerini değiştirmesi; bunu yapmazsa, NATO ile BMYi harekete geçireceği ve Türkiye'yi, Cenevre konferansını sekteye uğratmakla suçlayacağı uyarısında bulunmuştu. Ancak Güneş, 30 Temmuz sabahı, Callaghan'a bu konuda yanıt veremeyeceğini, çünkü Ankara'daki kabinenin sürekli olarak toplantı 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yaptığını bildirmişti.(171) Buna karşın, Aynı gün (30 Temmuz) bir deklarasyon yayımlanmıştı. Bu deklarasyona göre, Yunanistan, Türkiye ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanları, Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki durumu, 16 Ağustos 1960'da Londra'da imzalanmış olan uluslararası antlaşmalara ve BM Güvenlik Konseyi'nin 353 sayılı kararına göre, makul bir süre içerisinde ayarlamak ve normalleştirmek amacıyla 25-30 Temmuz 1974 tarihleri arasında Cenevre'de Görüşmeler yaparak kimi önemli önlemler alınmasına karar vermişlerdi. 


Bu kararlar şunlardı: “Üç Dışişleri Bakanı, 30 Temmuz 1974'te Cenevre vakti saat 22.00'de muhalif askeri güçlerin denetiminde bulunan bölgelerdeki durumu sabitleştirmek için bu bölgelerin genişletilmemesi; nizami (düzenli) olmayan güçler de dahil, tüm güçlerin saldırgan ve düşmanca davranışlardan kaçınması; Türk silahlı güçlerinin işgalindeki bölgelerin çevresinde güvenlik kordonu kurulması; bu bölgeye, orada gözlemcilik yapacak olan BM güç (UNFICYP) dışında hiçbir güçün girmemesi; Yunan ve Rum güçleri tarafından işgal edilmiş olan tüm Türk kesimlerinin ivedilikle boşaltılması ve BM güçlerinin koruyuculuğu altına konması; Türk silahlı güçlerinin denetimi altında olmayan Türk kesimlerinin BM güçleri tarafından korunması ve eskiden olduğu gibi, bu kesimlerin kendi polislerini ve güvenlik güçlerini görevlendirmeyi sürdürmesi; karma köylerde güvenliği BM güçlerinin sürdürmesi; son husumet sırasında tutuklanmış olan askeri ve sivil personelin, olanak içinde en erken vakitte uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından değiş tokuş (mübadele) edilmesi; Güvenlik Konseyi'nin 353 sayılı kararının en erken vakitte uygulanması ve adadaki silahlı güçlerin, silah, mermi ve savaş malzemesinin en erken vakitte azaltılmasına yol açacak ve tüm yanların kabullenebileceği adil ve kalıcı bir çözüm için çalışılması". 

Bildiride ayrıca şunlar belirtilmişti: 


“Yanlar, adada barışı yeniden kurmak ve anayasal bir yönetim kurulmasına yardımcı olmak amacıyla 8 Ağustos 1974'te Cenevre'de görüşmeleri sürdürmeyi kabul etmişlerdir. Kıbrıs Rum ve Türk toplumlarının temsilcileri, en erken vakitte, anayasa sorunlarını ve yasal duruma dönülmesini incelemeli; Cumhurbaşkanı yardımcısı anayasa gereğince fonksiyonlarına yine başlamalıdır. Bakanlar, pratik açıdan Kıbrıs Cumhuriyeti'nde biri Rum biri Türk toplumu olmak üzere iki özerk yönetim bulunduğunu kaydetmiştir. Bakanlar, bu durumdan çıkarılacak sonuçları önceden ön yargıya tabi tutmadan, ilerideki toplantılarında bu 


yönetimlerin varlığının yaratmış olduğu sorunları inceleyeceklerdir. Bakanlar, 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bu bildiriye göre davranması için bunun içeriğini BM Genel Sekreterine bildirmeyi kabullenmişlerdir. Kıbrıs Cumhuriyeti”ndeki tüm ilgililerin de bu bildiri koşullarını uygulamada tam işbirliği göstermeleri gerektiğine inanıldığı bildirilmiştir. Ayrıca Bakanlar, bu bildiriye ek olarak şu deklarasyonu da imzalamışlardır: “Yunanistan, Türkiye ve Birleşik Krallık Dişişleri Bakanları, kendi yönetimlerinin bugünkü tarihi taşıyan bildiriye katılmış olmalarının onların 1960 Garanti Antlaşması gereğince kendi hakvesorumluluklarının tefsiri veya uygulanması konusunda kendi görüşlerini ön yargıya tabi tutmayacağını açıkça belirtmişlerdir”.(172) 

Bu antlaşmanın imzalanması töreninden sonra yapılan basın toplantısında Yunan delegesi Mavros, Güneş'i överek, Türk-Yunan anlaşmasını methetmiş; kendi ülkesinin barıştan başka bir şey istemediğini söylemiş; şunları eklemişti: Bu iki ülke (Türkiye ve Yunanistan) dost olarak birlikte yaşama kaderini paylaşıyorlar. Callaghan da basın mensuplarına şunları bildirmişti: 


‘Bir hafta zarfında, 8 Ağustos'ta, ikinci bir konferans yapılacak ve buna Kıbrıs'taki iki toplumun temsilcileri de katılacaktır. Böylece adada anayasal durum iade edilecektir. İki ayrı özerk yönetim kurulması kabul edilmiştir ve bu kararın yaratmış olduğu sorunlar bu konferansta görüşülecektir. Kıbrıs Türk köylerine konulmuş olan muhasara koşulları kaldırılmıştır ve bu arada, anayasal durum büsbütün iade edilinceye kadar, her iki yana, adadaki (askeri) birliklerinin oldukları yerlerde kalmaları ve onlara malzeme sağlanması için izin verilmiştir. 

Güneş de Türk gazetecilerine şu demeci vermişti: “Kıbrıs'ta eski duruma dönüleceği sorunu olmadığına dair tam güvenim vardır. Burada, Cenevre'de tam bir utku sağlanmıştır”(173) 


Bu konuyla ilgili olarak daha sonra yayımlanmış olan bir kitabın editörü, İngiliz milletvekili Andrew Faulds, şu ilginç yorumu yapmıştır: 


“Bu deklarasyon (bildiri), Kıbrıs'ta “anayasal bir yönetim olmadığını” açıkça kabullenmişti. Bu doğru değilse, durumun iadesinden niye söz edilmişti? 
Deklarasyonda ayrıca adada iki özerk yönetim olduğu kabul edilmişti. Buna karşın, Güvenlik Konseyi'nin 353 sayılı kararına temas etmekle, Birleşmiş Milletlerin tek yanlı davranışıyla Kıbrıs Rum yönetiminin “Kıbrıs'ın yönetimi” olarak tanınmasına değinmişti. Anlaşılan, üç bakanın, gerçekte, adada “iki özerk yönetim olduğunu” kabullenmiş olmaları Kıbrıs Rum önderlerini güç bir durumda bırakmıştı. Kıbrıslı tanınmış bir (Rum) hukuk uzmanı olan 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Polivios G. Poliviyu, yayımlanmış olan eserinde bu pasajı büsbütün metinden çıkararak bu güçlüğü ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Aynı yazar, Yunanlılar ve Kıbrıs Rumları tarafından işgal edilmiş olan “tüm Türk kesimleri derhal boşaltılacaktır” pasajını da metin dışında bırakmışlardı”İ174) 


Öte yandan, Kıbrıs Rumları bu anlaşmanın koşullarını yerine getirmeyi geciktirmeye başlamışlardı. 1. ve 2. Cenevre Konferansı arasındaki dönemde Rumlar, konferansın koşullarına uymamış; Türk köylerine saldırmayı ve 
binlerce Kıbrıslı Türk'ü tutsak etmeyi sürdürmüşlerdi. Kıbrıs Türkleri 33 
köyü daha boşaltmak zorunda kalmış; güneyde kalanlar gayri insani olarak ablukaya alınmıştı. Türkiye'nin Müdahalesine karşın, Kıbrıs Türkleri, Türk barış gücünün koruması dışındaki bölgelerde imha tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. (175) 2. Viyana Konferansının başladığı 8 Ağustos'a kadar Rumlar Türk bölgelerinden çekilmemişlerdi. Hala binlerce Kıbrıslı Türk'ü rehine olarak tutuyorlardı. Kuzey Kıbrısta, Türk askerlerinin işgalindeki kesimin çevresinde güvenlik bölgesi kurulmasında da işbirliği yapmaktan kaçınmışlardı. 
Bu yüzden, Türkiye yönetimi, Kıbrıs Türk halkını ve adadaki askerlerini yeterince koruyamayacağını hissetmeye başlamıştı. Bu arada, Türk bölgeleri ve Türk ordusu dar bir koridora sıkıştırılmıştı ve tehlike içinde olduğu için kendi bölgesini genişletmeye çalışıyordu. Ecevit, adanın kuzeyine asker ve silah sevk etmeyi sürdüreceğini ve Rumların ani bir saldırısını önlemek için gerekli tüm önlemleri alacağını belirtmişti. Turan Güneş de, Cenevre Deklarasyonu'na göre Kıbrıs Rum güçlerinin Türk bölgelerini boşaltmadığını; bu derhal yapılmaz ve Türk güçlerine, Rumlarca boşaltılacak olan Türk bölgelerine girmeleri için izin verilmezse, Türkiye yönetiminin konferanstan çekileceğini ve askeri harekâta yeniden başlanacağını açıklamıştı. 


Rumlar, Türkiye'yi, Cenevre Deklarasyonu'na göre kendi sorumluluklarını yerine getirmemekle suçlamış; “Türk saldırganlığının” sürdüğünü; daha birçok Rum'un evlerinden çıkarılarak rehine olarak Türkiye'ye götürüldüklerini iddia etmiş; Londra'da Makarios, Türklerin taksim peşinde olduklarını iddia ederek, kendisinin onaylamayacağı bir anlaşmayı imzalamayacağını açıklamıştı. [176] Buna karşın Rumlar, bu konuda boyun eğerek, Türk köylerinin birçoğunun boşaltılması emrini vermişlerdi. Bu gelişmelerle ilgili olarak Türklere canı sıkılan Callaghan, Kliridis'e elinden gelen yardımı yapmaya söz vermiş; ancak İngiltere'nin artık bir “süper güç olmadığını; yeni bir Süveyş skandalıyla karşılaşmayı dilemediğini; dolayısıyla BM ve ABD'nin çizmiş oldukları yöntemi 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izlemek zorunda olduğunu; bununla birlikte, Kıbrıs'taki İngiliz güçlerinin “hazır ol” durumuna getirileceğini; Ecevit'le sıkı temas halinde olan Dr. Kissinger'le sürekli olarak temas ettiğini ve konferansı kurtarmak için her ikisinin de olanaklı tüm diplomatik vasıtalara başvuracaklarını söylemişti.(177) 


Mehmet Ali Birand'a göre, Cenevre deklarasyonunun imzalanması üzerine yaratılmış olan rahatlama uzun sürmemişti. Bu sırada Yunanistan'daki durum da kötüleşmeye başlamıştı. Karamanlis erke geçince onu desteklemiş olanlar bile, Cenevre anlaşmasını bir ‘rezalet’ olarak nitelendirmiş; Kıbrıs Rumları ise, “Yunanistan bizi terk etmiştir demeye başlamışlardı. Kliridis de, anlaşmada birçok muğlaklıklar olduğunu söylemişti. Makarios, kendi adamı olan Spiros Kiprianu'yu Karamanlis'e göndermiş; o da başına verdiği demeçte, Cenevre konferansının olumsuz olduğunu ve konferansta daha dikkatli davranılmasını bildirmişti. Kendi rejimini ayakta tatmakla uğraşan Karamanlis, davranış özgürlüğünün epeyi kısıtlanmış olduğunu sezmişti. Öte yandan, Ankara'daki durum büsbütün değişikti. Oraya dönen ve parlak gösterilerle karşılanmış olan Güneş, sorunun henüz başlangıcında olduklarını belirtmek zorunda kalmıştı. 
Ancak, Erbakan'ın onu karşılama töreninde bulunmadığı gözden kaçmamıştı. 
Onun, Cenevre antlaşmasına karşıt olduğu, 2. Konferansın yapılmasını istemediği ve derhal 2. harekâta geçilmesini desteklediği biliniyordu. Öteki siyasi partiler de taksimi, 12 Adalar ve Selanik'in ele geçirilmesini istiyorlardı. 
Az daha Yunanistan'ın da işgal edilmesini isteyeceklerdi; ancak Türk kamuoyu onlara kulak asmıyordu. 

Kıbrıs'taki durum pek ümitsiz görünüyordu. Türk takviye güçleri adaya akıyordu. Ancak Türk köyleri hala muhasara altında idi. Kliridis pek az güce sahip olduğu için bir şey yapamıyordu. Başıboş dolaşan Sampson kışkırtıcı konuşmalar yapıyor ve gerginliği arttırıyordu. Makarios ise, ada dışından kışkırtıcı mesajlar göndererek Kıbrıs Rumlarını ödün vermemeye; direnişte bulunmaya çağırıyordu. Bu arada Yunanistan'da da gelişmeler kaydediliyordu. 
Mavros, herhangi bir anlaşmayı imzalama yetkisine sahip olamayacağını sezmişti. 2. Cenevre Konferansı başlamadan üç gün önce şu demeci vermişti: Silahlar susmamıştır. Türkiye sürekli olarak anlaşmayı bozuyor. Cenevre'ye nasıl dönebilirim?” Gerçekte Atina, 2. Cenevre Konferansından kuşkulanmaya başlamıştı. Türkiye'de Güneş, Grekleri, Türk köylerini boşaltmamakla suçlamış; Ecevit ise, konferansın oturumlarına başlayamayacağından söz etmeye başlamıştı. Her iki yanın da 2. Cenevre Konferansına gidip gitmeyeceği 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konusundaki mırıldanmalarına canı sıkılan Callaghan şöyle demişti: “Ben Cenevre'ye gidiyorum ve gelmek isteyen, gelebilir .1178) 


İngiltere Parlamentosunda Sorulan Sorular 


Kıbrıs'taki gelişmeler ve Cenevre'de yapılmış olan görüşmeler İngiliz parlamentosuna da yansımıştı. 31 Temmuz'da, Avam Kamarası'nda, İngilterenin Doğu Hertford-shire milletvekili Sir Derek Walker-Smith, Dışişleri Bakanı Callaghan'a, Kıbrıs'la ilgili görüşmelerin seyri konusunda demeçte bulunup bulunmayacağı ve Kıbrıslıların görüş ve dileklerinin dikkate alınıp alınmayacağını sormuştu. Bakan adına Roy Hattersley, Cenevre'deki Görüşmeleresağlanmış olan başarılar ve gelecekteki görüşmelerin Plânı hakkında Dışişleri Bakanının o gün parlamentoda bilgi vereceği yanıtını vermişti. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, kimi olası sorulara karşı ek yanıtlar (6xpp/ementaries) içeren bir belge hazırlamıştı. Bu sorular şöyleydi: ‘Majeste Kraliçe yönetimi, Başpiskoposun daimi varisi olarak Sayın Kliridis'in adaylığını destekleyecek midir? Yanıt: “Bu, Kıbrıs halkının kararlaştıracağı bir sorundur. Majeste Kraliçe yönetiminin, Sayın Kliridis'in geçmişte, Toplumlararası görüşmelere oynamış olduğu rolden dolayı ona karşı büyük saygı göstermektedir. Önümüzdeki güç günlerde onun yeteneği ve yatıştırıcı etkisini iyi karşılar’. Soru: ‘Majeste Kraliçe yönetimi Türk işgalini önlemek için daha çok şeyler yapamaz mıydı? Yanıt: 
Avam Kamarası'nın bildiği gibi, Sayın Başbakan ve ben (Dışişleri Bakanı) 17 
Temmuz gecesi, Türkiye'nin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Vekiliyle saatlerce süren görüşmeler yapmış; onlardan, genellikle sabır ve metanet göstermelerini dilemiştik. Ancak onları, adayı işgali amaçlamış olan herhangi bir Türk plânından vazgeçirememiştik. Esasen, Majeste Kraliçe yönetiminin bu plandan bilgisi yoktu” 

Aynı sırada Avam Kamarası'na şu rapor sunulmuştu: 


“Türkiye'nin Kıbrısa askeri müdahalesinden sonra, çarpışmanın durdurulması, İngilizlerin ve öteki sivil kişilerin korunması ve boşaltılması için tüm gayretler harcanmıştı. Dışişleri Bakanı ile Dr. Kissinger ve Türkiye yönetimi arasındaki sayısız telefon görüşmesinin sonu gelmiyordu. Kissinger'in bölgedeki temsilcisi Sisco da elinden geleni yapmıştı. Tüm bu uğraşıların sonucunda, 22 Temmuz sabahı erken saatlerde Greklerle Rumlar ve Türkler, Güvenlik Konseyi'nin 353 sayılı kararı üzerine ateşi kesmeyi kabullenmişlerdi. 
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Bu karar, şimdi, ek önlemler alınmasına yol açmıştır. Pek sağlam olmayan ateşkesin uygulanması yavaş olmuştur. 


24 Temmuz günü, Lefkoşa'daki havalimanı büyük tehlikeyle karşılaşmıştı. 
Orada BM güçleri üslenmişti ve havalimanı görünürde bir Türk saldırısına uğramak üzereydi. Majeste Kraliçe yönetimi, adadaki BM güçlerinin oradaki İngiliz güçleriyle takviyesi için ivedi ve etkin önlemler almıştı. Aynı zamanda, İngiltereden “Phantom” tipi uçaklar seferber etmişti. Bu uçaklar, BM'nin değil, İngiltere'nin yetkisi altındadır. Ondan sonra, Türkiye Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin, havalimanını güç kullanarak ele geçirmeyi dilemediğine dair BM Genel Sekreterine güvence vermişti. Ateşkesin etkili olması yaklaşık olarak bir hafta almıştı. Türkiye'nin askeri harekâtı ve bunun denetlenmesi hakkında Türk yönetiminin sağlamış olduğu bilgi epeyi kuşkulu idi. 

Yunan ve Türk yönetimlerinin, ateşkes antlaşmasını kabullenmiş olduklarını açıklamalarından sonra derhal harekete geçen Dışişleri Bakanı, Güvenlik Konseyi'nin 353 sayılı kararının 5. paragrafı gereğince üçlü bir konferans düzenlenmesini önermişti. Ancak bu konuda anlaşmaya varmadan önce, Kıbrıs ve Yunanistan'da, iyi karşılanmış olan şu gelişmeler olmuştu: Sampson ortadan kaybolmuş ve Atina'da yönetim değişikliği olmuştu. Her iki olayı da memnuniyetle karşılarız. Ancak, bu gelişmelerin sonucu olarak, Cenevre'de yapılması tasarlanan üçlü Görüşmelere gecikme olmuştu; ama 25 Temmuz'da üç Dışişleri Bakanı ile onların kurulları ilk toplantılarını yapmışlardı. 

Aynı gün, Dışişleri Bakanı (Callaghan); BM temsilcisi Guyer, Kissinger'in temsilcisi (William) Buffum, Türkiye Dışişleri Bakanı Güneş ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Mavros'la ayrı ayrı ikili görüşmeler yapmıştı. Yine aynı gün saat 20.30'da konferans ilk oturumuna başlamış ve bu iki saat sürmüştü. Bundan sonra, konferansın amaçlarını belirten kısa ve ortak bir bildiri yayımlanmıştı. 


26 Temmuz'dagörüşmeler sürmüş; Dışişleri Bakanı, durumu sabitleştirmeye 
karşıt olan tüm etmenlerin kaldırılmasının önemine değinmiş; ateşkesin uygulamasına Kıbrıs'taki BM güçlerinin nezaret etmesini önermiş; Türk askerlerinin, işgal etmiş oldukları bölgeleri devamlı surette genişletmelerinin durumu daha da kötüleştirdiğini söylemişti. Türk kurulu, ordusunun ateşkes sırasında işgal etmiş olduğu yerlerden çekilemeyeceğini bildirmişti; ancak Yunanlılar bu konuda ilkin direnmişlerdi. 


Kıbrıs'taki Türkgüçleridurumlarını sağlamlaştırmayı sürdürüyorve özellikle Girne çıkıntısında (a/ieni)”ki pozisyonlarını genişletiyorlardı. Türk kurulu, 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adadaki BM güçlerinin, yanları birbirinden ayıracak biçimde üslendirilmesi önerisine karşı çıkmıştı; ancak, Yunan kurulu mensubu, ateşkes uygulanmazsa 
kurulun konferansı terk edeceğine dair birkaç kez tehditte bulunmuştu. 26 
ile 30 Temmuz arasında görüşmeler ikili veya üçlü olarak aralıksız sürmüştü. 
Callaghan, geçici bir uzlaşmaya varılmasını; askerlerin oldukları yerde durmasını ve Türk askerlerinin çevresinde BM güçlerinin gözlemi altında tampon bir bölge kurulmasını önermişti. Onun gayretiyle, 30 Temmuz'da yanlar, onun önermiş olduğu önlemleri içeren bir bildiriyi imzalamışlardı. Ayrıca, yanlar, Kıbrıs'ta yeni ve kalıcı bir arajman yapmak için 8 Ağustos'ta Cenevre'de resmi görüşmelere katılmayı kabullenmişlerdi. 


Konferansın 1. dönem oturumlarına Kıbrıslı Türk ve Rum temsilciler katılmamıştı, çünkü konferansın başlıca amacı, ateşkes durumunu güçlendirmek ve Kıbrıs'ta barışçı koşulların iadesini sağlamaktı. Cenevre konferansının 2. 
döneminde, yasal yönetimin yeniden kurulması ve Toplumlararası ilişkiler ele alınacaktır; dolayısıyla, bu görüşmelere Türk ve Rum toplumlarının temsilcileri 


de katılacaktır.1179) 


Öte yandan, İkinci Cenevre Konferansı başlamadan beş gün önce (5 Ağustos), İngiltere Dışişleri Bakanlığı, son gelişmelerle ilgili olarak gizli bir tutanak hazırlamıştı. İngiliz Kabinesine de sunulmuş olan bu tutanak şöyleydi: 

“Dışişleri Bakanı (Callaghan), Cenevre'de Yunanlılar ve Türklerle yapılmış olan üçlü görüşmelerde, özellikle Türklerin güçlükler çıkardığını söylemiştir. 
Ona göre, Kıbrıs'taki Türk askerleri BM'nin ateşkes çağrısına aldırış etmemiş; görüşmeler sürerken adaya takviye güçler göndermeyi ve denetimlerindeki bölgeyi genişletmeyi sürdürmüşlerdir. Öyle bir noktaya gelinmişti ki, Yunanlıların, daha çok hakarete uğramak yerine savaşı yeğ tutmalarına ramak kalmıştı. İngilizlerle Amerikalıların sıkı işbirliği ve özellikle Dr. Kissinger'in Türkiye Başbakanı Ecevit'e kişisel ilişki kurarak onu uyarmış olması sonucunda anlaşmaya varılmıştır. 


Gelecek hafta Cenevre Görüşmelerine yine başlanacaktır. Callaghan, o zaman Türkleri, adadaki askerlerinin sayısını azaltmaya başlamaya inandırmaya çalışacaktır. Bu sırada, Kıbrıs'ın siyasi geleceğinin ne olacağının saptanması olanaksızdır; ancak Türkiye Dışişleri Bakanı Güneş, Türkiye'nin, adanın bölüşülmesini istemediğini ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Mavros da Yunanistan'ın enosis amacı gütmediğini söylemiş olmalarına göre, federal bir çözüm olumlu olabilir. Ancak, gelecekteki görüşmelere Makarios'un durumu 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komplikasyon yaratan bir etmen (faktör) olabilir. Tabii, kendileri adına kimin sözcü olacağını ancak Kıbrıslılar kararlaştırabilir ve Başpiskopos Makarios hala Kıbrıs Cumhurbaşkanıdır. Buna karşın, Cumhurbaşkanı vekili Kliridis'in Türklerle makül bir anlaşmaya varması daha muhtemeldir. 

Sovyetler birliği tüm desteğini Makarios'a vermiştir. BM'de Sovyet temsilcisi Malik, Genel Sekreter Dr. Kurt Waldheim'e, Kıbrıs'taki BM güçlerine gerekli yönergelerin verilmesini veto etmiştir. Bu yönergelere göre, Türk ordusunun işgalindeki bölgenin çevresinde kurulacak tampon bölgede BM askerleri kullanılacaktır. Malik, usül nedenleriyle vetoya gereksinim olduğunu söylemişti; ancak, Güvenlik Konseyi görüşmelerine yine başlayınca onun buna itiraz etmemesi ümit ediliyor. İngiliz Kabinesi, Callaghan'ın söylediklerini not ederek, üçlü görüşmelerin 1. döneminin başarılı olmasından dolayı onu kutlamıştır.1180) 


İngiltere Dışişleri Bakanı James Callaghan da, 7 Ağustosta tüm ilgili elçiliklere gönderdiği ivedi ve gizli telgrafta, Cenevre konferansının birinci dönemi hakkında şu bilgiyi vermişti: 

“Beklendiği gibi, Cenevre konferansının birinci döneminde uçurumun kenarına gidilmişti. Yunan ve Türk temsilcileri, bazen, “gerileme” veya “aşağılanma” olarak tanımladıkları bir durumu kabullenmek yerine savaşmayı yeğ tuttuklarını açıklamışlardı. Dolayısıyla, konferansın kesintiye uğramasını önlemek ve ideal olmasa bile, bir anlaşma sağlamak az bir başarı değildir. 
Amerikalılar da ilgili başkentlerde müdahalede bulunarak yardımcı olmuşlardır, ancak Atina, Ankara, Washington ve bizim gayretlerimiz olmasa, görüşmeler sür'atle kesintiye uğrayacaktı. 


Konferansta sağlanmış olan şu üç yarar deklarasyonda bildirilmiştir: 1. Kesin bir ateşkes durumu yaratılmıştır; 2. Türk askerlerinin işgalindeki bölgelerin sınırını saptamak için gerekli mekanizma üzerinde anlaşmaya varılmıştır; ve 
3. Tampon bir bölge kurulması ve buna BM (UNFICYP) güçleri tarafından nezaret edilmesi prensip olarak kabul edilmiştir. 


31 Temmuz'da vermiş olduğum demeçte, deklarasyonun mükemmel 
olmadığını; askerlerin geri çekilmesi konusunda BM'nin 353 sayılı kararından daha az güçlü göründüğünü anlıyorum; ancak, Türk askerlerinin uluslararası Garanti Antlaşması gereğince Kıbrıs'ta bulunduğu; dolayısıyla, BM kararının askerlerini Kıbrıs'tan çekmek konusunda Türkiye'ye bir sorumluluk empoze edemeyeceğigörüşünde Türkiye, 353 sayılı kararın gerçektekökünükazımaktadır. 
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Cenevre Deklarasyonu'nun 4. paragrafına göre, Türk ve Yunan askerleri, barış ve yasal durumun iadesi üzerine kademeli olarak adadan çekilecektir. Cenevre konferansının birinci döneminde bu üstlenmenin uygulanması için uluslararası baskı artabilir. 


Kimi ivedi sorunlar Deklarasyonca çözümlenmemiştir. Bunların arasında en önemli olanlar, Lefkoşa Havalimanının ve dolaylarının denetimi; tampon bölgenin genişliği ve Türk bölgelerinde dolaşım özgürlüğüdür. Bu sorunlar ikinci dönemde tartışılacaktır. Aynı dönemde başlıca amaçlarımız şunlar olacaktır: Ateşkes durumunu sağlamlaştırmak; onu korumak; siyasi ve askeri konular ve anayasa sorunuyla ilgili görüşmelerin sürmesini sağlamak için sabit bir mekanizma sağlamak. 8 ve 9 Ağustos'ta yapılacak görüşmelere Yunanistan, Türkiye ve Britanya'ya ek olarak, 10 Ağustos'ta Kıbrıs Rum ve Türk temsilcileri de katılacaktır. Cumhurbaşkanı Makarios bu görüşmelere katılmayacağını bildirmiştir. Anlaşılan, Cumhurbaşkanı vekili Kliridisle Cumhurbaşkanı yardımcısı Denktaş, kendi toplumlarının delegasyonlarıyla birlikte konferansa katılacaklardır. Adanın sorunlarının halkın arkasından kararlaştırılmakta olduğu izleniminin yaratılmaması oldukça önemlidir... 


Cenevre'deki konferansa karşın adadaki durum oldukça naziktir. Kimi yerlerde ateşkes koşulları bozulmuştur ve bu sürerse, Rumlar, konferansın ikinci dönemine katılmayabilirler. Savaş tutsaklarının ve Türk bölgeleri dışında tutuklu bulunan Türklerin özgür bırakılmaları geciktiriliyor. Birçok gelişmeler, Türklerin siyasi niyetlerine ve Türk askerlerinin davranışlarına dayanır. 
Türklerin, BM ve Cenevre'den kaynaklanacak uluslararası baskı ile ve en azından uzun sürede, Kıbrıs'ın bir bölümünün işgalini sürdürmelerinin gittikçe kendilerini rahatsız edeceğini anlamalarını ümit ederiz. Siyasi ağırbaşlılığın, Türk askerlerinin taşkınlıklarını azaltmaya başladığını gösteren belirtiler vardır. 
Ancak Türk yönetiminin, son günlerde sağlamış olduğu saygınlığa karşın, Yunan yönetimini, görüşmeleri sürdürmeye inandırmak ve Kıbrıs'taki Türk güçlerini yeterince dizginlemek gibi arzu edilen özverilerde bulunacak kadar gerçek yetkiye henüz sahip olmayabilir. 


İkinci dönem görüşmelere tali olan ama yine de önemli bir hedef oluşturan amaç, Yunan yönetimini aşağılık bir duruma düşmekten kurtarmaktır; çünkü bu olmazsa, Yunanistan'da askeri yönetim geri gelebilir ve Yunanistan'ın Türkiye ile savaşa girmesi tehlikesi yeniden belirebilir. Karamanlis yönetimi Yunan askeri katlarına karşı yavaşça kök salıyor; ancak bu yönetimin durumu 


GİZLİ BELGELERLE KIBRIS SORUNU KAYGILI YILLAR 123 


halâ naziktir. Kıbrıs'taki Kliridis yönetimi de aynı durumdadır. Kliridis, Kıbrıs Rum politikacılarının en ılımlısı ve en geniş görüşüdür ve kendi toplumunu ikinci Cenevre görüşmelerinde temsil edebilecek üstün bir kaliteye sahiptir. 
O, Cenevre'den eli boş olarak dönerse veya görüşmelere Kıbrıs Rum tutumu (durumu) daha çok zayıflatılırsa, EOKA B'nin Rum toplumuna ve Türklere karşı misilleme davranışlarına geçmesi tehlikesi artmış olacaktır”.11811 


İngiltere Dışişleri Bakanlığı Doğu Avrupa ve Sovyet Bölümü Şefi, 8 
Ağustos'ta Sir J. Killick'e şu gizli yazıyı göndermişti: 

“Gizli bir rapora göre, Sovyet Rusya Makarios'la temas kurmuştur. 
Londra'daki Sovyet Rusya basın ataşesi dün gece geç vakitte Makarios'u otelinde ziyaret etmiştir. Bu, Makarios'la Sovyet Rusya arasındaki temasın ilk raporudur; ancak, onların (Rusların) Washington'da da Makarios'la temas kurmuş olmaları mümkündür. Rusların Makarios'la ilişkileri onlara, Kliridis'le Cenevre konferansına güçlükler çıkarma amacını (fırsatını) verir. Ruslar, Makarios'un demeçlerini istismar etmeye başladılar ve herhalde, Makarios'u, gazetelerin ön sayfalarını işgal etmeyi sürdürmesi için cesaretlendiriyorlar” [182] 


Ankara'daki İngiliz Büyükelçisinin Görüşleri 

Bu sırada, Ankara'daki İngiliz Büyükelçisi Sir Horace Phillips, 6 Ağustos'ta İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği ivedi ve gizli telgrafta, Türkiye başkentindeki ABD Büyükelçiliğinin, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Arthur Hartman'ın Başbakan Ecevit ile Dışişleri ve Savunma Bakanlarıyla yapmış olduğu görüşme hakkında kendisine (Phillips'e) bilgi vermiş olduğunu bildirmiş; şunları eklemişti: 

“Anlaşılan Hartman dobra konuşmuş, ama nezaketle davranmıştır. 
Kendisinin araştırı görevlisi olarak gönderilmiş olduğunu söylemiştir. ABD'nin Türklere yardımcı olmayı istediğini ve Türkiye'nin kimi bağlaşıklarının yapmış olduğu gibi, Karamanlis erke geçer geçmez Yunanistan'ı desteklemeye başlamadığını; ancak ABD'nin yardımını sürdürebilmesi için Türkiye'nin yardımını dilediğini vurgulamıştır. Amerikalılara göre Kıbrıs sorununa siyasi bir çözüm bulunması gerekiyor. Bu denli bir çözümden Kıbrıs Rumları ve Yunanistan da bir şeyler sağlamalıdır. Yunanlılara fethedilmiş gibi veya aşağılık bir işlem yapılmamalıdır. Karamanlis yönetiminin, yapılacak uzlaşma ile varlığını sürdürmesi herkesin çıkarınadır. 
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Ona göre, Başbakan (Ecevit) boyun eğmeyi istemiyor ve Türkiye'nin yapmış olduğu operasyondan dolayı ABD'nin minnettar olması gerektiğini söylüyor. Türklerin çözüm planı, adanın 90 30'unu kapsayacak özerk bir bölge veya bölgelere dayanır. Bu bölge, Rum bölgesiyle federal ilişkiler kuracaktır. 
Garanti Antlaşması dışında, 1960 antlaşması etki ve yetkisini yitirmiştir. 
Başlıca Türk bölgesi, tehlikeye girecek her Türk için bir barınak olacaktır. Bu çözümü sağlamak için gerekli hazırlıklar yapılınca Türk askerleri geri çekilmeye başlayabilir. Yunan yönetimine gelince, Ecevit, kendisinin de erkte kalması ve kamuoyuyla uğraşması gerektiğini ve bu etmenlerin, Türk çözüm koşullarının sulandırılmasını kabullenmeyeceğini vurgulamıştır... Bu da şunu gösteriyor: (Ecevit) Kıbrısta Grek boyunduruğundan kurtulmak için meydana gelmiş olan fırsatı yakalamıştır ve yeni durumu sürdürmeye kararlıdır. Türk Ulusu da, savaşla kazanılmış olanlara sıkıca sarılmak kararındadır. Bu, Kıbrıs Türklerinin ve Türkiye'nin Kıbrıs'a ilişkin güvenliği sorunudur ve bununla oynanamaz. 


Konferansta kesinti olursa, Türkler bunu umursamayacaklardır. Grekler konferansı terk ederse, Türkler kendilerini halkı yan olarak gösterecek ve görüşmelerin empoze edeceği kısıtlamalardan kurtularak adadaki durumlarını güçlendirmeyi sürdürecek kendi askeri davranışlarını, Greklerin kendileriyle görüşmelerde bulunmayı reddetmelerine atfedeceklerdir. İster doğru ister yanlış olsun, Türkler, Kıbrıs'ta kazanan kartlara sahip olduklarını görüyorlar ve kimsenin kendilerine dikte etmesine boyun eğmeyeceklerdir. Karşılıklı olmazsa özveride bulunmayacak; özveride bulunsalar bile bunun, adadaki askeri üstünlüklerini tehlikeye düşürmesine izin vermeyeceklerdir. 


Bu durumda adada bir federal yönetimin ortaya çıkması tek amaç olacaktır. 
Türkler yalnız bu çözümü kabullenecektir ve bu da kötü bir şey olmayabilir; ancak, adanın gerçekten iki bölgeli bağımsız ve yansız bir devlet olup olmayacağı soru kaldırır. Ecevit taksim istemediğine göre, enosise karşı her iki yanca da kabul edilebilecek garantiler üzerinde çalışmak olanaklı olacaktır. Burada (Ankara'da) görünüm şöyledir: Atina ve Lefkoşa'daki Grekler, adadaki eski sistemin değişmiş olduğu gerçeğini kabullenmeli ve geçmişte yaptıkları gibi Türkleri tahakkümleri altına alamayacaklarını anlamalıdırlar... Bunu kabul edebilirlerse ve Türklere diledikleri güvenliği veren bir uzlaşmaya varılırsa (ki bu da Türklerin tüm adayı ele geçirmesi anlamında değildir), Grekler de kendi çıkarlarını sağlamış olacaklardır”1183) 
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İkinci Cenevre Konferansı 


8 Ağustos'ta İkinci Cenevre Konferansı başlarken Ecevit şu demeçte 
bulunmuştu: 

“Coğrafi ayrılığa dayanmayan bir çözüm uygulanamaz. Kıbrıs Türklerinin güvenliğini, kendilerini bile yönetemeyen Rumlara bırakmak söz konusu olamaz. 
Türk askeri güçlerinin bulunduğu bölgelerin çevrelerine mayınlar yerleştiriliyor; Türk köyleri hala muhasara altında bulunuyor.11841 


İkinci Cenevre Konferansı başlar başlamaz güçlükler ortaya çıkmıştı; çünkü Rauf Denktaş, üzerinde “Kıbrıs Cumhuriyeti” yazılı bir kartı taşıyan masada Kliridis'le birlikte oturmaya karşı çıkmıştı. Onun görüşünce, 1963'ten beri yasal bir Kıbrıs Cumhuriyeti olmadığına göre, Kliridis'le kendisine, toplumlarının temsilcileri olarak işlem yapılmalıydı; ancak Rumlar, bunun, Türkleri özerk bir devlet kurmada halkı göstereceğine inanıyorlardı. Bu sırada Turan Güneş, Denktaş'ı desteklemek amacıyla konferans salonunu terk etmişti. Buna sinirlenen başkanlık makamındaki Callaghan, düzenlediği basın konferansında, Türkleri uyarmış; İngiltere'nin, adadaki askerlerini güçlendirmiş olduğunu söylemiş ve tehdit edici kimi sözler harcamıştı.|185) ABD'nin yeni başkanı Gerald Ford, Kissinger ve NATO Büyükelçileri Güneş'e ivedi mesajlar göndererek onu konferansı sürdürmeye yüreklendirmişlerdi ve böylece konferans öğleden sonra oturumlarına yine başlamıştı. 


Güneş, anayasa değişikliklerinde en erken vakitte kesin bir sonuca varılmazsa krizin yeniden patlak vereceği uyarısında bulunmuş; sözlerim sürdürerek, Kıbrıs Rumlarının yıllardan beri Kıbrıs Türklerinin güvenini yitirmiş olduklarını; dolayısıyla yepyeni ve köklü bir anlaşma yapılması gerektiğini vurgulamıştı. 
Callaghan Türk Plânının Kıbrıs'ı iki devlete ayıracağı ve adayı büyük bir göçmen kampı haline getireceği uyarısında bulunmuştu.|186) 1922-23 Lozan Konferansı'nda İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Nathaniel Curzon'un yapmış olduğu gibi, Callaghan'ın da Türk delegelerine bir öğretmen gibi işlem yapması konferansın havasını bozuyordu. Bu sırada Türklerin, Yunanistan'la olan sınırlarına asker yığdıklarına dair Atina'da haberler dolaşmaya başlamıştı. İki NATO üyesi arasında savaş tehlikesi baş göstermişti ve Yunan ordularına “hazır ol” emri verilmişti. Türkiye'de de Ecevit, askeri komutanlarıyla uzun süren görüşmeler yapıyordu. Yunan kaynaklarından sızmış olan bu haber üzerine Kissinger telefona sarılmış; Ankara'daki Büyükelçisine yönergeler göndererek, adada ayrı bir Türk devleti kurulması yerine kanton sisteminin kabulüyle bir 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anlaşmaya varılmasını Türklere bildirmesini istemişti. Ancak Ecevit, Kıbrıs Türklerinin hala Rumlardan ezgi görürken Cenevre Görüşmeleri'nin uzayıp gitmesine izin verecek gibi değildi. (187) 

Cenevre Konferansındaki ABD temsilcisi Arthur Hartman, oldukçaheyecanlı olan Callaghan'ı, Türkiye'nin yeni bir saldırıya geçeceği korkusu olmadığına dair yatıştırmaya çalışıyordu. Ancak Callaghan, meydana gelmiş olan yeni tehdidi, Birleşik Krallıkla ABD'nin ortak hareketleriyle önlemesi için Kissinger'e mesaj göndermişti. Kissinger, ona verdiği yanıtta, Ecevit'in askeri dizginlemiş olduğuna dair vermiş olduğu güvenceyi kabul ettiğini söylemiş ve İngiltere ek tehditlerde bulunursa, ona karşı sert davranacağı uyarısında bulunmuştu. Bunun üzerine Callaghan sinirlenerek, Kissinger'e, ABD'nin hareketsizliğinin yaratmış olduğu krizin Birleşik Krallıkla ABD arasındaki güveni tehdit ettiğini bildirmiş; ama Kissinger, ona, İngilizlerin askeri tehditlerinin kendi taktiklerini sabote ederek krizi daha da artıracağını söylemişti.(188) Buna karşın, Kissinger, Ecevit'le temas kurmuş ve kanton sistemini kabullenirse ona ek toprak önerisinde bulunmuştu. 
Ecevit bu kantonları savunmanın daha güç ve pahalı olacağını bildirmiş; ama her birinin denize çıkışı olan altı kantonu gönülsüz olarak öne sürmüştü. [189] Öte yandan Kliridis, Kıbrıs'ın anayasasında değişiklik yapılmasını Makarios'un asla desteklemeyeceğini öne sürerek bu konuda karar verme yetkisine sahip 


olmadığını söylemiş ve böylece, görünürde konferansın yazgısı belirlenmişti. 
(190) 

Tüm bu görüşmeler sırasında konferansa katılmamış olan Makarios'un uzlaşmaz tutumu, Kıbrıs Rum delegasyonu üzerine ağırca çökmüş bulunuyordu. 
O sırada Yunanistan, cuntanın erkten düşürülmüş olmasından meydana gelmiş olan siyasi bir sarsıntı içindeydi. Yunanistan'da pek az koordinasyon, Türkiye'nin kararlılığından pek az bilgi vardı ve Birleşik Krallıkla ABD'nin baskısıyla statükonun yeniden kurulacağına inanılamayacak kadar güveniliyordu. 
Türkler, kesin talepler ve sabit bir planla konferansa gelmişlerdi ve bunu değiştirmek niyetinde değillerdi. Rumların dilediği ‘sorunla ilgili ek görüşmeler yapılması”, Türklere, Rumlarla yıllarca yapmış oldukları ve onlardan hiçbir şey sağlamadıkları eski toplumlararası görüşmeleri anımsatmıştı. Böylelikle İkinci Viyana Konferansı çıkmaza girerken, Türkler, Yunanlılarla Kıbrıs Rumlarının 
30 Temmuz'da yapılmış olan anlaşmayı yerine getirmemiş olmalarına gittikçe 
içerliyorlardı.1191) 
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Öte yandan, Lefkoşa”daki İngiliz Yüksek Komiseri Olver, 9 Ağustosta İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği ivedi ve gizli telgrafta şöyle diyordu: 

“Türk işgalinin durdurulmaması ve daha sonra mütareke koşullarının ihlâl edilişinin önlenmemesi nedenleriyle, burada Amerikalılara, bize ve daha az olarak Batı Avrupa ülkelerine karşı tepki belirmeye başlamıştır. Aklı başında, eğitilmiş vasati Kıbrıs Rumlarından bu gibi yorumlar alıyoruz. Bu, kısmen yeni duruma uyamayan olağan psikolojik tutum ve dıştan suçlu arama durumudur. 
Ancak gerçektir ve her geçen gün güçlenmektedir” 1192) 

10 Ağustos'ta da, Cenevre'deki İngiliz öğelerinden Warburton, İngiltere 
Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği oldukça ivedi ve gizli telgrafta şöyle diyordu: 

"Dışişleri Bakanı (Callaghan), Cenevre'deki Türk kurulunun sert tutumundan çok kaygılanıyor. Güçlü göstergelere göre, Türkler, şimdi denetimlerinde olan bölgeden çıkarak ilerlemeye başlayacaklardır. Savunma Bakanlığı temsilcilerinden ivedilikle şu bilgi ve tavsiye istenmiştir: Türkler, işgal ettikleri bölgeyi nasıl genişletmeye başlayacak? Takviye edilmiş BM güçleri Türklerin önünü keserek onları nasıl durdurabilecek? BM güçleri, durumla başa çıkabilecek biçimde artırılmalı ve silahlandırılmalıdır. Ancak, görevi, Türkleri planlarından vazgeçirmeye çalışmak olacaktır. Tahmini Türk güçleri ve hava güç hesaba katılırsa, Türkleri durdurmak olanaksız olacaktır. 11931 


İngiltere Hava Mareşali F. R. L. Mellersh de 10 Ağustos'ta, o sırada Cenevre'de bulunan Callaghan'a Londra'dan şu oldukça gizli telgrafı göndermişti: 


“Şimdiki durumun askeri yönleri: Türk ordusu harekâtı sürdürmek için bir özür bulmaya çalışıyor. Onların hedefi, Kuzey Kıbrıs'ın tümünü ele geçirmektir. 
Bu bölge Güzelyurt'un 5 mil doğusundaki hattan başlayarak, Lefkoşa'nın güney semtlerini içerecek, eski Magosa yolunu izleyerek Маро$а уа kadar uzanacaktır. 
Kendi görüşümce bunu başarabilmek için Batı'daki ve Lefkoşa'daki üslerinden saldırıya geçeceklerdir. Bunu yaparken, havadan paraşütçüler Catos bölgesine inecek ve muhtemelen Magosa körfezinin kuzeyinde denizden çıkarma yapacaklardır. Aynı zamanda, Catos'taki güçlerle birleşmek için Doğu'daki mevzilerinden tanklarla ilerlemeye başlayacaklardır. Bu sırada onların Güzelyurt körfezine çıkması muhtemel görünmüyor. BM'nin Kıbrıs'ta 4.000 askeri vardır ve şu anda adada bulunan Türk güçleri çevresinde tampon bir bölge kurabilir; ancak bu askerler, yukarıda anlatılmış olan Türk harekâtına engel olabilecek 


güce sahip değildir'(194| 


128 SALAHİ R. SONYEL 


Öte yandan, 12 Ağustos'ta Callaghan, Kıbrıs Rum temsilcilerine, kendi esas anayasa koşullarını öne sürmelerini önermişti. O günün akşamında Turan Güneş, Türklerin yeni bir kanton sistemini öne sürmüş; Rumları, kendisinin istemiş olduğu ve saat 10'da yapılacak olan genel kurul toplantısından önce bunu kabule çağırmıştı. Ancak Yunan ve Rum delegeleri bu konuda pazarlık yapmaya yanaşmamışlardı. Callaghan, Kliridis'ten uzlaşıcı bir çözümü kabullenmesini istemiş; aynı zamanda Kissinger den yardım dilemişti. Bunun üzerine Callaghan'la Kissinger, Ecevit”le telefonda görüşmüşlerdi. Türkler, gönülsüz olarak, Kliridis'e, mukabil önerilerde bulunabilmesi için 24 saatlik bir süre vermeyi kabullenmişlerdi. Bütün gece çalışan Rum yanı, tek bir devlet içinde yarı-özerk Rum ve Türk yönetimleri kurulmasını öne süren bir proje sunmuştu. 


Tam bu sırada, ikinci Cenevre konferansı bir bunalıma doğru yönelirken, İngilizler adaya 600 erden oluşan Gurkha askeri birliğini sevk etmişler ve onlara katılmak üzere 300 deniz komandosuna “hazır ol” emri vermişlerdi. 
Bunlara ek olarak, Kıbrıs karasularında bulunan deniz güçlerine katılmak üzere bir fırkateyn göndermiş; “Phantom” tipi savaş uçakları, İngiliz askeri üslerini korumaya hazırlanmıştı. Radyo haberlerine göre, İngiliz askeri güçleri Türk askerleriyle savaşmaya hazırlanıyordu. Türkiye radyosu, İngiltere'yi, bir “savaş havası yaratmakla” suçlamıştı.1195) Bu arada Yunanlılar, Türkiye'nin kendi hudutlarında ikinci bir cephe açma olasılığından korkmaya başlamışlardı. 
Önlem olarak Karamanlis'in Generalleri, Kuzey Yunanistan'dan, Türkiye ile olan hududa ve Türkiye'ye yakın adalara tanklar göndermişlerdi. Bu sırada, kimi Kıbrıs Rum güçleri adadaki Türk kesimlerinden çekilmeye başlamışlardı. 1196) 


Ecevit, ivedilikle bir uzlaşmaya varılmazsa Türkiye'nin güç kullanacağına dair Kissinger'i uyarmış; Kissinger, Türk güçlerinin dar bir kesimde sıkışık kalmamaları gerektiğini kabullenmişti. 1197) Bu sırada Denktaş da İngiliz delegasyonuna, Kıbrıs Türklerinin Rumlarla Yunanlılara güveni olmadığını belirtmişti. Kissinger; Callaghan ve Kliridis'le yeniden temas kurarak, onlara, kuzeyde Kıbrıs Türklerinin yöneteceği bir bölge olmazsa Türklerin yeniden harekâta geçmelerine engel olunamayacağını; bu bölgenin derhal Türk güçlerinin denetimine verilmesini söylemişti. Bölgenin statüsü ilerideki toplantılarda görüşülebilirdi. Kliridis, bunun, bölgesel bir federasyon kurulması anlamına geldiğini öne sürerek itiraz etmişti. Bunun üzerine Kissinger, Ecevit üzerinde yine baskı kullanmış, ama Ecevit, ordusunu daha çok bekletemeyeceğini vurgulamıştı. Ona göre, Rumlar ya kanton veya iki bölgeli bir sistemi ve Türk 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denetimindeki bölge çevresinde tampon bir bölge olmasını kabullenmeliydi. 
Kissinger bu görüşü iyi bulmuş ve bunu yanlara kabul ettirmeyi üstlenmişti. 
Ancak Callaghan bu görüşe katılmamıştı. Mehmet Ali Biranda göre, Amerikalılar, Callaghan'ı, Kissingerin önerisini reddetmekle misyonunu başarısızlığa uğratarak ikinci Türk harekâtının başlamasına neden olmakla suçlamışlardı. Kliridis, Kissinger'in formülünün asla uygulanamayacağını, çünkü bunun, Kıbrıs Rumlarının teslim olduğu anlamına geleceğini öne sürmüştü. 

О gün konferans saat 6.45'te yeniden oturuma başlarken, Ankara'daki Türk generaller, ertesi sabah saat 3'te askeri operasyona yeniden başlamak üzere hazırlık yapıyorlardı. (198) Bu sırada Turan Güneş, Kliridis'le Mavros'un, kuzeyde, birkaç gün içerisinde bir Türk bölgesi kurulmasını kabul etmelerinde direniyordu. 
Bu bölgeye, Magosa ile Lefkoşa'nın Türk semtleri de dahil olacaktı; aksi halde görüşmeler sona erecekti.11991 Callaghan, Türkiye'nin, Garanti Antlaşması gereğince 1960 Anayasasını yeniden kurmak amacıyla askeri müdahalede bulunma hakkına sahip olduğunu; ancak yeni bir anayasa sistemi kurma hakkı olmadığını öne sürmüş, ama Güneş bu görüşe katılmamıştı. Denktaş, Kıbrıs Türklerinin Toplumlararası şiddet hareketlerinin korkusu içinde yaşamamaları için yeni bir uzlaşma yapılması gerektiğini öne sürmüştü; ama Kıbrıs Rumları, adayı bölmeye zorlanmakta olduklarına inanıyorlardı. 


Tam bu sırada, Kissinger'in Güneş'e göndermiş olduğu bir mesaj konferansta okunmuştu. Kissinger, bu mesajında, ABD'nin Kıbrıs'la ilgili görüşmelerde aktif bir rol oynadığını; bizzat kendisinin son 24 saat içinde Ecevit'le dört kez görüştüğünü; Callaghan, Karamanlis ve Kıbrıslı önderlerle temas halinde olduğunu; ABD'nin, Kıbrıs Türk toplumunun durumunun oldukça iyileşmesi ve korunması gerektiğine inandığını; onlara daha geniş özerklik verilmesine gereksindiklerini; diplomasi kanalının kapanmamış olduğunu ve ABD'nin askeri harekâtta bulunulmasını halkı bulmadığını öne sürmüştü.|200) ABD'nin Türkleri desteklemiş olması Kliridis'i epeyi kızdırmıştı. Grekler, Kissinger'in mesajını oldukça yan güdücü olarak nitelendirmişlerdi. Onlara göre Kissinger, 1964'te Başkan Lyndon Johnson'un yapmış olduğu gibi, Türklere karşı sertçe davranmış olsaydı, Türkler ikinci harekâta asla başlamayacaklardı. Sonuçta, Grekler, ABD'nin, bir NATO üyesinin gereksindiği sırada onun yardımına gitmediğine inanarak, Kissinger'in arabuluculuk önerisini, kendi görüşlerince 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Türkiye'nin cani davranışına” oranla, “aşağılayıcı ılımlı bir tepki” olarak tanımlamışlardı. 12011 


13 Ağustosta Kliridis, Mavros'la birlikte Callaghan'ı görmeye giderek, 
Türk kurulunun kabullenemeyeceği bir öneride bulunmuştu. Bu öneriye göre, savaştan önceki anayasal durum olduğu gibi kalmalı, ama Türklere biraz yerel, toplumsal özerklik verilmeliydi. 1202) Callaghan, onlara, Kissinger'le sürekli olarak temas ettiğini, ancak onun, Türkleri, orduları denetimindeki bölgeyi daha da genişletmekten vazgeçirmek için onlara daha çok baskı yapamayacağını söylemiş olduğunu bildirmişti. Sözlerini sürdüren Callaghan, Türklerin daha da ilerlemesini engellemek için, ABD izin verirse, BM operasyonu olarak Kıbrısta, Türklere karşı güç kullanmaya hazır olduğunu; ancak Kissinger le BM Genel Sekreteri Dr. Kurt Waldheim'in bu konuda söz vermekten kaçınmış olduklarını; Kıbrıs Rumlarının yapmış oldukları önerilerin yeterli olmadığını ve konferansı kurtaramayacağını; konferans başarısızlığa uğrarsa, Türklerin yeniden askeri harekata geçeceklerini; kendisiyle Kissinger'in, Türk denetimine bir bölge verilmesi gerektiği konusunda aynı görüşte olduklarını; Türklerin birbirlerinden ayrılmaz kanton sistemi yerine mütecanis (bağdaşık) bir bölgeyi yeğ tuttuklarını; bu bölgenin genişliğinin pazarlık konusu olabileceğini; Kıbrıs Rum delegasyonu bu öneriyi kabullenirse, kendisiyle Kissinger'in, bu bölgenin adanın Yo 20'sini geçmemesi için Türkler üzerinde baskı kullanacağını; devletin coğrafi federasyon biçiminde olması gerektiğini; bundan daha azının konferansı kurtaramayacağını; ABD ile Birleşik Krallık'ın ileride verilecek olan bölgenin genişliğini ve geriye kalan Kıbrıs topraklarının dokunulmazlığını garanti etmeye hazır olacağını söylemişti. 


Kliridis Mavros'la görüştükten sonra her ikisi de birlikte şu kararı almışlardı: Yunan yönetimiyle danışmalarda bulunmak amacıyla konferansın 48 saat kadar ertelenmesini isteyeceklerdi. Bundan sonra Kliridis, Kıbrıs Rum toplumu önderlerinin görüşlerini öğrenmek üzere Kıbrıs'a; aynı zamanda, Kıbrıs Rum delegasyonunun bir üyesi de, Makarios'la görüşmek üzere Londra'ya gidecekti. 
Bu görüşmelerden sonra ortaya çıkacak görüşlerin ışığında, coğrafi çözümün kabul edilip edilmediği konusunda bir karar alınacaktı. Kliridis, ayrıca, Türkler yeniden saldırıya geçerse Sovyetlerden askeri yardım dilemek için konferanstaki Sovyet gözlemcisiyle temas etmek niyetindeydi. Rumlar, Ruslar adaya kısıtlı sayıda asker gönderirlerse, Türk askerlerinin yeni bir harekâta başlamalarının olanaklı olmayacağına inanıyorlardı. Buna ek olarak, “saldırganlığı” ortadan 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kaldırmak için Yunan yönetiminden askeri yardım istenecekti. Kıbrıs Rum delegasyonu, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı savaşa girmesinin gerekmediğine inanıyordu. Greklerin görüşünce, bu davranış, ABD'yi, Türklerin daha da ilerlemelerine engel olmak için harekete geçirebilirdi. Rusya gözlemcisi Victor Menin'le görüşen Kliridis, Kıbrıs'a yeniden saldırılırsa Sovyet Rusya'nın askeri yardımda bulunması konusunu öne sürmüş; Menin, Kıbrıs Rumlarının bu dileğini Sovyet önderlerine bildirmeye söz vermiş, ama Rusya'dan bu konuda hiçbir ses çıkmamıştı. 

Aynı gün (13 Ağustos) İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Alan C. Goodison, kaleme aldığı şu oldukça gizli andacı, Callaghan'ın özel sekreterlerinden M. Benchley ile Goulden ve öteki kimi yetkililere göndermişti. 
Bu andaç şöyleydi: 

“Karamsar bir görüş: Ne yapmaya çalışıyoruz? Genellikle kabul edilecek ama belayı erteleyecek muğlak (anlamsız) sözcükler bulmak mı? Bunu belki başarabiliriz. Yoksa bir anlaşma sağlamak mı? Kendi görüşümce bunu sağlayamayız. Eğer birinci şıkkı seçeceksek, bundan ne sağlamayı ümit ediyoruz? 
Vakit kazanmayı ve Dr. Kissinger'e, bir anlaşmaya varılabilmesini sağlamak için ilgili yanlara baskı yapma fırsatını vermek; Kıbrıs Rumlarını, görüşlerini değiştirmeye zorlamak; Yunanistan yönetimine ise, bir anlaşma yapabilmesi için kendi gücünü sağlamlaştırmada yardımcı olmak. Ancak vakit pek uygun olmayacaktır. Vakit (zaman, mühlet) Kıbrıs'ta kırımlar olmasına, işgal bölgesindeki sakinlerin bölge dışına atılmalarına; panik içinde olan göçmenlerin toptan egemen üslere veya kendi müstahkem bölgelerine akın etmelerine; Yunanistan'da savaş hazırlıkları yapılmasına ve Türkiye'de savaşa hazırlık olarak yeniden gruplaşmalara neden olabilir. Bu durumda, üç hafta içerisinde bir anlaşmaya varılması, daha çok değil, daha az muhtemel olacaktır. Dolayısıyla, şu anda diplomatik hokkabazlık değil bir anlaşmaya gereksiniyoruz; ancak bunu sağlayabileceğimize inanmıyorum'.(203| 

Öte yandan, 13 Ağustosta Cenevre'de konferansın üçüncü oturumu başlarken, Turan Güneş, Türk önerilerine ivedilikle yanıt verilmesini istemişti. 
Kliridis, “Kıbrıs halkıyla” danışmalarda bulunmak amacıyla konferansın 48 saat ertelenmesi dileğinde bulunmuştu. Mavros'la Callaghan bu dileği kabullenmiş, ama güneş bunu reddetmişti, çünkü konferansın ertelenmesi için bir neden görmemişti. Daha sonra onun öğrenmiş olduğuna göre, Cenevre'ye gitmiş olan Kıbrıs Rum delegasyonuna çok sayıda uzman ve danışmanlardan oluşan bir ekip 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eşlik ediyordu; dolayısıyla, Lefkoşa'da temaslar yapılması gerekmiyordu. Yunan ve Kıbrıs Rum temsilcilerinin amaçlarının vakit kazanarak, Kıbrıs'ta, Türk barış gücünü adadan çıkarmakiçin güçlerini yeniden örgütlemek ve uluslararası destek sağlamak olduğu anlaşılıyordu. Türk yanı, Rumların, Türk bölgeleri çevresine mayınlar döşediklerinden ve Yunanistan'dan yeni askeri güçler getirdiklerinden bilgi sahibi olmuştu. Türk askeri güçleri, Girne ile Lefkoşa arasında üçgen biçiminde dar bir bölgeye sıkıştırılmıştı ve her iki yandan saldırıya uğrama tehlikesiyle karşı karşıya idi. Türkiye'nin, Türk güçleri çevresinde tampon bir bölge kurulmasıyla ilgili dileği reddedilmişti. Vakit çok önemliydi; dolayısıyla, Türkiye, hiç olmazsa prensip olarak bir anlaşma yapılmasını istiyordu; 1204) ama Rum yanı bunu istemiyordu. 


Callaghan, Güneşe, o güne kadar konferansta herkesin beklediği anlaşmanın yapılmamış olmasına “Türklerin makul olmayan” davranışlarının neden olduğunu; Güneş'in sık sık geciktirici taktikler kullanarak konferansın boş yere ertelenmesini istemiş olduğunu; dolayısıyla, kısa bir ertelemenin haklı bir davranış olacağını söylemiş; onu Mavros desteklemişti. Denktaş, her iki toplumun güvenliğe gereksinimi olduğunu vurgulamış; Callaghan ise, garantörlerin yanlara yeni anayasa koşullan empoze edemeyeceğini öne sürerek Türklerin tutumuyla uyuşamayacağını söylemiş; şunları eklemişti: “Adanın, Türk ordusunun tutsağı olduğu doğrudur; ancak Türkiye unutmamalıdır ki, yarın, Türk ordusu adanın tutsağı olabilir. Bizzat kendisi Türklere biraz coğrafi bölge verilmesinin gerekli olduğunu anlamış olduğunu; ama çeşitli önerileri incelemesi için Kliridis'in ek zamana gereksinimi olduğunu belirtmiş ve konferansın ertelenmesini önermişti. Onu Kliridis ve Mavros desteklemişlerdi. 
Ayrıca Mavros, Yunan delegasyonunun, ültimatom verilmesini veya vakit kısıtlamasını kabul edemeyeceğini eklemişti. 


Güneş, ültimatom vermediğini; ancak Türkiye'nin, soruna bir çözüm bulunması için kısıtlı bir vakit saptamış olduğunu ve bu vaktin bitmek üzere olduğunu söylemiş; federal sistem üzerinde direnmiş; başka hiçbir sistemin kalıcı olamayacağını; ortada bir Kıbrıs ulusu değil, iki ulus bulunduğunu ve olayların, coğrafi ayrılığı gerektirdiğini; bu coğrafi ayrılığın enosis'/e taksimi olanaksız yapacağını, çünkü iki halk arasında bir denge kuracağını; konferansın ertelenmesinin haklı gösterilemeyeceğini; sorunda daha çok gecikme olursa, durumun daha da kötüleşeceğini ve Kıbrıs sorununun “kronik bir hastalık” biçimini alacağını; Kliridis, kendisinin (Güneş'in) önerilerine biraz sempati 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gösterdiğini açıklarsa ve bu “sempatinin” nazari değil pratik ve gerçek olduğuna inanırsa, görüşmeleri sürdürmek için Cenevre'de kalabileceğini; bu denli bir deklarasyon yapılırsa, sorunda ivedi ilerleme kaydedilebileceğini söylemişti. 

Kliridis Güneş'in önerisini reddetmiş; Güneş, Kliridis'in başkalarıyla danışmalarda bulunmuş olduğu gibi, kendisinin da halkına danışma hakkı olduğunu belirtmiş; Callaghan söze karışarak, konferansın ertelenmesini yine öne sürmüştü. Bunun üzerine Denktaş, Türk bölgesinin bir bütün ve tutarlı olmasını, çünkü bu biçimde güvenlik sağlanmış olacağını öne sürmüştü; ama Kliridis bunu kabullenmemişti. Yunan ve Kıbrıs Rum yönetimlerinin niyetlerinden kuşkulanan Güneş konferansın ertelenmesine yine karşı çıkınca, Callaghan, onun, askeri yollardan bir çözüm sağlanabileceğine inanmasının boşuna olduğunu söylemişti. Güneş, görüşlerinde direnmiş ve Türkiye'nin önerileri kabul edilmezse diplomatik vasıtaların sona ermiş olacağını belirtmişti. 
Callaghan, Kissinger'e de danıştıktan sonra, Kliridisten, coğrafi federasyon görüşünün olumlu biçimde incelenmesini sağlamak için Kıbrıs'a gideceğine dair bir belge imzalamasını istemişti. Kliridis bunu da kabullenmemiş ve Callaghan'a, “çeşitli önerilerin dikkatli ve açık görüşle incelenmesini sağlamak için Kıbrıs'a gideceğini” bildirmişti. Onun bu sözleri konferansa duyurulmuş, ama Güneş bunun olumlu bir yanıt olmadığına inandığını söylemişti. 


Son anda yapılan gayretler de verimli olmamıştı. Kliridis, Türkler yeniden askeri harekâta geçerlerse İngiltere'nin durumunun ne olacağını özel olarak Callaghan”asormuş: Callaghan, ona, düşmanca davranışların yeniden başlamasını takbih ettiğini; ancak diplomatik kanalın henüz yitirilmemiş olduğunu söylemişti. Buna karşın, Callaghan, İngiltere'nin kendi askerlerini BM'nin emrine vermeye hazır olduğunu; bundan daha çok bir şey yapamayacağını söylemişti; ama BM Genel Sekreteri, Kıbrıs'taki barış gücünün Türk ordusuyla bir savaşa tutuşması görüşüne pek yaklaşmamıştı. Bundan sonra Callaghan, saat 2.45'te, delegelerin ertesi sabah konferansa dönüp dönmeyeceklerini sormuştu. 
Kliridis” le Mavros bu soruya olumlu yanıt vermişlerdi. Denktaş, Türkiye delegesi gelirse kendisinin de geleceğini söylemişti; ama Turan Güneş, suskunluğunu sürdürmüş ve konferans salonundan çıkınca, oradaki basın mensuplarına: “Diplomasi sustu; şimdi silahlar konuşuyor” demecini vermişti. (205) 

Bu olaydan bir yıl kadar sonra, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Güney-Doğu Avrupa Departmanı öğelerinden Michael С. S. Weston, “Türkler ve Cenevre ЇЇ başlıklı ve 30 Mayıs 1975 tarihli gizli andaçta şunları belirtmişti: 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“Mr. Dimitriadis'in 29 Mayısta Chatham House'da yapmış olduğu konuşmadan sonra, Mr. Storrs, Ecevite yakın bir kişinin kendisine şunları söylemiş olduğunu bildirmiştir: “Sayın Ecevit, Mart ayında, Chatham House “da konuşurken, Türk yanının, Yunanlılarla Rumlara, adadaki Yunan ve Rum askerleri, o sırada Türk askerlerince işgal edilmiş olan bölgeden geri çekilmeyi kabullenirlerse, görüşmelerin 36 saat ertelenmesini kabulleneceklerini bildirmişti. Ancak Rum yanı bunu reddetmiş; Türkler de, kendi korunmaları için işgallerindeki bölgeyi genişletmek zorunda kalmışlardı” Mr. Russos daha sonra Mr. Storrs'a bu sözleri kimin söylemiş olduğunu sormuş; o da bunu söyleyenin bizzat Ecevit olduğu yanıtını vermişti. Türklerin bu iddiası yeni bir iddia değildir. Ecevit, Chatham House'da ve Panorama programında bunlara değinmişti. Ancak bu “öneri” bana yeni görünüyor. (Callaghan'a hitaben) Ancak siz Cenevre'de idiniz ve herhalde bundan bilgi sahibisiniz. Callaghan: “Hayır, bu konuda bilgim yoktur. Bu sırada çevrede birçok masallar (efsaneler) dolaşıyordu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı eski Genel Sekreteri Sayın Soysal, 2. 
Cenevre Konferansından sonra, Majeste Kraliçe yönetimi Gurkhaları Kıbrıs'a göndermemiş olsaydı Türk askerlerinin asla ilerlemeyeceğini söylemiştir. Bu hiç de doğru değildir; gerçi Türklerin, bu davranışımıza içerlemelerini bekliyorduk. 
Mr. Storrs'un hikâyesi büsbütün yalan değildir, ancak Türkler bu denli bir öneride bulunmuşsa 1. Viyana'daki tampon bölge kastedilmektedir; dolayısıyla, çok sayıda Grek askerlerinin geri çekilmesi gerekecekti ve bu da siyasi açıdan Grekler için olanaksızdr.1206) 

Mehmet Ali Birand, Cenevre konferansıyla ilgili olarak ilginç bir değerlendirme yapmıştır. Ona göre, geleceğin tarihçileri, 1974'te yapılan Cenevre konferansının, eşi görülmemiş, sabit olmayan, yarıda kesilmesinin ve hatta çarpışmaların yeniden başlamasının olanaklı koşullar içinde yer almış olduğunu kabulleneceklerdir. Türkiye ile Yunanistan bu konferanslar için gerekli hazırlıkları yapma vaktine sahip değillerdi. Buna karşın, her iki yan arasında ilk günlerde bir yumuşaklık havası vardı. Ecevit'in göndermiş olduğu bir mesaja Karamanlis, Türk-Yunan işbirliğine inandığı yanıtını vermiş ve Ecevit'ten “uluslararası saygınlığı olan bir kişi” olarak söz etmişti. 


Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yetkililerine göre, Yunan delegasyonuna, Türk askerlerinin daha çok ilerlemesinin durdurulması, adaya takviye güçler gönderilmemesi, konferansın ateşkes hattını saptaması, tüm yabancı askerlerin (Yunan subayları da dahil) geri alınması, 1960 anayasasının iadesi ve Makarios'un 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Kıbrıs'a dönmesi konuları üzerinde ısrarla durmaları talimatı verilmişti. Bu “saati geri çekme’ politikası sonuna kadar sürmüş ve Mavrosun söylevlerine sık sık konu oluşturmuştu. Ancak, Türkler, sadece BM'nin ateşkes davetine karşılık vermiş ve özellikle kendi askerlerinin geri çekilmesine karşı çıkmışlardı. Türk delegasyonu için en önemli sorun güvenlikti. Adadaki Türk askerleri dar bir bölgeye sıkıştırılmıştı; öte yandan Kıbrıs Rumları Türk köylerini işgal ediyor ve binlerce Türk'ü kırımla tehdit ediyorlardı. 


İngiltere'ninamacı,düşmanca davranışları sona erdirerek yanları, birbirlerine karşı uzlaşıcı bir tutum izlemeye inandırmaktı. İngiliz delegasyonu arabuluculuk yapıyordu. Ancak Güneş, Greklerin, konferans masasında geciktirme taktikleri kullanarak Türkleri, o güne kadar sağlamış oldukları yararlardan yoksun bırakmaya çalışmalarından kaygılanıyordu; dolayısıyla, Türkiye, bu tuzağa düşmemeliydi. Bu yüzden, Türk yanı, ilk olarak güvenlik sorununun, daha sonra da anayasa konusunun ele alınmasını destekliyordu. Ecevit, siyasi bir anlaşmaya varılmasında hâlâ ısrar ediyordu. Grekler akıllıca ve gerçekçi biçimde davranırlarsa, ikinci bir operasyona gereksinim olmadan, barışçı yollardan bir çözüm bulunabileceğine inanıyordu. Hatta, bu konuda Karamanlis'le kişisel olarak görüşmeye gönüllü idi. Ancak bu ümidinin gerçekleşmemesi olasılığını göz önünde tutarak, Ordu'ya, ikinci bir harekâtı planlamak için yönerge vermişti. 
Birinci operasyonda sağlanmış olan bölge Türk askerleri için yeterince güvenli değildi. Öte yandan, adanın her yanında dağınık olan Türk köyleri tehlike içinde idi. Dolayısıyla, ümit edilen barışçı çözüm sağlanamazsa, bu anormal durumu düzeltmek için önlemler alınması gerekiyordu. (207) 


Yine Birand'a göre Kliridis, 10-12 Ağustos tarihleri arasında Denktaş'la yaptığı görüşmelere, uygun hudutlar içinde iki özerk yönetim sistemini kabullenmiş görünüyordu; ancak konferansa sunmuş olduğu belgede, her toplumun, kent ve köyleri yerel koşullara göre yönetmesi sistemini öne sürmüştü ve bu da, bölgesel özerklik ve iki bölgeli sistemle ilişkili değildi. Ayrıca Kliridis, konferansın 10 Ağustos günlü genel oturumunda, 1960 anayasası sırasındaki duruma dönülmesini önermişti; oysaki bizzat kendisi ve Kıbrıs Rum önderleri bu sistemi 1964'te yıkmışlardı. Callaghan da Rumları desteklemiş ve konferansın, Kıbrıs anayasasını görüşme yetkisi olmadığını öne sürmüştü.(208) Bu davranış Türkler için konferansın sonu olarak görülmüştü. Kıbrıs anayasası 1964'te Rumlarca yırtılırken İngiltere ses çıkarmamıştı; ama o sırada, bu anayasaya 


dönülmesini öneriyordu! 
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Cenevre konferansı kesildikten sonra, Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs Rumlarına, kendi önerilerini incelemek için 36 saatlik bir süre vermediği öne sürülerek bunun geniş ölçüde reklamı yapılmıştı. Bizzat Ecevit bunu yalanlamış; Kissinger aracılığıyla, Rumlara 36 saat değil 36 gün süre vermeye hazır olduğunu bildirmiş, buna karşılık olarak, Türk askeri güçleri çevresinde güvenlik kesimi kurulmasını, o kesimin derhal Yunan ve Rum güçleri tarafından boşaltılmasını ve Türkiye'nin önerilerinin prensip olarak kabul edilmesini istemişti. Ancak onun bu istekleri kabul edilmemişti. Hem Yunanistan yönetimi hem Kliridis gerçekleri karşılamaya ve bölgesel özerkliği kabule hazır değillerdi çünkü bunu yaparlarsa Makarios'la yandaşları tarafından yadsınacaklarını biliyorlardı. 
Bu davranışlarında Callaghan da onları akılsızca desteklemiş; 13 Ağustos'ta, konferansın, anayasayı değiştirmeyi görüşebileceğini söyleyerek bu konuda daha önceki görüşünü değiştirmişti.1209) 

Birand'a göre, Makariosun hizibi o sırada gittikçe güç kazanmaya başlamıştı. 
Karamanlis'le Makarios'un arasında antipati olduğu iyi biliniyordu. Makarios, Londra'da, Kliridis'le Karamanlis yanlış adım atarsa onları “hain ilân edeceğini ve kendi imzasını taşımayan herhangi bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini söylemişti. 
Mavrosdabukonuda Makarios'u destekliyordu. Bu nedenlerden dolayı Karamanlis yönetimi Cenevre'de herhangi bir anlaşma imzalamaktan kaçınmış; Rum/Yunan propagandası, dünya basınını Türkiye aleyhine çevirmeyi başarmıştı. Gazeteciler Mavros'u destekliyor, Güneş'e sert sorular soruyorlardı. Kimse, Greklerin, Türk köylerini hala muhasara ettiklerinden söz etmiyordu. (210) 


İngiliz yazarlarından John Reddaway de, Kıbrıs'la ilgili olarak yayımladığı yapıtında şunları belirtir: 


“Callaghan, Temmuz ve Ağustos aylarında yapılan görüşmelerde oynamış olduğu rolden dolayı epeyi eleştirilmiştir. Kissingerin bu konuda şu espriyi yapmış olduğu söylenir: “Onun (Callaghan'ın) davranışı, uluslararası görüşmeleri izcilerin eline vermenin çılgınlığını gösterir”. 1211) Çeşitli kaynaklara göre, Callaghan, kabadayılık ve beceriksizlikleriyle boş yere Türkiye'yi üzmüş ve Türkiye'nin bir kanton sistemi ve çok bölgeli bir çözümle ilgili olarak öne sürmüş olduğu esaslı önerileri Yunanistan ve Kıbrıs Rumlarının reddetmelerine neden olmuştu. İngiltere etkilibiçimde müdahalede bulunmak amacında değildi. Bizzat Callaghan'ın Kıbrıs'la ilgili bilgisi pek azdı. Kendisi, İşçi Partisi muhalefette iken, Kıbrıs sorununu Rumların gözüyle gören; kaçınılmaz olan Türk etmeninin realitesine gözlerini kapamış olan ve Muhafazakârların yönetimini Kıbrıs'ta 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Rumlarla Türkler arasında düşmanlık yaratmakla suçlayan kimi İşçi Partili milletvekilleriyle işbirliği yapmıştı. Avam Kamarası”nda yaptığı konuşmalarda yan güdücü davranışlarda bulunmuş ve Kıbrıs sorununun kompleks bir konu olduğunu anlamadığını kanıtlamıştı. 


Callaghan, Cenevre”de uzlaştırıcı bir role getirilince, mizacı ve huyu nedenleriyle bu görevi yapacak bir durumda değildi; ama, İngiltere'nin yan tutmasına sık sık karşı çıkardı. Ne kadar acayiptir ki, uzun süreden beri Kıbrıs Rumlarına karşı göstermiş olduğu sempati, Türkiye ve Kıbrıs Türklerini pek anlamamış olmasına karşın, ona karşı en şiddetli eleştirileri Kıbrıs Rumlarıyla onların dostları yapmıştı. 1212) 


Cenevre Konferansı Günlerindeki Öteki Gelişmeler 


Cenevre konferansı sürerken, Washington'daki İngiliz Büyükelçisi Peter Ramsbotham, 26 Temmuz'da İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği oldukça ivedi ve gizli telgrafta şöyle diyordu: 

“Birleşmiş Milletlerdeki Kıbrıs (Rum) Büyükelçisi (Zinon Rossidis) bugün 16.15'te Makarios adına benimle telefonda görüşerek, Türkiye'nin tüm adayı işgal edebilecek bir askeri gücü Kıbrıs'a göndermeye başladığına dair Makarios'un çeşitli haberler almış olduğunu kaygıyla bildirmiştir. Türkiye'nin bu tutumu Cenevre'deki görüşmeleri tehlikeye koyacak ve Güvenlik Konseyi'nin önerilerine meydan okuyacaktır. Makarios, Türkler üzerinde etkisi olan tüm yönetimleri, onları dizginlemek için acil önlemler almaya çağırmıştır. Kıbrıs Rumları, Yunanistan'ı, Güvenlik Konseyi'ni ivedilikle özel bir toplantıya çağırması için Genel Sekretere başvurmaya davet etmiştir. (Kıbrıs Rum temsilcisi) Dimitriu, Kissinger'le temas kurmaya çalışmış ama başarı sağlayamamış; McCloskey'le görüşmüş; o da, Kissingere danıştıktan sonra, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın konuyu ele almış olduğunu bildirmiştir”(213) 

Öte yandan, aynı gün, Ankara'daki İngiliz Büyükelçisi Sir Horace Phillips, İngiltere Dışişleri Bakanı James Callaghan'a şu gizli telgrafı göndermişti: 

“En iyi zamanda bile Türk amaç ve hedeflerini anlamak güçtür. Şimdiki bunalımda da onların amaçları zihin karıştırır. Ancak Türk mantalitesi ve tutumuyla ilgili şu değerlendirme yapılabilir: Türk şovenizmi, ulusal güvenlik ve Pantürkizm, Türklerin Rumlarca rahatsız edildiği ve hapsedildiği ve Yunanistan'ın Türkiye'ye saldırmak için üs kurabileceği bir Kıbrıs'a son vermeyi 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gerektiriyor. Türkiye bunu yapabilmek için adanın kesinlikle belirlenecek ve denize çıkışı olacak güvenli bir bölgeye gereksinmektedir. Bu bölge nasıl yönetilirse yönetilsin, bu sırada Türk ordusunun elinde olmalıdır. Bunu tatmin edici biçimde yapabilmek için Türk askeri gücü, ateşkes sırasında sağlamış olduğu bölgeden daha geniş bir bölgeye gereksiniyor. Başbakan Bülent Ecevit, Generallere ateşin kesilmesini kabullendirmede güçlük çekmişti. Generaller, belki Ecevirle olmasa bile kendi aralarında şunu anlamışlardır: Birleşmiş Milletler ve başlıca müttefikleriyle çatışmayacakları noktaya kadar işgallerini genişletmeyi sürdürmek (takdir ettikleri İsrail güçlerini taklit etmek). Lefkoşa havalimanı bu amaçlarına dahildi. Ecevit, bu konuda anlaşmazlık çıkmasını gerçekten istemediğini söylüyor ve bize güvence veriyor; ancak, kendisine, bizim (İngiltere'nin), Amerika'nın ve BM'nin genel bir meydan okuyuşuna karşı koymaya hazır olduğumuzu gösterebilirsek, Generallerini savaşın eşiğinden geri çekebilir. 

Bu konuda haklı olduğumuza eminim. BM, muhasımların arasına girmeyi sürdürmelidir; ancak BM'nin, adaya takviye güçler gönderilmesini önlemeye yetkisi ve gücü yoktur. İngiltere'nin, bu denli güçleri durdurması davranışlarına öncülük etmesi tehlikeli olacaktır. Türk yönetiminin ve ordusunun Kıbrıs'taki davranışları Türkiye'de oybirliği ve duyguyla destelenmektedir. Türkler bunu tek başlarına yapmışlardır, çünkü İngiltere onlara yardımcı olmamıştır. Bunu yüzümüze vuruyorlar, ama unutmuyorlar. Türkler açısından, onlara yardımcı olmamamız ve şimdi de, Türk güçlerinin takviye edilmesi için yapılan girişimleri engellemeye çalışır görünmemiz tüm Türklerce affedilemez. Bu insanlar dirençli ve duygusaldır ve inatla ulusal gurura sahiptir. Bizi dost ve müttefik sayar ve kendi halis parlamento demokrasilerinde ve şimdiki siyasi eylemlerinde (Yunanistan'da olmadığı gibi), İngiltere'ye bağlılık gösteriyorlar. Kıbrıs'ı ilhak amacı gütmüyorlar; dolayısıyla, İngiltere'nin Yunanistanı memnun etmesi kaygısına kapılarak, Türkiye'nin, Kıbrıs'taki ulusal hakkını sağlamasına neden engel olmaya çalıştığımızı anlayamıyorlar. 


39. Türk Tümeni ve tank müfrezesi hazırlanınca Generaller, Türkiye'nin Kıbrıs'ta hırpalanmasına izin vermemek kararını alabilirler. Herhalde, bu gücün Türkiye'den takviye edilmesine karşı çıkmayacağız. İngiltere yönetimi kendi donanmasının ve ABD'nin 6. Filosunun Türk donanmasını ablukaya alması gibi ciddi bir sorunun yaratacağı sonuçları derinlemesine inceleyecektir. 
Türk güçleri Kıbrıs toprağında bulunuyor. Onlara gereç sağlamak gereklidir. 
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Onlar güçlendirilse bile, tüm adayı işgal etmezlerse, ciddi bir tehlike yaratmış olamazlar. Dünyanın başka kesimlerinde de aynı durumda ateşkes ciddi biçimde ihlâl edilmiştir. Burada, ateşkes konusunda kendimizi, Türkiye'nin savaş durumu olarak addeceği bir duruma getirmeyeceğimizi ümit ederim..12141 


Bu gizli telgraf Callaghan'ı kara düşüncelere daldırımıştı; ama yine de bildiğini okumayı sürdürüyordu. 


BÖLÜM 7 
İKİNCİ TÜRK HAREKATI 


Harekâtın Nedenleri 


14 Ağustos sabahı saat 3'te, 2. Cenevre Konferansı dağıldıktan bir buçuk 
saat sonra ikinci Türk harekâtı başlamıştı. Türkiye yönetimi bu münasebetle yayımladığı bildiride,ikinci Türk harekâtının nedenlerini ve amaçlarını şöyle anlatmıştı: 

“Yunanistan, 353 sayılı Güvenlik Konseyi kararının garantör devletlere 
yüklemiş olduğu yükümlülüklere ve bizzat imzalamış olduğu 30 Temmuz 1974 
tarihli Cenevre Antlaşması'na karşıt olarak hareket etmiş; Kıbrıs Devleti'nin anayasasıyla ilgili görüşmelere girişmekten kaçınmasına ve Türk toplumunun Rum toplumunca ezilip tahakküm altında tutulmasına son verecek eşit hak ve olanaklara ve hakkı olan güvenliğe kavuşturulmasına engel olmak için çeşitli oyalamalara başvurmuştur. Cenevre Antlaşması ile gerçekleştirilmesi kararlaştırılmış olan koşullara uymamış; silahsız ve savunmasız insanların, uygar vicdanları isyana sevk eden koşullar içinde tutsak veya rehine olarak tutulmalarına son verilmemiştir. 


Adadaki Türk toplumunun, insanlık haysiyetini çiğnemeye kalkışan ve büyük çoğunluğunun hayatını ve öz varlığını en ciddi bir tehdit altında tutan bu duruma tahammülü kalmamıştır ve bu ağır koşullardan bir an önce kurtarılmasını garantör devlet olan Türkiye'den beklemektedir. Türkiye, öteki ilgili ülkelerle anlaşarak soruna bir çözüm bulunması konusundaki gayretlerinin, Yunanlılar ve Rumlarca ısrarla engellenmesiyle, Kıbrıs devletinin varlığının, bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün, bir daha hiçbir biçimde tehdit edilmeyeceği ve Türk toplumunun haklarının ve güvenliğinin korunacağı bir hukuk düzeninin kurulmasını tek başına sağlamak zorunda kalmıştır. 
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Türk toplumu adada ayrıcalık hakları (imtiyaz) istememektedir, ancak tutsak veya hakları çiğnenmiş bir azınlık işlemine tabi tutulmasını da kabullenemez. 
Tüm amacı, adadaki Rumlarla eşit hak ve sorumluluklara sahip olabilmesidir. 
Türkiye adanın silahlandırılması amacını gütmüyor ve Kıbrıs'a ilişkin toprak talebi de yoktur; ancak garantör devlet olarak Kıbrıs'ın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü, Türk toplumunun hak ve çıkarlarını korumakla yükümlüdür. 
Dolayısıyla, bu harekât, Kıbrıs'ta Türk ve Rum toplumlarına barış ve sükün sağlamaya ve bölgede sürekli bir barışın yerleşmesine yöneliktir”1215) 


Türkiye Dışişleri Bakanı Turan Güneş de, BM Genel Kurulunda şunu açıklamıştı: 


“Türkiye'nin Kıbrıs'ta girişmiş olduğu harekât, ısrarla söylüyorum, ne işgal ne de adanın bir kısmını ilhak anlamına gelmektedir. Tam tersine, bu harekât bir işgali önleme amacına yöneliktir. (216) Bu harekâtın amacı Kıbrıs Devletini yıkmak değil, tahrip edilmiş olan devletin yeniden ve daha güçlü olmasına ve onun toprak bütünlüğüne katkıda bulunmaktır... Ayrıca, Kıbrıs Türklerinin uzun süren ıstıraplarına son vermek ve onların, insanlık saygınlığına dayalı biçimde kendi topraklarında özgürce yaşamalarını olanaklı yapmaktır... 
Hedefimiz Yunanistan veya Kıbrıs Rum toplumuna karşıt değildir. Rumlarla Türklerin işbirliği yaparak eşit koşullar içinde refaha kavuşmaları için Kıbrıs'ta dengeli bir toplum kurmayı amaçlıyoruz" (217) 


Aynı gün, Başbakan Ecevit, Türkiye'nin ikinci harekâtınıdünyakamuoyuna şöyle anlatmıştı: 


“Cenevre konferansının olumlu sonuçlar getirmeyeceği anlaşılınca, bu sabah, Türk silahlı güçleri Kıbrıs'taki görevlerini yerine getirmeye başlamışlardır. 
Yunanistanve Kıbrıs Rum yönetimi delegeleri Kıbrıs'ın anayasa statüsü konusunda ciddi görüşmeler yapılmasına engel olmuşlar ve konferansın çalışmalarını geciktirmeye başlamışlardır... Ayrıca, Rumlar, 30 Temmuz tarihli Cenevre Bildirisi gereğince üstlenmiş oldukları sorumlulukları yerine getirmemişlerdir. 
Kendi yetkileri içindeki bölgelerde, Cenevre Bildirisi'ne, uluslararası hukuka ve insan haklarına karşıt olarak birçok silahsız ve savunmasız Kıbrıslı Türklere tutuklu ve rehine işlemi yapmayı sürdürmüşlerdir... Dün yaptıkları açıklamada, onları özgür bırakmak için vermiş oldukları sözü ve sorumluluklarını askıya aldıklarını ve rehine olarak tuttukları Türkleri özgür bırakmayacaklarını belirtmişlerdir. Bugün Türkiye tarafından girişilmiş olan harekât, garantör devlet olarak 20 Temmuz'da girişmiş olduğu harekât gibi halkı ve yasaldır ve 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kendi yetkisi içindedir, çünkü bugün de, 20 Temmuz'da var olan aynı koşullar sürmektedir. Türk silahlı güçleri, Kıbrıs sorununa görüşmeler yoluyla bir çözüm bulunur ümidiyle harekâtı durdurmuştu; ancak bunlar başarılı olmadığı için, bu güçler yine görevlerine başlamışlardır. Bu harekâtın amacı Kıbrıs devletini yıkmak değil, yıkılmış olan bir devleti daha sağlam biçimde yeniden kurmak ve onun toprak bütünlüğünü güvence altına almak; Kıbrıs Türklerinin uzun süreden beri uğramış oldukları ıstıraplara son vermek ve onların kendi toprakları üzerinde, insanlık saygınlığına dayalı ve özgür olarak yaşamalarını sağlamaktır. 
Bu harekâtın amaçları sağlanınca, adadaki Rumlarla Türkler tam güvenlik ve kalıcı barış içinde olacaklardır. Harekâtımız Yunanistan'a veya Kıbrıs Rum toplumuna karşıt değildir. Amacımız, Kıbrıs'ta Türklerle Rumların işbirliği yaparak eşit koşullar içinde refaha kavuşmalarını sağlayacak dengeli bir sistem kurmaktır'.(218| 


Londra'daki Türkiye Büyükelçisi Turgut Menemencioğlu da, 14 Ağustos'ta, İngiltere Dışişleri Bakanlığı öğelerinden John Killick'i ziyaret ederek ona bazı belgeler vermişti. Bunlar arasında Ecevit'in o günkü demeci ve Türkiye'nin Kıbrıs'la ilgili tutumunu açıklayıcı bir aide-memoire (nota) vardı. Fırsattan yararlanan Menemencioğlu, Callaghan'ın açıkça vermiş olduğu bazı demeçleri eleştirmiş; ancak onun, Cenevre'de sabah saat 2.30'da pek yorgun olduğunu anladığını söylemiş; Callaghan'ın, Türk askeri güçlerinin EOKA B'den epeyi güçlük çekeceğini ve Türk ordusunun Kıbrıs Cumhuriyetinde tutsak edileceğini söylemiş olmasının ne gibi yardımı olabileceğim sormuştu. Ayrıca, Yunanlılarla Kıbrıs Rumlarının, Türk taleplerini kabul etmemekte haklı olduklarını öne sürmüş olması duruma yardımcı olabilir miydi? Türkiye Büyükelçisine göre bu denli sözler, herkesin de dilediği durumu yatıştırma çabalarına engel olacak gelişmelere cesaret veriyordu. Killick, Büyükelçiye, bu mesajı, sadece kendi görüşlerini yansıtmış olan Dışişleri Bakanına aktaracağını söylemiş; Callaghan'ın, görüşmelerin son oturumunda Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin savını daha iyi anlamış olduğunu eklemişti. 

Türkiye Büyükelçiliğinin notası şunları belirtiyordu: 

“Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne karşıt olan ve adayı Yunanistan'a katma amacı güden 15 Temmuz 1974 günlü yasa dışı darbeden sonra, Türkiye Cumhuriyeti, Garanti Antlaşması'nın özüne göre yapılmış olan başarısız görüşmelerden sonra, antlaşmanın 4. maddesi gereğince Kıbrıs'a tek başına müdahale etmek zorunda kalmıştı. Türk askeri Müdahalesinden amaç, 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Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü sürdürmek ve Türk toplumunun yaşam, mal ve haklarını korumaktı; ancak, Güvenlik Konseyi'nin 
353 sayılı kararı bu davranışlara darbe indirmişti. Bu karar garantör devletlere 
yükümlülük yüklemişti. Daha sonra, üç garantör devlet, Cenevre'de bir bildiri imzalayarak, 25 ve 30 Temmuz 1974 arasında yapılmış olan görüşmelerden sonra bunu BM Genel Sekreterine göndermişlerdi. 


Üç garantör devletle Kıbrıs Türk ve Rum toplumları, Cenevre bildirisinde belirtilmiş olan ivedi önlemlerin uygulanabilmesi; bölgede anayasa ve güvenlik sorunlarını görüşerek karara bağlayabilmeleri ve böylece barışın ivedilikle kurulabilmesi nedenleriyle Cenevre Görüşmelerini 8 Ağustos'ta erteleme kararını almışlardı. 8 Ağustos'ta 2. dönem Cenevre Görüşmeleri başlarken, Türkiye yönetimi, Cenevre bildirisinin özünü oluşturan görüşmelerin yapılabilmesi için barışçı bir hava yaratmasını amaçlayan ivedi önlemlerin alınmamış olmasını kaygıyla karşılamıştı. Adanın çeşitli yerlerindeki Türk bölgeleri hala muhasara altında bulunuyor; binlerce masum Türk: kadın, erkek, çocuk, aralarında cinsiyet ayrımı yapılmadan, hep birlikte, uygarlığın vicdanını isyana sevk edecek biçimde tutuluyor; fiziki ve seksüel saldırılara uğruyor; malları yağmalanıyor; insani gereksinimleri inkar ediliyor ve hatta onlar öldürülüyor. Bunları yapanlar, Grek Ulusal Muhafız Birliği adı altında yasa dışı Yunan güçleridir. Türk askeri güçlerinin işgali altındaki bölgelerde Ulusal Muhafız Birliği ateşkes anlaşmasını bozarak Kıbrıs Türklerine ve Türk askerlerine tuzaklar kuruyor; BM kararlarına ve Cenevre bildirisine aldırış etmiyor. 


Bunlara ek olarak, Kıbrıs Rumlarıyla Yunanistan, Kıbrıs'ı hâlâ Helen malı olarak görüyor; Kıbrıs Türklerinin, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve güvenliğine ortak olduklarını inkâr ediyor; barış, güvenlik, işbirliği ve iki toplum arasında denge ve karşılıklı güvene dayalı, bağımsız bir Kıbrıs devletinin varlığını amaçlamış olan Türk önerilerini reddediyor. Türkiye yönetimi Yunanistan'ın ve Kıbrıs Rumlarının geciktirici taktiklerine boyun eğemez. Son on bir yıl sırasında bu taktikler çeşitli biçimde kullanılmıştır. Türkiye, Kıbrıs Türk toplumunun feci durumuna karşı ilgisiz kalamaz. 100.000'e yaklaşık Türk hala insanlık dışı koşullar içinde yaşıyor. 
Onların hayatları ve malları tehdit ediliyor. 50.000 kadarı da, Türk güçlerinin denetiminde olan bölgelerde güvenlik ve süküna kavuşmuştur. Bu nedenlerden dolayı, Türkiye yönetimi, kendisine uluslararası anlaşmalar gereğince verilmiş 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olan sorumlulukları yerine getirmedeki kararlılığında direnmek zorunda 


kalmıştır. 


Makarios yönetiminin Türk toplumuna karşı, kırım da dahil, tedhiş hareketleriyle 1963”te yaratmış olduğu anarşiden bu yana, Türkiye büyük sabır ve ılımlılık göstermiştir. Cenevre konferansının her iki döneminde de, barışı yeniden kurmak ve sorunu çözümlemek için her gayreti göstermiş; ivedilikle davranarak iyi niyetini kanıtlamıştır; ancak Yunan yani bunu zayıflık olarak görüyor. Türkiye, bağımsız bir Kıbrıs'ın varlığının sürmesini sadece antlaşmaların değil, uluslararası yasanın da belirtmiş olduğu bir sorumluluk olarak görür ve buna daima saygı gösterir. Türkiye, bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti'nin hayatta kalması gerektiğine inanır, çünkü Türkiye halkı demokrasi ve özgürlüğe saygı gösterir. Türkiye, Kıbrıs'ın bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne son verme davranışlarına karşı hiçbir zaman tolerans göstermeyecektir ve ciddi olarak şunu yinelemek ister: “Kıbrıs sadece Helenlerin adası değildir ve asla olmayacaktır”. 
[219] 

Оте yandan, Yunanistan Başbakanı Karamanlis де 14 Ağustos sabahı şu bildiriyi yayımlamıştı: 

“Türkiye, dünya barışına tehdit oluşturduğunu kanıtlamıştır. Daha önceki (Yunan) rejiminin sorumsuzca ve duygusuzca davranışlarından yararlanarak, üç hafta önce, yasal koşulları iade etmek ve Kıbrıs'ın bağımsızlığını korumak bahanesiyle Kıbrıs'a asker çıkarmıştır. Türk ordusunun girişmiş olduğu şiddetli ve yasa dışı hareketler iyi biliniyor. Uluslararası yasanın açık prensiplerine saygı sağlanması için son birkaç gün içinde yapılmış olan tüm çarpıcı gayretlere karşın Türkiye, bu sahtekârlığını ve yasa dışı hareketlerini küstahça sürdürmüştür. 
Cenevre konferansı soruna barışçı yollardan çözüm bulmak için oturumlarını sürdürürken, Güvenlik Konseyi'nin, Türkiye'nin adadan çekilmesi kararını almış olmasına karşın, sahtekârlığın zirvesine erişmiş olan Türkiye, herhangi bir kışkırtma olmadığı halde yine saldırıya geçmiştir. Türkiye'nin bu davranışını tüm uygarlık dünyası önünde kınarım. Şimdi bu soruna eğilmekte olan Güvenlik Konseyi, BM örgütünün varlığının halkı olup olmadığını ve kurulmuş olduğu amacı gerçekleştirmeye hazır olduğunu, derhal alması gereken kararlarla 


gösterecektir. Yunanistan, yalnız bağımsız Kıbrıs devletine karşı değil, dünya 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kuruluşları ve düzene karşı girişilmiş olan bu saldırıya karşı koymak için her türlü uygun önlemi alacaktır”.(220| 


Wilson - Makarios Görüşmesi 


Bir gün sonra (15 Ağustos'ta), İngiltere Başbakanı Harold Wilson, Dışişleri Bakanı James Callaghan ve İngiliz yetkililerinden F. E. R. Butler, Londra'da, Makarios ve onun Yüksek Komiseri Assiotis'le görüşmüşlerdi. Bu görüşme başlar başlamaz, Makarios, Cenevre Görüşmelerine ‘yetenekle’ başkanlık etmiş olmasından dolayı Callaghan'ı kutlamıştı. Callaghan, kendi görüşünce, Kıbrıs sorununu bizzat Kıbrıslıların kendi ellerine alarak çözümlemeleri gerektiğini; öteki devletlerin sadece iyi dost ve anayasanın garantörleri olarak davrandıklarını söylemiş; Denktaş'ın, savaşın sürmesine gönüllü olmadığını ve uzlaşmayı yeğ tuttuğunu; ancak Türkiye'nin tutumundan öteye geçemediğini; o sırada Türk ordusunun Kıbrıs'ın bir Bölümünü işgal ettiğini ve oraya futbol oynamak için gitmediğini söylemişti. 

Makarios, Callaghan'a, Türkiye yönetiminin son taleplerinin ne olduğunu sormuştu. Callaghan, Türklerin, ayırıcı tek bir çizgiye dayanan coğrafi bir bölge istediklerini; Amerika'nın baskısı üzerine, bir büyük ve 5 küçük kanton kurulmasını öne sürmek zorunda kaldıklarını; ancak kendi görüşünce, tek bir Türk ve bir Rum kantonu kurulmasının Kıbrıs halkı, Türkiye ve Yunan yöneticileri için daha iyi olacağını söylemişti. Sözlerini sürdüren Callaghan, çoğu kez Türk amaçlarının ne olduğunu öğrenmenin güç olduğunu; ancak tüm adayı ele geçirmeyi, taksimi ve ikili enos/s7 istemediklerini; egemen ve federal bir Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmasını tercih ettiklerini eklemişti. Bu sisteme göre bir Cumhurbaşkanı ve onun yardımcısı olacak; ülkenin üniter parası, savunma ve dış politikası olacak; Türk ve Rum yönetimlerinin denetimi altında iki bölge kurulacaktır. Callaghan'a göre, Türklerin savı, adada kendi işlerini görebilecekleri özerk bir Türk bölgesi kurulmasına dayanıyordu. 


Makarios, nüfusun bir bölgeden öteki bölgeye aktarılması konusuna değinince, Callaghan, şu iki ihtimal üzerinde durmuştu: Türk bölgesindeki kimi Rumlarla Rum bölgesindeki Türklere, ilgili yönetimlerce tolerans gösterilecek; oldukları yerlerde yaşamlarını sürdürecek ve kendi işleriyle uğraşacak; kimileri de, yaşam koşullarını sert bularak, gönüllü olarak kendi bölgelerine geçeceklerdir. 
Ancak, Rumların çoğunlukta olduğu Türk kesimlerinde anayasal arajmanlar ciddi biçimde incelenmeliydi. Türk ordusunun, adanın büyük bir bölümünü 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işgal etmekte olduğunu göz önünde tutan Callaghan'a göre, Rum toplumunun şu seçeneği vardı: Coğrafi ayrılığa dayalı federal çözüm prensibini kabullenmek. 
Bu olursa, bölgelerin hangi büyüklükte olacağı ve federal yönetimle bölgeler arasında yetkilerin ayrılması konusunu görüşmek olanaklı olacaktı. Ancak, Türkler, ekonomik ve yönetsel yaşamlarını sürdürebilmek için adanın yüzde 18'ini değil, yüzde 34'ünü isteyeceklerdi. Kıbrıs Rumlarının öteki alternatifi, Türklerin güç kullanarak ele geçirmiş oldukları bölgelerde federal çözümü reddetmekti. Bu olursa, savaşım (Mücadele) daha bir süre sürecekti. Callaghan şunları da belirtmişti: vakit geçtikçe Türk ve Yunan yönetimleri ve Kıbrıs toplumlarının o sıradaki pozisyonları daha da sertleşecek ve belki de bağımsız bir Kıbrıs'ta federal çözüm sağlanamayacaktı. 


İngiltere Başbakanı Wilson'a göre, Kıbrıs Rumları, ayrı coğrafi bölgelere dayalı bir çözümü kabullenemeyeceklerini hissederlerse; sonuç olarak Türkler, adanın büyük bir bölümünü ele geçirmiş olacak, ama Rumlar Türk bölgesinin yönetimini yasal olarak tanımayacaklardı. Bu da her iki bölgede yeni olaylara yol açacak; Türkiye ile Yunanistan yönetimleri de bu olaylara karışmak zorunda kalacaktı. Makarios'un bir sorusuna Callaghan, Rumlar, egemen bir cumhuriyetin hudutları içinde ayrı coğrafi bölgelere dayanan bir çözüm konusunda kesin bir karara varmaya hazır değillerse, barış görüşmelerini yeniden başlatmanın bir yararı olmayacağını; Rumlar bu biçimi kabule karar verirse, bizzat kendisinin, Türk bölgesinin büyüklüğü ve yönetim yetkilerinin ayrılışı konularında bir anlaşmaya varılmasına yardımcı olabileceğini; Rumlar prensip olarak bu çözümü kabul etmemek kararını verirlerse, bu konudaki görüşmelerin yakın bir gelecekte başarılı olamayacağını; Makarios'un, bu dönemde, kendi etkisine dayanarak federal çözümü desteklemeye gönüllü ise, Kıbrıs Rumları hesabına görüşmelerde bulunanları kendi pozisyonu sayesinde büyük ölçüde etkileyebileceğini öne sürmüştü. 

Makarios, Türkler o sıradaki operasyonlarıyla ilgili amaçlarını sağladıktan soma görüşmelerin yeniden başlamasını desteklediğini; ancak, herhangi bir çözüm konusunda kendisini bağlayamayacağını söylemiş; Türk harekâtı başlayalı beri Kıbrıs'ta bulunmadığını; Kliridis'le görüşmek ve Kıbrıs Rum halkının görüşlerini yoklamak fırsatını bulmadığını öne sürmüştü. Kendi görüşünce, Türk sorunu yıllar önce çözümlenmeliydi; ancak son günlerde Yunan yönetimince desteklenen EOK A B'nin davranışlarının bunu olanaksız yaptığını; Türk toplumuyla bir uzlaşmaya varmış olsaydı, bu çözümün, enosis isteyenlerin 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ve kendisine karşı komplolar kuranların ekmeğine bal sürmüş olacağını, Yunan cuntasının harekâtından sonra, Türkiye'nin, 1960 Anayasası'nın garantörü özrüyle Kıbrıs'ı istila ettiğini; kendi geleceğinden çok Kıbrıs'ın geleceğiyle ilgilendiği için, tüm ilgili yanlar anayasayı korumaya çalışmada samimi ise, bizzat kendisinin Kıbrıs'a dönmesine itiraz etmemeleri gerektiğini; o sırada gelişmeleri dışarıdan seyretmek zorunda kaldığını; bu arada Kliridis'le temas etmeye çalışacağını belirtmişti. Callaghan'la Wilson'un sorularına yanıt olarak, Makarios, Kıbrıs'a Yunan askerleri sevk etmenin hiç bir yararı olmayacağını; Türklerin birkaç saat içinde amaçlarına ulaşmış olacaklarını ve işgal edecekleri bölgelerde bir oldu bitti yaratacaklarını; ondan sonra Yunan askerlerinin adada bulunuşunun hiçbir yararı olmayacağını; ayrıca bunun, düşmanca davranışların yayılmasına yol açması tehlikesini yaratacağını; EOKA B'nin direniş örgütlerinin eyleme gelmesinin mümkün olduğunu; ancak Ulusal Muhafız Birliği'nin yokluğunda EOKAcıların etkili olamayacaklarını söylemişti. Callaghan, Kliridis'in Londra'ya gelmesine İngiliz yönetimi yardımcı olursa, bunun yararlı olup olmayacağını Makarios'a sorunca, Başpapaz, Kliridis'le görüşmekten memnun olacağını; ancak Kliridis'in ilkin kendi görüşlerine sahip olmasını ve İngiliz yönetiminin bu görüşlere göre davranmasını söylemişti. Wilson, Makarios ile Kliridis arasında görüş ayrılıkları baş gösterirse, bunun, Kıbrıs'ta barışı kurma şansı açısından oldukça kötü olacağını vurgulamıştı. (221) 

Aynı gün (15 Ağustos), Callaghan, Washington'daki İngiliz Büyükelçisi Peter Ramsbotham'a oldukça ivedi ve gizli şu telgrafı göndermişti: 

“Dr. Kissinger”le saat 14.40'ta telefondan yine görüştüm. Bu görüşmemize, Mavrosun, Giritten Kıbrıs'a gidecek bir askeri konvoya havadan korunma sağlanabilmesi konusundaki dileğiyle başladık. Kissinger'e, çeşitli nedenlerden dolayı Majeste Kraliçe (İngiliz) yönetiminin onun dileğini kabullenemeyeceğini Mavros'a bildirmesi için Atina'daki İngiliz Büyükelçisine direktif vermiş olduğunu bildirmişti... Sonuçta, Kıbrıs sorununun daha uzun süredeki durumunu tartıştık. Türkiye'nin Ege Denizi'nin geriye kalan bir kısmına karşı ve kıt'a sahanlığı konusundaki niyetleri hakkında Kissinger'e kaygılarımı belirttim. Türkiye, şimdiki başarısından yararlanarak, Kıbrıs dışında avantaj sağlarsa Amerikalıların ne düşündüğünü sordum. Kissinger, bu olursa, Türklere karşı önlemler alınacağını ve Türkiye'ye sağlanmakta olan askeri malzemenin gözden geçirileceğini söyledi. Kendisine, Türklerin harekete geçmelerini bekleyebileceğimize emin olmadığımı söyledim. Örneğin, Kıbrıs'ın fiili taksimi, 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enosis veya ikili enosis"le sonuçlanırsa, bunun sonuçlarının felâket olacağını; öteki şeyler arasında bu da olursa, Makarios'un, bir Yunan politikacısı haline geleceğini; Makarios'la (Yunan muhalefet önderi) Papandreu ittifak kurarsa, Yunanistan'daki yönetimin yansızlık yandaşı olacağını vurguladım. Kissinger, öne sürmüş olduğum konuda kendi personelini bir araştırma yapmaya 


görevlendirdiği yanın vermişt?.1222) 


Türk Ordusu Kıbrıs'ta İlerliyor 


Bu arada, 15 Ağustosta, Kıbrıstaki Türk ordusu yeniden ilerlemeye başlamıştı. Ankara'daki İngiliz Büyükelçisi Sir Horace Phillips, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na 16 Ağustos'ta gönderdiği açık telgrafta Türkiye basınından derlemiş olduğu şu bilgiyi iletmişti: 

“Kıbrıs'ta Türk askerleri bir köprübaşı kurduktan sonra Türkiye, oldukça kısa bir süre içinde Kıbrıs'ın herhangi bir yerini denetimi altına alabilecek bir duruma gelmiştir. Mavros, Kliridis ve Callaghan bu gerçeği ihmal etmeyerek Türkiye'nin barış plânını ciddiye almış olsalardı, Türkiye'nin, tanklar ve silahlarla adaya müdahale etme gereği olmayacak; barış güvence altına alınmış olacaktı. Vakit kazanmaya ve Cenevre'de gerçekçi bir çözüm bulunmasını engellemeye çalışanlar şimdi vicdan azabı duymalıdırlar. Türkiye'yi ithamcı olarak boyalayanlar kendi vicdan azaplarını gideremezler. Kendi görüşümüzce bu acıklı başarısızlıktan sorumlu Callaghan'dır. 


Yunan önderleri Türk önerilerini kabullenmeyeceklerine göre, onların direnişini kırmak ve barışı tehlikeye koymayacak bir anlaşma sağlamak Callaghan'ın görevi idi... Ancak, deneyimsiz bir diplomat olduğunu kanıtlamıştır ve bunu İngilizlerden beklemezdik. Bu gibi bir adamı Dışişleri Bakanı olarak görevlendirmek İngiltere'nin zararınadır. Yunanistan'ı barış yoluna doğru yönlendireceğine, Türkiye'ye karşı kışkırtıcı bir tutum izlemiştir. Onun bu çılgınca taktiği, yalnız Yunanistan'ı Türk Planını dikkate almamaya sevk etmekle kalmamış, Türkiye'yi, daha çok vakit kaybedilmeden kendi amaçlarını sağlamak için güç kullanmaya zorlamıştır. Ne kadar acayiptir ki, birinci Cenevre konferansından sonra Callaghan, görüşmelere kaydedilmiş olan başarıları kendi şahsına atfetmiş; şimdi de, elinden geleni yapmış olduğunu; Türklerin mantıklı olmadıklarını ve kendi önerilerini dikkate almadıklarını iddia ediyor. 
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Callaghan'ın istifa etmesi ve kendi evine dönerek tarih ve psikoloji bilgisini artırmak için kitaplarını okuması gerektiğine inanıyoruz. Beceriksizliğiyle başkalarına pahalı bir fiyat ödettirmiş olan bu adamı yine önümüzde görmeyi tercih etmediğimizi söylemeye gerek yoktur. Türk halkı, Britanya ile Callaghan'ı uzun süre unutmayacaktır. İkinci Kıbrıs Savaşı ve adadaki kan dökümünden sorumlu olan Callaghan'la İngiltere Dışişleri Bakanlığı'dır. Dünya kamuoyu, İngilizlerin Cenevre'deki kinik (alaycı) komplolarının; yanlış hesap yapmalarının ve geçmişte başarılı olan dürüst olmayan İngiliz yaklaşımının şimdi sona ermiş olduğunu anlayacaktır. Tarihi açıdan, Musul'u Türklerden koparmış olan İngiliz politikası artık sona ermiştir”. (223) 


Bu sırada, üç gün süren operasyondan, Türk bölgelerinin kurtuluşundan ve kırımların önlenişinden sonra Türk güçleri 16 Ağustos'ta harekâta son vermişlerdi. O gün kabul edilen ateşkesten sonra Türkiye, Kıbrıs sorununa son bir çözüm bulmak amacıyla Birleşik Krallık, Yunanistan, Kıbrıs Türk ve Rum toplumları temsilcilerini bir konferansa çağırmıştı; ama Yunanistan'la Kıbrıs Rumları bu çağrıyı reddetmişlerdi.12241 Bu arada Karamanlis'le Makarios tüm kinlerini ABD üzerinde toplamışlardı. Yunanistan, NATO'nun askeri kanadından çekilmiş; her yanda ve özellikle Yunanistan, İngiltere ve Amerika'da şiddetli gösteriler yapılmıştı. Londra'da, ABD Büyükelçiliği dışında yapılan gösteriden sonra Makarios şunları söylemişti: ABD, Türkiye üzerinde baskı kullanarak işgali önleyecek tek ülkeydi. Bu davranış, öteki küçük ülkelerin güvenliği açısından feci bir evveliyat oluşturacaktır.12251 Kıbrıslı birçok Rum, 
Türkiye'nin adaya müdahalesini önlemediği için ABD'yi suçlamışlardı. 19 
Ağustos'ta, çığlıklar koparan bir Rum güruh, Lefkoşa'da ABD Büyükelçiliğini sarmış; arabaları ateşlemişlerdi. Darbeden birkaç hafta önce Kıbrıs'a gelmiş olan yeni ABD Büyükelçisi Rodger Paul Davies, dairesinin dışındaki bir koridorda serseri bir kurşunla vurularak öldürülmüştü. Onun Kıbrıslı olan Maronit sekreteri Antoinette Varnava da aynı biçimde öldürülmüştü. [226] 1977 yılı Mayıs ayında iki Rum sabık polis ve bir sivil, bu suçla ilgili olarak tutuklanmış ve 7 yıl hapse gönderilmişti, ancak Temmuz 1978'de özgür bırakılacaklardır. 

Öte yandan, İngiltere Dışişleri Bakanı James Callaghan, Yunanistan Başbakanı Konstantinos Karamanlis'e tevdi edilmek üzere, Atina'daki İngiliz Büyükelçisi Sir Robin Hooper'e şu gizli telgrafı göndermişti: 

“Dün gece, Yunan halkına hitap eden konuşmanızı büyük ilgi ve hayranlıkla karşıladım. Kıbrıs'a karşı göstermiş olduğunuz devlet adamlarına 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yaraşır tutumunuz ve adadaki durumla ilgili gerçekleri tahlil edişiniz, burada (Londra”da) size saygınlık kazandırmıştır. Bu duygu, Birleşmiş Milletler çevrelerine de yayılacaktır. Vakti gelince yapılacak ek görüşmeler konsunda tutumunuzu saptarken, sözleriniz, İngiliz yönetimine büyük ölçüde yardımcı olacaktır. Kıbrıs'a kalıcı barış getirmek görevinde sizinle işbirliği yapacağımızı düşünmek beni memnun eder. 


Cenevre delegasyonlarımız arasında yapılmış olan en iyi işbirliği, şimdi Yunanistan ve Birleşik Krallık yönetimleri arasında mutlulukla yeniden kurulmaya başlamış olan ilişkilerin öncülüğünü yapmıştır. Sir Robin Hooper den öğrenmiş olduğuma göre, Kıbrıs'a konvoy halinde bir tümen gönderilmesi Atina'da hala tartışılıyor. Size şunu açıkça bildirmeliyim: bu hareket, sizin de yapmış olduğunuz radyo konuşmanızda belirtmiş olduğunuz gibi, oldukça akılsızca bir davranış olacaktır. Türk yönetimi bugün, Londra saatiyle 16.00'da ateşkes ilân etmiştir. Hangi amaçla olursa olsun, adaya yeni Yunan güçleri ulaşırsa, ek Türk güçleri de gönderilmesi ve hala adada bulunan Türk askerlerinin daha da ilerlemesi tehlikesi artacak; Türk silahlı güçlerinin denetimi altında bulunan bölgelerdeki Rumlara karşı öldürücü saldırılar yapılmasına neden olabilecektir. Buna ek olarak, çarpışmalar Kıbrıs'ın dışına da yayılacak ve Yunanistan'ın çıkarlarını korumak için dıştan müdahale şansı pek az olacaktır. Bu denli bir davranış, yönetiminizin şimdiye kadar başarıyla uygulamış olduğu stratejiyi (siz diplomatik usuller kullandınız, Türkiye askeri usullere baş vurdu) etkisiz bırakacaktır. 


Ayrıca, erke geçtikten sonra sağlamış olduğunuz iyi niyeti torpilleyecektir. 
Korkarım ki, bu denli gelişmeler, Kıbrıs Rum halkının daha çok ezgi çekmesine neden olacaktır. Her yanın, özellikle Türklerin ödün vermesi gerekecek görüşme yoluyla bir uzlaşma sağlamak için işbirliği yapılmasını içtenlikle dilerim. Türkiye yönetimini daha gerçekçi düşünce seviyesine getirmek için, çarpışmaların uzamasına yol açacak herhangi bir davranıştan sakınılmak; uluslararası desteği sağlamayı sürdürmeli ve federal bir Kıbrıs devleti içinde bir Kıbrıs Türk bölgesinin yasal olabilmesi için iki yönetimlerimizin ve Kıbrıs Rumlarının da rızasının alınması gereklidir”.12271 


Kıbrıs”ta Rum ve Yunan Barbarlıkları 


Türkiye'nin barış harekâtı sırasında ele geçirilmiş olan Rum/Yunan gizli belgeleri Kıbrıs'ta oynanmış olan oyunun gerçeklerini yansıtmaktadır. Bu 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belgelere göre, Yunan denetimindeki Ulusal Muhafız Birliği, enosis ilan etmek için adanın Türk sakinlerini imha edecekti. Bu belgelerin de kanıtladığı gibi, adadaki Yunan komutanı Haralambos Hios, 3 Temmuz 1974'te en son buyruğunu kağıda geçirmişti. Yaklaşık olarak tüm plan hazırdı. Hios'un kaleme almış olduğu oldukça gizli harekât buyruklarından da anlaşıldığına göre, bu planla ilgili olarak yapılmış olan değişiklikler kendisine 10 Temmuz'a kadar bildirilmişti. Plânın hazırlanması yıllar almıştı. Buna “1973 Afrodit Plân? da dahildi. Bu plan, sözde 'muhtemel bir saldırıya” karşı savunma amaçlarıyla hazırlanmıştı; gerçekte, amaç, askeri ve sivil olmak üzere tüm Türkleri imha etmekti. Kırımların nasıl yapılacağı konusunda 1973'ten beri, “SEA Ifestos -Yerel Güvenlik Plânı” adı altında çeşitli komplolar hazırlanmıştı. Bu planda, hangi taburların Türk yerleşim yerlerini ve köyleri nasıl sarıp imha edecekleri anlatılmaktadır. Bununla ilgili olarak planda örnekler verilmektedir. Bu plan, bu konuda Kıbrıs Rum yönetimiyle Yunan Genel Kurmay Başkanlığı arasında işbirliği yapıldığını gösterir. 21 Mayıs 1974'te, Yunan Generali Yeoryios Denizis, çok geçmeden enosis'in. gerçekleşeceğini söylemişti. (228) 

Kıbrıs'ta ikinci Türk harekâtı başlayınca, bu plandan da yararlanan Rum/Yunan darbeciler ve köylüler, adanın her yanında Türklere karşı birçok barbarlıklar yapmışlardı. Bu canavarlıklar dünya basınına da yansımıştı. 
Bunlardan kronolojik olarak birkaç örnek verelim: 


“14 Ağustos 1974: Muratağa'da 100 Türk, Rumların silahlarına kurban gitmiştir. Öldürülenler arasında yeni doğmuş bebekler, kadınlar ve yaşlılar da vardı. Rumlar aynı kırımları Sandallar köyünde de yapmışlardı. Türkleri toplayarak Muratağa'ya götürmüşler; onları orada öldürerek üzerlerini toprakla örtmüşlerdi. Atlılar köyünde Türk cesetleri parçalanmış, kollar, ayaklar birbirine karışmıştı. 19 Ağustos: Atlılar adlı küçük köyde 57 masum Türk öldürülmüştü. 
Bu kırımdan sadece üç Türk kurtulabilmişti. Onlardan biri olan çoban Ali Hüseyin, gizlenmiş olduğu yerden her şeyi görmüş ve işitmişti. Rum katiller bir hendek kazarak cesetleri oraya gömmüşlerdi. Daha sonra hendeği örterek üzerinden buldozerle geçmişlerdi. Bu arada yüzlerce Kıbrıslı Türk esir edilmişti. 
[229] 


“Associated Press” muhabiri David Lancashire, 2 Eylül 1974 tarihli haberinde Muratağa olaylarına değinerek şu yorumu yapmıştı: 


“Bu olay, Kıbrıs'taki savaşın bitmesinden bu yana tespit edilen, sivillere karşı yapılmış en büyük mezalimlerden biridir. Bu katliamlar, yıllarca önceden 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hazırlanmış olan Türkleri imha planlarının uygulanması için konferanslar v.s. ile Rum halkı arasında yaratılmış olan Türk düşmanlığının bir sonucu olmuştur. 
(230) 

3 Eylül 1974 tarihli İngilizce ‘Sun’ gazetesi şu haberi vermişti: ‘John Akass'in 
bildirdiğine göre Muratağa'nın Türkleri 14 Ağustos'ta kırıma tabi tutulmuştu. 
Onların çoğu yaşlı, kadın ve çocuktu. Onlar ,ikinci Türk askeri harekâtı sırasında, komşu köylerden gelen üniformasız kişiler tarafından katledilmişlerdi . Bir ölüler hendeği kazılmış ve oradaki cesetler üç ayak derinliğinde yığılmıştı. 
Bu, savaş değil, alçaklıktır.1231) 

28 Temmuz 1974 tarihli New York Times' gazetesi, Atlılar (Alaminyos)'da 
14 Kıbrıslı Türk'ün vurulduğunu yazmıştı. 14 Ağustos'ta Taşkent (Ziyi) kırımı 
olmuştu. 17 Ağustos'ta, Baf'ta, üç yaşında bir Türk çocuğu, (Yorgoz) köyü 


muhtarı, karısı ve çocukları vurularak öldürülmüştü. 


21 Ağustos 1974 tarihli ‘Times’ gazetesi şunları bildiriyordu: “Dohni köyünde 
13 ile 74 yaş arasındaki tüm Kıbrıslı Türkler (kaçmayı başaran 18 kişi dışında) 
köyden alınarak kurşuna dizilmişlerdir. Taşkent köyünde aynı gün 19-38 yaş arası tüm Kıbrıslı Türkler, Rumlar tarafından köyden kaçırılmışlardı; onları bir daha kimse görmemişti. Aynı gün, Rumlar, Baf yakınlarında Kıbrıs Türklerine 
ateş açmış ve ayrım yapmadan erkek, kadın ve çocukları öldürmüşlerdi. 30 
Ağustos 1974 tarihli ‘Die Zet’ adlı Alman gazetesi şöyle diyordu: “Baf”la Magosa'da Kıbrıslı Türklerin kırımdan geçirilmiş olması Türklerin yapmış oldukları müdahalede ne kadar haklı olduklarını рӧѕегіг.[232] 


Kıbrıs Sorununa Coğrafi Çözüm Bulma Çabaları 


Bu olaylar kaydedilirken, İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Alan Goodison, 16 Ağustos'ta, “Kıbrıs: Coğrafi Bir Çözüm’ başlığı altında hazırlamış olduğu gizli andaçta şu görüşleri öne sürüyordu: “Kıbrıs sorununa en kalıcı çözüm olarak iki toplumun coğrafi olarak ayrılmasını yeğ tutarken, adanın taksimi için çalıştığımıza dair iddialardan kaçınmalıyız. Uluslararası açıdan taksim kötü bir addır ve 1960 uzlaşması ve Commonwealıh'a Birleşmiş Milletler üyesi olarak, Kıbrıs'la ilgili sorumluluklarımıza ters düşer. Bu ad yerine, “iki bölgeli federasyon” sözcüklerinin kullanılmasını öneririm... 


Türkiye'nin adayı Yunanistan'la paylaşmasında bir çıkar yoktur, çünkü bu olursa, Yunan askeri güçleri Anadolu'nun göbeğine daha da yaklaşmış 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olacaklardır. Yunanlılarla Kıbrıs Rumları, şimdilik, adanın işgal altında olmayan bölgesini Yunanistan'la birleştirme niyetinde değillerdir. Tek yanlı olarak enosis ilân ederlerse, bunun, Yunanistan'la Türkiye arasında savaşa yol açacağını biliyorlar. Dolayısıyla, Kıbrıs'ın yıkıntılarından kurtarabileceklerini sağlamak azmindedirler. Böylelikle, Cumhuriyetin bağımsızlığını sürdürmekle, hiç olmazsa yitirmiş oldukları bölgenin bir kısmını yeniden kazanmayı ümit ediyorlar. 


“İlişikte, Kıbrıs'la ilgili andacın müsveddesi: İkinci dönemden sonra uygulanabilecek siyasa: En öncelik gereksinim, ileride Yunanistan'la Türkiye arasında çatışmalar olması tehlikesini azaltacak; 1960 Antlaşmaları ve Cenevre Deklarasyonu gereğince bize sağlanmış olan önemli durumdan çekilme fırsatını verecek; Kıbrıs'taki BM askeri güçlerini bugünkü sayıda devam ettirecek ve bize, bu amaç için yapmakta olduğumuz masraflardan kaçınma fırsatını verecek biçimde Kıbrıs'ta kalıcı bir uzlaşmaya varmaktır. En iyi çözümün, Denktaş'ın öne sürmüş olduğu gibi, Kıbrıs'ta iki bölgeli bir federasyon olduğuna inanıyoruz. 
Ancak, Kıbrıs Türk yönetimine verilecek bölge yüzde 34'den daha az olmalıdır. 
Bunu başarmak için Türk askeri ilerlemesi Atilla çizgisinde durmalıdır. 
Dolayısıyla, Türklerin, ciddi biçimde görüşmelerde bulunmaya hazırlanmaları ve Yunanlılarla Kıbrıs Rumlarının, yeni duruma alışmaları ve saygınlıklarını daha çok yitirmeden konferans masasına gelebilmeleri için birkaç günlük süreye gereksinim vardır. 


Ayrıca, yanların geniş politikaları ve tutumları açısından bir uzlaşma olanaklı olmadan konferans masasına gidemeyiz. Aynı zamanda, NATO'ya yapılmış olanzararı, Sovyet Müdahalesi ihtimalini ve bizimle Türkiye arasındaki ilişkilere yapacak zararı sınırlamak isteriz. Kıbrıs'ta, Türk askerlerinin Atilla çizgisi dışında çarpışmalara karışması riski, Dikelya'nın (İngiliz askeri üssü) da bunakarışması veya geniş ölçüde gerilla savaşı riskinden kaçınmalıyız. Bu amaçla, Kissinger, yakında Cenevre'ye dönmemiziçin bize baskı yaparsa, bizi, Cenevre'de üçüncü bir safhaya girmeye zorlayabilir. Elimize fırsat geçerse, konferansın üçüncü dönemini takriben 25 Ağustos'a erteleyebiliriz. Bunu da, Türklere karşı uluslararası baskıların artacağınave Türklerin adadaki güç durumlarını (örneğin, askeri harekâtlarının gerektireceği mali masraf) anlayacaklarına dayanarak yapacağız. Aynı zamanda, Yunanistan ve Kıbrıs Rumlarını - Makarios dahil - iki bölgeli bir federasyon kurulması gerektiğini kabullenmeye inandırmalı; 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Kıbrıs'taki iki toplumun kökten ayrılmasına yardımcı olacak fiili değişiklikler, (örneğin nüfus değiş tokuşu ve Türk bölgesinin güçlendirilmesi) yapılmalıdır. 


Bu siyasa göz önünde tutularak gelecek hafta bu konularda harekete geçilmesi gerekecektir. Yunanlıları, konferansın 3. döneminde daha da güçleştirici davranışlarda bulunmaya (özellikle Türkiye'ye karşı askeri önlemler almaya) yüreklendirmemeliyiz. Bu da Yunanistan'a mesajlar v. s. göndererek sempati göstermekle yapılabilir; ayrıca biz, Amerikalılar ve Dokuzlar (Avrupa Ekonomik Toplumu), Yunanistan'ı konferans masasında tutmak için elimizden geleni yapmalıyız. Aynı zamanda Kliridis'i yapılandırmak (öne sürmek) gerekir. 
Kıbrıs'ta radikal bir uzlaşma olacaksa, bu, konferansın 3. döneminde Makarios yerine Kliridis'i önümüzde bulmamıza dayanır. Callaghan, konferans Cenevre'de başlamadan önce Makarios'tan kendi koşullarını açıklamasını isteyerek onu güç bir durumda bırakmıştı. Bu davranış, Kliridis'in yararına olacak biçimde belki geliştirilebilir. Ancak, bu konuda yapabileceğimiz bir şey yoktur. 


Öte yandan, enosis ilân edilmesi tehlikesi 14 Ağustos'ta zirveye çıkmıştı; ancak, enosis'in gerçekten isteneceğine dair herhangi bir belirti olursa önleyici tedbirler almalıyız. Yunanlılarla Kıbrıs Rumlarının Cenevre'de vermiş oldukları güvenceyi göz önünde tutarak, bu gibi bir görüşün egemen olduğu izlenimini vermek istemiyoruz. Yunanlıları, Kıbrıs'ta istenmeyen Yunan etkisini kaldırarak, onları, Kliridis'i desteklemeye yüreklendirmeliyiz. Türk bölgesi dışındaki Türklere karşı misilleme davranışlarını cesaretlendirmemek için elimizden geleni yapmalıyız. Dürüst simsarlar olarak durumumuzu sürdürmeliyiz. BM kararlarını desteklemek ve sonunda ilgili beyaz kitaplar yayımlamak gibi davranışlarla bizim Türklerin aleyhinde olduğumuz inancını güçlendirecek herhangi bir davranışta bulunmamalıyız. ABD Dışişleri Bakanı gibi, biz de, Türklerin bir savı olduğunu, ama uyguladıkları usullerin üzüntü yarattığını belirtmeliyiz. Ayrıca, Türklerin davranışlarını sınırlandırmalıyız. Türk silahlı güçleri adanın yüzde 40'ı yerine yüzde 23/30'unu sağlarlarsa, bu, stratejimize uygun olacaktır. Ancak Türklerin şu anda kendi güçlerine dayanma mizacı yüzünden bu konuda pazarlık yapılamaz. Dolayısıyla, 3. dönem başlayana kadar onları daha uzlaşır bir duruma getirmeliyiz. Türklerin işgali altındaki Rumların zorla yer değiştirmesi oldukça güç bir sorun olacaktır. Bir bakıma, bu, iki bölgeli federal çözümü kolaylaştıracaktır. Öte yandan, Kıbrıs Türklerinin misilleme hareketlerine uğramaları tehlikesini artırabilir. Majeste Kraliçe yönetiminin bunu şu veya bu biçimde etkilemek için ne gibi davranışta bulunacağını veya 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bulunması gerektiğini görmek güçtür. Hiç kuşkusuz, sorunun çözümü Güvenlik Konseyi ne dayanır. 


Türklere karşı kullanılabilecek başlıca baskılar: Konferansın 3. dönemine katılmayı geciktirmek: Türkler, ilerlemelerini durdurur durdurmaz ivedilikle bir konferans yapılmasını isteyeceklerdir. Dolayısıyla, konferansın 3. dönemine katılmamızı şu koşullara bağlayabiliriz: Türkler, ülke dilekleriyle ilgili taleplerini önceden açıklamalı; Cenevre antlaşmasının bir kısmını uygulamalı ve deklarasyonun içermediği konularda (örneğin Lefkoşa havalimanı) pratik düzenlemeler yapmalıdırlar. NATO, Birleşmiş Milletler ve Dokuzlar baskı kullanabilir. Bu siyasa başarılı olursa, muhtemelen 25 Ağustos'ta Cenevre'ye döneceğiz. O güne kadar Yunanlılarla Türkleri pazarlığa hazırlamış olacağımızı; ayrıca, Türklerin, Türk bölgesi konusunda öne sürecekleri başlangıç önerisini muhtemelen yüzde 25'e indirmelerini ümit ederim. Öte yandan, Türk bölgelerine saldırılar ve gerilla mukavemeti, Türk askerlerinin daha da ilerlemesi tehlikesini yaratabilir. Bu, bizi, Cenevre'ye daha önce dönmeye ve BM gücünü daha aktif bir rol oynamaya zorlayabilir. Karamanlis, iktidarda kalmayabilir; bu da, Yunanistan'la Türkiye arasında savaş çıkması veya Yunanlıların Batı'ya karşı misilleme davranışlarında bulunmaları tehlikesini yaratabilir. Bu denli bir durum meydana gelirse, Mavros'la Güneş belki bir yana bırakılarak Karamanlis'le Ecevit arasında görüşme olabilir. 


Cenevre konferansında ödün verebilecek öteki Kıbrıs'lı Rum Başpiskopos Makarios olacaktır; ancak, onun konferansa katılması, erken anlaşmaya varma fırsatını azaltmış olacaktır. Makarios'u bilgilendirmeli ve onu, tutumunu açıklamaya inandırma çabalarını sürdürmeliyiz. Makariosun, 3. Cenevre Konferansı'nın Denktaş'ın önerilerine göre yapılacağını açıkça kabul etmesi, Kliridisin durumunu ve hayatını koruyacaktır. Ancak, Makariosun bunu kabullenmesi hiç de muhtemel değildir. Türkler, bizim, konferans masasında öne süreceğimiz en az taleplerimizi kabullenmeye karşı çıkabilirler. Kıbrıs Rumları iki bölgeli federasyon prensibini kabul etmeyebilirler. O zaman, yeniden başlayacak görüşmeleri ertelemeliyiz. Ancak, konferansın yeniden oturum yapması için uluslararası baskı muhtemelen ve sür'atle artacaktır.1233) 

Bu gizli andacın tarihinden üç gün sonra, 19 Ağustos'ta, Ankara'daki İngiliz Büyükelçiliği, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na şu ilginç ve gizli telgrafı göndermişti: 
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“Türkler, askeri utkudan sonra çok sevinmişlerdir ve kesinlikle haklı olduklarına inanıyorlar. Onlarla, kendi koşulları dışında anlaşmaya varmak güç olacaktır. Eleştirilere kulak asmıyor ve basında İngiltere'ye sertçe saldırıyorlar. 
Üzerinde durdukları konular şunlardır: İngiliz güçlerini Türk güçlerine karşı kullanma tehdidi; Gurkha birliklerinin takviye edilmiş olması; Phantom tipi savaş uçaklarının adada üslendirilmiş olması ve Cenevre'de Yunan savının desteklenmiş olması iddiaları. Askeri harekâtta Türkiye'ye katılmamış olmamızdan dolayı bizi suçluyor ve dökülmüş olan kanlardan sorumlu tutuyorlar. Bizim Türk aleyhtarı olduğumuzu ve bu sırada Türkiye'ye dünya çapında yapılmakta olan eleştirilerin çoğuna bizim tutumumuzun ve demeçlerimizin neden olduğunu iddia ediyorlar. 


Ecevit, İngiltere Büyükelçisine, Türklerin şimdi işgal etmekte oldukları hattan öteye geçmeyeceklerini bildirmiş; yakında anlamlı görüşmeler başlamasa bile, Türkiye'nin, adada, aralarında federal yönetim bağı olmayan iki özerk bölge olduğu prensibine dayandığını eklemiştir. Türklerin elinde bulunan bölgeyle ilgili olarak hiçbir pazarlık kabul edilmeyecektir. Herhangi bir nedenle Kıbrıs Rumları Türk toplumuna ve rehinelerine karşı öç alma hareketlerinde bulunur ve gerilla savaşı başlatırlarsa, Türklerin buna tepki göstereceklerini ve gerekirse güç kullanacaklarını tahmin ediyorum. Kıbrıs Rumları gerilla hareketi başlatırlarsa, ki bu mümkündür, Türkler buna acımasızca karşılık vereceklerdir. 
Türk alayının kıdemli bir subayı dün, bana, “onları ezeceğiz” demişti”. [234] 


Kıbrıs'taki İngiliz Yüksek Komiserliği yetkililerinden Michael Percival da, 23 Ağustosta İngiltere Dışişleri Bakanlığı Güney Doğu Avrupa bölümü yetkililerinden Richard Baker'e şu gizli yazıyı göndermişti: 

“14-17 Ağustostarihleriarasındayapılmışolan ikinci Türkharekâtınınsonucu olarak, Türkler, adanın yaklaşık olarak üçte birini ele geçirmişlerdir. Onların işgal etmiş oldukları bölge, Batı'da Gemikonağı (Ksero)'ndan Lefke'ye uzanan bir hat üzerinde, Peristerona'dan geçer, Lefkoşa'yı Yeşil Hat'ta ikiye bölerek, başkentin Güney kısımlarını ve havalimanını tehdit altına alır; sonra Piroi ve Kiracı Köy'e uzanarak, Dikelya'nın eteğinden geçer ve Magosa'ya uzanır. Bu hat, Karpas'ın Doğu kısmı (şimdi o da işgal edilmiştir), Yalusa'dan Greko Burnu'na kadar olan bölge, Dikelya'nın arka kısmındadır. Kısaca, bu plan, 2. Cenevre Konferansında öne sürülmüş olan plandan daha arsızca olmuştur. Anlaşılan, bazı bölgeler, görüşmelere pazarlık konusu edilmek için ele geçirilmiştir. Siyasi açıdan Kıbrıslı Rumlar şok içindedir. Ekonomik açıdan Kıbrıs ciddi bir sorun içindedir. 
Yönetsel açıdan karışıklık vardır; bunun arkasında Kıbrıs Rum göçmenlerinin 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sorunu yer alır. Rum yönetimi, göçmenlerin sayısını 200.000 olarak (Rum nüfusun % 40'ı) verir. Bu kadar göçmen, birinci derecede ekonomik bir sorun oluşturur ve adanın siyasi problemine oldukça tehlikeli bir unsur daha katar. 
(Rum) yönetiminin iddiasına göre, şimdiye kadar kaydedilmiş olan ekonomik zarar 350 milyon Kıbrıs lirası tutarındadır... Çeşitli kaynaklardan işittiğimize göre, EOKA'nın zorbaları kimi bölgelerde halkın hayatını zehir ediyor. Kliridis, Sampson döneminden kalma adamlar tarafından çevrilmiş olduğu için bu konuda dikkatle davranmak zorundadır. Solcu Lissaridis'in hizibi, burada egemen olan Amerikan aleyhtarı duygulardan yararlanıyor. AKEL Komünist Partisi de Amerikalılara karşı duyguları kamçılıyor'(235| 


Bu sırada Makarios, bir baykuş gibi, her yanda karamsar ve yıkıcı ötüşlerini 
sürdürüyordu. Londra'daki Türkiye Büyükelçisi Turgut Menemencioğlu, 23 
Ağustos'ta, İngiltere Güney-Doğu Avrupa Bölümü başkanı Alan Goodison'u görmeye giderek, Kıbrıs Rum önderlerinden Glafkos Kliridisin, Kıbrıs anayasasının 36 (ii) maddesi gereğince Cumhurbaşkanlığının tüm yetkileriyle taltif edilmiş olduğunu ve Makarios'un hiçbir yetkisi olmadığını söylemişti. 
Goodison, ona, İngilizlerin de Makarios'un politikasına pek güvenmediklerini; ancak onu, yasal olarak seçilmiş Kıbrıs Cumhurbaşkanı olarak tanıdıklarını bildirmişti. Menemencioğlu, Kıbrıs'ta, Cumhuriyet adına konuşabilecek güce sahip iki Cumhurbaşkanı olamayacağını; Kliridis Lefkoşa'da iken, New York'ta Birleşmiş Milletlerin Makarios'a konuşma izni vermemesi gerektiğini, çünkü bunun yasal açıdan olanaksız olduğunu öne sürmüştü. Goodison, ona, bu konuda hukuk uzmanlarına danışacağını söylemişti. Daha sonra Goodison, hukuk uzmanı J. R. Freeland'a bu konuda gönderdiği gizli yazıda şöyle diyordu: 


“Menemencioğlu”nun öne sürmüş olduğu görüş bana makul göründü. Tüm yetkileri Sampson”dan devralmış olan Kliridis'in atamış olduğu Kıbrıslı Rum Bakanları tanımaya neden karşı çıktığımızı anlayamıyorum. Kliridis'in, Anayasa gereğince Cumhurbaşkanı vekili olarak sağlamış olduğu yetkiler kısıtlanabilir mi? 

Hukuk uzmanı Freeland, 27 Ağustos'ta Goodison'a şu yanıtı göndermişti: 

“Anayasanın 36 (ii). maddesinin tefsiriyle ilgili Türk görüşü hatalıdır, çünkü bu madde ile 44. madde hükümleri arasındaki ayrılıklar dikkate alınmamıştır. 
Makarios, Kıbrıs'tan uzakta kaldıkça, durumun 44. madde yerine 36 (ii). madde gereğince sürmesi daha güç olur. Türklerle ötekiler, durumun, 44. Maddenin kapsamına girdiğini belirtmişlerdir (ancak bunu açıklamayalım; gizli tutalım). 
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Aynı gün Goodison şu çıkmayı kaleme almıştı: “Mr. Freeland, 2. Cenevre Konferansı'nda, İngiltere Dışişleri Bakanı Callaghan, Kliridis'in, anayasanın hangi maddesi altında Cumhurbaşkanlığını vekâleten üstlenmiş olduğunu sormuş, o da biraz duraksamadan sonra, madde 36 (ii) demişti. Bu, kayıtlara geçmiştir”.12361 

Görüldüğü gibi İngilizler bu konuda pot kırmışlardı. 


BÖLÜM 8 
İKİNCİ TÜRK HAREKATINDAN SONRAKİ GELİŞMELER 
Makarios Yine Sahnede 


İkinci Türk harekâtından sonra, BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim 25-26 Ağustos tarihleri arasında Kıbrıs'a giderek iki toplumun önderleriyle görüşmeler yapmış ve Denktaşla Kliridis'in birbirleriyle temas kurarak, yerel sorunları çözmek amacıyla, BM gözlemcisinin başkanlığında haftalık görüşmeler yapmalarını sağlamıştı. Bu görüşmelere alınmış olan kararlara göre, her iki yândaki tutsakların değiş tokuşu yapılmıştı. Bu sırada, Kıbrıs Rum Cumhurbaşkanı vekili Kliridis iki bölgeli bir çözüme meyletmeye başlamıştı. 
(237) Öte yandan, 10 Eylül'de İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda önemli ve gizli bir toplantı yapılmıştı. Toplantıya katılanlar arasında (kısmen) James Callaghan, Roy Hattersley, David Ennals, Sir John Killick, Brenchley, Weir, Morgan, Cable, Goodison ve öteki yetkililer de vardı. 


Toplantıda ilkin Sir John Killick söz alarak, Kıbrıs bunalımı gelişirken Callaghan'ın görüşlerinin ne olduğunu anlatmış; şunları eklemişti: 


“Başlıca konular, adadaki üslerimiz olduğu halde, askeri açıdan zayıf oluşumuz, Sisco'nun Türkiye'ye gittiği tarihten sonra ABD'nin Türkler üzerinde baskı kullanmaya gönüllü olmaması, Türklerin 1. Cenevre Konferansını küçümsemeleri (pek dikkate almamaları) ve 2. Cenevre Konferansının Türkleri ek harekâta geçmekten vazgeçilmemiş olmasıdır. Dışişleri Bakanı şimdi 3. Cenevre Konferansını çağırma kararını almadan önce bu noktalar üzerinde ciddiyetle durmalıdır. Bu konferansın düzenlenmesinde yararlardan çok tehlikeler vardır. 
Güçsüz (etkisiz) sorumluluğumuz olacak bir durumda makul (ağırbaşlı) bir siyasa uygulamamız gerekiyor. Önemli bir etken olan Makarios'un durumu da 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göz önünde tutulmalıdır. (İngiltere'de) Genel seçime gidilmesi olasılığı olduğu bu sırada, önümüzdeki aylarda aktif diplomatik davranışlarda bulunmak uygun olmayacaktır. Kıbrıs sorunundan sıyrılıp çıkmak oldukça önemlidir. İdeal olarak, amacımız, İngiltere'nin garantisini gerektirmeyecek siyasi bir uzlaşmaya varılmasını sağlamaktır. Bu çözüme göre, ada, kendi kendini polislendirmeli ve kısmen silahtan arındırılmalıdır. Bunun çaresi de, iki bölgeli bir federasyon kurulmasına dayanır. Bu konuda Türk ve Amerikan politikaları önemlidir. 


Toplantıda hazır bulunan Ankara'daki İngiliz Büyükelçisi Sir Horace Phillips, Türkiye'nin siyasisinin şu olduğunu açıklamıştı: 

“Türkiye, 14 yıldan beri Kıbrıs Türklerine ikinci sınıf işlem yapılmasının sürdürülmesine ve Yunanistan'ın Türkiye'ye tehdit oluşturmasına dayanamaz. 
Türk davranışı makul ve anayasal hareketlerle gelişmişti; ancak beklenmedik Türk Müdahalesinin yavaşça başlamış olması bugün siyasi programı dikte etmektedir. 
Türk kamuoyunun her düzeyi ve sektörü, Kıbrıs'ta harekete geçilmesini kısmen güçlü ulusal duygularla desteklemede birleşmiştir. Türkiye'nin sağlamış olduğu başarıyı elden bırakmaması yolunda genel bir kararlılık vardır. Buna karşın, Türkler, dünya kamuoyuna karşı ilgisiz değillerdir ve bu kamuoyunu etkilemek için çaba harcamaya hazırdırlar. Türklerin inancına göre Grekler, Kıbrıs durumunun kalıcı surette değişmiş olduğunu ve gerçekçi görüşmeler yapılacaksa, bunu kabullenmeleri gerektiğini henüz benimsememişlerdir. 


Hattersley'in bir sorusuna Phillips şu yanıtı vermişti: 


“Yukarıda belirtmiş olduğum nedenlerden dolayı, Türkler, kendilerine karşı ne kadar baskı yapılırsa yapılsın, görüşmeler başlamadan önce özverilerde bulunmaya gönüllü değillerdir. Kıbrıs operasyonu Türkiye'nin ekonomisi ve askeri gücüne pek az etki yapmıştır; gerekirse, anlaşma olmadan şimdiki durumun sabitleşmesine hazır olacaklardır. 


Brenchley, Türklerin ikili enosisten yana olmadıklarını ve bunun onlara karşı bir kaldıraç (manivela) olarak kullanılabileceğini söylemişti. İngiltere'nin Atina Büyükelçisi Sir Robin Hooper, Yunanistan'da egemen olan ulusal kibrin aşağılanması olasılığına değinmiş; Karamanlis ve Averof gibi tanınmış kişilerin Kıbrısta saatin geri çekilmesini beklemediklerini; bölgesel bir gözümü kabulleneceklerini, ama bunun, Türklerin işgalinde olan tüm bölgeyi kapsamamasını istediklerini; ancak, Türklerin görüşmelerden önce ödün vermeye yaklaşmamaları yüzünden bunlara katılamayacaklarını; Kıbrıs'ın o sırada Yunanistan'da yine ulusal bir sav biçimine geldiğini ve Yunanlıların, 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o günkü durumun 1922'de uğramış oldukları büyük felakete benzediğini anlamaya başladıklarını; onların, bir şamar oğlanı aramaları ve suçu İngiltere'ye yüklemeleri olasılığının var olduğunu ve kendisinin (Hooper'in) vedalaşmak üzere görüşmüş olduğu Karamanlis'in de bu noktaya değinmiş olduğunu söylemişti. 

Phillips, Türklerin, tüm Kıbrısı işgal etmek için özür (bahane) aramadıklarını; ancak ciddi bir gerilla sorunuyla karşılaşırlarsa veya enosis ideali yeniden ortaya çıkarsa, tüm adayı işgalden çekinmeyeceklerini açıklamıştı. 
İngiltere'nin Kıbrıs Yüksek Komiseri Sir Stephen Olver, Glafkos Kliridis'in, iki bölgeli bir federasyon kurulmasını kabullenmiş olduğunu; ama o sırada öne sürülmekte olan oranı kabullenemeyeceğini ve Türklerin, işgallerinde bulunan geniş bölgeyi neden tutmak istediklerini anlayamadığını; Kliridis'in bu konuda Atina ve Makarios'tan yönerge alması gerektiğini; Türkler, görüşmelerden önce (örneğin Magosa ile ilgili olarak) iyi niyet gösterisinde bulunurlarsa, durumda bir gevşeme olacağına inandığını; Kliridis'in durumunuzun zayıf olduğunu; sağda EOKA B'den çok, solda Makarios ve Mavros'a dayanmak zorunda kaldığını; Kıbrıs'ta zamanın bir uzlaşmaya varılmasına karşıt olduğunu ve en iyi ümidin, Kliridis'le Denktaş arasındaki görüşmelere dayandığını vurgulamıştı. 


Öğleden sonra yapılan toplantıda Olver, Kıbrıs Rumlarının en büyük sorununun, Makarios olduğunu belirtmiş; şunları eklemişti: 'Ona karşı hiçbir şey yapamayız, ama belki Yunanlılar birşey yapabilir. Hooper, hiçbir Yunanlı politikacının Makarios'a karşı birşey yapmayı başaramamış olduğunu vurgulamıştı. Killick bu görüşe katılmış; ama İngilizlerin amacının Makarios'a karşı Atina'yı bir şey yapmaya inandırmaya çalışması olduğunu öne sürmüştü. 
Callaghan, Türklerin tehdit savurduklarına göre, bağımsız bir Kıbrıs Cumhuriyeti kurarlarsa İngiltere'nin ne yapabileceğini merak ettiğini söylemişti. Sir Thomas Brimelow, bu konudaki bir deklarasyonun 1960 Antlaşmalarına uymayacağının öne sürülebileceğini söylemişti. Goodison, “Pratik olarak, bağımsız bir Türk yönetiminin varlığını tanımış bulunuyoruz yorumunda bulunmuştu.(238)| Aynı gün (10 Eylül) Türkiye, İngiltere'den, Ağrotur'daki İngiliz egemen üslerine sığınmış olan Kıbrıslı Türklerin özgür bırakılmalarını istemişti.1239) 


Callaghan - Makarios Görüşmesi 


Bu toplantıdan bir gün sonra (11 Eylül) Callaghan, Makarios'la görüşerek ona şunları söylemişti: 
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“Rum görüşü açısından, Kıbrıs sorununun uluslararası platforma getirilmesinin Türkler üzerinde daha çok baskı yapılmasına yardımcı olacağı görüşünü anlıyorum; ancak, bu denli bir davranışın, Türklerin tutumlarını değiştirmelerine yol açacağı garanti edilemez; dolayısıyla, garantör devletler başka bir biçimde toplanarak uzlaştırıcı bir çözüm üzerinde anlaşmaya varmaya çalışırlarsa daha geniş bir konferansın başaramayacağı amacı sağlayabilirler”. 


Makarios, Kliridis-Denktaş görüşmelerinin desteklenmesi gerektiğini; ancak öne sürülmüş olan coğrafi federasyondan memnun olmadığını; bunu başarmak için nüfus değiş tokuşu olması gerekeceğini ve bunun da Kıbrıs halkı için büyük sorunlar yaratacağını; bu nedenle, Kıbrıs sorununun uluslararası platforma getirilmesi; Türkiye'ye tinsel (manevi) baskı yapılması için sorunun BM'de tartışılması gerektiğine inandığını; BM'nin soruna bir çözüm bulmamakla birlikte, çözüm bulunmasına katkıda bulunabileceğini söylemişti. Sözlerini sürdüren Makarios, Kliridis-Denktaş görüşmelerinde tatmin edici ve Kıbrıs Rumlarının kabul edebileceği bir çözüm bulunmazsa, sorunun Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul'da görüşülmesi gerekeceğini; bunun da dünya kamuoyunu harekete geçireceğini; işgal altındaki bölgelerin kalıcı olarak Türk yönetimine geçmesini öngören yasal bir durum yaratılmasını kabul edemeyeceğini eklemişti. 

Makarios, ayrıca, İngilizlerin, Kıbrıs'ın Batısındaki egemen üslerinde bulunan Türk göçmenlerinin oradan kaldırılmalarına da karşı çıkmış ve bunun, Türklere, Rumların boşaltmış olduklara bölgelere nüfus yerleştirmelerine İngiltere'nin yardımcı olduğu anlamına geleceğini söylemiş; Kıbrıs Rum ve Türk özerkliğini coğrafi açıdan değil, etnik ölçülere dayanarak kabul edebileceğini; gruplaşacak olan kimi köylerin ayrı ayrı Kıbrıslı Türk ve Rum yetkililer tarafından yönetilebileceğini düşündüğünü eklemişti. Callaghan, bu denli bir çözüm için vaktin geç olduğunu; Türklerin, Kıbrıs Türklerini kendi bölgelerine taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını ve Kıbrıs Türk halkının bu bölgeye taşınmaya hazır olacağını vurgulamıştı. 


Başpapaz, Türk bölgesinin biraz daraltılması dışında, görüşmelerden ne sağlanabileceğini sormuştu. Callaghan, görüşmelerde başlıca amacın şunlar olacağınısöylemişti: Türk bölgesinin daraltılması, Rum mallarının kurtarılması, taksim ve ikili enoss'in önlenmesi, uzun ve gazaplı kan dökülmesinden kaçınılması ve federal bir yönetim kurulması. Onun görüşünce, Türkler, makul olacak bir Türk bölgesinin Kıbrıs'ın yüzde 25 veya 30'unu kabul edebilirlerdi. 
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Makarios, bu denli bir çözümden mutlu olamayacağını söylemişti. Callaghan, bu kabul edilmezse, bunun alternatiflerini kabule hazır olup olmadığını sormuştu. 
Makarios, Majeste Kraliçe yönetiminin arabulucu rolüne bürünmesini kabul edemeyeceğini; bu yönetimin garantör bir devlet olarak harekete geçmesi; 
1960 Anayasası'na dönülmesini sağlaması ve bu konuda BM Güvenlik Konseyi 
ve Genel Kurul'da ve öteki uluslararası kuruluşlarda sürekli bir kampanya başlatması gerektiğini vurgulamıştı. 


Callaghan ona şu keskin yanıtı vermişti: 


“Kıbrıs'tan bir harika olarak kaçışınızdan sonra sizinle yapmış olduğum görüşmede, bana, güç kullanmanın soruna bir çözüm olmayacağını söylemiştiniz. O sırada başka bir görüş beyan etmiş olsaydınız, görüşlerinizi dikkate alabilirdik. Türkler, bizden, egemen üslerimizi kullanmaları için izin istemişlerdi, ama bu, duruma yardımcı olmayacaktı. Cenevre Konferansının 2. 
Dönemi sekteye uğrayınca, ben, suçun kimde olduğunu açıklamıştım. Bu, bizim yansız kaldığımız anlamına gelmemişti. Majeste Kraliçe yönetimi, bir garantör olarak, diplomatik kanallardan rolünü oynamıştır ve bunu yaparken uygulamış olduğu usulü ancak kendisi (İngiltere) değerlendirebilir. İngiliz yönetiminin ne yapabileceği ve bunu ne vakit yapabileceği yargısını ancak ben yapabilirim. 
Bu sorunun Yunanistan'la Türkiyeyi de ilgilendirdiğini hatırlamalısınız. 
Yunanistan da garantör bir devlettir ve sizin önermiş olduklarınızı, dilerse, BM'de öne sürebilir. İngiltere, sömürge döneminden sonra meydana gelmiş olan koşullardan dolayı garantör bir devlet olmuştur; dolayısıyla, sömürgeci geçmişimizle Doğu Akdeniz'de iyiliksever bir Viktoryalı olarak poz veremeyiz". 


Coğrafi federasyonun taksim ve ikili enosise yol açıp açmayacağına dair Makarios'un sormuş olduğu bir soruya Callaghan şu yanıtı vermişti: “Gerçek tehlike, coğrafi federasyon olmazsa ortaya çıkacaktır, çünkü o zaman adanın iki bölümü arasında hiçbir ilişki olmayacaktır. Makarios, coğrafi federasyonun kesinlikle ikili enosise yol açacağını söylemişti. Callaghan, Türklerin bunu istemediklerini, çünkü bunun, adanın güney bölümünde Yunan askeri bulunmasına yol açacağını söylediklerini ve onlara inandığını belirtmişti. 
Makarios, Yunan yönetimine ve Kliridis'e güçlük çıkarmak istemediğini; dolayısıyla, tutumunu yedeğe alarak, Kliridis-Denktaş görüşmelerinin sonunu bekleyeceğini; Kliridis'in bu dönemde görüşmelerin resmiyete dökülmesine izin vermeyeceğini; ön yoklamalar yaparak sonucu yetkililere bildireceğini anladığını öne sürerek, ‘asgari Türk taleplerini öğrenmeye çalışmalıyız” demişti. 
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Callaghan, İngiliz diplomasisinin de buna yönelik olduğunu söylemiş ve Türk talepleri konusunda Başpapaza bilgi vermiş; ancak Türklerin bunları kağıt üzerine koymayacaklarını belirtmiş; Makarios'a, Kıbrıs Rumlarının asgari taleplerinin neolduğunu sormuştu. Makarios, Rumların asgari talepte bulunacak bir durumda olmadıklarını; 1960 Anayasasına dönmeyi dilediklerini; ancak yenilgiye uğratıldıklarını; dolayısıyla ne alabilirlerse onu sağlamayı dilediklerini söylemişti. Callaghan, bu durumda, Rumların derhal görüşmelere girişmesi önerisinde bulunmuş; ancak, Makarios'a bu konuda baskı yapmayı dilemediğini ve kararı ona bıraktığını belirtmişti. 


Toplantıda hazır bulunan Makarios'un Londra Yüksek Komiseri Assiotis, Türkler adanın yüzde 18'iyle yetinirse Kıbrıs Rumlarının federal bir çözümü kabul edebileceklerini; ancak adanın yüzde 40” üzerinde ısrar ettiklerini söylemiş; şunları eklemişti: “Türkler bunda direnirse bu hikâyenin sonu olmayacak, daha geniş kapsamlı bir hikâyenin başlangıcı olacaktır. Sözlerini sürdüren Assiotis, halkın çoğunluğunun bu çözümü kabullenmeyeceğini eklemişti. Callaghan, o sırada, görüşme yoluyla biruzlaşmaya varılmazsa daha da çatışmalar olabileceğini; federal çözümün gerçekçi bir çözüm olduğunu belirtmişti. Makarios, kimi Kıbrıslı Rumların, ikili enosisin veya tüm adanın Türkler tarafından işgalinin coğrafi federasyondan daha iyi olacağını hissettiklerini; bu koşullara göre kalıcı bir çözüm ortaya çıkmayacağını ve zamanla birçok kişinin bunları değiştirmeye çalışacağını öne sürmüştü. Callaghan, çözümlerin kalıcı olmadığını; ancak, o sırada federal bir çözüm olanağının daha çok ümit verici olduğunu; bunun aksini düşünmenin bir ‘umutsuzluk’ doktrini (öğretisi) olacağını vurgulamıştı. 


1240) 


İngilizlerin Türk Amaçlarına Karşı Tepkileri 


İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiserliğine 13 
Eylül'de şu gizli telgrafı göndermişti: 

“Kıbrıs Türklerinin bir biçim ayrı devlet kurmaları ihtimali olduğu ve bunu yaparlarsa onlara karşı tepki göstermemiz gerektiği konusunu inceliyoruz. 
Bu görüşle ilgili olarak açıkça kimi demeçler verilmiştir. Dünya Radyoları Yayını şunları bildirmiştir. “Türkiye'nin Başbakan yardımcısı Erbakan, Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin doğmuş olduğunu; hattın ötesinde de Kıbrıs Rum Federe Devleti'nin kurulacağını; her ikisi arasındaki ilişkilerin Federal Devlet tarafından koordine edileceğini söylemiştir”. Atina'daki Silahlı Güçler 


GİZLİ BELGELERLE KIBRIS SORUNU KAYGILI YILLAR 167 


Radyosu, 28 Ağustos'ta yaptığı yayında, Denktaş'ın, Grekler, Kıbrıs sorununu BM Genel Kurulu'na götürürlerse bağımsız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilân edeceğini açıklamış olduğunu bildirmiştir. 31 Ağustos'ta Denktaş, bir gün önce Kıbrıs Türk yönetimi hakkında vermiş olduğu demecin kesin süreli bir öneri (ültimatom) olmadığını, ancak gerçek durumu yansıtmış olduğunu söylemiştir. Sözlerini sürdüren Denktaş, Kıbrıs Türklerinin, Kıbrıs Rum yanının federal bir çözüm isteyip istemediğini karara bağlaması için makul bir süre bekleyeceğini; BM Genel Kurulu'nun toplanacağı tarihe kadar Kıbrıs Rumlarının bir çözüm bulunmasını veya anlaşmazlığın sürmesini isteyip istemediklerinin açığa çıkacağını; ikinci şıkkı seçerlerse, bağımsız bir Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmasının ciddi biçimde düşünüleceğini söylemiştir. 
5 Eylül'de Ecevit'e Denktaş'ın demeci hakkında soru sorulmuş; o da, bunun, 
Rum yanı görüşmelerden uzun süre kaçınırsa, sonuçta iki özerk yönetimin derinlemesine kökleşmiş olacağı ve bunun da ikili taksime yol açacağı anlamına geldiğini söylemiştir... 

Yıllardan beri Kıbrıs Türk yönetimi bir hükümetin bünyesine sahipti (ancak ayrı bir Dışişleri Bakanlığı yoktu) ve Bakanlar, 1960 Anayasası gereğince, tarihi açıdan “üyeler” rütbesini taşıyordu. Rum yanı en0sisi ilân ederse veya Rumların görüşmelere asla başlamayacakları açıkça anlaşılırsa, Türkler, bağımsız bir Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurabilecek; Türkiye'nin, Türk bölgesini ilhakı yerine, oylamaya giderek Türkiye Cumhuriyeti'yle birleşebilecektir. O zaman bunu dünyaya takdim etmek daha kolay olacaktır. Türkler, tarihi örnek olarak 
bu usule başvurmuş oları Hatay'ın örneğinden etkilenebilirler 2411 


Bu gelişmeler üzerine, Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Olver 14 Eylül'de Denktaş'la görüşmüş ve Kıbrıs Türk önderinin kendisine söylediklerini Londra'ya şöyle yansıtmıştı: 

“Bu sabah kendisiyle görüşmüş olduğum Denktaş, bu hafta sonu veya yakın bir gelecekte özerk Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilân etmek niyeti olmadığına dair bana güvence vermiştir. Bunun, görüşmelerde bulunmalarını sağlamak amacıyla Rumlara karşı baskı aracı olarak kendi görüşü olduğunu kabul etmiştir; ancak Ankara'nın bunu engellediğini; gerçekte istenilen amacı sağlamadığını ve bu sırada askıya alınmış olduğunu; Türk kesimini pekiştirmeye devam edeceğini; Kıbrıs lirasına ek olarak Türk kesiminde Türkiye lirasının da tedavülde olacağını; özerk Türk yönetimince verilen seyahat belgelerinin yalnız Türkiye'de değil, İsviçre'ye kadar, çeşitli yerlerde kullanıldığını ve daha genişçe yayılacağını; 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o sıradaki başlıca sorunun Türk kesiminin diş ülkelerde temsil edilmemesi olduğunu eklemişti". 1242) 


Öte yandan, Makarios eski taktiklerini sürdürüyordu. Olver, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na aynı gün (14 Eylül) gönderdiği gizli telgrafta, Kliridis'le Makarios arasında görüş ayrılıkları olduğunu belirtmiş: şunları eklemişti: 

“Kliridis”in bana söylediğine göre, kendisi, Makariosun adamı olan Yunan Büyükelçisi Duntasa, Yunan yönetiminin Makarios'un müdahalesini durdurmak için önlemler almasını sert bir dille söylemiştir. Kliridis, cofraği federasyon için görüşmelere girişmesi yükümlülüğünü üstlenmeye gönüllü olduğunu; ancak Makarios'un, kendi durumunu torpillemekten vazgeçeceğine dair kendisine sağlam güvence verilmesini istemiştir. Denktaş'ın bana bildirdiğine göre, çok geçmeden eski entrikalara dönülecek ve direksiyon Makarios'un elinde olacaktır. 
Denktaş, Makarios'un yakında Kıbrısa dönmeyi dilediği göz önünde tutularak, Kiliridis'le varılacak herhangi bir uzlaşmanın değeri olup olmayacağını merak etmektedir ve Yunanlıların Makarios'u dizginlemede önemli bir rol oynamaları gerektiğini öne sürmüştür”1243) 


Makarios'un Geleceği 


Bu sırada, Makarios'un geleceğinin ne olacağı konusunda kimi çevrelerde tahminler yürütülüyor; yorumlar yapılıyordu. Lefkoşa'ki İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Olver, 19 Eylül'de Alan Goodison'a bu konuda gönderdiği gizli yazıda şöyle diyordu: 

Bu sırada Makariosun geleceği konusunda karmaşık hesaplar vardır. 
Dün Kliridis'le yapmış olduğum kısa görüşme sırasında, Makariosun Ekim ayı ortalarında Kıbrıs'a dönmek istediğini gizlice bildirmiş olduğunu ve bu konuda ne düşündüğünü sormuştum. Kliridis, bu konunun, Makarios'la Paskalidis arasında görüşülmüş olduğunu (iki gün önce bu konuda Kitium Piskoposu aracılığıyla Makarios'tan Kliridis'e bir mesaj gönderilmişti) ve yine bu konuda Atina'ya danışmış olduğunu söylemiştir. Kliridis'e göre, Makarios'un Cumhurbaşkanı olarak erken vakitte Kıbrıs'a dönmeye ve yönetimi devralmaya çalışması tehlikeli olacaktır. Sağcı EOKA B, Makarios'un kendilerine karşı olan niyetinden kuşkuludur. Makarios'un onlara karşı sert önlemler almaktan söz etmiş olduğunu, Lissaridis'le buradaki yandaşları yansıtmışlardır. Belki, Cumhurbaşkanlığından istifa etmek ve Başpiskopos ve Ethnarch (Millet Başı) 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olarak kalmak amacıyla Kıbrıs'a kısa bir süre için dönecektir. İçişleri Bakanı Nikos Kossis de aynı görüştedir. Onun söylediğine göre sağcılar, fiziki direnişte bulunacaklardır ve Makarios'un hayatı tehlikede olacaktır.1244) 


Olver, dört gün sonra (23 Eylül'de İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Sir John Killick'e Lefkoşa'dan şu gizli yazıyı göndermişti: 

“Bana öyle görünüyor ki, Makarios, eski bölücü oyununu oynuyor ve bunun sonucu felakete yol açabilir. Bir yandan Kliridis'i sözde desteklerken, öte yandan da, Kıbrıs'a dönmek için birçok sözler harcıyor veya tehditlerde bulunuyor. 
Kendisinin Kıbrıs'a dönüşünün burada (adada) çok kuşku yaratacağını biliyor. 
Onun bu davranışı Kliridis-Denktaş görüşmelerini kötüce etkilemektedir. 
Denktaş'ın 20 Eylül Görüşmelerinde vakit kazanmaya çalışması, hiç kuşkusuz, Ankara'daki kararsızlığı yansıtır; ama ona bu özrü (mazereti) Makarios vermiştir ve korkarım ki, Denktaş'ın, Makarios'un Kıbrıs'adönmesinin yaratacağı etkiden kaygılandığı gerçektir. Bu konudaki Türk tutumu sertleşiyor ve Makarios adaya dönerse, Denktaş'ın, Kliridis'le görüşmeyi reddetmesi olanaklıdır. 


Makarios'un prensibi daima şu olmuştur: Herhangi bir Kıbrıslı politikacının kendi kişisel saygınlığını tehdit edebilecek bir duruma gelmesini önlemek. Öyle görünüyor ki, Makarios, daha önce yapmış olduğu gibi, şimdi de Kliridis'e oyun dönüyor ve onun başarılı olması olasılığından kaygılanıyorum. Ancak Kliridis bu oyunu iyice biliyor. Kendi görüşümce Makarios'un Kıbrıs'taki durumu ve yansız devletlere karşı tutumu Sovyet tutumuna paraleldir ve bir uzlaşmaya varılmasında ilerleme kaydedilmesini vakit kazanma konusuna döndürüyor. 
Yine korkarım ki, Makarios Kıbrıs'a dönünce tüm uzlaşma fırsatları yitirilmiş olacaktır. Bu noktaya dayanarak, Türkiye'yi, Kliridis'le Denktaş arasında en erken vakitte uzlaşma yapılmasının gerektiğine belki inandırabiliriz .1245) 


Öte yandan, Lefkoşa'da yayımlanan Rumca gazetelerden Mesimvrini” 23 
Eylül günlü sayısında, “Lanetlenmiş olan kişi (Makarios ima ediliyor) Kıbrıs'tan uzak kalmalıdır” başlığı altında şu yorumu yapmıştı: “Kutsal olan her şeye ihanet eden, defalarca sahte yemin veren, dış ülkelere kaçan ve şimdi o ülkelerde lüks otellerde yaşayan, kendi görevini terk eden Makarios, yine iktidara hasret kalmıştır. Bu amacını, gazetelere verdiği demeçlerde yansıtıyor ve onun ödenekli hempaları, adını halkın dimağına yine yerleştirmek için harekete geçiyor. 
İşkenceci ve sadist olan Makarios, büyük felâkete uğramış olan adada kendisinin neden olduğu yıkıntıyla yetinmiyor, kesinlikle adaya dönmeyi ve yıkıcı rolünü yinelemeyi istiyor. 
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Onun sadece adına değinmek bile kızgınlık fırtınası yaratır. Onun geri döneceğini düşünmek, denetlenemeyecek bir sel, dinamik bir zincir tepkisi yaratacaktır ve bunun akışının (istikametinin) ne olacağı önceden sezilemez. Bu ada yeni bir Vietnam biçimini alacaktır. Rum (Yunan) Kıbrıs'a lanet olduğunu kanıtlamış olan; kutsal yasaları kökten söken, kiliseyi parçalayan, kendisini meşhur eden kişilere ihanet eden, komünizme sarılarak onu güçlendiren, bir Kıbrıslılık vicdanı yaratan, Yunan (Helen) olan her şeye karşı duran, 1967'de Yunan askerlerini adadan çıkaran, Yunan/Rum mücahitlerini işkenceye tabi tutan; diktatör olan; Ulusal Muhafız Birliği'ni zayıflatan ve yalnız kendi derisini düşünen bir adam için bu adada yer yoktur. 


Halkın inançlarını kazıyan; öğrencilerin idealini yıkan ve (1960'ta) Türk Askeri Birliği'nin Kıbrıs'a gelmesini kabullenen bu adam, adadan uzak kalmalıdır. 
Kıbrıs ve dış ülkelerdeki herkes bilmelidir ki, düşük kaçağı adaya getirtme düşüncesi dahi tüm ulusalcılar arasında önceden tatmin edilemeyecek ve sonucu bilinmeyen bir tepki fırtınası başlatacaktır. Ulusalcılar, tüm dikkatlerini kendi toprakları üzerinde bulunan Türklere vermişlerdir. Türklerin müttefiki olan beşinci kolcunun onlara karşı bir barikat olmasını istemiyorlar. Kıbrıs'ın laneti Rasputin (Çarlık Rusyası döneminde Çar ve ailesi üzerinde büyük etkisi olan papaz) Kıbrıs'tan uzakta kalmalıdır. Utanç ve gurbetin kabuğu içinde küçülüp kalmalıdır. Halkın bedduası orada da onu takip edecektir. Kıbrıslı Ulusalcılar”. 
[246] 

Makariosun durumu, 24 Eylül'de Beyaz Saray'da İngiltere Dışişleri Bakanı James Callaghan ve ABD Başkanı Gerald Ford arasında yapılmış olan görüşmede de konu edilmişti. Bu görüşmeye katılanlar arasında İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Sir Peter Ramsbotham, Callaghan'ın özel sekreteri А. A. Acland ve General Scowcroft da vardı. İlk olarak Başkan Ford söz almış ve Kıbrıs'la ilgili durumun ne olduğunu sormuştu. Callaghan, Yunanistan'da genel seçimler olmadan, başlıca sorunlar konusunda pek az ilerleme olacağını; adada federal bir sistem kurulup kurulmayacağı konusunda bir karar alınması gerektiğini ve BM'de yapmış olduğu konuşmada bu sorunu dolaylı biçimde ortaya atmış olduğunu; Kliridis'le Denktaş'ın sorunu dolaylı biçimde öne sürmüş olduklarını; her ikisinin de birlikte bunu çözebileceklerini; ancak Makarios'un o sırada daha aktif olduğunu ve adada, EOKA B'den AKELe kadar tüm siyasi görüşleri yansıtan genel tabanlı bir yönetim kurmayı düşünebileceğini söylemişti. Ford, Makarios'un karakter ve yeteneklerine ilgi göstermiş ve onun komünist etkisi altında olup olmadığını sormuştu. Ramsbotham, Makarios'un 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usta bir politikacı olduğunu: 14 yıldan beri ülkeyi birlik (!) içinde yönetmenin büyük bir başarı olduğunu; Yunan cuntası olmasa hâlâ bu görevde olacağını söylemişti. Ford, ona karşı girişilen davranışların eşşeklik (aptallık) olduğunu söylemişti. Callaghan, Makarios'un kimi menfi meziyetleri olduğunu; örneğin, durumu Türklerin gözüyle göremediğini söylemiş; Kıbrıs'ın askeri değerinden emin olmadığını; adanın başkalarının eline geçmesini engellemenin önemli olduğunu; ancak Türkiye'deki askeri üsler göz önünde tutulursa, adanın Batı için olumlu değeri olup olmadığının başka bir konu olduğunu; Makarios adaya dönerse, İngiltere'nin, adadaki askeri üsleri devamlı surette işgal etmesini olanaksız yapabileceğini öne sürmüştü” [247] 


Bu sırada, Kıbrıslı tanınmış Rum ekonomist İkonomidis, 7 Ekim 1974'te Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'na ve bir suretini de o sırada New York'ta bulunan Makarios'a ve Kliridis'e gönderdiği yazıda, Başpiskopos Makarios'un niçin Cumhurbaşkanlığından istifa etmesi gerektiğini anlatmış; Ethnarh (millet başı) olan Makarios'un bu görevinin onun Kıbrıs Cumhurbaşkanı görevine ters düştüğünü; onun bu iki görevinin ayrı olduğunu ve çatıştığını öne sürmüş; şunları eklemişti: 


“Makarios”un politikası iki kötülük yapmıştır: Kıbrıs Rum ve Türkleri arasındaki ayrılıkları daha da genişletmiş; sonuçta, Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın eşiğine getirmiştir. Makarios'un muhaliflerine, onu enosis düşmanı ve kendi yemininden dönmüş olan bir kişi olarak nitelemek fırsatını vermiştir. 
Onun politikası, Kıbrıs sorununu Kıbrıs Türkleriyle barışçı yollardan çözümleme fırsatına darbe indirmiştir. Bu feci olaylardan ders almamız zamanı gelmiştir. 
Meydana gelmiş olan yeni durumda, Makarios'un bu soruna bir çözüm bulmada yardımcı olacağına inanmıyorum. Kendisi de, ulusal çıkarları göz önünde tutarak bu görüşlere katılacak ve Cumhurbaşkanlığından çekilecektir. [248] Ancak Makarios, İkonomidis'in yazısına yanıt bile vermemişti. 


Kliridis Depresyon Geçiriyor 

Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Olver, 26 Eylül'de İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na şu oldukça ilginç ve gizli telgrafı göndermişti: 

Ben tatile gitmeden önce, bu sabah Kliridis'i ve Denktaş'ın yokluğunda ona vekalet eden Ünal'ı ziyaret ettim. Kliridis'i depresyon içinde buldum. 
Kıbrıs sorunu BM Genel Kurulu'nda görüşüldükten sonra Makarios'un Kıbrıs'a dönmesini beklediğine dair (Londra Radyosu) BBC'nin muhabirine vermiş 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olduğu demeci doğrulamıştır. Kliridis, Makariosun adaya dönüşünün burada iç olaylara yol açacağına dair Karamanlis'i uyarmıştır. Sözlerini sürdüren Kliridis, adadaki Sağcıların, Başpiskoposun dönüşünün, darbeden önceki zulümlere yol açacağına inanarak, hala kuşku ve korku içinde olduklarını; Kıbrıslıların çoğunluğunu oluşturan sessiz (suskun) grupların: orta sınıf, profesyonel kişiler, tüccarlar ve birçok rençberlerin de, Başpiskoposun duygusal yandaşları olmakla birlikte, onun bu sırada adaya dönüşünün hizipler arasındaki dengeyi bozacağına ve bir uzlaşmaya varılmasının ertelenmesine neden olacağına inandığını söylemiştir. Öte yandan, Makarios'un geri gelmesinde direnen yerel Solcular, gittikçe güçleniyorlar ve Kliridis'in onlara karşı savaşım verme (Mücadele etme) araçları yoktur. Bu da, Kliridis'in Denktaş'la bir uzlaşmaya varmak için yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydedilmesine engel oluyor. 20 Eylül Cuma günü Denktaş'la yapmış olduğu görüşmede, Kliridis, Denktaş'a, Makarios'un geri dönmesinin olanaklı olduğunu itiraf etmek zorunda kalmış; Denktaş, ona, bu olursa, Kliridis'le görüşmeleri sürdürmenin yararlı olamayacağını söylemişti. Makarios'un geri dönüşünün kaçınılmaz sonucu şu olacaktır: Bizzat Kliridis, Cumhurbaşkanı vekilliğinden istifa edecek ve politikadan büsbütün çekilecektir”(249) 

O sırada tatile gitmiş olan Olver'e vekâlet eden Derek M. Day, 3 Ekim'de İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği ivedi ve gizli telgrafta, o sabah Kliridis'le görüşerek, o sıradaki niyetleri konusunda kendisine bilgi vermesini dilemiş; Kliridis ona şu yanıtı vermişti: “20 Eylül günlü görüşmemiz sırasında, Denktaş, bana, kendisiyle yapacağım herhangi bir anlaşmayı Başpiskoposun kabul edip etmeyeceğine emin olup olmadığımı sormuştu”. Ancak Kliridis Denktaş'a bu konuda güvence verebilecek bir durumda olmadığını belirtmişti. 
Bunun üzerine Denktaş, ikili görüşmelerinde, siyasi önemi olan konuları ele almanın gereksiz olduğunu söylemişti. Kliridis, Yunan yönetimiyle Başpiskoposun son günlerde vermiş oldukları demeçlere karşın, Denktaş'la görüşebilecek bir durumda olduğuna; alınacak kararlara Makarios'un saygı göstereceğine ve Yunan yönetiminin bunları onaylayacağına emin olduğunu bildirmiş; özellikle coğrafi federasyon üzerinde durmuş ve bunun, görüşmelerin kaçınılmaz bir sonucunu oluşturacağını söylemişti. 


Day, Kliridis'e, BaşpiskoposlaAtina'nınbudenlibirçözümüonaylayacaklarına dair açıkça veya özel surette hiçbir yükümlülük altına girmediklerini söylemiş ve bu konuyu “yi niyetli Denktaş'la” nasıl görüşebileceğini sormuştu. Kliridis, 


GİZLİ BELGELERLE KIBRIS SORUNU KAYGILI YILLAR 173 


Başpiskoposun bir uzlaşma yapılıncaya kadar Kıbrıstan uzak kalması veya kendisinin (Kliridis'in) kabulleneceği bir anlaşmayı kabullenmesi koşulu kabul edilmezse istifa etmek zorunda kalacağını; kendisine yetki verilmezse sorumluluk kabullenmeyeceğini bildirmişti. Day yazısında şunları ekliyordu: 


“Belki Kliridis, kendisini Kıbrıs Rum halkının desteklediğini sanıyor; ancak, daha sonra Makariosun onu yadsıması olasılığı olduğunu bilerek, görüşmeleri sürdürürse halkı yanlış yola sevk etmiş olacaktır. Kliridis buna yanıt olarak istifa etmekten başka bir şey yapamayacağını; bugün bu sorunu Tasos Papadopulos ve Bakanlar Kurulu'yla görüşeceğini; gelecek hafta, pazartesi veya salı günü Temsilciler Meclisi'ni özel bir toplantıya çağırarak istifa edeceğini ve istifa nedenlerini Meclise anlatacağını söylemiştir. Meclis, Kıbrıs Rum toplumu arasında çıkması olası karışıklık ve çatışmaları önlemek amacıyla Kliridis'in görevinde kalmasını isterse, Makarios'un Kıbrıs'a döneceği kesin tarihe kadar görevini sürdüreceğini bildirmiştir. Bu arada Denktaş'la yaptığı görüşmeleri sürdürmeyecektir. 

Kliridis'in blöf yaptığını sanıyorum. Kendisine daha olumlu destek verilmezse, yapmış olduğu tehdidi gerçekleştirebilir. Temsilciler Meclisi birlik olarak ona bu konuda başvurursa onu etkileyebilir. Dr. Waldheim ve Dr. 
Kissinger'in ona mesajlar göndererek istifa etmemeye özendirmiş olduklarını bana bildirmiştir. Kendisine, Majeste Kraliçe yönetiminin (İngiltere'nin), Denktaş'la yapmakta olduğu görüşmelere büyük ölçüde önem verdiğini ve görüşmeler uzun süre askıya alınırsa bundan kaygı duyulacağını; dolayısıyla, bu geç vakitte bile, onun karşılaşmakta olduğu güçlüklere bir çözüm bulunmasını ümit ettiğimi söyledim”(250J 


Rumlar İngilizleri Eleştiriyor 

1974 yılı Ekim ayına girilirken Kıbrıs Rumları arasında İngiltere'ye karşı 
husumet başlamıştı. Lefkoşa'da İngiliz Yüksek Komiseri vekili olarak Stephen Olver'e vekâlet etmekte olan Derek M. Day, 21 Ekim'de İngiltere Dışişleri Bakanlığı Güney-Doğu Avrupa Bölümü Şefi Alan Goodison'a şu gizli yazıyı göndermişti: 

“Geçtiğimiz hafta (Kıbrıs Rum) Dışişleri Bakanı İoannis (John) Hristofidis ile Komünikasyon ve Çalışma Bakanı Nikos Pattihis'i ziyaret ettim. Her ikisi de, Majeste Kraliçe yönetiminin, İngiltere'nin Garanti Antlaşması gereğince 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üstlenmiş olduğu sorumluluklarını yerine getirmemiş olmasından yakındılar. 
Onların görüşünce, Garanti Antlaşması, Kıbrısın işgaline ve bölünmesine karşıt olarak güvence sağlamalıydı. İşgalin ilk döneminde değilse bile, bir bölgenin Türk ordusunun eline geçmesine yol açmış olan ikinci dönemi sırasında İngiltere'nin Türkleri gemlemek için daha çok şeyler yapabileceğini söylediler. 
Bu konuda çok kızgın olduklarını gösterdiler. 

Onlara, Kıbrıs'ı savunmada İngiltere'nin askeri harekâtta bulunmasının otomatik olarak zorunlu olmadığını; antlaşmaların, onu görüşmelerde bulunmaya zorladığını; yönetim darbesinden sonra ve iki Türk Müdahalesi sırasında bunun yapılmış olduğunu, ama başarılı olmadığını söyledim. Kıbrıs'ta yalnız yönetim çevrelerinde değil, geniş bir kitle arasında, İngiltere'nin bir şeyler yapması gerektiği konusunda güçlü duygular vardır ve Kıbrıs'la olan uzun süreli ilişkilerimizle Garanti Antlaşması'nın, bize özel bir sorumluluk verdiğine inanılmaktadır. 


Pattihis, Türk askeri güçlerini Kıbrıs'tan çekmesi ve büyük ölçüde ödünler vermesi için Türkiye üzerinde baskı kullanmamız gerektiğini ima etmiştir. 
Kıbrıs sorununun çözümüne yardımcı olmamız için ilgili yanların yapacağı her başvuruya karşılık vermeye hazır olduğumuzu; bu arada, Klirides-Denktaş görüşmelerini var gücümüzle desteklediğimizi; bu görüşmelerde insani ve siyasi sorunların ele alınabileceğini söyledim. Hristofyas, bana, Kıbrıs Türklerinin tutumunun ne olduğunu sordu. Ona, Türklerin iki bölgeli bir federasyon kurulmasını ısrarla desteklediklerini; Kuzey Kıbrıs'taki bir bölgede tam özerklik kurulmasında direnmek azminde olduklarını; 1960 Anayasası'na dönme fırsatının olmadığını ve kanton sistemini kabullenmelerinin kuşkulu olduğunu bildirdim. 

Hristofyas tüm bu söylediklerimi hazmetmede çok güçlük çekti. Hala, darbe sonunda meydana gelmiş olan durumun iade edileceğine ve Kıbrıs Türk semtlerinin, Kıbrıs Rumlarının egemen olduğu bölgelerde kalacağına inanıyor; altı ay önce çözümlenebilecek olan ama şimdi olanaksız olan fonksiyonel federalizmi akıllarında tutuyorlar. Kesinlikle belirtilmeyen bir biçimde, Kıbrıs Rumlarını ihmal ettiğimize ve geçmişteki başarısızlıklarımızı gidermek için harekete geçmemiz gerektiğine inanıyorlar 1251) 


İngiltere Dışişleri Bakanlığı Güney-Doğu Avrupa Bölümü Şefi Alan Goodison da, Lefkoşa'ki İngiliz Yüksek Komiseri vekili Daya 1 Kasım'da gönderdiği gizli yazıda şunları belirtmişti: 
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“Aralarında Karamanlis ve kimi Yunan yetkilileri bulunan Grekler, İngiltere'nin Garanti Antlaşması'yla saptanmış olan sorumluluğunu yerine getirmediğine inanıyorlar. Londra'da bile, Kıbrıs Yüksek Komiseri (Assiotis) aynı plağı çalıyor. Onun görüşünce, güç kullanarak Sampson'u erkten atmak bizim görevimizdi. Bu arada Türkler de, kaydedilmiş olan olaylardan bizim suçlu olduğumuzu öne sürerler. Ecevit'e göre, kendisinin (İngiltere Başbakanlık Binası) 10 Downing Street'te cömertçe öne sürmüş olduğu öneriyi (İngiltere ile Türkiye'nin adaya birlikte müdahalesini) kabullenmiş olsaydık her şey iyi olacaktı. 
Bunu yapmış olsaydık, adadaki ve Yunanistan'daki (İngiliz) asker ailelerinin ve turistlerin hayatlarını tehlikeye koymuş olurduk. Sampson'la Yunan cuntasının bu kadar kolayca çökeceğini önceden göremediğimizi kimse kabullenmiyor. 
Gerçek şudur ki, herhangi bir harekâta katılmayı dilemiş olsaydık bile, egemen üslerimizde güvenlik görevlerinde bulunan askerlerimiz yeterli olmayacaktı. 


Dolayısıyla, asker kullanıp kullanmamız konusunu tartışmak gereksizdir. 


Greklere karşı (Türklere değil) şu argüman da kullanılabilir: Greklerin görüşünce, BM Anayasası'nın 2, 3 ve 103. maddeleri, Garanti Antlaşması'nın 
4. maddesinin Kıbrıs'ta güç kullanılmasını haklı kıldığına dair Türk iddialarını yetkisiz yaparsa, BM Anayasası, İngiltere'nin de güç kullanmasını men eder. 
Veya daha genel olarak, Garanti Antlaşması Türkiye'ye güç kullanması için yetki veremezse, bize de güç kullanmamız için yetki veremez. Ayrıca, yaklaşık olarak on yıl önce Makarios, Garanti Antlaşması'nı yadsıyarak onun sona ermiş olduğunu iddia etmişti. Dolayısıyla, onun destekleyicileri bizi eleştirmek için şimdi bunu kullanamazlar. 


Gerçek şudur: karışıklık ve düzensizlik içinde olan kişiler, dıştan bir şamar oğlanı ararlar ve kendi kendilerini eleştireceklerine İngiltere'yi eleştirmeyi daha uygun bulurlar. Mantıklı tartışma, onları, kendilerine düşen sorumlulukları bizim omzumuza yükletmelerini durduramaz. Çoğu kez bunu belki de sezmeden yapıyorlar; ancak Makarios bunu bilerek yapıyor. Bu denli eleştirilere güçle karşılık vermeyi sürdürmeliyiz. Kendi görüşümce, bu gibi suçlamalara uzun süre katlanmak zorundayız. Bu sırada popüler olmadığımızı göz önünde tutmalı, ancak bunun, siyasamızı etkilemesine izin vermemeliyiz. Şu anda, Dışişleri Bakanı (Callaghan)'nın, geçtiğimiz yaz mevsiminde Makarios'la yapmış olduğu görüşmeden sonra bana şu sözleri söylemiş olduğunu hatırlıyorum: “O kişi (Makarios) oldukça kötü (şeytan) bir adamdır. Kötü adamlarla işlemlerimde tek 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bir kurala dayanırım: Daima gerçeği söylerim”. Kıbrıs'la ilgili tüm işlemlerimizde bunun kötü bir kural olacağını sanmıyorum?.İ252) 


Bu sırada, Yunanlılar arasında ileriyi görenler de vardı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı Güney-Doğu Avrupa Bölümü yetkililerinden Weston, 13 Kasım'da Morgan'a şu gizli notu iletmişti: 

“Yunanistan'daki geçici yönetimin Dışişleri Bakanı (Bitsios), (İngiltere Büyükelçisi) Robin Richard'ı 7 Kasım'da kendisiyle görüşmeye davet etmiş ve ona, Callaghan'a bir mesaj iletmesini rica etmiştir. Bitsios'un gerçekçi tutumu iyi karşılanır. Özel olarak yapmış oldukları görüşmede, Bitsios, Kıbrıs sorununa uygulanabilecek tek çözümün coğrafi federasyona dayandığını söylemiştir. Bu görüşü yalnız bize (İngiltere'ye) açıklamıştır; Amerikalılara açıklamamıştır. 
Atina'da yeni yönetim kurulmadan önce, Yunan görüşlerini olumlu (pozitif) yaklaşımlarla etkilemek yararlı olacaktır”. 1253) 


Denktaş - Callaghan Görüşmesi 


Ekim ayının üçüncü haftasında Tondra'ya ulaşan Rauf Denktaş, 22 
Ekim'de İngiltere Dışişleri Bakanı James Callaghan'la uzun süren bir görüşme yapmıştı. Bu görüşmeye Callaghan'a ek olarak Roy Hattersley, T. McCaffrey, Alan C. Goodison, Т. McNally, P. J. Weston; Rauf Denktaş ve Necati Sager de katılmışlardı . Callaghan, 23 Ekim'de Lefkoşa ve öteki kimi başkentlerdeki İngiliz elçiliklerine gönderdiği ivedi ve gizli telgrafta bu görüşmeyle ilgili olarak şunları bildirmişti: 

“22 Ekim'de Denktaş'la bir saati aşan içten bir görüşme yaptım. Denktaş, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması çabalarında Başpiskopos konusunun yaratmış olduğu kuşku üzerinde durdu. Onun bana anlattığına göre, kendisi (Denktaş), Kliridis'e, Kıbrıs Rum tarafına ödün verirse (bir uzlaşmanın başarılabilmesi için bunu yapması gerektiğini biliyor), Kliridis'in görüşmelere katılma yetkisi olup olmadığını bilmesi gerektiğini söylemişti. Denktaş özveride bulunursa, Makarios geri gelince bunları cebine koyarak ve eski havayı yine sürdürecekse bu özveride bulunmayı istemiyor. Denktaş'ın anlattığına göre, Kliridis, bu olursa istifa edeceğini söylemiş, ama, Kıbrıs Türk tutumunun ne olacağını sormuş ve buna dayanarak Karamanlis'le Makarios'un önüne bir çözüm projesi koyacağını eklemişti; ancak Denktaş bunu iyi karşılamamıştı. 
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Kliridis, Cenevre'de Denktaş'la yaptığı özel bir görüşmede iki bölgeli federasyonu kabullendiğini söylemişti, ama bunu resmen kabullenmeye gönüllü değildi. 


Denktaş'a, bu konuda kendisinin karar vermesi gerektiğini, ama tehlike ile karşılaşacağını; şu anda özveride bulunursa, Makariosun bunu cebine koymasının muhtemel olduğunu; ancak, bu ödünleri ne kadar geciktirirse, Kliridis'in durumunun çökmesi ve Makarios'un Kıbrıs'a dönmesi olanağına daha çok katkıda bulunmuş olacağını söyledim. Denktaş, Yunan genel seçimi sona ermeden önce herhangi bir etkin davranış olmasını tahmin etmediğini; kendisi Ankara'da iken Ecevitle görüşmemiş olmakla birlikte, Türkiye'deki siyasi durumun görüşmelerin başarı şansını etkilemeyeceğini, çünkü tüm partilerin Kıbrıs siyasasında anlaşmış olduklarını söyledi. Türkiye'nin BM Genel Kuruluna, askerlerin bir kısmının adadan çekileceğini bildirip bildirmeyeceğini sordum. 
Denktaş, Türkiye'nin bunu yapacağını sandığını; askerin bir kısmının çekilmesi gerektiğini; ancak Kıbrıs Rum yanının, ABD Kongresince kararlaştırılan ve Türkiye'ye ayrılmış olan Amerikan askeri yardımının kesilmesini sağlamaya çalışmasının durumu daha da güçleştirdiğini ve 21/22 Ekim gecesi Lefkoşa'da silahla ateş edilmiş olmasının, Türk askerlerinin adadan çekilmesi olasılığını azaltmış olacağını ekledi. Denktaş'la ayrıca İngiliz egemen üslerindeki Türk göçmenler ve İngilizlerin mal/ mülk sorununu da görüştük’. 


Başka bir rapora göre, bu görüşme, Denktaş'ın BM Genel Kuruluna katılarak orada yapmayı tasarladığı konuşma konusuyla başlamıştı. Callaghan, Denktaş'a, Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ona konuşma hakkı verilmesi gerektiğini söylemişti. Uzlaşma konusuna değinen Denktaş, Makarios'un sürekli olarak demeçler verdiğini; ama bunların pek yararlı olmadığını belirtmişti. 
Callaghan şu görüşte olduğunu öne sürmüştü: 'Bunalım ne kadar uzun sürerse, Başpiskoposun durumu da bir o kadar güçlenecektir . Denktaş, Başpiskoposun durumunun oldukça rahat olduğunu: “Zavalla Kliridis'in” gerçek yetkiye sahip olup olmadığının bilinmediğini vurgulamıştı. Callaghan, bu durumun en erken vakitte kalıcı bir çözüm bulunmasını gerektirdiğini öne sürmüştü. Denktaş, Makariosun dizginlenmesi gerektiğini; BM Genel Kurulu'nda yapmayı tasarladığı konuşmanın amacının Makariosun o kuruluştaki durumunu sarsmak olduğunu, Başpapazın tulumunu değiştirmeyeceğini; dolayısıyla Kıbrıs Türklerinin onun ne gibi bir adam olduğunu göstermeleri gerektiğini; Makarios'un enosis için uğraşmayı sürdüreceğini söylemişti. O günlere ve geleceğe de değinen Denktaş, Kıbrıs'taki durumla ilgili olan sorunun, Rumların Türklere ve Türklerin de Rumlara neler yapmış olduklarından kaynaklandığını; 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son olayların etkisinin ortadan kalkmasının yıllar, hatta nesiller alacağını vurgulamıştı. 


Bu sırada, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Parlamento Bakanı Roy Hattersley, 23 Ekim'de Denktaş onuruna yemek vermişti. Yemekte hazır bulunanlar arasında İngiltere Dışişleri Bakanlığı Güney-Doğu Avrupa Bölümü Şefi Alan Goodison da vardı. Goodison, bu yemekte konuşulanları, Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiseri vekili Derek M. Day'a 1 Kasım'da gönderdiği gizli yazıda şöyle anlatmıştı: 


“Yemek sırasında oldukça içten (dostça) bir hava vardı. John Killick, Kıbrıs Türk yönetiminin kısıtlı egemenlik üzerindeki hak iddiasına dayanan görüş ve davranışlarının İngiltere'ye güçlük çıkaracağını anlattı. Denktaş, bu konuya değinmedi, ama durumu anlamış olduğunu söyledi. Yemek sırasında uzlaşma konusu ortayaçıktı, ama bu konudaherhangi birilerleme kaydedilmedi. Denktaş, sadece, adanın askerden arındırılmasından yana olduğunu vurguladı; Türk askeri kadarıyla olan ilişkilerini ve olaylar sırasında karşılaşmış olduğu güçlükleri anlattı. Özellikle şu olay üzerinde durdu: 21 Temmuz'da Türk Generaliyle görüşmeye çağrılmıştı; ancak General, ona, Türk kampına girmede kullanılan parolayı bildirmeyi unutmuş olduğu için askerler onun kampa girmesine engel olmuşlardı. (Londra'daki) yemeğe, Denktaş'ın temsilcisi olarak Necati Sager de nezaketen davet edilmiş, ama hiç konuşmamıştı: biz de ağzımızı açamamıştık. 


Hugh Morgan'la ben, 28 Ekim'de Denktaşı otelinde görmeye gittik. Bir uzlaşmaya varılması olanaklarını görüşürken Denktaş garantiler konusuna değinmiş; adadaki Türklerle Türkiye Türklerinin bir uzlaşmanın iki yönünü oluşturduğunu; anlaşmanın gerçek koşullarının ve garantilerin yerine getirilmesini sağlayacaklarını ve bu arada Kıbrıs Türk toplumunun yeterli güvenliğe sahip olacağını söyledi. Ona göre, Türk askerlerinin Türk bölgesinde üslendirilmesiyle bu garantiler sağlanmış olacak; Türk ordusunun Kıbrıs'taki varlığı, adada yeni düzenlemeler yapılıncaya ve bunların sabit ve uygulanabilir olacağı kanıtlanıncaya kadar sürecektir” 12541 


Kıbrıs Sorunu Yine Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu Gündeminde 


Bu sırada Kıbrıs sorunu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1 Kasım günlü oturumunda yine tartışılmış ve 3212 sayılı karar geçirilmişti. Bu karar 


şöyleydi: 
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“Genel Kurul, Kıbrıs sorununu inceleyerek; uluslararası barışa ve güvenliğe bir tehdit oluşturan bu sorunun sürmesinden ciddi biçimde kaygı duyarak; sorunu barışçı yollardan, BM'nin amaç ve prensiplerine göre acilen çözümleme gereğini göz önünde tutarak; tartışma sırasında yapılmış olan konuşmaları dinleyerek ve Kıbrıs konusuyla ilgili olarak Özel Siyasi Komitenin raporunu dikkate alarak; 1. Tüm devletleri, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve yansızlığına saygı göstermeye çağırır; 2. Tüm yabancı silahlı güçlerin ve yabancı askeri personelin Kıbrıs Cumhuriyeti'nden ivedilikle çekilmelerini ve yabancıların bu ülkenin işlerine karışmayı durdurmalarını öne sürer; 3. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin anayasa sisteminin Kıbrıs Rum ve Türk toplumlarını ilgilendirdiğini göz önünde tutar; 4. Her iki toplumun temsilcileri arasında eşitlik esasına göre ve Genel Sekreterin başkanlığı altında temas kurarak görüşmeler yapılmasını ve bu görüşmelere, esaslı ve yasal haklara dayalı olarak her iki yanca özgürce siyasi bir anlaşmaya varmalarını önerir; 5. Tüm göçmenlerin güvenlik içinde evlerine dönmelerini önerir ve ilgili yanları bu amaç için ivedi önlemler almaya çağırır; 6. Bu kararın koşullarını yerine getirmede ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ne, bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğünü sağlamak için, gerekirse ek görüşmeleri de içeren ve BM çerçevesi içinde davranışlarda bulunulması ümidini belirtir. 7. Genel Sekreter'den, Kıbrıs nüfusunun her kısmına BM'nin insani yardımda bulunmasını sürdürmesini diler ve tüm devletleri bu davranışa katkıda bulunmaya çağırır; 8. Tüm yanları, Kıbrıs'taki BM barış gücüyle (gerekirse bu güç takviye edilebilir) büsbütün işbirliği yapmayı sürdürmeye çağırır; 9. Genel Sekreter'den, ilgili yanlara yardımcı olmayı diler; 10. Yine Genel Sekreter'den, bu kararı Güvenlik Konseyi'nin dikkatine sunmasını diler. [255] 


1974 yılı yazında adada kaydedilmiş olan şiddet hareketlerinden sonra 
geçirilmiş olan bu karar, daha önceki BM kararlarından değişikti, çünkü bu kararda, “Kıbrıs yönetiminden’ söz edilmiyor; görüşmelerin eşit esaslara’ göre yapılmasından ve “her iki toplumun temel ve yasal haklarına dayalı, özgürce ve heriki yanca kabul edilebilecek siyasi bir uzlaşmadan' söz ediliyordu. Görünürde, BM Genel Kurulu, Kıbrıs Cumhuriyeti'nde iki eşit ortak bulunduğunu ve Kıbrıs Rumlarının tek başlarına adanın yasal yönetimini oluşturmadıklarını nihayet kabullenmişti. Ancak Birleşmiş Milletler Örgütü'nde ortaya çıkmış olan bu gerçekçilik ve yansızlık çok ѕйгтеуесексі.[256] Bu kararın geçirilmiş olduğu tarihten dokuz gün sonra (10 Kasım), Washington'daki İngiliz Büyükelçisi 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Peter Ramsbotham, ABD Dışişleri Bakanı Dr. Henry Kissinger le bir görüşme yapmıştı. Bu görüşmede, Kissinger, Makarios'la yapmış olduğu görüşmeyi anlatmış; şunları söylemişti: 

“Makarios konusunda tek bir görüşüm vardır: O köpek oğlunun her şeyi altüst etmesine engel olunmalıdır. Tek emelim, onu, barışçı yollardan ülkeden çıkarmaktır. Durumunu iyileştirmiştir. 20 kantonla başlamış, sonra bunu 10'a, şimdi de Se indirmiştir. Ben sözümden dönmeyi reddettim. İki bölgeli bir çözüm sağlanabilirse buna karşı çıkmayacağımızı kanıtlamış bulunuyorum. 
Kendi görüşümce yalnız iki bölgeli çözüm olanaklıdır. Bir noktada Makarios bana şunu söylemişti: Siz Amerikalılar Türklere baskı yaparsanız onlar her şeyi kabullenirler. Makarios'a bunun hiçbir zaman gerçek olmadığını söyledim. 


Ramsbotham şöyle demişti: “Onun (Makarios'un) Kıbrıs'a dönmesini önleyebilirsek yararlı olur. Kissinger şu yanıtı vermişti: “Bunu denemeliyiz, ama güç olacak. Makarios, 5 kantonlu bir çözüm için destek sağlamaya çalışıyor. Ona, Amerika'nın iki bölgeli bir çözümü tercih ettiğini söyledim; kendi görüşümü yansıttım ve şimdi sözlerimi tahrif ediyor. Jim Callaghan'a, kendisiyle büsbütün aynı görüşte olduğumuza dair güvence veriniz’. 


Bundan sonra diyalog şöyle sürmüştü: Ramsbotham: “Karamanlis seçimlerde oyların yüzde 50'sini alırsa, ona, iki bölgeli bir çözümün kabul edilebileceği anlatılmalıdır. Kissinger: “Kliridis, Makarios'la yapmış olduğum görüşmeyi görünürde anlamıştır. Ona gönderdiğim bir notta, şimdi iki bölgeli bir çözüme doğru yönelmiş olduğumuzu bildirdim'. Ramsbotham: “Kliridis açıkça başını koltuğunun altına almıştır ve onu desteklemeliyiz. Kissinger: ‘Seçimden sonra Karamanlis'e bir not göndererek, Kıbrıs'ın, onun boynunda bir mihenk taşı olarak kalmasını istemeyeceğini; gerçekçi bir objektife gereksindiğini; bunun da ancak Türklerin iki bölgeli bir federasyona gereksindiğinin anlaşılmasına dayandığını öne sürerek, güçlü merkezi bir yönetim kurulmasını önereceğim”. 
Ramsbotham: “Yunanlıların, sonuçta iki bölgeli bir çözümü kabulleneceklerim Türklere bildirmeleri gerekir. Kissinger (yardımcısı Stables'a): “Bunu da mesaja katınız.[257] 


Bu sırada Kissinger, Yunanistan Dışişleri Bakanı Bitsios'la da görüşmüştü. 
Bu münasebetle Callaghan, 15 Kasım'da Kissingere şu ivedi ve gizli telgrafı göndermişti: 

“Bitsiosla görüşmüş olmanızdan memnun oldum. Bitsios, daha duygulu (heyecanlı) kimi Yunanlı dostlarımıza oranla daha kolayca iş yapılabilecek 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birisidir. Ancak, (Yunanistan'da) gelecek pazar günü yapılacak olan genel seçimde beklediğim gibi başarılı olursa, Karamanlis'le birlikte çalışabiliriz. 
Yunan düşünce tarzında en çok rahatsız edici şey, Kıbrıs'taki gerçek durumu karşılamayı reddetmeyi sürdürmeleridir. Karamanlis, Mavros'tan daha gerçekçi olarak görünüyor... Türklerin sadece bir idam çözümü kabulleneceklerine inanmıyorum. Türkler, iki bölgeli federal bir devlet içinde toplumların ayrılmasında direneceklerdir. Hristofidis'e göre, Rumlar, 20 idari bölgede 5-6 Türk bölgesi olmak üzere, çok bölgeli bir federasyon üzerinde duruyorlar. 


Yunan genel seçimi sona erdikten sonra, Yunanlıların gerçekleri anlamalarını sadece ümit edebiliriz. Türkler de buna karşılık olarak uygun davranışta bulunmalı ve özellikle askeri güçlerini geri çekmeyi kabullenmelidirler. 
Korkarım ki, Makarios, durumun kökten değişmiş olduğunu henüz görmüyor. 
Hiç kuşkusuz, ona kötü tavsiyelerde bulunuluyor. Onun Kıbrıs'a dönüşünden sonra (sonuçta bunu yapmaya karar verirse ve ona bu konuda engel olamayız) belki gözleri açılmış olur. Birçok kişinin, Makarios'un hayallerini (illüzyonlarını) tahrik edeceklerini tahmin ediyorum. Onun adaya dönüşü, Kliridis-Denktaş görüşmelerini hemen etkileyecek; gelecekteki uzlaşma tasarısı konusunda, Kliridis'in tüm istikbaline değilse bile, Kıbrıs Rumlarının gerçekçi görüşlere sahip olmalarına engel olacaktır. 


Makarios dün buraya (Londra'ya) ulaştı. Gelecek günlerde burada ve Paris'te birçok işlerim olmasına karşın, Makarios'u, kendisi Atina'ya gitmeden önce görmeye çalışacağım. Hristofıdis'le görüşürken, Makarios, Kliridis ve Karamanlis'in (hala erkte ise) Yunan genel seçimlerinden sonra Atina'da görüşeceklerini bana bildirmiştir. Karamanlis, Makarios üzerinde tüm etkisini kullanmaya inandırılırsa, hiç olmazsa Makarios'un adaya dönmesini ertelemeyi belki sağlayabiliriz, ama bu da, onun Londra'da kalmasını gerektirecektir [258] 

Kissinger, Callaghan'a 16 Kasım'da gönderdiği yanıtta şu bilgiyi vermişti: “15 Kasım'da Makarios'la burada (Washington'da) görüştüm. Olağan olduğu gibi yumuşak huyluydu ve belirsizlik (müphemiyet) içinde idi. Onun, önümüzdeki birkaç hafta içinde ve Cumhurbaşkanı olarak Kıbrıs'a dönmek niyetinde olduğu kesin görünüyor. Kendisine, bu sırada adaya dönmesinin, Kıbrıs sorununa görüşmeler yoluyla bir çözüm bulunması davranışlarına engel olacağını ve hiç olmazsa Türkiye'nin yeni yönetiminin durumunun ne olacağını göreceğim vakte kadar adaya dönüşünü ertelemesini önerdim; Kıbrıs sorununa bulunacak herhangi bir çözümün, coğrafi federasyona dayanması ve bu konuda yalnız iki 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bölgeli bir düzenlemenin kabul edilebileceğini söyledim. Federasyon görüşünü gönülsüzce kabullenmeye başlamıştır; ama, güçlü bir merkezi yönetim altında birçok kantonlar olması görüşünde direniyor. Anladığıma göre Makarios, bizim (ABD'nin) çok kantonlu bir çözümü desteklediğimizi çevreye yayıyor. Sizi temin ederim ki, iki bölgeli federasyon çözümünü tek pratik arajman olarak görüyoruz ve bu konuda büsbütün uyuşuruz. 


Makarios'un, adadaki durumun gerçeklerinden bilgisiz olduğu açıktır; ancak, bu sırada onun gözlerini açmak için bir şey yapabileceğimizden emin değilim. Sizin de bildiğiniz gibi Makarios, Yunanistan'da yapılacak genel seçimden sonra Karamanlis ve Kliridis'le Atina'da görüşmeler yapacaktır. Bize bildirdiklerine göre Karamanlis, Makarios'un Kıbrıs'a dönmesinin yaratacağı komplikasyonlardan dolayı onun adaya dönmesine muhalefet etmektedir. 
Ancak, Makarios adaya dönmek kararını verdikten sonra Karamanlis'in ona engel olacak bir durumda olacağından emin değilim. Makarios'un, meydana gelmiş olan durum konusunda inandırılabilmesini ve oldukça zayıf bir fırsatın yaratmış olduğu ve elzem olan Kliridis-Denktaş görüşmelerini tehlikeli bir duruma düşürmemesini ümit ederim. Bu görüşmeleri desteklememiz gerektiği konusundaki görüşlerinize katılır ve böylece aynı forumda, siyasi sorunların en erken vakitte ele alınması doğrultusunda ilerlenmesini ümit ederim. Bu görüşü Atina ve Ankara'ya da açıkça belirteceğim”. 


Kissinger yazısını şöyle sürdürmüştü: 


“Türkiye'deki durum çok karışık olmakta devam ediyor ve Irmak (Sadi Irmak)'ın (yönetimi kurmada) başarılı olacağı kesin değildir; başarılı olursa, ne gibi bir yönetim kuracağı belirsizdir. Makarios'un adaya dönüşü bu konuda durumu daha da kolaylaştırmayacaktır; ama, Türkleri, adadaki yeni durumun gerçeklerinin anlaşılmasını, başkalarına telkin ettikleri gibi, onları da, Makarios'un adada bulunmasını kabullenmeye inandırmak için çalışmalıyız. 
Sovyetleri Kıbrıs'tan uzak tutmak için elimizden geleni yapmamız konusundaki görüşlerinize katılırım. Kıbrıs (Rumlarının), adadan Rusya'ya uçak seferleri başlatılması konusunda Moskova'ya gitme kararları beni rahatsız ediyor. 
Lefkoşa havalimanının açılması gerektiğinin önemine Türkleri inandırmalıyız. 
Atina'daki tüm belirtilere göre, Karamanlis genel seçimde başarılı olacaktır. 
Onun, Kıbrıs'taki durumun nereye varabileceği konusunda realist görüşleri olduğunu sanıyorum; ancak, Yunanlıların, durumun gerçeklerini açıkça kabullenecekleri konusunda emin değilim. Bu nedenle, Kliridis-Denktaş 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görüşmelerinde insani ve siyasi sorunlarda görülebilir bir ilerleme kaydedilmesi için daha çok uğraşmalıyız 1259) 

Bu sırada, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Güney-Doğu Avrupa Bölümü Şefi Alan Goodison, ‘Kıbrısta ABD Politikası” konulu gizli bir andaç hazırlamıştı. 
“Belge 16” sayılı olan bu andaç, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Kayıt Dairesi'ne 10 
Aralık'ta ulaşmıştı ve şu ilginç konulara değiniyordu: 


3 Aralık'ta Mr.Stern'leuzun bir görüşmeyaptım. Ona göre, Washington'daki 
“resmi yüksek kişiler”, ABD'nin Temmuz ve Ağustos aylarında daha çok gayret sarf etmediklerine şimdi pişman olduklarını ve yetkileri içinde olan tüm baskı araçlarına başvurmadıklarından dolayı şimdi açıkça üzülmekte olduklarını söyledi. Washington'da “birçok resmi kişiler”, Kıbrıs sorununu çözümlemenin İngilterenin görevi olduğunu ve ABD'nin hiçbir davranışta bulunması gerekmediğini hala söylüyorlar. Ben, verdiğim yanıtta, bu sorumluluğun arkasında güç olmadığını öne sürdüm. Washington'da, soruna ancak ikili enosis'le çözüm bulunacağına yönelik görüşler epeyi destek görüyor. Bu görüşleri savunanlara, ne Sovyetler Birliği'nin ve ne de BM üyelerinin çoğunluğunun, bağımsız ve yansız bir devletin iki NATO üyesi arasında bölüşülmesine tolerans göstereceğini söyledim. Sonra bunun, ABD'nin yumuşama siyasasını nasıl etkileyeceğini Mr. Stern'e sordum. Anlaşılan bunu pek düşünmemişti. Kıbrıs'ta uzlaşma olmazsa, uzun sürede çifte-enosis "den kaçınılamamasının mümkün 


olacağını ekledim’. 1260) 


Atina Toplantısı 


Öte yandan, bu arada Yunanistan'da yapılmış olan genel seçimi Karamanlis kazanmış ve Başbakan olarak görevinde kalmıştı. Kısa bir süre sonra da, Rum ve Yunan kodamanları, Kıbrıs sorununu görüşmek üzere Atina'da gizli bir toplantı yapmışlardı. Bu toplantıya katılan Glafkos Kliridis, daha sonra Kıbrıs'a dönünce, Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Olver'e şu ayrıntılı bilgiyi vermişti: 

“Makarios'la Spiros Kiprianu, önceden dikkatle hazırlanmış oldukları gibi, coğrafi federasyona saldırıda bulunmuşlardı. Bunun üzerine Kliridis, realist bir tartışma pozisyonunun yaratılması lehinde görüşler öne sürmüş ve bunlar kabul edilmezse derhal istifa edeceğini söylemişti. (Ayrı bir kaynaktan öğrenmiş olduğuma göre, görüşleri kabul edilmezse Kıbrıs'a dönmeyeceğini, İngiltere'ye gideceğini söylemişti). Karamanlis Kliridis'i var gücüyle desteklemişti. Sonuçta 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Makarios boyun eğmiş, ama, hiç olmazsa halk oyuna başvurmak özrüyle, ilgili protokolü imzalamaya karşı çıkmıştı. Bunun üzerine, görüşmelere uygulanacak taktikle ilgili yönergelerin, Makarios'un Kıbrıs'a dönüşünden 15 gün sonra imzalanması karara bağlanmıştı. Kliridis, görüşmelerin esasıyla ilgili taslaktan memnun olmuştu. Bu taslağa göre, Kuzey'de geniş kapsamlı bir bölgede ve muhtemelen bir veya iki kantonu içerecek coğrafi federasyon kurulacak ve Güney'in çeşitli yerlerinde kimi kantonlar kurulması kabul edilmeyecekti. 
Ancak Kliridis, bu konuda yapılmış olan anlaşmanın kabul edileceğinden ve Makarios'un, baskı altında vermiş olduğu sözden son anda geri dönmeyeceğinden emin değildir. Buna karşın, Kliridis, son anda Makarios'u yeterince bağlamış olduğuna inanıyor, vermiş olduğu demeçte, tüm ilgililer arasında anlaşma olduğunu açıklamıştır. Denktaş'la yapmış olduğum görüşmede, ona, Makarios adaya dönerse, bunun, görüşmelerin sonu anlamına geleceğine dair vermiş olduğu demeçten amacının ne olduğunu sordum. Türklerin, Makarios'tan ve onun Kıbrıs'a dönüşünden kuşkulu olmalarına karşın, görüşmeleri sürdürmeye peşinen karşı çıkmalarının kendilerini hatalı olarak göstereceğini ve her iki yan için de yararlı olacak bir vasıtaya kapıyı kapamanın iyi görünmeyeceğini söyledim. Denktaş, görüşlerime katıldı; Türkiye'nin durumunu anlayamadığını ve bu konuyu ordu mensuplarına da anlatmış olduğunu söyledi. Makarios'un Kıbrıs'a döneceği haberine üzüldüğünü ve durumun gayet kötü olacağını; Türklerin büyük uyanıklık içinde olmaları gerektiğini; ama Kliridis'e yetki verilirse, onunla görüşmeye hazır olduğunu ekledi”(261) 

1974 yılı sona ermeden önce, Yunan, İngiliz ve Amerikan yönetimleri, 
Makarios'un beş ay süren yokluğundan sonra Kıbrıs'a dönmesini kabullenmek zorunda kalmışlardı çünkü Makarios'ca rahatsız ediliyorlardı. Kıbrıs Anayasası gereğince, Cumhurbaşkanı 75 günden çok bir süre ada dışında kaldığı için yeni seçim yapılması gerekiyordu; ancak Makarios 7 Aralık'ta geri döner dönmez başkanlığı Kliridis'ten devralmış ve Kliridis'i, “öz konularda ödün verme heveslisi olarak nitelendirmişti. Pek doğal olarak, Kıbrıs Türk önderleri, yasal olmayan bu duruma ve yasa dışı Kıbrıs yönetiminin” sürmesine karşı çıkmışlardı. 1262) Bu konudaki gelişmeler, ilerleyen bölümlerde incelenecektir. 


L EK BELGELER 
Ek 1: 
İngiltere Dışişleri Bakanı James Callaghan”ın Anılarından Alıntılar James Callaghan, 1987”de Londra”da yayımlanan ‘Time and Chance’ [Vakit ve Fırsat) başlıklı anılarında özetle şöyle der: ‘10.000 erlik Ulusal Muhafız 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Birliği”nin kendi Cumhurbaşkanlarına karşı bir darbe yapacağından zerre kadar bilgimiz yoktu. Yıllarca Kıbrısı, Edna yanar dağının eteklerinde yaşayan köylülerin bu dağı görüş açıları gibi, daima, infilak edecek, ama yer altında kaydedilen her sarsıntının bir felakete neden olması beklenmeyen bir yanar dağa benzetmiştim. Dolayısıyla, Makariosun, Yunan subaylarının Kıbrıs'tan çekilmesini talep ettiği 21 Temmuz olayını da bu denli bir sarsıntıya atfetmiştim. 
Çok geçmeden bu konuda aydınlatılmıştık.' 

“15 Temmuz sabahı erken vakitlerde almış olduğum oldukça ivedi telgrafta, Ulusal Muhafız Birliği'nin, adadaki çeşitli Rum hizipleri arasında meydana gelmiş olan çarpışmaları durdurmak özrüyle müdahalede bulunduğu iddiası bildiriliyordu. Gerçekte, bu çarpışmalardan sorumlu olan kendileriydi, çünkü Makarios yandaşlarına saldırıyorlardı... Nikos Sampson, EOKA tedhiş çetelerinin önderlerinden biri olan kötü bir kişi idi. Bu olaylar kaydedilirken, tatil mevsiminin ortası idi; adada birçok İngiliz turist vardı ve bu çarpışmadan etkilenebilirlerdi. O gün, Türkiye'nin bu olaya silahla karşılık vermesinden kaçınılmasını sağlamayı amaçlamıştık. Makarios olmuş olduğu halde, o sırada başka bir Kıbrıs yönetimini tanımamalıydık. Öte yandan, Kıbrıs yönetimi, Türklere yaptığı işlemde ciddi kusurlar işlemişti; dolayısıyla statükoyu yeniden kurmaya çalışmamalıydık. Yıllarca Kıbrıs Türk toplumuna 1960 Anayasasının vermiş olduğu haklar çiğnenmişti. Amacımız, onların durumunu iyileştirmek ve hatta Kıbrıs Rumlarıyla daha iyi ilişkiler sağlamalarına yardımcı olmaktı. 


“Avam Kamarası'na gittim ve rapor sundum. Muhalefetin Dışişleri sözcüsü vekili olan Alec Douglas-Home bana yardımcı oldu ve İngiliz askeri üsleri saldırıya uğrarsa onları savunmada tereddüt etmememiz gerektiğini söyledi. Birkaç saat sonra Makarios'un ele geçirilerek idam edildiğini bildirmiş olan Grek Ulusal Muhafız Birliği'nin yalan açıklama yapmış olduğuna dair haberler gelmeye başlamıştı. Gerçekte Makarios firar etmişti; bir yerde gizli bulunuyordu ve bir mesaj göndererek İngiliz üslerinden birine sığınmak dilediğini belirtmişti. Bu üsler yasal olarak Kıbrıs topraklarının bir bölümünü oluşturmuyor. Başbakana danıştıktan sonra, derhal bir RAF helikopterinin onu Bafta gizlenmiş olduğu yerden alıp üslere taşıması için izin verdim. Bu, güvenlik içinde başarıyla yapılmış ve Makarios Ağrotur'daki İngiliz askeri üssüne götürülmüştü. Çarpışmalar hala sürüyordu ve onun hayatta olduğu öğrenilirse olaylara ve hatta saldırıya neden olabilirdi. Makarios da aynı kaygıyı besliyordu. Dolayısıyla, bir RAF uçağı onu 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Maltaya, oradan da Londra'ya getirmişti. Makarios'un amacı, New York'ta ülkesinin savını Birleşmiş Milletlere sunmaktı. 


“Makarios'un bana söylemiş olduğuna göre, kendi hayatına karşı daha önce de iki suikast deneyinde bulunulmuş olduğu için ve Cumhurbaşkanlığı binasının saldırıya uğraması olasılığı nedeniyle, kendisi de buna karşı hazırlıksız değildi. 
Top ateşi başlayınca, Makarios, pek az bilinen bir kapıya giderek, kilise elbiselerini atmış (değiştirmiş); bir hendek boyunca ilerlemiş ve dostlarının yardımıyla, orada beklemekte olan bir arabaya atlayarak olay yerinden kaçmıştı. Daha sonra (Malta Başbakanı) Dom Mintoff benimle telefonda konuşarak, Başpiskoposun parası ve giysileri olmadığını bildirmişti. Ancak, onunla buluştuğumuz sırada, rütbe nişanı olan eski elbiseleriyle vakur, sakin ve filozofvari biçimde beni karşılamıştı. 
Başpapaz, kendisini RAF'ın kurtarmış olmasından minnettardı. Ancak, Yunan Albaylarına karşı oldukça yumuşak olan Amerikalıları eleştirmişti. Ona göre, Yunan Albayları komünist aleyhtarı olduklarını belirtmekle kendilerine karşı Amerikalılardan biraz anlayış sağlamışlardı” 

Britanya ve Türkiye yönetimleri Nikos Sampson'la iş yapmaya karşı çıkmışlardı ve ben, Yunan yönetimine gönderdiğim sert bir notada, onları, Kıbrıs'taki Ulusal Muhafız Birliği'nde bulunan subaylarını oradan kaldırarak Yunanistan'a götürmeye çağırmıştım. Bu konuda beni destekleyen Makarios, Yunan subayları geri alınırsa Sampson rejiminin hemen yıkılacağına ve daha temsili bir yönetim kurulabileceğine inanıyordu. Makarios'un Amerikalıları eleştirmesi anlaşılıyordu. Kendisinin, Kıbrıs'ın bağımsızlığını sürdürmek için her yandan hatta Sovyetler Birliğinden yardım sağlayacağına dair vermiş olduğu demece Amerikalılar sertçe itiraz etmişlerdi, çünkü bu denli bir davranışın, Batı'nın oldukça duygulu olduğu NATO'nun Güney-Doğu kanadını çöktürecekti. Makarios'un, Kıbrıs'ın bağımsızlığını istemede samimi olduğuna kuşkum yoktu. EOKA'dan kopmasının nedeni de bu idi ve onu açıkça desteklersek, onun, gözlerini Moskova'ya çevirmesinden kaçınılabilirdi. Bu desteği ona verdim. Onun gibi, ben de, Yunanistan'daki askeri yönetimin uzun süre varlığını sürdürmesi olasılığının olduğuna inanmıyordum. Makarios'a karşı uygulanacak tutum konusunda Britanya ile ABD arasındaki değişik yaklaşım başka konuları da kapsıyordu. Ülkelerimiz, geniş objektifler konusunda anlaşmış olmalarına karşın, ulusal ve taktik açılardan aramızda uyuşmazlık (değişiklik) vardı. Bu uyuşmazlık, daha sonraki haftalar sırasında da sürmüş ve benim ümit etmiş olduğum ve gerekli olan siyasi sahadaki koordinasyonu kuramamıştık”. 
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‘Bu başarısızlık, sadece aramızdaki değişik anlayışlara değil, ABD”deki Watergate olayının kötü sonucuna da dayanıyordu. Bu olay o sırada zirveye erişiyordu ve Kissinger'i o kadar uğraştırıyordu ki, arada sırada o ve ben, kritik saatlerde birbirimizle temas kuramamaya başlamıştık. Kissingerle tartışırken onun kulaklarının anlayış ve argümana kapalı olduğunu asla görmedim. 
Kendisi anlayış yeteneğine sahiptir; konuştuğu kişinin duygularına katılır ve bu duyguları yapıcı bir istikamete çeker. Ancak bunu onunla Atlantik arası telefonla yapmak güçtü; ayrıca, Kissinger, Richard Nixon'un Cumhurbaşkanı olarak son günlerinde tüm dikkatini bu soruna vermek zorunda kalmıştı; dolayısıyla, bu, bizim yüz yüze gelerek kişisel temas kurmamıza; aramızdaki ayrılıkları gidermeye ve Britanya ile Amerika'nın birlikte davranmasına engel olmuştu.” 


İngilizlerin Kıbrıs'a karşı 1960 Antlaşması gereğince yakınlıkları ve sorumlulukları vardır. ABD'nin isebu konuda hiçbir ilişkisi yoktur. Amerikalıların başlıca amacı, Sovyet etkisinin Orta Doğu'da yayılmasını önlemektir ve bu da Türkiye ile Yunanistan'ın birbirlerinin boğazlarına sarılmalarını önlemeyi gerektiriyordu. Britanya ile ABD'nin siyasaları birbirlerini ayırıyordu; ancak bu, ABD'nin, Kıbrıs sorununun başlangıcında Yunan Albaylarını ve Kıbrıs'ı işgallerinden sonra Türkleri kendisine düşman etmeye daha az gönüllü olmasına yol açmıştı. Ecevit oldukça açık ve samimi idi. Darbe nedeniyle Yunanistan'ı bir garantör devlet olarak artık tanımıyordu ve Garanti Antlaşmasının IV. 
maddesinin gerektirdiği üç garantör devletten Yunanistan'la danışmalarda bulunmaya karşı çıkmıştı. Onun görüşünce, Türklerin hayatını kurtarmak için Türkiye'nin Kıbrıs'ta varlığını sağlamak amacıyla derhal davranışa geçilmeliydi. 
Yine ona göre, Türkiye, Kıbrıs'a asker sevk etmek için egemen İngiliz üslerinden yararlanması İngilizlerin izin vermesiyle olanaklı olabilirdi. İngiltere bu izni verirse, Türkiye, Yunanlılarla bizim aramızda meydana gelecek herhangi bir sıkıntıyı azaltacaktı. Gelecekte, Türkiye'nin, kendi kıyılarına yakın bir yerde deniz yoluyla harekete geçebilmesi için güvenilir bir çıkışı olmalıydı. Makarios'la Türkler arasındaki ilişkilerin ne kadar iyileşmiş olduğunu, Ecevit'in bana söylemiş olduğu şu sözler gösterir: “Başpiskoposun sahneden çekilmesine adeta ağlayacak gibi olmuştum ve bir gün onunla adada devlet duygusu (nationhood) konusunda ikili görüşmeler yapmamızı ümit ederim”. 

“İngiliz üslerinin kullanılması konusunda bu denli dolaysız (direkt) bir istemle karşılaşmayı beklemiyordum ve buna hazır değildim; ancak bu öneri olanaksızdı. Ada, daha çok Türk askerlerine değil, daha az Yunan askerlerine 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gereksiniyordu ve biz, Yunan yönetiminden, Ulusal Muhafız Birliği subaylarını geri çekmesini istemiştik. (Başbakan) Wilson'la ben, üslerin yasal statüsünün adanın geriye kalan kısmındaki statüden değişik olduğunu; onların, üçüncü bir ülkenin Kıbrıs'a girmesinde kullanılmasına izin verirsek, Kıbrıs yönetiminin buna doğrudan doğruya karşı çıkacağını belirtmiştik. Wilson başka bir yol önermişti. Garanti Antlaşması'nın IV. maddesi gereğince üçlü danışmalar yapılmasını öne sürdük. Ecevit Yunanlılarla görüşmeyi reddetti, ama İngiltere yönetimi dilerse, o yönetimin onunla danışmalarda bulunabileceğini söylemişti. 
Ertesi sabah Türkiye Dışişleri Bakanına gönderdiğim son mesajda, Britanya'nın, Türkiye'nin kötü bir durumu daha da kötüleştirecek tek yanlı askeri harekâta geçmemesini ümit ettiğini bildirmiştim. Bakan bana bu konuda güvence vermemişti ve Türk delegasyonu aynı gün İngiltere'den ayrıldıktan sonra, onların ne denli bir davranışta bulunacaklarını bilmiyorduk. 


18 Temmuz'da Yunan askeri yönetiminden yanıt aldık. Tuğgeneral 
İoannidis, Ecevit gibi uzlaşmazdı ve Büyükelçimize, Yunanistan'ın görüşmelerde bulunmak üzere Londra'ya temsilci göndermeyeceğini belirtti. Türk işgaline neden olacak herhangi bir mazereti ortadan kaldırmamız gerekiyordu; dolayısıyla, Sampson'un erkten düşürülerek Makarios'un geri getirilmesi ve Türk azınlığına güvenceler verilmesi siyasası gütmeye başladık. Britanya, Avrupa Ekonomik Toplumu, NATO vesaireyi kullanarak Yunanistan'a baskı yapmaya başladım. 
17 Temmuz'da ABD'ye başvurarak Sampson'un düşürülmesini sağlamak için 
Yunanlılar üzerinde etkisini kullanmaya çağırdım. Henry Kissinger, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar yardımcısı Joseph Sisco'yu, o akşam Atina'ya gitmek üzere ilkin Londra'ya gönderdi. Sisco, Ankara'da Ecevit'le görüşmek istedi, ama isteği reddedildi. Ecevit'in taktiklerine karşın Türklerin askeri harekâta girişmek üzere olduklarına inanmamıştık” 


“Kissinger”in Arap-İsrail savaşından sonra göstermiş olduğu diplomatik maharete hayran kalmıştım. Onu, Yunanlılarla Türkleri yola getirecek tek kişi olarak görüyordum. Kendisine 19 Temmuz'da gönderdiğim ayrıntılı ve özel mesajda, durumu denetlemek için Britanya ile Amerika arasında koordinasyon yapılmasını önerdim. Siyasi konuda şu önerilerde bulundum: Makarios'un yasal olup olmadığını değerlendirmek; Sampson'un ortadan kaldırılmasına çalışmak; hareketsiz kalan Makarios'un yerine yasal bir varis atamak için anayasadan yararlanmak; Yunan ve Türk askerlerinin adada bulunmasını 


öngören askeri anlaşmaları revizyona tabi tutmak ve Türk azınlığına daha iyi 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korunma sağlayacak biçimde anayasada değişiklikler yapmak: usul açısından her iki yanı da birbirine yaklaştırmak ve bu konuda Birleşmiş Milletleri de kullanarak ikili çalışmalarda bulunmak. O sırada, Türklerin adayı işgallerine neden olacak herhangi bir özrü ortadan kaldırmak için Yunanlılar üzerinde ağır baskı kullanılması gerekiyordu. ABD'yi bu konudaki davranışlarını artırmaya çağırdım. Anlaşılan, Kissinger o sırada Watergate olayıyla uğraşmakta olan Nixon'dan bu konuda talimat alamıyor; Makarios'un Kıbrıs'a dönmesine karşı soğukça davranıyordu ve Sampson'u erkten düşürmeyi istemiyordu. İngilizlerin, anayasadaki değişiklikler konusunda hedeflerinin ne olduğunu bilmeden Yunanlılar üzerinde baskı kullanmak istemiyordu. Onun bu konudaki tutumu bana o anda yardımcı olmamıştı. Bu mesajlar alınıp verilirken, Türk askerleriyle savaş gemilerinin harekete geçmiş olduklarını öğrenmiştik ve gece yarısından sonra Türk askerleri Kıbrısa çıkmışlardı. 20 Temmuz sabahı saat 4.20'de Kissinger evime telefon ederek beni uykudan kaldırdı. Sokakta bulduğum bir yük kamyonuna atlayarak 10 Downing Street (Başbakanlık makamı)'e gittim. 
İlk olarak Yunan ve Türk Büyükelçilerini uyandırdım; onlar derhal geldiler. 
Her ikisini de ayrı ayrı görerek, onlara, kendi ülkelerinin, Garanti Antlaşması gereğince Kıbrıs'ın toprak bütünlüğünü güvence altına almış olduklarını ve enosis'le taksimi yasaklamayı kabullenmiş olduklarını; o sırada bu antlaşmanın her iki ülke tarafından ihlâl edilmiş olduğunu ve IV. madde gereğince bu duruma müştereken bir son verilmesi gerektiğini söyledim. Her iki yönetimi, Londra'da veya başka bir yerde İngiliz yönetimiyle görüşmeye çağırdım ve büyükelçilere bu mesajı derhal Atina ile Ankara'ya iletmelerini söyledim? 

“Saat 8'e doğru, Yunan maslahatgüzarı, kendi yönetiminin öteki garantörlerle görüşmek istemediğini; Türk askerleri Kıbrıs'tan çekilmezse, Yunanistan'ın Türkiye'ye savaş açacağını ve enosisi ilân ederek Kıbrıs'ı daimi olarak Yunanistan'la birleştireceğini söyledi. Türkler o gün yanıt göndermedi. 
Bundan sonra Sovyet Rusya Büyükelçisini çağırttım; işgal hakkında hiçbir şey bilmediğini söyledi. Ona olayları anlattım. Karışık olan bir durumu daha da karıştıracak yanlış anlayışları önlemek için ne yapacağım hakkında onu bilgilendirdim. Olağan olduğu gibi, bizim, Kıbrıs'ı bir NATO üssü yapmak amacında olduğumuza dair propaganda yaptılar. 


“20 Temmuz'da, hafta sonu, Kissinger'in enerjisine ağır ve giderilmez baskılar yapılmaya başlanmıştı. Nixon'un yargılanması için baskılar artıyordu ve Türklerin Kıbrıs'ı işgal ettikleri gün, Nixon, Kissinger'i, danışmalarda bulunmak 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için Kaliforniyaya çağırmıştı. Bunu izleyen hafta zarfında ABD Kongresindeki duruşmalar televizyona aksetmişti ve bu da Nixon'un yargılanmasına yönelik oylamaya yol açabilirdi. Nixon bunu önlemek için umutsuzluk içinde çoğunluğu sağlamaya çalışıyordu. Kissinger uçakla Washington'dan Kaliforniya'da San Clement'e ulaşmıştı. Bunun sonucu olarak o ve ben tüm cumartesi gününü irtibat kurmadan geçirmiştik. Kissinger Watergate olayıyla çok meşguldü.” 


“21 Temmuz Cumartesi günü çıldırtıcı bir gündü. O gün Henry Kissinger le telefonda 9-10 kez konuşmuştuk. Saat 12.45'te Ecevit'le telefonda görüşerek, Güvenlik Konseyi kararı gereğince ateşin derhal kesilmesi gerektiğini söyledim. 
Bu konuyu o gün Ulusal Güvenlik Konseyinin dikkatine sunmaya söz verdi. 
Ona benimle görüşüp görüşmeyeceğini sordum. Bana, Ankara”dan uzun süre uzaklaşamayacağını, ancak İsviçre'de buluşabileceğimizi söyledi. Yunanlıların, Kıbrıs'a gitmekte olan bir gemi konvoyuna Türk hava gücünün saldırmamasını talep ettiklerini ve buna uymasını söyledim. Bu gemilere eşlik eden savaş gemileri geri dönmek koşuluyla bunu kabulleneceğini bildirdi. Yunanlılara telefonla bunu duyurduk. Ondan sonraşu gelişmeler kaydedilmişti: Saat 13.30: Kissinger telefonda. Ateşin kesilmesiyle ilgili düzenlemeler ilerliyor. Yunanlılar şart koşmadan bunu kabullendiler. Saat 13.45: Kissinger telefonda: Yunan yönetimi oldukça zayıf: Atina, yerine getiremeyeceği birçok kararlar almaya çağrılmamak. 
Kissinger, Türklerin o sırada ateşin kesilmesine hazır olmadıklarını söyledi. Saat 15.55: Kissinger telefonda şunları söyledi: “Ateşkes kabul edilmezse ve iki ülke (Türkiye-Yunanistan) arasında savaş çıkarsa, Türkiye”deki nükleer silahların kaldırılacağına dair Türkleri tehdit etmek için Cumhurbaşkanı'ndan yetki aldı. 
Saat 16.25: Yunan Dışişleri Bakanı Kipreos telefonda heyecanla, Türk hava gücünün Kıbrıs Rumlarını bombaladığını ve ateşkesin yürürlüğe girmesi için üç gün beklenemeyeceğini; bu konuda derhal anlaşmaya varılmazsa, Yunan ordusunun Türkiye'ye saldıracağını bildirdi. Saat 16.50: Kissinger'i telefonla bularak, ona, Yunan yönetiminin, husumetin başlaması konusunda bugün saat 19'da karar alacağını bildirdim. Kissinger Sampson'un kaldırılmasını (uzaklaştırılmasını) destekliyor. Kendisi, Ecevit'e, ateşkes olmazsa Trakya ve Anadolu'daki nükleer silahları kaldırmaya başlayacağını söyledi. Bu davranış, Ecevit'i, durumu yeniden incelemeye sevk etti ve 30 dakika içinde yanıt vermeye söz verdi. Saat 16.55: Kissingerle telefonda konuşurken, bana, (herhalde Kissinger'in ültimatomu üzerine), Ecevit'in benimle görüşmek istediğini; 


Ecevit, yarına kadar Yunan Albaylarının istifa edebileceklerini ve Yunanistan'da 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Moskova yanlısı bir yönetimin erke geçmesi olasılığı olduğu için ateşin kesilmesini ertelemek istediğini söyledi. Kendisine, savaş istemezse, uygulayabileceği en iyi yöntemin Güvenlik Konseyi'nin kararının kabullenmesi olduğunu söyledim. 
Kissinger'e şunları bildireceğini ekledi: “Prensip olarak ateşkesi kabul ederim, ancak bunu 22 Temmuz Salı gününe kadar tümüyle uygulayamam”. Ecevit, Yunan gemilerinin, “Türk bandıralı” gemilerle Kıbrıs'a asker taşıdıklarını söyledi. Ateşkes uygulanır uygulanmaz 22 Temmuz sabahı saat 8'de üç ilgili devletin Viyana'da toplanmasını ona önerdim. Bu konuda bana bilgi vereceğini söyledi. Saat 17.20: Kissinger'e telefonda Ecevit'in yanıtını bildirdim; onun görüşmelere katılacağına inandığımı; Türkiye'nin ateşkesi prensip olarak kabul etmiş olmasından sonra, Kissinger'e, Yunanlıları Viyana'ya gelmeye inandırmasını önerdim. Saat 17.55: Kissinger telefonda: Joe Sisco'nun o anda Yunan cuntasıyla görüşmeye çalıştığını; ateşkesi prensip olarak kabullenmezlerse Kissinger'le benim Ecevit'i yine uğraştırmamız gerekeceğini söyledi. Saat 20.40: Kissinger telefonda, 3 devletin toplanabilmesi için 22 Temmuz'da saat 14.00'te kesin ateşkes olması gerektiğini bildirdim. Bana, Ecevir'le telefonda görüşmemi ve kendisinin bunu yapacağını söyledi. Her ikimizin de Atina'ya bu konuda benzer notalar göndermemizi önerdi; Dokuzlar'ın (Avrupa Ekonomik Toplumu) da aynısını yapmaları için onlarla temas kurmamı diledi. Saat 21.00: Avrupa Ekonomik Toplumu'nu temsil eden (Fransa Dışişleri Bakanı) Sauvagnargues ile konuşlum. Her iki başkentte derhal harekete geçmeyi kabullendi. Saat 21.40: Kissinger telefonda: Sisco hala Yunanistan'da görüşmelerini sürdürüyor. Onlar (Yunanlılar), İngilizlerden çok Amerikalılara güveneceklerine inanıyorlar. 
Kissinger, cuntanın İngiltere'den hoşlanmadığını; Türklerin yarın ateşkesi kesinlikle yürürlüğe koyacaklarına dair söz vermiş olduklarını bildirdi. Ona, Türklerin kendi gemilerinden bazılarını bombalayarak batırdıklarına dair haberler aldığımızı; bunun, onları daha huysuz yapacağını söyledim. Saat 23.10: Kissinger telefonda, Ecevit'in, ateşkesin yarın saat 14.00'te yürürlüğe girmesini önermeyi kabullenmiş olduğunu bildirdi. 


“Türk ordusunun ilerlediği bölgelerden binlerce Rum kaçıyor; Kıbrıs Rum bölgelerinde yaşayan binlerce Türk de, Rumların gazabından kurtulmak için Türk istihkâmlarına sığınıyordu. İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Olver, İngiliz sakinlerini Dikelya v.s. gibi İngiliz üslerine taşımak için 1.000 
arabadan oluşan bir konvoy örgütlemişti. Bu sakinlerin hepsi de güvenlik içinde hedeflerine ulaşmışlardı. Birçok İngiliz sakinleri sahillere toplanmıştı ve İngiliz 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donanmasına mensup gemiler, tayfaları savaşa hazır durumda, sahile yaklaşarak, Türk donanmasının kimi mensuplarının onları biraz rahatsız etmelerine karşın, sakinleri alıp götürebilmişlerdi. Bülent Eceviv'le telefonda konuşarak bu konuda 
şikayette bulundum. Bana, Türk donanmasına, İngiliz donanmasını sahilden 10 
kilometre uzakta tutması buyruğunun verilmiş olduğunu söyledi. Onu, İngiliz savaş gemilerinin sahile yaklaşacağına ve bir olay çıkarsa Türkiye'yi sorumlu tutacağımıza dair uyardım. Ancak Türk gemilerinin mürettebatı bu konuda almış oldukları emri yerine getirdi ve 22 Temmuz da sabah saat 9.17e kadar, Türk gemilerinin varlığında, “Devonshire” ve “Andromada” adlı İngiliz savaş gemileri, o bölgeden ayrılmak isteyen kişileri oradan boşaltmıştı.” 

“Ecevit'in, Birleşmiş Milletler veya İngiliz askeri güçleriyle bir çatışmaya yol açabilecek herhangi bir hareketten kaçınılması için önlemler almış olduğuna inanıyorum; ancak o sırada Kıbrıs'ta ateş püsküren kimi Türk Generalleri vardı ve onları tartışıcı (kavgacı) Türk Büyükelçisi destekliyordu. Bir ara, Türk tankları Lefkoşa çevresinde toplanmaya başlamıştı ve BM askeri güçleri komutanı, Türklerin, BM güçlerinin üslenmiş bulundukları havalimanına saldırmaları olasılığından kaygılanıyordu. Biz derhal BM güçlerine takviye güçler önerdik ve İngiltere'den Kıbrıs'a uçaklarla 1.300 ek asker taşıdık. Onların adaya varışı durumu dengeledi. Türk yönetimi Lefkoşa'daki havalimanını ek geçirmemeye söz vermişti, ama yine de Türk askerleri yavaşça ilerliyor ve BM güçlerini geri çekilmeye zorluyordu. İngiltere'nin 16/5/inci Lancers Mızrak takviye birlikleri gelince, onlara, durumlarını koruyarak geri çekilmemeleri buyruğunun verilmesini istedim. Aynı zamanda İngiltere'den kalkan “Phantom” tipi uçaklar onları havadan korudu. Ecevir'le telefonda görüşerek, Lancers'lere, oldukları yeri korumaları ve direnişte bulunmaları emrinin verilmiş olduğunu; üzerlerine ateş açılırsa onların da buna karşılık vereceğini söyledim. Bunu sert bir tartışmamız izledi ve sonuçta Ecevit, sorunu bizzat incelemeye söz verdi; Ankara'nın adada olup bitenler konusunda daima bilgi sahibi olmadığını söyledi. Bu sonuç tatmin edici olmuştu, çünkü Türkler yavaşça ilerleyişlerini durdurmuşlardı. Havalimanı onların eline geçmemişti, ama kapalı kalmıştı. 
Nihayet, 22 Temmuz'da ateşkes yürürlüğe girdi ve ertesi gün, aşağılanmış olan Yunan cuntası istifa etti. Kıbrıs'ta da Sampson'un yerini Cumhurbaşkanı vekili olarak Glafkos Kliridis almış; Atina'da Karamanlis erke geçmiş ve Garanti Antlaşması gereğince üçlü görüşmelere katılmayı kabullenmişti. Türkler de buna 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razı olmuşlardı. Yaptığımız anlaşmaya göre görüşmeler Viyana'dan Cenevre'ye aktarılmıştı. Öteki Bakanlarla 25 Temmuz'da görüşmelere başlamıştım.” 


“Yunanistan'da demokratik bir yönetimin kurulması üzerine İngiliz siyasası yeni bir esasa dayanmaya başlamıştı. Yunan demokrasisinin güçlendirilmesi, Yunan halkı ve uluslararası ilişkiler açısından önemli idi. Yeni sivil yönetim, selefinin çılgınlıkları yüzünden düşürülmemeli ve Türkiye ile yapılacak görüşmelerde aşağılanmamalıydı. Yeni atanmış olan Yunan Dışişleri Bakam Yeoryios Mavros, benim, geçtiğimiz sonbaharda İngiliz donanmasının Yunanistan'ı ziyaretini iptal etmiş olmamı alkışlamış olduğu için Yunan cuntası tarafından tutuklanarak bir adaya sürülmüştü. Onunla iyi ilişkilerimiz sürmüştü. Türkiye Dışişleri Bakanı Turan Güneş koyu (esmer), geveze ve komik Groucho Marx'a benziyordu, ama Marx'ın mizacında değildi. Aynı sonsuz iddiaları tekrarlama itiyadında idi, o kadar ki, sözleri anlamsız oluyordu. 
Onu, hiddet ve sabır etkilemiyordu. Geciktirme piri idi. Bir ara, konferans masaları üzerindeki isim kartları konusundaki itirazlarını bize anlatması için konferans birkaç saat geciktirilmişti. Bazen, kritik anlarda, bulunamayacak biçimde ortadan kayboluyordu. Onun bir gazinoyu (kumarhaneyi) ziyaret ettiği söyleniyordu. Onun ne kadar tipik olduğunu şu olay gösterir: Türkiye'nin Kıbrıs'ı işgalinden birkaç saat önce, benim önerim üzerine, Ankara'daki Büyükelçimiz Sir Horace Phillips, ondan, Türk deniz güçlerinin Kıbrıs'a çıkmak üzere olup olmadıklarını teyit etmesini istemiş; Güneş, ona, saldırıya geçmeleri için onlara emir verilmiş olduğunu söylemişti. Büyükelçi onun bu davranışını ikiyüzlülük olarak nitelendirmişti. Çok geçmeden, Güneş'in, vakit kazanmak ve konferansta ilerleme kaydedilmesini önlemek için geciktirici taktikler kullandığına inanmaya başlamıştım. 


“Türk kurulu konferansta adeta bir şifre haline gelmişti. Bir defasında, Mavros, Güneş ve benim, aramızda yapmış olduğumuz nadir bir anlaşmayı Ankara yadsımıştı. Bize öyle görünüyordu ki, Güneş'in pek az veya hiç yetkisi yoktu. Onun arkasında Türk kabinesi ve kabinenin arkasında da Türk Generalleri duruyordu... Görüşmeler çok yorucu ve adeta uçuruma yaklaşıcı biçimde sürüyor; arada sırada Türklerle Yunanlılar, ödün verme ve aşağılanma yerine savaşmayı yeğ tuttuklarını söylüyorlardı. Kıbrıs'a 15.000 savaşçı asker çıkarmış olan Türkler kartların çoğunu ellerinde tutuyorlardı (daha çok kozlara sahiptiler). Resmi oturumlarımız pek az verimli olduğu için, başlıca iki amacı sağlamak için vaktimin çoğunu delegelerle ikili görüşmelere harcıyordum. 
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Bu amaçlar şunlardı: 1. Ateşkesin sürmesini, kökleşmesini sağlamak; 2. Türk ordusunun savaş sahasında kalmasına neden olan durumu düzeltmek için Kıbrıs Rum ve Türkleri arasında yeni bir uzlaşmaya varılması için ortam hazırlamak. 
Kissinger, diplomatik baskısını uzaktan sürdürüyordu. İşgalin başlamasından on gün sonra (30 Temmuz'da), her iki yan bir deklarasyon imzalamayı kabullenmişti. Bu deklarasyona göre ateşkes kalıcı olarak sürdürülmeli, iki yan arasında bir tampon bölge kurulmalı ve bu bölge BM güçlerince denetlenmeli idi. Yanlar bunu kabullenmişlerdi. Bunlara ek olarak, yanlar, Kıbrıslı Rum ve Türk temsilcilerin de katılımıyla 9 Ağustos'ta yeniden toplanacak ve soruna kalıcı bir çözüm bulmaya çalışacaklardı” 


“Londra ya dönüşümden bir gün sonra Kıbrıs'ın yeni Cumhurbaşkanı vekili, Türklerin ateşkes koşullarını bozduklarından yakınıyordu. Bu sırada Britanya, Yunanistan, Türkiye ve Kibristaki Birleşmiş Milletler barış gücü UNFICYP temsilcileri tampon bölgenin sınırını çizmeye başlamışlardı. Görüşmelerin ikinci dönemi 9 Ağustos'ta başlarken karşılıklı suçlamalar yapılıyordu. Türkler, sağlamış oldukları başarıdan yüreklenmişlerdi ve Türk yönetimi dahilde yeni bir saygınlık kazanmıştı; ancak Yunan yönetimi uzlaşmaya varamayacak kadar zayıflamıştı... Konferansın düzensizlik içinde sona ermesini engellemiş olmaktan memnun olmuştuk... Hiç olmazsa yanlar, konferansı terk etmeyerek kendi görüşlerini öne sürebilmişlerdi ve ertesi gün yine toplanacaktık. Bundan daha çoğunu sağlamayı ümit etmiyordum. 


“Görüşmeler başlar başlamaz Güneş dayatmaya başlamıştı. Onun görüşü şuydu: Rumların kendileri 1960 Anayasası'nı baştan atmışlardı ve ada bu anayasaya dönemezdi. 30 Temmuz tarihli deklarasyonumuz başarısız olmuştu çünkü binlerce Kıbrıslı Türk göçmen haline gelmişti. Onların kalıcı güvenliği güvence altına alınmalıydı ve bu da, adada, iç yasa ve yönetim açılarından özerk, ama federal bir devlet içinde birleşik, coğrafi açıdan iki ayrı bölgeli bir sistem kurulmasını gerektirmekteydi. Güneş, Yunan temsilcisinden ve Kıbrıs Rum Cumhurbaşkanı vekilinden bu konuda bir yanıt talep etmişti. Kliridis ısrarlı ama sabırlı idi. 1960 Anayasasının tatmin edici olmadığını ve onda epeyi değişiklikler yapılması gerektiğini kabullenmişti; ancak, garantör devletlerin elinden çıkacak yeni bir anayasayı kabule hazır olmadığını; Kıbrıs'ın bağımsız ve egemen bir devlet olduğunu; dolayısıyla, gerekli değişikliklerin yapılmasını bizzat toplumların kararlaştırması gerektiğini öne sürdü. Türk ve Rum toplumlarının 


korunabilmesi için bir dereceye kadar yerel özerklik olmasını kabullendiğini, 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ancak ne kendisinin ve nede New York'ta kalmış olan Başpiskopos Makarios'un coğrafi federasyonu kabul edebileceğini söyledi. 


“Mavros bu görüşe katıldı ve Yunan yönetiminin bu denli bir çözümle aşağılanmış olacağını belirtti. Toplantıyı erteledik ve İngiliz ekibi, bir süre, ikili görüşmelerle yanları birbirlerine yaklaştırmak amacıyla onların uzlaşma şansı olup olmadığını saptamaya çalıştı. Günler geçtikçe Türk yanının hiçbir ödün vermeyeceği sonucuna varmak zorunda kaldık; oysaki, Rumlar, ayrı bölgelerde bir çeşit özerklik sistemi kurulmasına gönüllü olabilirlerdi. İki kez, Güneş, Türk ordusunun ilerlemeyeceğine ve Kıbrıs'ta kalmayacağına dair bana güvence vermişti; ama BM Genel Sekreteri Dr. Waldheim'le yapmış olduğum görüşmeden sonra kuşkularım artmaya başlamıştı. Benimle görüşmek için Cenevre'ye gelmiş olan Waldheim, Türkiye Başbakanının, BM güçlerinin, garantör bir devletin denetimi altında olan bir bölgede harekete geçmesi için yasal hiçbir hakkı olmadığını; dolayısıyla, Girne ile Lefkoşa arasındaki Türk kesiminde bulunan BM gücünün geri çekilmesini kendisine bildirmiş olduğunu söylemişti. Kurt Waldheim, 1967'de BM Genel Sekreteri U Thantın Sina'daki BM gücünü geri çekme kararının getirmiş olduğu felaketi hatırladığını eklemişti. Onun bu görüşlerine katıldım ve buna güçlü bir yanıt vermesini önerdim. 


“Ertesi gün yine görüştük ve ona, konferansın bir çıkmaza girmek üzere olduğuna inandığımı ve bu olursa, Türklerin yeniden ilerlemeye başlamaları ihtimali olduğunu söyledim. Bu ilerleme, BM'nin askerlerinin devriye gezdiği bölgelerde olacaktı. Daha önce İngiltere BM güçlerini ivedilikle takviye etmek için güçler göndermiş ve gerekirse, tank kırıcı ve öteki toplarla donatılmış güçler sağlayabilirdi. Bunu yaparsa, Genel Sekreter, BM güçlerinin Türk güçlerinin herhangi bir ilerleme hattı üzerinde durması için Birleşmiş Milletlerden yetki alabilir miydi? Böylece, Türkler, BM'nin vereceği yetkiyle orada bulunacak olan İngiliz askerlerini bir yana itmek sorumluluğuyla karşılaşacaklardı. Waldheim, UNFICYP'e verilmiş olan orijinal yetkinin, üye bir devlete karşı koymayı kapsamadığını, ancak o sıradaki durumda Güvenlik Konseyi'nin buna engel olacağına inanmadığını; Sovyet Rusya'nın buna karşı çıkmayacağını ve Çinlilerin oylamaya katılmayacağını; kendisinin işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi. 
Bundan memnun kalmıştım; ancak, hepimiz de Kıbrıs sorununa karışırsak Sovyet Rusya'nın bundan mutlu olmayacağına kuşkum yoktu. Ortada bir riskler (tehlikeyi göze alma) dengesi vardı ve benim hesaplamış olduğuma göre, bizim yeterince kararlı olduğumuzu gösterirsek, Türkler, son anda ilerlemeden 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vazgeçeceklerdi. Bunu daha önce de yapmışlardı ve son günlerde Lefkoşa havalimanı dolaylarında yinelemişlerdi ” 


“İngiliz basınına bir demeç vermiştim ve çok geçmeden herkes şunu öğrenmişti: Belirsiz durum yüzünden, adaya gönderilmiş olan ve İngiliz askerleri taşıyan Phantom tipi uçaklar, geri getirilmeyecek ve gerekirse güçlendirilecektir. 
Bu konuda Başbakana bilgi verdim. Kissinger'in dileği üzerine benimle Cenevre'ye gelmiş olan ABD Dışişleri Bakanı yardımcısı Arthur Hartman'a da düşüncelerimi anlattım ve şunları ekledim: “Türkler ateşkes anlaşmasını bozarlarsa, hala zayıf olan Karamanlis'in kabinesi erkten düşebilir”. Hartman şunları söyledi: “Atina'da artık nefret edilen bir rejim yoktur; Kıbrıs'ta yasa dışı bir rejim yoktur. Kıbrıs Türkleri korunmaktadır ve ortada güçlü bir BM kararı vardır. Türkleri inandırıcı argümanlar vardır ve onlar, yeniden harekâta geçmemeye inandırılabilir”. Hartman'dan, bu konudaki kaygılarımı Washington'a anlatmasını; muhtemel Türk askeri amaçlarının incelenmesini ve buna verilecek müşterek karşılığın ne olacağının saptanmasını diledim. 


“Hartman, 11 Ağustos Pazar günü ABD yönetiminin yanıtını getirdi. 
Bu yanıtta, ABD'nin, Majeste Kraliçe yönetiminin soruna yaklaşımından mutlu olmadığı belirtilmişti. Kissinger, Ecevit'i, askeri harekâttan kaçınmaya uyarmış ve Türkler daha da ilerlerse, ABD'den hiçbir yardım alamayacaklarını bildirmişti. Bu konuşmanın sonucu olarak Ecevit, daha da ileri giderse bunun ciddi sonuçları olacağını anlamıştı. Kissinger'in bana (Callaghan'a) Hartman aracılığıyla bildirdiğine göre, Ecevit, Kissinger'e bu konuda güvence vermişti. 
Hartman şunları eklemişti: “İngilizlerin askeri davranışları konusunda daha çok açıklamalarda bulunmalarına Kissinger sert tepki gösterecektir, çünkü bu açıklamalar, Kissingerin Ecevit'e karşı kullandığı taktiklere kötü etki yapacaktır”. Hartman'a göre, en iyi yöntem, görüşmeleri sürdürmekti ve beni dinlemeye ve beklemeye hazır olacağımı ümit ettiğini eklemişti. Yine Hartman'a göre, Türkiye Dışişleri Bakanına, daha elastiki olması için Ankara'dan yeni yönergeler gönderilecekti. Hartman'a, görüşmeleri sürdürmek için elimden geleni yaptığımı; ancak Türkiye Dışişleri Bakanının, saptanmış olan oturumlara gelmeyerek toplantılarımızı engellediğini söyledim. Hartman'dan, Türklere etkili biçimde işlem yapılmamasından ve Türkler yeniden ilerlemeye başlarsa buna karşı alacağımız önlemleri görüşmemiş olmamızdan kaygılandığımı Kissinger'e bildirmesini rica ettim. Türklerin gelecekteki niyetlerinin kötü olduğunu ve buna karşı planlar hazırlamamız gerektiğini vurguladım. Türkler, 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şimdiki bölgelerini genişletirlerse ABD”nin ne yapmaya hazır olduğunu sordum. 
Hartman, Kissingerin bu konuda kapana yakalanamayacağını; bu ihtimal üzerinde durmanın bile gelişmeleri savaş doğrultusunda etkileyebileceğini söyledi. Kissinger'in de benim gibi aynı amaçları olduğunu; ancak bunları sağlamada değişik hesapları olduğunu söyledi. Ona, Kissingerin hata ettiğini; Türklerin Lefkoşa Havalimanından vazgeçirilmiş olduklarını, ancak onların muhtemelen yeniden deneyde bulunacaklarını söyledim. 


“Hartman'a ayrıca şunları bildirdim: “Daha önce Ecevit'e açıkça şunları belirtmiştim: Türklerin karşısındaki İngiliz askerleri BM bereleri giymemekle birlikte, Türkler müdahalede bulunursa, kendilerini koruyacaklardır ve kendi ülkem (İngiltere), onların bir yana itilmelerine seyirci kalmayacaktır”. Bu görüşmeden sonra Türkler güçlendirilmişlerdi; ancak Britanya, mukabil Türk ilerleyişine karşı takviye güçlerle ve Phantom gibi ek uçaklar göndermekle statik bir savunmayı güçlendirmeye hazırdı. -Callaghan şunları eklemişti: “Türkleri yeniden uyaracağım. BM güçlerine meydan okumanın sorumluluğu onlara ait olacaktır; ancak bunu yaparsam Amerikalıların da beni destekleyeceklerinden emin olmalıyım. Sizinle (Hartman'la) yapmış olduğum görüşmeden anladığıma göre bu yardım Amerika'dan gelmeyecektir. Amerika'nın, NATO'nun Güney-Doğu kanadıyla ilgili kaygısını anlıyorum; ama ABD öteki perspektifleri, Britanya'nın bir garantör devlet olarak rolünü ve binlerce İngiliz yurttaşlarının 


hayatlarını koruma sorumluluğunu görmüyor”. 


“Kissinger e gönderdiğim bir telgrafta bu önemli anlaşmazlıkların karşılıklı olarak birbirimize olan güvene zarar getirdiğini; Türklere sadece diplomatik yoldan yaklaşmanın yeterli olmadığını; doğru politikanın, onları paralel hatlar üzerinde karşılamamız gerektiğini; yani, diplomatik ve askeri düzeyde kararlı olduğumuzu göstermemiz gerektiğini ve bunun muhtemelen sonuç getirebileceğini bildirdim. Onun, Britanya'nın bu soruna şimdi askeri bir boyut getirmiş olmasıyla ilgili yakınmasına yanıt olarak, realitenin şu olduğunu belirttim: Bu boyut, yaklaşık olarak 25.000 Türk askerine karşı az olan İngiliz askerlerinin sürekli olarak başları üzerinde sallanıp duruyor (tehdit edici oluyor). 
Kissinger'in buna yanıtı, Ecevit'le telefonda yine görüşerek, Türkiye'nin siyasi bir çözüme dayanmasını önermesi ve Türkler yeniden askeri harekâta geçerse hiçbir destek beklememeleri ve ABD'nin onları durdurmak için geniş ölçüde diplomatik önlemler alacağını bildirmesi olmuştu. Kissinger, bana, krizi atlatmak için İngiltere'nin girişeceği her davranışı diplomatik açıdan destekleyeceğini; 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ancak askeri harekâtın yardımcı ve uygun olmayacağını, çünkü bunun, dikkati, diplomasiden başka yana çekeceğini bildirdi. 

22 Temmuz günlü ateşkesin sağlanmasında Henry'nin (Kissinger'in) 
yeteneğini ve Amerika'nın etkisini iyi karşılamıştım, ama şimdi bundan daha ileri gitmek gerekeceğine inanmıştım. Türkleri durdurabilecek tek şey, onların, ilerlemeye çalışırlarsa askeri mukavemetle karşılaşacaklarına inanmaları idi. 
Bu sırada diplomatik uğraşılarımızı sürdürdüm, ama vakit geçtikçe kendi tahminimizin daha da karamsar olduğunu gördüm. Arada sırada sağduyu (aklıselim) egemen oluyordu. Cumhurbaşkanı vekili Kliridis'le Denktaş'ın ikisi de, kendi ülkelerinin geleceği görüşülürken bu görüşmelere zekâ ve gerçek kaygılar getirmişlerdi. Onlara kalmış olsaydı, aralarında bir anlaşmaya varabileceklerdi. Ancak Denktaş özgür bir temsilci değildi ve son raddede, Türkiye'deki patronlarına itaat etmek zorunda olduğunu bana itiraf etmişti.” 


“12 Ağustos akşamı durum bir çıkmaza girmişti. Kliridis'e, benim sağlamaya çalışmış olduğum gibi, BM, ABD ve Britanya'nın kararlılıkla hareket etmeleri şansının olmadığını söyleyince ümitsizliğe kapılmıştı. Waldheim'in daha önceki iyimserliğine karşın, Türkler ilerlerse, BM güçleri geri çekilmeye hazırdı. ABD ise Türklere askeri baskı yapmak niyetinde değildi. Bu durumda, Kliridis'e, mümkün olan en iyi uzlaşmayı sağlamak için çalışmasını önerdim. Kendisiyle Denktaş'ın, anayasada değişiklik yapılması, adanın iki toplumlu karakterine uyacak biçimde federal bir sistem kurulması konularında anlaşmış olduklarını; her ikisinin de adanın bağımsızlığını ve egemenliğini korumayı dilediklerini; Kliridis'in, iki bölgeli bir sistemi inceleyebileceğini söyledim ve ona, federal bir devlet içinde, coğrafi sınırları olacak iki özerk yönetim kurulmasının ciddi biçimde dikkate alınmasını söyledim. Lefkoşa'da kendisiyle Denktaş'ın derhal ek görüşmelere girişmelerini ve Eylül'de Cenevre'de yapılacak 3. Dışişleri Bakanları toplantısına bir rapor sunmalarını önerdim. 


“Kliridis, bu önerileri incelemeye söz verdi ve bunları kabullenirse, tüm Türk askeri güçlerinin adadan çekilmesi koşuluna bağlı olmasını ekledi. 
Yunanistan Dışişleri Bakanını davet etme konusunda anlaştık ve görüşlerimizin sonunda Kliridis'le Mavros, Atina ve Lefkoşa'ya dönerek kendi meslektaşlarına danışmaya; iki bölgeli federasyon önerisine dostlarının tepkisinin ne olduğunu saptamaya söz verdiler. Onlar hemen yola çıkacak ve ertesi akşam (!) yanıtlarıyla birlikte Cenevre'ye döneceklerdi. Bu öneriyi Güneş'e kişisel olarak arz ettim. 


Bana kızgın olarak yanıt verdi. Kliridis Kıbrıs'a hareket etmeden önce Türkler 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için tek bir coğrafi bölgeyi prensip olarak kabul etmezse, kendisi (Güneş) de Cenevreyi terk edecek ve konferans sona erecekti. Ona sabırlı olmasını, Kliridis'in, meslektaşlarıyla görüşürken tek bölgeli sistemi öne süreceğini, ama herhalde, bu sistem altında daha küçük bir bölgenin tahsis edilmesini önereceğini söyledim. Güneş ısrar etti ve Kliridis önerilmiş olanları kabullenmiş olduğuna dair güvence vermezse, başka bir karma oturuma katılmayı reddettiğini söyledi. 


“Bu sırada Kissinger den yardım diledim. Her ikimiz de Ecevit'le telefonda ilişki kurduk. Ecevit, daha sonra Güneş'e, bir toplantıya daha katılmasını önermiş olacak ki, BM gözlemcilerinin varlığında bir kez daha yorucu ve yararsız bir toplantı yaptık. Bu toplantıda Güneş, taleplerini bu kez de bir ültimatom ve soru biçimine koydu: “Kliridis'le Yunan Dışişleri Bakanı burada ve şimdi, Magosa”nın Türk semtinden Lefkoşa'nın Türk semtine kadar uzanan ve Kıbrıs'ın yüzde 34'ünü kapsayan bir hatta kadar bir bölge üzerinde bir çözümü ve bu yeni bölgenin önümüzdeki 3-4 gün içinde kurulmasını kabul ediyorlar mı?”. O akşama kadar kendisine yanıt verilmeliydi. Kliridis'le Mavros bunu kabullenemezse konferansı sürdürmeye bir neden yoktu. Güneş'in bundan başka söyleyeceği bir şey kalmamıştı.” 

'Kliridis'le Mavros, Lefkoşa ve Atina'da danışmalar yapmaları gerektiğini bir kez daha yinelediler. 36 saat içinde Cenevre'ye dönebileceklerini söylediler. 
Denktaş'a, bunu kabul edip etmediğini sordum; ancak Türk yönetimine bağlı olduğunu; Güneşbir oturuma daha katılırsa kendisininde katılabileceğini söyledi. 
Güneş'ten, Kliridis'le Mavros'un dilemiş oldukları süreyi kabullenmesini rica ettim. Güneş bunu bir kez daha reddetti. Oturum resmen sona ermişti. Güneş, oturduğu masadan, daima olduğu gibi kibarlıktan yoksun olarak ayağa kalktı ve konferans salonunu terk etti. Yardımcıları da onu izledi. Saat, 14 Ağustos sabahı 2.25 idi. Geriye kalanlarımızla el sıkıştık ve yorgun olarak salondan çıktık. 
Verdiğim basın konferansında Türklerin taktiklerini bağışlamadım. Ben henüz konuşurken bile Türk ordusu ateşkesi bozarak yeniden ilerlemeye başlamıştı. 
Güneş onlara vakit kazandırmıştı. 


Aynı gün saat 5'te Yunan kabinesi Savunma Bakanlığı'nda toplandı. 
Karamanlis dışında, orada hazır bulunanların hepsi Yunanistan'ın Türkiye'ye derhal savaş ilân etmesini talep etti. Tüm toplantı sırasında soğukkanlılığını sürdüren Karamanlis, buna alternatif olarak ve “birisine yapılacak saldırı hepsine yapılmış sayılır” sözlerine uyarak, Yunanistan'ın NATO'dan yardım istemesini önermişti. Yunan kabinesi bunu kabul etmiş; ancak ertesi gün Türkler, NATO 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Genel Sekreteri Dr. Joseph Lunsa, onun Ankara'ya yapacağı bir ziyaretin yararlı olmayacağını ve hatta zarar getirici olabileceğini söylemişlerdi. Bunun üzerine Luns bu ziyaretten vazgeçmişti. Karamanlis, Kıbrıs'ın özdeşliğini kurtarmak için yapacağı başka bir şey kalmadığını görmüştü. Yunanistan'ı NATO'dan çekmiş ve bunu yapmakla ülkesini, yeni bir demokrasinin geleceği için felaket olacak bir savaştan kurtarmıştı. 


1974 yılı Ağustos ayında, Kıbrıs problemini dünyanın gündeminden 
çıkarmak için bir fırsat vardı, ama bunda başarılı olamadık. Geriye bakarken, kimi yararlar da olduğunu görüyorum. Yunanistan'daki demokratik yönetim beklenmedik bir ikramiye idi. İngiltere'nin, o günlerin kararsızlığı içinde bu devletin pekiştirilmesine yardımcı olmak için elimden geleni yapmış olduğuma inanıyorum. İngiltere'nin silahlı güçleri, Kıbrıs'taki İngilizleri ve öteki uyrukları boşaltmada harikalar yaratmışlardı; ama onlara yeterince teşekkür edilmemiştir. 
Makarios hayatta kalmış ve Kıbrıs'a döndükten sonra değerli hizmetler vermiştir. 
Olaylardan on yıl sonra, “Times” gazetesi yayımladığı bir başyazıda, 2. Cenevre Konferansı akamete uğrayınca Britanya'nın Türkiyeye bir ültimatom vermemiş olmasının ciddi ve affedilmez bir ihmalkarlık olduğunu iddia etmiştir. Buna karşıt olarak, Kissinger, anılarında, o sırada ABD'den gelecek hiçbir baskının başarılı olamayacağı görüşünü öne sürmüştür. Ben şuna inanıyorum: Bir üssü korumak için talime tabi tutulmuş olan ve sayı açısından muhalif ordudan çok daha az olan İngiliz askerleri, ABD'nin muhalefetine karşın saldırıya geçmiş olsalardı, İngiltere, askeri bir felaketle karşı karşıya kalacaktı. Sonuçta, bu başarısızlık 2. bir Süveyş felaketine benzeyecekti . 


“Bu iddialara karşıt iddialar da öne sürülmüştür. Bunlara göre, Britanya, Türkiye ile işbirliği yaparak, o ülkeye, egemen üsleri kullanma izni vermeli ve böylece o ülkenin Kıbrıs'ı işgalini denetim altına almalıydı. Bu, ne kısa süreli ve ne de uzun süreli bir seçenek veya çözüm olabilirdi, çünkü o zaman büsbütün dostsuz kalacaktık. Kıbrıs Türklerinin uzun yıllardan beri 1960 Anayasası'na dayalı haklarından ve insan haklarından yoksun bırakılmış oldukları inkar edilemez. Benim görüşümce, üçlü görüşmeler yapılarak, azınlığın haklarını anayasa gereğince iyiye götürmek için anayasada etkin değişiklikler yapılması bu sorunu çözümleyecekti; ancak, Britanya'nın, adanın Kuzeyinde bir Türk rejimi kurmada Türklerle işbirliği yapması düşünülemezdi. O sırada bu yöntemler önerilmemişti ve şimdi de bunları reddederim. Britanya onurlu olarak davranmış ve sorumluluklarını, elinde olan olanaklara göre yerine getirmiştir. Bu gerçek, 
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1974 yılı sonbaharında BM Genel Kurulu'nda geniş ölçüde kabul edilmiş ve 
daha sonra Başbakan Karamanlis de bu görüşe katılmıştı. Başarısızlıktan dolayı üzüntü duymalıyız. Suçu, başkaları dayatabilir, ama ben kendim, bu konudaki çalışmalarımızdan utanç duymuyorum. 


“Callaghan, bu konuyla ilgili başka yazılarında da şunları belirtir: “İngiliz askerleri, onların binlerce kişi tutan aileleri, öteki İngiliz ev sahipleri ve adadaki turistleri göz önünde tutan İngiliz parlamentosu, basını ve halkı, bizden müdahalede bulunmamızı bekliyordu. Ayrıca, Commonwealıh'taki devlet başkanlarının kıdemli bir üyesi olan Başpiskopos Makarios'un durumunu dikkate almamak imkansızdı. Ben de soruna karışmaktan yanaydım. Yunan subaylarının diktatörlüğü NATO için bir hakaretti. Ancak, onların NATO'ya bağlı olmalarını zayıflatıcı bir davranışta bulunmayı istemiyordum; ama onlara karşı hoşgörüde bulunmaya karşıttım. Onların, hiç kuşkusuz, neden olduğu bir davranışı açıkça kınadım ve Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıslılar arasında cuntanın bozmuş olduğu barışı, yeniden kurmayı amaçladım. NATO'nun Güney kanadının bütünlüğünü korumanın kendi çıkarlarımız yararına olduğuna inanmıştım.” 

‘Kriz meydana gelmeden biraz önce Kıbrıs'ta var olan durumdan memnun değildim. Başpiskopos, yıllarca, Kıbrıs Türklerini, insanlık adına, hakları olduğu tüm temel haklarından yoksun bırakan bir siyasa izlemişti. Onun bu politikası kalıcı bir uzlaşmanın temeli olamazdı. Makarios'un, enosis konusundaki aldatmacalarına da göz yummamıştım. Türklerin buna şiddetle tepki gösterdikleri ve bunun ittifakı gerginleştireceği göz önünde tutulursa, enosis doğrultusunda herhangi bir akım kabul edilemezdi. Egemen üslerin kalıcı değerleri konusunda kuşkularım ne olursa olsun, bu üslerle ilgili olarak İngiliz yönetiminden, bir yıldan çok bir süreden beri çıkar koparmaya çalışan (ama bunda başarı sağlayamamış olan) bir Kıbrıs yönetimine karşı pek az sempatim vardı.” 

“15 Temmuz'da (Dışişleri) Bakanlığı'nda yaptığımız tartışma sırasında, ne gibi bir davranışta bulunmamız gerektiğini saptamıştım. Buna göre, Birleşik Krallık, bu krizin çözümünde önemli bir rol oynamalıydı. Şiddet davranışlarının daha da yayılmasından ve özellikle Türkiye'nin silahlı müdahalesinden kaçınılmalıydı. Garanti Antlaşması'na gelince, Yunanistan yönetimiyle o yönetim ne kadar suçlu olursa olsun danışmalarda bulunmalı ve onların siyasalarını etkilemeye çalışmalıydık. Aynı zamanda, Türkiye ile ve daha 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sonra Kıbrıs'ın temsilcileriyle görüşmelerde bulunmamız gerekiyordu. Ancak bu görüşmelerin amacı, olaylardan önceki durumu iade etmemek de olabilirdi. En azından, bu sırada, Başpiskopos Makarios'un yönetiminden başka bir hükümeti tanıyamazdık, çünkü bu hükümet, ne kadar kusurlu (eksik) olursa olsun, geçerli saydığımız 1960 Anayasasına dayanıyordu. 16 Temmuz'da Parlamentoda yapmış olduğum konuşmada da belirtmiş olduğum gibi, “Cumhurbaşkanı Makarios seçimle bu makama getirilmiştir ve şimdi Kıbrıs halkının seçilmiş önderidir. 
Bildiğim kadarınca, kendisi bu görevden çekilmemiştir.” 

“Dolayısıyla, Makarios'a, kendi kişisel güvenliği için 1968'de vermiş olduğumuz güvenceye dayanarak, onun hayatta olduğunu öğrenince ve egemen üsler vasıtasıyla adadan ayrılmak dileğinde olduğunu bildirince, bu dileğe olumlu ve acil bir yanıt verdik. Aynı zamanda, onun engelleyici nitelikleri ve ülkesindeki toplumlararası soranlara herhangi bir yapıcı çözüm bulma kapasitesinden yoksun olduğu biliniyordu. Makarios, 16 Temmuzda helikopterle Ağrotur'a, oradan da uçakla Malta yoluyla Londra'ya getirilmişti. Bu sırada politikamız, Ulusal Muhafız Birliğimde bulunan ve darbeye önderlik etmiş olan Yunan subaylarının değiştirilmesini ve Sampson'un kaldırılmasını sağlamaya yönelikti. 
Bizi bu ülkede (İngiltere'de) eleştirenler, adadaki tüm Yunan askerlerinin kaldırılması gerektiğini öne sürmüşlerdi; ancak subaysız kalacak bir ordunun adada karışıklık çıkarması ihtimali vardı. Sampson, kişilik ve saygınlık açısından Cumhurbaşkanlığı yapacak nitelikte değildi; dolayısıyla, cuntayı oluşturan adamlar makul kişiler olsalardı, onun erkten kaldırılması talebini yerine getirebilirlerdi. Ancak Yunanistan'dakiler, görüşmeler yapılmasıyla ilgi çağrıma yanıt vermediler veya yanıt vermeyi geciktirdiler. O sıralarda, Yunan rejimine, danışmalarda bulunmak konusunda ılımlı birçok başvurularda bulunmuştum. 
O tarihten sonra, Yunan ve Kıbrıs Rum çevrelerinde şu masal (efsane) ortaya çıkmıştı: “Majeste Kraliçe yönetimi, Türk işgalini önlemek için, ilk safhada, daha çok şeyler yapmalıydı” Bu yalanı sertçe takbih etmek gerektir. Tüm yalvarmalarıma karşın, felakete neden olan Grek inadı ve gururu olmuştur. 


‘Bu iftira ile ilişkin olarak şu suçlamalar da yapılmıştır: “Majeste Kraliçe yönetimi, bizzat kendi askerlerini seferber ederek Kıbrıs'ın Türkiye tarafından 
işgalini önleyebilirdi” 5 Temmuz'da ve daha sonra Türkiye Başbakanının 17 
Temmuz'da Londra'yı ziyareti sırasında (ki bize, Türk askeri güçleriyle birlikte 
ortak harekâta geçmeyi önermişti) bizim bunu yapmamıza engel olan başlıca 3 
neden vardı: Atlantik Antlaşması ve Varşova Paktından bu yana, yalnız Varşova 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Paktına mensup askerler tarafından şiddet kullanılmıştı. Müttefik bir yönetimin askerlerine karşı İngiliz askerleri seferber etmek prensip olarak kabul edilemezdi; ayrıca, Kıbrıs'taki İngiliz askerlerinin binlerce aile mensupları, İngiliz turistler ve Yunanistan'da bulunan binlerce İngiliz gezginler, prensipsiz bir diktatörlüğün vahşi misilleme davranışlarına maraz kalacaktı. Egemen üslerdeki İngiliz askerlerinden, Kıbrıs Rum toplumu arasında yaşayan ailelerinin yaşamlarını tehlikeye koyacak bir harekâta geçmesini isteyemezdik. Adadaki askeri gücümüz, ancak egemen üsleri koruyabilecek kapasitede idi. Adada, Sampson'la dostlarının askerlerine üstün gelecek kadar askeri gücümüz yoktu. Gerekli askerleri derhal bölgeye sevk etmek de zaman alacaktı. Bu nedenlerden ötürü, tek başımıza veya Türklerle birlikte askeri güç kullanmayı olanaksız bulmuştuk ve bunda halkı olduğumuza hala inanıyorum. 


“Türkiye Başbakanı ile ekibi Londra'dan ayrıldıktan sonra onların ne denli bir davranışta bulunacaklarını bilmiyorduk; ancak şiddet hareketlerinde bulunmaları olasılığından korkuyorduk; ama daha sonra onlarla işbirliği yapmış olmakla suçlanır kaygısıyla, önleyici önlemler de alamamıştık. 20 Temmuz sabahı Türkiye'nin Kıbrıs'a çıkarma yapması, şiddet davranışlarının Kıbrıs Rum toplumuna münhasır kalması amacımızda başarısız olduğumuzu göstermiştir. 
Şimdi Kıbrıs'ta barış aramalı ve Yunanistan'la Türkiye arasında savaş çıkmasını önlemeliyiz. Güvenlik Konseyi'nin 353 sayılı ve 20 Temmuz 1974 tarihli kararı gereğince de, Garantör Devletler arasında danışmalar yapılmasını sağlamak için Grekler üzerindeki baskımı artırmış bulunuyorum. Türk işgali ve Yunanlıların buna karşı koyamayacaklarını anlamış olmaları, cuntanın sonu olmuş; Yunanistan'da demokrasi yeniden kurulmuş; İngiliz siyasası yeni bir etken sağlamıştı. Şimdiye kadar bu ülkedeki (İngiltere) sempati Türklerden yanaydı. 
Şimdi önemli olan, Karamanlis yönetiminin ayakta kalmasını sağlamak ve yeni rejimi, tiksindirici seleflerinin ahmaklığının sonuçlarından kurtarmaktır. 
Sampson'un ortadan kalkmış olması ve Kliridis'in 1960 Anayasasına göre Cumhurbaşkanlığını vekaleten devralmasıyla bu görev daha kolay görünmeye başlamıştır.” 

“Sonuçta, Greklerle Türkler bir konferansa katılmaya gönüllü oldular. 25 
Temmuz'da Cenevre'de toplandık. Benim amacım basitti: Kıbrıs'taki savaşı durdurmak ve BM'nin 353 sayılı kararını uygulamak. Kıbrıslı toplumların yokluğunda, Kıbrıs sorununa toplumlararası bir uzlaşma empoze etmek konusunda ayrıntılı rehberler öne sürmeyi istemiyordum; dolayısıyla, bu amaç 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için yakında ikinci bir konferans düzenlenmesi gerektiği anlaşılmıştı. 1. Cenevre Konferansı”nda İngiliz diplomasinin teknik ustalıklarının başarılı olduğu genellikle kabul edilmiştir. Yunan ve Türk delegelerinin, İngiliz delegelerinin dayançlığınave taslak hazırlamadaki maharetine sahip olmaması, bir deklarasyon ortaya çıkmasına yol açmıştı. Onları (Greklerle Türkleri) aşındırdık; her güç pasaja karşı alternatif formüller öne sürdük, kimi sorunları erteleme kararı aldık. Sonuçta, yanlar, imzalamayı reddetmeyecekleri bir deklarasyonla karşı karşıya kalmışlardı. Gerçekte, amaçlarımızın pek azını sağlayabilmiştik; ancak başarılı olduğumuz şeyler değersiz olmamıştır. 30 Temmuz tarihli Cenevre Deklarasyonunu Türklerin imzalamış olmasıyla Yunan saygınlığını kurtardık ve sabit olmayan Karamanlis rejiminin erkte kalmasını sağladık. Bu başarıyı, Mavros'un bir antlaşma imzalamadan Atina'ya dönme tehdidini birkaç kez yinelemesine karşın sağladık. Vaktimin çoğunu, Mavros'u, görüşmelerin sürmesinin önemine inandırmaya çalışmakla geçirdim.” 


“Bunu izleyen hafta sırasında yanların Cenevre Deklarasyonu'nun hiçbir koşulunu yerine getirmemiş olması nedeniyle,ikinci konferansa pek iyimser olmayarak katıldım. Konferansta, toplumların yapacağı görüşmelerle ilgili birkaç rehber kaleme almaktan başka bir şey yapamadık. Bu rehberlere göre, bir anlaşmaya varma ihtimali pek azdı. Türklerin, sağlamış oldukları askeri başarıdan başları dönmüştü. Yunanlılar ise, daha önceki pozisyonlarından geri çekilmeye sıkılıyorlardı. Konferansa katılanların hiçbiri, öz sorunları karşılayacak vakte sahip değildi. Bu noktada, Türkiye Dışişleri Bakanı (Güneş'in), kendi görevine sorumsuzca ve anlamsızca yaklaşımının getirmiş olduğu feci sonuçları vurgulamak isterim. Tutanaklarda onun sonsuz nutuklarının metinleri kısaltılmıştır. Bunları okumak, dinlemek kadar yorucu olmuştur. Fransızca yapılmış olan bu konuşmalar o denli eğri büğrüydü ki, çoğu kez anlaşılmıyordu. Kimi nedenlerden ötürü güneş bazen Palais de Nationsa uğramıyordu. Söylendiğine göre, vaktini Fransa'nın hududu dışında bir gazinoda (kumarhanede) geçiriyordu. Maiyetinde olanlar da, bize özel olarak şikayette bulunmuş; kendilerine direktif vermediğini bildirmişlerdi. Kendi yönetimi de ona sık sık yönerge göndererek, konferansta üstlenmiş olduğu kimi konularda bu üstlenmeleri inkâr etmesini önermişlerdi. Onunla yapmış olduğum gayri resmi görüşmelere, onun bana söylediklerine inanıp inanmamak konusunda kararsızlık içinde bocalıyordum.” 
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“Makariosun gölgesi Demokles'in kılıcı gibi başı üzerinde sallanan Kliridis'le, son raddede Türkiye'deki efendilerine itaat etinek zorunda olan Denktaş özgür temsilciler değillerdi. Kendi ülkelerinin geleceğinin görüşüldüğü bu konferansa, zeka, cazibe ve kişisel dürüstlük kaliteleri getirmiş olan bu iki adamın geçmiş adaletsizlik, şiddet ve gelecekteki entrikaların tutsağı olmalarını görmek üzüntü veriyordu. Kıbrıstaki Türk toplumunun gelecekteki refahını sadece coğrafi taksimin sağlayabileceğine beni inandıran Denktaş olmuştu. 
Kliridis ise, Kıbrıs Türkleriyle kalıcı bir anlaşma yapabilecek tek Kıbrıslı Rum önder olduğunu yeterince açıklıkla göstermişti. 


Bu sırada Ruslar sıkıntı içinde bulunuyorlardı. Kıbrıs sorununda bir rol oynamayı istiyorlardı, çünkü uluslararası her bunalımda rol oynamak amacında idiler. Ancak, bu konuda ne gibi bir siyasa uygulayacaklarını bilmiyorlardı. 
Kıbrıs komünist partisi AKEL in desteklediği Makarios onların dostuydu. Ancak Türkleri düşman etmeyi istemiyorlardı, çünkü Türkiye'nin onlar açısından stratejik önemi vardı. Türklere, müdahalede bulunmayacaklarını açıkça bildirmişlerdi; ama bizim bu konuda önemli bir rol oynamamızı kıskanıyorlardı. 
Dolayısıyla, Kıbrıs sorunuyla ilgili uluslararası bir konferans düzenlenmesini önermekten başka bir şey yapamamışlardı. Bu denli bir konferansın başarılı olacağını kimse sanmıyordu. Onları kararsızlık içinde görmek bizce iyi idi. 


“ABD yönetiminin oynamış olduğu role gelince: Böyle bir yönetim var mıydı? 
Bu sırada, Başkan Richard Nixon (Watergate skandalıyla ilişkin görünerek) istifaya zorlanmıştı. Ta başlangıçtan beri Kissinger le telefon konuşmaları yapıyordum. İlkin, İngiliz ve Amerikan politikası birbirinin aynıydı. Ben ve meslektaşlarım, gelişmeler konusunda A meri kalılara bilgi ve görüşler iletiyorduk; ancak, politikamız birlikte yürümüyordu vebunun da nedeni, Kissinger'in, kendi müttef iklerine karşı açık ve içten olmaması ve daha çok Watergate skandalıyla uğraşması idi. Kissinger, Türkiye Kıbrıs'ı işgal etmeden önce Joseph Sisco'yu, bu işgali önlemek amacıyla derhal Atina ve Ankara'ya göndermişti... Ancak Sisco, Doğu Akdeniz bölgesine giderken Londra'da benimle yapmış olduğu görüşme sırasında, durumun gerçekte ne kadar ciddi olduğunu anlamıştı. 

“Kissinger, 1. Cenevre Konferansı sırasında Türk önderleriyle sık sık temas halinde olmakla birlikte, onun başlıca müdahalesi, Cenevre Deklarasyonu'nun 
4. maddesini Türklere kabul ettirmek olmuş; adadaki İngiliz askeri üslerinin İngiltere tarafından boşaltılması koşulunun bu maddeye alınmamasını sağlamıştı. 2. Viyana Konferansında, Kissinger, Türkleri, kanton sistemini 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kabule inandırmıştı. Rumlar o sırada bunu kabullenmiyorlardı. Türkler de buna pek ısınmamışlardı. Bunun sonucu, sorunu çözümlemek yerine karışık bir duruma getirmek olmuştu. 2. Viyana Konferansının son gecesinde Kissinger bana gönderdiği mesajlarda, kendisinin, Türkleri, daha da ilerlememeye inandırmak ve gerekirse konferansı kesmek yerine ertelemeyi sağlamamı istemişti. Bu taktikleri Greklerden gizli tutamadık. Greklerle İngilizlerin bu Amerikan inisiyatifinin başarısızlığına canları sıkılmıştı, çünkü bunun başarılı olacağına inandırılmışlardı. Şimdiki Yunan Dışişleri Bakanı (o sırada Cenevre'de bulunuyordu) o akşamki gelişmelerin, Yunanistan'ın NATO'dan çekilmesine neden olduğunu açıklamıştı ve gerçekten de, ABD, Türkleri dizginleyemediği için Yunanlılar bu kararı almışlardı. Türkler, Amerikan baskısının ciddi olmadığını erken bir vakitte anlamışlardı.” 


“Kissinger, Sovyet Rusya ile Arap Devletleri arasında bir siper olarak gördüğü Türkiye'nin iyi niyetinin sürmesine önem veriyordu; bu da, NATO'nun Güney kesimine ilişkin ABD politikasını etkiliyordu. Bu durum, 2. Viyana Konferansının çökmesinden ve Türkiye'nin yeniden ilerlemeye başlamasından sonra daha bariz olmuştu. Türk taktiklerinin töreye aykırılıklarını ve Yunan moralinin sürdürülmesi gereğini göz önünde tutarak, Cenevre'de yapılan basın toplantılarında Türkleri etraflıca kınadım ve bu kınamayı daha sonra parlamentoda da yineledim. Bu arada, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulmada yararlı bir rol oynama ümidinden vazgeçmedim. Başarılı bir sonuç alınamayacak yeni bir uluslararası konferans düzenlemeye veya bu denli bir konferansa katılmaya gönüllü değildim ve hala gönüllü değilim. Bunun alternatifi olarak, ilgili yanları, kendi tutumlarını birbirlerinin tutumlarına yaklaştırarak olumlu bir sonuç alır umuduyla, bir seri ikili görüşmeler yapmaktı. İki toplumu coğrafi açıdan ayıran bir formüle dayalı olarak toplumlararası sorunu çözümleyici bir uzlaşmaya varma ümidinden vazgeçmedim; gerçi, Cenevre'de Yunan ve Kıbrıs Rum yanı bunu o sırada kabullenecek bir durumda değildi. Ağustos sonlarında Türkler, işgal etmiş oldukları topraklarda henüz güçlü bir durumda değillerdi; dolayısıyla uzlaşmaya hazır değillerdi. Ancak zamanla daha katı olacaklardı ve biz de, Amerika'nın desteği olmadan başarılı olamayacaktık, çünkü Türkler, Kissinger'in kendi inatlarına tolerans göstereceğine inanırlarsa, her türlü işbirliğine karşı çıkacaklardı. Kissinger, dilediğim desteği bana vermede pek gönüllü değildi. Bu durumda, bizim bu denli bir inisiyatife girişmemiz kararsızlıkla sonuçlanacaktı. 
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“Eylül ayında ilgili meslektaşlarımla durumu inceledim. O güne dek üstlenmiş olduğumuz aktif rolden vazgeçmek kararını aldık. Vakit geçiyordu. 
Yunanlılar parlamento seçimlerine hazırlanıyorlardı. Çok geçmeden Makarios Kıbrıs'a dönecek ve Kıbrıs Rumlarının tutumu sertleşecekti. Türkiye'de Ecevit'in koalisyon yönetimi güçlük içindeydi... Bizim tutumumuz şu olmalıydı: Kıbrıs'ın geleceği yalnız Kıbrıs toplumlarını ilgilendirir; dolayısıyla, Kliridis'le Denktaş arasında yapılması kararlaştırılmış olan görüşmeler bir çözüm bulmada en iyi ümitti. Ancak yakın gelecekte bu denli bir çözüm bulunacağını sanmamıştık. 
Dolayısıyla, kendi çabalarımızı, ilgili yanlara ılımlılık telkin etmeye ve yakın gelecekte bu konuda ön rolü oynamaktan kaçınmaya yöneltecektik. Ancak bizi Kıbrıs işlerine karıştıran birçok konu vardı. İngiltere parlamentosu, Kıbrıs'taki İngiliz sakinlerinin mallarını kaybetmiş ve güvenliklerini yitirmiş olduklarını unutmamıza fırsat vermeyecekti. Egemen üsler adada kalacaktı; oralardan çekilmeye henüz hazır değiliz, çünkü çekilirsek, bölgede yeni gerginlikle yaratılmış olacaktır. En ivedi sorun, Batı'daki egemen üstte 10.000 kadar Kıbrıslı Türk göçmenin bulunması idi. Onlar, Kuzey'de ikamet etmekten kaygılanıyorlardı. Bu sorunu, Rumların canının sıkmak pahasına çözümlemek zorunda kalmıştık. Kıbrıs'tan büsbütün kurtulamayız. Çıkarlarımızın ilgili yanların çıkarlarıyla çatıştığı yerlerdeki bölgelerimizi daraltmaya çalışacağız. 
Böylelikle, onların sorunlarına bizi karıştıramayacaklardır. Bir gün, 1960 
Garanti Antlaşmasını imzalamış olanlardan biri olarak görüşme masasında yararlı bir rol oynayabileceksek, ancak bu biçimde davranışla ilgililerin güvenini sağlamış olacağız. 


“1. Cenevre Konferansı olağanüstü bir olaydı. Gelişmelerin yeknesak olarak birleşimi, Birleşik Krallık'a, kendi çıkarları az olan bir krizde başlıca rolü oynama fırsatını vermişti. Bu denli bir konferans, 19. ve 20. yüzyıllarda yapılmış olan konferansların tipinde idi. Konferansın sonuçları şunu göstermiştir: İngiliz diplomasisi, kuşaklar boyunca genel hayranlık yaratmış olan uzmanlığı yitirmemiştir. Yitirmiş olduğumuz, diplomatik anlaşmaları uygulama gücüdür. 
Amerikalılarla Rusların kendilerine karşı harekete geçmeyeceklerine inanan Türkler, imzalamış oldukları deklarasyonu ihmal ederek bizi memnuniyetsizliğe sevk etmeye hazırdılar; ancak biz de, onlara bunu zorla kabul ettiremezdik. 
Bunun sonucu konusunda bizi, ancak durumu abartmış olanlar eleştirebilir. 
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Ek 1А: 

Callaghan”ın Özgeçmişi 

Leonard James Callaghan, 27 Mart 1912'de İngiltere'nin liman kenti olan Portsmouth'da doğdu; 26 Mart 2005'te 92 yaşında vefat etti. Kendisi dokuz yaşında iken babası kalp sektesinden vefat etmişti. Pek az ve yetersiz eğitim görmüştü. Portsmouth'da Kuzey Ortaokul ve Lisesi'ne devam etmiş, ama Üniversite eğitimi görmemiştir. Onun ailesi Hıristiyanlığın Baptist tarikatına mensuptu. Kendisi 1929'da Vergi Dairesi'nde memur olmuştu. Orada zeki ve heyecanlı bir kişi olarak işçi sendikalarını desteklemeye başlamıştı. 1936'da bu görevden ayrılarak daimi şekilde sendika işleriyle uğraşmaya başlamıştı; ayrıca, İşçi Partisi'yle ilişkilerini sürdürmüştü. 1945'te Galya'nın Güney Cardiff seçim bölgesinden İşçi Partisi milletvekili seçilmişti. 1964'te İşçi Partisi Harold Wilson başkanlığında erkte iken Callaghan Maliye (Ekonomi) Bakanı atanmış; 1967'de İçişleri Bakanı olmuştu. 1974'te İşçi Partisi yeniden erke geçince Wilson onu Dışişleri Bakanı atamıştı. 1976 yılı Mart ayında Wilson ani olarak istifa edince, Callaghan 5 Nisan'da Başbakan olarak onun yerini almıştı; ancak İşçi Partisi aynı yıl yapılan genel seçimde yenilgiye uğratılmıştı. 1983'ten sonra milletvekilliğinden çekilerek Lord olmuştu. Kendisinden “Güneşli lim” olarak söz ediliyordu, çünkü onun geçmişteki kurbanları (muhatapları) ondan “biraz kabadayı - zorba — olarak söz ederler.1263a) 


Ek 2: 

Lefkoşa”daki İngiliz Yüksek Komiserinin 

Darbeyle İlgili Görüşleri 

Lefkoşa”daki İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Olver, 2 Aralık 1974'te, “Makarios'a karşı darbe” başlıklı gizli bir yazıyı İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na göndermişti. Bu yazıda şunları belirtiyordu: 

Son aylar zarfında Kıbrıs'ın uğramış olduğu felakete, Atina'dan esinlenmiş olan 15 Temmuz günlü darbenin neden olduğunu unutmak kolaydır. 
Bu olay, bir seri gelişmelere yol açmış ve Türkiye bunlardan sabit ve kesin yararlar sağlamıştır. Bu krizin başlıca kaynağı 15 Temmuz 1974'ten önceye uzanır. 
Başpiskopos Makarios'un 1960'ta kabullenmiş olduğu anayasayı gerçekten etkin olarak uygulamayı dilediği şimdi kuşkulu görülür. Bu anayasa, enosise giden dolaysız bir politika sağlamadı (en0sis'i dışarıda bıraktı). Başpiskoposun ve Kıbrıs 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Rumlarının görüşünce, Kıbrıs Türk toplumuna haksızca imtiyazlar verdi. Bunu izleyen yıllarda Kıbrıs Türkleri hoş karşılanmadı ve onların durumunu kazımak için herfırsattan yararlanıldı. Kıbrıs Rumları Türkler üzerinde baskıyı arttırdıkça, Türkler де daha küstah oldu ve taleplerini artırdılar. Kliridis'le Denktaş arasında yapılan ve uzun süren toplumlararası görüşmelerde başlıca sorunun üstesinden gelinemedi ve bu durum hala sürüyor. Bu sorun, iki toplumun önderleri arasında güven eksikliği ve bir yanın öteki yana karşı niyetleri konularında gerçek güven olmamasına dayanır. 


Her iki toplum arasındaki gediğin kapatılamamasının başlıca sorumluluğu Başpiskopos Makarios'a aittir. Makarios istemiş olsa, kendi güç ve yeteneğini kullanarak, Kıbrıs Rum toplumunu Kıbrıs Türkleri'yle adil ve kabul edilebilir biçimde yönlendirebilirdi. Bunun gerçekleşebilmesi için ödünde bulunulması ve cömertçe davranılması gerekiyordu. Güçlü ama sayı açısından az olan EOK Atcılar dışında, Kıbrıs Rumları, Makarios'un göstereceği istikamete yönelecekti. 
Maalesef, Makarios, ülkesinin gereksindiği devlet adamı yeteneğinden ve akıldan yoksundu. Kıbrıs, şimdi, onun başarısızlığının bedelini ödüyor. 


Makarios'un kararlılıktan yoksun olması, tüm tercih haklarını korumayı dilemek gibi mahvedici zaafı ve herkesi tatmin edebileceği inancı, sonuçta, 
15 Temmuz darbesini kışkırttı. EOKA teröristlerine karşı harekete geçmeyi 
geciktirdi. Atina ile olan ilişkilerini eskitti. Kadere güvendi, ama bu ona yardımcı olmadı. Temmuz'un ortalarına doğru Makarios, Kıbrıslı birçok Rumlar arasındaki cazibesini ve etkisini yitirmişti. Tüm öteki politikacıları hala gölgede bırakıyordu ve yapılacak her oylamayı kazanabilirdi. Ancak, onun silahlı destekleyicilerinin aşırı davranışları yüzünden imajı epeyi karalanmıştı. 
Merkezi hapishanede ve Baf Kapısı polis merkezinde işkence yapıldığı yolundaki söylentiler abartılmış olabilir; ancak, kaygı yaratacak kadar kanıt ortaya çıkmıştı. 
Başpiskopos bu aşırılıkları takbih etti, ama onları önlemek için önlem almadı. 
Şu anda geriye bakarak diyebiliriz ki, Makarios'un 5 Temmuz'da Atina'daki Yunan rejimine göndermiş olduğu mektup, kaçınılmaz son adımdı. Makarios, bu mektupta, Kıbrıs'taki tüm isyan hareketlerinden Yunan Albaylarının sorumlu olduğunu aşağılayıcı bir biçimde öne sürmüş; Ulusal Muhafız Birliği'nde görevli tüm Yunan subaylarının derhal geri çağrılmalarını istemişti. Bu mektup hedefe ulaştıktan hemen sonra yayımlanmıştı. Atina iki şıkla karşılaşmıştı: Hiçbir zaman beğenmediği ve güvenmediği bir papazın hakaretine boyun eğmek veya onu ortadan kaldırmak. Kışkırtma ve reaksiyon oldukça önemlidir. 
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Darbe 15 Temmuz sabahı saat 8.30”da Cumhurbaşkanlığı sarayına pek yakından savrulan öldürücü top ateşiyle başlamıştı. Hokkabaz Hudini gibi davranan Makarios, çıkan korkunçyangından sıyrılıp kaçmıştı. Darbeciler, onun kaçmış olmasından veya bunun sonucundan korku içinde idiler. Dolayısıyla, halka yayımladıkları bildiride, onun ölmüş olduğu haberini yaymışlardı ve biraz gecikmeden sonra, Nikos Sampson'a Cumhurbaşkanı olarak ant içirmişlerdi. Halkın çoğunluğu bu habere inanmamıştı. Daha sonra açıklanmış olan yeni Bakanlar arasında, güvenilir veya kalıcı bir yönetim kurulmasını gerçekleştirebilecek yeteneğe sahip olmayan ve bilinmeyen kişiler bulunduğu saptanmıştı. 


Darbe sertçe ve yetenekle yapılmıştı. Başkentteki kilit noktaları en az güç kullanılarak ele geçirilmişti. Sabahleyin radyo ve televizyon merkezi, telefon ve telgraf santrali, polis karargahı ve havalimanı ele geçirilmişti. Darbecilere karşı başlıca direniş, Lefkoşa'da Kikko Manastırı'nda istihkam kurmuş olan Polis Taktikal Yedek Birliklerinden gelmişti. Onların içinde bulunduğu bina epeyi hırpalanmıştı. Makarios'u destekleyenler, Başpiskoposlukta bir süre direnmişlerdi. Sonuçta bu bina da ele geçirilmişti. Binada küçük çapta binlerce silah ve mermi bulunmuştu. 


Lefkoşa havalimanı çevresindeki çarpışmada yaralanan kimi kişiler. 
BM gücünün havalimanı yakınındaki şifa evine taşınmıştı. Ağır yaralı bir kişi uçakla Dikelya'daki İngiliz askeri hastanesine götürülmüştü. Asker olan bu kişi, adadaki Yunan askeri birliği mensubu olduğunu söylemişti. Yunan askerlerinin de darbede yer aldığı gizli tutulmuştu. Atina'nın buyruğuyla, Ulusal Muhaliz Birliği darbeye karışmamış olsaydı, Makarios her saldırıya kolayca karşı koyabilecekti. Dahası, Atina, bu Birliği Makariosculara karşı seferber etmeyi istemiş olsa bile, birlik arasındaki görüş ayrılıkları onu etkisiz bırakacaktı. Ancak, Birlik mensupları, Yunan subaylarının emirlerine itaat etmiş ve Makarios erkten düşürülmüştü. Atina'nın buyruklarına uymak istemeyen erler kışlada hapsedilmiş veya onları olay yerinden uzaklaştırmak için zarar verici olmayacakları görevlere gönderilmişlerdi. Bu birliğin hiçbir mensubu Makarios'un yardımına gitmemişti. 

Makariosun silahlı yandaşları olan Cumhurbaşkanlığı Muhafızları, polis yedek birlikleri, komünist AKEL partisi üyeleri, Dr. Lissaridis'in silahlı adamları v.s. bu Birliğe karşı duramazdı; dolayısıyla pek az veya hiç bir direnişte bulunmamışlardı. Makariosun Bafta hayatta olduğu oradaki radyodan 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açıklanıncaya kadar, askerler ve kurulmuş olan kukla refim adanın her yanında denetimi ele geçirmişti. O andan itibaren Makarios'un zafer kazanması imkânsız olmuştu. Başpapaz iyi bir taktikçi olduğu için geri çekilmeye ve “savaşını başka bir gün verebilmek için” hayatta kalmaya karar vermişti. 

Makarios'un Kıbrıs'tan ayrılabilmesini olanaklı yapan (İngiltere'nin) Orta Doğu Hava Gücünü özellikle kutlarım. Makarios'un adadan ayrılma dileğini bana 16 Temmuz öğle üzeri BM güçleri komutam General Prem Chand bildirmişti. İngiliz yönetiminin vermiş olduğu yetkiye göre, Makarios, aynı gün, saat 4.15'te, Baf taki BM kampından alınarak helikopterle İngiliz egemen üslerine götürülmüştü. Kendisine, bu üste kalamayacağı ve uçakla derhal Kıbrıs dışına götürüleceği önceden bildirilmişti. Öğleden sonra saat 5'te, Başpiskopos, az sayıda personeliyle birlikte Malta ve Londra'ya gitmek üzere adadan uçakla ayrılmıştı. Tüm operasyon ağırbaşlılık ve yetenekle yapılmıştı. Onu Baf'tan kaçırma operasyonu tehlikesiz değildi, çünkü Ulusal Muhafız Birliği, BM kampının yakınlarına kadar sokulmuştu ve RAF pilotları Başpiskoposun hayatını kurtarmak için kendi hayatlarını tehlikeye koymuşlardı. 


Darbenin en rahatsız edici safhası şu olmuştu: Lefkoşa ve öteki kentlerde, çeşitli üniformalar giymiş silahlı gençler belirerek, araba ve kamyonları ele geçirmişlerdi. Birçok yollarda barikatlar kurulmuştu. Bir an, bu vahşi gençlerin kimileri kontrolden çıkarak kendi siyasi muhaliflerinden öç almaya hazırlanıyorlardı. Bu sırada kimi eski hesaplar temizlenmiş ve bu olaylarda kaç kişinin öldürülmüş olduğu saptanamamıştır. Makarios yandaşlarının kimileri hapishanede birkaç gün rahatsızlık çekmiş ve daha sonra özgür bırakılmışlardı. 
Bu ılımlı havanın yaratılmasında bizzat Sampson önemli bir rol oynamış; yatıştırıcı etki kullanmıştı. Yunan subayları, Ulusal Muhafız Birliği ve onların düzensiz destekleyicileri üzerindeki etkisini sürdürmüştü. 20 Temmuz'da başlayan Türk işgali, Kıbrıs Rumları arasındaki bütün hizipleri ortak düşmana karşı birleştirmişti. İşgalden hemen sonra, ilk davranış olarak tüm Makarios yandaşları Türklere karşı savaşmak için merkezi cezaevinden özgür bırakılmıştı. 


Ortaya çıkan sorular: Türk askeri Müdahalesi olmasaydı darbe başarılı olur muydu ve Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm bulunmasına yol açar mıydı? 
Darbenin kaynağı, sivil kukla yönetimin geçmişi, Makarios'un kaçmış oluşu ve başıboş bırakılmış olması ve dünyaca hala Kıbrıs'ın Cumhurbaşkanı olarak tanınması göz önünde tutularak bu sorulara verilecek yanıt 'hayır'dır. Kıbrıs Rumlarının çoğunluğu Sampson'a pek saygı göstermiyordu. Türkler de ondan 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nefret ediyor ve ona güvenmiyorlardı, çünkü onun 1967”de Kıbrıs Türk semti küçük Kaymaklı'ya yapılmış olan Rum saldırısında başlıca rolü oynadığını hatırlıyorlardı. Sampson, Türklere enosisci olarak görünüyor ve kendilerini elimine etmek istediğini biliyorlardı. Yunanlılarla Sampson'un adayı terk etmek amacında olmadıkları için, Türkiye, kendi askeri gücünü ve siyasi amacını kullanarak Kıbrıs'ı kendi çılgınlığından kurtarabilirdi; dolayısıyla adaya müdahaleden kaçınılamazdı... 


Son günlerde Sampson, darbedeki rolü konusunda kendi anılarını yayımlamıştır. Onun iddia ettiğine göre (gerçek olabilir), darbenin yapılacağına dair önceden bilgisi yoktu ve yeni rejimin Cumhurbaşkanlığı, baş yargıç Mihail Triantafillidise, şimdi Sağlık Bakanı olan Zinon Severis'e ve yargıç L. Loizu'ya önerilmişti (ama onlar bunu kabullenmemişti). Sampson, çeşitli Rum hizipleri arasında şiddetli çarpışmalar olmasını önlemek amacıyla Cumhurbaşkanı görevini gönülsüzce kabullenmiş ve bu denli olayları önlemişti. Bu görüşler hayali olabilir; ancak, askeri harekât esaslı olarak planlanmış ve uygulanmıştı, ama darbenin siyasi temeli yoktu... Darbeciler yanlış hesaplar yapmış; bunun sonucu da felâket olmuştur. 


Bunun ivedi sonucu Türkiye'nin 20 Temmuz'da adaya Müdahalesi olmuştur. Bunu, Albayların erkten düşmesi, Karamanlis'in Yunanistan'a dönmesi ve Yunanistan'da demokrasinin iadesi izlemiştir. Darbenin tek yararlı sonucu bu olmuştur. Bunun ötesinde darbe Kıbrıs'a ölüm ve yıkım getirmiştir. 
Yunanistan'la ABD ve Türkiye ile ABD arasındaki ilişkileri ciddi biçimde etkilemiştir. NATO'nun Güney-Doğu kanadının tutarlılığı önyargıya tabi tutulmuş; bir Amerikan Büyükelçisi öldürülmüştür. Türk ordusu Kuzey Kıbrıs'ta güçlü bir istihkam kurmuş; adanın ekonomisi altüst edilmiş ve her yanda göçmen kampları kurulmuştur. Ustaca davranarak hiçbir harekette bulunmamış olan Sovyetler Birliği, Kıbrıs'ın bağımsızlığının tek gerçek destekleyicisi olarak ortaya çıkmıştır ve Kıbrıs Rumlarının çoğunluğunun gözlerinde saygınlığı büyük ölçüde yükselmiştir. Bütün bunlar, anlamsız (duygusuz) darbenin sonuçları olmuştur... 

Daha zeki kimi Kıbrıs Rumları bizimle görüşürken, yönetimin (ve buna Makarios'u da ekleyebilirim) 1960-74 yılları arasında Türklere pek de acili olmayacak siyasi jestlerde bulunarak, 1964'te, 1968'de ve ondan sonra çeşitli tarihlerde bir uzlaşma sağlayabilirdi... Onlara göre darbe ve onu izleyen savaş, temizleyici (catharctic) olmuştur. Korkarım ki, Türk tarafında bu katharsis olmamıştır ve güç (kudret), politikacıları sersem etmiştir. Kıbrıs sorununa çözüm 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bulmak için yapılan görüşmeler bataklığa batmaz ve derin acılık yaratmazsa, belki, darbenin yaratmış olduğu kötülükten Kıbrıs sorunu için kalıcı bir çözüm bulunabilir. (264) 


Ek3: 
Kıbrıs'taki İngiliz Yüksek Komiserinin 1974 Yılını Değerlendirmesi 


Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiseri, 21 Şubat 1975'te kaleme aldığı gizli raporda, Kıbrıs'ta, 1974 yılında kaydedilmiş olan gelişmeleri şöyle değerlendirmişti: 

Toplumlararası görüşmeler sekiz yıldan beri sürüyordu. Birkaç kez çözüme çok yaklaşılmıştı, en son, 1973 yılı sonbaharında az daha anlaşma oluyordu. 
Ancak Başpiskopos Makarios'un cömert ve devlet adamı olmaması yüzünden iki toplum arasında daima kuşku vardı... Darbe sırasında yaşamlarını yitirmiş olanların sayısı asla açıklanmamıştır, ama bunlar yüzleri bulur... Bu darbe sırasında toplumlar arasında çarpışmalar olmaması şaşırtıcıdır. 


Makarios'un Kıbrıs'a dönmek için direndiği 7 Aralık tarihine kadar, Güney Kıbrıs, 23 Temmuz'da Cumhurbaşkanı (vekili) olan Kliridis'in başkanlığı sırasında bir harika oluşturacak biçimde iyileşmeye başlamıştı. 
Sağ'la Sol arasında iç anlaşmazlıklar askıya alınmış; göçmenlere yardım edilmiş; uluslararası Kızıl Haç ve BM'nin Göçmenler Komiserinin büyük yardımlarıyla, az da olsa, ekonomik kalkınma başlamıştı. Bunlara ek olarak, Kliridis'le Denktaş, savaş tutsakları değiş tokuşu, kayıpları bulma çabaları ve her iki toplumdan tecrit edilmiş olan kişilerin güvenli yerlere aktarılması gibi iyicil konuları, 26 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde ele almışlardı. Olağanüstü yüreklilik (cesaret) ve gerçekçilikle davranan Kliridis, Türklerin Kıbrıs'ta yeğ tuttukları coğrafi bir federasyonu uygulama gücüne sahip olduklarını görerek, hem Rum halkını hem Makarios'u bu konuda eğitmek için harekete geçmişti. 
Bu sahada epeyi ilerleme kaydedilmişti. Ancak, 30 Kasım'da Atina'da yapılan meşhur toplantıda, Karamanlis ve Kliridis tarafından baskıya tabi tutulmuş olan Makarios'un bir biçim federal çözümü kabullenmeye zorlanmış olmasına karşın, onun Kıbrıs'a dönüşünden beri, kendi deyimiyle bu “taksimi” reddettiği anlaşılmaktadır. Kliridis'le Denktaş yalnız bırakılmış olsalardı, onların kalıcı bir çözüme varıp varmayacakları hala bir spekülasyondur, ama bu, Türklerin gerçekçi ödünlerine dayanıyordu. Makarios'un Kıbrıs'a dönüşüyle bu ödün konusu ortadan kalkmıştır... 
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Makarios'un 7 Aralık'ta Kıbrıs'a dönmesi üzerine durum değişmiştir. 
Türkler, Rumların eski oyunlarına döndüklerini ve savaşta sağlamış oldukları yararların tehlike içinde olduğunu sezmeye başlamışlardır... 1974 yılı girerken ada refaha kavuşmuş bulunuyordu. İthalat ve ihracat rekor seviyesine yükselmişti. Turizme yapılan yatırım semere vermişti. Dış para ihtiyat kapitali çok yükselmişti. İşsizlik ortadan kalkmış ve pek az enflasyon olmuştu. Ancak tüm bunlar değişmiştir. Şimdi, Warwickshire (İngiltere'de bir il) düzeyinde toprak ve nüfusa sahip bir adada iki ekonomi vardır. Tarlalar ekimsiz kalmış, hububat kıtolmuşturve 1975'te bununithali sürecektir. Kuzey'de oteller açılmış, turizmi geliştirme gayretlerine girişilmiş v.s. bunlara karşın, örgütlü endüstriyel gelişme olmamış ve Kuzey (Kıbrıs) durgunluk dönemine girmiştir. Bu arada Kuzey'de yağmalar olmuş; Rumların ve yabancıların evleri talan edilmiştir, ama Rum bölgesi yeniden canlanmaya başlamıştır. 


Sonuç: Yılın sonunda ada, Kuzey ve Güney olarak ikiye ayrılmış bir durumdadır. Kuzey, Türkaskeri güçlerinin denetiminde, Türkiye'nin 3. derecede bir ili biçimine gelerek dejenere olmuştur. Güney, kolay bozulacak bir ateşkes ve yavaşça gelişmekte olan ekonomi nedeniyle, siyasi çözüm yokluğunda yitirilmek tehlikesi içindedir. Beş yıldan bu yana en yağmurlu ve en soğuk geçen kış nedeniyle, Kıbrıs Rumları, Türk bölgesinden bir ümit ışığı belirmesini görmek zorunda kalmışlardır; ancak bu ışık belirmemiştir. Aksine, belki Makarios'tan kuşkulanarak veya “yemekle iştah açılır” şiarına uyarak, Türk tutumu daha da sertleşmiştir. Türkler, Güney'den ayrı, siyasi, ekonomik ve belki Güney'e kapalı ve Türk garnizonunun koruyuculuğu altında ayrı bir Kuzey ili kurmada pek az güçlükle karşılaşacaklardır. Ancak bu, ölüler ili olacaktır, çünkü orada uluslararası yatırım ve turizm olmayacak ve Türkiye'den sağlanacak büyük bir primle ayakta tutulabilecektir. Güney'deki durumun ne olacağını görmek daha güçtür. Grek inisiyatifi ve uluslararası yardım sayesinde az ölçüde ekonomik diriliş sağlanabilir; ancak yönetim, 180.000 göçmenin ve onların siyasi destekleyicilerinin baskısı altında olacaktır. Maalesef, benim tahminime göre, Kıbrıs Rum toplumunu geleneksel olarak yıkan iç bölünmeler yine başlayacak ve bu kez fiziki sefalet ve ümitsizlik daha da kötüleşecektir 1265) 


Ek 4: 
Yazarın (Sonyel) Kimi Yazılarından Alıntılar 


“..Makarios Kıbrıs'ın aydın, iyiliksever, idealist ve altruist önderi veya (papaz giysisi arkasına gizlenmiş) dar görüşlü çete reisi, iktidar tutkusu olan bir kişi 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olabilirdi; ancak kendisi ikinci şıkkı seçmiş ve güzel Kıbrıs'a felaket getirmiştir. 
Türk ve Rum halklarını birbirlerinin boğazlarına saldırtmıştır. Elinde şu iki altın fırsat vardı: 1. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmuş olduğu 1960'ta (ancak Makarios, Cumhuriyeti 1963 yılı Aralık olaylarıyla boğmuştu) ve 2. Kıbrıs Türk Toplumu, sırtı duvara sıkıştırılmışken, makül bir anlaşmayı kabule hazırdı, ama Makarios bunu da boğmuş; toplumlararası görüşmeleri yedi yıl sürdürmüş; ancak bu görüşmelerden olumlu hiçbir sonuç alınamamıştır. Kıbrıs'taki son kanlı olaylarda Makarios'un sorumluluğu olmadığını kim iddia edebilir? Onun iktidar tutkusu Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yıkımına katkıda bulunmuş ve bunun sonucu olarak Türk-Rum ilişkileri zarar görmüştür. 


Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalede yasal ve tinsel görevi vardı. Statükoyu sürdürmek ve Kıbrıs'ın bağımsızlığını korumak için Garanti Antlaşması gereğince müdahale etmekle yükümlüydü. Kıbrıs Türk Toplumunun hayatını, özgürlüğünü ve varlığını ve Rum/Yunan iktidar kavgalarının kurbanı öteki Kıbrıslıları korumakla görevliydi. Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesi oldukça önemli yararlar getirmiştir: 1. EOKA B tedhişçilerine büyük bir darbe indirmiş ve onları, МаКагіоѕ ип yandaşlarını toptan öldürmelerine son vermiş; 2. 
Dolaylı olarak, Atina'da nefret edilen Albaylar cuntasının da devrilmesine ve Yunanistan'da demokrasinin yeniden kurulmasına yardımcı olmuş ve Rumları nihayet uyandırarak (gökten yere indirerek), her iki topluma da, Kıbrıs'ta, aralarındaki ayrılıkları çözümleme fırsatını vermiştir.1266) 


Ek 4А: 


“Makarios, Londra ve Zürih Antlaşmalarını çiğnedi; Kıbrıs Anayasasını bozdu; Türk ve Rum toplumları arasındaki iktidar ortaklığını yıktı; Türk halkını ev ve köylerinden kovdu; onları, on yıldan beri, Türkiye'nin ekonomik yardımına gereksinen göçmenler biçimine getirdi ve Kıbrıs'taki Türk varlığını imha tehdidinde bulundu. Takbih edilen bu gelişmeler önünde İngiliz yönetimi ne yaptı? Birkaç sözlük öğüt dışında hiçbir şey yapmadı; oysaki o yönetim de Kıbrıs Antlaşmalarını imzalamıştı. Buna ek olarak, bu antlaşmaları bozmuş olan Makarios yönetimini Kıbrıs'ın yasal yönetimi olarak tanımayı sürdürmüştür. 

Yunan darbesinden sonra Türkiye Başbakanı Bülent Ecevit Londra'ya giderek, Wilson'dan, Garanti Antlaşması gereğince adaya müdahale etmelerini önermişti; ama İngiltere İşçi Partisi yönetimi ne yapmış? “Bekleyelim ve 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görelim” siyaseti izlemiş ve Türkiye yönetimine de aynı öğüdü vermişti. 
Türkiye bu öğüte uymuş olsaydı, Kıbrıs'ta, Makarios yandaşlarının çoğunluğu ve tüm Kıbrıs Türkleri Nikos Sampson'un vahşi adamları tarafından imha 


edileceklerdi. 


Türkiye, Kıbrıs halkını kurtarmak için müdahale etmek zorunda idi; ama İngiliz yönetimi yansız kalmayı ve belaların çoğunun sorumlusu olan Makarios'u, artık var olmayan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin başkanı olarak tanımayı sürdürdü... Bunlara ek olarak, Birleşmiş Milletlerdeki İngiliz temsilcisi Sir Ivor Richards, tüm dünyanın New York'taki temsilcilerinin varlığında İngiliz görüşlerini yineledi; Türklerin Kuzey Kıbrıs'taki davranışlarını kınadı, ama aralarında Makarios kliki de olmak üzere, Rum/Yunan fanatiklerinin Kıbrıs'a getirmiş oldukları felaketten hiç söz etmedi. 

Wilson yönetimi bir hayal dünyasında yaşamaktan vazgeçmeli; İngiliz çıkarlarının hangi yana kaymayı gerektiğini saptamalı ve iki yüzlülükle davranmaktan vazgeçmelidir. Çünkü hem Türkiye'nin hem de Yunanistan'ın dostluğunu yitirme tehlikesi içindedir. İngiliz çıkarlarının, Kıbrıs'ta iki bölgeli federal bir sisteme dayandığına inanıyorum”./2671 


Ek 4B: 


“Kuzey Kıbrıs'ta özgürlüğe kavuşmuş olan yurttaşlarına katılmak 
amacıyla Güney Kıbrıs'ın Rum/Yunan cehenneminden kaçmaya çalışan 4 
aylık bir Türk bebeğin Kıbrıs Milli Muhafız Birliği mensupları tarafından insafsızca öldürülmüş ve annesinin de ağır surette yaralanmış olması, özgürlük için yaşamlarını yitirmiş olan Türk şehitlerinin sayısına katkıda bulunmuş ve Güney Kıbrıs'ta kadınları, çocukları ve yaşlıları katleden elleri kanlı Rum- 


Yunan kasaplara karşı özgürlük dünyasının duyduğu tiksintiyi yansıtmıştır. 


Şuanda 20.000 kadar Kıbrıslı Türk, öç peşinde koşan Kıbrıs Rum önderleri tarafından rehine olarak tutuluyor; oysaki onların soydaşlarının çoğunluğu Türk ordusu tarafından özgürlüğe kavuşturulmuştur ve şimdi, özgürlüğün tadını tatmaya çalışıyorlar. Bu rehineler, Makarios'la gangsterlerinin ellerinde kalan son rehinelerdir. Makarios şebekesi Türkiye ile Kıbrıs Türklerini, Başpapazın gerçekçi olmayan ve oldukça tehlikeli olan mukabil önerilerine boyun eğdirmek amacı gütmektedir. 
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Makariosun istediği olursa, 20 yıldan beri Rum/ Yunan cehenneminde yaşamakta olan Kıbrıs Türkleri, silah düşkünü Rum/Yunan fanatikler kendi aralarında çıldırarak birbirlerini yeniden öldürmeye başlarsa, onlara kolay kurban olacaklardır. Bu olursa, Türkler, adanın her yanında serpilmiş ve tecrit edilmiş yerlerde yaşayacak ve çoğunlukta olan Rum köylerinin insafında olacaklardır. O zaman, sadece küçük bir kıvılcım sonunda, Nikos Sampson gibi gaddar bir fanatiğin tüm Türk bölgelerini sarması ve halkı ortadan silmesi birkaç saat alacaktır. Kıbrıs Rum önderleri şunu anlamalıdırlar: Güney Kıbrıs'ta zorla tutmakta oldukları 20.000'e yaklaşık Kıbrıs Türkleriyle kuzeyde özgürlüğe kavuşturulmuş olan Türkler arasında kurmuş oldukları barikat, onlara uygarlık dünyasının lanetlerini ve tiksintilerini kazandıracak bir utanç duvarıdır. Onların duvarı, Güney Kıbrıstaki tutsak Türkleri özgürlüğe kavuşturulmuş olan kardeşlerinden ayrı tutamayacak; Rum/ Yunan mermileri ve süngüleri, Türkleri, kendi yaşamlarını yitirme pahasına özgürlük savaşımlarından vazgeçiremeyecektir. 1268) 


Ek 5: 

Kıbrıs'ta Federal Sistem Kurulması Sorunu 

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Araştırma Departmanı uzmanlarından P. 
Mangold, 1974 yılı Eylül ayında, ‘Kıbrıs: Federasyon Problemleri” başlığı altında şu gizli andacı hazırlamıştı. 

“1. Türkiye şimdi federal sistem üzerinde direniyorsa ve bugün coğrafi federasyona yaklaşan bir durum varsa da, kalıcı bir Kıbrıs Federasyonu kurulmasında ciddi sorunlar vardır. 

2. Son zamanların İngiliz sömürgelerinin tarihine göre, federasyonlar, çoğunluğa ve azınlığa zorla kabul ettirilemez. Kıbrıs Rumları, federasyonun taksime yol açacak kaçınılmaz bir adım olacağına ve federal bir bünyenin, Türkiye yönetimine ada üzerinde önemli etki sağlayacağına inandıkları sürece federasyonu kabule gönülsüzlükleri sürecektir. Geçmişte, Türkiye, taksime karşı “sağlam” garantiler önermiş olmasına karşın, Kıbrıs Rumlarının bunları (ne olursa olsun) kabule gönüllü olacakları tartışma kaldırır. Buna ek olarak, federal sistemde normal olduğu gibi, merkezi hükümete başlıca iki sahada, Savunma ve Dışişleri sahalarında verilmiş olan güçler (yetkiler) muhtemelen sınırlandırılacaktır. İki bölgeli federasyon kurulmasını tahmin ederek şunları 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ekleyebiliriz: Hacim (mesafe) açısından oransız, aralarında tarih boyunca çatışma ve görüş ayrılıkları olan bir ülkede tabii olmayan bu menfi faktörler uğursuz unsurlardır. 


3. Şimdiye kadar bu konuda ayrıntılı öneriler yapılmamıştır. Birleşmiş Milletler arabulucusu Galo Plaza'nın raporunda Türklerin bu konudaki görüşleri belirtilmiştir; ancak bu rapor on yıl önce hazırlanmıştı. Turan Güneş, Cenevre'de deneme olarak kendi kişisel görüşlerini öne sürmüş; Türkiye yönetiminin, ayrıntılardan çok prensipler üzerinde durduğu izlenimini vermişti. 
Bunun, Türkler tarafından elastiki pazarlık pozisyonu olup olmadığını zaman gösterecektir. Toplumlararası görüşmelere herhalde bu konu tartışılacaktır. 


4. Aşağıda, Kıbrıs'ta federasyon kurulmasıyla ilgili başlıca esasları açıklamaya çalışacağım. Olağan dışı, kompleks (karışık) bir federal sistemde, bilinen Türk görüşleri, Rumların gönülsüzlüğü ve sistemin gerekli olan uygulanabilirliğini, daha önceki iki faktöruzlaşsabile, son faktörlebağdaştırmanın gerektiği öne sürülmektedir. Bu da, kimi koşulların var olmasına dayanır; ancak bunlar federasyonun varlığını sürdürmesini garanti edemese bile, federasyonun herhangi bir başarı fırsatı varsa, bu koşullar elzemdir. Koşullar şunlardır: Halkın gönüllü olarak yer değiştirmeyi kabullenmesiyle federasyonun var olan ülkesel tabanı daha da güçlendirilecek; Kıbrıs Türk bölgesi daha da kısıtlanacak; böylece ve başka usullerle, iki toplumun büyüklüğü (hacmi) ve ekonomik kaynakları arasındaki dengesizlik giderilecek; daha sonra kamulaştırılmış olacak mülk için zarar bedeli olarak cömertçe tazminat ödenecek. Gerekli olan ek koşul olarak da, Cumhurbaşkanı Makarios'un yerini başkası alabilecektir. 


Yetkilerin Bölüşülmesi: 

5. Federal yetkililerin başlıca sorumlulukları şunları kapsayacaktır: Bankalar, para, endüstri, gümrük, posta ve telekomünikasyon, yollar, hava limanları, yurttaşlık sorunları, pasaport işleri, ölçüler, cürümle ilgili yetkiler v.s. 


Dış Politika; 

6. Cenevre'de Güneş ve Plaza raporundaki Türk önerileri, dış işlerin federal gücün yetkisine girmesini öngörmüştü. Ancak, dış politikanın istikameti konusunda toplumlar arasında görüş ayrılıkları çıkabilir ve Dışişleri Bakanının, Yunanistan'la Türkiye arasındaki ilişkiler konusunda tek yetkiye sahip olması 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olanaksızdır. Plaza rapora, bölgesel yetkililerin doğrudan doğruya ekonomik ve kültürel ilişkilerde bulunabileceğini ve özel pasolar çıkarabileceğini kaydeder. 
Bu konuda, Kanada”nın Quebec bölgesinde buna benzer bir evveliyat vardır, ancak Kıbrıs için bu daha geniş karışıklık yaratacaktır. Bölge yetkilileri, hiç olmazsa, yapacakları anlaşmalar konusunda federal yönetime bilgi vermeli ve onlara verilecek herhangi bir devlet yardımı, Dışişleri Bakanlığı veya Kıbrıs Bankası aracılığıyla yapılmalıdır. 


Savunma; 

7. Federal makamların savunma konusunda sorumluluk almaları pratik görünmüyor, çünkü Kıbrıs Rumları başlıca dış tehlikenin Türkiye'den geldiğini; Kıbrıs Türkleri de bunun Yunanistan'dan geldiğini görüyor. Uzun sürede başka tehlikeler de ortaya çıkabilir; dolayısıyla, bu durumda, federal güvenliği planlamak oldukça güç olur. Kıbrıs'ın tek başına etkin savunma sağlayabilmesi için gerekli bir ordu kurabileceği kuşku kaldırır. Adanın askerden arındırılması garantiler gerektirdiğine göre, muhtemelen Sovyet Rusya dışında Kıbrıs'ı Türkiye'nin müdahalesine karşı kimin koruyabileceğini söylemek güçtür. 
Cenevre'de Güneş, adada merkezi bir ordu kurulmasının ihtimal dışı olduğunu söylemiş olduğuna göre, en pratik çözüm, Denktaş'ın, 1973 yılı Mayıs ayında yapmış olduğu öneridir. Bu öneriye göre, iki toplumun kendi bölgelerinde ayrı güvenlik güçleri olmalı; olağanüstü bir durum olursa tüm Kıbrıs'ı savunmalıdır. 
Bu da birleşik bir Yüksek Komuta kurulmasını gerektirir. Güneş, Cenevre'de, merkezi bir Savunma Bakanlığı'na değinmişti. Bu çözüm ideal değildir, ama, iki ayrı ve potansiyel açıdan muhalif (düşman) güvenlik güçlerinin tehlikesini azaltabilir ve Yunanistan'la Türkiye dışında, bir düşmana karşı işbirliği sağlanabilir. Bu da federal yetkileri biraz daha arttırmış olur. Federal talim ve ortak manevralar da değerli olabilir. 


8. Cenevre konferansında Güneş, federal ve toplumsal polis güçlerine değinmiş; ancak bu konuda kendisini bağlamaktan kaçınmıştı. Her iki bölgede de toplumsal polisler olması gerekli olmakla birlikte, aynı zamanda federal polise de gereksinim vardır, çünkü bu olmazsa ve federal ordu olmadığına göre, federal yönetim, askeri ve paramiliter güçlere sahip olmayacaktır. Federal polis, trafik, 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gümrük, yabancılar, ülkeye gelen göçmenler, cürümler v.s. ile uğraşacaktır. Her bölgedeki azınlıklarla ilgili olarak ve toplumlararası gerginliği yatıştırmak için toplumsal bölgelere mensup olmayan polislere de gereksinim olacaktır. Bu görev federal polise verilebilir, bunun alternatifi BM güçleridir. 


9. Modern federal sistemlerin çoğunluğu, gittikçe artan karışıklık veyönetim masrafları nedeniyle, mutabakat veya paylaşım sistemi uygulamaktadırlar ve Kıbrıs'ta da, sağlık ve sosyal servislerdeki ilgili sorumluluk, federal ve bölgesel yetkililer tarafından paylaşılabilir; böylelikle güçlükler ve yararsızlıklar en asgari düzeye indirilir ve ahenkli gelişmeler yer alabilir. Daha yüksek eğitime gelince, küçük çapta bir merkezi Eğitim Bakanlığı, rehberler hazırlayarak bölgesel eğitim standartlarını sağlayabilir; belki, toplumlararası bir üniversite ve okulları nezareti altına alabilir. Tarım ve endüstri sahalarında da merkezi koordinasyon sistemi kurulabilir. 


Bölgesel Güçler (Yetkiler); 

10. Anayasanın 87-111 maddeleri gereğince kimi güçler (yetkiler) Cemaat Medlisi'ne verilmiştir. Bunlar arasında eğitim, kültür ve kişisel statü de vardır. 
Bunlara, belediye, televizyon ve radyo servisleri, tarım ve endüstri de eklenebilir. 


Mali Konular; 

11, Merkezi ve bölgesel makamların yetki ve sorumlulukları, büyük ölçüde, anlaşmaya varılacak mali maddelere dayanacaktır. Merkezi yönetim, doğrudan doğruya vergiler ve gümrük resimleri koymakla kendi yetkilerini arttırmış olacaktır. Merkezi yönetimin bu gibi vergiler koyma yetkisi olursa, ekonomik gelişmeyi daha ahenkli yapmak için bölgeler arasında gelir eşitliğini sağlamak amacıyla maddeler konulabilir. Ancak, merkezi yönetim, gümrük resimlerine ek olarak, kendi gelirleri için bölgelere dayanırsa güç ve yetkileri daha kısıtlı olacaktır. 


Kuruluşların Denetimi; 


12. Kıbrıs Türklerinin çıkarlarını korumak amacına yönelik uluslararası denetim önerisinden doğan anlaşmazlık 1960 konferansının başarısızlığına 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neden olmuştu. En önemli sorunlardan biri de, Cumhurbaşkanı yardımcısının, Temsilciler Meclisi'nin geçirdiği yasalar ve dışişler, savunma ve güvenlikle ilgili Bakanlar Kurulu kararları (madde 50); seçim yasası, belediyeler ve vergi konularında (madde 78), yönetim görevlerinde yüzde 70:30 oranı (madde 123), orduda 60:40 oranı (madde 129) ve en büyük beş belediyenin birleştirilmesi 


(madde 173) konularında veto hakkı, en ciddi sorunu oluşturmuştur. 


13. Merkezi yönetimin yetkilerinde azaltma olursa, Türkler, örgütlerin (kuruluşların) denetimi konusundaki taleplerinde daha elastiki olabilirler. Bu da federasyonun görevlerini kolaylaştırabilir. Fonksiyonel federalizm konusunun görüşüldüğü toplumlararası toplantılarda görünürde Türkler, hükümet hizmetinde 70:30”dan 80:20'ye inmişler; Türk Bakanların sayısının da 3'ten 2'ye indirilmesini kabullenmişlerdi. Cenevre'de Güneş, “hükümetin veto yoluyla paralize edilmesine yol açacak herhangi bir madde olmamalıdır” demişti ve bu 


da, Cumhurbaşkanı yardımcısının rolüyle ilgili itirazları yumuşatacaktır. 


Cumhurbaşkanı ve Yardımçısı: 


14. Şimdi tarihi bir müze parçası haline gelmiş olan Andora modeli bu soruna uygun değildir. Andorra, ikili bir prensliktir. Bugün İspanya'lı Urgel Piskoposunun ve Fransa Cumhurbaşkanının müşterek vesayetindedir. Her iki vasi, Andorra'da bir Viguer tarafından temsil edilir; ancak ikili prensler arasında devamlı ihtilaf vardır ve Andorralılar bunu, kendi ulusal kişilikleri için bir garanti olarak sayarlar. 


15. Plaza raporu şu öneride bulunmuştu: “Cumhurbaşkanı ve yardımcısı Rumlarla Türkler tarafından ayrı ayrı seçilmelidir”. Kıbrıs Türkleri, Cumhurbaşkanı yardımcısının daha aktif bir rol oynamasını istiyor (örneğin dış ülkeleri ziyaret, yasaları imzalama, atamalar yapma, Türk Bakanları atama). 
İmzasını geri çekerse bunun veto olacağı konusu sarih değildir. 


16. Yürütme (icraat) ve yasa (parlamento) kurulunun yetkileri geniş ölçüde tartışılmamıştır. ABD Anayasasında Cumhurbaşkanı birleştirici bir güç olarak görülür; başka sistemlerde Cumhurbaşkanının güç ve yetki sağlamasından kaçınılmıştır. İsmen yetkisi olan bir Cumhurbaşkanı ve sorumluluk taşıyan bir kabine, daha zayıf bir merkezi yönetime yol açar gibi görünür; ancak, merkezi hükümet, yasaların geçirilmesinde bölgelere de daha çok yetki verebilir. 
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17. Plaza raporu, federal mecliste yüzde 30 "Türk ve yüzde 70 Rum milletvekili olmasını, Türk ve Rum milletvekillerinin sayısının Senatoda eşit olmasını önermiştir. Hükümetin yürütme organı, Temsilciler Meclisi yerine Senato'ya sorumlu olursa, her iki toplumun çıkarlarını korumuş olacaktır; ama yürütme organını büsbütün aksatabilir. Federal yasa organının bölgedeki azınlıkların haklarını garanti edip etmeyeceği açık bir sorudur. 


Yargı organı 

18. Yargı organına yapılacak atamalarda toplumlar herhalde kendi nüfus oranlarına göre temsil edileceklerdir; ancak Kıbrıslı Türk sanıklar, Türk yargıçlar, Rum sanıklar da Rum yargıçlar tarafından yargılanacak; karışık davalar ise karışık yargıçlardan oluşacak nihai İstinaf Mahkemesine getirilecektir. Federal ve bölgesel yasaların anayasaya uygunluğunu saptamak konusunun da, var olan Yüksek Anayasa Mahkemesi'ne benzer bir mahkeme tarafından karara bağlanması gerekecektir. Bunun terkibi, toplumların nüfus oranına göre olacaktır. Toplumlar arasında yapılmakta olan görüşmeler, yargı organının bir soran olmayacağını göstermektedir”. [269] 


Ek 6: 
NATO ve Kıbrıs Sorunu 


Kıbrıslı Rum akademisyenlerden losif $. losif, Kipriako Provlima ke Diethnis Politiki’ (Kıbrıs Sorunu ve Uluslararası Politika) adlı, İngilizce'ye de çevrilmiş olan ve 2000 yılında Atina'da yayımlanan eserinde şu ilginç görüşleri öne sürer: 


“NATO'nun 1974 krizi sırasında oynamış olduğu rol pek sinirliydi veya hiç yoktu; oysaki bu krizin sonuçlan bu savunma sistemi için ciddi sonuçlar yaratacaktı. ABD ile İngiltere bu krizi diplomasi yoluyla çözümleme usulüne başvurmuşlardı. Ancak bunu, NATO'yu soruna karıştırmadan kendi başlarına yapmaya çalışmışlardı. Ne var ki, her iki devlet de Yunanistan ve Türkiye ile ilişkilerinde bir köprü kuramamışlardı. 

NATO soruna karışmamakla birlikte, ABD ile İngiltere, sırf NATO'nun birliğini korumak için harekete geçmişlerdi. Her iki ülke de ayrı ayrı çalışmış, ama aralarında koordinasyon yapmışlardı ve ortak amaçlara sahiptiler. Henry Kissinger, 22 Temmuz 1974'te verdiği demeçte şöyle diyordu: “Bu soran (Kıbrıs), NATO ile Batı Avrupayı ilgilendirdiği için bu konuda müttefiklerimiz ve 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özellikle İngiltere ile sıkı ilişkilerimizi sürdürdük. Tüm bu dönemde,amaçlar konusunda aramızda görüş birliği vardı ve koordinasyon olmuştur”.. 


(Cenevre görüşmelerinin başarısız olması üzerine), Yunanistan yönetimi, NATO Genel Sekreteri Jozef Luns'a başvurarak, NATO Konseyi'ni toplantıya çağırmasını ve Türkiye üzerinde baskı kullanılmasını istemişti. Luns, NATO'nun bu denli bir toplantı yapılmasına ve krize karışmasına karşı çıkmıştı.(270). Bunun üzerine Yunanistan NATO'nun askeri kanadından çekilmişti.(271). Yunan Savunma Bakanı, Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesini çağırarak, onlara, Türkiye Kıbrıs'taki harekâtını durdurmazsa Yunanistan'ın savaş ilân edeceği uyarısında bulunmuştu; ancak herhangi bir askeri davranışta bulunulmamış ve Türkiye, “Atilla Harekâtını” bütünlemede özgür bırakılmıştı. 
Yunanistan'ın NATO'dan çekilişi o örgüte büyük bir darbe indirmişti. [272] Böylece, NATO, iki üyesi arasında çıkmış olan bir anlaşmazlığı çözemeyecek bir durumda olduğunu göstermişti. 


Kıbrıs Rumları, BM Genel Kurulumda büyük bir başarı sağlamışlardı. 
(273) Türkiye'nin küçük ve komşu bir ülkeye karşı askeri güç kullanmış olması, dost ve düşmanları rahatsız etmişti. Türkiye bile, kendi saygınlığını düşünerek bu karar lehinde oy kullanmıştı. Türkiye, bundan sonra da Birleşmiş Milletlerde hiçbir başarı sağlayamamış; Kıbrıs'ın 90 37 oranında topraklarını işgal etmiş olması, Kuzey Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin kurulması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilân edilmesi yasa dışı ilân edilmişti. Böylece, Yunanlılarla Rumlar, BM'yi güçlü bir siyasi silah biçimine getirmeyi ve bunu Türkiye'ye karşı kullanmayı başarmışlardı. Bunun sonucu olarak Kıbrıs Türkleri siyasi, diplomatik ve ekonomik acılardan izole edilmişlerdi”.1274) 


Ek 7: 

Kıbrıslı Rum Yazar Zinon Stavrinidis'in Görüşleri 

Uzun bir süreden beri İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Rum araştırmacı Dr. Zinon Stavrinidis, 1999 yılı Haziran ayında, Lefkoşa'da ikinci baskısı yayımlanmış olan ‘The Cyprus Conflict - National Identity and Statehood’ (Kıbrıs Anlaşmazlığı - Ulusal Kimlik ve Devletçilik) adlı eserinde şöyle der: 

“Temmuz-Ağustos 1974'te Kıbrıs'ta başlamış olan büyük yangın, hiç kuşkusuz, Kıbrıs'ın modern tarihinde en dramatik bir olaydır. Bunun sonucu olarak binlerce Rum ve Türk halkı yaşamlarını yitirmiş; binlerce kişi yaralanmış, 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hapse atılmış; anlatılmaz ezgi ve aşağılamaya tabi tutulmuş: binlerce aile evlerini ve mallarını bırakarak kaçmak zorunda kalmış ve adanın ekonomisi büyük ölçüde yıkılmıştı. (275) 

Türkiye'nin ikinci harekâtından sonra, Başpiskopos Makarios, Rumların durumunu 1 Ekim'de şöyle yansıtmıştı: “Türkiye, sözde anayasa düzenini korumak, yani 1960 Anayasasını geri getirmek amacıyla Kıbrıs'ı işgal etmiş olduğunu iddia etmiştir... Bu anayasayı, Kıbrıs Türklerine, bir bakıma devletin normal biçimde yönetilmesini engelleyici birçok imtiyazlar vermiş olmasına karşın hala kabul ederiz. Bu düzenlemede yapılacak değişiklikler tüm ilgililerin izniyle yapılabilir. Acayip olan şudur: Türkiye, kendisinemüdahale hakkı tanıyan bir anayasayı ihlâl etmektedir. Türkiye'nin, 1960 Anayasasını geri getirmek için değil, bu anayasayı bozarak kendi taksim planlarını uygulamak için adayı işgal etmiş olduğu açıktır... Türkiye, amacının coğrafi federasyon olduğunu açıkça belirtmiştir... Nüfusun 9018'ini oluşturan küçük bir Türk toplumunun özerkliği, Kıbrıs'ın taksimine yol açacak coğrafi federasyonu halkı olarak gösteremez”. 


Kıbrıs Rum siyasası pek yumuşak olmamıştır. Kıbrıs Rumlarının çoğunluğu, adanın kendilerine ait olduğunu hala öne sürerler ve Kıbrıs Türk toplumunun durumundan hala emin değillerdir. Kendi geleneklerine dayanarak, Türk işgalinden sorumlu tutabilecekleri şamar oğlanları aramaya başladılar. 
En tanınmış şamar oğlanları şunlardır: (a) CIA ve NATO vasıtasıyla çalışan; Türkleri silahlandırarak bağımsız ve yansız Kıbrıs Cumhuriyeti'ne saldırtan “Amerikan emperyalizmi”; (b) Amerikalıların denetimi altında bulunan ve Kıbrıs'ta Ulusal Muhafız Birliği'yle EOKA B'yi kontrol eden eski Yunan askeri yönetimi. Kıbrıs Rumları, bu iki şamar oğlanlarını öne sürerek, kendi siyasi inançlarını değiştirmekten ve Türklerle olan geleneksel ilişkileri ve Makarios'un 1960'tan beri uyguladığı siyasa konusunda soru sormaktan kaçınıyorlar. 


1974 yılı Aralık ayında Makarios, halkına önderlik etmek için Kıbrıs'a 
dönmüş ve gösterilerle karşılanmıştı. Makarios, Temmuz darbesine katılmış olanları kapsayan genel af ilân etmiş ve Kıbrıs Türk toplumuna “dostluk elini” uzatmıştı. Türkler, onun adaya dönüşüne canları sıkıldığını gizlemişlerdi; ancak onunla iş yapmak zorunda olduklarını biliyorlardı. Makarios adaya döndükten sonra Rum yanı yeni federal bir anayasa önerisinde bulunmuştu. Rumların amacı çok bölgeli bir federasyon ve güçlü bir merkezi yönetim kurmaktı. Denktaş'ın 
31 Ocak 1975'te “Daily Telegraph “ gazetesi muhabirine söylediği gibi: “Çok 
bölgeli plan, Türklerin, adanın her yanına yayılmış kantonlar kurmaları 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sistemiydi. Türklere Geçmişte yapılmış olan muamele göz önünde tutulursa, bu plan gerçekçi değildi. İki bölgeli bir plan, adanın kendilerine ait olduğunu ve Türklerin dışarıdan gelen müdahaleciler olduklarını söyleyen Rumlar için yutamayacakları acı bir hap olabilir, ancak bu hap yutulduktan sonra Kıbrıs'ın durumuna realizm getirecek ve enosis macerası ortadan kalkacaktır”. 

Türk görüşünce tek gerçekçi çözüm, iki etnik bölgeden oluşacak bir federasyon kurmaktı. Türklerin görüşünce, anayasa konusuyla ilgili görüşmelere başlanmadan önce bu sistem Rumlarca prensip olarak kabul edilmeliydi. O günlerde Türkiye'nin Dışişleri Bakanı bulunan Esensel de, “Bu kabul edilirse, Türkiye, şimdi var olan hudutların değiştirilmesi konusunu görüşmeye hazır olacaktır... Hudut konusunda pazarlık yapılabilir; ancak ilk olarak iki bölgeli sistem kabul edilmelidir...” demişti. Türklerin gerçekçilikle davranılmasını öne sürmelerini KıbrısRumları,onların, kendi prensipsizfırsatçılık vegaslediciliklerini örtbas etmek amacı güden aşağılık deneyler olarak tanımlamışlardı. Rum önderleri, Türk Plânını ve olupbittileri kabullenmediklerini defalarca belirtmiş ve “adil bir çözüm” bulmak için uzun süreli mücadeleye girişeceklerini açıklamışlardı. Bundan sonra, özellikle emperyalistlere karşıt olan Sovyetler Birliği ve yansız devletler arasında sistemli bir kampanya başlatmış o ülkelerin desteğini sağlamışlardı'.(276) 


I. DİPNOTLAR 

ÖNSÖZ 

1 W. E. Moneypenny ve С. E. Buckle: The life of Benjamin Disraeli, the 
Earl of Beaconsfield, c. vi, Londra, s. 291: Beaconsfield'den Kraliçe Victoria'ya yazı, Londra, 5.5.1878. 

2 Semavi Eyice: ‘The history ofCyprusandthe Turkish monuments there, 
Cyprus, c. 44, Istanbul, Ekim-Aralık 1974. Adanın stratejik önemi konusunda ek bilgi için bkz. Polyvios C. Polyviou: Cyprus - Conflict and Negotiation, 1960- 1980, Londra, 1980,s. 4-5. 

3 Franz George Maier: Cyprus From Earliest Times to the Present Day, 
Londra, 1968, s. 151; ayr. bkz. Sir George Hill: History of Cyprus, c. iv, s. 613 vd., Halil Fikret Alasya: Tarihte Kıbrıs, Ankara, 1988. 

4 Sir Harry Luke: Cyprus Under the Turks, 1571-1878, Londra, 1960, s. 
14-16; Luke: Cyprus: a Portrait and an Appreciation, Londra, 1973; J. Hackett: 


A History of the Orthodox Church of Cyprus, Londra, 1901, s. 171-173; Ahmet Cemal Gazioğlu: Kıbrıs'ta Türkler (1570-1878), Lefkoşa, 1994, Nuri Çevikel: Kıbrıs'ta Osmanlı Mirası (1570-1960), İstanbul, 2006, Doros Alastos: Cyprus in History, Londra, 1955, s. 260. 

5 Sözleşme için bkz. İngiltere Devlet Arşivi (Public Record Office): Dışişleri 
Bakanlığı (Foreign Office) Belgeleri, dosya 78, belge sayısı 2788: İstanbul'daki İngiliz Büyükelçisi Sir Austen Layard'dan İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na yazılar, Tarabya (İstanbul), 31.5.1878 ve 5.6.1878. 


6 баіаҺ R. Sonyel: Cyprus - the Destruction of a Republic and its Aftermath; 
British Documents, 1960-1974, Lefkoşa-Ankara, 2003, s. 8-11. 


7 Sonyel, a.g.e., s. 17 vd.; John Reddavvay: Burdened With Cyprus: the 
British Connection, Londra, 1985, s.162. 


BÖLÜM 1 
8 H. Scott Gibbons: Реасе Without Honour, Ankara 1969, s.16. 


9 İngiliz Devlet Arşivi, Dışişleri Bakanlığı Belgeleri FCO 9118861 WSC 
1/4: Stephen Olver'den İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na gizli telgraf, Lefkoşa, 28.1.1974. 


10 Sonyel, a.g.e., s. 336-337. 


11 С. M. Woodhouse: The Rise and Fall of the Greek Colonels, Londra, 1985, 
s. 148. 


12 Brendan O”Malley ve lan Craig: The Cyprus Conspiracy, Londra, 1999, 
s. 156. 


13 FCO 911886: D. Beattie”den İngiltere Dışişleri Bakanlığı Güney Avrupa 
Bölümü yetkililerinden Peter D. R. Daviese gizli yazı, Lefkoşa, 31.1.1974. 


14 FCO 9/1886/V/SC 1/4: Beattie'den Daviese gizli yazı, Lefkoşa, 4.2.1974. 
15 Lissaridis - O'Malley Görüşmesi, 1995, O”Malley ve Craig, s. 152. 
16 Laurence Stern: The Wrong Horse, New York 1977, s. 95. 


17 Woodhouse'a göre Bülent Ecevit bir zamanlar Harvard Üniversitesi'nde 
Henry Kissinger'in öğrencisi idi. Yunanistan'da pek az bilmiyordu, ama çok geçmeden orada tanınacaktı: C. M. Woodhouse: The Rise and Fall of the Greek Colonels, a.g.e. s. 150. 


18 FCO 9/1884/WSC 1/2: Olver”den Goodisona gizli yazı, Lefkoşa, 
4.2.1974. 


19 FCO 9/1884/WSC 3/318/1: Phillipsten Goodisona gizli yazı, 
Ankara, 5.2.1974. 


20 Kıbrıs Sorunu, 1972-74, Son fırsat, 1981, s. 238. 


21 Hristofi İkonomidi: Apomithobiimeni İstoria Tu Kipriaku Sta 
Teleftea Hronia, Lefkoşa, 1993, s. 190. 


22 FCO 9/1884/WSC 1/2: Olverden Goodisona gizli yazı, 
Lefkoşa, 27.2.1974. 


23 Agon Gazetesi, Lefkoşa, 2.11.1989. 


24 Pierre Oberling: Cyprus Yesterday and Today, ABD'nin Austin kentinde, 
Teksas Üniversitesi'nde vermiş olduğu kamuya açık konferansa sunmuş olduğu 


bildiri, 7.3.1995. 


25 Polyvios Poliviou: Cyprus: Conflict and Negotiation, 1960-1980, Londra, 
1980, s. 270; ayr bkz. Polyviou: Cyprus: the Tragedy and the Challenge, Washington, 1975; Clement Dodd: 7?e Cyprus Imbroglio, The Eothen Press, 1998, s. 27-28. 


26 Nikos Kranidyotis: Diskola Hronia, 1950-1960 (Türkçesi, Lefkoşa, 
1985), s.70. 


27 Polyviou, a.g.e., s. 126. 


28 FCO 9/1887/WSC 1/6: Stephen Olver'den Alan Goodisona gizli yazı, 
Lefkoşa, 28.3.1974. 


29 Woodhouse: Rise and Fall..., s. 150. 


30 ЕСО 9/1884/WSC 112: Olver'den İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na açık 
telgraf, Lefkoşa, 29.3.1974. 


ЗІ FCO 971884: Callaghan'dan çeşitli İngiliz Büyükelçiliklerine ve NATO'ya ivedi ve gizli telgraflar, Londra, 8.4.1974. 


32 FCO 91884: Olver'den Goodison'a gizli yazı, Lefkoşa, 8.4.1974. 


33 ЕСО 911885/V/SC 1/2: Phillipsten Goodison'a gizli telgraf, Ankara, 
9.4.1974. 


34 Adı geçen kaynak: Goodison'dan Phillipse gizli yazı, Londra, 8.4.1974. 
35 The Cyprus Mail, Lefkoşa, 8.8.1976. 


36 Rauf R. Denktaş: 7he Cyprus Triangle, s. 57-58, Polyviou, s.119-120, 
Necati Ertekün: The Cyprus Dispute, Oxford, 1984, s. 26-27; Dodd: Cyprus Imbroglio, s. 30. 

37 Ѕопуе], a.g.e., s. 340. 

38 O”Malley ve Craig, s. 154-156. 

39 FCO 911885: Olver den Goodison'a gizli yazı, Lefkoşa, 19.6.1974. 

40 FCO 9/1885:WSC 1/2: Olverden Goodison'a gizli yazı, Lefkoşa, 
tarihsiz. 

41 Hristofıdis, bu kıdemli subayın Papadakis adlı komutan yardımcısı 
ve EOKA sempatizanı olduğunu; aynı zamanda, erkteki cuntanın üyesi bulunduğunu daha sonra açıklamıştı. 

42 FCO 9/1951/WSC 3154813: Olver adına Deanden R. H. Baker'e gizli 
yazı, Lefkoşa, 16.5.1974. 

43 FCO 911950: Derek M. Day'den Alan Goodison'a gizli yazı, Lefkoşa, 
24.6.1974. 

44 Stern: The Wrong Horse, s. 92-109; Polyvios Polyviou: Cyprus: in Search 
of a Constitution, 1976, s. 319 vd.; J. Markides: The Rise and Fall of the Cyprus Republic, Mew Haven, 1977, s. 173 vd. 

45 Van Coufoudakis (ed.): “The United States and the Cyprus Question, 
1974-75, Essays on the Cyprus Conflict, New York, 1976, s.18. 

46 Solononos Grigoriades: Istoria Tis Diktatorias, 2 cilt, Atina, 1975, s. 
257-258; Woodhouse, a.g.e., s 150. 

47 K. P. Panayotakos: Stin Proti Grammi Aminis, Atina, 1979, s. 371-345; 
Ch. Ksanthopulos-Palamas: Diplomatiko Triptiyio, Atina, 1979, s. 207. Palamas, daha önce Yunanistan'ın Dışişleri Bakam iken Makarios'un bir uçurumun kenarına gelmiş olduğunu söylemişti. 

48 Stanley Mayes: Makarios, a Biography, Londra, 198, s. 239. 

49 Woodhouse, s. 150. 

50 FCO 911950: Day”den Goodison’a gizli yazı, Lefkoşa, 24.6.1974. 


51 FCO 9/1950/WSC 31358/1: Olver den Goodison'a gizli yazı, Lefkoşa, 
1.7.1974. 


BÖLÜM 2 

52 Stern, s. 100-101. 

53 Woodhouse,s. 151. 

54 Askeri hizmet iki yıldan on dört aya indirilmişti. 


55 Kıbrıs Rum Enformasyon Dairesi tarafından 6.7.1974'te yayımlanmıştır. 
FCO W 1950/VVSC 3/358/1: Makarios'un mektubu, Lefkoşa, 2.7.1974; Sunday Times, Londra, 21.7.1974; Polyviou: Cyprus: Conflict and Negotiation, s. 155; Pierre Oberling: The Road to Bellapais, New York, 1982, s. 156, Ertekün, s. 236- 239; Metin Tamkoç: The Turkish Cypriot State - the Embodiment of he Right of Selfedetermination, Oxford, 1988, s. 82-83. 

56 Woodhouse, s. 206. Pierre Oberling şu yorumu yapar: “Hiç kuşkusuz, 
Makarios, popüler olmayan İcannidis rejiminin kendi taleplerine boyun eğmesini bekliyordu; ancak cunta, bu meydan okuyuşa karşı çıkmak kararını almıştı. Road to Bellapais, a.g.e. 

57 FCO 911950: Olver'den İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na gizli yazı, 
Lefkoşa, 4.7.1974. 

58 FCO 9/1887/WSC 1/6: Olver den Londra'ya gizli yazı, Lefkoşa, 4.7.1974. 

59 Gibbons, s. 404; Woodhouse, s. 152; Grigoriadıs, s. 168; N. Kakaunakis: 
2650 Meronihta Sinomosias, 2 cilt, Atina, 1976, П, s. 257. 

60 VVoodhouse, s.155. 

61 ЕСО 9/1885: Olver'den Goodison a gizli yazı, Lefkoşa, 11.7.1974. 

62 ABD Büyükelçisi, bir ay kadar sonra Rumlar tarafından vurularak 
öldürülecektir. 

63 Onlara bunları Mısır diktatörü Abdul Nasir armağan etmişti. 

64 Gibbons, s. 404.407. 

65 Yunan Parlamentosu Tutanakları, Agon gazetesi, 4.2.1989, s. 2. 

66 Oberling, a.g.e. s. 157. 


67 Oberling, s.157-159. 
68 Kıbrıs Türkleri, 1969'da Temsilciler Meclisi'ne üye seçilmiş olan ve 
“Türklere ölüm” sloganı savuran “Küçük Kaymaklı'nın Kasabı” Nikos Sampson'a 


karşı kaygı ve nefret duyguları besliyorlardı. Oberling, s. 158. 
69 Gibbons, s.419. 


70 Sir Peter Ramsbotham, 1969 yılı Nisan ayında Kıbrıs'a İngiliz Yüksek 
Komiseri atanmıştı. 


71 FCO 911892: Ramsbotham'dan İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na gizli 
telgraf, Washington, 17.7.1974. 


72 FCO 911993: Olver'den İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na gizli telgraf, 
Lefkoşa, 15.7.1974. 


73 ECO 911890: Olver'den Dışişleri Bakanlığı'na ivedi ve gizli telgraf, 
Lefkoşa, 15.7.1974. 


74 FCO 911890: Olver'den Dışişleri Bakanlığı'na açık telgraf, Lefkoşa, 
15.7.1974. 


75 How the Greeks Killed Each Other During the 15 July 1974 Coup in Cyprus, 
Kıbrıs Türk Enformasyon Dairesi, Lefkoşa. 


76 Alasya: Kıbrıs ve Rum-Yunan Emelleri, a.g.e. 


77  Rum/Yunan ikilisinin Kıbrıs Türklerini imha belgeleri 7.3.1974 tarihli 
ve 216/5/296 referanslı dosyada korunmaktadır. 


78 Gibbons, s. 408-417. 
79 Alasya, s. 81-87, Rauf Denktaş: Seçenekler, s. 13, 12.6.1974. 
80 Alasya, s. 85-90. 


81 FCO9/1890: Olver'den İngiltere Dışişleri Bakanlığı “Haberler Bölümüne” 
gizli telgraf, Lefkoşa, 15.7.1974. 


81а FCO 9/1890. 


82 Gerçekte Makarios öldürülmemiş; İngilizlerin yardımıyla kurtarılarak 
Londra'ya götürülmüştü. 
83 ECO 9/1893: Londra Basın Bildirisi, 15.7.1974. 


84 FCO 9/1891: Hasan Esat Işık'tan James Callaghan'a yazı, Ankara, 
15.7.1974. 


85 Times, Londra, 16.7.1974. 


BÖLÜM 3 


86 FCO911891: Callaghan”dan Atina, Washington ve Ankara'daki İngiliz 
Büyükelçiliklerine oldukça ivedi ve gizli telgraf, Londra, 16.7.1974. 


87 Birleşmiş Milletlerle Belgeleri, S/11334. 


88 BM Belgeleri, S/11335. 

89 Stern, s. 84. 

90 O'Malley ve Craig, s. 140. 

91 O'Malley ve Craig, s. 131-150. 

92 Stem, s. 113-115. 

93 С. Campbell: “The United States and the Cyprus Question, 1974- 5, 
Essays on the Cyprus Conflict, a.g.e., s. 19. 

94 O'Malley ve Craig, s. 156-160. 

95 ЕСО 911892/W5SC 1110: Olver'den İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na ivedi 
ve gizli telgraf, Lefkoşa, 17.7.1974. 

96 ЕСО 9/1891: Richard'dan İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na oldukça ivedi 
ve gizli telgraf, 16.7.1974. 

97 FCO911915/V/SC 1/10. 

98 FCO 911892: Brimelow'un gizli notları, Londra, 17.7.1974. 

99 FCO 9/1924: Makarios ve Kliridis'le ilgili gizli andaç, tarihsiz. 

100 FCO 9/1892: VVilson-Makarios Görüşmesi, Londra, 17.7.1974. 

101 ECO 9/1923/V/$SC 1/14: Callaghan-Makarios Görüşmesi, Londra, 
17.7.1974. 

102 FCO 9/1893: Callaghan'dan İngiltere Büyükelçiliklerine ivedi ve gizli 
telgraf, Londra, 18.7.1974. 

103 FCO 9/1892. 

104 FCO 911893: Callaghan'dan Ankara'daki İngiltere Büyükelçisine ivedi 
ve gizli telgraf, Londra, 18.7.1974. 

105 İngiltere Başbakanlık Belgeleri PREM 16/19: oldukça gizli -yalnız 
Birleşik Krallık'ın gözleri için, Savunma Bakanlığı, MO5/1/ 4, Londra, 17.7.1974. 
Bu gizli belge, İngiltere yönetiminin Kıbrıs'a neden müdahalede bulunmadığını gösterir. 

106 ЕСО 9/1915/WSC 1/10: Oldukça gizli andaç: “İngiltere'nin Kıbrıs'a 
Müdahalesi” tarihsiz. 

107 FCO 9/1893: Olver'den İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na ivedi ve gizli 
telgraf,Lefkoşa, 18.7.1974. 

108 FCO 9/1893: Olver'den Dışişleri Bakanlığı'na ivedi ve gizli telgraf, 
Lefkoşa, 18.7.1974. 


109 PREM 16/19: Gizli - Birleşik Krallık'ın gözleri için: W. F. Munford”dan 
Michael'e, Savunma Bakanlığı, gizli yazı MO 5/1/4, Londra, 18.7.1974. 


110 Oberling, s. 163. 
BÖLÜM 4 


111 FCO 9/1893: İngiliz Temsilcisi Ivor Richards'dan İngiltere Dışişleri 
Bakanlığı'na ivedi ve açık telgraf, New York, 18.7.1974. 


112 FCO 9/1893: Ramsbotham'dan İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na oldukça 
ivedi telgraf, Washington, 18.7.1974. 


113 EOKA tedhişi günlerinde Sampson birçok İngilizi öldürmüştü. 


114 FCO 9/1893: Callaghan'dan İngiltere Büyükelçiliklerine yönergeler, 
Londra, 18.7.1974. 


115 ЕСО 91923/5С 1/14. 
116 Times, Londra, 19.7.1974. 


117 ECO 9/1901: Phillips'ten İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na oldukça ivedi 
ve gizli telgraf, Ankara, 19.7.1974. 


118 FCO 9/19123/WSC 1/14: Callaghan'dan Atina, Lefkoşa, Ankara, 
Washington ve New York'taki İngiliz elçiliklerine gizli telgraf, Londra, 19.7.1974. 


119 PREM 16119. 

120 FCO 9/1894: Callaghan”dan Kissinger'e ivedi ve gizli yazı, Londra, 
19.7.1974. 

121 FCO 911984. 


122 Birleşmiş Milletler Örgütü, Güvenlik Konseyi belgesi S/1780, 
19.7.1974; Ertekün, s. 241-245; Andrew Faulds (ed.): Excerpta Cypria of Today, Londra, 1988. 


123 Turhan Feyzioğlu ve Necati Ertekün: The Crux of the Cyprus Problem, 
Lefkoşa, 1987, s. 18. 


124 FCO 9/1895. 


BÖLÜM 5 
125 ЕСО 9/1984. 


126 “The Cyprus Question and the United Nations, Dış Politika, с. 4, sayı 
1-3, 1974, s. 119. 


127 Campbell (Coufoudakis ed.), s. 19-20. 
128 Mehmet Ali Birand: 30 Hot Day, Oxford, 1985, s.62. 66. 


129 Sabahattin İsmail: 20 July Operation - Reasons - Developments and 
Consequences, İstanbul, 1989, s. 179-180. 


130 Amerikalı yazar L. Stern'e göre, Ecevit şunları da eklemişti: “ABD 
ile Türkiye daha önceki olaylarda hatalar işlemişlerdir. ABD, Türkiye'nin askeri harekâta geçmesini önlemiş ve bu kabul edilmişti. Şimdi aynı hataları işlemeyelim”. Stern: The Wrong Horse: the Politics of Intervention and the Failure of American Diplomacy, New York, 1977, s. 119. 


131 FCO 91895. 


132 ЕСО 9/1895/ WSC 1/10: Phillips”ten İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na 
oldukça ivedi ve gizli telgraf, Ankara, 20.7.1974. 


133 FCO 9/1895. 


134 ЕСО 9/1895: Phillips”ten Dışişleri Bakanlığı'na oldukça önemli, açık 
telgraf, Ankara, 20.7.1974. 


135 Birand, s. 66. 

136 Basın, 21.7.1974. 

137 Karar sayısı 303, Resmi Gazete, 21.7.1974, sayı 14952. 

138 Basın, 21.7.1974. 

139 Birleşmiş Milletler: The Blue Helmets: a Review of UN Peacekeeping, BM 
yayını 1990, s. 301. 

140 Ertekün, s. 33. 

141 PREM 16/19: Callaghan'dan Ankara, Atina, Lefkoşa ve öteki ilgili 
elçiliklere ivedi ve gizli telgraf, Londra, 20.7.1974. 

142 FCO 911895. 

143 PREM 16/19. 

144 PREM 16/19. 

145 ЕСО 9/1895. 

146 FCO 9/1895: Ramsbotham”dan Callaghan'a ivedi ve gizli telgraf, 
XVashington, 20.7.1974. 

147 Ertekün, s. 33. 

148 Faulds, s. 164-165. 


149 FCO 9/1895. 
150 ЕСО 9/1895. 


151 İosif S. İosif: Kipriako Provlima Ke Diethnis Politiki - Apo Tin 
Aneksartisian Stin Evropaiki Enosi, Atina, 2000, s. 199, ayr. Bkz. С. М. 
Woodhouse: Karamanlis:The Restorer of Greek Democracy, Oxford, 1982, s. 217- 
219. 


152 Grigoriadis, s. 237-238. 
153 FCO 9/1896. 


154 ECO 9/1896: Dobbs'tan İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na gizli telgraf, 
Moskova, 21.7.1974. 


155 ECO 91 1946/V7SC 3/303/1: “Komünistlerin politikası ve taktikler? adlı 
gizli andaç, Londra, 1.8.1974. 


156 FCO 9/1895. 


157 Korkmaz Haktanır: Under the Shadow ofthe Embargo, Ankara, Mayıs 
2000, s. 72-73. 


158 Makarios Lefkoşa'da helikopterle giderken yerden ateş edilmiş ve pilot 
ağır surette yaralanmış olduğu halde Makarios'u kurtarmıştı. 


159 S/PV1780. 

160 Agon gazetesi, 26.7.1977; İkonomidi, s. 194-195. 

161 PREM 16/18: Brimelow'un gizli andacı, Londra, 22.7.1974. 

162 FCO 9/1895. 

163 FCO 9/1898. 

164 FCO 9/1898: Olver'den İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na oldukça ivedi ve 
gizli telgraf, Lefkoşa, 23.7.1974. 

165 FCO 9/1898: Olver'den Dışişleri Bakanlığı'na ivedi ve gizli telgraf, 
Lefkoşa, 23.7.1974. 

166 FCO 9/1899: Callaghan'dan Ankara ve kimi ilgili ülkelerdeki İngiliz 
Büyükelçiliklerine gizli telgraf, Londra, 245.7.1974. 

167 O sırada Paris'ten Atina'ya dönmüş olan eski Yunan öğelerinden 
Konstantinos Karamanlis demokratik bir yönetim kurmakla görevlendirilmişti. 


168 FCO 9/1899: Hooper'den İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na oldukça ivedi 
ve gizli telgraf, Atina, 24.7.1974. 


169 FCO 911899: İngiltere Dışişleri Bakanlığı Olağanüstü Durum Ekibi 
başkanı W. R. Tomkys'in 24.7.1974'te Alan Goodison'a göndermiş olduğu “Kıbrıs ve Yunanistan'da yönetim değişiklikleri” başlıklı değerlendirmesi. 


BÖLÜM 6 
170 FCO 9/1917: Cenevre'de yapılan gizli görüşme, 28.7.1974. 
171 The Guardian, Londra, 30.7.1974. 


172 FCO 911917: Cenevre Bildirisi, FCO Kayıt Dairesi, belge sayısı 16, 
1.8.1974; ayr. bkz. Faulds, s. 99 ve 124-125, Alan James: “The UN force in Cyprus? İnternational Affairs, с. 65, sayı 3, Yaz 1989, s. 483-484. 


173 Birand, s. 76. 

174 Polyviou: Cyprus: the Tragedy and the Challenge, s. 174; Faulds, s. 99. 

175 Ertekün, s. 33. 

176 O”Malley ve Craig, s. 206. 

177 O”Malley ve Craig, s. 206” Polyviou, s. 159. 

178 Birand, s. 77-79. 

179 FCO 9/1920. 

180 FCO 911917. 

181 PREM 16120: Callaghandan tüm ilgililere ivedi ve gizli telgraf, 
Londra, 7.8.1974. 

182 FCO 911923. 

183 FCO 9/1947/V75C 1/13. 

184 Michael Steven: The Cyprus Question, Londra, 1997, s. 49. 

185 Birand, s. 90. 

186 O”Malley ve Craig, s. 207-208, Polyviou, s. 167-170. 

187 Birand, s. 94. 

188 Callaghan: Time and Change, s. 351-353. 

189 Birand, s. 93. 

190 Ancak, Kıbrıs Rumlarının, 1963 Aralık ayı olaylarından sonra 
anayasayı keyfi olarak değiştirmiş olmaları onları pek rahatsız etmiyordu. 


191 Cyprus Minority Rights Report, sayı 30, Londra, 1976, s. 6 


192 ЕСО 911907//V5C 1/1. 

193 ЕСО 9/1915/V/5C 1/10. 

194 Adı Geçen Kaynak. 

195 The Guardian, Londra, 13.7.1974. 
196 The Cyprus Mail, Lefkoşa, 13.7.1974. 
197 Birand, s. 100. 

198 Birand, s. 213, O”Malley ve Craig, s. 210-213. 
199 Callaghan, s. 355. 

200 The New York Times, 14.7.1974. 

201 Oberling, s. 182. 

202 Polyviou, s. 174. 

203 FCO 911917. 

204 Feyzioğlu ve Ertekün, s. 73. 


205 O'Malley ve Craig, s. 210-214; Birand, s. 112-114; Polyviou, s. 154 vd.; 
Oberling, s. 147 vd.; Stern, s. 132; ayr. bkz. Andrew Faulds (ed.): Excerpta Cypria fer Today, A Source Book on the Cyprus Problem, Londra, 1988. 


206 FCO 912152. 

207 Birand, s. 59-60. 
208 Birand, s. 91. 

209 Faulds, s. 128-129. 
210 Birand, s. 80-81. 


211 Ayr. bkz. Birand, s. 59-67 ve 30-115; Bülent Ecevit'in demeci, New 
Cyprus Dergisi, Lefkoşa, Mart 1986; Kurt Waldheim'in kitabi: In the Eye of the Storm. 


212 Reddavvay, s. 166-167. 
213 FCO 911901. 
214 Adı Geçen Kaynak. 


BÖLÜM 7 


215 Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi: Kıbrısın Tarihi Gelişimi ve 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ankara, 1984, s. 59-60. 


216 Kuzey Kıbrıs, c.l, sayı 3, s. 8. 


217 Türk Basını, 15.8.1974; ayr. bkz. Zenon Stavrinides: The Cyprus 
Conflict - National Identity and Statehood, Lefkoşa, 1975. 


218 Milliyet, İstanbul, 15.8.1974. 

219 FCO 9/1909/WSC 1/10: Jonh Killick'in gizli апас, Londra, 14.8.1974. 

220 Ad: Geçen Kaynak: Atina”daki İngiliz Büyükelçisi Hooper”den İngiltere 
Dışişleri Bakanlığı'na açık telgraf, 15.8.1974. 

221 FCO91917. 

222 FCO 9/1910. 


223 FCO 9/1911: Ankara'daki İngiliz Büyükelçisi Phillipsten İngiltere 
Dışişleri Bakanlığı'na açık telgraf, 16.8.1974. 


224 Denktaş, s. 74. 
225 O'Malley ve Craig, s. 217. 


226 Andrew Borowiec: The Mediterranean Feud, Praeger yayını, 1983, s. 
103-104. 


227 FCO 9/1911. 


228 Kıbrıs Türk Federe Devleti Enformasyon Dairesi, Mart 1977, ayr. bkz. 
Korkmaz Haktanır: Do You Remember the Iphestos Files? Londra, 2001. 


229 Oberling, s. 175, Nancy Crawshow: The Cyprus Revolt, Londra, 1978, 
s. 392. 

230 Kuzey Kıbrıs, c.l, sayı 4, s. 13-14. 

231 Salahi R. Sonyel: The Turco-Greek Conflict, Londra, 1976, s. 74-75, 
Alasya, s. 112. 

232 Stevens, s. 47. 

233 ЕСО 911917. 

234 ЕСО 9/1912. 

235 ЕСО 9/1919/YÇSC 1/12. 

236 ЕСО 911923. 


BÖLÜM 8 
237 New York Times, 7.11.1974. 
238 FCO 91/1951/VVSC 3154813. 


239 Sabahattin, s. 239. 


240 PREM 16/21: Callaghan'la Makarios arasında, Londra'da, 11.9.1974 
tarihinde sabah saat 10”da yapılan görüşme. 


241 FCO 9/1930/WSC 1/18. 


242 FCO 9/1928/WSC 1/16: Olver” den İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na ivedi 
ve gizli telgraf, Lefkoşa, 14.9.1974. 


243 FCO 9/1931/WSC 1/19: Olver'den Dışişleri Bakanlığı'na gizli telgraf, 
Lefkoşa, 14.9.1974. 

244 FCO 911923: Olver'den Goodison'a gizli yazı, Lefkoşa, 18.9.1974. 

245 FCO 9/1919/WSC 3130311. 


246 ЕСО 9M9IMWSC 1/2: Michael Percival'dan İngiltere Dışişleri 
Bakanlığı Güney Doğu Avrupa Bölümü yetkililerinden Michael Weston'a gizli yazı, Lefkoşa, 23.9.1974. 


247 FCO 9119471 WSC 3130412: Callaghan - Ford Görüşmesi, Washington, 
24.9.1974. 


248 İkonomidis, s. 197. 


249 FCO. 911931: Olverden İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na gizli telgraf, 
Lefkoşa, 26.9.1974. 


250 FCO 911952. 

251 FCO 9/1928. 

252 Ad: Geçen Kaynak. 

253 Adı Geçen Kaynak. 

254 FCO 911956/V/SC 31548119. 

255 BM Genel Kurulu, 2275. Oturum, 1.11.1974, Ertekün, s. 250-251. 
256 Faulds, s. 100-101. 


257 FCO 911929/V78C 3/304/2: Ramsbotham'dan İngiltere Dışişleri 
Bakanlığı'na ivedi ve gizli telgraf, Washington, 10.11.1974. 


258 ЕСО 911947/V/SC 3130412. 
259 ECO 9/1948/V7SC 3130412. 
260 ECO 9/1948. 


261 FCO 9/1924/V7SC 1/14: Olver'den İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na ivedi 
ve gizli telgraf, Lefkoşa, 3.12.1974. 
262 Denktaş, s. 77. 


L EK BELGELER 
263 James Callaghan: Time and Change, Londra, 1987, s.331-357. 
263a David McKie: ‘Lord Callaghan’, The Guardian, Londra, 28.3.2005. 


264 ЕСО 9/1914/WSC 1/10: Olver”den İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na gizli 
yazı, Lefkoşa, 2.12.1974. 


265 ЕСО 912149/V/SC 1/4: Olver'den Callaghan'a gizli “Kıbrıs Yıllık 
Raporu, 1974” 21.2.1975. 


266 S. R. Sonyel: “Sonyel”in Salford Üniversitesi'ndeki bir konferansta 
yaptığı konuşma’, Weekly Turkish News, Kıbrıs Türk Cemiyeti, Londra, sayı 4, c. 2, 22.1.1975. 


267 S. R. Sonyel: “What is the policy of the Wilson Government”, Weekly 
Turkish News, sayı 11, c. 2, Mart 1975. 


268 S. R. Sonyel: “20.000 Turkish Cypriothostages in Greek hands’, Weekly 
Turkish News, sayı 12-13, c. , Mart 1975. 

269 ЕСО 911919/V78C 1/12: İngiltere Dışişleri Bakanlığı: “Kıbrıs: 
Federasyon Problemleri” adli gizli andaç, Eylül 1974. 

270 VVoodhouse, s. 216. 


271 Р. Lambropoulos: “Cyprus, NATO and the Greek future, The Nation, 
28.9.1974, s. 167-169. 


272 K. Mackenzie: “Greece and Turkey: Disarray in NATO” Southern 
Flank', Conflict Studies, sayı 154, 1984; R. 1. Ryder: “Cyprus and the Great Power balance; Encyclopaedia Britannica, 1975, s. 216-217 ve M. J. Leighton: “The Antagonists: Greece and Turkey”, Conflict Studies, sayı 109, 1979. 

273 Karar 3212, 1.11.1974. 

274 İosif, s. 200-248. 

275 Türk işgalinin sonuçları ve Cenevre Konferansı hakkında bkz. Polyvios 
Polyviou: Cyprus The Tragedy and the Challenge, Londra, 1975, С. Ш. 


276 Stavrinides, s. 88-97. 


CİLT II 
1975 


BÖLÜM 9 
KIBRIS TÜRK FEDERE DEVLETİ”NİN KURULUŞU 


1975 Yılının İlk Aylarındaki Gelişmeler 


1975 yılı girerken ilgili yanlar Kıbrıs'taki garantiler konusuna önem 
vermeye başlamışlardı. Atina'daki İngiliz diplomatik temsilcisi John B. Denson, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Güney-Doğu Avrupa bölümü Şefi Alan Goodison'a 
8 Ocak 1975'te gönderdiği gizli yazıda, Rauf Denktaş'ın bir süre önce Lefkoşa'da 
garantiler konusunda vermiş olduğu demece değinmiş; şunları eklemişti: 


“Dokuz”ların (EEC) başkanlığını üstlenmiş olan İtalyan Büyükelçisi, Yunan yönetiminin bu konuda ne düşündüğünü saptamaya görevlendirilmiştir. 
Metaksas, İtalyan elçisine, Yunan yönetiminin, Denktaş'ın bu konuda yapmış olduğu önerinin reddedilmiş olduğunun söylenemeyeceğini, çünkü Yunanistan'ın Türkiye veya Kıbrıs Türkleriyle görüşmelerde bulunmadığını; ancak herhangi bir garanti hakkında söz söylemenin, arabayı atın önüne koymaya benzeyeceğini bildirmişti. Ona göre, Zürih Antlaşması'ndaki garantiler başarısızlığa uğramıştı, çünkü Türkiye saldırganlıkta bulunmuş; Birleşik Krallık buna yüzünü çevirerek hareketsiz kalmış; Yunanistan ise felce uğramış olduğu için kendi sorumluluklarını yerine getirememişti... Yunanlılar, daha büyük bir grubun Kıbrıs'a garantörlük yapmasını destekliyor, ama iki süper devletin (ABD ile Sovyet Rusya) garantörlüğünü kabullenmiyorlar. Yunan Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Şefi İoannis Tsunis, Denktaş-Kliridis görüşmelerinin sonucu hakkında iyimser değildir; anlaşmaya varsalar bile, deniz sahanlığı, hava koridoru ve azınlıklar gibi sorunlar çözülmemiş olarak kalacaktır.12771 

Kıbrıs'ta gelişmeler kaydedilirken, Washington'da, ABD Dışişleri Bakanı Dr. Henry Kissinger, 9 Ocak'ta verilen öğle yemeğinde söz alarak, “Batı güvenliği çerçevesinde Kıbrıs sorunu” konusunda bir konuşma yapmış; İngiltere'nin 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özel durumuna saygı göstererek, Kıbrısın, ABD”nin görüş açısından bir yan sorun olduğunu; Türkiye'nin ise Doğu Akdeniz bölgesi açısından önemli olduğunu; gerçekte, Türkiye'nin rolünün, Orta Doğu'da Amerikan-Sovyet ilişkileri açısından hayati önem taşıdığını vurgulamıştı. Ona göre, Türkiye'nin güvenliği sarsılırsa, Sovyetler Birliği ile Suriye arasında bir barikat kalmayacaktı. 
Dolayısıyla, Kissinger, ABD Kongresi'nin Kıbrıs sorunundaki miyopluğuna şaştığını ve Kongre'nin tutumunun Türkiye'nin güvenliğini tehlikeye koyduğunu vurgulamıştı. Bu haberi 9 Ocak'ta İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na aktarmış olan Washington'daki İngiliz Büyükelçisi Peter Ramsbotham şu yorumda bulunmuştu: 


“Bu yazdıklarımda yeni bir şey yoktur. Kıbrıs bunalımı başlayalı beri, Kissinger, gözlerini Doğu-Batı ilişkilerine dikmiştir ve bu da, onun, önemli olarak gördüğü konulara ilginç bir cila vurmaktadır.(278| 


Egemen İngiliz Üslerindeki Türklerin Acıklı Durumu 


Bu sırada, Kıbrıs olayları günlerinde evlerini terk ederek Agrotur'daki İngiliz egemen üssüne sığınmış olan Kıbrıslı Türklerin durumu gittikçe kötüleşiyordu. 
Dolayısıyla, Türkiye Dışişleri Bakanı Melih Esenbel, İngiltere Dışişleri Bakanı Callaghan'a bir mektup göndererek onun dikkatini bu duruma çekmiş ve onların Türkiye'ye gitmelerine izin verilmesini dilemişti. Callaghan, Esenbel'e 14 Ocak 1975'te şu yanıtı göndermişti: 

“24 Aralık 1974 tarihli yazımda söz vermiş olduğum gibi, İngiltere'nin Batı Kıbrıs'taki egemen üssüne sığınmış olan Kıbrıslı Türklerin sorununu yeniden inceledim. Afrika'ya giderken bu üsse uğradım ve orada geçirdiğim birkaç saat içerisinde, bu talihsiz halkın halini gözlerimle gördüm. Bildiğiniz gibi, onlar, yaz mevsiminde kaydedilmiş olan olaylar sırasında oraya sığınmış ve İngiliz yönetimi, onlara, gereksindikleri barınak ve güvenliği sağlamıştı. Onlar, bu üstten ayrılmaya daima özgür olmuşlardır ve kimileri kendi dilekleriyle oradan ayrılmışlardır. Onları orada kendi dileklerine karşıt olarak tutmak asla niyetimiz olmamıştır. Size çoğu kez belirtmiş olduğum gibi, Kıbrıslı Rum göçmenlerin durumunu geliştirici karşılıklı bir anlaşma olmadan, onları doğrudan doğruya veya dolaylı biçimde Kuzey Kıbrıs'a aktarmamızın siyasi güçlükleri vardır. 
Kliridis'le Denktaş arasında bu konuda bir anlaşma yapılabileceğine hala inanıyorum. 
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Bu denli bir anlaşma olmadan ve onların kış mevsiminde uğramış oldukları güçlükleri şahsen gördükten sonra, orada bulunan ve ayrılmayı dileyen Kıbrıslı her Türk'ün, insani bir görev olarak Türk yönetiminin bakımına teslim edilmesi kararını almış bulunuyorum. Dolayısıyla, onların dileğinin ne olduğunu saptamak amacıyla ivedilikle bir görüş yoklaması yapılmasını emretmiş bulunuyorum. Ondan sonra, Türk uçaklarının Agrotura inerek, gitmek isteyenleri peyderpey Türkiye'ye taşımaları için izin vermiş bulunuyorum. İlk olarak en acil insani gereksinimleri olanlar taşınacaktır. Bunu kabullenirseniz taşıt konusunu (Ankara'daki İngiliz Büyükelçisi) Sir Horace Phillips ve СВЕМЕ ©) ile halledebilirsiniz. Ancak şunu belirtmek isterim: Çarpışmalardan sonra Batı egemen üssüne sığınmış olanlara yardımcı olmak amacıyla bu kararı almış olduğum için, şimdilik, yalnız bu gibi sığınmacıların bu yolu seçmelerine izin verilecektir. İngiliz yönetimi, siyasi bir anlaşma olmadan, üsler dışındaki kişilerin toptan taşınmasında Agrotur"un kullanılmasına izin veremez... Buna ek olarak, nüfus taşımı ancak Denktaş'la Kliridis arasında yapılacak görüşmelerde karara bağlanabilir. Bu konuda görüş yoklaması (sayım) yapılmadan ve ilk grubun üsten ayrılması için gerekli arajman yapılmadan, almış olduğum bu karar konusunda hiçbir bildiri yayımlanmamalıdır. Bu mesajımı lütfen gizli tutunuz”. (279) 


Melih Esenbel, 4 Şubat'ta Callaghan'a gönderdiği yazıda, bu insani davranışından dolayı ona teşekkürlerini sunmuştu.(280) Ancak bu mesaj gizli tutulmamıştı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı Güney-Doğu Avrupa Bölümü Şefi Alan Goodison, 21 Ocak'ta kaleme aldığı gizli andaçta şöyle diyordu: 


“Dışişleri Bakam (Callaghan) bu konudaki bilginin dışa nasıl sızmış olduğunu sormuştur. Bu konudaki kararımız Türkiye ve Kıbrıs yönetimlerine henüz bildirilmeden Kıbrıs ve Türkiye'de sızdırılmıştır. Cumhurbaşkanı Makarios “sızdırmalar ustasıdır”. 1974 yılı Aralık ayında, Callaghan, Makarios'a, kendisi (Callaghan) Ocak ortalarına doğru Afrika'dan dönünceye kadar bir ilerleme kaydedilmezse, Kıbrıs Türklerinin üslerden kaldırılması için izin vermek zorunda kalacağına dair Makarios'u uyarmıştı”. 1281) 


İngilizlerin, Agrotur'daki Türk göçmenlerini özgür bırakması, Rumlarla 
Yunanlıları galeyana getirmişti. Atina'da 15 Ocak akşamı, saat 7.45te, 100 
kadar kişi, yaftalar taşıyarak İngiliz Büyükelçiliğinin Kançılarya binası dışında toplanmış; sloganlar haykırmış ve Kıbrıslı Türklerin adadan kaldırılması konusunda İngiltere'yi protesto etmişlerdi. Atina'nın Demokratik Kıbrıs Öğrencileri adına bildiriler dağıtılmıştı. Bunu izleyen birkaç saat içerisinde halk 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sayıca yüzlere yükselmiş; ama geceleyin bunların çoğu dağılmıştı. Kançılarya'nın dışına bildiriler yapıştırılmıştı. Gösteri yapanlar düzen bozucu davranışlarda bulunmamışlardı. Orada hazır bulunan polisler durumu denetlemişti. O sırada Atina'da başka konularla ilgili olarak da, çoğunlukla öğrenciler tarafından gösteriler yapılıyordu; dolayısıyla, 15 Ocak gecesi kaydedilmiş olan gösteriler yinelenebilirdi.1282) 


Öte yandan, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Güney-Doğu Avrupa Bölümü Şefi Alan Goodison, 15 Ocak'ta Dokuzlara (EEC) ve muhabirlere, İngilizlerin Batı egemen üssündeki Kıbrıs Türk göçmenlerinin taşınmasıyla ilgili son gelişmeler hakkında bilgi vermiş; bu konuyla ilgili olarak yaptığı demeçte şöyle demişti: 

“Yaz bunalımı sırasında Batı egemen üssüne sığınmış olan ve hala orada bulunan 8.500 kadar Kıbrıslı Türk göçmenin yaratmış olduğu problemi ortaklarımız biliyor. Türkiye yönetimi, bu göçmenlerin Kuzey'e gitmek istediklerini ve Majeste Kraliçe yönetiminin (İngiltere'nin) onlara bu konuda yardımcı olması gerektiğini öne sürmüşlerdir. Rum yanı, Majeste Kraliçe yönetiminin bu biçim davranışının, adadaki nüfus Dağıtımını değiştireceğini ve ilerideki bir anlaşmaya engel olacağını iddia ediyor. Kış mevsiminin gelmesiyle bu göçmenlerin durumu, Majeste Kraliçe yönetiminin onların refahı için harcadığı gayretlere karşın daha da kötüleşecektir. İngiliz yönetimi oradaki göçmenleri yedirmek için haftada 20.000 sterlin harcıyor; onlara kalacak yer, tıbbi ve ek servisler sağlıyor. Kış geleli beri, Türk temsilciler oldukça sert davranmaya başlamışlardır. Callaghan, 30 Aralık 1974'te kampa kısa süren bir ziyarette bulunmuştu. Majeste Kraliçe yönetimi, Batı egemen üssündeki Kıbrıs Türklerinden, üssü terk etmek isteyenlere, insani nedenlerden ötürü kolaylık göstermek kararını almıştır. Göçmenlerin bu konudaki görüşlerini saptamak için 16 Ocak'ta bir sayım yapılacaktır. Bu göçmenlerin bir Türk uçağıyla tedricen Türkiye'ye götürülebilmeleri için Türkiye yönetimi bir plan hazırlamaya çağrılmaktadır. Bu yönetim, yer değiştirmiş olan Kıbrıslı Rumlara da aynı işlemi yapmaya özendirilmektedir. Majeste Kraliçe yönetimi bu sorunun Kliridis”le Denktaş arasında yapılacak görüşmelere çözümlenmesini ümit eder... 


Gazetecilerin bu konuda bir sorusunu yanıtlayan Goodison, Bitsios'la Makarios'a kişisel mesajlar göndermiş olduğunu ve Greklerin muhasım tepki göstermelerinin beklendiğini; Yunanistan'da Makarios'a iki hafta önceden bu konuda uyarıda bulunulmuş olduğunu; yeni yılda Türklerin İngilizlere karşı bu konuda sertçe davranmaya ve (Türk göçmenler sorunu çözümlenmezse) Kuzey 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Kıbrıs'ta oturan İngilizlere karşı önlemler alınmasını düşündüklerini bildirmiş olduklarını eklemişti.1283) 


Bu gelişmeler kaydedilirken, 18 Ocak sabahı, Lefkoşa Rum semtinde gösteri yapan bir kalabalık, İngiliz konsolosluğu binasına girerek her şeyi talan etmişti. Orada hazır bulunan polisler hiçbir müdahalede bulunmamıştı. Ancak, tam zamanında sertleştirici güçler gelerek, Rum güruh, İngiliz konsolosluk yetkililerinden Long, Barkley ve Smyth'in içine kapanmış oldukları bir odanın kapısını kırmak üzere iken, onlara engel olmuşlardı. Konsolosluktaki yerel yetkililer daha önce evlerine gönderilmişlerdi. Bu olayda kimse yaralanmamıştı. 
Ondan sonra kalabalık, Britanya Konseyi (British Council) binasının kapısını kırarak içeriye girmiş; kütüphaneyi talan etmiş ve binaya hasar vermişti. Binada yangın başlatılmış, ama itfaiye tarafından söndürülmüştü. Bu olayda da kimse yaralanmamıştı.|284| 

Bu sırada gösteriler sürüyordu; ancak 20 Ocak günkü olaylar daha sakince geçmişti. Yaklaşık olarak sabah saat 11'de, 1.000 kadar kişiden oluşan bir kalabalık Amerikan Büyükelçiliği dışında toplanmış; su hortumları kullanan ve havaya ateş eden polis ve Ulusal Muhafız Birliği mensupları tarafından dağıtılmıştı. Aynı sırada, 2.000 kadar kişi Amerikan Kültür Merkezi binası dışında gösteri yapmış; kimileri binanın avlusuna girmiş, ama coplar ve göz yaşartıcı bombalarla dağıtılmışlardı. Öğleye doğru Makarios'la Yunan Büyükelçisi, elçiliğin balkonundan halka teskin olmalarını söylemişlerdi. Polisle Ulusal Muhafız Birliği tüm güçleriyle olay yerinde bulunuyordu.|285| 

Yine bu sırada, İngiltere Dışişleri Bakanı James Callaghan, 29 Ocak'ta ilgili İngiliz elçiliklerine rehber olarak gönderdiği gizli telgrafta durumu şöyle anlatıyordu: 

“Geçtiğimiz yaz mevsiminde kaydedilmiş olan olaylardan sonra 8.500 kadar Kıbrıslı Türk, güneydeki evlerini bırakarak İngilterenin Batı askeri üssüne sığınmıştı. İngiliz yönetimi gönüllü olarak onlara diledikleri güvenliği ve barınağı sağlamış ve onların (ve şimdi 5000'i bulan Kıbrıslı Rumların) bakımı, gıdası ve barınağı için, haftada 20.000 sterlin olmak üzere, şimdiye kadar 700.000 Sterlin harcamıştır. Birkaç ay önce Türkiye yönetimi, Kıbrıslı Türklerin Türkiye'nin bakımına devredilmesini istemişti. O günden sonra bu konuyu ciddi biçimde incelemeye koyulduk; ancak, bu sorunun Kliridis-Denktaş görüşmelerinde çözümlenmesini ümit ederek bu konuda bir karar vermeyi ertelemiştik. Türk denetimindeki bölgeden 180.000 Kıbrıslı Rum göç etmiştir ve Yunanistan'ca 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da desteklenen Kıbrıs Yönetimi, Kıbrıslı Türklerin Türkiye yoluyla kuzeye taşınmalarına karşı çıkmıştır. Ancak, Türk-Rum yanlılarının bu konuyu genel insani sorun olarak görüşmeyi kabullenmiş olmalarına karşın, Kliridis'le Denktaş bu konuda kesin bir karar alamamışlardır. 


Kıbrıs ve Yunanistan yönetimlerinin siyasi itirazlarına karşın (ki bunları dikkate almıştık), sonuçta, Kıbrıs Türklerinin Türkiye'ye gitmelerine izin vermek zorunda kaldık. Bu kararı alırken, insani duygularla davrandık, çünkü kışın gelmesi üzerine göçmenlerin kamplardaki durumu dayanılmaz bir kerteye gelmişti. Kampları sular basmış, fırtınalar kimi Kıbrıslı Türklerin çadırlarını parçalamıştı. Dolayısıyla, üslerdeki Kıbrıslı Türklerin görüşlerini öğrenmek için 
16 Ocak'ta bir sayım yapmıştık. Hepsi de Türkiye'ye gitmek istiyordu. Bunun 
üzerine, 18-27 Ocak tarihleri arasında Türk uçakları, onlardan 9.390 kişiyi Türkiye'ye taşımıştı... Kıbrıslı Türklerin Türkiye'ye taşınmış olması konusunda almış olduğumuz kararın, göçmenler konusundaki çıkmazı çözümleyeceğini içtenlikle ümit ederiz... Kıbrıs'ın karşılaşmakta olduğu insani, sosyal ve siyasal sorunlarda ilerleme kaydedilmesine Kliridis-Denktaş görüşmelerinin yardımcı olacağına hala inanıyoruz. Kıbrıs yönetimi, Kıbrıs Türkleriyle ilgili olarak almış olduğumuz kararın adanın taksimine yardımcı olacağını iddia ediyor. 
Majeste Kraliçe yönetiminin politikası taksimi amaçlamıyor. Biz, antlaşma sorumluluklarımıza ve BM kararlarına göre Kıbrıs'ın bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tümüyle destekleriz. Kıbrıs'ın gelecekteki anayasa sistemini ancak toplumlar saptayabilir. Her iki toplumun kabulleneceği anayasa uzlaşmasını kabule hazırız'.|286| 


Türk Bölgesinde Tek Yanlı Bağımsızlık İlân Etme Davranışları 


İngiliz askeri üslerindeki Türk göçmenlerin durumuyla ilgili uğraşılar sürerken, 1975 yılı Ocak ayının sonlarına doğru İngilizler için yeni bir sorun ortaya çıkmıştı: Kıbrıs Türklerinin tek yanlı” olarak bağımsızlık ilân etmeleri (Unilateral Declaration of Independence - kısaca UDİ) olasılığı. Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Olver, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Güney-Doğu Avrupa Bölümü Şefi Alan Goodison'a 31 Ocakta' şu gizli yazıyı göndermişti: 

“Denktaş la yandaşları Türk bölgesinde tek yanlı olarak bağımsızlık (UDİ) ilan etmeyi ciddi biçimde düşünüyorlar. Bunun sonucu olarak Türkiyeye yapılan askeri yardım 5 Şubat'tan sonra askıya alınabilir. Hiç de hoş olmayan bu olasılığa karşı ne gibi tepki göstereceğimizi saptamaya vaktimiz az olacaktır. 
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Denktaş'ın söylemiş olduğu sözlerle kasten kanımızı kabartmaktan daha çok bir şey amaçlamış olduğuna inanmıyorum. Kendi görüşümce, Türkiyeye Amerikan askeri yardımı kesilirse, Kıbrıs Türk yönetimi, Türk bölgesini denetimi altına alacak ve böylece, sonuçta, federal sistem altında sağlamayı ümit ettiği duruma nail olacaktır. Bu denli bir davranış bizim için güç olmakla birlikte, bizi, Türk bölgesinde bağımsızlık ilân edilmesi ve Kıbrıs'ın, Türkiye'nin 69'uncu ili olması kadar ciddi bir sorunla karşı karşıya bırakmayacaktır. 


Bağımsızlık ilân edilir veya Kuzey Kıbrıs Türkiyeye bağlanırsa ve İngiltere yeni rejimi tanımazsa, kendimi artık Denktaş tarafından veya Kıbrıs Türk yönetimince resmen tanınmış addedemeyeceğim. Anladığım kadarınca hükümetimiz yeni rejimi tanımayacaktır. Durum bu ise, herhalde Kıbrıs'ın Türk bölgesiyle olan her türlü bağlantının derhal kesilmesini beklerim. Bu da şu sorunları ortaya çıkaracaktır: Kuzey'le olan ilişkilerimizi sürdürecek miyiz? 
Oradaki İngiliz çıkarlarını ve İngiliz uyruklarının haklarını korumak için siyasi ilişkilerimizi nasıl devam ettireceğiz? Bu konuda şu ihtimal düşünülebilir: Türk bölgesinde kurulacak herhangi bir yabancı ve uygun diplomatik misyonda İngiliz çıkarları bölümü kurmak... Uygulanabilecek başka bir yöntem de, Hanoy ve Taypey'de olduğu gibi, Girne belediyesine resmen tanınmış bağımsız bir konsolos atamak olabilir. Ancak, bu biçimde davranışımız Rumlarla aramızı açabilir ve Türkler, bu gibi bir konsolosun atanmış olması kendi yönetimlerinin tanınmış olduğu anlamına gelmezse, onunla herhangi bir iş görmeyi reddedebilirler 12871 


İngiltere yönetimi, özellikle Dışişleri Bakanı James Callaghan, Türklerin UDİ ilân etmesi olasılığından o kadar kaygılanıyordu ki, 6 Şubat'ta Başbakan Harold Wilson'a şu mesajı göndermişti: 


“Hükümet kabullenirse, Türkiye Başbakanına Kıbrıs konusunda şu mesaj gönderilecektir: “Türkler, Kıbrıs'ın Türk denetimindeki bölgesinde UDİ ilân etmeye ve ateşkes hattında sınırlı askeri harekâta geçmeye karar vermişlerdir. 
Amerikalıların, kendilerine askeri yardımı kesmesine içerlemiş olan Türklerin bu davranışının Kıbrıs'ta, egemen üsler de dahil, İngiliz tesislerinde, tehdit edici büyük ölçüde gösteriler ve şiddet davranışlarında bulunulmasına yol açabilir”. 
Bu konuda Amerikalılara da danışılmış ve Başkan Ford, Türkiye Başbakanına gönderdiği özel mesajda, onu, yatıştırıcı bir yöntem izlemeye çağırmıştır. Dışişleri Bakanı (Callaghan), sizin de (Wilson'un) bu konuda bir mesaj göndermenizi önerir. Bu mesajda, Türkiye Başbakanının 5 Şubat'ta yayımladığı bildiriye temas edilebilir. Bu bildiride, Türkiye Başbakanı, adadaki Türklerin yasal haklarını 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sonuna dek savunacağını ve Türkiye'nin, NATO'nun savunulması için tahsis edilmiş olan askeri güçler konusunun yeniden gözden geçirilmesi gerekeceğini açıklamıştır 


Callaghan, bu mesajın etkisini abartmak istememekle birlikte, Türkleri “dizginlemek” için İngiltere'nin yapabileceğini yapmamasının hata olacağı görüşünde idi. Ona göre, İngilizler, bu konuda harekete geçmezse, Yunan ve Kıbrıs yönetimlerim kızdırmış olacaklardı. Callaghan şunları eklemişti: 


“lişikteki mesajı onaylarsanız, Dışişleri Bakanlığı, bunun metnini ABD Dışişleri Bakanlığı'na gönderecek ve onun içeriği hakkında Denktaş'a sözlü olarak bilgi verecektir. BM Sekretaryasına ve Dr. Luns'a da sözlü olarak bilgi verilecektir. Kıbrıs yönetimine, sadece, sizin, itidal tavsiyesinde bulunduğunuza dair ve ayrıntıya girilmeden bilgi verilecektir.1288) 


Amerikan Ambargosu 


Tam bu sırada, ABD'nin Türkiye'ye yapmış olduğu askeri yardımın, ABD Kongresi'nin de baskısıyla resmen kesilmesi karara bağlanmıştı. Bu konuda yayımlanmış olan resmi bildiriyi basın mensuplarının sorularına yanıt olarak yorumlayan Rauf Denktaş şöyle demişti: “Bunun, Türkiyeye ve Türkçe konuşan dünyaya, Kıbrıs Türklerinin varlık ve yaşamlarını sürdürebileceklerini ve yardımsız olarak haklarını sağlayabileceklerini göstermesi bakımından Türkiye için iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Amerikan yardımı Türkiye için değil, NATO içindi. Dolayısıyla Amerikalılar kendi kendilerine yapmış oldukları yardımı kesmiş bulunuyorlar. 


Soru: Bu gelişmelere yol açan anlaşmazlık nasıl başladı? Yanıt: Bu anlaşmazlık, Makarios'la Yunanistan'ın Kıbrıs'ı ele geçirerek onu Yunanistan'la birleştirmeyi denedikleri 1963'te başladı. Amerikalılar bu gelişmelere gözlerini kapamışlardı. Başkan Johnson, Başbakan İnönü'ye o meşhur telgrafı gönderince başlamıştı. Amerikalıların NATO güçleri olarak nitelemeleri gereken askerleri kullanan Yunanistan'ın Kıbrıs'ı 4-5 yıl işgal etmesiyle başladı. Bu askerler Türkleri ezgiye tabi tuttu; kesip biçti. Amerikan Parlamentosundaki lobiciler bu konuda hiçbir şey yapmadılar. NATO silahlarının Türkleri öldürmesi ve Türk köylerini yıkmasıyla başladı ve yine bu efendiler bu konuda hiçbir şey yapmadılar. Sorun, 
11 yıl süre ile 24.000 Kıbrıslı Türkün göçmen olması ve 103 Türk köyünün 
büsbütün yıkılmasıyla başladı ve Amerika yine hiçbir şey yapmadı; bize tek 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bir kuruş bile yardımda bulunmadı. Anayasayı yıkan Makarios'u bu ülkenin anayasal başkanı saymaları, Kıbrıs'ta var olan Türklerin büsbütün unutulmasıyla başladı. İşte Amerika'nın bu Helen yanlışı ve yanlış politikası, bugün bu duruma 


neden olmuştur. 


Soru: Bu duruma bir çözüm görebiliyor musunuz? Yanıt: Tek çıkar yol bizim ve Türkiye'nin güçle dik durmamıza dayanır. Memnuniyetle söyleyebilirim ki, Ankara'dan alınan haberler, Türkiye'nin bu konu üzerinde ısrarla duracağını göstermektedir. Biz de bu konuda metinliğimizi koruyacağız. Dünya yalnız Amerikalılardan oluşmuyor; bir yol bulacağız. Durumumuzda hiçbir değişiklik olmayacaktır. 

Soru: Makarios, Rusya'nın Kıbrıs Rum tarafına muhtemelen yardımcı olacağından söz etmiştir. Bu konuda görüşünüz nedir? Yanıt: Bunu ben düşünecek değilim; bunu Amerikalılar düşünsün. Makarios, uzun bir süreden beri Amerikalıları Ruslara karşı oynatıyordu ve bunda biraz başarı sağlamıştı. 
Bu ahmakça oyunda yine başarılı olursa, bunun, Makarios'un ve bölge için bir zafer olacağını sanmıyorum, ama dilediği yerden yardım sağlamak ona düşer. 
Bizim de kendi kaynaklarımız vardır. 


Soru: Bağımsız bir Kıbrıs Türk Devleti ilân etmeye niyetleniyor muşunuz? 
Yanıt: Bugün 96 92 oranında bağımsız olarak varlığımızı sürdürüyoruz. Geriye kalan % 8 oranında da bugün veya yarın veya birkaç ay içerisinde bağımsızlık kurup kurmayacağımıza bir karar verebiliriz. 

Soru: Amerikan ambargosu bu konuda bir karar vermenize neden olacak mıdır? Yanıt: Bizi o istikamette kışkırtıyor ve hiç kuşkusuz, bizi, varlığımızı ayrı biçimde sürdürmeye tahrik edebilirler. 


Soru: Ankara ile şimdi sıkı işbirliği yapıyor musunuz? Yanıt: Türkiye yönetimiyle daima sıkı işbirliği yapıyoruz. Makariosun Kıbrıs sorununu uluslararası sahneye çıkarma davranışı ve uzun bir mücadeleye hazırlık yapması nedeniyle, bugün, ileride konfederal Kıbrıs Cumhuriyetinin gelecekteki ortağı olacak bağımsız bir Kıbrıs Türk Devleti ilân etmekten yanayım. Bu, benim ve toplumumun kişisel görüşümüzdür. Ankara'nın buna ne denli tepki göstereceğini bilmiyorum”. (289) 

Bu sırada, Kıbrısta, toplumlararası görüşmelerde de ilerleme kaydedilemiyordu. New York'taki İngiliz temsilcisi Murray, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na 6 Şubat'ta gönderdiği gizli telgrafta şöyle diyordu: 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“ABD misyonu, bize, Crawford'un son günlerde Hristofidis'le yapmış olduğu görüşme hakkında bir rapor hazırlamış olduğunu söylemiştir. Hristofıdis'in Crawford'a bildirdiğine göre, Kıbrıs yönetiminin görüşünce, Kissingerin Kıbrıs sorununa bir çözüm bulma davranışları ve toplumlararası görüşmeler başarısız olmuştur; dolayısıyla, Kıbrıs yönetimi bu sorunu uluslararası sahneye çıkarmayı tek yol olarak görüyor. Onun eklemiş olduğuna göre, bu konudaki durumu değerlendirici belgeler on güne kadar hazır olacak ve o tarihe dek toplumlararası görüşmeler kesilirse (Hristofidis bunun olanaklı olduğuna inanıyor), o zaman, Kıbrıs yönetimi Güvenlik Konseyini oturuma çağırarak uluslararası bir konferans düzenlenmesini önerecektir. Hristofidis'in iddiasına göre, Türklerin şimdiki amacı, Türk bölgesindeki Rumları rahatsız ederek, nüfus arasındaki dengeyi bozmak için taksimi sağlamaktır. Rumlar, Türklerin, uzun sürede, tüm adayı işgal etmek amacıyla yeniden askeri harekâta geçmek için bir özür bulacaklarına inanmaktadırlar. Hristofidis, Türkiye'ye yapılan askeri yardımın kesilmiş olmasına sevinmiştir. Ona göre, Türkler, bu denli sert önlemlerle akıllarını başlarına toplayabileceklerdir ve yardım kesildikten birkaç ay sonra konferans masasına dönmek zorunda kalacaklardır. Crawford, Kıbrıs yönetimi ABD ile Türkiye arasındaki durumu kendi amaçları için istismara kalkışırsa Amerika'nın bunu pek ciddi addedeceği uyarısında bulunmuştur. 1290) 

Öte yandan, Ankara'daki İngiliz Büyükelçisi Sir Horace Phillips, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na 7 Şubat'ta gönderdiği ivedi ve gizli telgrafta, o sabah Türkiye Dışişleri Bakanı meşgul olduğu için, Callaghan'ın ona göndermiş olduğu bir mesajı, Başbakana iletilmek üzere Bakanın sekreterine vermiş olduğunu; Aynı gün ö.s. saat 2'de, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri (Şükrü Elekdağ'ın) Büyükelçiyi, Başbakanın resmi yanıtı verilmeden önce, Dışişleri Bakanının ilk tepkilerini öğrenmek için Bakanlığa davet ettiğini kaydetmiş; şunları eklemişti: 


“Genel Sekreter, Türkiye'nin Batı ittifakına olan inanç ve üstlenmelerini teyit etti; ancak, Amerikan askeri yardımının askıya alınmış olmasının bu itti fakı ve kendi güvenliğine büyük önem veren Türkiye'nin savunma yeteneklerini zayıflatmış olduğunu söyledi. Bu yardımın askıya alınmış olmasının gerçekte ambargo olarak sayılabileceğini ve bunun, NATO antlaşmasının 3. Maddesine ters düştüğünü; Türkiye'nin savunma önlemlerini etkileyeceğini; ancak NATO ve ABD'nin savunmasını da etkileyeceğini ekledi. Ona, Amerika'nın ileride bu kararını değiştirmesi ümidi olup olmadığını sordum. Elekdağ, bu konuda Türkiye yönetiminin vereceği karar ne olursa olsun, halkın, ABD'nin herhangi 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bir güvenlik yükümlülüğüne olan güvenini ciddi biçimde sarsmış olduğunu; Amerikan Kongresi ile yönetim arasında fark görmeyen kamuoyunun buna tepki göstermesi olasılığı olduğunu ekledi. 


Kıbrıs'taki duruma da değinen Şükrü Elekdağ, Denktaş-Kliridis görüşmelerinin sürmesini Türkiye yönetiminin de desteklediğini; ancak Rum inadının bu görüşmeleri sabote etmesi olasılığı olduğunu; Makarios'ca desteklenen Kliridis'in, Denktaş'ça öne sürülmüş olan önerileri reddettiğini veya dikkate almadığını ve şimdi de Makarios'u, Kıbrıs sorununu uluslararası boyutlara çıkarmaya yüreklendirdiğini; tüm bu davranışların Denktaşı sertleştirmiş olduğunu ve bunun, görüşmelerin pek iyi gitmediğini gösterdiğini beyan etti 1291) 

Bu arada, Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiserliği yetkililerinden M. 
Perceval, İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Lynton-Jönes'a 14 Şubat'ta gönderdiği gizli yazıda şu ilginç bilgiyi veriyordu: 

Geçtiğimiz hafta, Türklerin Rum Kıbrıs'a karşı harekete geçmesi olasılığının yaratmış olduğu kaygıyla uğraşmıştık. Ancak Rum'un Rum'a karşı harekete geçmesini de ihmal etmemeliyiz. Makarios, şu anda, istihbarat servisi başkanlığına oldukça kati ama Makarios'a sadık bir polisi getirmiştir. 
Adı Kipros Muruzidis'tir. Görünürde onun ideolojik bir takıntısı yoktur; ancak EOKA B'nin tokmağı olarak isim yapmıştı. EOKAcılar, onu, “Baf Kapısı polis merkezinin baş işkencecisi” olarak tanırlar. Kossis İçişleri Bakanı iken onu gerçek yetkiden yoksun bırakmıştı; ancak, onun şimdi yeniden önemli bir görevle sahneye çıkmış olması, sağcıların görüşünce iç mütarekenin artık sona ermiş olduğunu gösterir. Makarios, “Kathimerini” gazetesine verdiği demeçte, Kıbrıs'ta uygulamış olduğu “zeytin dalını sallama” siyasasının yalnız geçmişe ait olduğunu; affedilmiş olanlar nedamet göstermezse ve ulusal açıdan zararlı olacak davranışlarda bulunurlarsa, onlara karşı tolerans gösterilmeyeceğini ve bu durumda, onların geçmişteki hareketlerinin de dikkate alınacağını açıklamıştır. 


EOKA B'nin yeniden savaş yoluna yöneleceği hakkında bilgimiz yoktur; ancak AKEL genel sekreteri Ezekias Papaioannu, Makariosun yukarıda sözü edilen ihtarda bulunmuş olduğu gün, bu denli niyetleri takbih etmişti. 
Geçtiğimiz Pazar günü Limasol'da yapılan bir toplantıda, Papaioannu, adada yeniden düzensizlik çıkma tehlikesi olduğu ve “bilinen olay çıkarıcı çevrelerin Kıbrıs ve Yunanistan'da yeni bir darbe yapmayı tasarladıkları; ihanet oluşturacak davranışlarda bulunacakları; siyasi cinayetler işleyecekleri ve adada karmaşa 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yaratmaya çalışacakları” uyarısında bulunmuş: yönetimi, yasa dışı tüm silahlı grupları dağıtmaya ve onların silahlarına el koymaya çağırmıştr.1292) 


Öte yandan, (10 Şubat 1975'te), Brüksel'de verilen ve Dışişleri Bakanlarının katılmış olduğu bir yemekte, Orta Doğu ve Kıbrıs'la ilgili bir tartışma yapılmıştı. 
Bu tartışmayı aynı gün, İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Sir M. Palliser'e duyuran İngiltere'nin Brüksel temsilcisi A. A. Grove-Booth şu bilgiyi vermişti: 


“Fransa Dışişleri Bakanı M. Sauvagnargue, Dokuzlar'ın (EEC) Kıbrıs'la ilgili yeni bir sistem önermeleri konusunu ortaya atmış; aksi durumda, Makarios'un Birleşmiş Milletler'e veya Ruslara dayanacağını söylemiş; Dokuzlar'ın, o sırada Amerikan Kongresi tarafından etkisiz bırakılmış olan Amerikan yönetiminin arkasından iş yapmamasını önermişti. Yemekte hazır bulunan İngiltere Dışişleri Bakam Callaghan, Kissinger'in amaçlarının gerçekleşmesine pek az ihtimal olduğunu; Kıbrıs'ın ABD için önemli olmadığını, ama Türkiye'nin önemli olduğunu; ancak Kıbrıs'ın bizim (İngiltere) için önemli olduğunu; bu konuda harekete geçebileceğimizi, ama Kissinger'e karşı davranışta bulunamayacağımızı; Türkiye harekete geçirilmezse, Makarios'un Güvenlik Konseyi'ne başvuracağını ve bugüne kadar dışta tuttuğumuz Sovyetler Birliği'ni ise karıştıracağını belirtti. 


Sauvagnargues, Sovyetlerin, Makarios'u desteklemesine engel olunması gerektiğini öne sürdü. Callaghan, Kliridis-Denktaş görüşmelerine cesaret verilmesini; ancak bu görüşmelerde pek ileri gidilemeyeceğini; bu olursa, BM dışında başka bir forum önerilmesine hazır olunması gerektiğini; Cenevre'deki duruma dönülmesini istemediğini ve ortadaki adam olmayı dilemediğini; Makarios'un BM'ye gitmesini önlemek için önceden bu durumu düşünmemiz gerektiğini vurguladı. Van der Stoel, Dokuzlar'ın başkanının bu konuyla ilgili olarak tura çıkmasını önerdi. Sauvagnargue bu görüşü destekledi ve Dokuzlar'ın başkanının ilk adımda Makarios'la alternatifleri görüşmesini; Makarios'un Kıbrıs'ta komünistler tarafından desteklendiğini söyledi. Van der Stoel, Türklerin Kıbrıs'ta zayıf olduğunu belirtti... Vicomte Davignon, Kliridis-Denktaş görüşmeleri akamete uğramadan önce müdahalede bulunmanın önemli olduğunu öne sürdü. Callaghan, Makarios'la yapılacak görüşmeye gidilirken kimi önerilerin de birlikte götürülmesinin iyi bir görüş olacağını belirtti; ancak, hiçbir delegasyonun Türkler ve Makarios'la görüşmemesini önerdi” [293] 


Rumların Kıbrıs'la İlgili Çözüm Plânı 


Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Olver, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na 12 Şubat'ta şu gizli telgrafı göndermişti: 
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“Dün (Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı) Hristofıdis beni çağırtarak, kendi yönetiminin Kıbrıs'la ilgili bir çözüm Planını bana tevdi etmiştir. Bu plan, Denktaşa verilmek üzere 10 Şubatta Weckman'a verilmiştir. Hristofidis, İngiltere'nin Kıbrıs'taki çıkarlarını ve ada ile olan bağlarını göz önünde tutarak bize bu plan konusunda bilgi vermek istediğini söylemiştir. Rum yönetiminin görüşünce bu, adil ve gerçekçi bir plandır. Rumlar, coğrafi temellere dayalı bir federasyonu kabul etmekle ödünde bulunmuşlardır. Bu plana göre, Kıbrıs, iki toplumlu bir devlet olacak; Türklere, denize çıkış sağlayıcı büyük bir bölge verilecektir. Bu plan sadece prensipleri ortaya koymaktadır ve görüşme kapısını açık tatmaktadır. Türkler bu Plânı reddederlerse, bu, onların görüşme niyetleri olmadığını ve sadece kendi koşullarını dikte etmeyi istediklerini gösterecektir. 


Hükümet, güçlü bir merkezi yönetimeönem veriyor. Türkçoğunluğu olmayan ama Türklerin yönetiminde bulunan bölgelerde, oraya taşınacak olan Kıbrıslı Türklerin, Rumların mallarına el koymalarını önlemek için hükümet onlara barınak sağlamaya gönüllüdür; ancak, göçmenlerin evlerine dönmesine önem vermeyi sürdürüyorlar. Hristofıdis, bizden, Türklerin bu plana yapıcı ve makul bir yanıt vermesini sağlamak için onlar üzerinde etkimizi kullanmamızı diliyor ve bu plânın, şimdi Kliridis'le Denktaş arasında yapılacak ciddi görüşmelerin esasını oluşturmasını ümit ediyor. Yönetim, bu görüşmelerin gerçekleşebilmesi için daha bir süre beklemeye gönüllüdür. Bu konuda bir ilerleme kaydedilmezse, belki ayın sonuna doğru sorunu BM'ye götürmeyi düşünecektir. Bu konuda uygulanacak taktikler hala incelenmektedir; ancak, Kıbrıs'a bir araştırma misyonu gönderilmesi ve uluslararası bir konferans çağrılması muhtemeldir” Olver'in yorumu: “Bu, 28 Ocak'ta Goodison'a göndermiş olduğum mektupta belirtmiş olduğum Makarios Plânı'ndan biraz daha ileri gitmektedir ve daha elastiki (yumuşak) olarak görünür. Dün kendisiyle görüşmüş olduğum Kliridis, bu planla kendisine görüşmelere biraz daha davranış özgürlüğü verilmekte olduğunu söylemiştir. Ancak, şimdiki biçimiyle Türkleri tatmin etmeyecektir ve planda, iki bölgeli çözüme karşı çok bölgeli bir federasyon kurulması sorunu bir yana, Türklerin boğazına takılacak çeşitli noktalar vardır. 7 Şubat'ta Denktaş'ın bana söylemiş olduğuna göre, Türkler, iki bölgeli bir çözümden başka hiçbir şeyi kabullenmeyeceklerdir. Denktaş, federasyon sözcüğü yerine konfederasyon terimini kullanmıştır. Verimli görüşmeler yapılması şansı hiç de iyi değildir ve her iki yanın da erken bir vakitte görüşmeler yapmaya hazır olacağı kuşkuludur. 
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Denktaş'a, bu önerileri derhal reddetmemesini önerdim; benimle aynı görüşte olduğunu söyled?.1294) 

Olver, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na aynı gün gönderdiği ek, ivedi ve gizli telgrafta, Rumların plânı hakkında şu ayrıntılı bilgiyi veriyordu: 

“Kıbrıs, iki toplumlu, çok bölgeli, federal, bağımsız ve egemen bir devlet olacak; Kuzey'de, Lefkoşa-Girne ekseni dolaylarında büyükçe bir Kıbrıs Türk bölgesi olabilecek; öteki Kıbrıs Türk bölgeleri, Türk köylerinin toplu olduğu yerlerin çevresinde olabilecek; Kıbrıs Türk bölgesi yaklaşık olarak Kıbrıs Türk nüfusunun oranına göre olacak; yönetim, gerekirse Kuzey'deki Türkler için ev inşa edilmesini finanse edecek; merkezi yönetimin geniş yetkileri olacak; ilgili bölgelerdeki Rum ve Türk azınlıklarının yasal statüsü belirtilerek garanti edilecek; dolaşım ve mülk hakları da dahil, insan hakları güvence altına alınacaktır”(295| 


Bu sırada, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Güney-Doğu Avrupa Dairesi Şefi Alan С. Goodison, bu gelişmelerle ilgili olarak 13 Şubat'ta kaleme aldığı gizli andaçta kimi ilginç noktalar öne sürmüştü. Ona göre, Kıbrıs Rum Plânı o sırada BM Büyükelçisi Westman-Munoz tarafından Kıbrıs Türklerine sunulacaktı. 
Ona göre, bu plan, Makariosun o sırada incelemekte olduğu plinın biraz geliştirilmiş bir şekliydi. Goodison şöyle diyordu: 

“Toprak konusundaki gerçek durumu pek yansıtmayan bu Plânı Kıbrıs Türkleri gülünç olarak karşılayacaklardır. Buna karşın, bu planda, anlaşmanın gereklerini kısmen karşılayan noktalar vardır. Bu noktaların Denktaş ça tümüyle reddedilmesini önlemek için Kliridis'in onları Denktaş'la görüşmesi gerekecektir. Denktaş, Kıbrıs Türk Federe Devleti'ni açıklamadan önce bile, bu önerileri pek destekler görünmememizi önermişti, çünkü Türk yanı bunu iyi karşılamayacaktır. Denktaş-Kliridis görüşmeleriyle ilgili gelişmelerin ne olacağını görmeden, Sir Horace Phillips ve Sir Stephen Olver'e, bunları güçle desteklemelerini önermek hata olacaktır. Bu görüşmelerin sürmesini desteklediğimizi bugün Bakanlara bildirmiş bulunuyoruz. Kliridis'in belgesi, görüşülebilecek noktalar içerir ve bunların görüşülebileceğini gösteren kanıtlar vardır. Callaghan bu görüşü desteklemiş ve bu konuda Kıbrıs, Ankara ve Atina elçiliklerimize bilgi iletmiştir.1296) 

Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiseri Olver de aynı gün (13 Şubat'ta) Alan Goodison'a gönderdiği gizli yazıda şöyle diyordu: 
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“En mantıklı Kıbrıs Rumlarının da sessizce kabul ettiği gibi, 1963'ten bu yana birçok kereler, Kıbrıs sorununun bugün sağlanamayacak koşullara göre uzlaşma yoluyla çözümlenmesi için birçok fırsatlar çıkmıştı; ancak Rum yanı; bu da gerçekte Makarios demektir azıcık yaratma kabiliyeti ve cömertlik göstermeye gönüllü olmamıştır. Makarios'un kendisi bile, geçen yıl Aralık ayında benimle yaptığı ilk görüşmede bu görüşü kabullenmişti. Şimdi geriye bakarak, Makarios'un adaya dönünce bu fırsatın kaçırılmış olduğu görülüyor. 

O ana kadar ve Makarios'un dış ülkelerde iken hiç de yardımcı olmayan müdahalelerine karşın, Kliridis, Kıbrıs Rum kesimini yatıştırmış; sağcılarla solcuları barıştırmış ve Rumları, Türklerin deyimiyle “yeni durumun gerçekleri” konusunda eğitmişti. Bu gelişmelerin en önemli kısmı olarak, Kliridis, Denktaş'la birlikte insani sorunlarda ilerleme kaydedilmesine katkıda bulunmuş; hiç olmazsa, barışmaya yönelik biraz kıpırdama kaydedilmiş ve bunun arkasından, bir çözüme doğru adım atılmıştı. Kliridis, özgürce davranmaya bırakılmış olsaydı, iki bölgeli federasyonu kabullenecek; buna karşılık olarak önemli toprak ödünleri sağlayacak ve Kıbrıs Rum göçmenlerinin büyük bir kısmını yerleştirebilecekti. Makarios'un geri dönüşüyle durum büsbütün değişmiştir. 
Türklerin yapacağı toprak taviziyle meydana gelecek karşılıklı güven bir çırpıda yıkılmıştır. 


Makarios adaya dönmeden önce Atina'da yapılmış olan toplantıda ortaya çıkan kanton sistemini ancak baskıya tutularak ve Kliridis'in istifa tehdidi üzerine kabullenmek zorunda kalmıştı. O sırada, Makarios'un, Kliridis'e engel olmak, onu torpillemek ve görüşmeleri durdurmak için kanton sistemini bile sulandırma manevralarında bulunacağından kuşkulanmıştık. Onun kuşkulanılan amacı, tüm ada üzerinde Kıbrıs Rum denetimini yeniden kurmaktı. Makarios adaya döner dönmez, ilk adımda ve verdiği demeçlerde ılımlı ve tutumlu davranmıştı. 
Darbede yer alanlar için af ilân etmiş; Bakanlar kuruluna solcuları almaktan kaçınmış; sözde tüm siyasi grupların görüşlerini yansıtacak Ulusal Konsey'i kurmuş; Kliridis, görevi icabı bu konseye kabul edilmiş; bunun sonucu olarak, konseydeki Müttefik Parti sandalyesi, partinin sol kanadında bulunan ve Makarios'un kafadarı olan Tasos Papadopulos'a verilmişti. ESEA'nın temsilcisi bugüne kadar sandalyesini işgal etmemiştir. Kliridis'e, Denktaş'la yeniden özgürce görüşmelerde bulunması için izin ve yazılı yönergeler verilmişti. Ancak, genel duygulara göre, daha önceki görüşmelerde olduğu gibi, Başpiskopos ipleri elinde tutuyor. Makarios'un tipik bir manevrası da, bildiğimiz kadarınca, Tasos 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Papadopulos'u, Kliridis-Denktaş görüşmeleriyle ilişkin insani (hayırlı) işler alt komitesinin başkanlığına atamış olmasıdır. Bunun sonucu olarak Kliridis gittikçe izole ediliyor ve engellerle karşılaşıyor. Bu durum ve Türklerin gittikçe sertleşen tutumu, görüşmeleri olumsuz biçimde etkiliyor. Denktaş'ın bana anlattığına göre, görüşmeler sırasında Kliridis değişmiş bir kişi olarak davranmış; dargın görünerek ve istifa etmekten söz etmiştir. 


Buarada Makarios, önceki ılımlılığı bir yana bırakarak, her fırsatta demeçler veriyor; Rumları Türklere direnmeye çağırıyor; olupbittiler kabullenmeyeceğini ve her göçmenin evine dönmesini sağlayamayacak herhangi bir anlaşmanın yapılmayacağını söylüyor. Bu tutumu, kısmen halkın baskısınadayanır. Makarios hiç bir zaman baskılara dayanmamıştır ve şimdi de göçmenlerin, kayıpların ailelerinin, öğrencilerin, işçi birliklerinin v.s. geniş kapsamlı baskılarına tabi tutulmuştur. Bu kışkırtmaların çoğunun ardında Lissaridis'in EDEK partisi bulunmaktadır. İlginç olan, AKELin bu baskılara katılmamasıdır. Bu parti şimdiye kadar daha sorumlu biçimde davranmıştır. Bu baskılara karşı alınan önlemlerin arkasında bir model ortaya çıkıyor. Makarios'un iki bölgeli coğrafi bir çözümü asla kabul etmeyeceğini farz edersek, (bunu Kıbrıs Rum halkına yutturmak sorumluluğu da göz önünde tutularak), bir süre olsun, Atina'da alınmış olan karara sadık olduğunu göstermek istiyor. Ancak, suçu Türklere yüklemek için yana kayma fırsatını kollayacaktır. Aynı zamanda, Kliridis'in gücünü azaltmak için meydana gelecek her fırsattan yararlanacaktır. Olağan olduğu gibi, kısa sürede, Makarios'un manevrası başarılı olmuştur bunun da suçu, görüşmelere makul bir davranışta bulunarak Kliridis'i kurtarmayan Türklere aittir. 


Şimdiki durum şudur: yönetimin Plânı Weckman tarafından Türklere tevdi edilmiştir ve Kliridis'le Denktaş'ın gelecekteki görüşmelerinde, Türk mukabil önerileriyle birlikte incelenecektir. Rum Plânı biraz daha elastikidir. 
Bu plana göre, çok bölgeli bir devlet kurulacak; Kıbrıs Türklerine biri büyük olmak üzere kimi kantonlar verilecektir; ancak bunlar, Türklerin, büyük bir Türk ili oluşturulması önerisini karşılamıyor. Makarios, Türklerin bu Plânı asla kabullenmeyeceklerini biliyor. Bu plan, dünya kamuoyuna iyi görünür biçimde ustalıkla, ama Türklerin kabullenmeyeceği biçimde hazırlanmıştır. 
Hatta Türkler, bunun görüşmelere konu edilmesini bile kabullenmeyeceklerdir. 
Ben ve Bill Crawford, Denktaş'ı, bunu reddetmemeye uyarmış bulunuyoruz ve sanırsam bizi dinleyecektir; ancak Denktaş kendi kendinin patronu değildir. 
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Bu plan, ister derhal, isterse birkaç oturumdan sonra reddedilsin, Makarios'un ç görüşünce aynı sonuca yol açacaktır. 


Ondan sonra Makarios, Kıbrıs sorununun uluslararası sahneye çıkarılacağını açıkça belirtmiştir. Bu da, ilk adımda, sorunun Güvenlik Konseyi'ne götürülmesine yol açacaktır. Orada, Makarios, kendi kararlarının uygulanıp uygulanmadığını saptamak için Kıbrıs'a bir soruşturma komisyonu gönderilmesini isteyecek; ondan sonra Rus tipi uluslararası bir konferans düzenlenmesini önerecektir. Tabii bunda Rusların da parmağı vardır. Onun, uluslararası baskıların Türkleri etkileyeceğine gerçekten inandığı kuşku kaldırır. Kendi görüşümce, onun başlıca amacı, kötü günü ertelemek; kaderin, şu veya bu biçimde müdahalede bulunmasına inanmak veya bunu ümit etmektir. 


Kıbrıs Türklerinin davranışları ve emelleri konusunda yakında size bir rapor göndermeyi ümit ederim. Bu raporda da göreceğiniz gibi Türkler, yavaşça konsolidasyon ve ayrımcılığa yöneliyorlar. Denktaşın 5 Şubarta bana bildirdiğine göre, tüm Kıbrıs'ı kapsayacak bir uzlaşma son olarak bloke edilmediği sürece, prensip olarak tek yanlı bağımsızlık (UDİ) aleyhinde olduğunu daima söylemiştir. Rumlar, önemli dış konuları kendi inhisarlarına alarak, (örneğin Güvenlik Konseyine başvurmak gibi), tüm ülkeyi temsil ettikleri iddiasını sürdürürlerse bu, UDİye yol açabilir. Güvenlik Konseyi'nde Kıbrıs'la ilgili görüşmeler olur ve bu görüşmelere Türkler de temsil edilmezse, bu, UDİ'nin gerçekleşmesine bir sinyal oluşturacaktır. Hristofidis 11 Şubat'ta hükümetinin plânını bana tevdi ederken onu bu konuda uyarmıştım. 


Daha ileride ne olacağına dair tahmin yürütmek gerekmiyor. Makarios, ne olursa olsun, strateji ustası değildir. Ancak, şimdiki tutumunun, Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili görüşmelerin kesilmesinden, Türklerin, oldukları hat üzerinde pekiştirici davranışlarda bulunmasından ve sonuçta fiili (de facto) taksime yol açmasından başka bir işe yarayacağını sanmıyorum. Bu olursa, Makarios, ümitsiz problemlerle karşılaşacak ve bunlardan kaçınmak için yana kayacaktır. Göçmenler sorunu ve ekonomik baskılar arttıkça, destek sağlamak için, yansız devletlerin yardımına sığınacak ve şamar oğlanları aramaya başlayacaktır. Bu şamar oğlanlarının başında, Türkiye de dahil, Amerikalılar ve biz (İngilizler) olacağız. 

Not: Bu yazı, Denktaş bugün UDİ ilân etmeden önce kaleme alınmıştı. 
Ancak bunun büyük bir kısmı hala geçerlidir; dolayısıyla bunu, onda hiçbir değişiklik yapmadan size gönderiyorum. Üzücü bir gerçeğe değinmek isterim. 
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Öğrendiğimize göre, Türkler, Maraş'ta birçok evlere boya sürmeye başlamışlardır. 
Bu da, Türklerin oraya yerleşeceklerini gösteriyor. Anlaşılan, Maraşı Rumlara geri vermekten vazgeçmişlerdir.12971 


Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin Kuruluşu 


Bu yazışmalar yapılırken, Rauf Denktaş, 13 Şubat 1975'te şu bildiriyi yayımlamıştı: 


“Özerk Kıbrıs Türk Yönetiminin Bakanlar Kurulu ve Yaşama (Cemaat) Meclisi, 13 Şubat 1975'te yaptığı karma oturumda, Kıbrıs Türklerinin anayasa gereğince kendi haklarını sağlamada Kıbrıs Rumları tarafından devamlı surette engellenmekte olduğunu; canlarını korumak, yasam ve mal güvenliklerini sağlamak için toplanmaya başlamış oldukları bölgelerde yıllarca dayanılmaz koşullar içinde ve özellikle tüm ekonomik haklarından yoksun bırakılmış olarak tehdit ve baskı altında yaşamaya zorlanmış olduğunu; 1963, 1967 ve 
1970 yıllarında Kıbrıs Rumlarının, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını sona 
erdirme çabalarının sonucu olarak, Cumhuriyetin kurucularından biri olan ve ciddi fedakârlıklarda bulunarak bu denli deneylere karşı koyan Kıbrıs Türk toplumunun, Kıbrıs Rumlarıyla birlikte yaşamanın olanaksız olduğunu görerek ve adayakalıcı sükün, güvenlik ve daimi barış getirebilmek için her iki toplumun dakendi bölgelerinde yan yana yaşamaları ve kendi dahili örgütlerini geliştirmeleri gerektiği sonucuna varmışlardır. Kıbrıs Rum toplumu, yukarıda belirtilmiş olan makul esaslara göre bağımsız, federal bir Kıbrıs Devleti kurulmasıyla ilgili önerilere yapıcı bir yanıt vermediği için; Kıbrıs Türk toplumunun sosyal ve ekonomik yaşamını yeni ve sağlıklı bir duruma getirmek gerektiğinden; Kıbrısın bağımsızlığına, taksimine veya başka bir devletle birleşmesine yönelik tüm davranışlara karşı koymak amacında olduğunu belirterek; Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yansızlığına ve statüsüne inanarak ve adanın herhangi yabancı çıkarlara boyun eğmesine izin vermeyerek; kendi bölgesinde, ileride bağımsız federal Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmasına yol açmak amacıyla kendi ülkesinde yasal bir düzen kurulması gerektiğini düşünerek ve nihai amacının, iki bölgeli bir federasyon içinde Kıbrıs Rum toplumuyla birleşmek olduğunu yeniden teyit ederek şu kararları almıştır: Özerk Kıbrıs Türk yönetimi, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin başlıca maddeleri uluslararası hukuka uygun olarak uluslararası antlaşmalarla kararlaştırılmış olan 1960 Anayasası, federal Kıbrıs Devleti'nin Anayasası olarak değiştirilinceye ve böyle bir federal devlet kuruluncaya kadar, laik ve federal 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bir devlet olarak yeniden yapılanarak örgütlenecektir. Bu amaçla ilgili olarak, özerk Türk yönetimini, Cumhurbaşkanlığı altında 50 üyelik bir kurucu meclis kuracaktır” [298] 


Bundan sonra kurucu meclis kurulmuş, 24 Şubat'ta bir anayasa hazırlamak 
için çalışmalara başlamış ve görevim 15 Nisan'da bitirmişti.12991 Anayasa, 8 
Haziran 1975'te yapılan referandumla kabul edilmişti.. 

İngiltere Dışişleri Bakanlığında parlamento işleriyle görevlendirilmiş olan yardımcı Bakan Roy Hattersely, 13 Şubat'ta İrlanda'nın başkenti Dublin'deki İngiliz Büyükelçisine gönderdiği oldukça ivedi ve gizli telgrafta şu önemli bilgiyi veriyordu: 

“Basın ajanlarının bildirdiğine göre, Denktaş, bugün Kıbrıs Türk Federe Devleti'ni ve kendisini onun Cumhurbaşkanı ilân etmiştir. Kıbrıs yönetimi Güvenlik Konseyi'ni toplanmaya çağırmayı dilerse buna itiraz edemeyiz. 
Güvenlik Konseyi oturum yaparsa Dokuzlar, New York'ta koordinasyonu sürdürmelidir. Kıbrıs Rumları, Kliridis-Denktaş görüşmelerini kesmek zorunda kalabilirler. Dokuzların, Kıbrıs yönetimi ve Atinaya ivedilikle bir mesaj göndererek, onları, vaktinden önce bu denli bir karar almamaya uyarması yararlı olabilir. Bu görüşmeler, herhangi bir Kıbrıs uzlaşmasına yol açabilecek tek forumdur. Türklerin olupbittiler yarattıktan sonra görüşme usulleri pek tabii olarak kışkırtıcı olacaktır; ancak yeni devletin adı, onların, federal bir Kıbrıs kurulması görüşünü inkar etmemiş olduklarını gösterir ve bu görüş, Greklerin görüşlerine uymaktadır. Kıbrıs Rumları, görüşmelerin devamını destekleyerek kendilerini daha iyi bir duruma koyabilirler. Kliridis'le Denktaş yalnız kendi toplumlarının temsilcileri olarak görüştüklerine göre, Denktaş'ın kendi kendine vermiş olduğu herhangi bir unvan konu dışıdır. Dokuzlar, Güvenlik Konseyi'nde, Kliridis-Denktaş görüşmelerinin önemini vurgulamayı sürdürmeli; bu görüşmeleri daha da güçleştiren herhangi bir davranışı takbih etmelidirler. Dokuzlar, Sovyetler Birliği'nin daha geniş bir konferans yapılması önerisine karşı direnişte bulunmalıdırlar.1500) 

Öte yandan Rauf Denktaş, aynı gün (13 Şubat) basın mensuplarına ve özellikle Reuters ajansı muhabirine şu demeci vermişti: 

“Kıbrıs Türk Federe Devleti tek yanlı bağımsızlık deklarasyonu UDİ) değildir. Kurulacak olan federal bir devlete hazırlık olarak iç yönetimimizi yeniden örgütlemiş bulunuyoruz. Kıbrıs Rumları federal bir sistemi Kabul etmişlerdir. 
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Özerk Kıbrıs Türk Yönetimi, 1960 anayasası, Federal Kıbrıs Cumhuriyeti'nin anayasası olacak biçimde değiştirilinceye kadar yeniden örgütlenecektir. 


Reuter'in eklediğine göre, Türkiye Başbakanı, federal bir Cumhuriyetin deklare edilmiş olmasının adanın bağımsızlığını garanti edeceğini; taksimi veya başka bir ülkeyle birleşmesini önleyeceğini; bundan, adanın taksim edilmesi amacının güdülmediğini açıklamıştı. 1501) Callaghan, İngiltere'nin BM”deki misyonunun başkanına gönderdiği gizli telgrafta şöyle diyordu: 


“Aşağıdaki konularda Birleşmiş Milletlerde metin bir demeçte bulunmanızı isteriz. Majeste Kraliçe yönetimi, (Kıbrıs'ta) toplumları daha da ayıracak tüm davranışları takbih eder. Denktaş'ın deklarasyonunu bu denli davranışlardan biri olarak sayarız; ancak onun ve Türkiye Başbakanının, bu davranışının taksim veya ilhak amacı gütmediğini açıklamış olmalarını iyi karşılarım. 
Taksim her iki toplumun da çıkarlarına olmayacaktır. UDİ en ciddi sonuçlara yol açacaktır. Denktaş'ın deklarasyonu oldukça talihsizliktir çünkü Kliridis-Denktaş görüşmelerini etkileyebilecektir. Her iki yan şimdi anayasa konusunda öneriler sunmuştur. Bunlar hakkında görüşmeler sürdürülmektedir. Kıbrıs'ta tek bir yasal Kıbrıs Cumhuriyeti ve bir yönetim vardır. Makarios'u hala Cumhurbaşkanı ve Denktaş'ı da onun yardımcısı olarak sayarız'(302) 


BÖLÜM 10 


KIBRIS TÜRK FEDERE DEVELETİ”NİN KURULUŞUNDAN 
SONRAKİ GELİŞMELER 


Türk Bölgesindeki Durum 


Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiserliği, Şubat ayı ortalarında, “Kıbrısın Türk denetimindeki bölge: Şubat 1975 ortasındaki durum” başlığı altında gizli bir rapor hazırlayarak bunu İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na iletmişti. Bu raporda şu bilgiler veriliyordu: “Yönetsel Bünye: KTFD, Bakanlar kurulu, Cumhurbaşkanı” Rauf Denktaş; yardımcısı Osman Örek; Adalet ve İçişleri Bakanı Nejat Konuk; Sağlık Bakanı Dr. Niyazi Manyera; Turizm ve Enformasyon Bakanı Profesör Çağlar Yaşar; Ticaret ve Endüstri Bakanı Vedat Çelik; Planlama ve Koordinasyon Bakanı Profesör Alper Orhon; Tarım Bakanı Oğuz Ramadan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Profesör Kenan Atakol; Çalışma Bakanı Orhan Zihni; İsçi Rehabilitasyon ve Sosyal İşler Bakanı İsmet Kotak; Yasama Meclisi: 25 üye. 


“Türk işgalindeki bölgede öteki 4 güç (yetki) merkezleri: Türk Barış Gücü Komutanı Korgeneral Cemil; Türkiye Büyükelçiliği: Maslahatgüzar Büyükelçi Asaf İnan; Kıbrıs koordinasyon komitesi başkam Ziya Müezzinoğlu (Türkiyeli ve eski Bakan); ‘Bayraktar’ başkanlığında gizli askeri güvenlik örgütü (adı verilmeyen kıdemli Kurmay Albay). Bu örgütler arasındaki ilişkiler bellisizdir; ancak Bakanlar Kurulu, yukarıda adı geçen ilk 3 örgüt tarafından kısıtlanmasa bile kurula öncülük ederken askeri katlar ve ilçe komutanları aracılığıyla yönetimi epeyi etkilerler. 

“Siyasi partiler: Kuzey'de tek bir siyasi parti vardır; 1973'te yapılan Cumhurbaşkanı yardımcısı seçimlerinde Denktaş'a karşı adaylığını koymuş olan Ahmet Mithat Berberoğlu'nun Cumhuriyetçi Türk Partisi. Berberoğlu'nun Denktaş'a karşı aday çıkması Ankara'nın canını çok sıkmıştı. Partinin Cemaat 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Meclisi'nde sandalyesi yoktur ve sola saptığından şüphe edilmektedir. Kıbrıs 
Rumlarına muhtemelen sempati gösterir. Cemaat Meclisi'nde Denktaşa 8 
müttehit üye muhalefet eder; kendilerine “özgür grup” adını vermişlerdir. 
Yakında bir parti kurarak Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi'yle bağlantı kuracaklardır. Onların önderi İsmail Bozkurtla Fuat Veziroğlu'dur. Onların Denktaş'a karşı muhalefetleri daha çok kişiseldir ve Denktaş'ın sözde kimseye danışmaması ve diktatörce davranışlarına karşıttır. Kimi Bakanlar da (Kotak, Manyera, Çelik ve Tatar) yeteneksiz olmakla eleştirilirler. 


“Nüfus denetim altındadır; takriben 100.000 Türk, 11.356 Rum ve 1.084 
Maronit'ten oluşur. Bölgede daha önce nüfus 290.00 idi. Rum kesimindeki Türkler: Baf ilçesi 8.178, Limasol ilçesi 2.363, Larnaka ilçesi 1.306, Lefkoşa ilçesi 709, Lefke ilçesi 60, toplam: 12.616. İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türkler adaya dönmeye çağrılmış, ama bunda başarı sağlanamamıştır. Şimdi Türkiye'den de birçok kişilerin Kuzey Kıbrıs'a göçmesi bekleniyor. Adada bulunan Türk barış 
gücünün sayısı 40.000 kadardır; ancak gerçekte bu güç daha çoktur. Bu güç 2 
piyade tümeni ve 5 tugaydan oluşur. Son günlerde Magosa limanına ek askerler gelmiştir. Bunların arasında bir piyade taburu ve 155 m.m. toplar da vardır. 
1503) 

Öte yandan, İngiltere Dışişleri Bakanı James Callaghan, 17 Şubat'ta, Moskova'daki İngiliz Büyükelçiliğine şu gizli telgrafı göndermişti: 

“Hafta sonunda önemli gelişmeler olmamıştır. Türkler, anayasayla ilgili olarak kendi görüşlerini açıklamışlardır. Bu görüşlere göre, iki bölgeli bir federasyon kurulmalı; merkezi yönetime gerekli en asgari yetkiler verilmeli; müşterek örgütlerde toplumlara yüzde 50 oranında temsil hakkı tanınmalı ve böylece, bir toplumun öteki toplumu egemenliği altına alması önlenmeli; dış ilişkiler, federe devletlere karşıt olarak sürdürülmemeli; federal devlette dolaşım özgürlüğü olmalıdır. Herhangi bir kesimde ikametten söz edilmiyor. İki toplum arasında yapılacak anlaşmaya göre federal cumhuriyet kuruluncaya kadar geçici bir yönetim kurulması öneriliyor. 1960 garantileri yeniden teyit ediliyor. Tüm bunlar, Plânı büsbütün kabule şayan olarak görmeyen Kıbrıs Rumlarını tedirgin etmiştir. 

Hristofidisle Kliridis New York”tadır ve muhtemelen yarın Güvenlik Konseyi'ni oturuma çağıracaklardır. Birleşik Krallık ve ABD misyonları özel danışmalarda bulunuyor. Birleşik Krallık misyonuna, ılımlı bir önerge ve karar sağlamaya çalışması için yönerge gönderilmiştir. Konseyi oturuma 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çağıran dilekçeye katılmayacağız; ancak, Amerikalılarla birlikte bir karar sureti hazırlanmasında işbirliği yapacağız. Bu karar sureti (Makarios'un adını anmadan), Kıbrıs yönetiminin yasallığını teyit edebilecek; Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin Kuruluşunu takbih edebilecek ve iki toplum arasındaki görüşmelerin sürmesini destekleyebilecektir. Aşırı bir karar taslağının oy sağlayabileceğini sanmıyoruz. Misyonumuz, Hristofidis'e, Londra'daki Yunan Büyükelçisinin önermiş olduğu gibi, Yunanistan'ın ılımlı tutumunu desteklemesini önerecektir. 
Fransızlar da bizim gibi düşünüyorlar. Birleşik Krallık temsilcisi bu önerge konusunda konuşurken, Kıbrıs Türklerinin davranışından ötürü üzüntülerini 


beyan edebilir. 


Makarios, toplumlararası görüşmeler yerine Kıbrıs'ı uluslararası sahneye çıkarmaya yönelmiş görünmektedir. Denktaş, uluslararası sahnede ve özellikle Güvenlik Konseyi'nde kendisine söz hakkı verilmezse (ki bunun verileceği olanaklı görünmüyor) UDİ ilân etme tehdidini yenilemiştir. Kıbrıs Rumları, Kliridis-Denktaş görüşmelerine yardımcı olmayı diledikleri görünümünü vermektedirler. Bu görüşmeleri yeniden başlatmak konusunda ve bunlar yinelenemeyecek biçimde sona ererse; ayrıca, Denktaş ayrı bir devlet kurarsa, bu konularda Dr. Kissingerin görüşünün ne olduğunu öğrenmek yararlı olacaktır. Dokuzların başkanı olarak Dr. Fitzgerald bu konuda Dokuzların yardımcı olmaya gönüllü olduklarını bildirmiştir. Buna yanıt veren Bitsios, Yunan yönetiminin minnettarlığını beyan etmiş; ama “Kıbrıs sorunundaki talihsiz deneylerin ışığı altında”, semere vermemiş olan görüşmelere bir ravında daha başlamadan önce, Dokuzların bu konuda ne denli bir usul izleyeceklerini öğrenmek istemiştir. Fitzgerald veya kıdemli yetkililerinden, ilgili başkentleri ziyaret ederek her iki yanın ayrımcı davranışlarını önlemek ve toplumlararası görüşmelerin başlamasını sağlamak amacıyla önerilerde bulunulmasına cesaret vererek yardımda bulunabiliriz. 


Güvenlik Konseyi aracılığıyla, uluslararası gayretlere ve Sovyetlerin soruna karışmasına engel olacak biçimde Dokuzların inisiyatif göstermesi bu sırada yararlı olabilir. Ancak, bunun başarılı olmasını ümit etmiyoruz ve toplumlararası görüşmeleri yeniden başlatma şansı olduğuna inanmıyoruz. Dışişleri Bakanı (Callaghan), görüşmeler askıda kalır ve Türkiye'ye karşı askeri ambargo sürerse, uzun sürede durumun ne olacağı Dr. Kissinger'e sorulabilir. Rusları, gerçekte başarısızlığa uğrayacak olan uluslararası bir konferans düzenlemeye bırakalım 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mı? Bu, Batı'nın inisiyatiflerinin birinin daha akamete uğraması riskini göze almaktan daha iyi olabilir.1304) 


Öte yandan, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Güney-Doğu Avrupa Bölümü başkam Alan Goodison, 19 Şubat'ta, Ankara'daki İngiliz temsilcisi David N. 
Lane'e gönderdiği gizli yazıda, Londra'daki Türkiye Büyükelçiliği yetkililerinden Alacakaptan'ın, (İngiltere Başbakanı Harold Wilson'un Moskova'ya yapmış olduğu geziden sonra kaleme alınmış olan) İngiltere-Sovyet Rusya bildirisinde Makarios'la ilişkin referanstan ötürü şikayette bulunmuş olduğunu bildirmiş; şunları eklemişti: 


Sovyet Rusya'ya yapılmış olan gezi konusunda başında epeyi eleştiriler yapılmıştı. Dışişleri Bakanımız (Callaghan), Makarios'un adının bildiriden çıkarılması için çalışmıştı; ama onun bu konuda başarısız olduğunu kendisine söylemedim, çünkü bu bildiriyi Başbakanımız (Wilson) da imzalamıştı. 
Alacakaptan, Roy Hattersley'in 14 Şubat günlü demecinde Denktaş'ın (UDİ ilân etmesiyle) ilgili deklarasyonunu takbih etmiş olmasından da şikayet etmiş ve Kıbrıs'ta var olan durumun tanınmış olduğunu belirtmiştir. Bizim tek bir yönetimden, Kıbrıs yönetiminden söz etmemizi anlayamadığını söylemiştir. Kendisine, 1960 anayasasıyla kurulmuş olan durumun garantörü olduğumuzu hatırlattım. Bu durumda anayasanın ruhuna göre davranmak zorunda olduğumuzu ona anlattım. Dolayısıyla, o anayasaya karşıt tek yanlı davranışları kabul edemeyeceğimizi; Denktaş'ı, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak saydığımızı ve ona bu biçimde işlem yaptığımızı söyledim. Buna ek olarak, Makarios da Cumhurbaşkanı sayılmalıdır. Osman Örek'i Savunma Bakanı olarak tanırız, çünkü anayasaya göre atanmıştır. Bu tutumumuz ideal biçimde mantıklı olmayabilir. Alacakaptanı, girişkin (saldırgan) bir sözcü olarak görüyorum. Bu da, kendi memurlarıma benim büsbütün Grek yandaşı olduğumu söylemiş olmasından kaynaklanmaktadır. Onun meslektaşı, müsteşar İnal Batu, kendisiyle daha kolayca iş yapılabilecek bir kişidir.1305) 

Aynı gün (19 Şubat), İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Michael C. S. Weston, Bakanlığın Güney-Doğu Avrupa Bölümü Şefi Alan Goodison için hazırlamış olduğu, “Kıbrıs sorununu çözme çabaları” konulu gizli andaçta şöyle diyordu: 

“Yapmış olduğunuz tahlili kabullenirim; ancak sonuçlarınız konusunda kuşkuluyum. Gerçekte, bir konferans olup olmayacağını saptamada bizim uygulayacağımız tutum (Güvenlik Konseyi'nde vetomuzu kullanmaya hazır isek) 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pek kritik değildir. Dolayısıyla, yansızlığı bırakırsak, Türkleri ve muhtemelen, Mr. Jones'un önermiş olduğu gibi, Amerikalıları kızdırmış olacak ve Yunanlılarla Kıbrıs Rumlarından pek az kredi sağlamış olacağız. Rusların blöfüne karşı koymakla ilgili noktanızı kabul ederim; ancak, Sovyetlerin kaypaklığını belki değerlendirememişsiniz... Kıbrıs'a gelince, beklediğimizin dışında konferans başarılı olursa, sorunun çözümündeki çıkarlarımız, Sovyetlerin bundan en büyük krediyi sağlamalarından daha çok mudur? Yalnız Türklerin koşullarına göre anlaşmaya varılabileceği, ama Makarios'un bunları asla kabullenmeyeceği konusundaki görüşleriniz doğrudur. Bir uzlaşmayla ilgili çıkarlarımızın Başpiskoposu öldürmeyi düşündürecek kadar ciddi olduğunu sanmıyorum. Ancak, çıkarlarımızı sağlamak için öteki riskleri göze alsak da yeterli değildir, çünkü bunu yaparsak, bir yanı desteklemekle uzlaşma şansını artırmış olabileceğimize inansak bile, iki yandan biriyle ilgili ilişkilerimizi tehlikeye koymuş olacağız. 
Kısaca şu sonuca varmış bulunuyorum: Şimdiki gibi tutumumuzu sürdürmekten başka alternatifimiz yoktur. Şimdilik, toplumlararası görüşmeler, bir uzlaşmaya varılması ve bizim de rahatça bir poz vermemiz için en iyi агас̧иг.[306] 


Moskova'daki İngiliz temsilcisi Terence Garvey de, İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkilerinden Mr. Bone'a 19 Şubat'ta gönderdiği gizli yazıda, aynı gün, Moskova'daki Türkiye Büyükelçisiyle yapmış olduğu görüşmeyle ilgili kimi noktaları öne sürmüştü. Büyükelçi, yaklaşık olarak iki hafta önce Sovyet Rusya Dışişleri Bakanı Gromiko ile görüşmüş; Gromiko, ona, Kıbrıs konusunda uluslararası ve temsili bir konferans düzenlenmesinden söz etmiş; ancak Türkiye'nin bunu kabulü için baskıda bulunmamıştı. Türkiye Başbakanı, Ankara'daki Sovyet Büyükelçisini çağırtarak, Kıbrıs'ın Türk bölgesinde Denktaş rejimi kurulmuş olduğunu; Denktaş'ın, Kıbrıs'taki Türk bölgesinin bir devlet olmadığını ve uluslararası tanınmayı dilemediğini; sadece, henüz kurulmamış olan Federal Kıbrıs Devleti'nin federe bir kesimini oluşturacağını söylemiş olduğunu bildirmişti. İngiliz temsilcisi, raporunu şöyle sürdürüyordu: 

“Büyükelçiye, İngiltere ile Sovyet Rusya arasında yapılmış olan ve Kıbrıs'ı da içeren görüşmelerin bir özetini anlattım. Kıbrıs sorununun derinliğine ve özüne inilmediğini, sadece Denktaş'ın yapmış olduğu darbeden söz edilmiş olduğunu; uluslararası temsili bir konferans düzenlenmesi konusunun ortaya çıkmadığını anlattım. Büyükelçi, Greklerin, sorunu Güvenlik Konseyi'ne yansıtmalarından bir şey çıkmayacağına güveni olduğunu söyledi. Ona, bu konuda pek emin olmamasını; Nikos Sampson'a karşı yapılmış olan Türk işgalinin biraz anlayışla 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karşılanmış olduğunu; ancak Ağustos ortalarında ikinci harekâtın bu anlayışı büsbütün ortadan kaldırmış olduğunu; tüm dünyanın, umutlarını toplumlararası görüşmelere bağlamış olduğunu; Denktaş'ın şimdiki hareketinin bu görüşmeleri sekteye uğratmış olduğunu ve Türkiye'nin, uluslararası kamunun (değeri ne olursa olsun) olupbittilerden ve güç kullanılmasından usanmış olduğunu anlayacağını; ancak Türklerin buna pek önem vermeyeceğini; herhalde Rusların da onları kimsenin adadan çıkaramayacağını sandıklarını; ama bu hareketlerinin tasvip edilmesini beklememelerini; NATO'yla ilgili olarak aptalca bir davranışta bulunmayacaklarını ümit ettiğimi söyledim”.13071 


Öte yandan, Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiseri Sir Stephen Olver, 21 
Şubat'ta İngiltere Dışişleri Bakanlığı Güney-Doğu Avrupa Bölümü Şefi Alan Goodison'a şu gizli yazıyı göndermişti: 

“Türk kesiminde yönetim açısından şimdi büsbütün özerk bir devlet kurulmaktadır: Kıbrıs Türk Federe Devleti... (Türkler) bundan böyle, uluslararası görüşmelere katılmakta direneceklerdir. Bunda başarılı olmazlarsa UDİ ilân edebilirler... Yeni bir anayasa hazırlanıyor ve bu, 45 gün içinde hazır olacaktır. 
Ondan sonra halkın oyuna sunulacaktır... Makarios'un kışkırtmalarına ve Kıbrıs Rumlarının bir manevra olarak yayımlamış oldukları prensiplere canları sıkılmış ve iki bölgeli federasyonun tartışma konusu olamayacağını açıklamalarına neden olmuştur. Türkler, çok bölgeli bir sistem istemediklerini belirtmişlerdir. 
Kendi yetkilerinin yürürlükte olacağı, pekiştirilmiş bir bölge istiyorlar ve bunu sağlamak amacındadırlar. Bu konuda uygulamış oldukları usule karşı pek az sempatim olmakla birlikte, bu Türk amacına karşı sempatim vardır. 


Denktaş, sabırlı olarak, muhasım yanın anayasa önerilerinin toplumlararası görüşmelerde ele alınmasına fırsat vermiş olsaydı daha akıllıca davranmış olacaktı. Bu konuda Türklerin Makarios'tan korkması ve ona güvenmemesi bir rol oynamıştır. Ancak, henüz görüşülecek olan önemli konular vardır: İki federe devletin hudutları ve federal yönetimin yetkileri bunlar arasındadır. Bu konularda bile manevra yapma olanağı gittikçe azalmaktadır. Denktaş'ın coğrafi bir federasyon kurma hesapları da, Türkiye'den çok sayıda yerleşimci getirme kararıyla anlamsız bir hale getirilmiştir. Gittikçe anlaşıldığına göre, Rum yanı, Batı'da hiçbir toprağın geri verilmeyeceğini anlıyor; Türklerin Güzelyurt ve Lefkeye yerleştirilmiş olduklarını görüyor; bunu yapmakla Erenköy (Kokkina) yurda kavuşmuş oluyor. Doğu'da aynı gelişmeler kaydedilmek üzeredir. 
Türklerin Maraş'a yerleştirileceklerini gösteren belirtiler vardır. Bu gelişmeleri 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durdurmak için bir şey yapılmazsa (örneğin, müstakbel anayasa konusunda görüşülenler yapılmazsa), Kıbrıs Türk Federe Devleti (КТЕР), şimdi, Türklerin elinde bulunan tüm bölgeyi kapsayacaktır. 


Denktaş'ın ve Türklerin UDİ istediğine inanmıyorum. Kendi görüşümce, Türkler, kendi çıkarları için, otomatik olarak Türkiye'nin etkisine girecek bağımsız bir Kıbrıs Cumhuriyetini gerçekten istiyorlar. Denktaş'ın “Observer” gazetesi muhabiri Eric Silvere vermiş olduğu demeçte açıklamış olduğu gibi, UDİ'den bir adım uzaklıkta bulunuyorlar, ama bağımsızlık ilân etmeyi dilemiyorlar. Buna inanmamam için bir neden yoktur. Denktaş, bana, sık sık şunları söylemiştir: “Öteki yan, kendimizi savunamamak için dünyayı, Kıbrıs'ın yönetimi kisvesi altında dolaşarak halkı aldatırsa; ayaklarımız altındaki zemini kaydırmaya çalışırsa ve sesimizi dünyaya duyurmaya engel olarak bizi savunmasız bir duruma getirmeye çalışırsa, o yan, bizi ek önlemler almaya zorlamış olacaktır”. UDİ, şimdiki fiili (de facto) bağımsızlık yerine Denktaş'a pek az yarar sağlayacak ve birçok güçlükler çıkmasına neden olacaktır. Enosis korkusu Denktaş'ın düşüncesinde güçlü bir etmen olarak kalıyor. Türkler, güç ve tehdit kullanarak, Kuzey'in bağımsızlığından doğacak bağımsız bir Güney'in enosis ilân etmesini önleyebilirler; ancak, buna karşı koymak için ne gibi uluslararası ve onurlu bir özür bulacaklarını görmek güçtür. Türkiye, KTFD'yi ilhak ederse, aynı kural geçerli olacaktır. Bu da Kıbrıs Türk basınında ikinci bir seçenek olarak tartışılmaktadır. Dolayısıyla, Türk yanı, olağansa, UDİ”den kaçınacak ve Türk egemenliği altında “bağımsız” bir Kıbrıs'ta hem pastasına sahip olacak ve hem de bunu yiyebilecektir (bir taşla iki kuş vuracaktır). Bu yüzden, bu sınırlı çerçeve içinde toplumlararası ciddi görüşmeleri yeniden başlatmak için bir yol 


bulunmalıdır. 


Denktaş'ın, şimdi, görüşmeler yapılmasını dilediğine inanıyorum. 
Kendisi Eric Silver'e şunları söylemiştir: “Önerilerimiz, Kıbrısın geleceği konusundaki içten görüşlerimizi yansıtır. Kliridis, Rum yanının görüşlerini öne sürmüştür; dolayısıyla, şimdi her iki yanın önerilerini incelememiz gereklidir. 
Hangi noktalarda anlaşabileceğimizi; hangi noktalarda anlaşamayacağımızı ve aradaki farkı kapatabilip kapatamayacağımızı saptamak isteriz. Ancak, Makarios görüşmeyi kabullenecek mi? İçtenlikle diyebilirim ki, Makarios'un, var olan gerçeklere dayanarak bir çözüm için çalışmak niyetinde olduğuna inanmıyorum”... Makarios'un adaya dönmeden önce belirtmiş olduğu gibi, 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kendisi şimdiki durumu bir anlaşma ile yasallaştırmak yerine bu durumun sürmesini yeğ tutar ve Denktaş “Makarios'unu” iyi bilir! 


Kıbrıs Rumlarını neyin cezbedeceği pek görünmüyor. Yalnız Makarios değil, birçok Rum, şimdiki durumla ilgili olarak şu soruları sorar: “Yarar getirmeyecek bir anlaşmaya imzamızı neden koyalım? Şimdi olduğumuz gibi neden protestoda bulunarak, Türkiye'de iç olaylar çıkar umuduyla bugünkü durumumuzu sürdürmeyelim?” Buna verilecek yanıt şu olabilir: “Zaman (vakit) Greklerden yana değildir. Türklerin ödün olarak vereceği sınırlı topraklar daha da küçülüyor. Rumlar yakında görüşmelere başlamazlarsa, daha sonra daha az elverişli koşullar içinde görüşmek zorunda kalacaklardır veya seslerini kesmelidirler”, ama bunun, Rum tarafında, önceden tahmin edilemeyecek siyasi iç akisleri olacaktır. Burada, Rumları görüşme masasına getirtebilmek için Türklerin gerçek bir jestte bulunması konusu ortaya çıkar. Ancak Türkiye'de şimdiki durum bu denli bir jestte bulunma olanağını gittikçe azaltıyor. Şimdiye kadar Türkler Makarios'un ağına (eline) düşmüşlerdir. Makarios'u, Kliridis'i izole etmeye ve tüm dünyayı Türk inadını takbih ettirmeye bırakmışlardır. 
Türkler, Kliridis'e bir görüşme ödülü vermeye gizlice inandırılabilirlerse, durum kısmen olsun kurtarılabilir.(308| 


Olver - Makarios Görüşmesi 


Bu sırada (25 Şubat), Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiseri Sir Stephen Olver Makarios'u görmeye gitmişti. Her ikisi de, Güvenlik Konseyi'ndeki ilerleme ve muhtemel bir karar (rezolusyon) konusunda görüşmüşlerdi. Olver aynı gün Alan Goodison'a gönderdiği gizli yazıda şöyle diyordu: “Fırsattan yararlanarak, Makarios'un, son günlerde “Daily Telegraph” gazetesi muhabiri Kirkman'la yapmış olduğu söyleşide kimi belirsiz sözler söylemiş olduğuna değindim. 
Kirkman, Makarios'a, ABD ile Britanya'nın Kıbrıs'a “gevşek bir federasyon verilmesi görüşünü” destekleyip desteklemediğim sormuştu. Makarios ona şu yanıtı vermişti: “ABD ile Britanya'nın gevşek bir federasyon görüşünü gerçekten desteklediklerinden emin değilim. Kendi görüşümce, şimdiye kadar bu konuda yan tutmaktan kaçınmışlardır. Britanya'ya gelince, bu ülke, garanti etmiş olduğu sisteme karşıt bir tutum izlerse, otomatik olarak Garantör Devlet statüsünü yitirmiş olacaktır”. 


Makarios'a, Britanya'nın Kıbrıs'la ilgili politikasından kuşkulu olmasından ötürü üzüntülerimi belirttim. Tipik olarak bundan sıyrılmaya çalıştı ve bu 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noktayı muhabire teyit etmekten kaçınmış olduğunu; ancak Britanya ile ABD'nin, Kıbrıs sorununda doğru-dürüst bir çözümün ne olduğunu gerçekten düşündüklerini açıklamayı istemediklerini söyledi. Bu konuda Kissinger'den bilgi almayı denemiş olduğunu, ama onun kaçamak yaptığını; hiç olmazsa Callaghan'ın, kendisine (Makariosa), iki bölgeli bir federasyonun muhtemelen en ümit verici bir çözüm olacağını, ancak bunun, İngiliz yönetiminin değil, kendisinin kişisel görüşü olduğunu söylemiş olduğunu belirtti. 

Makarios'a, Kıbrıs sorununun çözümünün ne biçimde olması gerektiği konusunda görüş beyan etmemizin uygun olmadığını ve bu konuda hakkımız da olmadığını; ancak bu sorunun iki toplum arasında özgürce görüşülmesi gerektiğim; adaya, kalıcı barış ve her iki topluma mutluluk getirecek biçimde olmasının önemini güçle sezmiş olduğumuzu; bu yönde, Kliridis'le Denktaş arasında gerçek (içten -genwine) görüşmelerin yapılmasını sağlamak için tüm çabalarımızı seferber etmekte olduğumuzu vurguladım. Denktaş'la yapmış olduğum çeşitli görüşmelere iki bölgeli federasyonun Türk yanının kolayca vazgeçemeyeceği önemli bir prensip olduğunu saptamış olduğumu; kendisinin (Makarios'un) yönetiminin, bu planla ilgili olarak öne sürmüş olduğu çok bölgeli federasyonun, bölgelerin dağınık olması nedeniyle, (Denktaş'ın görüşünce) Kıbrıs Türk toplumuna hayati saydığı güvenliği veremeyeceğini ekledim. Öte yandan, Türk kesiminin sınırı ve genişliği konusunda etkin görüşmeler yapılabileceğine inandığımı ekledim. 


Makarios bu son noktama karşı çıktı ve Türklerin önemsiz ödünler vermekten başka bir şey yapmaya gönüllü olmadıklarını; Türk bölgesinin örneğin yüzde 30 oranında iki bölgeli bir federasyonla ilgili bir anlaşmayı (ki bunu halka yutturamayacağını ve bunda gelecekteki şiddet hareketlerinin tohumları olacağını) imzalamak yerine, (Rum) yönetiminin protesto olarak şimdilik var olan durumu sürdürmeyi yeğ tutacağını söyledi. Ona, zamanın Rumlar aleyhinde olduğunu söyledim ve bugünkü durumun Türk bölgesinin pekiştirilmesine yol açacağını anlattım; ama Başpiskopos görüşünü değiştirmedi, Makarios, Türkler kartlarını masaya koyarlarsa, iki bölgeli veya çok bölgeli federasyon konusunda tartışmalar yapılabileceğini ima etti; gerçekten görüşmeler olacaksa, Türklerin şunu söylemesi gerektiğini vurguladı: “Kıbrıs'ın Yüzde X oranında kesiminde iki bölgeli federasyon veya çok bölgeli federasyon v.s. isteriz. Belki, bu esasa göre, çok bölgeli federasyon, tek bölgeli federasyondan daha az karlı görülebilir ve görüşmelere, bu, hesaba katılabilir. Ancak toprak konusu üzerinde ne gibi bir 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anlaşma olursa olsun, Kıbrıs Rum göçmenlerinin çoğunun yerleştirilebilmesi için gerçek olanaklar sağlanmalıdır”. Makarios, merkezi yönetimin yetkilerinden çok bu konuyla ilgilendiğini açıkça belirtti 1509) 


İngiltere'nin Kıbrıs Siyasası 


İngiltere Dışişleri Bakanlığı Güney-Doğu Avrupa Departmanı başkanı Alan Goodison, 26 Şubat 1975'te, ‘Britanya'nın Kıbrıs Siyasası” başlıklı gizli andacında şunları belirtiyordu: 


"Dışişleri Bakanı (Callaghan), Bakanlığın şu iki soruyu incelemesini istemiştir: (a) (Kıbrıs sorununda) arka sahnede kalmamız doğru mudur? (b) Bu sorunda olumlu durumumuz ve siyasamız ne olmalıdır? Bakanlık daimi müsteşarı, bu soruları incelemek için 24 Şubat'ta bir toplantı düzenlemiştir. 
Tartışma sırasında, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulma olasılığının pek az veya belki de hiç olmadığı kararına varılmıştır. Kendi görüşümüzce, Başpiskopos Makarios, uygulanabilir koşullara göre herhangi bir çözüm istemiyor. Kendisine dıştan zorla kabul ettirilebilecek bir çözümü belki kabullenir, ama bu ihtimalin şimdilik var olmadığı anlaşılmaktadır. 


Türkiye'de, Haziran'dan önce yapılamayacak olan parlamento seçimleri yer aldıktan sonra bir uzlaşmaya varılabilmesi için gerekli ödünlerde bulunacak bir yönetimin erke geçmesi muhtemel değildir; ayrıca, herhangi bir Türk yönetiminin bu denli ödünler vermesi kuşkuludur. Öte yandan Yunan yönetimi de, Kıbrıs Rumlarını Türklerin kabullenebileceği ödünleri vermeye inandırmaktan meydana gelecek yerel güçlükleri karşılayacak bir durumda değildir. Bir uzlaşmanın olmayışının sürüp gitmesi, her iki yanı da, garantör devletlerden biri olarak İngiliz yönetimini hedef almaya sevk ediyor. [310] 


Garantör devletlerden biri olarak kendi durumumuz şu anlamdadır: Vakti gelince, geçtiğimiz yaz mevsiminde yapmış olduğumuz gibi, bir kez daha arabulucu olarak adaylığımızı öne sürebiliriz; ancak, şu anda en uygun yöntem, Güvenlik Konseyi'nce başlatılmış olan inisiyatifi desteklemektir. Dolayısıyla, Dışişleri Bakanının sorularını şöyle yanıtlayabiliriz: (a) Yanların bizi daha çok eleştirmelerine karşı kendimizi korumak ve New York'ta başlatılmakta olan inisiyatifi komplikasyonlara tabi tutmamak amacıyla Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili bir uzlaşma için görüşmeler yapılırken arka sahnede kalmayı sürdürmek. Ancak bu ve Dokuz'ların (EEC) inisiyatifi başarısızlığa uğrarsa, 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durumumuzu yeniden gözden geçirmeliyiz. (b) Politikamız, her iki yan arasında BM'nin önderliği altında, Genel Sekreterin arabuluculuğu yoluyla iki toplum arasında görüşmeler yapılması prensibini desteklemek olmalıdır”. 


Bu andaç İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda iyi karşılanmış, Bakanlık daimi Müsteşarı Thomas Brimelow, 27 Şubat'ta şu yorumu yapmıştı: “Önerilmiş olan siyasa bu sırada doğru olan bir siyasadır. Şu anda arka sahnede durmalıyız, ama 
1960 antlaşması, sonuçta bizi de bu işe karıştıracaktır. Callaghan da şu yorumu 
yapmıştı: 

“Evet, bunu kabul ederim, ancak bu konuda rahatsızım. Egemen üslerde bulunmamız, BM barış gücüne rağmen, Birleşmiş Milletler'in ve Dokuz'ların sahip olmadığı sorumluluklarımızın süreceğini gösteriyor. Dolayısıyla, bizce uygunsuz olacak bir vakitte müdahalede bulunmamız ihtimali daha büyüktür. 
Kaygım şudur: Sorun ne kadar uzun süre çözümsüz kalırsa o kadar daha güç olacak; Grekler daha çok ümitsizliğe kapılacak; gerilla hareketleri daha muhtemel olacak ve ada yine olaylara sahne oluşturacaktır... Bu nedenlerle, gelişmeleri haftadan haftaya izlemeli ve taktiklerimizi gelişmelere göre ayarlamalıyız. 


Callaghan'ı kaygılandıran bir sorun daha vardı: O sırada İngiliz yönetimi parlamentoda eleştiriliyor ve garantör bir devlet olarak sorumluluklarını yerine getirmemekle suçlanıyordu. (311) 


Yine Alan Goodison, bu sırada kaleme aldığı 'Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye'deki İngiliz Çıkarları” başlıklı başka bir gizli andaçta özetle şunları belirtmişti: 

“Kıbrıs'ta uzun süreli çıkarlarımız azdır. Garantör bir devlet olduğumuz için, geçtiğimiz yıl, geniş kapsamlı diplomatik davranışlarda bulunmuştuk ve hala bulunuyoruz. 1. Cenevre Konferansından sonra bu sahada pek az başarılı olmuştuk. (İngiltere) Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan son toplantıda, Kıbrıs'ta bir uzlaşmaya varılamayacağı ve bu konuda bizim ön sahnede bulunmamızın bize yararlı olmayacağı kararı alınmıştı. Garantör Devlet olarak statümüz, bizim, bu konudan gerçekten kurtulmamıza yardımcı değildir; ancak, bir uzlaşma olmadan bu statüden vazgeçemeyiz. Bu sorunda başlıca bir rol oynayıcı olarak kalmayı sürdürmemizde çıkarımız yoktur... Kıbrıs'ta daha uzun süreli çıkarlarımız, Yunanistan ve Türkiye'deki çıkarlarımıza dayanır ve bu çıkarlar yalnız kendiliklerinden pek önemli değildir. 

Kıbrıs'taki durum her iki ülkeyle olan ilişkilerimize zarar getirmiştir ve daha da getirecektir... NATO'nun Yunanistan ve Türkiyesiz olarak daha güçlü 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bir durumda olacağı görüşü, tüm olarak NATO'nun ve özellikle ABD'nin görüşüne uymuyor. Kendi görüşlerimiz, tüm NATO'nun görüşüne uyacaksa, Yunanistan'ın ittifaktan çekilmesi olanaklarının azaltılmasını ve Türkiye'nin ittifakta kalmasını gerektirir. Ancak bu iki amaç birbirine uymuyor. Şimdiki durumda bir yanı memnun etmek için ne yaparsak öteki yanı gücendirmiş oluruz. Ankara'daki Büyükelçimiz, bizi, Yunanistan veya Türkiye arasında tercih yapmaya çağırıyor. Kissinger'in işte bunu yaparak Türkiye'yi seçmiş olduğunu biliyoruz; ancak, ABD Kongresi onun bu Türkiye yanlısı siyasasını akamete uğratmıştır. Kissinger'in siyasasını desteklemenin ve Türkiye'nin NATO'da kalmasını sürdürmesine yardımcı konularda (Kıbrıs, silah tedariki v.s.) Türkiye'yi desteklemenin İngiltere'nin daha uzun süreli çıkarları yararına olabileceği öne sürülebilir. Ancak, Kissinger'in amacı, NATO ittifakını berkitmek değil, Orta Doğu'da dengeli ve barışçı bir anlaşmaya varılmasında Sovyetler Birliği'yle Arap dünyası arasındaki barikatı sürdürmeye dayanır. 
Onun, Orta Doğu sürecinde yapmakta olduğu bu değerlendirmeye bizim de katılıp katılmayacağımız konusunu ortaya çıkarır. 


Yunanistan, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunmadan NATO'nun askeri bünyesine dönmeyeceği ve bu denli bir çözümün olanaksız olduğu göz önünde tutulmalıdır. Ancak, Yunanistan'la NATO arasında sıkı bağları sürdürmezsek, o ülkeyi NATO'dan büsbütün çıkaracak olan Papandreu ve ötekilerin oyunlarına kapılmış oluruz... Yunanistan'la Türkiye'de demokrasinin sürmesi NATO'nun yararına ve çıkarınadır. İngiliz siyasası Türkiye'nin iç işleri açısından etkili değildir. Orada ordu bir yönetim empoze edebilir, ama herhalde yönetimi üzerine almaz. Yunanistan'da ise, daha da feci felaketler kaydedilirse, yeniden askeri bir darbe yapılabilir... 

Politikamızı çizerken, İngiltere'de kamuya ve parlamentodaki görüşlere de önem verilmelidir. Ancak bu görüşler, İngiltere'de yaşayan çok sayıda ve çığırtkan Kıbrıs Rumları ve adada malları bulunan İngiliz uyrukları tarafından da etkilenmektedir. İngiliz milletvekilleri bu çığırtkan unsurlar tarafından baskıya tabi tutulmaktadır. Dolayısıyla, Türkiye lehinde bir politika izlemek konusuna ciddi surette eğilirken bu etmenler de dikkate alınmalıdır”1312) 


Makarios'un İngiltere Başbakanı Wilson'a Gönderdiği Mektup 


Başpiskopos Makarios, Kıbrıs Cumhurbaşkanı sıfatını kullanarak 27 
Şubat'ta İngiltere Başbakanı Harold Wilson'a şu mektubu göndermişti: 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“Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi kararları, özellikle 
3212 sayılı kararın uygulanması için hiçbir gelişme kaydedilmemiştir. 
Böylelikle, Kıbrıs Rumlarının yüzde 40'ı, evlerinden çıkarılmış olarak, korkunç koşullar içinde yaşıyor; Türk ordusu adanın Kuzeyini hala işgalinde tutarak her tarafı yıkıyor. Son günlerde tek yanlı olarak ilân edilmiş olan Kıbrıs Türk Federe Devleti, toplumlararası görüşmelerin temelini kazımış; bu görüşmelerin sürmesini anlamsız yapmış ve Kıbrıs'taki durumu ciddi biçimde kötüleştirmiştir. 
Dolayısıyla, kendi yönetimim, Güvenlik Konseyi'ne başvurarak BM kararlarının süratle ve tümüyle uygulanmasını istemiştir. Bu kararlara göre, evlerinden çıkarılmış olanların, güvenlik içinde ve sür'atle evlerine dönmeleri ve Kıbrıs'taki tüm yabancı askerlerin adadan kaldırılması gerekmektedir. 


Başpapaz, Wilson'dan, BM'deki Rum temsilcisinin bu konuda yapacağı görüşmelere onu desteklemesi için Birleşik Krallık temsilcisine yönerge gönderilmesini rica etmiş; Kıbrısın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasının önemine değinmişti. Wilson, olağan olduğu gibi buna kaçamak bir yanıt vermişti.(313) Ancak, İngiltere Dışişleri Bakanı James Callaghan, 6 Mart'ta, Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiserliğine şu gizli telgrafı göndermişti: 

İngiliz yönetimi Kıbrıs'taki durumla ilgili olarak çok kaygılanmakta ve özellikle Kıbrıs Rum göçmenlerinin durumuyla ilgilenmektedir. Bu konuda elimizden geleni yapmayı sürdüreceğimize dair güvence veririz. Cumhurbaşkanı yardımcısının bir federe Kıbrıs Devleti kurmasını kınamışbulunuyoruz. Yakında, toplumlararası görüşmelerin yeniden başlaması için bir vasıta bulunabileceğini içtenlikle ümit ederim. İngiliz siyasası, BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi kararlarını desteklemeyi sürdürüyor... İngiltere yönetiminin, göçmenlerin bakımı için sağlamakta olduğu mali yardım şimdi 1.75 milyon sterlini aşmıştır. 
Onlara elimizden gelen yardımı yapmayı sürdüreceğiz .1314) 


Denktaş'a Karşı Muhalefet 


Bu sırada İngilizler, Kıbrısta Denktaşa karşıt olan muhalefetle ilgileniyorlardı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı Güney-Doğu Avrupa Bölümü Şefi Alan Goodison, 28 Şubat'ta, “Denktaşa karşı muhalefetin şekli” konulu gizli 


andacında şunları belirtmişti: 
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‘Ecevit le Güneş'in Aralık 1974'te Kıbrıs'a yapmış oldukları ziyaret sırasında, özellikle 28 Aralık'ta Güneş, Girne'deki Solcu İlkokul Öğretmenleri Birliğini ziyaret ederken, Denktaş aleyhinde kimi şikayetler yapılmıştı. Ecevit, ziyareti sırasında, Cemaat Meclisinde bir toplantıya katılmış; üyelerin çoğu Denktaşı eleştirmişlerdi. Fuat Veziroğlu başkanlığındaki bir grup Ecevit'e 81 sayfalık bir andaç vermişti. Bu andaçta, Denktaş'ın kurmak istediği bir konseye temas edilmiş; bu kurulursa, Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi'nin sonu olacağı uyarısında bulunulmuştu. 


İngiliz Yüksek Komiseri de Türk toplumu arasında Denktaş'a karşı önemli bir muhalefet olduğunu; bu memnuniyetsizliğin bir kısmının geçen yıl yapılmış olan önder seçimine kadar uzandığını bildirmiştir. Bu seçimde, Cumhurbaşkanı yardımcısı Dr. Küçük ve muhalefet adayı Berberoğlu, adaylıklarını geri çekmeye zorlanmışlardı. Dr. Küçük, Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin yeni kurucu meclisine Denktaş tarafından aday olarak gösterilmiş olmasına karşın bu görevi reddetmişti. Denktaş tavır bakımından, hiç kuşkusuz, oldukça küstahtır; ancak Kıbrıs Türklerinin en yetenekli önderidir” 

Goodison, Kıbrıs'taki İngiliz üslerine de değinerek şu yorumu yapmıştı: 

“Adadaki üslerde kalma kararımız ABD'nin dileği üzerine alınmıştı ve bu karar, Batı'nın genel çıkarı adına alınmamıştı. Kıbrıs, NATO bölgesinin bir kısmı değildir ve Türkiye ile Yunanistan dışında NATO müttefiklerimiz, bu adaya asker göndermeye veya Kıbrıs soranlarına karışmaya hiç de gönüllü olmayacaklardır. Kissinger'in Kıbrıs'a karşı ilgisi, Türkiye'ye verdiği destek gibi, Batı ittifakıyla değil, Orta Doğu sorunuyla ilgili görülüyor. Kıbrıs Rumları, bizim, üsleri NATO'ya veya Amerikalılara devretmemize karşı çıkacaklardır. 
Bu üslerden ayrılmak kararı alırsak, onları Kıbrıs Cumhuriyeti'ne devretmek zorundayız. Şimdiki durumda bunun ne gibi güçlüklere neden olacağı bellidir. 
Şimdiki ruh haletiyle, Kıbrıs Rumları, bizim adadan ayrılmamızdan muhtemelen memnun kalacaklardır. Ancak, mali nedenlerden dolayı Doğu'daki egemen üsleri biz boşalttıktan sonra Türkiye'nin bunları devralması olasılığı, Rumların, üslere karşı harekete geçmelerini engelliyor.13151 

Busırada, Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiseri Sir Stephen Olver, 7 Mart'ta Makarios'la yeni bir görüşme yapmıştı. Aynı gün İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği ivedi ve gizli telgrafta bu görüşmeyle ilgili olarak şu bilgiyi vermişti: 

“Makarios”a, yönetiminin kabullenebileceği çözümün ne olduğunu sordum. 
Makarios'a göre, ortada iki önemli sorun vardır: Türklerin geri çekilmesi ve 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göçmenlerin evlerine dönmeleri. Türklerin, toprağın yaklaşık olarak yüzde 20'sine sahip olmalarını kabullendi, ama iki bölgeli federasyon kurulmasına karşı çıktı. Türklerin, toprağın yüzde 30'unu işgal etmelerinin kabul edilemeyeceğini söyledi. Ondan, son günlerde kimi gazetecilere, Türklerin sürmekte olan inadı yüzünden Kıbrıs Rumlarının mücadele ve direnişlerini sürdüreceğine dair vermiş olduğu demeci açıklamasını istedim. Kaçamak yanıt verdi. Oysaki dün Temsilciler Meclisi'ne yönelttiği bir demeçte, “Mücadelenin somut amaçları iki aya kadar açıklanacaktır” demiş olduğu halde, bu konuda kesin niyeti yoktur. 
İlerideki 5-10 yıllık süreyi düşündüğünü; bu dönemde birçok şeyler olabileceğini; Türklerin işgalindeki Kuzey bölgesiyle Türkiye arasında anlaşmazlıklar çıkabileceğini belirtti. Sonuçta, fiziki açıdan direnişte bulunmak üzerinde durdu. Makarios, bir uzlaşma olmazsa, yakın bir gelecekte, yönetimin anayasa konusundaki önerisini geri çekecek ve prensip olarak kabullenmiş olduğu coğiafi federasyondan vazgeçecek; 1960 Anayasasına dönerek, Kıbrıs'ın üniter bir devlet olduğunu ve bu devletin topraklarının bir kısmının işgal altında olduğunu öne sürecektir .[316] 


BÖLÜM 11 
KIBRIS SORUNU VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 


Kıbrıs Sorunu Yine Güvenlik Konseyi”nde 


Kıbrıs Türk Federe Devleti 13 Şubat'ta ilân edildikten sonra, Kıbrıs Rumları yine Birleşmiş Milletler'e koşarak, Kıbrıs Türklerinin davranışını kınayan bir karar sağlamaya çalışmışlardı. Kıbrıs Türklerinin davranışlarında haklı oldukları ve almış oldukları kararın geçici olduğu Güvenlik Konseyi'ne ayrıntılarıyla anlatılmış olmasına ve aralarında İngiltere de olmak üzere, birçok delegenin, KTED'nin ilanının tek yanlı bağımsızlık ilanı (UDİ) olmadığını; taksimi veya başka bir ülkeyle birleşmeyi dışta bıraktığını izah etmiş olmalarına karşın, Güvenlik Konseyi, oylama yapmadan, 12 Mart 1975'te 367 sayılı şu kararı almıştı: 

“Güvenlik Konseyi, Kıbrıs Cumhuriyeti yönetiminin yapmış olduğu şikâyet üzerine, Kıbrıs'taki durumu dikkate alarak; oradaki krizin sürmesinden oldukça kaygılanarak; daha önceki kararının uygulanmasında bir ilerleme kaydedilmemiş olduğunu not ederek; bütün devletleri, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve yansızlığına saygı göstermeye bir kez daha çağırır. Onlardan ve ilgili yanlardan, bu prensipleri etkileyecek, adanın taksimine veya başka bir ülkeyle birleşmesine yönelik herhangi bir davranışta bulunmaktan kaçınmalarını ister. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bir Bölümü'nün “Türk Federe Devleti” olmasını açıklayan 13 Şubat 1975 tarihli tek yanlı karardan dolayı üzüntü duyar, çünkü bu kararın, öteki şeyler arasında, her iki toplumun temsilcileri arasında eşitlik esasına göre yapılmakta olan görüşmelerin sürmesini etkileyeceğine; bu görüşmelerin amacının, iki yanın da kabullenebileceği anayasa düzenlemeleri yapmaları gerektiğine inanır ve BM'nin ilgili kararlarını etkileyen veya etkileyecek olan tek yanlı davranışlardan 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kaygılandığını belirtir. Güvenlik Konseyi'nin 365 sayılı kararıyla tasdik edilmiş olan 3212 sayılı Genel Kurul kararının ivedilikle uygulanmasını buyurur. Genel Sekreterden, yeni bir iyi niyet misyonu üstlenmesini ve anlaşmaya varıldığı gibi yeni usule göre yanları toplantıya çağırmasını; kendi önderliği ve direktifleri altında, yanlar arasında geniş ölçüde yapılacak görüşmelerin karşılıklı anlayış içinde ve ılımlı olarak yapılmasını sağlamasını diler. Genel Sekreterin bu yeni misyonunun başarılı olması için iki toplumu iş birliği yapmaya çağırır. Tüm yanları, iki toplum arasında yapılacak bu görüşmeleri etkileyici herhangi bir davranışta bulunmamaya ve görüşmelerin başarılı olabilmesi için gerekli havanın yaratılmasını kolaylaştırmaya yardımcı olmaya çağırır. 1820 sayılı toplantıda oylama yapılmadan kabul edilmiştir”. [317] 


Bundan sonra BM Genel Sekreteri bu misyonu yerine getirmeye çalışmıştı. 
Görüldüğü gibi, bu kararda 'Kıbrıs yönetimi” sözcükleri yeniden belirmeye başlamıştı. Bu konudaki şikayetçi de, büsbütün Rumların elinde olan 'Kıbrıs yönetimi’ imiş! Türklerin “tek yanlı” kararını kınamış, ama Rumların 1964'te kendi özerk yönetimlerini tüm adaya empoze etmiş olmalarına ses çıkarmamıştı. 
İngiliz milletvekillerinden Faulds şöyle der: 


“Hiç olmazsa Türkler, kendi yönetimlerini tüm adaya empoze etmiyorlardı ve nihai amaçları, Rumlarla birlikte federal bir Kıbrıs Devleti kurmaktı. Bunu Kliridis de Cenevre'de kabul etmişti. Ne kadar gülünçtür ki, bu kararla, görüşmelerin eşitlik esasına göre yapılması önerilmişti; ancak BM bir yanı ötekine karşı eşit tutmamakla bunun nasıl yapılacağından hiç söz etmemişti. 
Konsey, asıl parçalanmaya 1963-64'te Rumların neden olduğunu dikkate almamıştı”1318) 

İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Michael C. S. Weston da, bu konuda kaleme aldığı tarihsiz bir andaçta şöyle diyordu: 


“Şimdi başlıca güçlük konferansın yapılacağı yer ve buna kimlerin katılacağıdır. Kıbrıs Rumları konferansın New York'ta yapılmasından yanadır; ancak Türkler buna karşı çıkmıştır, çünkü ABD'deki Rum/ Yunan lobisinden kaygılanıyorlar. Kliridis, Kıbrıs misyonu bulunan herhangi bir Avrupa başkentini tercih eder. (Sonuçta Viyana seçilmişti). Yanlar ümitli görünüyor; ancak ortada büyük engeller vardır: Makarios'un, uzlaşma yoluyla bir anlaşmaya varılması yerine bir çıkmaza girilmesini yeğ tuttuğuna inanıyoruz. 


. 1319) 
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Kissinger”in Türkiye'yi Ziyareti 

Bu gelişmeler kaydedilirken, ABD Dışişleri Bakanı Dr. Henry Kissinger, 12 
Marv'ta Ankara'ya 24 saatlik bir ziyaret yapmıştı. Ankara'daki İngiliz Büyükelçisi Phillips, aynı gün İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği gizli telgrafta, bu ziyaretle ilgili olarak şunları bildirmişti: 

“Kissinger burada (Ankara'da) kaldığı 24 saat içerisinde Türkiye Başbakanı, Genel Kurmay Başkanı, Dışişleri Bakanı ve başlıca 5 siyasi partinin önderleriyle ayrı ayrı görüşmüştür. ABD Büyükelçiliği Müsteşarı (elçisi) bu ziyaretle ilgili olarak bize bilgi vermiştir. Kissinger, (o sırada Türkiyeye ABD Kongresinin baskısıyla konmuş olan ambargoyla) ilgili yasanın paskalyadan (Easter) önce Senato tarafından kaldırılacağı konusunda iyimser olduğunu; paskalyadan sonra ABD Temsilciler Meclisi'nde sert bir savaşın olacağını; Kıbrıs'ta gelişmeler olursa, yasa yapanların, buna dayanarak, ambargo konusundaki görüşlerini aleni olarak değiştirebileceklerini söyledi. (Kissinger'in yardımcısı) Hartman, Atina'yı ziyaret ettikten sonra, Brüksel'e giderken Roma'ya uğrayacak ve Federal Almanya yönetimini, Türkiye'ye acilen silah sağlamaya özendirecektir. 


Kissinger, Kıbrıs konusunda herhangi bir plan öne sürmedi. Türklere, amaçlarını sağlamış olduklarını ve Rumların iki bölgeli federasyonu kabullenmeleri olasılığı olduğunu söyledi. Ancak Kıbrıs Rum bölgesi ekonomik açıdan yaşamını sürdürebilmeliydi; dolayısıyla bu, Türklerin biraztoprak ödünü vermelerini gerektirebilirdi. Kissinger oranlar üzerinde durmadı; Güzelyurt'la Magosa/ Lefkoşa yolunun güneyindeki bölgenin önemli olduğunu söyledi. 
Toplumlararası görüşmeler kadar, Türkiye ile Yunanistan yönetimleri arasında görüşmeler yapılmasının da önemli olduğunu; Karamanlis'in, Yunanlıların yenilgiye uğratılmış olduklarını anlamalarına karşın, Kıbrıs sorununu arka plana koymaya can attığını; Türk yanının, Kıbrıs'la ilgili görüşlerini öne sürerken sert davrandıklarını ekledi. Türkiye Genel Kurmay Başkanı, adadaki gerçek durumun uluslarca tanınması konusunda kaygıları olmadığını söyledi. Ecevit, Kıbrıs Rumlarının, değişmiş olan durumu anlamaları gerektiğini; bunun vakit alacağını bildirdi; kendisi Başbakan olmuş olsaydı (bir süre önce bu görevden çekilmişti) sorunun daha kolayca çözülmüş olacağını ima etti".(320| 

Öte yandan, Washington'daki İngiliz Büyükelçisi Peter Ramsbotham, 18 
Mart'ta İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği ivedi ve gizli telgrafta şunları bildiriyordu: 

,Hartman'ın anlattığına göre, Kissinger, Brüksel'de Bitsios'la görüşürken, Yunan yönetiminin (soytarılıkla tartışma yapacağına) Kıbrıs Anlaşmazlığının 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özünü ele alıp almayacağını ve Yunanistan'la Türkiye'nin, sorunun her iki yanın gereksinimlerine göre kendi aralarında çözümlenmesine inanıp inanmadıklarını sormuştu. Kissinger, Bitsios'la yapmış olduğu görüşmeden, Yunan yönetiminin, Türklerin gereksinimini karşılamak için iki bölgeli bir federasyonu kabulleneceği (ancak pazarlıkta bulunmak için şimdilik bunu söyleyemeyeceği) sonucuna varmıştı. Buna karşılık olarak da, Türkler, Kıbrıs Rum bölgesinin ekonomik varlığını sürdürebilmesi için Rumlara toprak ödünü vermeliydi. 


Hartman'ın ima ettiğine göre, kendi görüşünce, Greklerin en çok kabullenebileceği, Kıbrıs Türklerine toprağın yüzde 30'unun verilmesiydi. 
Averoffun Atina'da Hartman'a bildirdiğine göre, Türkler yeterince toprak tavizinde bulunursa, Makarios, iki bölgeli bir çözümü kabullenecektir. Bitsios, Kissinger'in, ülke dışında bir yerde Esenbel'le görüşeceğine, Ankara'ya giderek Türk önderleriyle görüşmesi gerektiğim söylemişti, ama Kissinger Ankara'ya gitmemişti(!) Kissinger, gerçek görüşmeler yapılmasınayardımcı olacak bir ortam kurulması için genel argümanlar öne sürmüş; konuşmalarında, ABD önerileri üzerinde değil, Yunan yönetiminin durumu üzerinde durmuştu. Şu anda, ABD yönetimi, yapılacak herhangi bir önerinin babalığını üstlenmeyi dilemiyor. 
Hartman'a göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Korutürk'ün Yunanistan'la iyi ilişkileri sürdürmek ve Kıbrıs'a bir çözüm bulmak dileği göz önünde tutulursa, Kissinger'in bu soruna yaklaşımı pekolumlu olmuştur. Demirel'leilişkisi olan eski Dışişleri Bakanı, yönetimin zayıf olması nedeniyle, en iyi yolun, Ankara'da siyasi önderlerle bir seri görüşmeler yaparak, geniş kapsamlı bir görüş birliği sağlamaya çalışılmasını önermişti. Şimdiki durum şudur: Görüşmelerin yapılabilmesi için ortam hazırlayıcı davranışlara geçilmesi konusunda Kissinger'in argümanlarına Ankara yönetiminin yanıt vermesi beklenmektedir. Bundan başka Kissinger daha çok müdahalede bulunmayı istemiyor. 


Kissinger, Türklere yapılan ve onları çok kızdıran askeri yardımın kesilmesi konusuna daha çok vakit vermiştir. ABD Kongresi, bu yardımın yeniden başlamasıyla ilgili yasa tasarısını daha da geciktiriyor. Hartman'ın söylediğine göre, Türkiye'de yetkili bir yönetim başa geçer geçmez, o güne kadar askeri yardım yapılması yeniden başlamazsa, Türkiye'deki Amerikan tesislerinin kapatılmasına başlanacaktır'.(321| 


Kıbrıs Rumlarının İç Sorunları 


İngilizler, bu sırada, Kıbrıstaki Rum toplumu arasındaki gelişmelerden kaygılanıyorlardı. Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiserliği yetkililerinden 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Perceval, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Güney-Doğu Avrupa Bölümü öğelerinden Lynton-Jones'a 18 Martta şu gizli yazıyı göndermişti: 

“AKELTe EDEK, oldukça geç olmadan enosisci gruba karşı harekete geçmesi için Makarios'u etkilemeye çalışmalarında birbirleriyle yarış ediyorlar. Onlar ve Makarios'un saray mensuplarınca etkilenen gazeteler, EOK A B'nin 14.000 gizli ve modern silahlan olduğunu; o sırada Limasol'da EOKA B birliklerine Kalaşnikov tipi silahlar dağıtılmış olduğunu; örgütün, Greko üçgenindeki köyleri (Sampson bölgesi) ele geçirmeyi planladığını; komplocu Albay Aslanidis'in tutuklu olduğu yerden 24 Şubat'ta kaçmış olduğunu; ama hala Kıbrıs'ta olduğunu ve Makarios'u öldürmeyi veya kaçırmayı dilediğini bildirmişlerdi. Ancak bu iddiaların hiçbiri gerçek değildir -sadece, darbe sırasında EOKA B, Makarios'un silah deposundan birçok modern silahlar kaçırmış ve bunlar henüz meydana çıkarılmanııştır. 
Ortada gergin bir hava vardır, ama yönetim bu gerginliği gidermek için hiçbir şey yapmıyor. 

AKEL genel sekreteri Ezekias Papaioannu, suçlamalarını, EOKA B'den Ulusal Muhafız Birliği subaylarına ve ELDİK'e aktarmıştır. Enosis'çiler, EOKA B ile siyasi ESEA örgütü, Yunanistan'da cuntanın erkten düşmesi üzerine öksüz kalmışlardı ve o sırada siyasi düzensizlik içinde bulunuyorlardı. Yazdan beri savunmada kalmışlardı. Geçen yıl, Türklerle görüşerek realist bir çözüm bulma amacı güden Kliridis'in yardımına gitmişlerdi. Başka kime döneceklerini bilmedikleri için bunu yapmışlardı ve şunu düşünüyorlardı: Kliridis'in Cumhurbaşkanlığı sürdüğü sürece Makarios ve onun solcu yandaşları hiç olmazsa erkten uzak tutulacaktı. Ancak, enosis'çiler harekete geçerlerse Türklere yeniden askeri harekâtta bulunma fırsatı verileceğini bildikleri için, Makarios'un geri dönmesini mırıldanmalarla kabullenmişlerdi. Kliridis'in erkten ayrılışı onları yine öksüz bırakmıştı. Bu arada EOKA В, oldukça silahlı olmasına karşın, işgalciye karşı ciddi bir harekâtta bulunmayı istemiyor. Bu örgütün daha sorumlu önderleri, gerilla savaşının vahşice misilleme davranışlarına yol açacağını ve Türkiye'nin muhtemelen tüm adayı işgal edeceğini biliyorlar” (322) 


Ecevit'in Londra Ziyareti 
Bu sırada, İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Michael Weston, 7 
Mart'ta Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiseri Sir Stephen Olver'e gönderdiği gizli yazıda, o gün, Londra'daki Türkiye Büyükelçisinin, Bülent Ecevit'in 20- 
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24 Mart tarihleri arasında Londraya yapacağı ziyaret konusunda görüşmelerde 
bulunmak üzere 6 Mart'ta kendisiyle görüştüğünü bildirmiş; şunları eklemişti: 


“Menemencioğlu, Karamanlis'in, bir uzlaşmaya varılmasını sağlayacak güçte olduğunu; Türkiye, Büyük Millet Meclisince güçle desteklenen bir Başbakana sahip olursa, onunla Karamanlis'in bir uzlaşmaya varabileceklerini söyledi. Büyükelçiye, Karamanlis'in bile kendi dileğini Makarios” a kabul ettiremeyeceğini bildirdim. Bundan sonra, sık sık ısıttığım gramofon plağı gibi, Menemencioğlu, şunları ekledi: “Majeste Kraliçe yönetimi, Başpiskoposu kurtarmamış (hendekten çıkarmamış) olsaydı tüm sorunlarımız (belalarımız) bitmiş olacaktı”. Kendisine, Avam Kamarası'nın bundan başka bir siyasa uygulamaya izin vermeyeceğini; Makarios'un, ihmal edilemez bir güç olduğunu; ancak onun gerçekleri anlaması gerektiğini söyledim. 

Daha sonra Yunan Büyükelçisi (Russos'la) yemekte buluştum ve Türklerin tutumu konusunda görüşlerim sağlamayı denedim. Büyükelçi, bana, Yunan yönetiminin Başpiskoposu terk edemeyeceğini söyledi. Kıbrıs konusunda, Büyükelçi, Türklerin, iki bölgeli federasyon veya kanton sistemi konusunda adada ne kadar toprağa sahip olmayı amaçladıklarını Yunanlıların bilmek istediklerini söyledi. Türklerin yanıtı yüzde 25 oranında toprak ise, Yunan ve Türk Başbakanlarının arasında görüşmeler yapılabileceğini; ancak Yunan yönetiminin toplumlararası görüşmelere katılmayı dilemediğini ekledi”/323) 


Öte yandan, Londra'ya ulaşmış olan Bülent Ecevit, 21 Mart'ta, sabah saat 11.30'da, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda görüşmelere başlamıştı. Bunlara katılanlar arasında İngiltere Dışişleri Bakanı James Callaghan, Sir John Killick, Н. T. Morgan, M. С. S. Weston, P. J. Weston, Bülent Ecevit, Büyükelçi Turgut Menemencioğlu, Deniz Baykal ve Senatör Haluk Ulman vardı. İlk olarak Ecevit, İngiliz egemen üslerindeki Kıbrıs Türk göçmenlerim özgür bırakmış olduğu için Callaghan'a teşekkür etmiş; İngiltere'nin, Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs'la ilgili görüşmelerinde anlayışlı tutumundan dolayı minnettarlığını belirtmişti. 
Callaghan, Kıbrıs Türk göçmenleriyle ilgili kararı vermenin kolay olmadığını; Birleşik Krallık'taki Kıbrıs'lıRum toplumunun birçok kişilerinin kendisim sertçe eleştirdiğini ve Kıbrıs'ta bir uzlaşmaya varılmasında ilerleme kaydedilmedikçe, bu eleştirilerin süreceğini; Birleşmiş Milletlerde, yanları görüşme masasına getirecek bir sonuç sağlamak için İngiltere'nin çok uğraştığını; Ecevit'in taksim istemediğini daima anlamış olduğunu; ancak, o sıradaki durum sürdükçe bunun taksim ve enosise yol açabileceğini eklemişti. 
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Ecevit, Türklerin taksim veya adayı devralmayı istemediklerini doğrulamış; bunları dilemiş olsalardı gerçekleştirme gücüne sahip olduklarını vurgulamıştı. 
(Necmettin Erbakan'ın) Milli Selamet Partisi'nin bu konuda yumuşak olmaması yüzünden onlarla olan koalisyonunu sona erdirmek zorunda kaldığını; ancak, Rumların, dış baskıya, özellikle ABD'ye güvenebileceklerini sezdikleri sürece, gerçek bir diyaloga katılmaya hazır olmayacaklarını; onların, yapılmış olanın bozulabileceği ümidini beslediklerini; Makarios geri dönmeden önce Denktaş'la Kliridis arasındaki görüşmelerin iyi gittiğini; Makarios geri dönünce Denktaş'ın görüşmeleri kesmek istediğini; bizzat kendisinin (Ecevit'in) Kıbrıs'ı ziyaret ettiğini ve Türkiye yönetiminin teşvikiyle, Denktaş'ın görüşmeleri sürdürmeye inandırılmış olduğunu ve bunu kabul ederek Rumlara karşı Ecevit'in beklediğinden de çok iyi davranışta bulunduğunu; Lefkoşa havalimanının açılmasını; Magosa limanının Rumlarca da kullanılmasını; birkaç bin Rum göçmenin Türk hatları içine dönmesini ve bu hatların ileride yeniden gözden geçirilmesini kabul ettiğini söylemişti. Ancak Rumlar tüm bu önerileri reddetmişlerdi. Ecevit'e göre, Rumlar, bunları reddetmezlerse, Amerika'nın Türkiyeye askeri yardımı kesmeyeceğine inanmışlardı. Dolayısıyla, Ecevit'e göre, bir diyalog olacaksa bu baskı ortadan kaldırılmalıydı. Dr. Kissinger de görünürde bu görüşü kabullenmişti. Karamanlis Atina'ya dönünce Kissinger bu konuda görüşmeler yapılmasını önermişti; ama Karamanlis buna karşı çıkmıştı. 
Yunanlılar görüşmelere katılmayı daima reddetmişlerdi, çünkü dış baskı ortadan kalkmış olacaktı. 


Callaghan, dış baskının süreceğinin anlaşıldığını; Kıbrıs'taki durumun değişmesiyle ilgili BM kararı olacağını ve herkesin, bu değişmeye engel olanın Türkiye olduğu görüşünü öne süreceğini; Türkiye iyi davranırsa, bu baskının kalkacağını; örneğin, Kliridis'le Denktaş görüşmeleri yine başlar ve Türkiye'nin ödünde bulunacağı görülürse, Kissinger'in (silah ambargosu) konusunda Kongre'de daha çok şansı olabileceğini vurgulamıştı. Ecevit, ABD baskısı tek başına ele alınırsa, bir anlaşmaya varma ümidinin pek az olacağını; öteki müttefikler Türkiye'nin silah gereksinimini dikkate alırsa, bu baskının etkisinin kalmayacağını söylemişti. Birleşik Krallık'ın Akdeniz bölgesindeki askeri güçlerini azaltmış olduğunu; Yunanlıların da NATO'daki askerlerini geri çektiklerini; bunların, Türkiye'nin yükünü arttırmış olduğunu; ancak yedek parçalar sağlanmazsa, Türk silahlarının kullanılmaz bir duruma geleceğini; 


Türkiye'nin müttefikleri yararına olursa, bunun, Türk halkına, Türkiye'nin 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baskı altında görüşmelerde bulunmadığını göstermekle kalmayıp, Yunanlılara da, dış baskılara güvenemeyeceklerini göstereceğini; Yunanlıların, o sıradaki durumun gerçeklerine dayalı görüşmelere girişmeye hazır olacakları yerde, kimi noktaların görüşmelerden önce halledilmesini istemelerinin bir sorun oluşturduğunu; özellikle, Türk askeri güçlerinin elinde olan hattı görüşmelerden önce değiştirmeyi istediklerini; bu gibi konuların ancak görüşmelerde ele alınabileceğini eklemişti. 


Callaghan, Türklerin, görüşmelerden önce hattı geri çekmelerini beklemediğini; bu konunun, görüşmelerin özünü oluşturduğunu ve bunu Yunanlılara bildirmede tereddüt etmeyeceğini; ancak Türkiye'nin de biraz yumuşaklık göstermesi gerektiğini; hattın görüşme konusu olacağını söylemenin yeterli olmadığını öne sürmüştü. Ecevit, Denktaş'ın, Rumların Kiracı Köy'ü almaları önerisini Rumların maalesef kabullenmediğini; onların sert tutumunun görüşmeleri oldukça güçleştirdiğini; ancak o sırada Türkiye'deki siyasi durumun da buna katkısı olduğunu söylemişti. Callaghan, yenilgi içinde olan bir ülkenin daima sert bir tutum izlediğini eklemişti. Ecevit, yüce gönüllülük göstermek için yanların birleşmeleri gerektiğini; vakit geçtikçe durumun daha da güç olacağını; örneğin, halkları, yerleşmiş oldukları yerlerden daha da kuzeye taşınmaya inandırmanın güç olduğunu belirtmişti. Callaghan, Türkiye'de etkili bir yönetimin erkte olmamasının, bir çözüm bulunmasını daha da karışık (kompleks) yaptığını kabullenmişti. Ecevit, Türkiye'deki siyasi durumun pek büyütülmemesini, çünkü tüm siyasi partilerin, yönetimin Kıbrıs siyasasını desteklediğini; kendisi erkte iken Denktaş'a epeyi özgürce davranış fırsatı verdiğini; ama Rumların çok şeyler beklememesini söylemişti. Türkiye üzerindeki baskı kalkınca ve federal bir sistem kurulunca, güven arttıkça, görüşmelerde ilerleme kaydedilebileceğini; Rumlarla Türklerin kişisel olarak iyi geçinebileceklerini; Makarios'un hayaleti ortada olmasa, Kliridis'le Denktaş'ın iyi geçinebileceklerini; Makarios'un istifa etmesi olasılığı olduğunu işitmiş olduğunu; bu olursa, durumun daha kolay olacağını; Kliridis'le Denktaş yalnız bırakılırsa, ilerleme kaydedebileceklerini vurgulamıştı. 

Callaghan, adada 30.000 Türk askerinin bulunmasının bu gelişmenin yer almasına engel olacağını öne sürmüştü. Ecevit, Türkiye'nin adada uzun süre asker bulundurmayı dilemediğini vurgulamıştı. Kıbrıs sorununun uluslararası sahneye çıkarılması konusuna değinen Callaghan, Majeste Kraliçe yönetiminin bunun lehinde olmadığını, “istediğimiz, Yunan ve Türk dostlarımız arasında 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anlaşmaya varılmasıdır demişti. Bundan sonra toplumlararası görüşmelerin yapılacağı yer hakkında konuşmuşlardı. Grekler, görüşmelerin New York'ta yapılmasını istemişlerdi. Türkler buna karşı çıkmışlardı. Sir John Killick, Güvenlik Konseyi'ne yeniden dönmemek için biraz olsun bir ilerleme kaydedilmesi gerektiğini öne sürmüştü. Denktaş'ın kişisel olarak görüşmelere katılıp katılmayacağı konusu üzerinde durulmuştu. Onun, Çelik'i temsilci atamış olduğundan söz edilmişti. Ecevit, Denktaş'ın kesinlikle Kliridis'le görüşeceğini söylemişti. Baykal, Makarios sahneden uzaklaştırılırsa sorunun daha kolay olacağını belirtmişti. Callaghan, Makarios'un o sırada epeyi değişmiş olduğunu anlatmıştı. Killick, Makarios'un istifa edeceğine dair bir haber almadığını; Yunanlıların, bir uzlaşmayı Rumlara ancak Makarios'un kabul ettirebileceğini öne sürdüklerini söylemişti. Ecevit, Makarios etkili bir politikacı olarak kaldığı sürece bunun belki gerçek olduğunu kabul etmişti. Callaghan, Kliridisle Denktaş bir anlaşmaya varabilirse, Makarios'un bunu kabule belki inandırılabileceğini; ancak baştaki patronun Makarios olduğunu söylemişti. 
Baykal, işte bu nedenden ötürü Denktaş'ın Kliridis'le görüşmek istemediğini; Makarios'un, yapılacak herhangi bir anlaşmayı veto edebileceğini vurgulamıştı. 
Callaghan, adada 30.000 Türk askeri olduğu sürece, Türk yönetiminin de Denktaş'ın kabulleneceği bir anlaşmayı veto edebileceğine dikkati çekmişti. 
Ecevit, Kıbrıs'taki Türk ordusunun o sırada 20.000'e yaklaşık erden oluştuğunu söylemişti. Gerçekte, bu ordunun bir kısmının adadan çekilmiş olduğunu; ancak, bunun, ABD baskısı ile yapılmış olduğu izlenimini vermemek için gizli tutulduğunu söylemişti. 


ABD baskısı konusunda Ecevit, Mr. Schmidt ve Mr. Brandt'a bir hafta önce, NATO ortaklarının Türkiye'nin silah gereksinimlerini destekleyerek Türkiye üzerindeki baskıyı azaltabileceklerini söylemiş olduklarını açıklamıştı. Killick, Amerikan baskısını azaltmak için başka bir yolun da, görüşmelerin başlaması ve Denktaş'ın, önerilerini yinelemesi olduğunu öne sürmüştü. Ecevit, bu olasılığı olanaklı bulmuş, ancak baskı sürdükçe bunun güç olacağını yinelemişti. 
Callaghan bu konuda da kamuoyunun önemli bir etken olduğunu; sadece ileri bir adım atarak Türkiye'ye silah öneremeyeceğini söylemişti. Ecevit, Türkiye'nin gereksinimlerinin NATO tarafından sağlanabileceğine değinmiş; Callaghan şunları belirtmişti: “Türkiye'ye silah sağlamak için öteki NATO üyeleriyle birleşirsek, Türkiye'nin Kıbrıs sorunu üzerinde daha ılımlı olacağı konusunda 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bir anlaşma olmalıdır ve bu da, bana, beni eleştirenlere yanıt vermek fırsatını vermiş olacaktır.1324) 


Kliridis - Makarios Çatışması 

Bu sırada Kliridis, Lefkoşa'da Pnevmatiki Stegi” adlı örgütün konferans salonunda, Kıbrıs konusuyla ilgili olarak 1 Nisan'da gerçekçi bir konuşma yapmış; sorulan soruları yanıtlamıştı. Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiseri vekili Michael Percival, 2 Nisan'da, İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden J. L. Jones'e gönderdiği yazıda şu bilgiyi veriyordu: 

“Dün akşam Kliridis, Lefkoşa'da, öğretmenlerden oluşan bir kalabalığa, Pnev-Matiki Stegi konferans salonunda önemli bir konuşma yapmıştır. 
Geçen yıl “Argo galerisinde yapmış olduğu gibi”, önceden hazırlanmış olan demeçlere ve sorulara yanıt vermiştir. Bu, Kıbrıs sorununa yıkıcı değil, yapıcı bir çözüm bulunmasına henüz vakit varken, Kıbrıs Rumlarını eğitmek amacı güden Kliridis'in kampanyasının bir bölümü sayılabilir. Kliridis, yitirilmiş olan fırsatları ve Rumlar arasında her yana büyük kaygılar getirecek Kıbrıs Rum zaafını anlatmak amacıyla, 1973 yılında yapılmış olan toplumlararası görüşmelere Türk yanının, veto hakkından, Temsilciler Meclisimde ağır çoğunluk haklarından vazgeçerek, yönetimde yüzde 30'dan yüzde 20 oranına inmeyi kabullenmiş olduklarını iddia etmiş; ancak bu sırada EOKA B harekete geçince, Rumların kendi kendilerini yıkıma götürdüklerini görerek, kabul etmiş oldukları koşullardan vazgeçtiklerini eklemişti. 


“Uzun mücadeleye” ve dolaylı biçimde, devamlı surette bundan söz eden Makarios'a değinen Kliridis, bunun sonucu olarak kaydedilmiş olan olup bittilerin kesinleşeceğini; Kıbrıs'ın işgal edilmiş olan bölgesinin bir Türk kesimi haline geleceğini ve bu durumu değiştirmek için savaş gerekeceğini vurgulamıştır. Ancak, görüşmeler başarısız olursa, uzun mücadeleden başka yol olmayacaktır. Bu nedenle, Güvenlik Konseyi kararının yaratmış olduğu tüm olasılıkları incelemek oldukça önemliydi. Makarios'un görüşünce, Kıbrıs Türklerine, kendilerini ayırmakta olan uçurum üzerinden bir dostluk eli uzatılmalıydı. Başpapaz, toplumlararası görüşmelere bir çözüm bulunabilmesi olasılığını dışlamamış; güçlü garantiler olursa, iki bölgeli federasyonun meziyetleri olabileceğini söylemiştir” (325) 
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Michael Percival, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Güney Doğu Avrupa Bölümü yetkililerinden J. L. Jonese 4 Nisan'da bu konuda gönderdiği gizli yazıda, Kliridis'in konuşmasıyla ilgili şu ek bilgiyi vermişti: 

“Kliridis, yaptığı konuşmada, son Güvenlik Konseyi tartışmaları sırasındaki rolünden dolayı İngiltere ve ABD'yi sertçe eleştirmiş ve Sovyetler Birliği'ne kompliman yapmıştı. Herhalde AKELle iyi geçinmek istiyor; aynı zamanda, Sol'un ve Makarios'un sık sık öne sürdüğü “uluslararası etkeni” havaya uçurmuştur. Kliridis, bu konuşmayı sadece Kıbrıs Rumlarına, daha büyük bir felâkete uğramadan önce, yaşamın gerçeklerini öğretmek için değil, ileride Cumhurbaşkanlığına aday olabilmek için bizzat kendisine siyasi bir platform sağlamak amacıyla yapmıştır. Lissaridis'in muhalif “Ta Nea” gazetesine göre, Ulusal Konsey'in 2 Nisan günlü oturumunda, Kliridis'in sözleri kızgın tartışmalara yol açmış; Makarios'la Lissaridis, onu, gerçekleri ortaya koymuş olduğu için epeyi eleştirmişlerdi. 

Kliridis, 1973'te kaçırılmış olan fırsatlardan söz ederken, adı söylenmeyen bir kişiden bahsetmişti ve bu da Makarios'tu. Kliridis, şimdi de Türklerin kendi durumlarını pekiştirmekten başkahiçbirşeyyapmayacakolan (Makarios'un icadı) “uzun mücadeleden” söz etmenin boşuna olduğunu ve bu sırada bir fırsatın daha kaçırılması olasılığının var olduğunu ima etmektedir. Dün Kliridis'le görüşen İtalyan Büyükelçisi Manfredi'nin anlattığına göre, Kliridis, Mısırlılardan ve Suriyelilerden silah ve askeri yardım sağlamak amacıyla Makarios'un Lissaridis'e vermiş olduğu özgürlük konusunun Makarios'la kendisi arasında ayrılık yarattığını söylemişti. Suriye, Kıbrıs'ta, Filistin Kurtuluş Örgütü (PLOynün bir merkezini kurmuştu. Ancak Yunan yönetimi, Kıbrıs'ta gerilla tipi hareketlerde bulunulmasına karşıttı; dolayısıyla, Türklerle yapılacak görüşmelerde bir sonuç alınamazsa ne gibi bir yöntem izleneceği gerektiğini görüşmek amacıyla Lefkoşa ile Atina arasında yüksek zirve görüşmeleri yapılması için Kliridis'in çalışması gerekliydi. 

Kliridis, Kıbrıs Rumlarından başka herkesin gördüğü gerçekleri içtenlikle açıklamış olduğu için bir tartışma kışkırtmıştı. Buradaki önemli görgü sahiplerinden oluşan bir grup, Kliridis'in mesajını benimsiyor. Kliridis, Argo'da, hesaba katılmak için ayağa kalktığı zaman, Türkler bunu onaylayıcı sesler çıkarmışlardı; ancak, Kliridis'in bir anlaşmaya varmada ve Makarios'un Kıbrıs'a dönüşünün durdurulmasında başarılı olabilmesi için gerekli ödünleri vermemişlerdi. Türkler, Makarios'tan nefret ediyor ve ona güvenmiyorlar, çünkü 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onunla yapılacak bir anlaşmanın kalıcı olmayacağına inanıyorlar; ancak bunu yaparken kötü bir halka kuruyorlar. Makarios'la hiçbir anlaşma yapılamaz; böylece hiçbir anlaşma olamaz. Türklerin şimdiki başlıca amacı Makarios'u baştan atmaksa, Kliridis'e, Makarios'u içeriden çöktürmek için gerekli koşulları önermelidirler”.(326) 


Michael Percival, yine J. L. Jones'e 11 Nisan'da aynı konuda gönderdiği gizli yazıda şunları ekliyordu: 


“Söz konusu konuşmasında Kliridis, “sorumsuz, demagojik, korkak, kuşkucu ve halka gerçekleri söylemekten çekinenleri” hedef almıştı. 1973'te Kıbrıs Türkleriyle gerekli görüşmelerde anlaşmaya varma olanakları konusunda bilgi verilmesinde kendisinin de rolü olduğunu söyleyerek, suçun büyük bir kısmını isim zikretmeden, dolaylı biçimde Makarios'un omuzlarına yükletmişti. 
Bu tartışma sırasında Makarios arka safta kalmıştı. Geçen hafta yapılmış olan Ulusal Konsey toplantısında Kliridis, Makarios'u, sık sık ‘uzun mücadeleye’ değinerek Atina-Lefkoşa arasındaki “ortak hattın” ötesine geçmekle suçlamıştı. 
Makarios, “uzun mücadele” sözcüklerinin mecazianlamda olduğunu söylemiş ve Lissaridis'e, çete veya terör davranışlarına başlanmaması yolunda Karamanlis'in uyarısını iletmişti. Kliridis, görüşmeler yoluyla bir çözüm bulmaya çalışmayı sürdürme konusunda Makarios'laarasında ayrılık baş gösterdiğine inanmaktadır. 

Yönetim yanlısı basın Kliridis'i sertçe eleştirmiş; komünistler skizofreniye tutulmuş: orta grup Kliridis'i desteklemiş; komünistler desteklememiş: kilise de ona karşı harekete geçirilmiştir. Geçen cuma günü Baf Piskoposu Hrisostomos Lefkoşa'da, Ayyanni kilisesinde yapılan dini bir ayinden sonra, halkı takdis edeceğine, isim vermeden Kliridis'e hakaretler yağdırmış; şöyle demişti: “Ethnarch (Millet Başı) Makarios, adayı kurtarmak için surlarda savaşım veriyor. Mücadele surlarında bozguncular için yer yoktur. Onlar ortadan kaldırılmalıdır”. Cumartesi günü Paralimni'de yaptığı konuşmada Kliridis şunları söylemişti: “En sevgili Piskoposum Hrisostomos'a gelince, başpapazların ve papazların kilise mimberlerini siyasi ve öteki amaçlan için kullanmaktan vazgeçmeleri ve kendilerini kilise görevlerine adamaları zamanı gelmiştir. 
Kilise adamlarının siyasi davranışları Kıbrıs'a felaket getirmiştir ve bu sürerse, felaket kesin olacaktır”. Hrisostomos'la atışması, Kliridis'i, Pazartesi alacağı kararla istifa yoluna götürmeyecektir; ama Makarios'un atamış olduğu öteki iki Piskoposun da kendisine mimberden saldıracaklarını öğrenmiştir. Bu orkestra şu haberi inandırıcı yapıyor: Son günlerde Sen Sinod Meclisi, Kuzey'deki geniş 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kilise malları için tazminat koparmadan bir anlaşmayı kabullenmemesine dair Makarios'u bağlamış bulunuyor. Bu da Kliridis'i büsbütün çileden çıkarmıştır. 
Çeşitli nedenlerden ötürü, Kliridis, bir istifa yazısı hazırlamış; İngiliz Yüksek Komiserli ğiyle yakın dostlarına, bu kez bıkıp usanmış olduğunu söylemiştir. 
Ancak, Kliridis istifa edeceğine dair demeçte bulunmamış ve görevde kalması için neyi istediğini söylememiştir. Bu sırada, Kıbrıs'lı Rum ılımlıların, Waldheim adına Weckman'ın müdahalesi ve Ulusal Konsey'in Kliridis le Makarios arasında mekik dokuyarak, aralarındaki “anlaşmazlıkları” gidermesi üzerine, Kliridis istifa etmekten vazgeçmiştir. Perde arkasından, İngiltere ile ABD de, Yunan yönetimi aracılığıyla, Makarios-Kliridis ilişkilerinin yatıştırılmasına yardımcı olmuştur” (327) 


Kıbrıs'ın Taksimi ve Türkiye 
Bu sırada İngilizler, Türkiye yönetiminin, Kıbrıs'ın taksimi konusunda ne düşündüğünü öğrenmeye çalışıyorlardı. Ankara'daki İngiliz Büyükelçiliği Maslahatgüzarı David N. Lane, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Güney-Doğu Avrupa Departmanı yetkililerinden Michael Weston'a 8 Nisan'da gönderdiği gizli yazıda bu konuda şöyle diyordu: 


“Dün, Türkiye Dışişleri Bakanlığı siyasi işler müdür yardımcısı Tezel ve orta elçi seviyesindeki yetkili Barutçu ile Kıbrıs'ın taksimi konusunu tartışma fırsatını buldum. Onlara, Londra'ya gönderdiğimiz raporlarda Türk politikasının taksime karşıt olduğunu yazdığımızı bildirdim ve Denktaş'ın neden sık sık tek yanlı bağımsızlıktan (UDİ) söz ettiğini sordum. Tezel, bunun, Makarios'un toplumlararası görüşmelerden hiçbir sonuç alınamayacağına dair vermiş olduğu demeçlere karşı öne sürüldüğünü; Türkiye'nin kesinlikle taksime karşıt olduğunu; bir anlaşmaya varılamazsa, şimdiki durumun yıllarca süreceğini; Türklerin başka bir durumla ilgili planları bile olmadığını söyledi. Birkaç hafta önce Büyükelçimize ve bana, Türkiye yönetiminin adanın taksimine büsbütün karşıt olduğunu söylemiş olan Barutçu, dün, bana kesinlikle UDİ olmayacağını söyledi”.1328) 

Michael Weston da, 18 Nisan'da David N. Lanee Londra'dan gönderdiği gizli yazıda şunları belirtiyordu: 


“Türk ordusu ile Kıbrıs Türk yönetimi, adadaki durumlarını öylesine pekiştirmişlerdir ki, yönetsel açıdan, büsbütün özerk bir devlet ortaya çıkmıştır. 
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Şimdilik, Türklerin taksim ve UDİye karşıt olduklarını kabullenirim; ancak, uluslararası platformdan gittikçe tecrit edilmiş olduğunu sezen Denktaş'tan emin değilim. Tüm ekonomik ve siyasi sınırlamalara karşın Denktaş bağımsızlık ilân ederse, Makarios'un eline (tuzağına) düşecek ve Rumların “uzun süreli mücadeleleri” ön safhaya gelecektir. Kıbrıs Rumlarına, müzakere edebilecekleri hiçbir şey bırakılmazsa, görüşmelere katılmayacaklardır. Bu durumda елояўїп çekiciliği (sihri) artmış olacaktır. Biz ve Türkler, Greklerin (Yunanlılarla Rumların) kendi kendilerini mahvetme kapasitelerini değerlendirmekten kaçınamayız. Makarios daima taktikle davranmış, ama stratejiden yoksun olmuştur. 1974 yılı Temmuz ayında olup bitenlerden sonra bile onun tutumunu değiştirmediği görülüyor. Kimi durumlarda Kıbrıs Rumlarının, geriye kalmış olan yararsız bağımsızlıklarından vazgeçerek, Türkiye'nin tüm adayı alması pahasına, enosis ilân etmek gibi acı bir karar almaları olasılığını göz ardı etmemeliyiz. Makarios hala, arada sırada, “hiçbir ekmek yarım somundan daha iyidir” ilkesine inanırcasına konuşuyor. Ancak, bizim görüşümüzce, daha makul görünmeye başlamıştır, ama vakit geçtikçe daha az makul olacaktır. Bu durum, ancak Türklerin onu, topu havada tutması (görüşmeleri sürdürmesi) için yeterince yüreklendirmelerine dayanır. Bu nedenle, Tezel'in, adadaki şimdiki durumun yıllarca süreceği görüşünde haklı olduğuna emin değilim. Kendi görüşümce, durum ya daha iyiye gidecek veya muhtemelen daha kötüye gidecektir [329] 


Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiseri Sir Stephen Olver de, İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden H. T. Morgan'a 18 Nisan'da gönderdiği gizli yazıda, yukarıda belirtilmiş olan görüşlere şunları katıyordu: 


“Makarios görevden uzaklaştırılıncaya kadar Türklerin ciddi biçimde görüşmelerde bulunmayacaklarını kabullenirsek - alternatifimiz şunlar olabilir: Olaylar Makarios'u erkten çekilmeye veya erkten çekileceğine dair söz vermeye veya onu erkten çekilmeye zorlayıncaya kadar bir çıkmaz içinde olacağımızı kabullenmeliyiz. Parmaklarımızı yakmak tehlikesini göze alsak bile, Makarios'u görevden uzaklaştırmak için vasıtamız yoktur. Onun istifası, sık sık ortaya çıkan bir sorun olmakla birlikte, bunun yakın bir gelecekte gerçekleşebileceğini göremiyorum. Bu konularda hafif bir rüzgâr değirmeni olan (Yeoryios) Pelagias, bana geçen hafta şunları söylemişti: “Kliridis'in yaratmış olduğu bunalım tartışılırken, Makarios, bir uzlaşmaya varılmasına engel olduğunu sezerse, şimdiki süresi dolunca seçimlere katılmayacaktır”. Ancak bu görüşleri daha önce de sık sık işitmiş bulunuyoruz. Bu denli görüşler, Makarios'un şimdi prensibi 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haline gelmiş olan “uzun süreli mücadele” parolasına uymuyor... Biz (Birleşik Krallık), olayların, bizim işimizi yapmasını ümit ederek, belki şurada ve orada bunları biraz dürterek, arka sahnede kalmalıyız. Makarios'un tutumunda biraz gelişme olduğu seziliyor. Kliridis bunalımını, Makarios'un, Atina'dan gelen baskıya karşı bir jest olarak göstermeye biraz olsun hazır olduğunu gösteriyor. 
(330) 

Kıbrıs'ta bu gelişmeler kaydedilirken, Yunanistan Başbakanı Konstantinos Karamanlis Fransa'ya, üç gün süren resmi birziyaret yapmıştı. Londra'daki Yunan Basın ve Enformasyon Dairesi tarafından 21 Nisan'da şu bildiri yayımlanmıştı: 


“Yunan Başbakanı Karamanlis'in Fransa'ya yapmış olduğu üç günlük resmi ziyaret 20 Nisan Pazar günü sona ermiştir. Karamanlis, kendisine eşlik eden Dışişleri Bakam Bitsios ve Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Lambrias olmak üzere, Fransa Cumhurbaşkanı Giscard d'Estaing, Başbakan Chirac ve Dışişleri Bakanı Sauvagnargues'le, samimi ve dostça bir hava içinde uzun ve olumlu (yapıcı) görüşmelerde bulunmuştur. Görüşülmüş olan konular arasında Kıbrıs sorunu da vardı. Fransa ile Yunanistan, Kıbrıs sorununun çözümlenmemiş olmasının, Akdeniz'deki gerginliği arttırmakta olduğu görüşünde anlaşmışlardır. Fransız yanı, durumun, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğüne ve iki toplum arasında iş birliğine dayandığı görüşünü öne sürmüş; Chirac, bu konuda Yunan yanının göstermiş olduğu ılımlılığı övmüş ve Fransa'nın Yunan tutumunu desteklemeye söz vermiştir. Her iki yönetim de, Viyana'da, BM Genel Sekreteri Waldheim'in başkanlığı altında yapılacak olan toplumlararası görüşmelerden tatmin olduklarını bildirmişlerdir .[331] 


Öte yandan, Londra'daki Türkiye Büyükelçiliği öğelerinden orta elçi Alacakaptan, Ankara'dan almış olduğu yönergeye göre, 22 Nisan'da İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden H. T. Morgan'ı görmeye giderek, yakında yapılacak olan İngiliz Milletler Camiası (Komonvelt) devlet başkanları konferansının, Kıbrıs'la ilgili olarak tek yanlı bir propaganda platformuna dönüşmesini önlemek ve yayımlanacak bildiride Kıbrıs'tan söz edilmemesini sağlamak için İngiltere yönetimini etkisini kullanmaya ikaz etmişti. Morgan, bu görüşmeyle ilgili olarak 22 Nisan'da kaleme aldığı andaçta şunları belirtiyordu: 


'Alacakaptan'la, Kıbrıs Türk Toplumunun da, İngiliz Milletler Camiası'nın uyruğu olarak konferansta temsil edilmesi konusunu görüştük. Alacakaptan, teknik olarak, her iki toplumun İngiliz Milletler Camiası'na ayrı ayrı katılmış olduğunu, tek bir Kıbrıs Devleti olarak katılmadığını; dolayısıyla Jamaika'nın 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başkenti Kingston”da yapılacak olan konferansa her iki yanın da katılması gerektiğini söyledi. Kendisine, bugüne kadar İngiliz Milletler Camiası toplantılarına katılmamış olan Türk toplumunun da bu denli toplantılarda temsil edilme hakkını doğal olarak kabullendiğimizi; ancak tüm İngiliz Milletler Camiası üyelerinin yalnız var olan Kıbrıs yönetimini tanıdığını; Denktaş'ın Kıbrıs Türk yönetiminin uluslararası açıdan bağımsızlığını ilân etmemiş ve hiçbir İngiliz Milletler Camiası üyesi tarafından tanınmamış olduğunu; Kıbrıs Türklerinin Kingston'da etkin biçimde temsil edilmeyeceğini anladığımızı; ancak Kıbrıs sorunu çözümlenmeden bu konuda hiçbir şey yapamayacağımızı; dolayısıyla, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulmaya çalışan Viyana görüşmelerini desteklediğimizi söyledim. Görüşmelerin bu safhasında sizi (Weston'u) çağırtarak, yardımınızla, Kıbrıs'ın İngiliz Milletler Camiası'na yasal olarak nasıl üye olduğu konusunda görüşlerimizi açıkladık. Kendi görüşümüzce, her iki toplumun İngiliz Milletler Camiası'nda ayrı ayrı temsil edilmesi sorunu diye bir konu ortaya çıkmamış olduğunu belirttik. 


Alacakaptan, mutat olduğu gibi, Makarios'un bir uzlaşmaya varılmasına engel olduğunu; makul olan Kliridis'in görüşmeler yoluyla anlaşmaya varmasını engellediğini; “uzun süreli mücadeleden” söz ettiğini söyledi ve kanıt olarak, Kliridis'in “Pnevmatiki Stegi” konuşmasını öne sürdü. Kendisine şunları belirttim: “Denktaş, Kliridis'le görüşmelerde bulunduğu için kendisini şanslı saymalı; onun (Kliridis'in) yapmış olduğu konuşmadan yararlanarak, kesin (somut) görüşmeleri sürdürmeli; Türk yanı bu fırsatı yakalamalıdır, çünkü bu fırsat bir daha sağlanamayabilir.(332) 


BÖLÜM 12 
BİRİNCİ VİYANA KONFERANSI 


Konferanstan Önceki Gelişmeler 


Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 12 Mart 1975 tarihli ve 367 sayılı kararıyla, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak amacıyla, BM Genel Sekreteri Dr. Kurt Waldheim'ın başkanlığı altında yeniden toplumlararası görüşmeler yapılmasını talimat vermişti. Bu amaçla ilgili olarak, 28 Nisan'da, Avusturya'nın başkenti Viyana'da görüşmelere başlanması kararlaştırılmıştı. Bu münasebetle, İngiltere Dışişleri Bakanı James Callaghan, konferans başlamadan önce, 22 Nisan'da ilgili yanlara (Denktaş, Kliridis, Waldheim, Türk ve Yunan yönetimlerine) iyi niyet mesajları göndermişti. Denktaş'la Kliridis'e gönderdiği mesajlarda, her ikisini de, yapıcı görüşmelerde bulunarak Kıbrıs sorununu çözümleme davranışlarında başarılar dilemiş ve onlara her türlü yardımda bulunmaya hazır olduğunu bildirmişti.(333) 

Viyana konferansı 5 dönem geçirmiştir. 1. dönem, 28 Nisan'dan 3 Mayıs'a (1975), 2. dönem, 5 Haziran'dan 7 Haziran'a, 3. dönem, 31 Temmuz'dan 
2 Ağustos'a kadar sürmüş; 4 dönem, 8-10 Eylül arasında (New York'ta) ve 5. 
dönem de, 17-21 Şubat (1976) arasında Viyana'da yer almıştı. 1. dönem sonunda yayımlanmışolan bildiride, Kıbrıs'ta, merkezi yönetimin yetkileri vefonksiyonları konusunda yanlar arasında görüş alışverişinde bulunulmuş olduğu; bu konuda kimi belgeler sunulduğu; yanların önerilerini inceleyerek bir rapor hazırlamak amacıyla, bilirkişilerden oluşacak bir komite kurulmuş olduğu kaydedilmişti. 
[334] Konferansın görüşmüş olduğu konular arasında kayıplar, Kıbrıs sorununa coğrafi bir çözüm bulunması ve Lefkoşa havalimanının açılması konuları da vardı. Yanlar, bu konularda hazırlıklı olmak üzere 5-7 Haziran arasında yine 


Viyana'da da yapılacak konferansın 2. dönemine katılmayı kabullenmişlerdi. 
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Yanların temsilcileri Kıbrısa döndükten sonra, federal bir Kıbrıs Cumhuriyeti'nde federal devletin yetkilerini ve fonksiyonlarını incelemek üzere, Haziran ayında, bilir kişilerden oluşan bir komite kurmuşlardı. Kıbrıslı 
3 Türk ve 3 Rum'dan oluşan komite, Lefkoşa'da, Lidra Palas Otelinde, BM 
Genel Sekreterinin özel temsilcisinin başkanlığı altında toplantılar yapmış, ancak, kurulacak olan federal sistemin biçimi konusunda siyasi düzeyde anlaşma olmadığı için, bilirkişiler arasında ayrılıklar ortaya çıkmıştı.(335) 


Makarios'un Londra Ziyareti 


Bu sırada Makarios, İngiliz Milletler Camiası Konferansına katılmak amacıyla, Jamaika'ya gitmek üzere Kıbrıs'tan ayrılmış ve Londra'ya da kısa bir ziyarette bulunmuştu. İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden M. C. S. 
Weston, 28 Nisan'da kaleme aldığı andaçta bu konuda şu bilgiyi vermişti: 


“26 Nisan'da Makarios'u karşılama hazırlıkları iyi geçti; ancak onu getiren uçak bir saat kadar geç geldi. (Makarios'un Dışişleri Bakanı) Hristofidis'le görüştüm. Atina'da Karamanlis ve Bitsios'la yapılmış olan görüşmenin pek yararlı olduğunu söyledi. Kıbrıs sorununda Yunan tutumu Kıbrıs yönetiminin tutumunun aynıdır. Hristofidis, Makarios'un, İngiliz Milletler Camiası devlet başkanları konferansında Kıbrıs konusunun da görüşülmesini ve son bildiride Kıbrıs'a da temas edilmesini ümit ettiğini; Türklerin, bu bildiride Kıbrıs'tan söz edilmemesini istediklerini, ama İngiltere'nin tutumunun bu olmayacağı ümidini belirtti. Ona bu konuda güvence verdim. 


Viyana görüşmelerine de değinen Hristofidis, bu konuda pek iyimser olmadığını, ama görüşmelerde, kesinti olacağını sanmadığını; Kıbrıs yönetiminin görüş açısına göre, bu görüşmelerde şu iki önemli konunun tartışılmasının gerekli olduğunu söyledi: 1. Türklerin geri verecekler: topraklar; 2. Evlerine dönmeleri için izin verilecek göçmenlerin sayısı Kendisine, göçmenlerin Türk bölgesindeki evlerine dönmelerimi Kıbrıs yönetiminin hala politikası olup olmadığını sordum Hristofidis, kendi politikasında bu konuda hiçbir değişiklik olmadığını; yönetimin politikasının, olağan içinde çok sayıda göçmenin, Türk bölgesindeki yaşam zorluğuna karşın, evlerine dönmelerine yönelik olduğunu; ancak, Türk askerleri adada kaldığı sürece bunun olanaksız olduğunu bildiklerini söyledi. 


Başpiskopos havalimanında kısa bir demeçte bulundu. Adanın batısındaki egemen üslerde barındırılmış olan Türk göçmenleri geri verdiğimiz için bizi 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eleştirdi. Kliridis'e, iki bölgeli bir federasyon konusunu görüşme izni verilmesine niyetli olup olmadığı soruldu. Denktaş'ın öne süreceği herhangi bir konuyu görüşmeye hazır olduğu yanıtını verdi. Dün akşam ABD elçisi Crawford'la yemekte buluştum. Başpiskoposla Kissinger arasında görüşme yapılmasını kesinlikle Makarios'un istemiş olduğunu; bunu önerenin Kissinger olmadığını belirtti. Başpiskopos, bir gerilla savaşı başlatılmasına cesaret vermek niyetinde olmadığını; öte yandan, Türklerin bizzat kendisinin veya herhangi bir Rum'un, “o hain Kliridis dışında”, Türklerce öneriler uzlaşmayı asla kabullenmeyeceklerini söylemiş. Makarios'a göre, göçmenler sorunu kendisi için en güç sorundur; ancak onların Güney'de barındırılmalarını destekliyor. Crawford, Türklerin şimdi Kuzey'de hiçbir yabancı kalmaması kararını almış olduklarını; bunu açıkça söylemediklerini; bu konudaki tutumlarını değiştirerek şimdi yabancıları Kuzey'den kaldırma amacında olduklarını; onlar: kendilerine karşı utandırıcı bulduklarını, çünkü Kuzey'de olup bitenleri rapor edebileceklerini sandıklarını söylemiş'.(336) 


Kıbrıs Sorunu ve İngiliz Milletler Cemiyeti (Commonvvealth) 


Başpiskopos, Jamaika'ya ulaştıktan sonra, 30 Nisan'da, başkent Kingston'da, Sheraton Otelinde, İngiltere Dışişleri Bakanı James Callaghan'la da görüşmüştü. Bu görüşmede S. |. Barrett, İoannis Hristofidis ve Yeoryios Pelagias da vardı. Görüşme başlarken, Callaghan'ın bir sorusuna yanıt olarak Makarios, dinlenmiş ve sağlığının iyi olduğunu söylemiş; Viyana görüşmelerine değinerek, Kliridis'le Denktaş'ın, merkezi yönetimin güç ve yetkilerini incelemek amacıyla, uzmanlardan oluşan bir komite kurmuş olmalarını iyi karşıladığını; ancak bu konuda bir uzlaşmaya varılabileceğini bilmediğini; kendi yanının, görüşmelere iyi niyet ve açık bir görüşle katıldığını, ama Kıbrıs Türklerinin sağlam (sabit) görüşler öne sürecek bir durumda olmadıklarından kaygılanıldığını; Türkiye'de Demirel'in zayıf bir durumda olmasının en büyük engeli oluşturduğunu; bu konuda kendisinin (Makarios'un) pek iyimser olmadığını, ama henüz ümidini yitirmediğini; göçmenler sorununun en keskin ve acil bir konu olduğunu; bu sorun çözümlenirse, iki bölgenin sahası konusunda anlaşmaya varmanın kolay olacağını; ancak Türklerin, Türk denetimindeki bölgenin ekonomik gelişimine katkıda bulunabilecek kişilerle kimi iş adamlarından başka kimseye bölgelerine dönme izini vermek istememelerinin güçlük yaratacağını; Türkler bir federasyonu kabullenirse, çok sayıda kişinin yer değiştirmesi gerekeceğini 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söyledi. Callaghan Makarios'un görüşlerine katıldı; ortadaki faktörlerin ve Türklerin görüşmelerdeki sert davranışlarının, Majeste Kraliçe yönetimini, görüşmelerde ilerleme kaydedilmesi konusunda ümitli yapmadığını belirtti. 
Makarios'a göre, federasyonun sahası ve nitelikleri konusunda bir anlaşma olmazsa, merkezi yönetimin güç ve yetkileri konusunun görüşülmesine gerek yoktu. 


Callaghan, Türkler üzerinde kullanılabilecek baskı araçları olmamasının güçlük yarattığını; Amerikan ambargosunun, uygulanmasından sonra yararı kalmadığını söyledi. Makarios, birkaç ay öncesine kadar Türklerin Magosa ve Güzelyurtu Kıbrıs Rumlarına iade edeceklerine inanıyordu; ancak şimdi anladığı kadarınca, Türkler her iki kenti de geri vermekten vazgeçmişlerdi; ama, kendi yönetimlerinde kalacak Magosa (Maraş)'ya göçmenlerin dönmesine izin verebilirlerdi. Makarios, Hristofidis ve Callaghan, herhangi bir anlaşma Türkleri, kendi bölgelerindeki Rumları kapı dışı eder, iki bölgeli bir federasyon kurar ve Türkiye'den gelecek kişileri Türk yönetimindeki bölgelere yerleştirirse, bunun en kötü bir senaryo olacağı görüşünde mutabık kalmışlardı. Makarios, Türklerin gerçek ödünler vermeye hazır olmadıklarına; amaçlarının, birkaç köyü geri vermek dışında, Kıbrıs Rumlarını fiili (de facto) durumu kabullenmeye zorlamak olduğuna; bu durum sürerse, bunun, Kıbrıs Rum ve Türkleri için kanayan bir yara olacağına inanıyor; Güney'deki Kıbrıslı Türklerin Kuzey'e geçmeyi istemediklerini; hatta kimilerinin gizlice Güney'e geçtiğini iddia etti. 
Yine Makarios'un iddiasına göre, Türkiyeliler Kıbrıs'a yerleşirse, orada yüksek sınıfı; Kıbrıs Türkleri ise aşağı sınıfı oluşturacaktır.(!) 

Hristofidis şu görüşleri öne sürmüştü: 

“Kıbrıs ve Egeanlaşmazlıklarında birilerleme olmazsa, Yunanistan'la Türkiye ilişkileri kötüleşecek ve Yunanistan'daki siyasi partiler Kıbrıs Rumlarının savına sahip çıkacaklardır. O zaman Karamanlis onlara boyun eğecek veya seçimleri yitirecektir. Bu nedenle Yunanistan şimdi silahlanıyor. Ancak bir savaş çıkarsa, kim kazanırsa kazansın, zararlı Kıbrıs olacaktır. Bu denli bir çatışma NATO'yu ve özellikle Güney-Doğu kanadını yıkacaktır. Dolayısıyla, Grek problemi tüm dünyayı ilgilendirmektedir. 

Callaghan bu tahlile katılmış ama Amerikalıların artık Türkiye üzerinde herhangi bir baskı araçları olmadığını; dolayısıyla, ne yapılması gerektiğini görmenin güç olduğunu; ancak, belki Yunanistan ve Türkiye temsilcilerinin Başpiskopos ve Denktaş'la görüşmelerinin yararlı olabileceğini öne sürmüştü. 
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Makarios bundan şüphesi olduğunu; Kıbrıs Türklerinin, Türkiye'nin onayıyla ayrı ve bağımsız bir devlet kurmaları olasılığından kaygılandığını; bu olursa, Kıbrıs Rumlarının, federasyonla ilgili önerilerini geri çekeceklerini; Türk yanı iyi niyet göstermezse, 1960 Anayasası üzerinde direneceğini söyledi. Makarios'a göre, Kıbrıs Rumları için bu var olma sorunuydu ve silahın namlusuyla öne sürülen çözümleri kabule hazır değildi. Tabii ki, bu denli gelişmelerin yankısı yalnız Kıbrıs'a münhasır kalmayacaktı. Callaghan, işte bu nedenlerden ötürü Kıbrıs Rumlarının köşeye sıkıştırılmamaları gerektiğini; ancak ilerlemenin nasıl sağlanacağının güç bir soru olduğunu; ABD Kongresinin Türkiye'ye yeniden silah sağlanmasını kabullenmeye inandırılmasını ümit ettiğini söylemiş, ama şu soruyu da sormuştu: “Acaba, bu olursa, Türkiye daha yumuşak olacak mı, yoksa bu ödünü cebine mi koyacak?” Ecevit'in açıklamış olduğuna göre, Türkiyeye silah sağlanması ve o ülkenin yumuşak olması arasında pazarlık olamaz. 
Callaghan'a göre, bu arada zaman Kıbrıs Türklerinden yana idi; ancak uzun sürede belki Kıbrıs Rumlarından yana olabilirdi. Kendi görüşünce, Kıbrıs'ta kanton sistemi yerine iki bölgeli bir sistemle hareketlendirme daha kolayca başlatılabilirdi. Makarios bu görüşe katılarak, Kliridis'in, Kıbrıs Rumlarının Kıbrıs Türklerinden esaslı öneriler sağlamayı ümit ettiğini söyledi. Hristofidis, Başpapazın iyimserliğine katılamayacağını belirtti. Callaghan, Kıbrıs'taki büyük bir Türk ordusunun adadan çekilmeyi reddetmesinin iyi bir şey olmadığını ve ne kadar uzun sürerse sürsün, bunun geçici sayılmasını önerdi [337] 


Öte yandan, Makarios, Jamaika'nın başkenti Kingston'da yapılan İngiliz Milletler Topluluğu devlet başkanları konferansının 1 Mayıs 1975 günlü oturumunda özetle şu konuşmayı yapmıştı: 


“Konuşmamı, Türkiye'nin saldırganlığından sonra meydana gelmiş olan trajik duruma hasredeceğim... 1960 Zürih ve Londra Antlaşmalarına dayanan Kıbrıs'ın bağımsızlık statüsü ciddi tehlike içindedir. Geçen Temmuz ayından beri Kıbrıs'ta dramatik gelişmeler olmuştur. O sırada Yunanistan'da erkte bulunan askeri rejim bana karşı bir darbe planlamış ve uygulamış ve beni fiziki olarak ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Şanslı olarak bu akıbeti geçirmiş bulunuyorum. Kendi güvenliğim oldukça tehlikeli bir duruma geldiği sırada, İngiliz yönetiminin benim adadan ayrılabilmem için yapmış olduğu kolaylıklardan ötürü minnettarım. Kıbrıs'tan ayrıldıktan sonra bana Malta'da göstermiş olduğu misafirperverlikten ötürü dostum Dom Mintoff'a teşekkür 
ederim. Bu çılgın darbe, Türkiye'ye Kıbrıs'ı işgal etme özrünü sağlamıştır. 20 
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Temmuz'da Türkiye adaya askeri müdahalede bulunmuş; Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarının bir bölümü ünü işgal etmiştir. Kıbrıs topraklarının yüzde 40'ı, 40.000 erden oluşan, 100 kadar tank ve ağır toplar kullanan Türk ordusunun askeri işgali altına girmiştir. 200.000 Kıbrıslı Rum kendi evlerinden sökülmüş ve korkunç şartlar içinde yaşayan göçmenler haline getirilmiştir. İşgal sırasında öldürülmüş olanlar dışında, şu anda 2.000 kişi kayıptır. İşgal ordusunun eseri olan toptan öldürme, sistemli yağma, ırza geçme, hastaneleri, eğitim ve dini binaları yıkma ve değeri biçilmez ikonları tahrip etme olaylarının ayrıntılarına girmeyeceğim. Tüm bu olaylar kaydedilerek BM'nin ve başkalarının dikkatine sunulmuştur. Türkiye, işgal altındaki bölgeyi pekiştirmek için sistemli biçimde çalışmaktadır. Onun bu amacı, 13 Şubat 1975'te ayrı bir Kıbrıs Devleti kurma deklarasyonunda ve neokolonialistler (yeni sömürgeciler) olarak Türkiye'den Kıbrısa yerleşimciler gönderme davranışlarıyla yansıtılmaktadır. Türk işgal gücü mensuplarıyla ailelerine Kıbrıs uyrukluğu verilmiştir. 


(BM Genel Kurulu'nun 1.11.1974 tarihli ve 3212 sayılı ve Güvenlik Konseyi'nin 13.12.1974 tarihli ve 365 sayılı ve 12.3.1975 tarihli ve 367 sayılı kararlarına değinerek) ...Bu kararlar, tüm yabancı askerlerin Cumhuriyetin topraklarından süratle çekilmelerini ve tüm göçmenlerin güvenlik içinde evlerine dönmelerini emreder. Türkiye, bu kararları kabul etmiş olmakla birlikte, onlara hiçbir saygı göstermemiştir ve onları uygulamak niyetinde değildir; dolayısıyla bu kararlar ölmüş sayılabilir. Türkiye, Kıbrıs'ın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü yıkmak istemediğini iddia eder; ancak bu sözlerini gerçekleştirmek niyetinde değildir. 

Kıbrıs Rum yanı, barışçı bir çözüm bulunabilmesi için, objektif gözlemcilerin de kabullenmiş oldukları gibi, ılımlı ve yapıcı kimi önerilerde bulunmuştur. Buna yanıt olarak, Kıbrıs Türk önderliği, Ankara'nın da izniyle, ayrı bir Kıbrıs Türk Devleti ilân etmiş ve Güney'deki Kıbrıs Türk halkını, adanın işgal altındaki Kuzey bölgesine, Rumların zorla çıkarılmış oldukları evlere yerleştirmeye başlamıştır. Türklerin bu davranışı Rodezya'daki UDİYi andırır. 


Ne yapılmalıdır? Türkiye, yeni bir durumun ortaya çıkmış olduğunu ve adadaki yeni realiteleri kabullenmemiz gerektiğini söylüyor. Askeri güçle yaratılmış olan fiili (de facto) bir durumu asla kabul etmeyeceğiz. Bir saldırganlığın ürünü olan bu denli yeni realiteleri asla kabul etmeyeceğiz... Sessizce oturamayız. 
Kıbrıstaki Türk davranışına tolerans gösterirsek, öteki küçük ülkelere karşı 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benzer davranışlarda bulunulmasına cesaret vermiş olacağız. Türkiye'nin davranışının dünyaca güçle takbih ve tel'in edildiği ona anlatılmalıdır. 


(Viyana görüşmelerine değinerek)... Bu görüşmelerin olumlu sonuçlara yol açıp açmayacağını söyleyemeyeceğim. Rumlar bu görüşmelere iyi niyet ve açık düşünce ile katılmışlardır. Yabancı askerler Kıbrıs'tan çekilir ve Kıbrıs Rumlarıyla Türkleri kendi başlarına bırakılırsa, onların, tek bir bağımsız devlet içinde ahenk, barış ve işbirliği içinde yaşayabileceklerine içtenlikle inanırım. İngiliz Milletler Topluluğu ailesinin bir üyesinin bağımsızlığı ciddi tehlike içindedir. 
Onun alın yazısı ganbot (güç, zorlama) siyasetiyle karara bağlanmamalıdır. 
Kıbrıs bunalımı tüm İngiliz Milletler Topluluğu'nun büyük kaygısı olmalı ve İngiliz Milletler Topluluğu'nun dayanışmasına karşı bir meydan okuma gibi karşılanmalıdır; çünkü İngiliz Milletler Topluluğu'nun kuruluş prensipleri söz konusudur. Bu dayanışma önemlidir. Söz ve davranışlarıyla bize destek vermiş olan üyelere minnettarız. BM kararlarının Kıbrıs'ta uygulanması için İngiliz Milletler Topluluğu'nun herhangi bir davranışı pek olumlu olacak ve Kıbrıs'ın üzücü durumda bulunan halkı tarafından iyi karşılanacaktır 1538) 


Böylece, meydanı boş bulan ve Kıbrıs halkları arasındaki kanlı olayların başlıca aktörü olan bu Başpapaz, yüzü kızarmadan, İngiliz Milletler Topluluğu üyelerini sihirlemeye çalışmıştı. 

Öte yandan, 7 Mayısta İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış olan Türkiye Büyükelçisine, Jamaika'nın başkenti Kingston'da yapılmış olan İngiliz Milletler Topluluğu konferansında alınmış olan kararlar tebliğ edilmiş; ancak Büyükelçi sürprizle karşılaşmış ve daha önce İngiliz Milletler Topluluğu konferansı hakkındaki Türk görüşlerine değinmiş; Türk yönetiminin bundan huzursuz olacağını; Kıbrıs sorununun uluslararası sahneye çıkarılmasının ilk adımını oluşturacağını söyledi. Toplumlararası görüşmeler başlamadan askeri güçlerin çekilmesinin ve göçmenlerin evlerine dönmesinin atı arabanın arkasına koyma anlamına geleceğini; İngiliz Milletler Topluluğu bildirisinin Yunan yönetimi üzerindeki baskıyı azaltacağını; Makarios'un üstün bir taktikçi olduğunu ve onun bu davranışının, bir seri davranışların birincisi olduğunu söyledi; özellikle Hindistan'ın, İngiliz Milletler Topluluğu'nca kurulmuş olan Kıbrıs komitesine alınmış olmasını üzüntüyle karşıladı. Kendisine, kaygılarının yersiz olduğu; komitenin amacının BM Genel Sekreterini desteklemek olduğu ve bunun, Kıbrıs sorununu uluslararası bir konu durumuna koymadığı; Sovyetler 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Birliği'nin önermiş olduğu gibi uluslararası bir konferans düzenlenmesinin söz konusu olmadığı bildirilmişti. (339) 


Bu sırada, BM yetkililerinden Roberto Guyer'e veda ziyaretinde bulunan İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden ]. O. Moreton, 30 Nisan'da kaleme aldığı andaçta şunları belirtiyordu: 


Guyer, Denktaş'ın Makarios'la ilgili yorumlarının pek keskin (yakıcı) olduğunu söyledi; ancak kendi görüşünce, Makarios'un, bağımsızlıktan sonraki yıllar sırasında Kıbrıs'ı barışçı ve birleşik bir devlet haline getirmemede büyük ölçüde suçlu olduğunu; Kliridis'in görüşmeci olarak istifasını geri almasına üzüldüğünü, çünkü Makarios'un bizzat kendisinin Viyana'ya giderek görüşmelere katılmak ve ne istediğini açıklamak zorunda kalmış olacağını vurguladı ve şunları ekledi: “Kliridis'le Denktaş'ın aralarının iyi olmasının ve görüşmelerini sürdürebilmelerinin nedeni, her ikisinin de İngiliz eğitimi görmüş olmalarına dayanır”1340) 


Kıbrıs'la İlgili İngiliz Siyasası 

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Güney-Doğu Avrupa Bölümü yetkililerinden J. L. Jones, 1 Mayıs'ta kaleme aldığı “Kıbrıs'la ilgili İngiliz siyasası” başlıklı gizli andaçta şöyle diyordu: 

‘Majeste Kraliçe yönetimi, en az veya hiçbir güç kullanmadan, Türklerle birleşerek, onlara, Kıbrıs'a egemen üslerden girme izni vererek onların davranışlarını denetleyebilirdi. Ancak bunu yapmamış olmamızın iyi nedenleri 
vardı: Grekler, bizi, Türklerle işbirliği yapmakla suçlayacaklardı. Ancak, 18 
Temmuz'da Türklerin Kıbrıs'ı işgale hazırlandıkları belli olduktan sonra bile bu biçimde neden davranmamış olmamızın başlıca sebebi şuydu: Majeste Kraliçe yönetimi, gerekirse, darbeye ve bunun getireceği yönetime (Sampson gibi bir önderden tiksinmiş olmasına karşın), tolerans göstermeye hazırdı. 
Buna ek olarak, Majeste Kraliçe yönetimi, Yunan yönetimine, Ulusal Muhafız Birliği'ndeki Yunan subaylarını geri çekmesi için baskı yapmayı sürdürecekti (gerçi bunu başarma ümidi yoktu). 

Bizim darbeden önceki statükoyu iademiz konusunda müdahalede bulunmada göstermiş olduğumuz aşırı tereddüt, Türklerin Kıbrıs'ta harekâta geçme özgürlüğünü garantilemişti... Kendi duygularıma göre, tarihçiler, 1. 
Cenevre (ve daha açık olarak 2. Cenevre) konferanslarını incelerken, bunları, 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(İngilizdiplomasisinin geleneksel teknik yeteneklerinin dahaaz başarılı bir sergisi) ve Türkiye'nin adayı işgalinde bir duraksama dönemi olarak nirelendireceklerdir... 
Britanya'nın, diplomatik kararları uygulama gücünü yitirmiş olduğunu söylemek bence doğrudur... Amerikalıların ve özellikle Kissinger'in, krizin ilk döneminde neyi düşündüklerine dair bize tam bilgi vermediklerini kabullenirim. Ancak, Batı'nın stratejik çıkarlarına Amerikan politikasının İngiliz politikasından daha çok önem vermiş olmasını eleştirmek gereksiz bir haksızlık olur. Kıbrıs'la olan yasal, askeri ve ekonomik bağlarımız göz önünde tutulursa, bu soruna ilkin adanın görüşünden bakmamız ve daha geniş olan Doğu Akdeniz açısını ikinci dereceye indirmiş olmamızdan belki kaçınılamazdı. Ancak, sorana daha geniş bir görüş açısından bakan Amerikalıları dolaylı biçimde bile eleştirmeyi haklı göremeyiz... O sırada duruma askeri açıdan bakmıyorduk; bakmış olsaydık, krizin ilk safhasında biraz Türkiye'den yana kaymış olur ve Türkiye'nin daha sonraki davranışlarının en kötülerini önlemiş olurduk. Bölgedeki İngiliz siyasası, Yunanistan'la Türkiye'nin NATO'da kalmalarına yönelik olmalıdır, ama sonuçta, Türkiye'nin NATO üyeliği daha önemlidir”. 1541) 

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Siyasi Dairesi personel sorumlusu J. Goulding , 2 Mayıs'ta, Londra'da aynı konuda kaleme aldığı gizli andaçta şöyle diyordu: 


“Cenevre Konferansında Greklerin saygınlığına ek olarak birçok şey sağladık. Türkiye yönetimindeki ılımlılara, siyasi bir çözüm ararken, siyasi ve askeri aşırı eğilimlileri denetleme fırsatını verdik. Daha çok kan dökülmeden siyasi bir uzlaşmaya yol açacak bir çözüm çerçevesi sağladık. Adadaki BM barış gücüne, Kıbrısta bulunduğu 12 yıldan beri, ilk kez, hudut karakolları kurma ve devriyede bulunma fırsatını sağladık. Her şeyin üstünde, Greklerin saygınlığını kurtardık... Türk askerleriyle işbirliği yapmış olsaydık, onları, daha da ileri gitmekten men edemeyecektik”. (Yazar, Güneşi eleştirmiş ve Türklerin “doğuştan kötü olduklarını” iddia etmişti).1542) 


İngiltere Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa Bölümü Başkanı D. Beattie de, 5 
Mayıs'ta bu konuda kaleme aldığı gizli andaçta şöyle diyordu: 


“Daima şunu düşündüm: darbeden sonra, Sampson rejimine karşı tek başımıza veya Türk askeri güçleriyle birlikte müdahale etmiş olsaydık ne için çarpmış olacaktık? 1960 Anayasasını iade etmek için çarpışmış olacaktık. Kıbrıs Rumlarının (şimdi ne söylerlerse söylesinler), 3 Türk Bakanın, Rum Cemaat Meclisinin, Yüksek Anayasa Mahkemesinin, iki toplumdan oluşan güvenlik güçlerinin ve tüm öteki toplumlararası denetim ve dengelerin geri getirilmesini 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Kıbrıs Rumlarının kabullenmesi muhtemel değildi. Bütün bunları ne Başpiskopos Makarios ne de Sampson kabul edecekti ve Kıbrıs Rum halkı buna şiddetle karşı koyacaktı. Türk ordusuyla birleşmiş olsaydık, Türkiye yönetimi, uzun bir süreden beri Kıbrıs Türklerine fiziki ve ekonomik korunma sağlayamamış olan bir anayasanın geri getirilmesinden hiç de tatmin edilmeyecekti. Bunu yapmış olsaydık, Yunanlılarla Kıbrıs Rumlarının nefret ettiği coğrafi ve idari taksimi sağlamada Türklerle işbirliği yapmış olacaktık. Bu da, olaylara karışmamamıza bir neden daha oluşturmuştur”1343) 


Birinci Viyana Konferansı”nın Son Günü 


Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Dr. Kurt Waldheim, 3 Mayıs'ta, İngiltere Dışişleri Bakanı James Callaghan'a gönderdiği yazıda, 1. Viyana Konferansı'nın son gününü şöyle anlatmıştır: “Bugün görüşmelerin birinci dönemini tamamladık ve ilişikteki bildiriyi yayımladık. Beklediğim gibi, görüşmelerdeki havanın iyi ve her iki görüşmecinin tutumunun dostça olmasına karşın, sorunun başlıca konularında hala büyük güçlükler vardır; ancak kimi konularda sınırlı ilerleme kaydettik. Görüşmeciler Haziran'da benimle yine görüşmeyi kabul ettiler. O zaman daha büyük bir ilerleme kaydetmemizi ümit ederim. Kıbrıs'ta kalıcı bir çözüme katkıda bulunacak başlıca sorunlarda ilerleme kaydedilmesinin güç olduğunu anlıyorum. Ancak, görüşmelerin kesilmesini önleyecek kadar ilerleme kaydetmemizi ümit ederim. Kliridis, sorunun coğrafi açısından kimi sabit görüşler öne sürmüş olduğu halde, Denktaş, bu görüşlerle ilgili olarak kendi tutumunu açıklayacak bir durumda değildi; ancak, Temmuz başlarında yapacağımız görüşmeler sırasında Kliridis'in önerilerine karşılık vermeyi üstlenmiştir. Kliridis, görüşmelerin sürebilmesi için birçok göçmenin erken vakitte evlerine dönmelerinin gerektiğini söylemiştir. Denktaş, bu konuda önemli bir harekette bulunulmasının toptan bir anlaşmaya varılmasına bağlı olduğunu vurgulamıştır” 


Konferansın 1. Döneminin sona ermesi dolayısıyla şu basın bildirisi yayımlanmıştı: 


“Kıbrıs görüşmeleri 28 Nisan - 3 Mayıs arasında Viyana'da yer aldı. Bir açık ve 8 kapalı oturum yapıldı. Görüşmelere şu kişiler katıldı: BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim, Rauf Denktaş, Glafkos Kliridis; ek olarak BM Özel Siyasi İşler Müsteşarı Brian E. Urguhart ve BM Genel Sekreterinin Kıbrıs'taki özel temsilcisi Dr. Luis Weckman-Munoz. Görüşmeler dostluk havası içinde yapıldı. Merkezi 


GİZLİ BELGELERLE KIBRIS SORUNU KAYGILI YILLAR 305 


yönetimin yetkileri ve fonksiyonları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu ve bu konuda kimi belgeler öne sürüldü. Ayrıntılı raporları incelemek ve bunlarla ilgili olarak, Viyana'da, Genel Sekreterin başkanlığında yapılacak gelecekteki toplantıya bir rapor sunmak amacıyla, her iki yanın da temsil edileceği bir uzmanlar komitesi kurulmuştur. 


Yerlerinden kaldırılmış olan (göçmenler) ve Kıbrıs'ta muhtemelen varılacak olan uzlaşmanın coğrafi yönü ayrıntılarıyla incelenmiştir. Bu konularda kimi prensipler öne sürülmüş; kesin önerilerde bulunulmuş ve ilk adımda alınması gereken önlemler üzerinde durulmuştur. Görüşmeciler, Haziran'da, Genel Sekreterin başkanlığı altında yapılacak görüşmelere, kendi yanlarının kesin tutumlarını açıklayabilmek için, toplantıda yapılmış olan önerileri incelemeyi kabul etmişlerdir. 


Kayıpta olan kişiler sorunu da incelenmiştir. Her iki yanın da, deklare edilmemiş savaş tutsakları olmadığını yeniden açıklamış olmalarına karşın, Kliridis'le Denktaş, bu konuda önemli bilgi sağlarlarsa, ortak ekipler aracılığıyla arama yapılmasını kabul etmişlerdir. Bunda kendilerine yardımcı olacak Uluslararası Kızıl Haç komitesinden yararlanabileceklerdir. Lefkoşa'daki uluslararası havalimanını yeniden açmak için anlaşma yapılmıştır. İlk adımda havalimanı Birleşmiş Milletler örgütünce tamir edilecek; her iki toplumun önderleri, havalimanının sivil halk tarafından kullanılması için karma bir komite kuracaktır. Viyana'daki gelecek toplantının 5-9 Haziran tarihleri arasında yapılması kabul edilmiştir 15441 


Öte yandan, İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden M. Laskey, 3 
Mayıs günü Bakanlığa şu gizli ve ivedi telgrafı göndermişti: 

“Viyana Konferansının 2 Mayıs günlü oturumu uzun sürmüş ve çetin olmuştur. Kliridis”in söylediğine göre, kendisi, Türk yanının görüşmelerde bulunmak niyetinde olmadığı sonucuna varmıştır. Dolayısıyla, Kliridis, sabah oturumunda, göçmenler konusunda Türkler bir davranışta bulunmazsa, Haziran'da konferansa gelmeyeceğini ve Güvenlik Konseyi'ni erken vakitte oturama çağıracağını söylemiştir. Denktaş, her iki yanı ayıran hatta değişiklik yapılması da dahil, kendi önerilerini öne süreceği Haziran oturumuna kadar, tüm önemli sorunlarda kendi durumunu koruduğunu bildirmiştir... 

Denktaş, Kliridis'in önermiş olduğu kanton sistemiyle ilgilenmediğini; yönetsel ve savunma açılarından var olabilecek iki bölgeli bir sistem üzerinde direneceğini söylemiştir. Sabahki görüşmeden sonra epeyi kızgın görünen 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Denktaş, “toprak konusunda bir inçlik ödün verirsem halkım beni keser” demişti. Ayrıca, Rumlar Kıbrıs sorununu uluslararası platforma çıkarma çabalarını sürdürürlerse, kendisinin tam bağımsızlık ilân etmek zorunda kalacağını söylemiştir. Kliridis, gözleri kapalı olarak iki bölgeli bir sistemi kabullenemeyeceğini ve o sıradaki görüşmelerin askıda olduğunu, çünkü Denktaş'ın kendi görüşlerini açıklamayı istemediğini öne sürmüştü. 

Günün sonuna doğru Kliridis epeyi keyifsiz görünüyor ve görüşmeleri sürdürmenin kendisince olanaksız olduğunu söylüyordu. Kliridis ayrıca Viyana görüşmelerinde sorularına hiçbir yanıt almadığını ve sabrının tükenmiş olduğunu; bu durumda “uzun süreli mücadele” politikasının destek kazanacağını tahmin etmeye başladığını söylemişti. Yine Kliridis'e göre, Denktaş, Lefkoşa havalimanının Birleşmiş Milletlerce tamir edilmesini kabullenmiştir. Denktaş, egemen üslerdeki İngiliz askerlerinin adadan ayrılmasını istediğine dair Türk basınında yayımlanmış olan bir haberi yalanlamıştır”1345) 


İngiltere Dışişleri Bakanı James Callaghan da:5 Mayıs'ta, İngiliz Milletler Topluluğu devlet başkanlarının toplandığı Kingston'daki İngiliz temsilcisine şu ivedi ve gizli telgrafı göndermişti: 

“Vinaya daki ek görüşmelerle ilgili olanaklar cılız bir dengededir. 
Waldheim, her iki yandan da gelmesi olası kışkırtıcı davranıştan kaygılıdır... 
Denktaş'ın, Kıbrıs sorununun uluslararası sahneye çıkarılmasına karşı kaygıları vardır. İngiliz Milletler Topluluğu konferansında Kıbrıs (Rum) delegasyonunun da önermiş olduğu gibi, (Kıbrıs sorunuyla ilgilenecek) bir komite kurulursa, Türkler bundan yararlanarak kışkırtıcı davranışlarda bulunabilir ve Denktaş, yeni anayasasını ilân edebilir. O zaman Türkler tam bağımsızlık ilân ederek, kendilerini temsil etmeyen bir İngiliz Milletler Topluluğu'ndan çekilmek zorunda kaldıkları iddiasında bulunabilirler. Bu tehlikelere karşı bu denli bir komitenin neyi başarabileceği kolayca görülmediği için, kendi görüşümüzce, bunun kurulmasından kaçınılmalıdır. Konuyu, Viyana'dan dönen BM uzmanı Urguhart'la bu sabah görüştük; o da aynı görüştedir. Ancak, bu denli bir komitenin kuruluşu epeyi destekleniyorsa, Kıbrıs yönetiminin bu komiteye üye olmaması bu tehlikeyi azaltmış olacaktır. Ayrıca, adadaki her iki toplumun bu komiteyle ilişki kurabileceği açıkça belirtilmelidir. Böylelikle, Türklerin, bu komitenin yan güdücü olduğu iddialarında bulunmalarına engel olunacaktır. 
Komitenin en önemli amacının, BM Genel Sekreterini desteklemek olduğu vurgulanırsa, daha çok yardımcı olabilir.1546) 
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Komite şu üye devletlerden oluşacaktı: Avustralya, İngiltere, Guyana, Hindistan, Kenya, Malta, Nijerya ve Zambiya. Amaçları şunlar olacaktı: En erken vakitte İngiliz Milletler Topluluğu Genel Sekreteriyle görüşmek; Kıbrıs'la ilgili gelişmeleri izlemek; önerilerde bulunmak ve BM kararlarının en erken vakitte uygulanmalarını sağlamada her türlü yardımda bulunmak./347) 


Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasası 


Bu sırada, Kıbrıs Türk Federe Devleti (KTFD) Anayasasının yayımlanmış olması kimi çevreleri altüst etmişti. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Lefkoşa'daki Yüksek Komiserliğine 6 Mayıs'ta gönderdiği gizli telgrafta şöyle diyordu: 

“Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasasının yayımlanmış olmasının yaratmış 
olduğu tepkileri inceliyoruz; ancak, sözde KTFD'nin ilân edildiği gün olan 14 
(13 5) Şubat'ta, Mr. Hattersley'in Avam Kamarasında açıklamış olduğu gibi, Kıbrıs'ın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını sarsan herhangi bir davranışı takbih ederiz. Buna ek olarak, 5 Haziran'da Viyana'da başlayacak olan görüşmelerin kritik döneminde gerekli güven havasının sürdürülmesi ve toplumlararası görüşmelerin bu nazik döneminde, her iki yanın da kışkırtıcı davranışlarda bulunmaktan kaçınmaları gerektiğine inanıyoruz. BM Genel Sekreterinin Viyana Görüşmeleri çerçevesi içinde yapılacak görüşmeler yoluyla bir çözüm bulunması yönündeki çabalarını destekleriz. Her iki toplumu, Dr. Waldheim'le birlikte toplumlararası görüşmelere katılmaya özendiririz. 
(Türklerin davranışını) bağımsızlık ilanı olarak saymayız. Kıbrıs Türklerinin de bu görüşte olduklarını gösteren kanıtlar vardır. Pek tabii olarak, Majeste Kraliçe yönetiminin KTFD'nin bağımsızlığını tanıması gibi bir sorun yoktur. Taksimi, Kıbrıs sorunu için bir çözüm olarak desteklemediğimizi, ama Kıbrıs'taki iki toplumun haklarını tanıdığımızı sürekli olarak açıklamış bulunuyoruz. Tüm yanlar bu konudaki görüşlerimizi ЬШуогіаг.[348] 

Ankara'daki İngiliz Büyükelçisi Sir Horace Phillips de, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na aynı gün (6 Mayıs'ta) şu gizli telgrafı göndermişti: 

“Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri (Şükrü Elekdağ)'ni ancak bu sabah görebildim. Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin ekonomik ve sosyal yaşamını düzene koymak ve orada, geniş temsili koşullara göre demokratik bir yönetim kurmak için bir anayasaya gereksinim olduğunu söyledi. Görünürdeki bu ek olup bittinin, Viyana'daki görüşmelere ilerleme kaydedilmesine engel olabileceğine işaret 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ettim. Elekdağ, bu gelişmenin var olan bir durumu formalize ettiğini, taksim veya UDİ ye yönelen bir davranış olmadığını ve KTED'nin uluslararası bir varlık olarak niteleneceği anlamına gelmediğini söyledi. Ona, bu bilginin rahatlatıcı olduğunu, ancak anayasanın yayımlanmış olmasının dış ülkelerde değişik bir izlenim yaratabileceğini söyledim. Elekdağ, anayasanın geçici olduğunu ve sadece KTFD'nin çalışmalarına bir esas oluşturmak amacı güttüğünü; değişik durumları karşılamak için, örneğin, Türk ve muhtemelen ileride Rum federe devletinin birleştirilebilmesi ve Federal Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulması için anayasaya maddeler konulduğunu açıkladı'.(349) 

Atina'daki İngiliz Büyükelçisi Richards, 8 Mayısta İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği gizli telgrafta, o sabah Kliridis'le görüştüğünü bildirmiş; şunları eklemişti: 

(Кш) bana, Elekdağ'ın, Sir Horace Phillipsin diplomatik girişimine göstermiş olduğu tepkinin, Türklerin KTFD'yi kurma çabalarını sürdürecekleri ve devletin kuruluşu açıklandıktan sonra referanduma başvuracakları anlamına geldiğini; kendi görüşünce bunun, Güvenlik Konseyi'nin 367 sayılı kararına karşı koyma ve Garanti Antlaşması'na karşıt olduğunu; bu durumun, o gün Atina'ya uğrayacak olan Makarios'la birlikte Yunan yönetimiyle yapılacak toplantılarda ele alınacağını; Türkler bu biçimde tek yanlı davranırsa hiçbir şey olmamış gibi hareket edemeyeceğini söyledi. Richards, Türklerin şu argümanları öne süreceklerine dikkatini çekti: Şimdi yapmakta oldukları, Kıbrıs Rumlarıyla görüşmekte oldukları anayasal bir temel kurmaktır. Kıbrıs Rumlarının sahip oldukları yasal ve uluslararası statüleri yüzünden Türklerin yararsız bir durumda olduklarını görüyorlar”1350) 


İngiltere Kabine Dairesi yetkililerinden W. R. Tomkys de, Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Michael C. S. Weston'a 7 Mayıs'ta gönderdiği gizli yazıda şu ilginç açıklamayı yapmıştı: 

Bizim önemli bir rol oynamamız, ancak bunu askeri müdâhale veya müdâhale tehdidi yerine diplomasi yoluyla oynamak kararımız nedeniyle, Sampson darbesinin pek az kan dökülmesiyle, hemen ve büsbütün başarılı olduğu gerçek değil midir?... İngiltere'nin 15 Temmuz'dan sonraki günlerde güç kullanarak müdahalede bulunmasından kaçınmış olmasının nedeni, Makarios'un, Ulusal Muhafız Birliği subaylarını Kıbrıs'tan uzaklaştırması için Yunan yönetimine yapmış olduğu baskıyla bu darbeye yol açmış olmasıdır... 
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O günün Yunan yönetimi Kıbrıs'a müdahalede Amerika'nın desteğini sağlamış olduğuna inanıyordu. İlkbaharda, Ruslar da adada bir çeşit darbe olacağına inanıyorlardı... Darbeden önce, cunta ile Amerikalılar arasında bazı yazışmalar olması ve Amerikalıların, Türkiye'nin tepkisi hakkında cuntaya kazaen veya kasten hatalı bilgiler iletmiş olması da muhtemeldir. 
Amerikalılar, özellikle Sisco, yalnız kriz sırasında değil, krizden bir ay kadar önce de, iyimserlikle davranarak, Makarios'a karşı darbe olursa bunun kötü bir şey olmayacağı izlenimini vermişti. Bu komplonun izlerini Atina'da saptamış bulunuyorum; çünkü ABD, Sampson rejimini ivedilikle tanımıştı. Onların bu tanımayı aceleyle yapmaları gerekiyor muydu? Neden aceleyle ise karıştılar? 
Grekler işte buna dayanarak, Amerikalıları buna karışmış olarak görüyorlar. 
İngiltere'ye karşı da şu suçlama yapılmaktadır: Güç kullanmaktan kaçınmak makuldü: ancak, güç kullanma tehdidinde bulunarak Sampson'un erkten düşmesini sağlayabilirlerdi. 

1. Cenevre Konferansının başarısı abartılmıştır... Bir Türk tarihçi şu argümanı öne sürebilir: 1. Viyana Konferansı Türkler için taktik açısından bir zaferdi, çünkü Türklerin adada kendi durumlarını pekiştirmek için uluslararası bir siper sağlamıştır. Bu nedenle değil midir ki Mavros “isteriye” tutulmuştu. 
Grekler, Cenevre'ye gelirken, daima yaptığımız gibi kendilerini Türklere karşı koruyacağımızı sanmışlardı ve pek doğal olarak hayal kırıklığına uğramışlardı. O sırada, kendi görüşlerince, Türklere karşı kaymayışımızın, Yunanistan'da askeri yönetimin yeniden erke geçmesine neden olmasından korkuyorlardı... Kıbrıs felâketi (parçalanması) NATO'nun bölgedeki birliğinin ne kadar zayıf olduğunu gösterir. NATO bir rol oynayamamış: başka kimse de bunu yapamamıştır ve 


aktörlerin hiçbiri bundan saygınlıkla çıkmayacaktır.1351) 


İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden George Wright, 8 Mayıs'ta kaleme aldığı çıkmada şu görüşleri belirtiyordu: 


Adayı neden işgal etmediğimiz konusundaki ayrıntılı görüşlere biraz şaşıyorum. Kendi görüşümce, bu konuyu düşünmemiştik. Garantör devlet olarak, yabancı bir ülkenin iç anlaşmazlığına müdahalede bulunmayı ciddi biçimde düşünmemiştik. Ayrıca, bu sav için İngiliz kanı dökülmesini ve çözümleyemeyeceğimiz bir soruna gereksizce müdahale etmemizi halk 


kabullenmeyecekti” [352] 
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İngiltere Dışişleri Bakanlığı Kuzey Amerika Bölümü Başkanı Lord N. 
Goodison Lennox da, 13 Mayıs'ta, “Kıbrısta İngiliz siyasas başlıklı gizli andacında şunları belirtiyordu: 


“Tüm belgelerin (gerçeklerin) yokluğunda, ABD yönetiminin, Türkiye”nin Kıbrıs'ı işgalini önlemek için daha çok uğraşması gerektiği veya uğraşabileceği konusunda herhalde hiçbir zaman görüş birliği olmayacaktır... Geriye bakarsak, Kissinger, Kıbrıs sorununda 1. Viyana Konferansında sağlanmış olan başarıdan sonra tehlikenin atlatılmış olmasına inanmış olması hatasından dolayı belki bir aşamaya dek suçlanabilir. Kıbrıs bunalımıyla ilgili İngiliz ve Amerikan görüşleri tıpa tıp aynı değildi. Kissinger, bizim İngiliz Milletler Topluluğu'ndaki inisiyatifimizi desteklemeye gönüllü idi; ancak bunalımın daha geniş yankılarından kaygılandığı için, ABD/Türkiye ilişkilerindeki tüm kozları (kaldıraçları) kullanmak istememişti. ABD'nin hem Yunanistan'ın hem Türkiye'nin düşmanlığını kazanmasını; ittifakı zayıfatmayı ve Türkiye'deki ABD üslerini tehlikeye koymayı istemiyordu. Herhangi bir baskının başarılı olacağı kuşkuluydu.. [353] 


Bu sırada İngiltere yönetiminin, Kıbrıs Türk Federe Devleti anayasasıyla ilgili olarak eleştirilerde bulunmuş olması Kıbrıs Türk resmi çevrelerinde tepkiye yol açmıştı. Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiseri Sir Stephen Olver, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na 10 Mayıs'ta gönderdiği gizli telgrafta şöyle diyordu: 

“Kıbrıs Türk resmi çevreleri, (İngiltere'nin) bu demecini epeyi eleştirmiş; bunu, “yapıcı olmayan; her şeye burnunu sokan ve Kıbrıs Türk toplumunun iç işlerine karışma” olarak nitelendirmiştir. Anlaşılan, İngilizler Kıbrıs'ı hala kendi sömürgeleri olarak görüyorlardı. Sözcü, KIFD Anayasasının, Kıbrıs'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına darbe indireceği görüşlerini reddetmiş, KTFD”nin esas bildirisinde referandum yapılacağının belirtilmiş olduğunu öne sürmüştür. 


9 Mayıs'ta Denktaş'la görüşmeye gidince, bana bu demeç konusunda sertçe 
saldırdı; ABD, Rusya ve hatta Atina ile Makarios bile bu denli bir yorumda bulunmadıkları halde, dünyada yalnız bizim (İngilizlerin) neden bu denli saldırıya geçtiğimizi sordu; görünürde İngiltere'nin gittikçe Türk aleyhtarı olmaya başladığını; kendisinin kişisel olarak İngiltere yandaşı olduğunu ve göçmenlerin malları konusunda Ankara'yı ikaz etmiş olduğunu; ancak, bu demecin kendisini güç bir duruma koyduğunu ve burada (Lefkoşa'da) oldukça sert duygulara yol açtığını söyledi. Kendisine, Rum veya Türk 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yandaşı değil, uzlaşma” yandaşı olduğumuzu: erken vakitte bir anlaşmaya varılmasını dilediğimizi: sorunun sürekli olarak ertelenmesinin her iki yanın da sertleşmesine yol açtığını; dolayısıyla, toplumlararası görüşmelerin geleceğini tehlikeye koyacak, Viyana'daki görüşmelere gölge düşürecek ve bizce gereksiz ve kışkırtıcı bir davranıştan epeyi rahatsız olduğumuzu söyledim. Denktaş, KTFD açısından anayasal durumu uzunca anlattı. Kendisine, bu gelişmenin bizi gerçekten kaygılandırdığını ve bize, hepimizin de üzüleceği bağımsızlık yolunda ileri atılmış bir adım olarak göründüğünü söyledim. Denktaş, bağımsızlığın adım adım yaklaşmakta olduğunu kabullendi; ancak, bunu hala istemediğini; elinden gelirse ve Rum yanı uluslararası davranışlarıyla kendini zorlamazsa, bundan kaçınacağını söyledi'.(354) 

12 Mayısta Denktaşı yine görmeye giden Olver, ona, Çelik'in тат 
bağımsızlık ve İngiliz Milletler Topluluğu'ndan çekilme” konusunda hafta sonunda vermiş olduğu demecin ciddi olmaması ümidini belirtmiş; İngiliz Milletler Topluluğu konferansındaki görüşmeler hakkında İngiltere Dışişleri Bakanlığı daimi Müsteşarının Türkiye Büyükelçisiyle yapmış olduğu görüşmede ona vermiş olduğu bilgiyi tekrarlamıştı. Denktaş, Makarios'un Kıbrıs sorununun uluslararası bir sorun biçimine getirmek için yaptığı uğraşılar hakkında olağan yorumlarda bulunmuş; İngiltere dahil, kimi ülkelerin de aynı oyunu oynadıklarını söylemiş; tam bağımsızlık ilân etmeye zorlanmaktan kaçınmasını umduğunu belirtmişti. Daha sonra Olver, Lefkoşa'daki Türkiye Maslahatgüzarı İnhan'ı ziyareti sırasında, o da, aynı noktayı, Denktaş'tan daha güçlü öne sürmüştü. Olver ile yardımcılarından Havvley, İnhan'a, durumun perde arkasındaki gelişmelerini anlatmış; toplumlararası görüşmelerin başarılı olmasına yönelik olan İngiliz politikası ile İngiliz Milletler Topluluğu'nun davranışları arasında açık ayrım yapılmasını öne sürmüşlerdi. İnhan, Türkiye'nin, Makarios'un Kıbrıs sorununu uluslararası bir problem haline getirme çabalarına epeyi сат sıkıldığını belirtmişti.1355) 


BÖLÜM 13 
BİRİNCİ VİYANA KONFERANSI”NDAN SONRAKİ GELİŞMELER 


Makarios Eylemlerini Sürdürüyor 


Bu sırada New York'ta olan Makarios, 6 Mayıs günü öğleden sonra, İngiliz Büyükelçisi Sir Peter Ramsbotham'ı kendisiyle otelinde görüşmeye 
davet etmiş; 5 Mayıs'ta Kissinger'le bir saat 15 dakika görüşmüş olduğunu ve 8 
Mayıs'ta, Atina'da Karamanlis ve Kliridis'le görüşeceğini söylemişti. Kliridis'i tamamen desteklediğine ve Viyana görüşmelerinin başarılı olması ümidinden vazgeçmediğine dair Ramsbotham'a güvence vermişti. Ankara'da daha güçlü bir yönetimin erke geçmesinin gerektiğini anlamış olduğunu; başka çıkar bir yol göremediğini ve “uzun süreli mücadele" peşinde olmadığını; şiddet hareketleri ve kan dökülmesine kesinlikle karşıt olduğunu; EOKA tipindeki öğeleri sıkı biçimde denetim altına aldığını; iki bölgeli bir federasyonu incelemeye hazır olduğunu; ancak Türklerin ne gibi ödünler vereceklerini görmeye gereksindiğini; uygun topraklar iade edilir ve göçmenler tatmin edilirse, Türk işgalindeki bölgenin yüzde 30'a indirilmesini belki kabullenebileceğini; ancak Türklerin yeterli toprak önerisinde bulunacaklarını sanmadığını belirtmişti. Kissinger, bu konuda Makarios'tan daha az kötümser olduğunu ve bir uzlaşma bulunması için deneylerin sürdürülmesinin önemli olduğunu; yakında Ankara ile Brüksel'e yapacağı ziyarete değinerek; Türkleri, durumlarını daha açık yapmaya ve önerilerini hazırlamada daha çabukça davranmaya inandırmak için elinden geleni yapmaya çalışacağını söylemişti. Ramsbotham'ın işitmiş olduğuna göre, Makarios, 6 Mayıs gecesi, Dimitriu'ya, gerçekten İngiliz yandaşı olduğunu; bir yıl önce, İngiltere'nin, Garanti Antlaşması'na göre harekete geçmemiş olmasından ve Türk göçmenlerin yerleştirilmesi konusundaki tutumundan dolayı İngiltere'ye karşı şikayetleri ve olumsuz duyguları olmadığını söylemişti 13561 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Kıbrıs Türk Federe Devleti”nde Referandum 


Bu arada KTFD”de bir referandum yapılması tasarlanıyordu. Denktaş, Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiseri Sir Stephen Olver'e 10 Mayıs'ta gönderdiği yazıda, KTFDyle ilgili olarak yapılacak olan referanduma İngiltere'deki Türklerin de katılması konusuna değinmişti. Bunu 13 Mayıs'ta İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na duyuran Olver şöyle diyordu: 


“Buna en erken vakitte yanıt verebilmem için bana gereken bilgiyi iletmenizi dilerim. Kıbrıs yönetimini gücendirmemek için, Majeste Kraliçe yönetiminin buna resmi tepki göstermesinden kaçınmamız gerektiğine inanıyorum. Aynı zamanda, KIFD'nin elindeki rehinelerimizi göz önünde tutarak, yanıtımızın gayet menfi olmamasını ümit ederim. Uygulayabileceğimiz bir yöntem şu olabilir: Birleşik Krallık'taki toplumuyla dilediği biçimde yazışmada bulunmak Denktaş'a düşer, yeter ki, bu usul, Birleşik Krallık'ın yasa ve kurallarına karşı (ters) olmasın. (Vedat) Çelik, Türkiye'deki Kıbrıslı Türklerin de referanduma katılması konusunu görüşmek amacıyla uçakla Ankara'ya gitmiştir; ancak Kıbrıs (Rum) yönetimi, kendi denetimindeki bölgelerde yaşayan Kıbrıslı Türklerin bu referanduma katılmasını reddetmiştir”. 


İngiltere Dışişleri Bakanlığı bu konuda şu yorumu yapmıştı: 


“Kıbrıs'taki Yüksek Komiserimiz, dün, Goodison'a, Kıbrıs Türk Anayasasının maskaralık, rezalet ve ayrılıkçı olduğunu söyledi. Kıbrıslı Rumlara kendi ülkelerinde bir yabancı işlemi yapar. Türklerin hakları istihkama yerleştirilirken, ötekilerin hakları dışta bırakılır; KTDFye, Kıbrıs Rum malları üzerinde yasal haklar tanır; Güney'den gelen Kıbrıs Türklerine yararlı bir mevki sağlar; Kıbrıs Rumlarının mal haklarından söz bile etmez. Vedat Çelik, bana, bu anayasanın, Kıbrıs Türk katlarının yürütme sahasındaki davranışlarına yasal bir yön verdiğini; KIFD kurulursa, Cumhurbaşkanına, yürütme yetkisine dayanarak ve Meclise sormadan anayasayı değiştirebilmesi için geçici yetkiler verdiğini söylemiştir”. 13571 

Denktaş, 15 Mayıs'ta Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı sıfatıyla İngiltere Başbakanı Harold Wilson'a gönderdiği yazıda, Kıbrıs Türk toplumunun da Avrupa'da Güvenlik ve İşbirliği Konferansı? (CSCE) nda temsil edilmesini istemişti. Denktaş, yazısında, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 1960 yılı Ağustos ayında kuruluşundan bu yana adada kaydedilmiş olan gelişmelerin tarihçesini vermiş; şunları eklemişti: 
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“1963 yılı Aralık ayından beri, Kıbrıs Türk toplumunun birçok mensubu yaşamlarını yitirmişlerdir. Tüm ezgilere karşın, bu toplum direnişte bulunmamış olsaydı, Kıbrıs çoktan Yunanistan'a ilhak edilmiş ve egemenliğini yitirmiş olacaktı. Ne kadar üzücüdür ki, Kıbrıs bağımsız bir devlet olarak kendi varlığını veya üye olarak bu konferansa katılma hakkını Türklere borçlu olduğu halde, bu toplum büsbütün ihmal edilmiş ve onun varlığı inkâr edilmiştir” [358] 


Bu sırada Denktaş, Londra'daki İngiliz Milletler Topluluğu Genel Sekreterine 22 Mayıs'ta Lefkoşa'dan gönderdiği yazıda şöyle diyordu: 


“Jamaika'da yapılmış olan İngiliz Milletler Topluluğu Devlet Başkanları konferansı konusuyla ilgili 3 Nisan 1975 tarihli yazıma ek olarak, konferansın kabullenmiş olduğu bildiriyle ilgili olan Kıbrıs Türk toplumunun tepkisini size bildirmek isterim. Sorunun bir yanını oluşturan Kıbrıs Türk toplumunun yukarıda sözü edilen konferansa katılmasına ve görüşlerini belirtmesine engel olunarak, konferansa katılmış olanların, Kıbrıs konusunu görüşmüş olduklarını üzüntüyle kaydederiz. Konferansa katılanlar konuya yansızca eğilmemiş ve hala Kıbrıs'ın yasal olmayan yönetimi pozuna bürünmüş olan ve sorunun bir yanını oluşturanlarla tesanüd kurmuşlardır. Bu sırada, iki uluslu Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Türk ve Rum elemanlarından oluşan, tüm Kıbrıs'ı temsil edici merkezi bir yönetim yoktur. Tüm Kıbrıs'ı temsil eden bir devlet başkam da yoktur. Dolayısıyla, gerçek şudur ki, Başpiskopos Makarios ve yönetimi ancak Kıbrıs Rum toplumunu temsil edebilir. Ayrıca, Kıbrıs Rum yönetiminin, Kıbrıs Türklerinin denetimi altındaki bölgelerde etkisi ve yasal yetkisi yoktur. 
Kıbrıs'ta, her iki yanın kendi coğrafi bölgesi içinde denetim ve yetkisi olan iki ayrı yönetimin var olduğunu 30 Temmuz 1974 tarihli Cenevre Deklarasyonu ve daha sonra BM'ce uluslararası açıdan tanınmıştır ve bir uzlaşmaya varılıncaya ve anayasal bir yönetim kuruluncaya kadar bu durum sürecektir. 


İngiliz Milletler Topluluğu konferansında Kıbrıs'la ilgili olarak yayımlanmış olan yan güdücü bildirinin son paragrafına karşı kendi toplumumun infialini size ve üyelerinize bildirmek ve kesin protestoda bulunmak isterim. Başpiskopos Makarios'un yasa ve anayasa dışı “yönetimiyle” tesanüd içinde olan İngiliz Milletler Topluluğu üyelerinin Kıbrıs sorununda yapacağı herhangi bir davranış asla kabul edilmeyecek ve toplumumu bağlamayacaktır. BM Genel Sekreterinin, toplumlararası görüşmeler vasıtasıyla Kıbrıs sorununa barışçı ve kalıcı bir çözüm bulmak için yapmış olduğu iyi niyetli çalışmalara karşın, İngiliz Milletler Topluluğu konferansı yan güdücü bir tutum izlemiştir. Bu tutum, hiç kuşkusuz, 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yapılan bu gayretleri torpilleyecek ve son günlerde Viyana”da başlamış olan toplumlararası görüşmelerin sürmesini kötü biçimde etkileyecektir. 


Kıbrıs'ta iki toplum arasında eşitlik esasına göre ve BM Genel Kurulu'nun 
3212 sayılı kararınca yapılmakta olan toplumlararası görüşmeleri desteklemeyi 
sürdüreceğiz. Bu görüşmeler, İngiliz Milletler Topluluğu konferansının tesanüd gösterdiği, Makarios'un anayasa dışı “yönetimiyle” değil, Kıbrıslı iki toplum arasında eşitlik esasına göre yapılmaktadır, İngiliz Milletler Topluluğu konferansının, son yirmi yıl zarfında Makarios'un uygulamış olduğu enosis politikası yüzünden Kıbrıs'ta üzücü olaylara ve kan dökümüne neden olan anayasa 
dışı “yönetimini” cesaretlendirmesi ve desteklemesi üzücüdür. Öte yandan, 11 
yıldan beri Kıbrıs'ın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması için büyük özverilerde bulunan Kıbrıs Türk toplumuna konferansta işitilme fırsatı bile verilmemiştir. İngiliz Milletler Topluluğu konferansının, yansız bir Kıbrıs'ta İngiliz askeri üslerinin adada kalmasında ve Kıbrıs'ın bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğünü ve Türk toplumunun hayatını kurtarmak için adaya gönderilmiş olan Türk askeri güçlerinin adadan çekilmesinde ısrar etmesi konusundaki tutumumuzu açıklama hakkını mahfuz tutarım. Türk ordusunun adada oluşu, İngiliz Milletler Topluluğu üyelerinin birisinin de (İngiltere'nin) imzalamış olduğu uluslararası antlaşmalara göre yasaldır. Bu ordu, KIFD'nin yasal yetkiye sahip olduğu bir bölgeye münhasırdır. Lütfen, bu yazımı, İngiliz Milletler Topluluğu konferansına katılmış olan devlet başkanlarının dikkatine ѕипипи2'. [359] 


Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiseri Sir Stephen Olver'in Ankara'daki İngiliz Büyükelçisi Sir Horace Phillips'e 20 Haziran'da gönderdiği gizli yazıda bildirdiğine göre, Kıbrıs sorununu uluslararası bir konu biçimine getirme davranışlarına katkıda bulunmak üzere kurulmuş olan İngiliz Milletler Topluluğu Kıbrıs Komitesi, “Türklerin boğazına takılmıştır. Dolayısıyla, Olver, İngiltere'nin, bu komitenin çalışmalarında ön safta bulunmaktan kaçınmasının gerektiğine inanıyordu. Yazısını sürdüren Olver, KTFD'nin o güne dek göstermiş olduğu tepki göz önünde tutularak, Denktaş'ın ve tüm yönetiminin bu komiteyi kesinlikle boykot edeceklerini bildirmişti.(560) 

Ankara'daki İngiliz Maslahatgüzarı David N. Lane de, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Güney-Doğu Avrupa Bölümü Şefi Alan Goodison'a 24 Haziran'da gönderdiği gizli yazıda şöyle diyordu: 
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İngiliz Milletler Topluluğu sekretaryasının, Denktaş'ın 22 Mayıs 1975 
tarihli mektubunu, onun dilediği gibi, herhalde İngiliz Milletler Topluluğu yönetimlerine göndermiştir. Bu mektup çirkin (yakışıksız) olabilir. (Denktaş, bunun, Makarios'un saldırısına karşı sadece bir savunma olduğunu öne sürebilir) ama, Kıbrıs Türklerinin İngiliz Milletler Topluluğu bildirisine ve komiteye olan tepkisini gösterir. Komitenin ne gibi olumlu sonuçlar sağlayacabileceği anlaşılmıyor. Dışişleri Bakanı, bunun, uzlaşma fırsatına zarar getirmesini önlemeyi istiyor. Hiç kuşkusuz, komite üyeleri Denktaş'ın bu mektubundaki tutumuna karşı çıkacaktır. Ancak, bu komitenin hatalı davranışları riskinin Türk/İngiliz ilişkilerini etkileyeceğini düşünerek, komitedeki İngiliz temsilcilerinin, komitenin görevinde yansızca davranmasını sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını ümit etmek isterim. 10 Haziran'da, Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiserine göndermiş olduğunuz yazıda belirtmiş olduğunuz gibi, komite, Denktaş la Kıbrıs Yüksek Komiserliği'nin göndereceği bilgileri incelemelidir. Kıbrıs Rumlarıyla (örneğin Assiotis'le) görüşürse, Kıbrıs Türk temsilcileriyle de görüşmelidir. Bu, Türklerin bunu kabullenecekleri anlamına gelmez. Ancak, İngiliz Milletler Topluluğu ve onun bir üyesi olarak Birleşik Krallık, Türklerin Kingston'da işitilmesine engel olmakla, Türkiye'de bizzat kendisine iyilik yapmamıştır. Bu konferans, yansız devletlerin Havana'da yapmış oldukları konferans gibi olmamalıydı 1361) 


Roy Hattersley'in Ankara'daki Görüşmeleri 


Bu sırada, İngiltere Dışişleri Bakanlığı parlamento sözcüsü Devlet Bakanı Roy Hattersley, 23 Mayıs Cuma günü Ankara'da Türkiye Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çaglayangil”le görüşmüştü. Bu görüşmede İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Sir Horace Phillips, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Güney-Doğu Avrupa Bölümü Şefi Alan Goodison, Bakanlık yetkililerinden J. S. Well, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Şükrü Elekdağ, Bakanlık Siyasi İşler Müdürü Necdet Tezel, Kıbrıs Masası Başkanı Ekrem Güvendiren ve özel sekreter Ömer Akbel de vardı. 


Hattersley, Atina'da Yunan Dışişleri Bakanı Bitsios'layapmışolduğu görüşme hakkında Çağlayangil'e bilgi vermiş ve şunları anlatmıştı: Bitsios, Roma'da Çağlayangil”le yapmış olduğu görüşmeyi içten olarak nitelendirmekle birlikte, bu görüşmede pek az ilerleme kaydedilmiş olduğunu öne sürmüştü. Çağlayangil, Bitsios'un bu görüşmeyle igili değerlendirmesinin doğru olduğunu söylemişti. 
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Ona göre, görüşme sırasındaki hava içten olmakla birlikte, bunun, bir diyaloğun başlangıcı olduğunu: bu diyaloğun süreceğini, ancak hiçbir şey sağlanamamış olduğunu: diyaloğa başlar başlamaz ödünlerden söz etmenin gerçekçi bir tutum olmadığını, Türkiye yönetiminin 4 siyasi partiden oluştuğunu: bu yönetimin güçlü siyasi bir muhalefetle karşı karşıya olduğunu ve meslektaşlarının onayını almadan, “ödün dolusu bir çuvalla” ortaya çıkamayacağını; Kıbrıs'taki durumu nasıl gördüğünü Bitsios'a sormuş olduğunu, ancak bu görüşmeden eli boş olarak çıktığını söylemişti. 

Hattersley, Çağlayangil'e, Bitsios'la yapmış olduğu görüşmeden şu izlenimi edinmiş olduğunu söylemişti: Kimi Yunan çevreleri, Türklerin, Yunanlılardan, görüşmeyi değil teslim olmayı diledikleri izlenimine varmışlardır. Bitsios, görüşmelerin, Kıbrıs Rum halkının çıkarlarına hizmet edeceğine dair inandırılmak istiyordu. Çağlayangil, Bitsios'un da kendisiyle bu biçimde konuşmuş olduğunu; ancak ona, Kıbrıs Türklerinin 1963'ten beri ıstırap çekmekte olduğunu; Sampson'un darbesine kadar bu ızdıraba dayandıklarını; bu konuda gerçekçi olmak gerektiğini; Kıbrıs'ı fethetmenin kolay olduğunu, ama Arap-İsrail anlaşmazlığının da göstermiş olduğu gibi, onu geri vermenin güç olduğunu; Kıbrıs bağımsız bir cumhuriyet olacaksa, başlıca sorunun, merkezi yönetimin ne gibi yetkileri olacağına dayandığını; ortada bir merkezi yönetim yoksa, iki toplum arasındaki çizginin önemli olduğunu; her iki yanı da tatmin edici bir çözüm bulmak için Yunanistan'la Türkiye'nin oturup, adadaki merkezi yönetimlin güç ve yetkilerini görüşmeleri gerektiğini söylemiş olduğunu anlatmıştı. 

Yine Hattersley, Viyana görüşmelerinin Kıbrıs sorununda ilerleme kaydedilmesi için bir araç olup olmayacağını ve bu görüşmelerin kapsamının geniş olup olmadığını; çözümün, Çağlayangil'le Bitsios arasında görüşmeler yapılmasına dayanıp dayanmadığını sormuştu. Çağlayangil, Kıbrıs sorununun oldukça kompleks (karışık) olduğunu ve bunun şu üç dönemden geçeceğini belirtmişti: 1. dönem: Adadaki iki toplum bugüne kadar birbirleriyle yaşamayı başaramamıştır; dolayısıyla, şimdi, birlikte nasıl yaşayabileceklerini saptamak için toplumlararasında görüşmeler yapılmalıdır. 2. dönem: Kıbrıs'ın siyasi yapısı ne olacaktır? Bunu da ancak Türkiye ile Yunanistan kararlaştırabilir. 3. dönem: Kıbrıs'ta yapay olarak kurulmuş olan bir devlet vardır. Koşullar, bu devletin varlığının sürdürülmesini gerektirmektedir; ancak Kıbrıs tek bir ulustan oluşmamaktadır. Türkiye ile Yunanistan'ın bir uzantısıdır. Dolayısıyla, her üç 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devlet (Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık) bu devletin bağımsızlığını ve güvenliğini güvence altına almalıdır. Çağlayangil, Kıbrıs Türklerinin birlik olarak ve Rum yurttaşlarıyla yan yana yaşamaya kararlı olduklarını; dolayısıyla, Rumların da kendi evelerini bir düzene koymaları gerektiğini vurgulamıştı. 


Hattersley”in sorularına yanıt vermeyi sürdüren Çağlayangil, soruna bir çözüm bulmak için kişinin ilk olarak problemi teşhis etmesi gerektiğini öne sürmüştü. Türkiye ile Yunanistan arasında güven olmadığını, Makariosun tutkuları (ihtirasları) olduğunu; dolayısıyla, Kıbrısı Yunanistan'la değil, Yunanistan'ı Kıbrıs'la birleştirme hırsına kapılmış olabileceğini; bu tutkusunun hattı hududu olmadığını; bu yüzden, onun, sahneden çekilmesi gerektiğini; bu konuda görüşülecek kişinin Kliridis olduğunu; onun bile ileride bir Makarios olması ihtimalinin var olduğunu; ama hiç olmazsa soruna doğru bir düşünce tarzıyla eğilmekte olduğunu; Yunanistan'ın Kıbrıs sorununu ulusal bir aşağılama olarak saymaması gerektiğini; Bitsios'a, Türkiye'nin, Kıbrıs konusunda ıstırap çektiğini; ancak bu konuda aşağılık bir duruma düşmekten kaçınmış olduğunu; Kıbrıs sorunu yüzünden Türkiye ile Yunanistan'ın Siyam'lı ikizler (birleşik bebekler) haline geldiklerini; her ikisi arasında seçme yapmaya zorlanan dostlarını güç durumda bıraktıklarını vurgulamıştı. Hattersley, Türk kesimindeki İngiliz yurttaşlarına kötü işlem yapıldığını söyleyince, Çağlayangil bu konuda Denktaş'la konuşmaya söz vermişti. 

Bundan sonra Çağlayangil İngilizlerin hareketlerinden yakınmaya başlamıştı. İngiliz yönetiminin İngiliz Milletler Topluluğu Başbakanları konferansında Kıbrıs'la ilgili olarak alınmış olan kararı imzalamış olmasından Türk yönetiminin hiç de memnun olmadığını; Türkiye'nin, İngiliz Milletler Topluluğu Başbakanlarınca alınmış olan karara layık olacak ciddi bir cürüm 
işlemiş olduğunu kabullenemeyeceğini belirtmişti. Hattersley, bu kararı 33 
Başbakanın almış olduğunu öne sürerek halkı göstermeye çalışmıştı. Şükrü Elekdağ, İngiliz Milletler Topluluğunca alınmış olan kararın Majeste Kraliçe yönetiminin politikasını temsil edip etmediğini sormuştu. Hattersley, devlet başkanlarının bildirisinin İngiltere Başbakanı tarafından da imzalanmış olduğunu; ancak 33 devlet başkanının korporatif görüşünün her İngiliz Milletler Topluluğu ülkesinin görüşünü temsil ettiğini sanmanın doğru olmadığını; Majeste Kraliçe yönetiminin sık sık ve alenen belirtilmiş olan görüşünün, İngiliz Milletler Topluluğu Başbakanlarının korporatif görüşlerinin aynı olduğu anlamına gelmediğini belirtmişti. 1562) 
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Bu sıralarda, Washington'daki İngiliz Büyükelçisi Sir Peter Ramsbotham'ın 
27 Mayıs'ta İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği gizli telgrafta bildirdiğine 
göre, ABD Dışişleri Bakanı Dr. Henry Kissinger de Çağlayangil'le iki kez ve Başbakan Süleyman Demirel'le bir kez görüşmüştü. Bu görüşmelere şu noktalara değinilmişti: Türkler, Çağlayangil'le Bitsios'un Roma'da görüşmüş olmasından çok memnundular ve bunu Yunanlılarla bir diyaloğun başlangıcı olarak sayıyorlardı. Onların görüşünce, Ege sorununu incelemek için kurulmuş olan alt komiteler vasıtasıyla ve Yunanistan dilerse, ilerleme kaydedilebileceğini düşünüyorlardı; ancak Türkler, bunun yavaş olacağına ve uzun süreceğine inanıyorlardı. Koalisyon yönetimi içindeki güçlükler nedeniyle Türkiye yönetiminin ödün vermesi olanaksızdı. Türkler, Kıbrıs'tan çok, Ege sorununa ve Yunanistan'la ikili görüşmelere ilgi gösteriyorlardı. Kıbrıs sorunu ancak Atina ile yapılacak görüşmelerde çözümlenmeli idi. Türklerin görüşünce, toprak sorunu konusunda anlaşma olmadan önce Kıbrıs'ta kurulacak yeni merkezi yönetimin yetkileri sorunu çözümlenmeliydi. Buna ek olarak, Amerikan silah ambargosu konusu da çözümlenmezse, herhangi bir gelişme kaydedilemezdi. 


Kissinger, Türkiye'ye empoze edilmiş olan silah ambargosunun kaldırılması için ABD yönetiminin Kongreyi inandırmak amacıyla elinden geleni yaptığını; ancak Türkiye yönetiminin de, Kıbrıs ve Ege sorunlarında, en erken vakitte, bir uzlaşmaya doğru harekete geçmeyi kabullenerek buna katkıda bulunmasını dilemiş; bu konulardaki gecikmenin Türkiye'nin çıkarlarına yararlı olmayacağını söylemişti. Ayrıca, Kissinger'le kahvaltı alan Ecevit, Türkiye yönetimini sertçe eleştirmiş ve Kıbrıs sorununun çözümünü sırf eleştirmek için tenkit etmeyeceğini, ancak bu konuda Demirel'le görüş ve işbirliği de yapmayacağını; Kıbrıs konusunda Türkiye'nin ödün vermesinden yana olduğunu açıklamıştı. 


1363) 


Wilson'un Demirel ve Karamanlis”le Yaptığı Görüşmeler 


Mayıs ayının sonlarına doğru Brüksel'de yapılan NATO toplantısı sürerken, İngiltere Başbakanı Harold Wilson'la Türkiye Başbakanı Süleyman Demirel birbirleriyle görüşme fırsatını bulmuşlardı. 30 Mayısta NATO merkezinde yapılan bu görüşmeye şu kişiler katılmıştı: İngiltere'den, Harold Wilson, James Callaghan, Sir Edward Peck, Sir John Killick, P. J. Watson; Türkiye'den Süleyman Demirel, İhsan Sabri Çağlayangil ve Eralp (NATO'da Türk daimi temsilcisi. İlk olarak Harold Wilson, o sabahki NATO Konseyi 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toplantısında yapmış olduğu ılımlı (uzlaşıcı) konuşmasından dolayı Demirel'i kutlamıştı. Demirel, Türkiye'nin o sırada uzun süreli bir yönetim krizi geçirmiş olduğunu; bir hükümet kurmak için yaklaşık olarak 6 aydan çok uğraşılmış olduğunu; yeni hükümetin iki ay önce erke geçmiş olduğunu; dolayısıyla, birçok sorunla karşılaştığını; Türkiye'nin, Kıbrıs da dahil, Yunanistan'la olan problemlerden sorumlu olmadığını; Londra ve Zürih Antlaşmalarının uzun süreli güç çalışmalar ve tartışmalar sonucunda ortaya çıkmış olduğunu; ancak Başpiskopos Makarios'un bunları 1963'ten 1974'e kadar devamlı olarak bozmuş olduğunu; Rumlarla Türklerin Kıbrısta karma köylerde birlikte yaşamaya çalıştıklarını, ama bunun imkansız bir duruma geldiğini; o sırada, 10.000 kişi dışında, tüm Türklerin Kuzey'de ve 10.000 kişi dışında tüm Rumların Güneyde bulunduğunu; iki bölgeli, iki devletli bir federasyon kurulmasından yana olduğunu ve ilk dönemde iki toplum arasında görüşmeler yapılması gerektiğini söylemişti. 

Wilson, ona, son günlerde Viyana'da yapılmış olan görüşmelerin yararlı olup olmadığını sormuştu. Demirel, yararlı olduğu yanıtını vermişti. 
Callaghan, olayların akıntıya bırakılmasının tehlikeli olacağını; konunun bir de NATO yanı olduğunu söylemiş ve anlaşmazlığın nasıl çözümlenebileceğini sormuştu. O sırada Türklerle Greklerin kartlarını iyice oynamadıklarını; Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunabilirse, öteki sorunların da çözümlenebileceğini; ancak Türkler adanın yüzde 40'ını elde tutarsa hiçbir çözüm olamayacağını, çünkü hiçbir Rum'un bunu kabullenmeyeceğini; sorunun, toprak konusunda yüzde 18 ile 40 arasında bir nokta bulmak olduğunu; Eylül'de yapılacak olan BM toplantısından önce bir çeşit anlaşma olması gerektiğini, çünkü BM'nin bu konuda ne yapılmış olduğunu soracağını; görünürde Denktaş'ın Türkiye tarafından daha çok denetime tabi tutulabileceğini; ama Makarios'la Kliridis'in Yunanistan'ca pek az denetime tabi tutulabileceklerini; dolayısıyla, Türkiye'nin tutumunun oldukça önemli olduğunu vurgulamıştı. Demirel, ABD Kongresi'nin Türkiye'ye yaptığı silah yardımını kesmesinin çok zararı olduğunu; Türkiye'nin görüşmeler yapılmasında çok ciddi olduğunu, ama ABD ambargosunun durumu kolaylaştırmayacağını söylemişti. Bu sırada, İngiltere Dışişleri Bakanı Callaghan'a göre, her iki yan da davranışa geçtiklerine dair Kissinger'e sinyal verebilirlerdi. Bu olursa, Callaghan'la Kissinger o zaman ellerinden geleni yapmaya çalışabileceklerdi, ama Türkiye bu sorunda çözümü istiyor muydu? 


(Pek tabii ki istiyordu).1364) 
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Aynı gün (30 Mayıs), VVilson, Yunanistan Başbakanı Konstantinos Karamanlis'le de görüşmüştü. Bu görüşmeye James Callaghan, P. R. Н. Wright ve Dimitriuos S. Bitsios da katılmıştı. Wilson, Karamanlis'e, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak görüşmelerin çoğunlukla Kıbrıs Rumlarıyla Türkleri arasında yapılması gerektiği konusunda görüşünün ne olduğunu sormuştu. Karamanlis, o sırada Viyana'da yapılmakta olan görüşmelerin uygulanmakta olan usulü karıştırmamaya dikkat gösterilmesi ve İngiltere, Amerika ve Yunanistan yönetimlerinin ellerinden gelen yardımı yapmaları gerektiğini; ortaya bir fırsat çıkacaksa, Türklerin, sorunu çözüme yardımcı bir tutum izlemeleri gerektiğini, çünkü Denktaş'ın Ankara'ya dayandığını söylemişti. Wilson, Denktaş'la Kliridis'in Kıbrıs'ta iki ayrı bölgeli sistemi destekler göründüklerini söylemişti. 
Karamanlis durumun bu biçimde olmadığını; konunun şu üç yanı olduğunu öne sürmüştü: 1. Coğrafi federasyon görüşü kabul edilirse, federasyonların hangi bölgeleri kapsayacağı; 2. Bu bölgelerin ve özellikle Türk bölgesinin yeknesak mı yoksa kantonlardan mı oluşacağı ve 3. Herhangi bir çözüm, göçmenlerin kendi evlerine dönmelerini kolaylaştırmalıydı. 


Karamanlis'e göre, Grek yanı federasyon görüşünü kabullenmişti ve böylece, Türklerin başlıca amaçlarından birini tatmin etmişti; ancak Türklerin denetimindeki bölge, onların nüfus oranına göre olmalıydı ve göçmenler evlerine dönebilmeliydi. Onun görüşünce, bu denli bir tutum, sorunun çözümlenmesine yardımcı olabilirdi. Ancak, makul olmayan bir çözüm öne sürülürse, bunu Kıbrıslılara (Rumlara) kabul ettirmek olanaksızdı. Bu denli bir çözüm kalıcı olamazdı ve Kıbrıslılar birkaç yıl sonra yine kavgaya tutuşacaklardı. Karamanlis, eski askeri cuntanın Başpiskopos Makarios'a yapmış olduğu şeylerin, Türklere, olay çıkarma fırsatını vermiş olduğunu kabul etmişti. Callaghan da bu görüşe katılmakla birlikte, olayların daha geriye gittiğini; Makarios'un son 13 yıldan beri Türklere, kendisinin, antlaşmalardan doğmuş olan görevi yerine getirmediği iddiasında bulunmalarına fırsat vermiş olduğunu vurgulamıştı. 


Karamanlis, Kıbrıs sorunuyla ilgili olanların olanaklı bir çözüm araması; bu çözümü bulmanın hayati önemi olduğunu ve bunda başarısız olunursa bunun dramatik sonuçları olabileceğini söylemişti. Wilson da bu görüşe katılmış ve anladığı kadarınca, Türk toplumunun nüfusun takriben yüzde 18'ini oluşturduğunu ve Türklerin o sırada adanın yüzde 40'ını ele geçirdiklerini; Rumların Türklere yüzde 18 oranındatoprak vermeye hazırolduklarını; Türklerin ise yüzde 40 üzerinde durduklarını; herhalde bu iki rakam arasında bir anlaşmaya 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varılabileceğini söylemişti. Bitsios, bunun sadece bir yüzdelik (oran) sorunu olmadığını: kimi bölgelerin, örneğin Güzelyurt'un, tarım açısından verimli toprakları olduğunu ve bu toprakların kendi sahiplerine iadesi gerektiğini öne sürmüştü. Karamanlis, Türklerin o sırada iyi niyet göstermediklerini söylemiş ve Wilson’ dan, kendi kişisel saygınlığından ve İngiltere'nin eskiden Kıbrıs'la olan ilişkilerinden yararlanarak, Türklere makul davranmayı önermesini dilemişti. 
Wilson bu öneride bulunmuş olduğunu, ancak her iki yan da o sırada 40 ve 18 
oranına yapışıp kalmışsa hiçbir zaman uzlaşma olamayacağını söylemişti. 


Callaghan, Türklerin uzlaşma istediklerini İngilizlere söylemiş olduklarını; bu denli bir anlaşmanın sağlanabileceğine inandığını; ancak sorun ne kadar uzun sürerse, onun o kadar daha güç olacağını; Bitsios'un Güzelyurrla ilgili görüşlerine katılmakla birlikte, bir anlaşma olacaksa, Greklerin yüzde 18'den yukarı. 
Türklerin de yüzde 407an aşağı inmeleri gerekeceğini söylemişti. Karamanlis, Türklerin kendi görüşlerini açıklamadıklarını; durumu onlar yaratmış olduklarına göre, onlara, ne gibi bir çözüm amaçları olduğunu sormanın akıllıca bir davranış olacağını söylemişti. Wilson, Karamanlis'in önündeki problemlerden birinin, daha önceki Yunan yönetiminin sorumluluklarını üstlenememesi olduğu; Türklerin, Yunan Albaylarının davranışları üzerinde durduklarını; onların Kıbrıs'ı işgal ederek bir sorun yaratmış olduklarını söylemenin doğru olduğunu; ancak onların, sorunun, Kıbrıs'ta Yunan subaylarından oluşan Ulusal Muhafız Birliği'nin subayları tarafından başlatılmış olduğunu öne sürdüklerini; Karamanlis'in bunu asla yapmamış olduğunu, ama maalesef, bu konudaki sorumluluğun şimdi onun omzuna düştüğünü belirtmişti. 


Karamanlis, Türklerin önyargıyla davranarak bu durumu yaratmış oldukları iddiasını yinelemiş ve o sırada bu konuda öneriler öne sürmenin onlara düştüğünü; onlarla görüşmeye hazır olduğunu defalarca söylemiş olduğunu iddia etmişti. Wilson, her iki yanın da sorunu oran (yüzdelik) açısından görüşmesi gerektiğini; ancak ilk olarak bunu hangi yanın ve kime söyleyeceği sorununun ortaya çıktığını belirtmişti. Karamanlis, gülerek, Wilsonun Greklerin pozisyonunu tatmin edemeyeceğini; ancak bu pozisyonu anlayamamış olmasını anlayamadığını söylemişti. Wilson, Greklerin pozisyonunu iyice anladığını; gerçekte, daha önceki Yunan ve Türk yönetimlerinin bu konuda sorumlulukları olduğunu belirtmişti. Karamanlis, geçmişte olup bitenler konusunu deşmek istemediğini; şimdiki Yunan yönetiminin ılımlı olduğunu belirtmişti. Wilson, erkteki Yunan yönetiminin durumunu ve onun bu konuda herhangi bir harekette 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bulunmasının güçlüklerini anladığını söylemiş; “Şimdi ne yapabiliriz? sorusunu sormuştu. Karamanlis, “Geçmişe değil, geleceğe bakmalıyız’ diyerek şunları eklemişti: “Şimdi bir çözüm bulunmalıdır ve İngiltere Başbakanı Türklere önerilerde bulunursa bu iyi olur”. 


VVilson Türklere bu konuda konuşmuş olduğunu ve onlara sora sormamış olmakla birlikte, onların, ilk davranışı Greklerin yapmasını söyleyeceklerini belirtmişti. Bitsios, Roma'da Çağlayangil'le görüşmüş olduğunu söylemişti. 
Wilson, sorunun felsefi yanıyla ilgilenmediğini; bir çözüm bulunmasına yardımcı olacak etkenler üzerinde durduğunu belirtmişti. Karamanlis, Rumların, Kliridis aracılığıyla, coğrafi federasyon konusunda önerilerde bulunmuş olduklarını öne sürmüştü. Wilson, Kissinger gibi birisinin bu konuda bir kaynak (repository) olarak kullanılmasının olanaklı olup olmadığını sormuş; ancak bir yanıt alamamıştı. Karamanlisin, İngiltere'yi, Türkleri daha ılımlı olmaya inandırmada etkisini kullanmaya yine çağırması üzerine, Callaghan, İngiltere'nin Türkler üzerindeki etkisinin pek güçlü olmadığını Karamanlis'in anlaması gerektiğini, çünkü onların, İngiltere'nin Grek yanlısı olduğuna inandıklarını söylemiş; (Kingston'da yayımlanmış olan İngiliz Milletler Topluluğu bildirisinin kabulünde İngiltere'nin rolü olduğuna değinmişti). Bu noktada Karamanlis konuyu değiştirmek istediğini söylemişti. Toplantı sonunda Callaghan, Bitsios'a, Kıbrıs'la ilgili tüm tartışma sonunda oldukça ümitsizlik içinde olduğunu söylemişti.1365) 

Bu görüşmeden dört gün sonra (4 Haziran'da) Callaghan, Atina, Lefkoşa, New York, Viyana, Ankara ve Washington'a gönderdiği gizli telgraflarda, Brüksel'de yapılmış olan bu görüşmelerle ilgili olarak şöyle diyordu: NATO'nun 
30 Mayıs'ta yapılan zirve toplantısında Başbakan (Wilson)'la ben, Türkiye 
Başbakanı ve Dışişleri Bakanıyla ikili bir görüşme yaptık. Konuşmamızda Kıbrıs üzerinde durduk. Demirel pek az yumuşama belirtileri gösterdi. Makarios aleyhinde mutat şikayetlerde bulundu; iki bölgeli federasyon istemini yineledi; ancak ilk dönemde her iki toplum arasında görüşmeler yapılmasının önemini vurguladı. Demirel, Kıbrıs sorununa çözüm bulunması davranışlarına Viyana Konferansının yardımcı olabileceğini söyledi. 

Ben (Callaghan): Olayların sürüncemede kalmasına izin verirsek, NATO açısından kaygılarımı belirttim; Kıbrıs'ta bir çözüm bulunabilirse, Yunanistan'la Türkiye arasındaki öteki sorunların da - örneğin Ege Adalarının Yunanlılarca militarize edilmesi sorunu gibi çözümlenebileceğini söyledim; ancak Türklerin, 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Kıbrıs topraklarının yüzde 40'ını tutmalarına dayanan bir çözüm olamayacağını; Eylül'de yapılacak olan BM Genel Kurulu'nun yaklaşmakta olduğunu, Türklere silah ambargosu konulması için İngiltere'de yapılan baskılara karşı direndiğimizi ve Türklerle siyasi ve askeri görüşmelerde bulunmaya gönüllü olduğumuzu söyledim. Demirel, Türkiye'nin oldukça ciddi olduğunu ama Amerika'nın silah ambargosunun durumu kolaylaştırmadığını söyledi. Oranlar konusunda Rumların özel ve gizlice kimi önerilerde bulunmaları gerektiğini ve Dr. Kissinger'le benim bu konuda kendi etkimizi kullanmaya hazır olduğumuzu söyledim. Demirel, Türkiye'nin de bir çözüm istediğine dair bana güvence verdi; ancak İngiliz Milletler Topluluğu konferansı bildirisinde Kıbrıs'la ilgili pasajdan yakındı. Kendisine, Majeste Kraliçe yönetiminin, Türkiye'nin çıkarlarını konferansta savunduğunu bildirdim'.(366| 


Öte yandan, Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiseri Sir Stephen Olver, 2 
Haziran'da İngiltere Dışişleri Bakanlığına iki ilginç ve gizli telgraf göndermişti. 
Bunlardan biri şu bilgiyi veriyordu: 

“Kıbrıslı kimi Türklerin Maraş'a yerleştirilmiş olduklarına dair raporu görmüş olmalısınız. Kliridis'in bana bu sabah anlattığı gibi, sağlamış olduğu bilgiye göre, Kıbrıslı iki Türk hukukçunun Magosa'da oluşturmuş olduğu bir komite kurulmuştur. Bu komite, Kıbrıslı Türk göçmenlere ev dağıtmakla görevlendirilmiştir. Kıbrısta BM barış gücü UNFICYP'in Kurmay Başkam yardımcısı Albay Chiswell, Maraş'taki evlerin şimdi işgal edilmekte olduğunu gizlice bildirmiştir. UNFICYP'in bildirdiğine göre, geçen hafta, birkaç yüz Kıbrıslı Türk'ün bu bölgeye taşındığı görülmüştür. UNFICYP bunu BM Genel Sekreterine bildirmiştir. Denktaş, Güzelyurt bölgesine yerleşmiş olan göçmenleri başka bir yere taşımanın güçlüklerini bana anlatmıştır. Böylelikle, Kıbrıs Rumlarının Maraş'a dönme ümitleri şimdi azalmıştır” 

Olver, aynı gün gönderdiği ikinci gizli telgrafta da şunları belirtiyordu: 

“Kliridis, Viyana'daanlaşmaya varılmazsa gelecek için karamsar ve kaygılıdır. 
Bu arada Türk yanı kendi bölgesinde konsolide hareketlerini sürdürüyor. Kliridis, Viyana'daki görüşmeler boşuna olursa, bunun, Kıbrıs Rumlarının iç durumunu ciddi biçimde etkilemesinden ve kendi durumunu sarsmasından kaygılanıyor. 
Kendisinin, KTFD referandumunun yapılacağı sırada Viyana'dan döneceğini; aşırı eğilimlilerin, özellikle solcuların (Lissaridis'le AKEL) arasındaki ayrılıkları kaldırmaya çalıştıklarını; toplumlararası görüşmelerin başarısız olması nedeniyle bunların durdurulması ve “öteki önlemlere” başvurulması için baskı 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yapacaklarını; bu önlemler, Kıbrıs sorununun uluslararası platforma çıkarılması, yansızlar ve komünist bloğunun da soruna karıştırılarak, Sovyetlerce önerilmiş olan uluslararası bir konferansın düzenlenmesi ve yönetimde solculara daha güçlü temsil hakkı verilmesini kapsadığını söyledi. Kliridis, bu durumda, içerideki Rum hizipleri arasındaki mütarekenin sürmesinin olanaksız olacağına inandığını belirtmişti. 


Yine Kliridis, Viyana'da gerçekten bir ilerleme olduğunu gösteremezse, görüşmeci olarak görevini sürdüremeyeceğini belirtmişti. Ona göre, Viyana'da varılacak bir anlaşmaya göre Rumların Maraşa yerleştirilmesini Türkler kabullenirse, bu, durumu değiştirebilir. Bu olursa, kendisi, kaydedilmiş olan ilerlemeye değinmekle kalmayacak, aynı zamanda, Kıbrıs Rum aşırı eğilimlilerini, açılmaya başlayan bir kapıyı sadece kapamakla kalmayıp, aynı zamanda, çok sayıda Rum göçmenin yerleşimini de önlemekle suçlayabilecektir. 
Onun görüşünce, Viyana'da başarı sağlanmazsa, toplumlararası görüşmeler zarara uğrayacaktır. Kıbrıs Rumlarının yeni görüşmecisinin kim olacağını göremediğini; ancak tüm Rum tutumunun yeniden değerlendirileceğini; Makarios'un, yakında yapılacak olan ulusal güvenlik konseyi toplantısında, daha “sert” bir görüşmeci ataması için baskıya tabi tutulacağını ve bu sözcünün muhtemelen Spiros Kiprianu olacağını belirtmiştir 13671 


Bu gelişmeler kaydedilirken, Rauf Denktaş da, 4 Haziran”da, Ankara”da basına verdiği demeçte, “Avrupa Toplumu - Kıbrıs Ortaklık Konseyi? kurma davranışlarına değinerek eleştiride bulunmuştu. Bu konuyla ilgili olarak, Ankara'daki İngiliz Büyükelçisi Sir Horace Phillips, 5 Haziran'da İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na şu açık telgrafı göndermişti: 

“Kıbrıs Türk önderi Rauf Denktaş, 4 Haziran'da Ankara'da basına verdiği 
demeçte, Avrupa Ekonomik Toplumu / Kıbrıs Ortaklık Konseyi'nin 24 
Haziran'da yapacağı toplantıyı sertçe eleştirmiş; şunları eklemiştir: “Bu, vakitsiz ve gereksiz bir toplantıdır. EEC'nin bu davranışı, Türk toplumuna karşıttır ve zarar vericidir. Bu davranış, Kıbrıs sorunundaki bilgisizlikten kaynaklanır ve buna güçle tepki göstermek niyetindeyiz. Bu davranış hakkında EEC ülkelerine gereken başvuruda bulunacağız. EEC ülkeleri, Kıbrıs yönetimi sandıkları, ama gerçekte Makarios önderliğinde, tümüyle Rumlardan oluşan bir yönetime yardımcı olacaklardır; oysaki, Kıbrıs'ta iki devlet ve iki yönetim vardır. EEC bu davranışıyla bu yönetimlerden birini destekliyor ve Kıbrıs'ın bağımsızlığına ortak olan Türk toplumunu desteklemez görünüyor”(368| 


BÖLÜM 14 
VİYANA KONFERANSI”NIN İKİNCİ DÖNEMİ 


Konferans Başlıyor 


Bu sırada (5 Haziran), Viyana Konferansı'nın 2. dönemi başlamış; 7 
Hazirana kadar sürmüştü. Bu dönemde, tasarlanmakta olan federal Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yetki ve fonksiyonları konusu tartışılmış; geçici bir federal yönetim kurulması konusu ele alınmış ve bu konunun daha derinlemesine incelenmesi karara bağlanmıştı. Oturum sırasında Türk yanı, 18 Temmuz'da, geçici bir karma yönetim kurulması için esaslı önerilerde bulunmuş; ancak “Kıbrıs yönetimi” adını ve etkilerini elinden çıkarmak istemeyen Kıbrıs Rum yanı bunu reddetmişti./369) 

Öte yandan, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Güney-Doğu Avrupa Bölümü Şefi Alan Goodison, Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiseri Sir Stephen Olver'e 
19 Haziran'da gönderdiği gizli yazıda, 'Kliridis'in 2. Viyana Konferansı'nda 
kullandığı taktikler hakkındaki tutumu” konusunda şu bilgiyi vermişti: 


“Kliridis"in, Viyana'ya ulaşınca basına vermiş olduğu demeçte, КТЕР referandumu yapılırsa görüşmeleri terk edeceğini açıklamış olması muhtemelen taktik açısından bir hata idi. Bildiğiniz gibi, (İngiltere Dışişleri Bakanlığı öğelerinden Bayan) Maeve Fort, görüşmeleri izlemek amacıyla Viyana'ya gitmişti ve onun bu konudaki izlenimi şuydu: Kliridis'le (BM grubu) Viyana'ya kötümser duygularla gelmişlerdi. Denktaş'ın, 1. Viyana görüşmeleri sırasında kullanmış olduğu aynı taktikleri kullanacağı sanılıyordu. Bu taktikler, Kliridis'in söyleyeceklerini dinlemek ama herhangi bir öneride bulunmamaktı. 
Kliridis'in Maeve'ye teyit etmiş olduğuna göre, kendisine Makarios'ca verilmiş 


olan yönergeler daha da kısıtlayıcı idi. 
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Maeve, Kliridis'in havalimanına varınca vermiş olduğu demeçten daha sonra üzüntü duyduğunu, çünkü Denktaş'ın suskunluğuna son vererek öneriler öne sürdüğünü; bu önerileri derhal reddetmenin güç olacağını, çünkü bunu yaparsa, Denktaşa kolay propaganda yapma fırsatını vermiş olacağını kendisine (Maeve'e) söylemiş olduğunu kaydeder. Ancak, öteki konularda Kliridise sıkı yönergeler verilmişti. Bu yönergelere göre Denktaş, Türk denetiminde kalacak bölgenin ölçüsü konusunda görüşlerini açıklamazsa, Kliridis, yönetimin güçleri (yetkileri) ve fonksiyonları konusunu görüşmeyecekti. Konferansın son oturumunun yapılmış olduğu 7 Haziran'a dek, Kliridis'e, görüşmeleri tarih saptamadan ertelemesi talimat verilmişti. 6/7 Temmuz gecesi, herhalde Karamanlis'le Makarios'un müdahaleleriyle bu yönergeler değiştirilmişti. 


Bu sırada Makarios'un istifa etmekten söz etmiş olduğu iddia edilmişti; ancak Kliridis, onun yakın bir gelecekte istifa etmeyeceği görüşünde olduğunu Maeve'ye bildirmişti. Yine bu sırada Kliridis, karşılaşmakta olduğu güçlüklerden; uzun, semeresiz ve önemsiz saydığı konularla ilgili görüşmelerden bıkıp usanmış olduğunu (BM özel temsilcisi) Urguhart'a söylemişti. Urquhart, Kliridis'in başlıca (Rum) görüşmeci görevinden istifa etmesi olasılığı olduğunu belirtmişti” 
[370] 

Bu arada, 8 Haziran'da, Kıbrıs'ın Türk denetimi altındaki yerlerde yapılan referandumun sonuçları 9 Haziran günü öğleden sonra açıklanmıştı. Sağlanmış olan sonuçlara göre, Kıbrıs Türk seçmenlerinin 37,732'si (yüzde 70'i) oy kullanmış ve onların yüzde 99.4'u, KTFD'nin kurulmasını olumlu karşılamıştı. 


1571) 


İngilizlerle Rumlar Arasındaki İlişkiler 


Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiseri Sir Stephen Olver, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Güney-Doğu Avrupa Bölümü Şefi Alan Goodison'a 10 Haziran'da şu ilginç ve gizli yazıyı göndermişti: 

“İngiltere ile Kıbrıs arasındaki ilişkiler iyi gitmiyor. Bunları iyileştirmek için ne yapabiliriz? Başpiskoposu 16 Temmuz (1974'te) kurtarmıştık ve aynı yılın Aralık ayında Kıbrıs'a dönmesine yardımcı olmuştuk. Londra'ya ulaşınca, onu, sürgüne giden bir önder olarak değil, bir İngiliz Milletler Topluluğu üyesinin yasal Cumhurbaşkanı olarak karşılamıştık. Yeoryios Pelagias, son günlerde, Makarios'un İngiltere Başbakanı tarafından Cumhurbaşkanı (Mr. 
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President) olarak karşılanmış olması ile ABD”de Kissinger tarafından “sevgili dostum Başpapaz” olarak karşılanması arasında kıyaslama yapmıştır. Kıbrıslı birçok Rum göçmene barınak ve güvenlik sağlanması için mali yardımda bulunduk ve halâ bulunuyoruz. Egemen üslerde bu göçmenlerin kimileri için yer ayırdık. Kıbrıslı Rum Bakanlara ve yetkililere, Agrotur havalimanından yararlanma fırsatı verdik. Kıbrıslı göçmenlere yardım için uluslararası hayır örgütlerine başvurduk. İngiltere'de Kıbrıslı Rum öğrencilere özel yardımda bulunduk. Bu konuda teknik yardımımız sürüyor. Başpiskoposu ve yönetimini Cumhuriyetin tek yasal yönetimi olarak tanıdık; Kıbrıs Türklerinin kendi federe devletlerini kurma çabalarının her aşamasına karşı çıktık; bunda, Kıbrıs'ın yansız ve Doğu Avrupa dostlarından ve hatta Yunanistan'dan da ileri gittik. BM'nin, Türk askerlerinin adadan çekilmesini ve göçmenlerin evlerine dönmelerini öngören kararlarını destekledik; İngiliz Milletler Topluluğu devlet başkanları konferansı bildirisine katkıda bulunduk; BM Genel Sekreterinin, yeniden başlayan toplumlararası görüşmelere ilerleme kaydedilmesi için tüm çabalarını destekledik. Bakanlarımız ve Ankara'daki Büyükelçimiz Sir Horace Phillips, Kıbrıs sorununun çözümünde daha yumuşak bir tutum izlenmesi için devamlı surette baskıda bulundular. Kıbrıs Rumları tüm bu yaptıklarımızı değerlendiremeyebilirler, ama bunlar Kıbrıs Türklerinin gözünden kaçmamıştır. 
28 Mayıs günlü Halkın Sesi gazetesinde yayımlanan bir yazıda, “Kıbrıs 
Rumlarını epeyi şımartmış olduğumuz” belirtilmiştir ve Denktaş da bu konuda epeyi eleştiride bulunmuştur. 


Kıbrıs yönetiminden - hele açıkça - minnettarlık duygusu beyan etmesini beklemek çok olur! Yönetim (özellikle daha sert olan Hristofidis), İngiliz yönetimini suçlayıcı bir listeye sahiptir. Kendi görüşümce, bu listede, Kıbrıs Rum ürünlerinin Türkler tarafından “çalınarak” Birleşik Krallık'a gönderildiği suçlaması başta gelir... Adadaki üslerimizi korumak amacıyla Kıbrıs yönetiminin iyi niyetine güvenmek zorunda kaldığımız sürece, adada ve özellikle solcular tarafından bize yöneltilmiş olan eleştirileri karşılamak için bir şeyler yapmalıyız. 
Tüm bunlara karşı Kıbrıs yönetiminin üyeleri, İngiltere yönetimini güvenilir ve yakın bir dostu (associate - ortağı) sayar. Onlar artık Amerikalılara güvenmiyorlar. 
Yönetimin başlıca üyelerinin ABD siyasası ve özellikle Kissinger'e karşı kustukları zehir epeyi utandırıcıdır. Daha geniş kapsamlı strateji ve NATO konuları izin verse bile, burada adada, Yunan/Rum yanlısı bir tutum izler görünemeyiz; çünkü bu, KTFD”deki İngiliz toplumu ve çıkarlarını etkileyebilir. Ancak, dar 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kısıtlamalar içinde ve iki toplum arasındaki siyasi Yeşil Hartı göz önünde tutarak, (Rum) yönetimine, Türk yanlısı olmadığımızı telkin edebiliriz. KTFD'yi takbih etmede en iyi davranışta bulunduk ve belki de ileri gittik. Yapılacak herhangi bir yardımın bizi bu güç durumdan kurtarabileceğini sanmıyorum. Geçen yıl, Amerikalılar (Rumlara) 25 milyon dolar tutarında yardım vermişlerdi; bu yıl da 10 milyon dolar öneriyorlar; ama hala başlıca düşman olarak görülüyorlar. 
Kıbrıs Rumlarına, örneğin Güvenlik Konseyi'nde, Avrupa Konseyi'nde, Avrupa Ekonomik Toplumu v.s'de de yardımcı olabiliriz, ama Türkleri de gözden kaçırmamak gerekmektedir. Denktaş UDİ ilân ederse bizim iyi niyetimiz sınava tabi tutulmuş olacaktır. Özel durumumuz, sonsuzluğa kadar denge siyasası uygulamamızı gerektirmektedir. Ancak biraz olsun Rum yanını tutmak veya tutar gibi görünmek zorundayız”(372) 


Ankara'daki İngiliz Maslahatgüzarı David N. Lane de, Alan Goodison'a 
19 Haziran'da şu ilginç, gizli yazıyı göndermişti: “Brüksel'deki Birleşik 
Krallık temsilcisine göndermiş olduğunuz 605 sayılı yazının 1. paragrafında, Cumhurbaşkanı Makarios yönetiminin “dilediği (seçtiği) diplomatik temsilcileri atama hakkına sahiptir” diyorsunuz. Acaba, bu görüşünüzde, Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasında aşağıdaki noktaları da göz önünde tutup tutmadığınızı merak ediyorum: “Madde 49: Cumhurbaşkanı yardımcısının yürütme sahasındaki yetkisi (d) 57. maddede belirtilmiş olduğu gibi, Bakanlar Kurulu'nun dış ilişkilerle ilgili kararlarını son veto hakkına sahiptir”. Madde 57.3: “Bir karar dış ilişkilerle ilgiliyse... (Madde 50'de olduğu gibi) Cumhurbaşkanı yardımcısının... 
veto hakkı olacaktır”. Madde 50.1 (a): “dış ilişkiler... bu bendin amaçları için şunları içerir: (a)... diplomatik temsilcilerin görevlendirilmesi”. 


Uzman olmamakla birlikte, bu pasajları okuduktan sonra, anayasanın garantörleri olarak şunu anlamamız gerekir: Cumhurbaşkanı yardımcısı veto hakkını kullanmayı seçerse (ki Denktaş bu sırada bunu yapmıyor), diplomatik temsilciler atamak, yalnız şimdiki Makarios yönetiminin bir görevi değildir. 
(Yunanistan ve Türkiye'nin üye oldukları uluslararası örgütlerle olan itti faklar buna istisna oluşturur). Bu görüş hakkında ne düşündüğünüz beni ilgilendiriyor. 


Alen Goodison, 11 Temmuz'da David М. Lanee şu yanıtı göndermişti: “Değinmiş olduğunuz pasajları okuduk ve onlarla ilgili olarak hukuk danışmanlarına danıştık. Bu problemin bize biraz güçlük çıkardığını itiraf ederim. Kendi durumumuz şudur: 1960 Anayasası, değiştirilinceye kadar yürürlükte kalmalıdır. Bu anayasaya göre, tek bir Kıbrıs yönetimi vardır ve o da 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Makarios yönetimidir. Ancak, öteki devletleri ilgilendirdiği gibi, bu yönetimin dilediği diplomatik temsilciler ataması yetkisi, bizim ve tüm öteki yönetimlerin, Makarios'ca atanmış olan Kıbrıs yetkilileri ve Bakanları, Kıbrısın resmen tanınmış temsilcileri olarak atanmış; çeşitli durumlarda süren ve yinelenen tanımaya (!) ilişkindir ve anayasaya dayanmaz (!) Buradaki Türkiye Büyükelçisine de şunları söyledim: “Makarios yönetimini Kıbrıs yönetimi olarak tanırız ve herkes, o yönetimin gönderdiği kişileri Kıbrıs'ın temsilcileri olarak yıllarca kabul etmiştir”. Anayasanın, tatbik edilmese bile, onun herhangi bir kısmının geçersiz olduğunu söylemekten kaçınırım”/373) 


Yine bu sırada, Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiserliği yetkililerinden M. 
F. Pawley, İngiltere Güney-Doğu Avrupa Bölümü yetkililerinden Maeve Еогга 
20 Haziran'da gönderdiği gizli yazıda şöyle diyordu: 

“Michael Weston'un buraya (Lefkoşa'ya) yapmış olduğu ziyaret, Kıbrıs Türk tarafında tutumun sertleşmekte olduğunu göstermiştir. Görüşmüş olduğumuz Türklerin çoğunluğunun Kıbrıs Rumlarına karşı sempatileri yoktur. Necati Münir, Michael onuruna yemek verdi. Onun basit görüşü şudur: “İnsanlığın zayıflığı göz önünde tutularak iki toplumun coğrafi açıdan ayrılması gereklidir”. 
Michael ile ben, yaşlanmakta olan Dr. Küçük'ü görmeye gidince, bize, Kıbrıs Rumlarıyla siyasi sahada işbirliği yapılmasının olanaksız olduğunu söyledi. 
Küçük, Denktaş'ı “Hitler” veya “Mussolini” olarak tanımladı; Makarios'la ilgili yorumları da ağırdı. Ona göre, orta dönemde, iki toplumun bir birinden ayrı olması Kıbrıs Türkleri için gereklidir. 1574) 


Alan Goodison'un Durumu Değerlendirmesi 


İngiltere Dışişleri Bakanlığı Güney-Doğu Avrupa Bölümü Şefi Alan Goodison, 20 Haziran'da kaleme aldığı gizli andaçta şu ilginç görüşleri öne sürmüştü: 

“Yaz sonunda (İngiltere) Misyon Başkanları toplantısında, bir Kıbrıs uzlaşması bulma çabalarında, gerek arabulucu, gerekse görüşmeci olarak önemli bir rol oynamayı sürdürmemiz ve bu soruna çözüm bulmak için toplumlararası görüşmeleri desteklememiz kararı alınmıştı. BM Genel Sekreteri'nin başkanlığı altında toplumlararası görüşmeler yapılmasını öngören 367 sayılı ve 12 Mart 
1975 tarihli BM kararından bu yana, bu denli görüşmeleri desteklemeyi yeniden 
teyit etmiş ve Genel Sekreter'in bu konudaki inisiyatifini iyi karşılamıştık. 
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Dışişleri Bakanı (Callaghan) da, Mayıs ayı sonunda Brüksel'de yapılmış olan NATO zirve toplantısında, Yunan ve Türk yönetimlerine, ikili görüşmeler vasıtasıyla uzlaşmaya varmalarını iyi karşılayacağımızı; Kıbrıs sorununun çözümüne yardımcı olacak bir çözümü desteklemede, dilerlerse kendilerine arka sahnede yardımcı olabileceğimizi ve her iki toplumun işgal edeceği toprak oranı konusunda bir anlaşmaya varmalarına yardımcı olmak amacıyla bizim kanalımızı kullanabileceklerini onlara bildirmiştik. Anlaşılan, Demirel'le Karamanlis arasında yapılmış olan ikili görüşmelere Kıbrıs'la ilgili gerçek görüş alış verisinde bulunulmamış. Bitsios'un bize gizlice bildirmiş olduğuna göre, her iki önder öz konuda çıkmaza girmiş; ancak görüşmeler sırasında egemen olan iyi havadan memnun kalmışlardı. Yeni bir kışkırtma olmazsa, Karamanlis'in önümüzdeki aylarda “Brüksel'in ruhuna” uygun biçimde davranacağına inanıyorum. 


Viyana konferansında yapılan toplumlararası görüşmelere pek az ilerleme kaydedilmiş; ama kesintiden kaçınılmış ve iyi bir hava sürmüştür. 
Bu görüşmelerin sürdürülmesindeki başarının en büyük kredisi BM Genel Sekreterine aittir. Ancak, görüşmelerde pek ilerleme kaydedilmemiş olmasının nedenleri, Makarios'un, gerçek görüşmeler yerine “uzun süreli mücadeleyi” yeğ tutması ve iç güçlükler nedeniyle Ankara'nın bir anlaşmaya yaklaşamamasıdır. 
Kliridis'le Denktaş arasındaki iyi ve kişisel ilişkilere karşın ve Makarios'un, gerekirse istifa edeceğini gizlice belirtmiş olmasına rağmen, görünürde toplumlararası görüşmelerden bir sonuç çıkması olanaksızdır. Ankara ile Atina arasında özel bir anlaşma olmazsa (ki bunun gerçekleşeceğini gösteren herhangi bir belirti yoktur), var olan çıkmaz sürecektir. Makarios'un, Türklerin inadına atfedemeyeceği bir kesinti olacağına inanmıyoruz. Türkler de, uluslararası baskılardan gittikçe etkilenerek, Viyana görüşmelerinin kesintiye uğramasına neden olmayı dilemiyorlar. 


Bu çıkmaz içinde, her iki yan da, öteki yana karşı baskı kullanabilecek araçlar arıyor. Bu araçlardan biri de Birleşik Krallık (İngiltere) olabilir. Makarios, Güvenlik Konseyi, İngiliz Milletler Topluluğu, Avrupa Ekonomik Toplumu (EEC) ve Avrupa Güvenlik Örgütü (CSCE) aracılığıyla sorunu uluslararası sahneye çıkarmak amacındadır ve bu da bizi çok ilgilendirir. Kıbrıs'ı egemen bir devlet olarak tanımış olduğumuz için, tutumumuzun, Kıbrıs Rumlarına meylettiği görünümünden kaçınamayız. Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin bize karşı kullanabileceği pek az koz (kaldıraç) vardır. Bizce en önemli konu, 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Kuzey “deki İngiliz uyrukları ve onların mallarıdır... Ancak, her iki yanla olan ilişkilerimiz kötüye gidiyor... 

Türkiye ile Yunanistan arasında doğrudan doğruya yapılacak görüşmelerle Kıbrıs sorununu çözümleme olanağı konusunda, bizimle ABD arasındaki görüşlerde öz üzerinde değil, ayrıntılar üzerinde fark vardır. Kissinger, Kıbrıs'taki kilidi açacak olan anahtarların Ankara ile Atina'nın elinde olduğuna inanır görünüyor; ancak biz bu konuda iyimser değiliz. Son aşamada, Ankara'nın Denktaşı denetlediği muhtemelen gerçektir (ancak onun taktikleri kendine aittir). Öte yandan Atina'nın, Makarios'un dileğine karşı davranabileceği veya davranmak isteyeceğine inanmıyoruz; ama Atina'nın Makarios üzerinde etkili nüfusu olabileceği görüşündeyiz. Viyana'da yapılmış olan toplumlararası görüşmelerde Waldheim, Karamanlis'in etkisinden yararlanarak, iki önemli noktada Kliridis'e gönderilmiş olan yönergelerin değiştirilmesini sağlamıştı. Bu noktalar, Viyana görüşmelerini terk etmek ve onları süresizce ertelemekti. Ancak, daha ciddi sorunlarda Yunan yönetiminin Makarios'u etkileyebileceği veya etkilemek isteyeceği kuşkuludur. Yansız bir politika izlemekten vazgeçmemizi öneririm. Tüm yanları yumuşak ve açık görüşle davranmaya özendirerek, toplumlararası görüşmeleri özel olarak veya açıkça desteklemeyi ve Greklerle Türkleri, Kıbrıs ve öteki soranlarda birbirleriyle içten görüşmeler yapmaya teşvik ederek, elimizden geleni yapmayı sürdürmeliyiz. 

H. T. Morgan şu yorumu yapmıştı: 

“Goodison”un o görüşlerine katılırım... Kıbrıs sorununda ilerleme kaydedilmesine engel olan Makarios'la Türkiye'deki koalisyon (ve arka sahnede Türkaskeri katlarıdır). Geçen yıl, bu etkenler, diplomatik açıdan ve dıştan hiçbir şey yapamayacağımızı göstermişti. Tüm ümidimiz zaman kazanmaktır. 


Zamanla, bu iç sorunlar çözümlenmiş olabilir. Bu arada Kıbrıs fiili (de facto) taksime yönelirse bundan memnun olmayabilir miyiz?... Denktaş'ın, Türkiye yönetiminin ve özellikle Türk ordusunun izni olmadan UDİ ilân edeceğini göremiyorum. Türk askeri katları, Türk-Yunan ilişkilerinin iyileşmesine epeyi ilgi gösterdiklerine göre, onların, Denktaş'ı UDİ ilân etmeye bırakacaklarını sanmayı güç bulurum’. 


Thomas Manilow adlı yetkili de şu yorumu yapmıştı: 


“Goodison'la Killick'in yapmış oldukları önerilerle uyuşurum; ancak bu öneriler gelecek birkaç ayı kapsar. Daha uzun sürede, Morgan'ın sınırlı ümidinin 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dayanıklı olacağına emin değilim. Makarios'un kullandığı taktikler Türklerin sabrını taşırırsa, Türkiye Başbakanı ve Dışişleri Bakanının makul tutumları dayanıklı olmayabilir. Daha sonraki bir tarihte, Türklerin sabrının zayıflamakta olduğunu görürsek, o zaman Makarios'a daha çok baskı yapılması düşünülebilir”. 


[375] 


Öte yandan, Alan Goodison, 20 Haziran”da kaleme aldığı gizli andaçta şu bilgiyi veriyordu: 

“Londra” daki Yunan Büyükelçisinin bana bugün öğle yemeğinde söylemiş olduğuna göre, Kliridis'i kabul eden Dr. Kissinger, ona, bir uzlaşmaya varılmasını sağlayabilecek en iyi usulün, Kıbrıs yönetiminin, iki bölgeli federal bir sistem çerçevesinde Türklere toprağın yüzde 18-40 arasında neyi vermeyi tasarladıklarını bildirmeleri olduğunu söylemiştir. Kliridis, Kissinger'in görüşlerine katıldığını ve Rum yanının Türklere verilecek toprağın yüzde 18'i üzerinde direnmesinin başarılı olmayacağını; dolayısıyla en iyi rakamın yüzde 
20 ile 30 arasında olduğunu söylemiştir... 


Yunan Büyükelçisine, Türklerin Maraş, Güzelyurt ve Lefkoşa/Magosa yolunun Güneyindeki bölgeden çekilmeleri gerektiğini söyledim. Kendi görüşümce, bu bölgeler boşaltılırsa, Türklerin elindeki toprağın oram yüzde 30'un altına düşecektir. Ancak, yalnız iki bölgeli federasyonun olanaklı olduğunu ve Türk yanının, Başpiskoposun yönetimden çekilmesini talep edeceğini; bunlar kabul edilirse ve Erbakan Türkiye yönetiminde yer almazsa, bir uzlaşmaya varılabileceğini söyledim. Yunan Büyükelçisi hiç tereddüt etmeden konuşarak, herhangi bir anlaşma sonucunda Makarios'un ortadan kalkması gerektiğini ve bunun kabul edilebileceğini güçle belirtti. Tabii, her ikimiz de kendi kişisel görüşlerimizi yansıtıyorduk. Ne kadar depresyon vericidir ki, herkes Kıbrıs sorununun çözümünü görüyor, ama kimse bu çözüme nasıl varılacağını 


görünürde bilmiyor” [376] 


Kliridis Yine Depresyon Geçiriyor 
Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiseri Sir Stephen Olver, 26 Haziran sabahı Glafkos Kliridis'le oldukça ilginç bir görüşme yapmış; bu konuda kaleme almış olduğu gizli bir raporu aynı gün Londra'ya iletmişti. Bu raporda şu bilgi 


veriliyordu: 
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“Bu sabah Kliridis'le bir saat görüştüm. Büyük bir depresyon içinde idi ve siyasi açıdan dört yol kavşağına ulaşmış olduğunu birkaç kez vurguladı. 2. 
Viyana Konferansını oldukça yararsız olarak nitelendirdi. Kendisinin, merkezi yönetimin biçimi ve fonksiyonlarını ciddi biçimde görüşmeyi kabullenmiş olmasına karşılık olarak, toprak genişliği veya göçmenler konusunda Denktaş'tan hiçbir şey alamamıştı. Denktaş, toplumların yeni yönetimde yüzde 
50 oranında temsil edilmesi konusunu da kapsamak üzere, Türklerin anayasa 
konusundaki önerilerinin geniş hatlarını kısaca anlatmıştı. Dün, Kliridis'le Denktaş arasında yapılan toplantıda, Denktaş, kendi yazılı önerilerinin gelecek birkaç gün içinde hazır olacağını söylemiş; Kliridis de, anayasa komitesinin yeniden toplantıya çağrılacağını sanmıştı. Kliridis'e göre, ciddi görüşmelerde bulunmak pek kısıtlıydı, çünkü Rum yanı, toprak ve göçmenler konusunda Türklerin dileklerinin ne olduğunu bilmeden, merkezi yönetim konusunda ciddi görüşmelere girişemeyecekti. Dolayısıyla Kliridis, kendisiyle Denktaş arasında (insani sorunlar dışından da) anlamlı görüşmeler yapılması için pek az ümit olduğunu ve bu sorunun dünkü oturumu inhisarı altına almış olduğunu söyledi... 


Denktaş'ın geçici bir yönetim kurulmasıyla ilgili önerisi konusunda da biraz görüştük. Kliridis bunu “herhalde siyasi bir hile” olarak nitelendirdi ve Denktaş'ın Viyana'da bu konuda ayrıntılara girmediğini belirtti. Denktaş bu önerisini anayasa komitesinde veya ikili görüşmelerde yine öne sürerse, Başpiskopos izin verirse, bu geçici yönetim konusunda görüşlerini saptamaya çalışacaktı. Ancak, geçici bir yönetimin kurulması görüşü söz konusu olamazdı, çünkü Kıbrıs yönetiminin statüsünü etkisiz bırakacaktı... 


Kliridis, 3. Viyana Konferansının yer alması için pek az şans olduğu ve Türk yanının, toprak ödünü veya göçmenlerin kendi evlerine dönmelerine izin vermesine çeşitli nedenlerden ötürü niyeti olmadığına inandığını; Türklerin amacının, Kuzey'i, şimdiki hudut içinde pekiştirmek ve Türkiye'den oraya göçmen getirmek olduğunu; Rumların ikili enosise yönelmelerini önlemek istediklerini; Kuzey'in sıkı Türk denetimi altında yönetim açısından özerk olmasını ve Güney'in de bir çeşit siyasi kodes (limbo) olmasını amaçladıklarını söyledi. 

Kliridis'e, “uzun süreli mücadeleyi” amaçlamış olup olmadığını sordum. 
Kişisel olarak bunu amaçlamadığını, ama siyasi açıdan, kendisinin buna karşı koymasının artık olanaksız olduğunu söyledi. Güney'deki gelişmelerin karamsar 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bir tablosunu çizdi. AKELle EDEK''in iş birliği yapmaları belirtileri olduğunu ve soldan gelen baskının epeyi arttığını; Viyana görüşmelerinde uzlaşmaya doğru bir ilerleme kaydedilmezse, gelecek birkaç ay içinde kabinede değişiklikler olması ve solcuların yönetimde daha geniş bir rol oynamayı isteyeceklerini; Kuzey'de bir halk Cumhuriyeti kurulması olasılığı olduğunu; Türklere karşı iç ve dışta mücadeleden söz edileceğini ve Rusların da bu gelişmelere katılmaları ihtimali olduğunu belirtti. 


Yine Kliridis'e göre, bu gelişmelere karşı sağcıların reaksiyonu, Başpiskoposun tutumuna dayanacaktı. Makarios, ustalıkla davranırsa ve solcular, EOKA'ya karşı takibata girişilmesini talep etmezse, Kliridise göre, aşırı sağcılarla aşırı solcuların birlikte yönetime katılabilecekleri ve ulusal direniş yönetimi kurabileceklerini söyledi. Ona göre, aşırı sağcılar, yönetime veya solculara karşı tehlike oluşturacak güce sahip değillerdi. Bu aşırı yanlar arasında ılımlı orta partilerin geleceği yoktu. Kliridis'in iddiasına göre, Türklerin aşırı derecede inatçı olmaları ve görüşmelerde ilerleme kaydedilmemiş olması yüzünden kendi platformu yıkılmış ve bizzat kendisi güç bir duruma getirilmişti. Dolayısıyla, bu durumdan bıkmış olan Kliridis'in politikadan çekilmesi olasılığı vardır”.(377| 


Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiseri vekili Derek M. Day, İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Michael Weston'a 26 Haziran'da şu ilginç ve gizli yazıyı göndermişti: 

“Kıbrıs sorununun yakın bir gelecekte önemli biçimde daha iyiye doğru yönelmesi için pek az ümit olduğu görüşündeyim. Türkiye, önemli herhangi bir yararlı ödünde bulunmaya yanaşmıyor. Başpiskopos, iki bölgeli çözüm konusunda açıkça inadını sürdürüyor ve Kıbrıs Türkleriyle Türkiye tarafından kışkırtıcı olarak nitelendirilecek demeçler vermede direniyor. Hiçbir kişinin, hatta BM Genel Sekreteri'nin veya ABD'nin, Yunanistan, Türkiye veya buradaki (Kıbrıs'taki) iki toplum üzerinde etkisi yoktur. Dolayısıyla, bir çıkar yol bulunması şansı pek azdır. 


Durum daha kötüye gidebilir ve kimi konularda daha da kötüleşmiştir. 
Enosis, Kıbrıs Rumları için eskiden olduğu kadar çekici değildir. Makarios, vermiş olduğu son demeçte enosisin söz konusu olmadığını açıklanmıştı. Kendi kendilerini aldatmalarına karşın, Rumlar, 15 Temmuz darbesini Yunanistan'ın yapmış olduğunu unutmuyorlar. Karamanlis'in de enosisi cesaretlendireceğini gösteren kanıt yoktur. Kıbrıs Rumlarının, gittikçe saygınlığını yitirmekte olan ve gerçekçi olmayan bir slogan için Türkiye'yi, tüm adayı işgale kışkırtacaklarından 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kuşkuluyum. İlk ve yakın dönemde enosis'in bir tehlike oluşturmayacağını düşünüyorum. Ancak uzun sürede bunun olup olmayacağından pek emin değilim. Kimi durumlarda, Türkiye'nin tüm adayı işgal etmesi pahasına, anayurt Yunanistan ve enosis lehinde bir akım başlayabilir. Ancak pratik açıdan 


enosis dışlanmıştır, ama bunun sonucu olarak ikili enosis olabilir. 


Türklere gelince, Kuzey”de yeterince sorunları vardır. Ancak, uluslararası imajlarını daha da kötüleştirecek, yarım milyon muhasım Kıbrıslı Ruma askeri bir yönetim empoze ettirecek, adaya ek askeri güç gönderilmesini gerektirecek ve kendilerine daha pahalıya mal olacak olan tüm adayı işgali gönüllü olarak amaçlamayacaklardır. Gerçekte, bu denli bir davranışta Yunanistan”la doğrudan doğruya bir çatışma durumuna gireceklerdir. Buna karşın, Güney'deki Kıbrıs toplumu gerçekten imha tehlikesiyle karşılaşırsa, Türkiye'nin adada yeniden harekâta geçmesi olasılığını olanak dışı sayamam. 


Şimdiki çıkmaz daha bir süre sürecektir. BM Genel Sekreteri, toplumlararası görüşmeleri sürdürdüğü sürece, Kıbrıs Rum ve Türklerinin bu görüşmeleri sekteye uğratacaklarına kuşkuluyum. 3. Viyana Görüşmeleri bunalımlı olacaktır. 
Kliridis, son günlerde Rumların Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Kıbrıs yönetiminin, Türk yanı, göçmenler ve toprak sorunlarında görüşlerini açıklamayı reddetmeyi sürdürürse, Kıbrıs yönetiminin, toplumlararası görüşmeleri süresizce sürdürmeye hazır olmadığını açıklamıştır. 


3. Viyana Görüşmeleri başarısızlığa uğrarsa, Kıbrıs yönetiminin taktiklerinde büyük bir değişiklik olacaktır. Bu olursa, herhalde Türkiye'yi, siyasi ve iktisadi sahalarda ve uluslararası ilişkilerde izole etmeye çalışacaklardır. 
ABD'den herhangi bir gerçek yardım görme ümitlerinin az olduğuna inanıyorlar; dolayısıyla, kendilerine yardımcı olacağına inandıkları başka bir güce sarılmak zorunda kalacaklardır. Muhtemelen, İngiliz yönetiminin, isterse, Kıbrıs yönetimi lehinde olumlu yetkisini kullanabileceğine hâlâ inanıyorlar. Onların uluslararası bir konferans düzenlenmesi konusunda Sovyetler tarafından yapılmış olan önerilere olumlu biçimde eğildiklerini gösteren belirtiler vardır. 
Viyana Görüşmelerinde hiçbir sonuç alınamazsa, Başpiskoposun Moskova'yı ziyaret etmesi beni şaşırtmayacaktır. Ondan sonra, Kıbrıs yönetimi, BM Genel Kurulu'ndan, Türkiye'nin takbih edilmesini ve zorunlu yaptırım (müeyyide -sanctions) empoze edilmesini sağlayabilir. Bu olursa, her iki yanda da ihtiraslar 


yükselmeye başlayabilir. 
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Makarios, Kıbrıs Rumlarına önerebileceği bir uzlaşmaya varılması ümidini görmüyor ve uzun bir mücadeleyi amaçlıyor. Ayrıca, göçmenlerin yakın bir gelecekte evlerine dönemeyeceklerini seziyor. Ancak, Rum toplumunun aşırı sol veya sağ cenahlarının sorumsuzca davranışları bu hesapları altüst edebilir. Kıbrıs Rum siyasasının çılgın hiziplerinin şimdiki durumu alt üst etmeyi istediklerini veya bunu alt üst edebileceklerini göremiyorum. Kendi görüşümce, uzun sürede bir bunalımla karşılaşacağız”. [378] 


Denktaş'ın Durumu 


Bu sırada, Ankara'daki İngiliz Maslahatgüzarı David N. Lane, Kıbrıs 
konusunda Denktaş'ın durumunun ne olduğu konusuyla ilgileniyor; 28 
Haziran'da, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Güney-Doğu Avrupa Bölümü Şefi Alan Goodison'a gönderdiği gizli yazıda şöyle diyordu: 


“(İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden) Michael Weston'la birlikte, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nda Kıbrıs konusuyla ilgili kimi kişilere yapmış olduğumuz ziyaretler sırasında, Denktaş'ın tek başına davranışlarına karşı kaygıların gittikçe artmakta olduğunu gösteren belirtiler gördük. 
Hatırlayacağınız gibi, Güvendiren Londra'yı ziyaret etmeden önce benimle bu konuda görüşmüştü. Güvendiren Londra'dan döndükten sonra, Denktaş'ın durumunun gittikçe güçlenmekte olduğunu; Cumhurbaşkanı ve Meclis seçimlerinden sonra onun pek güçlü olacağını; Türkiye yönetiminin hoşuna gitmeyecek bir şey yaparsa, ona karşı çıkmanın güç olacağını, çünkü Türk kamuoyunun, bu davranışı konusunda kendi halkından demokratik biçimde yetki almış olduğu argümanını öne süreceğini söylemiş; Türkiye yönetiminin, onun, Kıbrıs'ı ilgilendiren uluslararası konulardan uzak tutulmamasını istediğini söylemişti. 

Güvendiren'e göre, Denktaş'ın bu konulardan uzak tutulması, onun izolasyon duygularını artıracak ve kendisine bağımsızca ve özgürce davranması gerektiği duygusunu verecektir. Onun statüsü güçlendirilirse, “radikal önlemler” almasına engel olunabilirdi. Güvendiren'e göre, bunu yapmak için görünürde birkaç yol vardı. Bunlardan biri de, İngiltere'nin ona Cumhurbaşkanı yardımcısı statüsünü uygulamasıydı. Ben, Denktaş'ı daima Cumhurbaşkanı yardımcısı saydığımızı ve bunu sürdüreceğimizi söyledim. Güvendiren, Türkiye yönetiminin, Denktaş'a, hem Cumhurbaşkanı yardımcısı, hem de KTFD”nin başkanı rütbelerini kullanmasını önermiş, ancak Denktaş, Cumhurbaşkanı 


GİZLİ BELGELERLE KIBRIS SORUNU KAYGILI YILLAR 339 


yardımcısı rütbesine karşı çıkmıştı, çünkü bu makamın bir komedi biçimine geldiğini söylemişti. Güvendiren e göre, Denktaş, İngiliz yönetiminin, kendisine, vetonun bir iç sorun olduğunu bildirdiğini söylemişti. Güvendiren, İngiliz yönetiminden, Denktaşa, Cumhurbaşkanı yardımcısı rütbesini kullanmasının yararlarını anlatmasını dilemişti. 


Ona, İngiltere Dışişleri Bakanlığı daimi Müsteşarının, Denktaş'ın Brüksel'de komisyon başkanı tarafından Cumhurbaşkanı yardımcı olarak kabul edileceğini sandığını söyledim. Denktaş'ın bu rütbeyi CSCE'nin Helsinki”deki toplantısında kullanıp kullanmayacağını sordum... vs... vs... Bu durumda, Denktaş'ın, Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardımcısı rütbesine ve anayasa haklarına hak iddiasıyla yeniden karşı karşıya bulunuyoruz. Dolayısıyla, bu, garantör bir devlet olarak bize ne gibi sonuçlar getireceğini veya bunun, bizi, kancadan kurtarıp kurtarmayacağını incelememize bir fırsat oluşturacaktır 3579) 


BÖLÜM 15 
KIBRIS'TA GERGİNLİK ARTIYOR 


Türklerle Rumlar Arasında Çekişme 


1975 yılı Temmuz ayı başlarında Kıbrıs Rum yönetimiyle Kıbrıs Türk 
yetkilileri arasındaki söz düellosu zirveye erişmişti. Her iki toplum arasındaki gerginlik geçmişe oranla daha yüksekti. Darbenin ve Türk çıkarmasının yaklaşmakta olan yıldönümü, her iki yanda da sinirlerin gerilmesine yol açmıştı. 
Üniversite giriş sınavlarına katılacak Türk öğrencilerin kuzeyden güneye taşınması konusundaki güçlükler her iki yan arasındaki İnsani Sorunlar Alı Komite'sinde havayı epeyi ekşitmiş; Kuzey'e gitmeye çalışan bir grup Kıbrıslı Türk'ün dövülmüş olması; birçok Rumun Kuzey Kıbrıs'tan kovulmalarına neden olmuştu. Her iki yanın da anayurtlarından sağladıkları berkitici güçlerle saldırıya geçmek için askeri hazırlık yaptığına dair birbirlerini suçlamaları adada 100 dereceye çıkmış olan sıcaklık içinde sürüyordu. Kıbrıslı Türkler, Güney'deki soydaşlarına devamlı olarak kötü işlem yapıldığından şikâyet ediyorlardı. Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiseri vekili Derek M. Day'ın Alan Goodison'a 4 Temmuz'da gizli bir yazıda bildirdiğine göre, Türkler bu konuda biraz haklıydılar. 

Day yazısını şöyle sürdürüyordu: 

“VVeckman”ın beni temin ettiğine göre, BM'nin elindeki kanıtlar, Haziran sonunda tutuklanmış olan 48 Kıbrıslı Türk'ten 12'sine karşı barbarca davranılmış olduğunu kanıtlamaktadır. Türklerin daha geniş bir askeri maceraya kapılmayacaklarına şimdi daha az inanıyorum. Bayrak radyosu, Güney'deki Türklere karşı kötü işlem sürerse askeri önlemler alınacağı uyarısında bulunmuştur. Özgürlüğe kavuşmamış olan Türklerin durumu oldukça duygulu bir sorun biçimine gelmiştir. Denktaş, onların kaderi konusundan yararlanma fırsatını hiç kaçırmamaktadır; amacı, Kuzey'deki Rumların birçoğunu Güney'e 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göndermektir. Türk komutanlar, Türklerin Kıbrıs Rumları tarafından kötü işleme tabi tutulduklarını işittikçe sinirleniyor ve utanıyorlar, çünkü bunu önlemek için Kıbrıs'a gelmiş olduklarını biliyorlar. Dolayısıyla, tüm Kıbrıslı Türkler güvenlik içinde olduklarını sezene kadar görevlerinin bitmemiş olacağını anlıyorlar. BM barış gücü UNFICYP'den öğrendiğimize göre, BM'deki Türk temsilcisi, Kıbrıs'taki durumun kaynamaya başladığını ve Türkiye'nin uluslararası görüşmelerce etkilenemeyeceğini ve bunlara kulak asmayacağını Güyer'e söylemiştir. Tüm bu gelişmeler, Türkiye'nin 3. raunda girişimiyle ilgili düşünce, plan ve kararlara yol açabilir. Ek askeri harekât konusunda eskisi kadar rahatlık sezmiyoruz. Şimdi kimse Viyana'dan bir şey çıkmasını beklemiyor. 
Şimdiki bulutların bir fırtına yaratmadan geçeceğini ümit ederim; ancak şemsiyemi de yedekte tutarım. Sorunu ABD Büyükelçisiyle görüştüm. O da, havada daha çok gerginlik olduğunu ve daha ciddi olaylar çıkmasının olağan dışı sayılamayacağını söyledi; ama yine de, bugünkü safhanın, büyük bir fırtına çıkmadan geçeceğini ekled?.1380) 


Makarios'un Geleceği 


Bu sırada İngilizler, Makarios'un geleceğiyle ilgileniyorlardı. Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiseri Sir Stephen Olver, 10 Temmuz'da bu konuda kaleme aldığı gizli andaçta şöyle diyordu: 

“Burada (Kıbrıs'ta) karşılaşmamız olası olan uzun süreli çıkmaz, Güney'deki gerginliği artıracak Makarios'un durumunu kuşkuya düşürecektir. Son günlerde Makarios, bana, emekliye ayrılmasından söz etmiş olmasına karşın, onun en son ana kadar iktidara yapışıp kalacağını (381) göz önünde tutarak, üzerinde gittikçe artmakta olan solcuların etkisini tahlil etmemiz gerekmektedir. AKEL ile EDEK, Makarios'u sola kaydırıyorlar. Aşırı sağın buna tepki göstermesi ve Kliridis'in veya başka birisinin başkanlığı altında, ortadan oluşan bir muhalefet meydana gelmesi olasılığı da incelenmelidir. Kliridis'in ılımlı bir orta akımı başlatması olanağı pek azdır; ancak beklenmedik bir anda, Cumhurbaşkanlığı vekilliği sırasında olduğu gibi, bir fırsat ortaya çıkabilir. İş adamları ve profesyonel kişiler arasında epeyi rahatsızlık olduğunu, ama onların siyasi örgütleri olmadığını biliyoruz. 


Olaylar bu yöne kayarsa tutumumuz ne olmalıdır? Bu denli bir gelişmenin başlıca faktörü Yunan yönetimi ve özellikle Karamanlis olacaktır. Kısa bir süre kalmış olduğum Atina’ dabu konuyu Mr. Denson ve Büyükelçimizle tartışmıştım. 
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Aradasırada Karamanlis, çeşitli konularda Makariosüzerindeetkisini kullanmaya ve ona baskı yapmaya gönüllü olmuştur. Ancak Atina'daki Büyükelçiliğimizin görüşü şudur: Karamanlis, ister Kliridis isterse başka birisinin önderliği altında olsun, Makarios'a karşı girişilecek ve bir iç sorun oluşturacak herhangi bir mücadeleye karışmamak için azami dikkati gösterecektir. Makarios'un şimdi uygulamakta olduğu politika amaçlarının bazıları Karamanlisi kızdırıyor ve Başpapazın daha da sola kaymasından kaygılanacaktır. Bu konudaki herhangi bir mücadelede Kiliridis'e karşı sempatisi olacaktır ve Kliridis başarılı olursa, bunu memnuniyetle karşılayacaktır; ancak mücadele bir çözüme bağlanıncaya kadar Yunanistan dikkatli davranarak bunda yansız kalacaktır. 


Makarios'unsiyasasından ne kadar hoşlanmazsak ve bir çözüm bulunmasında Kliridis'in özgür bırakılmasının bir çözüme yönelik tek ümit olduğunu ne kadar kabul edersek edelim, bu duruma etkili biçimde nasıl müdahalede bulunabileceğimizi göremiyorum. Gerçekten kritik bir durumda, Makarios'un, Sağ'ın tepkisine karşı koymak amacıyla Sol'a kayması, şiddet hareketlerine hatta sivil savaşa yol açabilir ve bu da, ortada bulunanları Makarios'a karşı seferber edebilir. Dolayısıyla, yakın gelecekte Makarios'un sola kaymasını önlemeye veya sınırlandırmaya çalışmalıyız.1582) 


Bu arada, Avrupa Ekonomik Toplumu (Dokuzlar)nun siyasi müdürleri 
8 Temmuz'da toplanarak, Ankara, Atina ve Lefkoşa'ya gönderilmiş olan nota 
hakkında Denktaş'a bilgi verilmesi kararını almışlardı. Bu nota şöyleydi: 


“Dokuzların yönetimleri, son olayların ışığı altında Kıbrıs'taki durumu incelediler. 15 ve 20 Temmuz yıl dönümlerini kutlamanın toplumlararası görüşmeleri kötü biçimde etkilemesinden kaygılanıyorlar. İlgili tüm yanların bundan kaçınmaları için elden geleni yapmaları gerektiğine inanıyorlar. 
Dokuzlar, Türk, Yunan ve Kıbrıs yönetimlerinin, 24 Temmuz'da başlayacak olan ve çok önem verdikleri toplumlararası görüşmelerin başarılı olması için ellerinden geleni yapacaklarını; yanların, bu görüşmeleri engelleyici hiçbir davranışta bulunmayacaklarını ve özellikle, şimdiki durumu değiştirecek tek yanlı herhangi bir inisiyatifte bulunulmayacağını ümit ederler.(383) 


Türkiye Yönetiminin Tutumu 


Ankara'daki İngiliz Büyükelçisi Sir Horace Phillips, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Güney-Doğu Avrupa Bölümü Şefi Alan C. Goodison'a 15 Temmuz'da, 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“Türklerin Kıbrıs" işgalinden bir yıl sonra Türk yönetiminin düşünceleri” konulu gizli bir yazı göndermişti. Bu yazıda şöyle diyordu: 

“Türklerin aşağıdaki görüşleri göz önünde tutulmazsa bu konuda hedefe ulaşılamaz: Kıbrıs Rumları, adadaki Türklere 11 yıl ezgi yapmışlardır; enosis Türkiye için sürekli bir tehlike olmuştur; Sampson'un yönetim darbesi, Türkiye'ye, bu durumu asker kullanarak sona erdirmek için anayasaca fırsat vermiştir; Türkiye, bu amacı sağladıktan sonra, bunu siyasi açıdan da sağlayıncaya kadar adadaki askerlerini azaltmayacak ve Kıbrıs'tan çekmeyecektir; hiç bir tehdit veya kompliman bu kararlılığı zayıflatamaz. 


Bunları yinelememin nedenleri, sadece Türklerin bu konudaki tutumunun, yaradılıştan gururlu veya inatçı olmalarına dayanmadığını belirtmektir. Türkler, “her şeyi başlatan Rumlardır” sözcüklerini unutamıyorlar (Kimi dostlarıyla müttefiklerinin bunu unutmuş olduklarını söylerler). Buradaki (Ankara) zayıf bir koalisyonla hiçbir yönetim veya muhalefet önderi, Kıbrıs sorununda sebatsızlık gösteremez. Bu hava içinde, Türkler, zamanın ve gücün kendilerinden yana olduğunu görüyorlar. Rumlar, ilkin önerilmiş olan federasyonu ve federal yönetimin yetkilerini görüşmeyi kabul etmezlerse, Türklerin anlamlı ödün vermeleri şansı yoktur. Rumlar, hiç olmazsa göçmenlerin akıbeti konusunda önceden bir fikir edinmezlerse bunu kabul etmeyeceklerine göre ve iki yanın muhtemel ödünler konusunu farazi olarak görüşebilmesi için kimse bir yol göstermediğine göre, Derek Day'ın de belirtmiş olduğu gibi, uzun süreli bir çekişmeyle karşı karşıya bulunuyoruz ve bu sırada durum daha iyiye gidemeyecektir. Durumun daha kötüye gitmesinin, Türkiye'nin Kuzey'de kendi durumunu hangi dereceye kadar kesifleştireceğine dayandığına inanıyorum. 
Türkler bu kesifleştirme gerçeğini asla gizlememişler; aynı zamanda, Kıbrıs Türk Devleti'nin ilerideki bir federasyonda Rum yönetimiyle birleşmesi olasılığının var olduğunu; Türkiye'nin enosis'i istemediği gibi, bağımsız bir Kıbrıs Türk Devletini de istemediğine bizi inandırmaya çalışmışlardır. Kesinlikle bu Türk yönetiminin görüşüdür. Ancak zihnimizi şu soru kurcalıyor: Ankara, Kıbrıs Türklerinin UDİ ilân etme dileklerini hangi noktaya kadar etkileyebilecek? 


David Lane, İngiltere Dışişleri Bakanlığıma gönderdiği 28 Haziran tarihli yazısında, Denktaş'ın gittikçe artmakta olan gücünden kaygı duyulduğunu ve önümüzdeki sonbaharda Kuzey Kıbrıs'ta yapılacak Meclis ve Cumhurbaşkanı seçimlerinden sonra onun anayasal bir başkan yapılması üzerine gücünün daha da artmasının beklenebileceğini öne sürmüştür. Ortadaki soru şudur: 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Denktaş, UDİ gibi bir sorunda kendi gücünü (Kıbrıs) yönetimine karşı nasıl uygulayacaktır? UDİ, Türk ordusunun denetimindeki bölgenin daha da genişletilmesini gerektirmemesine karşın, Rumların UDİ deklarasyonuna tepkisi olarak, örneğin, Güney'deki Türkler kırıma tabi tutulur ve Makarios'un desteklemediği iddia edilen enosis olursa, durum değişebilir. O zaman, Atina, Türklerin tüm adayı ele geçirmelerine seyirci kalmayabilir. Yunan askerleri, Kıbrıs'taki Türklere karşı lojistik açıdan karşı koyamayabilir; ancak kamuoyu, onları, başka bir yerde, örneğin Trakya'da, hava gücüyle Ege'de ve adalarda mukabil saldırıya geçmelerine yol açabilir. Böylelikle, durum, intihar seviyesinde bir savaştan kaçınılamaz bir biçim alabilir. 


Durumun felâket getirici biçimde gelişmesi olasılığını göz önünde tutan Türkiye, tüm adayı işgale gönüllü olmayacaktır... Sonra, 1922'de İzmir'de olduğu ve hazmedilemediği gibi, Türkiye, tüm Grekleri ülkeden atabilir. Erkteki Başbakan ve Dışişleri Bakanı, UDİ gibi bir gelişimin, Türkiye'nin tüm adayı işgaline yol açması gibi olayların etkisi altına girmesine müsaade etmeyecek kadar gerçekçi (pragmatist) görünüyorlar ve kabinedeki aşırı öğelerin etkisine boyun eğmek istemeyeceklerdir. Dolayısıyla, Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Denktaş konusunda bizimle görüşürken, bizi, onun Kıbrıs Türk Devleti'ndeki statüsünü kullanmaya inandırmaya çalışmakta ve sırf bizi korkutmak için UDİ'den söz etmektedir; ancak, Denktaş anayasal biçimde kendi gücünü kurduktan sonra bile, Demirel'e danışmadan harekete geçme cesaretini göstermeyeceğini biliyorlar. Demirel, bugünkü durumda, bu denli bir davranışa askeri ve siyasi açıdan karşı çıkacaktır. Bunu ümit edelim; ancak Denktaş tek başına davranırsa; buradaki yönetim, iç nedenlerden ötürü, onu yadsıyamaz ve yadsımayacaktır. 
Bu açıdan Denktaş, bir manivelaya (kaldıraca, koza) sahiptir. 


Türkiye tehditlerle hareketlendirilemez, ama yönetim, Genel Kurmay'ın önerisi üzerine, Amerikan silahlarına olan gereksinimini ihmal edemez. Bu silahlar konusunda varılmış olan yeni uzlaşma, belki Türkiye'nin Kıbrıs siyasasında bir yumuşama olmasını olanaklı yapabilir. Buradaki yönetimin, bu kez yeni ve kesin bir ambargoya neden olacak biçimde ve gerekmeden Kıbrıs'ta ek askeri harekâtta bulunacağını göremiyorum. Dolayısıyla, Türkiye yönetimi, fiili taksim yönünde Kuzey Kıbrıs'ı konsolide etmeyi sürdürecek; ileride bir federasyon kurulmasına kapıyı açık bırakacak ve Greklerle görüşmeler sürdüğü sürece, elindeki kozdan yararlanarak, resmi taksimden kaçınacaktır 1384) 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Öte yandan, Kıbrıs Türk yanı, adada geçici bir yönetim kurulmasıyla ilgili olarak 18 Temmuz'da, BM temsilcisi Weckman vasıtasıyla Kıbrıs Rum yanına kimi öneriler sunmuş ve bunları aynı gün yayımlamıştı. Türk yanı bu münasebetle yayımladığı bildiride şöyle diyordu: 


"Kıbrıs'taki durum, Türk ve Rum toplumlarının geçirmiş oldukları acı deneyler ve bunların sürüp gitmesi, her iki toplumu birbirinden ayırmıştır. 
Ancak, her iki toplumun, vakit geçirmeden, aralarında bir dereceye kadar iş birliği yapması kendi ortak çıkarları yararına olacak ve böylelikle Kıbrıs'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü, adanın uluslararası statüsü, iki bölgeli federal bir devlet içinde korunacaktır. Her sahada eşit hak ve güçlere sahip olacak tek bir federal devlet içinde yan yana yaşayacak ve birbirleriyle sıkı iş birliği yapacak iki ulusal toplumun barış içinde yaşaması için ilk adımda karşılıklı güven ve güvenme havası yaratılmalıdır. Bu da, her iki toplumun iyiliğini ve refahını sağlamakla kalmayacak, bölgedeki barışı da güçlendirecektir. Bu amaçla Türkler, nihai siyasi bir uzlaşmaya varılıncaya kadar, geçici ve birleşik federal bir yönetim kurulmasının; bu amaçla iki toplum önderlerinin bir deklarasyon yayımlamalarının; bunda, aşağıdaki prensipleri belirtmelerinin ve mümkün olan en erken vakitte adil ve kalıcı siyasi bir anlaşmaya varılmasının önemini beyan etmelidirler. Esas prensipler şunlar olmalıdır: Başlangıçta iki toplumun ortaklığına dayanan Kıbrıs Cumhuriyeti bağımsız, toprak bütünlüğüne sahip, iki bölgeli federal bir devlet olmalıdır. Her iki ulusal toplumun her sahada eşit hakları ve güçleri olmalıdır. Kıbrıs hiç bir durumda, kısmen veya tüm olarak başka bir devletle herhangi biçimde birleşmeyecektir. Yansız bir siyasa izleyecek ve yansız devletler arasında yer alacaktır. Her iki toplum, kendi dinlerini, kültür ve geleneklerini, demokratik biçimde sürdürmekte özgür olacaktır. Din, federe devletlerin kesinlikle yetkisi dışında olacaktır, v.s.” 


Bu belgeyi şunlar imzalamıştı: Hukuk uzmanı Profesör Dr. Orhan Aldıkaçtı; üyeler: M. Necati Münir, Ümit Süleyman ve Zaim Necati, 21.7.1975. 
[385] Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiseri Sir Stephen Olver'in İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na 19 Temmuz'da gizli bir telle bildirdiğine göre, aynı akşam (19 Temmuz) Kliridis, bu önerilerin tümüyle kabul edilemeyeceğini ve görüşmelere konu bile oluşturmayacağını beyan etmişti. Ona göre, Türk askerleri Kıbrıs'ta kaldığı sürece geçici bir federal yönetim kurulması olanaklı 


değildi. (586) 
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Kıbrıs Nereye Gidiyor? 


Bu sırada, Atina'daki İngiliz Büyükelçiliği öğelerinden J. B. Denson, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Güney-Doğu Avrupa Bölümü Şefi Alan C. 
Goodison'a 16 Temmuz'da gönderdiği gizli yazıda şöyle diyordu: 


“Karamanlis, özel konuşmaları sırasında, en erken vakitte Kıbrıs sorunundan, (bu sorun kendisine iç politika açısından yararlar sağlamış olduğu halde) kurtulmayı dilediğini belirtmiştir. Bundan amacı, Yunanistan'ın yavaşça NATO örgütünün askeri bölümüne girmesi de dahil, sınırsız bir dış politika uygulamada özgür olmaktır. Bunu yapmak için, Kıbrıs Rumlarının ve Yunanlıların görüşleri açısından daha az ideal bir çözümü kabullenmeye hazır olacaktır. İki bölgeli bir çözümü kabullenecek, Kıbrıs Türklerinin Türk ordusunca ele geçirilmiş olan toprakların yaklaşık olarak yüzde 30'unda kalmalarına itiraz etmeyecektir. 
Uzun süreli mücadele parolasına sempatisi yoktur. Her çeşit terörist ve gerilla davranışlarına cesaret vermek niyetinde değildir. Muhtemelen, Makarios'un ortadan kalkmasından memnun olacaktır; ancak onu destekler veya torpiller görünmeyi istemiyor. Makarios'a, daha sonra aşağılayıcı bir uzlaşma olarak tanımlanan bir çözümü kabullenmesi için fazlasıyla baskı yaparsa, bunun meydana çıkacağını ve ona (Karamanlis'e) Yunanistan'da zarar getireceğini biliyor. Şu anda muhalefet partilerinin hiçbirinin Kıbrıs'la ilgili yapıcı görüşleri yoktur; dolayısıyla, Karamanlis, iç durum açısından tehlikeli bir durumda değildir; ama, Türkiye ile Kıbrıs Türklerine ödün vermede ileri gittiği izlenimini vermemeye dikkat etmelidir. 


Yunan yönetimi Kıbrıs sorununda pek ilerleme olmayacağı için üzülüyor. 
Maraş'ın iskân edilmesi ve Türkiyelilerin Kıbrıs'a yerleşmesi sorununun daha ciddi bir duruma geleceğine inanıyorlar. Türkiye yumuşakça davranmadığı sürece, Yunanlılar, toprak sorunuyla göçmenlerin evlerine dönmeleri konusunda ne gibi koşulları kabul edebileceklerini açıklamayı istemiyorlar; sonra Başpiskopos da bu konudaki görüşlerini açıklamamıştır. Türklerle ilişkilerinde bir aracı kullanmayı da desteklemiyorlar, çünkü sonuçta, hiçbir kimse, bunun bir yarar getireceğini garanti edemeyecektir. Denktaş-Kliridis görüşmelerini ilerleme açısından tek araç olarak destekliyorlar; ancak 3. Viyana görüşmelerinden bir şey çıkacağına pek az güveniyorlar. Denktaş'ın geçici bir yönetim kurulması önerisini bir oyun olarak görüyorlar, çünkü bunun, Kıbrıs yönetimini şimdiki uluslararası devlet niteliğinden boşuna yoksun bırakacağına inanıyorlar. 
Görüşmeleri destekliyorlar, çünkü önerebilecekleri başka bir çözümleri yoktur; 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ancak görüşmeler yapılmaz veya yarıda kesilirse, suçu Kıbrıs Türklerine ve Türk yönetimine yükleyeceklerdir. 


3. Viyana Görüşmelerinden pek az bir şey çıkarsa, Yunanlılar, görüşmeler kesilmese bile, bunların bir çıkmaza gireceğini hesaplıyorlar. Bir çıkmaza girilirse, Yunanlıların hesabına göre Denktaş tek yanlı bağımsızlık (UDİ) ilân edecektir. (Yunan Büyükelçisi) Russos Londra'ya nota sunarken bu olasılık göz önünde tutulmuştu. Karamanlis enosis'ten memnun olmayacak ve buna cesaret vermeyecektir. Yunan yönetimi şimdi sadece ikili enosisin mümkün olacağını anlıyor. Ancak yakın veya uzun sürede Kıbrıs Rumları enosis isteminde bulunursa, buna karşı direnmek güç olacaktır; hele, Türk Kıbrıs, Türkiye'nin bir ili biçimine gelmek üzere ise. Eğer Makarios, Türklerin ele geçirmiş oldukları bölgenin büyük bir bölümünün yitirilmesini kabullenir ve bunu uygulamak için gerçekçi önlemler alırsa, Yunan yönetiminin Makarios'u desteklemesi ve göçmenlerin yerleştirilmesi için yardımda bulunmayı sürdürmesi beklenebilir. 


3. Viyana Görüşmeleri büsbütün başarısızlığa uğrarsa, Makarios'un, sorunu uluslararası arenaya çıkaracağı ve Sovyetlerin önermiş olduğu uluslararası bir konferans düzenlenmesini destekleyeceği söyleniyor. Yunan yönetimi bu görüşe cezbedilmemiştir; ancak bu konuda başka bir çözüm bulunamazsa bu yola kaymak zorunda kalabilir. Dolayısıyla, dost devletlerin Ankara'yı harekete geçirmeleri için Yunanlılar baskılarını sürdüreceklerdir; örneğin, Bitsios'un 
10 Temmuz'da başvurusu üzerine Dokuzlar'ın notası sunulmuştu. Yunanlılar, 
Kıbrıs'la ilgili savlarını ilerletmek için öteki uluslararası örgütlere de baskı yapıyorlar”13871 


Göçmenler Sorunu 


Bu sırada Kıbrıslı Türk ve Rum göçmenler sorunu ciddi boyutlara ulaşmıştı. 
İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Bayan G. Maeve Fort, 21 Temmuz'da kaleme aldığı 'Denktaş'ın Kuzey Kıbrıs'ta bulunan tüm Rumları kovma tehdidi” konulu gizli andaçta şöyle diyordu: 


“Türkiye'nin Kıbrıs'a askeri müdahalesinin yıldönümü dolayısıyla 20 
Temmuz 'da bir konuşma yapan Denktaş, Kıbrıs Türklerini Rumların boyunduruğu altına koyacak herhangi bir formülü kabullenmeyeceğini...; güneyde kalmak istemeyen herhangi bir Türk'ün güneyde kalmayacağını belirtmiş ve şunları eklemişti: “Gelecek ay, güneydeki soydaşlarımızın kuzeye 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gelmesiyle ilgili plan ve programımızı uygulayacağız. Aksi halde, kuzeyde tek bir Rum kalmayacaktır. Onları Kıbrıs Rumlarına iade edeceğiz”. Denktaş ayrıca şunları belirtmişti: “Kıbrıs Rumları, Türklerin kuzeye geçmelerini önlerse, KTFD, kuzeye gelmesi engellenen her Türk'e karşı kuzeyde yaşayan 5 Rumu güneye gönderecektir”. 

Denktaş, 21 Temmuz'da (İngiliz Yüksek Komiseri) Sir Stephen Olver'le görüşürken, Kliridis'le bu konuda yapmış olduğu anlaşmada tatmin edici bir ilerleme kaydedilmemiş olduğunu söylemiştir. Bu anlaşmaya göre, kuzeydeki kimi Kıbrıslı Türkler (öğrenciler, öğretmenler, polis aileleri) kuzeye geçecek, buna karşılık olarak, Kıbrıs Türk makamları, güneye gitmek isteyenler de dahil, Rumları güneye gitmeye sıkıştırmaktan vazgeçecekti. Denktaş'a göre, güneyde 9.000 kadar Kıbrıslı Türk'ün kuzeye geçmesi için yaptıkları baskı dayanılmaz bir kerteye gelmişti. Kıbrıs Türklerinin kuzeye geçme arzusu muhtemelen gerçektir ve son günlerde, polisin, kuzeye geçmeye çalışan Kıbrıslı Türklere karşı sertçe davranmış olması ve bu konuyla ilgili olarak karşılıklı kışkırtıcı yazı ve söylevlerde yansıtılmıştır”. (388) 


İngiliz Yüksek Komiserinin Yeni Değerlendirmesi 


Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiseri Sir Stepnen J. L. Olver, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Güney-Doğu Avrupa Bölümü Şefi Alan C. Goodison'a 
21 Temmuz'da oldukça ilginç ve gizli bir değerlendirme göndermişti. Bu 
değerlendirmenin konusu “Makarios ve Rum Kıbrıs: Gelecek” konulu idi. Bu konuda Olver şunları belirtiyordu: “Birkaç ay önce bir JIC raporunda, 1975 yılı ortalarına doğru Kıbrıs'ın Rum tarafındaki hizipler arasında gerginliğin çabucak artacağı görüşü öne sürülmüş ve biz de bu görüşe katılmıştık. Bu, şimdiye kadar şiddetli biçimde gerçekleşmemiştir, çünkü tüm ilgililer, toplumlararası görüşmelerin başarılı olması ve göçmenlerin evlerine dönmeleri olasılığını ustalıkla kullanmışlardı. Gerçi bu gelişme konusunda epeyi kuşku vardı... 
Şu anda, Rum tarafında sola doğru bir meyil seziliyor - Lissaridis'in AKELe doğru yöneldiği veya AKELden uzaklaşmaya başladığı ve Makarios'un sola doğru kaydığı kesin değildir. Ancak şuna inanıyoruz: Sürmekte olan çıkmaz, Makariosu, soldan gelen seslere daha çok önem vermeye inandırmıştır, çünkü onu başka bir yön izlemeye inandırıcı bir teşvik yoktur. Kliridis, Makarios'un, yakında kabinesini yeniden örgütleyerek solcu politikacılara da bakanlık 


vereceğine inanıyor. 
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'Kliridis, bir orta partinin önderi olarak ortaya çıkma belirtileri göstermiyor; ancak özel olarak, Kıbrıs'ın güçlü bir orta partiye gereksinimi olduğuna inanıyor, ama Ulusal Birliği yıkacak bir davranışta bulunacağını sanmıyorum. Şu anda ılımlıların solculara muhalefet edebilmeleri için saygın bir platformları yoktur. 
Özel olarak, Kıbrıs'ın Rum kesiminde, ziyanı bir yana bırakarak ne sağlayabilirse onu kurtarmak için bir uzlaşmaya varmayı dileyenler -ki bunların sayısı az değildir- Türklerin ne gibi ödünler vereceklerini bilmeden bu konuda seslerini yükseltemiyorlar. Sağcılar, şimdilik bölünmüş, öndersiz ve saygınsızdırlar. Kişi, enosis'i pek az işitir. Başlıca sağcı gazete çökmüştür ve artık yayımlanmıyor. 
Yunan yönetiminin, bundan kaçındığı sürece, Kıbrıs'ın geleceğine doğrudan doğruya karışmayı istemediği genellikle anlaşılmaktadır. Makarios, birçok siyasi ve mesleki çevrelerde, örtülü biçimde eleştirilmektedir. Solcular, onun pek ileri gitmediğini öne sürerek mırıldanıyor; ortadakiler, onun Aralık'ta Kıbrıs'a dönüşünden beri hiçbir şey yapmadığına inanıyor; sağcılar ise kuşku içinde inatlarını sürdürüyorlar. Makarios belki de bunları seziyor. Bu nedenle solculara teslim oluyor ve Türk yanı gerçek ödünler vermezse, “uzun süreli mücadele” felsefesini öne sürüyor. Türk inadının Makarios'un saygınlığını lekelemek yerine ona güç verdiği tartışılabilecek bir konudur. Ancak, Makarios'un siyasi görevden istifa edecek kadar hayal kırıklığına uğramış olduğunu sanmıyorum. Ayrıca, şu anda, herhangi bir siyasi ve saygılı kişinin onun istifasını veya yerini almayı isteyeceğine inanmıyorum. Tabii Kliridis buna istisna oluşturur; ancak Kliridis, Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyarsa, solcuların ve Baf Piskoposunun kendisine karşı bir tehlike oluşturacağını biliyor (sağcılar bu tehlikeyi seziyor). 
Her ne ise, Kliridis bu konuda hiçbir sinyal vermiyor. 


“Ви arada Viyana görüşmeleri başarısız olur ve Kıbrıs yönetimi gözlerini BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul'a dikerse, bu durumda ne yapabileceğimizi düşünmeliyiz. Makarios, sürüklenme siyasasını sürdürüyor. Daha tehlikeli olacak genel seçim ilân etmese bile, solcuları yönetime getirebilir ve Türkler Maraş'a kendi insanlarını yerleştirmeye başlayabilir. Böylelikle, gittikçe sola kayan bir Kıbrıs yönetimi ve egemen üsleri hedef alacak yerel ve yaygaracı bir solla karşılaşabiliriz. Bunun sonucu olarak, yönetim hizmetindeki sağcılar yavaşça elimine edilecek; solun bu ek kışkırtmaları, sağcıları, özellikle EOKA B'cileri yeniden hareketlendirecek ve hatta misilleme davranışlarında bulunmaya 


sevk edecektir. 
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“Bu sırada, Türklerle Grekler arasındaki çıkmazı ortadan kaldırmak için Majeste Kraliçe yönetiminin herhangi bir davranışta bulu nabileceğine kuşkuluyum. Kıbrıslılar, bu görevi süper güçlerin devralması gerektiğini söylüyorlar. Bunu istisnasız olarak kabullenmiyorum, çünkü BM, NATO, Avrupa Ekonomik Toplumu (EEC) ve hatta İngiliz Milletler Topluluğu aracılığıyla çalışmalarımızı sürdürerek, Türkleri, uygulamakta oldukları politikalarından ötürü uyarabiliriz. Aynı zamanda, daha az kapsamlı ve özel inisiyatifler üzerinde durabiliriz. Bunları, sırf kesin etkilerine inandığım için değil, en azından, kısmen Britanya'nın, garantör bir güç olarak, Kıbrıs sorununun çözümü için yapıcı kimi davranışlarda bulunduğu görünümünü vermek için yapabiliriz. Örneğin, NATO ve Batı çıkarlarıyla pek ilişkili görünmeyerek kendisini lekelememiş, keskin zekâlı ve makul bir kişi olan İngiliz Milletler Topluluğu Genel Sekreteri Sonnuy Gamphal, mekik (shuttle) diplomasisi kullanabilir. Kingston konferansından bu yana İngiliz Milletler Topluluğu'nun Türklerin gözünden epeyi düşmüş olduğunu anlıyorum, ancak Kıbrıs Türklerine, İngiliz Milletler Topluluğu konusunda bir yem verilebilir. İngiliz Milletler Topluluğu'nun herhangi bir inisiyatifinden Majeste Kraliçe yönetiminin pek kredi sağlayamayacağını ve epeyi suçlu görüleceğini kabulleniyorum; dolayısıyla, bu konuda İngiltere arka sahnede kalmalıdır. İngiliz Milletler Topluluğu komitesi yararlı olabilir; EEC de, Yunanistan'ın bu örgüte katılma dilekçesinden sonra, şimdi Kıbrıs sorunuyla daha çok ilgilenmeye başlayacaktır. EEC'nin İtalyan Başkanı ile Lüksemburg da inisiyatiflerini kullanabilirler. 

‘Öte yandan Anglikan Kilisesi ile Rum Ortodoks Kilisesi arasındaki ilişkilerden de yararlanabiliriz. Kudüs Başpapazı Robert Stopford, önümüzdeki sonbaharda, kendi kilise bölgesinde olan Kıbrıs'a gelecektir ve herhalde Makarios'la görüşecektir. Onun kullanabileceği bir baskı var mıdır? Ayrıca, Kıbrıs ile İngiltere arasında düzenlenen gezilerden de yararlanılabilir. CBC'nin son günlerde adaya gelen önemli iki üyesinin temasları yararlı olmuştur. Kıbrıs basın mensuplarından önemli kişilerin İngiltere'ye bir gezi yapmasını inceliyoruz. 
Almanların bize önermiş olduğu gibi, Avrupa'nın başlıca sosyal demokratları Kıbrıs'a davet edilebilir ve Kliridis'le partisi onların sözcüleri olabilir. Batı'nın rolünün reklamını yapabiliriz. Hepimiz, Sovyetlerle AKELin propagandasına karşı daha etkin bir aydınlatma kampanyası başlatmalıyız. Kendi görüşümce hareketsizlik zamanı geçiyor. Kimi ılımlı Rumlar, son haftalar sırasında, bize, sola doğru yapılan yaklaşımdan ve Batılı devletlerin bunu durdurmak veya geri 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çevirmek için hiçbir şey yapmamalarından kaygılandıklarını söylemişlerdir. Hiç kuşkusuz, çare (çözüm) Kıbrıslıların elindedir; ancak onların harekete geçmesini beklersek boşuna beklemiş olacağız. Majeste Kraliçe yönetiminin Kıbrıs konusunda başlıca bir rol oynamasını önermiyorum. Ancak, komünistlerin buradaki durumlarını daha da güçlendirmemek için, biz ve öteki Batı'lı Güçler, Kıbrıs sorunu konusunda daha aktif bir rol oynayabiliriz. 13891 


BÖLÜM 16 
KIBRIS SORUNUNA ÇÖZÜM BULMA ÇABALARI 


İngilizlerin Gayretleri 


Bu sırada, gittikçe daha karışık bir duruma gelmekte olan Kıbrıs sorununa bir çözüm bulma amacıyla ilgili yanlar arasındaki gayretler sürüyordu. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda da, 29 Temmuz'da, ‘Kıbrıs: Yeni bir arabuluculuk inisiyatifi” konulu gizli bir andaç kaleme alınmıştı. Bu andaç aynen şöyleydi: 


“Sorun: Türklerin, Türkiye'deki Amerikan askeri üslerini devralma kararları ABD yönetimi için güçlükler yaratıyor. Kissinger, Helsinki zirve görüşmelerinde bir yan konu olarak, (İngiltere) Dışişleri Bakanlığı'nın, Kıbrıs sorununa görüşmeler yoluyla bir çözüm bulunmasına doğru ilerleme kaydedilmesini sağlamak için yeni bir davranışta bulunmayı dileyebilir... Sir Stephen Olver'le Sir Horace Phillips, Kıbrıs konusundaki çıkmazın sürmesini önlemek için Batı'nın harekete geçmesinin yaratacağı sonuçlar ve Viyana'daki toplumlararası görüşmelerin akamete uğraması veya sönüp gitmesinin yaratacağı boşluktan kaygılanıyorlar. 

Sorunun evveliyatı: Geçtiğimiz yaz mevsiminin sonundan bu yana, Kıbrıs sorununa bir çözüm aramada başlıca rolü oynamaktan kaçınmış ve Kıbrıs'taki her iki toplumu, kendi aralarında doğrudan doğruya görüşmeler yapmaya özendirmiştik. Görünürde Kliridis'le Denktaş arasında iyi niyet olmakla birlikte, kendi iç siyasalarıyla ilgili tutumlarının onlara empoze etmiş olduğu kısıtlamalar, Cumhurbaşkanı Makarios'un ve Türkiye yönetiminin semeresiz müdahaleleri, her iki görüşmecinin de gerçek sorunları incelemede ve hatta gelecekte anayasa konusunda bir anlaşmaya varılması konusunda bile yetkileri olmadığını göstermiştir. Waldheim, Viyana'da yapılmakta olan görüşmeleri sürdürmek ve ortadaki çıkmazı kaldırmak için üstün çabalar harcamıştır; ancak 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o da bu konuda ümitsizliğe uğramıştır. 31 Temmuz da başlayacak olan 3. Viyana Görüşmeleri de kesilmek veya sönüp gitmek tehlikesi içindedir. Makarios'un siyasası, “uzun süreli mücadeleye” ve Kıbrıs sorununun uluslararası sahneye çıkarılmasına dayanır. Bu denli bir siyasa, yanları anlaşmaya yaklaştıramaz. 
Türk yetkililer, bu çıkmaza bir çözüm bulunmasından yanadırlar. Denktaş'ın “Devlet Bakanı” (bir çeşit Dışişleri Bakanı) olan (Vedat) Çelik, Denktaş'ın da bu çıkmaza bir çözüm bulunmasından yana olduğunu; tek olası arabulucuların ancak Callaghan'la Kissinger olduğunu, ama ABD Kongre'sinin Türkiye'ye silah ambargosu koymasının Кіѕѕіпрегіп durumunu zayıflatmış olduğunu; son günlerde İngiltere Dışişleri Bakanlığı Güney-Doğu Avrupa Departmanının bir üyesine söylemişti. Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiseri Olver, Batı, gelişmeleri etkilemez veya iyi niyetle davrandığı izlenimini vermezse, Kıbrıs'ta sola doğru bir eğilim olmasından kaygılanıyor. Sol'a doğru kayış olursa, egemen üslerdeki durumumuzu ve Akdeniz'in bu karışık satranç oyununda önemli bir yer işgal etmemizi etkilemesine ek olarak, Batı çıkarlarını ve ABD yönetimiyle olan ilişkilerimizi ciddi biçimde etkileyecektir. 

Sir Horace Phillips de, Türk yetkililer arasında, göçmenler yoluyla bir uzlaşmaya varılmasını sağlamak için gerekli ödünlerde bulunulmasını engelleyici kendi iç sorunlarının tehlikelerini sezenler olduğuna inanmaktadır... 
Karamanlis'le Demirel'in NATO zirve toplantısında yapmış oldukları yan görüşmelerde ortaya çıkmış olan ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda da, Yunan ve Türk yönetimlerinin temaslarında herhangi bir iyileşme olduğunu gösterecek belirtiler yoktu. ABD Kongresi'nin, Türkiye'ye karşı silah ambargosunu sürdürmesi konusunda 24 Temmuz'da almış olduğu karar, Ankara'da üzüntü yaratmıştır. 


Tartışma: En azından, toplumlararası görüşmeler başarısızlığa uğrar veya kesilirse, yeni ve dürüst bir arabulucuya gereksinim olacaktır. Bu arabulucunun yine İngiltere olmasını önermede tereddüt ediyorum, çünkü, Türkiye'deki durumun sabit olması ve Makarios'un bir anlaşmaya varmaya gönüllü olmaması bunda başarı sağlama şansını epeyi azaltmaktadır. Dolayısıyla, bu durum içinde Dışişleri Bakanı (Çallaghan'ın) Ankara ile Atinayı ziyaret etmesini tavsiye etmiyorum, çünkü bu sorunda yeniden takılıp kalmamak çok güç olacaktır. 
Buna karşın, aşırı eğilimliler denetim altına alınacaksa, tüm yanların bir çeşit diplomatik davranışta bulunmaları gerekecektir. En olanaklı arabulucular (İngiliz Milletler Topluluğu Komitesi, BM, Sovyet Rusya veya yansız devletler) 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Türkiye yönetimince kabul edilmeyecektir. Geriye Dokuzlar (EEC) kalıyor. 
Ancak, Dokuzlar, bu konuda yardımlarını önerince, ilgili yanların buna tepkisi hiç de cesaretlendirici olmamıştı; ama durum şimdi değişmiştir. Phillips'in de belirtmiş olduğu gibi, Dokuzların bu konudaki önerilerine Türkiye'nin vereceği yanıt büsbütün olumsuz olmayabilir. Öte yandan, Yunanlılarla Kıbrıs Rumlarının bu öneriyi kabullenmeleri beklenebilir” [390] 


Demirel - Wilson Görüşmesi 


31 Temmuz'da, o sırada Finlandiya'da bulunan Türkiye Başbakanı 
Süleyman Demirel'le İngiltere Başbakanı Harold Wilson arasında, başkent Helsinki” deki Finlandiya salonunda resmi bir görüşme yapılmıştı. Bu görüşmeye katılanlar arasında, Türklerden Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ile Bakanlık yetkililerinden Ekrem Güvendiren; İngilizlerden de Dışişleri Bakanı James Callaghan ve Bakanlık yetkililerinden T. Mc-Nally ile P. R. H. Wright vardı. İlk olarak Wilson, Demirel'e, durumu o sırada nasıl gördüğünü sormuştu. 
Demirel, Amerika'nın silah ambargosu sürdükçe durumun oldukça güç olduğu yanıtını vermişti. Wilson, bu ambargoyu kaldırmak için Amerikalıların çok çalıştıklarını söylemişti. Demirel, bunun gerçek olduğunu ve Başkan Ford'la yapmış olduğu bir saatlik görüşme sırasında, başkanın bu konuda var olan tüm gücüyle çalıştığını söylemişti. Wilson, İngiliz yönetiminin, Türkiye'ye silah sağlamaya hazır olduğunu açıklaması üzerine parlamentoda hiç de popüler olmadığını anlatmıştı. Demirel, Amerikan ambargosunun sadece Türkiye'ye istediği silahları sağlamaması sorunu olmadığını; aralarında Yugoslavya da bulunan 92 ülkeye silah sağlayan ve kendi müttefikine silah sağlamayı reddeden bir ülkenin, düşman veya dost olup olmaması sorunu olduğunu; ABD problem dışında kalırsa sorunu çözümlemenin daha kolay olacağını; Türklerin baskı altında çalışamayacaklarını; herhangi bir çözüm Türkiye kamuoyunu tatmin etmezse asla uygulanamayacağını; tüm durumun o sırada oldukça karmaşık olduğunu; daha önce tek bir sorunla karşılaşmış olan Türkiye'nin o sırada Kıbrıs, silah ambargosu ve Türkiye'deki Amerikan üsleri gibi üç soranla karşılaştığını; bu sorunlar elimine edilmezse tehlikelerin artmış olacağını; Türkiye'de, Türklerin on yıldan beri Kıbrıs sorunuyla karşı karşıya oldukları o sırada Amerikalılara karşı kışkırtmalar yapılmasının kolay olduğunu; Amerika'nın tutumunu Türk halkına anlatmayı imkânsız bulduğunu; Türkiye yönetiminin o sıradaki tutumundan başka bir alternatifi olmadığını; yıllarca dost ve müttefikleri olan 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Amerikalıların bu davranışlarını epeyi aşağılandırıcı bulduklarını vurgulamıştı. 
Wilson, bu konudaki davranışın ABD yönetiminin değil, Kongre'nin eseri olduğu görüşünü öne sürmüştü. Demirel bu görüşe katılmakla birlikte, Kongre”deki muhalefeti örgütlemiş olanların ne kazanacağını merak ettiğini; Türkiye'nin Batı sisteminden dışarıya atılmakta olduğunu ve bunu görmekten nefret ettiğini söylemiş ve şu soruyu sormuştu: 'ABD'nin, sipariş edilmiş ve parası ödenmiş olan yedek parçaları bile teslim etmeye hazır olmadığını yurttaşlarımıza nasıl izah edebilirim? Başkan Ford bunun adaletsizlik olduğu görüşüne karşı çıkmamış ve mümkünse sorunu çözümlemek istediğini belirtmişti. 


Callaghan, Türkiye ve NATO açısından, Kongre'nin hafta içinde kararını geri çevirmesi ümidini belirtmiş; ancak bunun gerçekleşmesini beklemediğini eklemiş; sorunu başka yönden çözümleme fırsatı olup olmadığını merak etmişti. 
Bu durum ona tavuk ve yumurta durumu olarak görünüyordu: Buna göre, Kongre, Kıbrıs sorunu çözümleninceye kadar ambargoyu kaldırmaya karşı çıkıyor; Türkiye ise, ambargo kaldırılıncaya kadar Kıbrıs durumu konusunda hiçbir şey yapamayacağını söylüyor. Sözlerini sürdüren Callaghan, Türklerle Yunanlılara bir şey yapmalarını söylemek niyeti olmadığını; ancak onlara, sorunları inceleyerek, aynı zamanda dört kapı açacak anahtarı bulmak için bir araç bulunup bulunmadığını incelemeleri önerilebilirdi. Ona göre Denktaş-Kliridis görüşmeleri sürdürülmeliydi. 

Demirel, siyasi güçlükler ortadan kalkarsa ABD-Türkiye ilişkilerinde bir iyileşme kaydedilebileceğini; ancak güçlüklerin çok ciddi olduğunu, çünkü Türklerin, sanki şunu yap, yoksaseni cezalandırırım” anlamında dolaylı biçimde değil doğrudan doğruya ABD'nin baskısı altında olduklarını sezdiklerini söylemişti. Callaghan, Türklerin bazen sorunlara dolaylı biçimde değil, doğrudan doğruya eğildikleri yorumunu yapmıştı. Bu sırada Wilson, Demirel'e, Avrupa Ekonomik Toplumu'nun inisiyatifi ele alması konusunda tepkisinin ne olacağını sormuştu. Demirel ortada şu iki sorun olduğunu öne sürmüştü: 1. Kıbrıs'ta siyasi bir çözümü nasıl sağlamalı? 2. Türkiye'nin silahlı gücünü nasıl sürdürmeli? 
İkinci sorun hem Türkiye hem de müttefikleri için önemliydi. Kongre'nin almış olduğu önlemler yalnız Türkiye'yi değil, müttefikleri de cezalandırıyordu. 
Türkiye altı aydan beri silah almamıştı. Türkiye'yi kaygılandıran, yeni levazım (gereç) sağlama değil, donatım için tek bir kaynağa dayanmış olmasıydı ve kendi silahları için gerekli yedek parçaların sağlanması da kesilmişti. Ona göre, Kıbrıs sorununun çözümü Amerikan silahlarının sağlanmasına dayanıyordu. 
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Bu konuda kamuoyu, Türk basını ve Büyük Miller Meclisi'ndeki muhalefet de problem çıkarıyordu. Bir çözüm bulmak için gerekli atmosfer yaratılamıyordu ve meydana gelecek olan herhangi bir sonuç ABD baskısının damgasını taşıyacaktı. 


Türkiye yönetimi buna çok önem veriyordu. 


Callaghan şu yorumu yapmıştı: “Görüşmeler olmadan önce silah ambargosunun kaldırılması pozisyonuna girersek pek ilerleyemeyeceğiz. 
Kongre'de güçlü ve Yunan yanlısı bir lobi olmasına karşın, silah ambargosunun Türkiye yönetimini hareketlendirmeyeceğini söylemiş bulunuyorum’. 
Callaghan, ayrıca, Dokuzların başkanı Demirel'e yaklaşırsa, Demirel'in onu olumlu karşılamasını ümit ettiğini belirtmişti. Demirel, Callaghan'a, Makarios'un durumu hakkında İngiliz yönetiminin görüşünün ne olduğunu sormuştu. Callaghan, bu soruya tamamen yanıt verebilmesi için bir hukuk uzmanının yardımına gereksindiğini; ancak, Başpiskoposu, Kıbrıs devletinin başı olarak saydığını söylemişti. Demirel, Türklerin başlıca şu iki sorunla karşılaştıklarını öne sürmüştü: 1. Ambargo; 2. Yaklaşık olarak her anlaşmayı bozmuş olan Başpiskopos Makarios'un davranışları. Callaghan, kişinin, siyasi gerçekleri kabul etmesi gerektiğini; Kliridis, Makarios'un onaylamayacağı bir çözümü kabullenirse ilerleme kaydedilemeyeceğini söylemişti. Demirel, Kissinger'in de aynı gün kendisine bunu söylemiş olduğunu bildirmişti. Bundan sonra Callaghan Türkiye'nin İngiltere'den askeri malzeme istemiş olmasına değinmişti; ancak, ilgililerin, mümkün olabilecek öneriler üzerinde durmasını öne sürerek, Türkiye'nin, İngiltere'nin bu konuya ciddi surette eğilmesini isteyip istemediğini sormuştu. Demirel buna olumlu yanıt vermiş ve konunun İngiliz Büyükelçiliğiyle görüşülebileceğini söylemişti”. [391] 

Bu arada, Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiseri Sir Stephen Olver, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na 31 Temmuz'da şu ilginç ve gizli telgrafı göndermişti: 

“Göçmenlerin evlerine dönmesi sorunu tüm öteki sorunları bastırmıştır. 
Makarios bile, göçmenler konusunda gerçekten tatmin edilebilirse, gelecekteki merkezi yönetimin güçleri konusunda bir dereceye kadar yumuşaklık göstermeye hazır olduğunu ima etmektedir. Maalesef, BM Genel Kurulu'nun, tüm göçmenlerin evlerine dönmeleriyle ilgili çağrısı uygulanamamaktadır... 
Makarios'un görevden kaldırılması veya onun nötralize edilmesi olanaksızdır. 
Onun Cumhurbaşkanlığından çekilmesine inanacak bir nedenim yoktur. Son zamanlarda onun önderliğine karşı hayal kırıklığı belirtileri olmakla birlikte, ona meydan okuyacak herhangi bir önder veya örgüt yoktur. Tahminimce, 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kabul edilebilir bir çözüm ortaya çıkarsa ve Makarios bunu baltalamaya çalışırsa, 


belki Karamanlis, Makarios'a, devlet adamı gibi davranarak geri çekilmesini önerebilir”1392) 


Üçüncü Viyana Konferansı 


Bu sırada, Viyana Konferansı'nın 3. dönemi, yine BM Genel Sekreteri Dr. 
Kurt VValdheimin başkanlığı altında, 31 "Temmuz - 2 Ağustos 1975 tarihleri arasında yapılmıştı. Konferansın bu döneminde, her iki yan tarafından federal yönetimin yetki ve fonksiyonları konusunda sunulmuş olan öneriler ve Kıbrıs sorununa coğrafi bir çözüm bulunması konuları tartışılmış ve bu konuda Denktaş'la Kliridis arasında ek görüşmeler yapılması karara bağlanmıştı. Yine bu dönemde, güneydeki Türklere, dilerlerse, eşyalarıyla birlikte kuzeye geçmeleri izni verilmiş; Denktaş da, kuzeydeki Rumların, dilerlerse orada kalmalarına izin vermiş; eğitim ve dinleri konusunda; ayrıca dolaşım açılarından özgür olduklarını; normal bir yaşam sürmeleri için onlara ve güneye geçmek isteyen Rumlara yardımda bulunulacağını açıklanmıştı.(393| 


Bu konferansla ilgili olarak, İngiliz yetkililerinden M. Brash, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na 1 Ağustos'ta Viyana'dan gönderdiği ivedi ve gizli telgrafta şöyle diyordu: 

31 Temmuz'da yapılan görüşme bir saat sürmüştür, çünkü Denktaş 
kendisini iyi hissetmiyordu. Ancak Kliridis'le Denktaş, Waldheim'le birlikte çalışmalarını yemekte özel olarak sürdürmüşlerdir... Bu özel görüşmeler, birbirlerinin görüşleri ni anlama sahasını genişletmiştir. Bu görüşmelerde Denktaş Türk savını öne sürmüş; Kliridis, ona, her iki topluma ayrılacak olan bölgelerin genişliğini bilmeden bu konuda resmi görüşmeler yapamayacağını bildirmiştir. 
Denktaş, toprak ödünleri konusunu görüşecek bir durumda olmadığını öne sürmüş; sunmuş olduğu kendi belgesi hakkında bilgi vermiş; geçici ortak bir yönetim kurulması üzerinde durmuştur. Kliridis, Denktaş'a, Kıbrıs Rumlarının geçici bir yönetim kurulmasını kabullenemeyeceklerini, çünkü bu kabul edilirse, Kıbrıs Rumlarının tek avantajı olan -Makarios yönetiminin uluslararasında yasal yönetim olarak tanınmış olmasını- ortadan kaldıracağını söylemiştir. 
Denktaş, toprak sorunu görüşülecek bir duruma gelince, elde bulunan topraklar konusunu oran üzerinden değil, bölge bölge olarak görüşmeyi yeğ tutacağını bize bildirmiştir. 
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(Bu sırada Kliridis, bu konuda yardımcı olması için Callaghan'a başvurmuş; Türkiye yönetimini, Denktaşa toprak sorununu görüşme izni vermeye inandırmasını dilemişti). 


Denktaş, Dokuzlar'ın (EEC) müdahalesine veya arabuluculuk önerisine karşıt olduğunu; bunun vakitsiz ve gereksiz olduğunu; Dokuzlar'ın inisiyatifi ele almalarının Makarios'u uluslararası sahnede vakit kazanmaya sevk edeceğini ve dikkati Viyana Konferansı'ndan başka yana çekeceğini; Sovyet Rusya'ya, uluslararası bir konferans yapılması önerisini yemden canlandırma fırsatı vereceğini; Viyana görüşmelerinin yeterli bir forum olduğunu ve bu konferansta, uluslararası baskı olmadan ilerleme kaydedileceğini bize bildirmiştir.1594) 


Viyana'daki İngiliz temsilcisi M. Brash, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na 3 
Ağustos'ta gönderdiği oldukça ivedi ve gizli telgrafta şu bilgiyi veriyordu: 

“Kliridis”le Denktaş arasında yapılmış olan oldukça yapıcı ve geniş kapsamlı özel görüşmeler, 1 ve 2 Ağustos'ta yapılan resmi görüşmelere de yansımıştır. 
Kuzeyde kalacak Rumlar ve güneydeki Türkler konusunda anlaşmaya varılmıştır. 
Güneydeki Türklerin eşyalarıyla birlikte ve BM barış gücü UNFICYP'in yardımıyla, bir program gereğince kuzeye gitmelerine izin verilecektir. Şu anda kuzeyde bulunan Rumlara orada kalma izni verilecek ve normal bir yaşam sürmeleri için, eğitim, din ve tıbbi bakım açılarından her türlü yardım yapılacaktır. Kendi gönülleriyle ve herhangi bir baskıya tabi tutulmadan güneye gitmek isteyecek Rumlara da izin verilecektir. UNFICYP'e bu konuda Rumlarla 
ilişki kurmak ve onların sorunlarıyla ilgilenmek özgürlüğü tanınacaktır. 800 
kadar Kıbrıslı Rum'un, kuzeydeki ailelerine katılmaları için izin verilecektir. 
Her iki yan da, Lefkoşa havalimanının BM tarafından ve pratik düzenlemelere göre kullanılmasında anlaşmaya varmıştır. 


(Gizli - yayımlanamaz): Konferans dışında ama Waldheim'in varlığında ilk kez oldukça önemli sorunlar görüşülmüştür. Urquhartla Kliridis'in bize gayet gizlice söylemiş olduklarına göre Denktaş, Kliridis'in, iki bölgeli federasyonu ve zayıf merkezi yönetim kurulmasını açıklaması üzerine, Türkiye yönetimini, konferansın gelecek oturumunda toprak sorununu görüşebilmesi için kendisine izin vermeye inandırmaya çok çalışacağını bildirmiştir. Kliridis, kendi deklarasyonunun Türk yönetimini bir köşeye sıkıştırarak onun taahhüt altına girmesine neden olabileceğini ümit ediyor. Urguhart'ın bize söylediğine göre, Denktaş, Maraş'ı, yeni Magosa yolunun güneyindeki bölgeyi ve hatta Güzelyurt dolaylarındaki bölgeyi geri verebileceğinden söz etmiştir. Yine 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Denktaş, Demirel'in, Türkiye'deki muhalefete ve bu konuda vakitsiz ihbarda bulunulmazsa toprak ödünü vermeye hazır olabileceğine inanıyor ve 8-9 Eylül'de, New Vork'ta yapılacak görüşmeden önce, bu konuda kendisine yetki verilip verilmediğini Kliridis'e bildirmeye söz vermiştir. Kliridis'in bize gizlice söylediğine göre, Denktaş'a, önemli sorunları görüşebilmesi için gerekli özgürlük verilirse, kendisi (Kliridis) Eylül'de yapılacak toplantıda Denktaş'la bir anlaşma yaparak bunu parafe edebileceğini söylemiştir. Yine Kliridis'e göre, bu davranışta bulunurken, bunun kendi durumuna karşı siyasi bir tehlike oluşturacağını hesaplamış olduğunu; ancak gelecek birkaç ayın bunalımlı olacağını ve bir uzlaşmaya varılması için bunun son fırsat olabileceğini belirtmiştir. Kliridis, Karamanlis'in kendisini destekleyeceğine inanıyor. Kliridis'le Denktaş arasında yapılacak anlaşmayı Makarios onaylamazsa ve Kliridis'e baskı yapılırsa, istifa etmekten başka seçeneği olmayacaktır.1395) 


İngiltere Dışişleri Bakanlığı Güney-Doğu Avrupa Bölümü yetkililerinden Bayan Maeve G. Fort da, Bakanlık yetkililerinden Michael Weston'a hitap eden 
6 Ağustos 1975 tarihli gizli andacında şunları belirtiyordu: 

Bildiğiniz gibi, 3. Viyana Konferansı'nda Kliridis, iki bölgeli federasyonla zayıf merkezi yönetim ilkelerini kabullenmiş; Denktaş da, görünürde tüm içtenlikle, buna karşılık olarak, uzlaşma yoluyla bir anlaşmaya varılmasını sağlamak için, 8-9 Eylül'de New York'ta yapılacak görüşme gününe kadar, Türklerin toprak ödünü vermeleri konusunda Türkiye'nin iznini almaya söz vermişti. (Denktaş'a göre Güzelyurtla Maraş bu toprak ödününe dahil edilecektir). Kliridis'le Denktaş arasında yapılmış olan özel anlaşma bir başarı olarak sayılabilir. Ancak Kliridis, imzalayacağı herhangi bir anlaşmayı Makarios'a kabul ettiremez ve Türkiye yönetimi, Denktaş'a, toprak ödünü konusunda görüşme yetkisi vermezse, onların yapmış olduğu anlaşmanın bir değeri olabilir mi? 

Kliridis'in durumu: Kliridis'in bana Viyana'da söylemiş olduğuna göre (Viyana kaynaklı ve 265 sayılı telgrafımda bunu size bildirmemiştim çünkü sorun oldukça naziktir) kendisinin, iki bölgeli federasyon ve zayıf bir merkezi yönetim prensiplerini kabullenmiş olduğunu açıklama zamanını şu nedenlerden ötürü ayarlamıştı: Yılın sonuna kadar görüşme yoluyla bir uzlaşmaya varılmazsa, Kıbrıs Rum bölgesinde şiddete dayalı çözümler empoze edilmesi; bizzat kendisinin öldürülmesi ve gerilla hareketleri başlatılması olasılığı olduğuna inanıyor. Kliridis Atina'da Karamanlis ve Bitsios'la uzun süren görüşmeler 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yapmış olduğunu; Karamanlis'in, Denktaş'la yapacağı herhangi bir anlaşmada Kliridis'i destekleyeceğine emin olduğunu, çünkü Yunan yönetimince oldukça önemli görülen sorunlara vakit ayırabilmesi için Kıbrıs sorununun çözümlenmesini istediğini söylemişti. Kliridis, Makarios'un buna göstereceği tepkiden pek kaygılanmadığı izlenimini vermişti. Kliridisle Denktaş bir anlaşma yaparsa, Kliridis'in görüşünce, Makarios bir olupbitti önünde kalarak ya bunu kabullenecek veya şimdiki çıkmazın sürmesi yerine, bu koşullara göre bile uzlaşma yoluyla bir anlaşma yapılmasını yeğ tutan ve muhtemelen çoğunluğu oluşturan Kıbrıs Rumlarının muhakemesini sağlamış olacaktır. Kliridis bu özveride bulunurken, bunun kendi durumuna getireceği tehlikeyi de hesaba katmıştır; ama bir anlaşma yapılınca, bunun destek kazanacağına inanıyor. 


Yine Kliridis'e göre, bu özveride bulunurken şunu da hesaba katmıştır: Türkler, geçen yıl Ağustos ayından beri, bir anlaşma yapabilmek için bu ödünleri isteyip durmuşlardır. Bu anlaşma ile şimdi taahhüt altına girmek zorunda kalacaklardı. Bunu şimdi kabullenmezlerse, bu konuda vermiş oldukları sözden dönmüş olacaklardı. Kliridis, Rumların hiçbir gerçek yarar sağlayamayacağı yeni bir BM çekişmesinden görünürde kaçınmak istiyor. 
Türkler, Denktaş'a, New York'ta yapacakları toplantıda toprak konusu üzerinde görüşme yetkisi vermezse, bizzat Kliridis'in kendisi, Rum yanının, Türklerin ön koşullarını karşılamaya hazır olduklarını, ama buna yanıt almadıklarını BM'de açıklayacağını söylemiştir. 

Denktaş'ın durumu: Denktaş, Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden tehlikeler hakkında benimle uzunca görüşmüştür. Geçmişteki tehdidin enosis olduğunu; enosis'in, Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi'nin ürünü olduğuna kesinlikle inandığını belirtmiştir. Hiç kuşkusuz, Makarios'u baştan atmak istiyor; ancak, karşısında tehlike olarak Makarios'u değil, tüm kilise adamlarını görüyor. Bu tarihsel nedenlerden ötürü Makarios'la kilisenin Kıbrıs'ta politika açısından dışta bırakılmalarını istiyor. Aynı zamanda, iki bölgeyi ayıran çizginin her yanında Kıbrıs'a karşı tehlike görüyor; ekonomik durgunluktan söz ediyor. Adanın varlığına ileride tehlike oluşturacak olanın, komünistlerin imtiyazsız sınıfları istismarı olduğunu öne sürüyor. Kliridis'le görüşürken ona şunu sormuştum: “Denktaş (ödün vermek niyetinde olmayan Türkiye'ye karşı) kendisiyle (Kliridis'le) bir anlaşma yapabilir mi?” Kliridis, Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik gelişmeden yoksun olmasından Denktaş'ın gerçekten kaygılanmakta olduğunu; bunun sonucu olarak aşırı solcuların Denktaş'a karşı güç kazanarak 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onun durumunu sarsmalarından gerçekten korktuğunu; Denktaş'ın, kendisine yükletilmiş olan Türkiyelilere karşı sabrını gittikçe yitirdiğini söylemişti. 

Denktaş'la Viyana'da yapmış olduğum görüşmede, bana, kendi durumundan güvenli olduğu görünümünü vermişti. Bu kez daha az taşkın ve çok emindi. 
Bana ivedilikle vermiş olduğu yanıtlardan, Türkiye yönetimiyle kendisinin daha önceki siyasetine kıyasla, şimdi, Türkiye yönetimine başvurmadan veya en azından onlardan güçlük görmeyerek, konferansın gelecekte New York'ta yapılacak oturumuna gitmeyi kabule hazır görünüyor. Denktaş'ın bana Viyana'da söylemiş olduğunu sandığım önemli şeylerden biri de şu idi: “Şimdi yapılacak herhangi bir özverinin (tavizin) Kıbrıs'a nihai barışı getireceğini ve Türkiye'yi Kıbrıs sorunundan kurtaracağını bilsem, bu tavizi verme sorumluluğunu bizzat ben üzerime alırım”. Gerçekten de, Türkiye yönetimi, ABD silah ambargosu konusunda, Kıbrıs sorununda ödün vermiş gibi görünmek istemiyorsa, Denktaşı, uzlaştırıcı bir önder olarak takdim etmekle kendi saygınlığını kurtarıcı bir formül bulabilir. Bizzat Denktaş'ın, gizli amaçları örtbas etmek için kullanılan bir kişi yerine, görüşmeci olarak gerçek sorumluluklar üstlenmeye hazır olduğunu göstermesi önemlidir”1396) 


Kliridis'in Ailesi Tehlike İçinde 
Bu gelişmeler kaydedilirken, İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Michael C. S. Weston, Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiseri Sir Stephen Olver'e 
6 Ağustos'ta gönderdiği gizli yazıda onun dikkatini şunlara çekiyordu: 


“Kliridisin Viyana Maeve Fort'a bildirdiğine göre, anayasa konusunda anlaşmaya varmak için siyasi riski göze almış olmasının başlıca nedenlerinden biri, Kıbrıs'ta aşırı eğilimlilerin huysuzluklarının artmış olması ve bizzat kendisinin davranışa geçmesi için pek az vakit olmasıydı. Sözlerini sürdüren Kliridis'in bundan demek istediği şuydu: Yıl sonuna kadar anayasa konusunda hiçbir anlaşmaya varılmazsa, gerilla hareketlerini önlemek olanaksız olacak ve kendisini öldürme tehlikesi artmış olacaktır. Onu ölümle tehdit ettiklerine dair kesin bilgisi vardır ve kendi aile mensuplarının yaşamlarını tehlikeye koymamak için, önümüzdeki aylarda onları, olanaklıysa, Kıbrıs'tan uzaklaştırmayı istediğini söylemiştir. Kızının, yaz mevsimi sonundan önce Kıbrıs'tan ayrılmasını istiyor ve ona İngiltere'de oturmak ve çalışmak izni sağlamamız dileğiyle size başvuruyor. Eşinin de yıl sonundan önce adadan ayrılmasını istiyor. Bu sırada, bu konuda bir karar almak niyetinde değiliz. Ancak, Kliridis bu amaçla size 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başvurursa, İngiltere Dışişleri Bakanlığı”nın onun dileğini en büyük sempatiyle karşılayacağını ve yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağımızı kendisine bildiriniz.1597) 

Öte yandan, Ankara'daki İngiliz Büyükelçiliği Müsteşarı, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na 7 Ağustos'ta şu gizli telgrafı göndermişti: 

“Kıbrıs Rum basını, Denktaşla Kliridis arasında Viyana'da da yapılmış olan özel görüşmelerle ilgili olarak İngiliz basını ve BBC radyosunda yayımlanmış olan haberlerden; özellikle Metin Ormancıoğlu (diğer adıyla Münir)nun Guardian gazetesinin 5 Ağustos günlü sayısında yayımlanmış olan bir haberinden ve Financial Times gazetesinde çıkan bir başyazıdan alıntılar yapmıştır. Münir,BBC radyosundan verilmiş olan haberin de kaynağı olabilir. 
Bu habere göre, söz konusu görüşmede toprak oranı da ele alınmış. Bu haberler, Kliridis'in muhasımları tarafından onu zayıflatma davranışlarında kullanılıyor. 
Bu muhaliflere göre, Kliridis, Denktaş'la yapacağı görüşmelerde kendisine verilmiş olan yetkinin dışına çıkmıştır. Dolayısıyla, bu haberler, ılımlılık ve gerçekçiliğe zararlı olmuştur ve Kliridis'in, Eylül'de yapılacak olan görüşme için kendisine ılımlı (elastiki) yönergeler verilmesini daha da güçleştirecek ve verimli görüşmeler yapılması şansını ön yargıya tabi tutacaktır. Raporlar, “İngiliz basın haberleri” olarak gösterilmiştir ve İngiliz kaynaklarından sızmış oldukları izlenimi yaratmıştır. Bunun gerçek olmadığına eminim; ancak daha çok açıklama yapılması önlenebilirse yararlı olabilir. [398] 

Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiseri Sir Stephen Olver, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Güney-Doğu Avrupa Bölüm Şefi Alan Соойіѕоп'а 7 Ağustos'ta gönderdiği şu gizli yazıda, bu gelişmelere daha da ışık serpiyordu: 

“Bugün Denktaş'la acele bir görüşme yaptım, çünkü kendisi, kuzeye gelmekte olan Kıbrıslı Türklerle ilgili yönetsel problemlerle uğraşmaya gidiyordu... Aylarca süren çıkmazdan sonra neden ani olarak bir fırsat ortaya çıkmış olduğunu anlamak için davranışa geçmiş bulunuyorum. Denktaş'ın bana kısaca anlatmış olduğuna göre, Kliridis'in anayasa konusunda kaleme almış olduğu kısa senaryoda, “Türk barbarlıkları, olupbittiler v.s.den” söz ediliyordu. 
Denktaş, Kliridis'e şunları söylemişti: “Eğer bu gerçekten sizin görüşünüz ise, görüşmeyi terk etmeliyim. Bunlar sizin görüşleriniz mi?” Kliridis “bunları unut” demiş; Rum yanının, tatmin edici bir toprak uzlaşmasına karşın iki bölgeli bir federasyonu ve zayıf bir merkezi yönetimi kabule hazır olduğunu söylemişti. Bu davranışıyla Kliridis topu Denktaş'a pas etmişti ve ona uzlaşıcı bir yanıt vermesi 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gerekiyordu. Her iki yan da kendi amaçları için buna katkıda bulunmuştur. 
Grek tarafından Kliridis, Makarios ve Karamanlis, hepsi de iki bölgeli ve zayıf merkezi hükümetli bir çözümü kabullenmişlerdir. Tahminime göre Karamanlis Makariosa baskı yapmıştır ve 1. Viyana Konferansı'nın başarısız geçen ilk oturumundan sonra, Kliridis, Helsinki'de Makarios'tan yeni yönerge almıştır. 
Anlaşılan, Ankara'nın tutumunda da bir değişiklik olmuş ve Denktaş'a aynı gün öğleden sonra yeni yönerge verilmişti. Weckman, bu değişikliği silah ambargosuna atfeder. Kliridis, Helsinki toplantısının ve Dokuzlar'ın başlatmış 


olduğu inisiyatifin Türkler gibi Makarios'u da etkilemiş olduğuna inanır. 


Kliridis, Türklerin toprak ödünü konusunda öne sürdüğü öneride, Maraş'ın, eski Magosa yolunun güneyindeki bölgenin ve Güzelyurt'la bölgesinin geri verilmesini istemişti. Onun bana söylediği gibi, (BM temsilcisi) Weckman, bu isteği prensip olarak kabul ettiğini söylemiştir. Bu, görünüşte, ileride yapılacak pazarlığın geniş şeklini göstermektedir. Kliridis, Rum yanının bunu kabulleneceğini doğrulamış ve Rumlara, 80.000-90.000 göçmeni yerleştirme fırsatını vereceğini eklemiştir. Ona, BM Genel Kurul'u kararınca tüm göçmenlerin yerleştirilmesi konusunda bir soru sordum; bana, Türklerin, ileride ek olarak 30.000-40.000 Rum göçmeni kuzeye kabullenmeye hazır olacaklarını sandığını; bunun, Türklerin kendi devletlerindeki çoğunluğu tehlikeye koymayacağını; ancak yer değiştirme vakti gelince, pek az Rum'un kuzeye gitmeyi isteyeceğini söyledi. Türkler akıllı iseler bunu kabul edebilirler. 


Bu arada, Kıbrıs Rum muhalefeti, özellikle EDEK, otobüsler dolusu Kıbrıslı Türk göçmenler kuzeye götürülürken olaylar çıkarabilirler. Kliridis'le Denktaş, 
8 Eylül'de New York'ta yapılacak görüşmelere katılmadan önce, 1 Eylül'de 
görüşerek merkezi yönetim ve toprak konusunu ele alacaklardır. Her ikisi de bu konuda ilerleme kaydedileceği yolunda iyimser görünüyorlar. Denktaş'ın bunu istemede içten olduğunu sanıyorum ve herhalde Ankara da bunu destekliyor. Kliridis'in tutumuna gelince, bu, Makarios'un kişisel tulumuna dayanır. Şimdiye kadar Makarios Kliridis'i desteklemiştir; ancak onun iki bölgeli federasyon konusunda kuşkulu olduğunu sanıyorum. Kliridis'in bana söylediğine göre, AKEL de iki bölgeli federasyondan yanadır bu da, Rusların buna yandaş olduklarını gösterir. Buna karşı çıkanların başında Lissaridis gelir. 
Bu arada Kliridis, hayatının yeniden tehdit edildiğini Weckman'a söylemiştir ve bu tehdidin EDEKTen geldiğini gösteren belirtiler vardır. 
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Kapının yavaşça açılması üzerine, Kıbrıs Rum yanında tabii ama tehlikeli olan ümitler belirmiştir. Aklı başında olanlar bile Kıbrıs sorununun çözümlenmiş olduğundan söz ediyorlar; ancak durumun oldukça nazik olmasından korkuyorum, çünkü Lissaridis, EDEK ve özellikle göçmenler vasıtasıyla olay çıkarabilir. 8.000 Kıbrıslı Türk'ü, tüm aileleri ve eşyalarıyla, güvenlik içinde ve çabucak kuzeye taşımak güçlük çıkarabilir. Ayrıca, 3. Viyana Konferansı'nda öne sürülmüş olduğu gibi, Türklerin bu konuda görüşlerini değiştirmiş olduklarına inanmıyorum. Derek Day'in bu hafta İnhan'a yapmış olduğu veda ziyaretinde, onun hala eski tutumunu sürdürdüğünü ve 3. Viyana Konferansı'nı ileri bir adım olarak tanımlamadığını kaydetmiştir. Kendi görüşümce, New York'ta yapılacak olan toplantıya kadar, Atina'nın da yardımıyla, Makarios ve Ankara üzerinde baskıyı sürdürmeyi önemli görüyorum. Bunda Majeste Kraliçe yönetimi de kişisel olarak bir rol oynayabilir; ayrıca, Dokuzlar da buna katkıda bulunabilirler? 13991 

Bu sırada, Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiseri vekili Derek M. Day de, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Güney-Doğu Avrupa Bölüm'ü yetkililerinden Bayan Maeve G. Fort'a 8 Ağustos'ta gönderdiği gizli yazıda, Kıbrıs Rumlarının 
3. Viyana Konferansıyla ilgili tepkilerini şöyle yansıtıyordu: 


“Helsinki'de yapılmış olan Güvenlik Konferansı'nın geçen hafta Viyana'da yapılmış olan konferansı gölgede bırakmış olması Makarios için bir şans eseri olabilir. Onun Helsinki Konferansına katılmış olması (dünya önderleriyle görüşmelerde bulunması v.s.)... ve bunu “Kıbrıs halkının barışçı, demokratik ve mutlu yaşamı için en büyük başarılardan biri” olarak tanımlaması önemlidir. 
Helsinki ile Viyana hiç kuşkusuz, ihtiyatlı iyimserlik yaratmış ve davranışa geçilmiş olduğu illüzyonunu yaratmıştır; ancak egemen olan tutum, ne olup bittiğini kesinlikle saptamak duygusudur. Güneydeki Kıbrıs Türklerinin kuzeye taşınmasından kaçınılamayacağına genel bir inanç vardır; dolayısıyla, halk arasında büyük bir sürprize veya patlamaya yol açmamıştır; ancak Lissaridis'in 


grubu buna istisna oluşturur. 


Öte yandan Makarios'un, hafta sonunda, Viyana anlaşmasının ayrıntılarını bilmediğine ve bundan pek bir şey çıkacağını sanmadığına dair vermiş olduğu demeç, onun saygınlığını sarsmıştır. Kapının şimdi biraz açılmış olması üzerine, kimi kişiler, “uzun süreli mücadelenin” gerekli olduğundan şimdi kuşkulanmaya başlamışlardır. Öte yandan, Kliridis'in saygınlığı artmıştır. Kendisi Kıbrıs'a dönünce, Larnaka havalimanında alkışlarla karşılanmış ve pazartesi akşamı 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televizyonda zevkten dört köşe olmuştu. Viyana Konferansının sonucu olarak EDEK partisi izole edilmiştir. Pazartesi günü Lissaridis, Kliridis'i, anlaşmaya varılmış olan usulden ayrılmak ve Başpiskoposun yönergelerine uymamakla açıkça suçlamış ve daha sonra, Kıbrıs Türklerinin kuzeye gönderilmesi anlaşmasına karşı çıkmıştır. Başpiskopos kesinlikle Kliridis'i desteklemiştir. 
(Öğrenmiş olduğumuza göre, Makarios, Helsinki'ye hareket etmeden önce Kliridis'e pek anlamlı olmayan yönergeler vermişti; ancak Almanya Şansölyesi Schmidt ve Fransa Cumhurbaşkanı Giscard D'Estaing'la yapmış olduğu görüşmelerden sonra belki ek yönergeler göndermiş olabilir). Salı günü yapılan Bakanlar Kurulu ve Ulusal Konsey karma oturumunda Makarios ve AKEL, Kliridis'i desteklemiştir. Daha sonra yayımlanmış olan basın bildirisinde, Lissaridis'in itirazına ek olarak, Ulusal Konsey'le kabinede, Kliridis'in kendisine verilmiş olan yönergelere göre davranmış olduğu belirtilmiştir. Kıbrıs Türklerinin kuzeye taşınmasına da değinen bildiride, “bu taşınmanın, Kıbrıs sorununun nihai çözümünü etkilemediği ve (Rum) göçmenlerin evlerine dönmelerini etkilemediği” açıklanmıştır. Bu da, Başpiskoposun yansız kaldığını tipik olarak göstermektedir. 

Kliridis'in muhalifi, AKEL başkanı Ezekias Papaioannu'nun o sırada ülke dışında olmasına karşın, AKEL, anlaşmayı onaylamış ve Kıbrıs sorununun erken vakitte çözümülehinde olduğunu açıklanmıştır. Sağcılar, Viyana'da alınmış olan kararlardan mutlu değillerdir. PEK genel sekreteri Hacı İraklios, E/efiheros Laos gazetesinde bunu “kabul edilmez teslim” olarak tanımlamış; Sampson da Mahi gazetesinde, Türklerin kuzeye taşınmalarına karşı çıkmış; bunun, iki bölgeli bir federasyonu tanıma anlamına geldiğini ve “ulusal açıdan kabul edilemez” bir çözüm olacağını öne sürmüştür. Kliridis'in ağzıyla konuşan Agon gazetesi, buna mükemmel bir yanıt vererek, anlaşmayı eleştirenleri, kendi kendilerini eleştirmeye; meydana gelmiş olan durumdan sorumlu olup olmadıklarını saptamaya ve Kikko manastırında Türklere kötü işlem yapmış olanların kimler olduğunu açıklamaya çağırmıştır. 


Kıbrıs Rumlarının bu anlaşmayla ilgili tepkileri henüz sona ermemiştir. 
EDEK herhalde Kliridise karşı savaşımı sürdürecek; Makarios'la felâket getirici bir çatışmaya tutulmaktan kaçınacaktır; ancak Makarios, iki bölgeli bir federasyonu ve zayıf bir merkezi yönetimi kabullenirse bu tutum değişebilir. 
Bu olursa, daha şiddetli hareketlere (muhtemelen Makarios'a karşı suikast davranışlarına) yol açabilir. Başpiskoposun bu konuda açıkça demeçte bulunması 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muhtemel değildir. Kıbrıs yönetimi dün yayımladığı bildiride, Denktaş'ın, Viyana kararlarıyla Makarios'un Kıbrıs sorununda iki bölgeli bir uzlaşmayı kabullenmiş olduğuna dair vermiş olduğu demeci inkâr etmiş; durumun, Viyana görüşmelerinden önceki durum olarak kaldığını belirtmiştir. Buna karşın, iki bölgeli bir federasyonun asla kabul edilmeyeceği yolundaki imalar sona ermiş olabilir. 

Weckman'la ABD Büyükelçisinin görüşünce, Kliridis'in kendisine karşı yapılan saldırıların arkasında bizzat Makarios vardır veya bu saldırıların üç gün sürmesini kabullenmiştir. Amacı, dikkati, Viyana sonuçlarından başka yana çekmek ve Türklerin kuzeye geçmeleri resmi kararının sorumluluğunu başkalarına yüklemektir. Bu, Makariosun gerçekten niyeti idiyse, bunda yenilgiye uğratılmış olduğunu kabullenmek zorunda idi. Kendisi, Kliridis'in davranışlarını alenen onaylamıştır. Büyük bir olasılıkla, Başpiskopos, belki istemeyerek iki bölgeli bir federasyonu kabullenmek zorunda kalmıştır. 


Viyana kararlarıyla ilgili Türk tepkilerinin ne olacağı önceden sezilmiştir. 
Denktaş'ın, güneyde kalmış olan Türklerin kuzeye geçmelerini sağlamış olması bir zafer olarak gösterilmiştir. Ancak Türkler, yine bu anlaşma ile 1.600 kadar Kıbrıslı Rum'un Karpas'a dönmesinin ve UNFICYP'in kuzeydeki hareketlerini özgürce sürdürmesinin de kabul edilmiş olduğu reklamını yapmaktan kaçınmışlardır. Viyana anlaşmasının hiç güçlük olmadan uygulanabileceğini sanmıyorum. Bu konuda anlaşmazlık ve mırıldanmalar olabilir. 

Çarşamba günü Türkiye Büyükelçiliğine giderek Büyükelçi İnhan Bey'e veda ziyaretinde bulundum. Onun görüşünce, Viyana konferansında bir uzlaşmaya yönelik “korkakça önlemler alındığını”; Kıbrıs sorununda daha büyük ilerleme yapılabilmesi için Kıbrıs Rumları arasındaki görüşlerin değişmesi gerektiğini söyledi. Ona göre, Kıbrıs Rumları adada iki ayrı yönetim bulunduğunu ve bu yönetimlerin şimdi federal bir sistemde birleşmeleri gerektiğini kabullenmez ve Makarios, tüm devletin Cumhurbaşkanı olduğu yapımcılığından vazgeçmezse hiçbir uzlaşma olamaz. İnhan bu konuda iyimser görünmüyor ve Eylül'de New York'ta yapılacak olan görüşmelere önemli ek davranışlar olmasını beklemiyor”. 
[400] 

Ankara'daki İngiliz Büyükelçisi Sir Horace Phillips, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na 8 Ağustos'ta gönderdiği ivedi ve gizli telgrafta şu ilginç bilgiyi veriyordu: “Türkiye Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden (Güvendiren), 7 Ağustos'ta bize şu bilgiyi vermiştir: “Kıbrıs Rumları, iki bölgeli federasyon prensibini, 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ek olarak Türklerin, Federal Cumhuriyetin politikasını saptama konusunda da yüzde 50 oranında temsil edilmelerini kabullenmişlerdir. Güvendiren, Denktaş'ın, New York'ta yapılacak toplantıda kimi konularda kesin öneriler sunacağını; bu arada, bu konuda, Lefkoşa'da Kliridis'le hazırlayıcı mahiyette görüşmeler yapacağını; Kliridis'in, Kıbrıs Türklerinin ülkenin yüzde 25'ine sahip olmalarını Kıbrıs yönetiminin kabulleneceğini bildirdiğini söylemiştir. 
Türk görüşünce bu sorun tapu kayıtlarına göre çözümlenebilir. Türkler, mal açısından bunun yüzde 30 oranında olduğuna inanıyorlar”. 


Güvendiren, bir uzlaşmaya varılması olanağının geçen yıla oranla daha iyi olduğunu; Türklerin, Kliridis'in de bunu dilediğine kuşkuları olmadığını, ancak Makarios"un daimaolduğugibi bir soru işaretine yol açtığını söyledi ve ABD silah ambargosu kaldırılmadan veya Türkiye bu konuda başka bir kaynak bulmadan hiçbir anlaşmanın sonuçlandırılamayacağını veya yürürlüğe giremeyeceğini vurguladı. Ona göre, iki toplum, Viyana'da yapılacak yeni dönem görüşmelerde anlaşmaya varırsa, garantör devletlerin de katılacağı bir konferans düzenlenmesi gerekecektir. Güvendiren, ambargonun toplumlararası görüşmelerde anlaşmaya varılmasına engel olmayacağını; ama onun uygulanmasına engel oluşturacağını; Türklerin, toplumlararası bir anlaşmaya doğru ilerleme kaydedilirse, ambargonun kaldırılmasına yol açabileceğini sandıklarını eklemiştir. 

Türkiye Cumhurbaşkanı; hükümeti, muhalefet partilerini, bilginleri ve basını, dış siyasa sorunlarında birleşmeye çağırmıştır. Basında bildirildiğine göre, çeşitli partilerin önderleri arasında yapılan bir toplantıda. işgâl edilmiş olan Kıbrıs topraklarının bir oranından vazgeçilmesi önerilmiştir. Demirel'in başlıca koalisyon ortağı olan Milli Selamet Partisi mensubu Adalet Bakanı, kendi partisinin, Kıbrıs'ta toprak ödünü verilmesini kabullenmediğini ve mümkün olan en erken vakitte bağımsız Kıbrıs Türk Devleti kurulması gerektiğini öne sürmüştür. Bunun dışında, tatmin edici bir uzlaşmaya karşılık olarak, işgal edilmiş olan bölgeden biraz ödün verilmesi prensibine karşı muhalefet olmamıştır .1401) 


Makarios'a Karşı Yeni Suikast Planı 
Bu gelişmeler kaydedilirken, Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiseri Sir Stephen Olver, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na 11 Ağustos'ta şu oldukça ilginç, ivedi ve açık telgrafı göndermişti: 
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“Kliridis, Makarios'a karşı kurulmuş olan komployla ilgili olarak şu ifadeyi vermiştir: “Son günlerde, Kıbrıs'a dönerken, Atina'da durak yapmıştım. Orada, bana, Makarios'u öldürme planıyla ilgili olarak bilgi verilmişti. Bu plana göre, Makarios'un, Başpiskoposluk binasıyla Cumhurbaşkanlığı sarayı arasında takip ettiği yolun bir noktasına patlayıcı maddeler dolu bir araba park edilecektir. 
Makarios'un arabası o noktaya yaklaşınca, patlayıcı maddeler elektronik bir cihazla infilak ettirilecektir. Bu planın kod adı “fash-lightning” (ani yıldırım alevi)'dir. Bu komploda, Atina'da kimi Yunanlılarla Lefkoşa'da yaşayan kimi Rumların parmağı vardır. Kıbrıs'a dönünce Makarios'a bu konuda bilgi verdim. 
Bunda parmağı olanlar hakkında kesin bilgi vardır ve bu kişiler Yunanistan ve Kıbrıs'ta dikkatle izleniyorlar 1402) 

Atina'daki İngiliz Büyükelçisi Richards da, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na 
12 Ağustos'ta gönderdiği ivedi ve açık telgrafta şu bilgiyi veriyordu: “Atina Haber 
Ajansı bugün şu bülteni yayımlamıştır: “Yetkili kaynaklar, şu basın haberlerini yorumlamışlardır: Kliridis, Viyana'dan Kıbrıs'a dönerken Atina'ya uğramış ve Başbakan (Karamanlis) a, Cumhurbaşkanı Makarios'la kendisini öldürmek için planlar olduğunu bildirmiştir. Karamanlis, ilgili katlara bu konuda derhal soruşturma yapmalarını emretmiştir” Haberde eklendiğine göre, yapılan soruşturma sonunda bu konuda ciddi bir kanıt bulunamamıştır”1403) 


Öte yandan Denktaş'ın, uluslararası kimi örgütlerin bu sırada Kıbrıs sorununa karışmaya çalışmalarına canı sıkılarak vermiş olduğu demeç, KTFD Kamu Enformasyon Dairesi, (Turizm ve Enformasyon Bakanlığı) tarafından 
18 Ağustos'ta, “Yabancı Müdahalesine Hayır” başlığı altında yayımlanmıştı. Bu 
bildiride aynen şunlar belirtiliyordu: “Kıbrıs Türk Federe Devleti Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, bugün, Avrupa Ekonomik Toplumu'na mensup 9 devletin, Kıbrıs Anlaşmazlığı konusunda arabuluculuk yapma dileğiyle ilgili olarak şu demeci vermiştir: Kıbrıs'la ilgili olarak 3. Viyana görüşmelerimizi yaparken, Avrupa Ekonomik Toplumu'nun 9 üyesinin Kıbrıs sorununa doğrudan doğruya ilgi göstereceğine dair haberler yayımlanmıştır. Gerçekte, bu konudaki görüşlerimizi daha önce açıklamış bulunuyoruz. Buna ek olarak, Avrupa Ekonomik Toplumu'nun 9 üyesi adına bize yaklaşmış olan yetkililere de aynı görüşleri anlatmış bulunuyoruz. 

Kıbrıs Anlaşmazlığı Türkiye ile Yunanistan arasında bir sorun olarak görülebilir. Kıbrıs sorunu Kıbrıs Rum yanı, Rum Ortodoks Kilisesi ve onların yandaşları tarafından yaratılmıştır. Onlar, Kıbrıs'ı Yunanistan'a ilhak etmek için 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bir kampanya başlatmışlardır. Bu dönemlerden şimdi kurtulmuş bulunuyoruz. 
Şu sırada, Türkiye'nin koruduğu ve moral, yasal ve insani nedenlerden ötürü bu korumayı sürdürdüğü bir Kıbrıs Türk toplumu vardır. Buna ek olarak, şimdi Kıbrıs'ta bir Türk Federe Devleti vardır. Bu devlet, ortak olduğumuz adanın bağımsızlığının kalıcı olduğunu teyit etmek için kurulmuştur. Bu noktaya eriştikten sonra, bu sorunun çözümlenmesinin iki topluma ve anayurtlarından Türkiye ile Yunanistan'a düştüğü anlaşılmış olur. Sorun bu çerçeve içerisinde ele alınırsa ivedilikle ve derhal çözümlenebilir. Dıştan yapılacak herhangi bir müdahale, sorunu çözmede yanların uzlaşmazlığını arttırır ve onların daha da inatçı olmalarına yol açar. Gerçekte, BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi'nde alınmış olan kararlarda, toplumlararası görüşmeler yoluyla barışçı bir çözüm bulunması dileği belirtilmiştir. Toplumlararası bu görüşmeler hala sürüyor. 
Dolayısıyla, kimi devletlerle uluslararası örgütlerin Kıbrıs sorununa karışmasını iyi karşılamıyoruz. Türk toplumu, Türkiye'ye silah ambargosu koyan ve öteki usullere başvuran ABD'nin müdahalesine sertçe muhalefet etmiştir. ABD'nin bu kısa görüşlü müdahalesi Kıbrıs sorununun çözümünü daha da güçleştirmiştir. 
Kıbrıs sorununda bir yan olmayan herhangi bir ülkenin veya uluslararası örgütün Kıbrıs'ın iç işlerine karışmasına izin vermeyeceğimizi bir kez daha belirtmeyi 


yararlı addediyorum”. [404] 


Bu sırada, Lefkoşa”daki İngiliz Yüksek Komiseri Sir Stephen Olver, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na 22 Ağustos'ta gönderdiği ivedi ve gizli telgrafta şu ilginç bilgiyi veriyordu: 

“Dün Makarios ve Denktaş'la görüştüm. Makarios, şimdi iki bölgeli bir uzlaşmayı kabule hazır olduğunu doğruladı, ancak görüşmelerde tatmin edici bir paket ortaya koyuluncaya kadar bunu alenen açıklamayacak ve 18 Ağustos'ta yapılan Ulusal Konsey toplantısında, New York toplantısının yapılacağı tarihe dekbununalenen eleştirilmemesi için yönerge yayımlamıştır. Makarios şunu ima ediyor: Türk kesiminin yüzde 25'e indirilmesinin Rum yanındabir iç bölünmeye yol açması olasılığına karşı, bunu Kıbrıs Rum kamuoyuna kabul ettirebilecektir. 
Ancak, evlerinden yoksun bırakılmış olan Kıbrıs Rumlarından yeterli sayılarda kişilerin Türk kesimine dönmesini Denktaş'ın kabul edeceğinden kuşkulu (karamsar) olduğunu söyledi. Kliridis, 80.000-90.000 kadar Rum'un, Türklerin geri verecekleri bölgeye yerleştirilmelerini düşünüyor. Makarios, zayıf bir merkezi yönetimi ve önemli görevlerde yüzde 50 oranını henüz kabullenmemiş 


görünüyor. 


GİZLİ BELGELERLE KIBRIS SORUNU KAYGILI YILLAR 371 


Makariosun bir uzlaşmayı kabule gerçekten yaklaşmış olduğu izlenimini edinmiş bulunuyorum. Bu da, iç baskılar, özellikle AKEL'in açıkça Kliridis'in görüşlerini destekleme kararı almış olması nedeniyleolabilir. Ancak Makarios'un, göçmenlerin yerleşimi ve kendisini güç durumdan kurtarabilecek merkezi bir yönetim sisteminden kuşkulu olabilir. 


Denktaş, Ankara'nın kendisine özgürce davranış fırsatı verdiğini teyit etmiştir ve kendi ekibini buna inandırmak için çok çaba harcıyor (onlardan biri istifa etmiştir). Denktaş'ın da şimdi ilerleme kaydedilmesinden yana olduğuna inanıyorum. Ancak ortada hala birçok engel vardır. Engellerden biri de şu olabilir: Denktaş, New York'taki görüşmelerin başlayacağı tarihe kadar, 28 Ağustos'tan sonra Kıbrıs dışında bulunacaktır. 28 Ağustosta Ürdün'e yapacağı ziyaret şimdi kesinleşmiş görünüyor. Ondan sonra Tahran ve Jakarta'ya gidecektir. Jakarta'dan da doğrudan New York'a veya Ankara'ya gidebilir. Ürdün'e hareket etmeden önce, görüşmelerle ilgili olarak hazırlamış olduğu belge Kliridis'e verilebilir. 
Ancak bu belge, New York'ta esas görüşmeler başladıktan sonra ortaya çıkabilir. 

Başka bir kötü gelişme de şudur: BM'nin bir raporuna göre, Maraş'taki dört eve Türkler yerleştirilmiştir. Sivil Türk kişiler, Maraş'ın ticaret bölgesine yerleşmek amacıyla o bölgeyi teftiş ediyorlar. Önümüzdeki iki hafta, çok bunalımlı olacaktır. Bizim ve Avrupa Ekonomik Toplumu'nun New York görüşmelerinde ilerleme kaydedilmesini sağlamak amacıyla herhangi bir yardımda bulunabileceğimizi göremiyorum. Ancak, Eylül başlarında, New York'ta özel oturuma katılmak üzere Dışişleri Bakanlarının toplanacağı sırada bir şeyler yapılıp yapılamayacağını” incelemeyi amaçlayabilirsiniz. 14051 


Çağlayangil'in Temasları 
Bu sırada, Ankara'daki İngiliz Büyükelçisi Phillips, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na 27 Ağustos'ta gönderdiği ivedi ve gizli telgrafta, Türkiye Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in kendisini bir gün önce kabul etmiş olduğunu bildirmiş; şunları eklemişti: 


“Türkiye Dışişleri Bakanıyla, Londra'dan almış olduğum yönergelere göre görüştüm. İlk olarak, Denktaş'la Kliridis arasında, gelecek ay New York'ta yapılacak olan görüşmeyle ilgili güçlükler üzerinde durdum. Rumların iki bölgeli federasyonu ve iki önderin, nüfusun bir kısmının yer değiştirmesini kabullenmelerinin Türkiye'yi memnun ettiği tahminini öne sürdüm. Şimdiki 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sorunun,iki bölgenin genişliğini saptamak olduğunu: bizim (İngilizlerin), bunu tartışırken yanların oranlar konusunda sert bir tutum izlememeleri gerektiği görüşünü öne sürdüm. Önemli olanın, iki toplumun nüfus oranına göre olması ve ekonomik varlığı sürdürecek biçimde ele alınması olduğuna değindim. 


Çağlayangil, bu duygusal konuyu bu kadar ihtiyatla öne sürdüğüm için bana teşekkür etti; bunu görüşme fırsatını iyi karşıladı ve sözlerini şöyle sürdürdü: 


“Şimdiye kadar Yunanistan, Rumlar iki bölgeli bir federasyonu kabullenirse,buna karşılık olarak Türklerin ne vereceğini soruyordu. Bu, iyi bir gelişmedir. Yunanistan bunu, bir yıl önce sizin (Callaghan'ın) varlığınızda kabul etmiş olsaydı, Türkiye'nin ekonomisine ve dış siyasasına bu kadar zarar olmayacak; evlatları ölmeyecek; bu kadar savaş masrafı ve Amerika'nın silah ambargosu olmayacak; Kıbrıs sorunu kalmayacak ve Yunanistan'da bunalım olmayacaktı. Tüm bunlardan Yunanistan çok sorumludur ve onun bu geç vakitte federasyonu kabul etmesi, Türkiye'nin kayıplarını gideremez”. 


Kendisine, her iki yanın da ıstırap çektiğini söyledim; ancak Türkiye'nin şimdi geriye değil ileriye bakması gerektiğini; yerel ve dış baskılardan bilgim olduğunu; ama Ankara yönetiminin, Türk toplumunu güvenlik altına alacak ve her iki toplumun haklarını sağlayacak nihai bir uzlaşmaya varılmasını istediğini sandığımı; Amerikan silah ambargosuna değinmiş olmasının, New York'taki görüşmelerin içtenlikle yapılmayacağı anlamına gelmediğini ümit ettiğimi söyledim. Bu görüşmelerin yapılacağını doğruladı; ancak gelecekteki kesin anlaşmanın ambargo konusunda kaydedilecek olan ilerlemeye dayanmasından kaçınılamayacağını vurguladı. Ben de, New York'ta kaydedilecek ilerlemenin Washington'da da kaydedilmesi ümidini beyan ettim. 


Bundan sonra Denktaş'ın yetkisine değindim. Onun Kliridis” le yapmış olduğu görüşmelere kaydedilmiş olan ilerlemeden çok memnun olduğumuzu: Türkiye yönetiminin Kıbrıs'ta siyasi ve askeri çıkarları olduğunu ve Türk savının kamuoyuna takdiminin önemli olduğunu bildiğimizi söyledim. Bunları göz önünde tutarak ve 3. Viyana deneylerine dayanarak, Denktaş'a, Kliridis'le yapacağı yeni görüşmelere kendi inisiyatifini kullanma fırsatının verilmesinin şu üç yararı olacağını söyledim: 1. Nihai çözüm daha esnekçe görüşülebilir; 2. 
Gelecekteki federasyondaki rolü konusunda Denktaş'ın saygınlığı arttırılmış olur ve 3. Türkiye yönetimi, kendisine karşı olan iç baskıları azaltmış olabilir. 


Çağlayangil, Denktaş'ın o sırada Türkiye yönetiminin etkisi altında davrandığını sanmanın büsbütün yanlış olduğunu; davranış ve görüşmelerinde 


GİZLİ BELGELERLE KIBRIS SORUNU KAYGILI YILLAR 373 


tamamen özgür olduğunu ve onun alacağı herhangi bir kararı yönetimin bloke etmeyeceğini söyledi. Yönetimin amacının, Denktaş'la Kliridis'i bir çözüm bulmada, son karara varılmasının on güne kadar, özgür bırakmak olduğunu vurguladı. Kendisine, sizin (Callaghan'ın) bu açıkça konuşmamızdan memnun kalacağınızı söyledim ve İngiltere'nin, Türkiye'nin Kıbrıs sorununun çözümü konusunda iyi niyetinden kuşkulanan ülkeler arasında sayılmayacağı ümidini belirttim. 


Çağlayangil bunu doğruladı ve size şunları bildirmemi diledi: “Kendi yönetiminin, Kıbrıs sorununa, Türk kamuoyunu tatmin edecek, öteki yanın çıkarlarını incitmeyecek, sabir durumu sarsmayacak, Türkiye'de yeni bir kriz yaratmayacak, bu soranım hayaletini yeniden diriltmeyecek ve zayıf bir çözüm olmayacak. ılımlı bir çare bulmak için görüşmeleri sürdüreceğine dair size güvence уегіг” [406] 

Yine İngiliz Büyükelçisi Phillips, 28 Ağustosta İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na aynı konuda gönderdiği ivedi ve gizli telgrafta şunları ekliyordu: 

“Hiç kuşkusuz, daima bir Türk olan Çağlayangil, eski soya mensup, Avrupa kültürü görmüş ve Avrupalı gibi yetiştirilmiş bir kişidir. Bizi, onurlu bir uzlaşma istediğine inandırmak istiyor. İhtiyatlı iyimserliğine karşın, gelecek ay New York'ta yapılacak olan toplantıda bir uzlaşmaya varılabileceğini görmüyorum. 
Ancak, kendisi, bu toplantıda, en azından, Viyana'da kaydedilmiş olan ilerlemenin sürmesini istiyor. Bunu da, Atina ye Washington'da iyi izlenim yaratmak için istiyor. Ekim ayı ortalarında yapılacak olan Senato seçimlerinde Çağlayangil'le Demirel'in Adalet Partisi (ortanın sağı), başlıca koalisyon ortağı Erbakan'ın (Milli Selamet Partisi)'nin ve başlıca muhalefet partisi olan Ecevit'in (Cumhuriyet Halk Partisinin), Kıbrıs sorunu ve ABD ambargosu konularındaki tutumlarından dolayı nazik bir durumda bulunuyor. Ancak, Çağlayangil'le Demirel'in, Erbakan'la Ecevit'in baskısı olmasa bu sorunları kolayca çözümleyebileceklerini sanmak hata olacaktır. Bu konularda ulusal duygular kamçılanmış bulunuyor. Ancak yönetim, Kıbrıs sorununu, özde Kıbrıs Türklerinin bir sorunu olarak gösterir ve onları, diledikleri ve kendi çıkarlarına olacak bir anlaşmaya varmaya bırakırsa, Kıbrıs sorununda daha az güçlükle karşılaşılacaktır. Bu konuda kaydedilecek ilerleme, bunun ABD ambargo sorununa bağlı olduğunu alenen açıklamamakla birlikte, bu sorunu da kolaylaştırabilecek ve sonuçta ambargonun kaldırılmasına yardımcı olacaktır. 
Bu denli taktikleri, ambargonun ciddi sonuçlarını gizlemeyen Genel Kurmay 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Başkanlığı'nın da destekleyeceği sanılıyor. Çağlayangil”in, Denktaş'ın Kliridis'le yaptığı görüşmelerde özgür olduğuna dair güvence verirken, bana gerçeğin yarısından çoğunu söylemiş olduğunu sanıyorum; ancak Denktaş'ın, Ankaraca saptanmış olan parametrelerin ötesine gidebileceğine inanmıyorum. Bunu göz önünde tutarak, yukarıda sözü edilmiş olan taktikler ve (özellikle Yunanistan ve Batı'da), takdim açısından yönetimi, Kliridis üzerindeki denetim gücü ne olursa olsun, en azından, ona özgürce davranma yetkisi vermiş gibi görünmek zorunda bırakacak ve Denktaş'ın özgürlüğü konusunda alenen kuşku yaratmaktan 


kaçınma fırsatı verecektir”.(407) 


BÖLÜM 17 
KIBRIS SORUNUNU ÇÖZÜMLEME ÇABALARI SÜRÜYOR 


Sir Stephen Olver'in Görüşleri 


Bu sırada Kıbrıs sorununa bir çözüm bulma davranışları sürüyordu. 
Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiseri Sir Stephen Olver, 1975 yılı Eylül başlarında kaleme aldığı andaçta şu görüşleri beyan etmişti: Kıbrıs sorununun anahtarı, Yunanistan'la Türkiye arasında gerçek bir yaklaşmaya dayanır. Kıbrıs'ta, gerçek barış ve birlik lehinde çalışan güçler vardır. Türkiye yönetiminin, Kıbrıs'ın egemenlik ve bağımsızlığının sürmesini desteklemede iyi niyetle davrandığını farz ediyorum; ancak Türkiye, Kuzey Kıbrıs'ı kendisine katma amacı güderse, pek doğal olarak yeni bir durum ortaya çıkmış olacaktır. 

Bir uzlaşmaya varılması ve daha sonra entegrasyona yol açılması konularında (ki bunlar Kıbrıs'a ve bize değerli olacaktır) Britanya ne yapabilir? Gelecekte pek az ve kesinlikle dramatik olmayacak bir şeyler yapabilir. Arka sahnede kalmak veya dikenli tel örgüler üzerinde oturmak arasında uzlaşmayı sürdürmeliyiz. 
Bizim, adada şu üç rehinemiz vardır ve onlar terk edilemez: 1. Adadaki egemen üsler; 2. Türk işgalindeki kuzeyde yaşayan İngiliz toplumu ve 3. İngiltere'de yaşayan ve Kıbrıs sorununu Rum açısından yansıtan Helen yanlısı baskı araçları. 
1. Kategoride olan üsler adada ebediyen kalmayabilir. 2. Kategorideki rehineler zamanla daha az yük oluşturacaktır, çünkü olağanüstü durumun yaratmış olduğu kompleks sorunlar yavaşça çözümlenecek; sakinlerin kimileri vefat edecek veya adada kalma mücadelesinden vazgeçeceklerdir. Kuzeyde yaşam epeyi iyileşmezse, gelecekte orada İngiliz toplumu kalmayacaktır. 3. Birleşik Krallık'taki Helenistlere gelince, belki dengeyi düzeltmek için kimi önlemler alabiliriz eğer Türker Kıbrıs içinde ve Kıbrıs'a karşı hareketleriyle bunu olağan 


yaparlarsa. 
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Kendi görüşümce, uzun süreli amacımız olması gereken Kıbrıs'ta uygun ve kalıcı barış, dış etkenlere dayanır. Kıbrıs Türkleri ve Kıbrıs, Türkiye için ulusal sav olduğu ve enosis Kıbrıs Rumlarına çekici göründüğü sürece, adadaki iç durum sabit olmayacaktır. Resmi taksim bunu değiştirmeyecektir. 
Yunanistan'la Türkiye arasında bir yakınlaşma olursa, durumda değişikliğe doğru ilk adım atılmış olacaktır. O zaman, adadaki iki toplum kendi aralarında işbirliği yapma fırsatını sağlamış olacaklardır. Bunun ötesinde küçük ama yaygın Kıbrıs sorununu vasata indirecek kadar geniş bir çerçeveye gereksinim olacaktır. NATO bunu başaramamıştır: Esasen bu örgüt, bu gibi sorunları çözümlemek için kurulmamıştır. En basit deyimle gereken şudur: Bölgede yumuşama (detente) olmalı ve Kıbrıs'la ilgili olarak , Yunanistan ve Türkiye arasında tercihen daha geniş bir örgüt içerisinde, devamlı siyasi istişare mekanizması kurulmalıdır. Avrupa Ekonomik Toplumu (zamanla Yunanistan ve Türkiye bu örgüte üye olursa) bunu sağlayabilir mi? Bu, bana ümitli bir yol olarak görünüyor. Türkiye'nin tam bir Avrupa Gücü olma hasreti, onu, Kıbrıs'ta gerçekten demokratik bir uzlaşmaya varmasına inandırabilir. Onun, Kıbrıs sorununda Arap ülkelerince soğuk karşılanmış olması ve yansız devletlerin ona düşmanca davranışları, izolasyon ve hayal kırıklığıyla 3. Dünya'ya katılma çabalarını hüsrana uğratması da bunda rol oynayabilir. Var olan garanti sistemi yeniden gözden geçirilirken, bu denli bir mekanizma kurulamaz mı diye merak ediyorum. Bunda Britanya da önemli bir rol oynayabilir.14081 


İngiliz Milletvekillerinin Kıbrıs'ı Ziyareti 


Bu sırada, İngiltere parlamentosunun Avam Kamarası'ndaki Kıbrıs Komitesine mensup milletvekilleri adayı ziyaret etmeyi tasarlıyorlardı. Bu komite mensupları Denktaş'la da görüşmek dileğini belirtmiş; Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiseri Sir Stephen Olver, 21 Ağustos'ta Denktaş'la görüşürken, Kıbrıs'a gönderilmekte olan bu komitenin üyelerinin onunla da görüşmek istediğini bildirmiş; ancak Denktaş, bu komiteyi kabul etmeyeceğini söylemiş; oldukça sert davranmıştır. Denktaş'a göre, bu komitenin amacı, Kıbrıs'ın iç işlerine karışmaktı. İngiliz milletvekillerinin, Kıbrıs'taki görgü tanıkları üzerinde yetkilerini kullanmaya kalkışmaları tolere edilemezdi. Olver, Denktaş'a, onların yalnız İngiliz sakinlerinden ifade alacaklarını, ama yerel halktan herhangi biri de komite üyeleriyle görüşmek isterse, onları da dinleyebileceklerini söylemiş; bu 


komiteyi kabul etmesinin kendi yararına olacağını ve Türk savını öğrenmeleri 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için onlara her türlü kolaylığın yapılmasının kendi çıkarları yararına olacağını Denktaş'a anlatmaya çalışmış; ancak Denktaş, (Rum/Yunan hayranı) Lena Jeger'in komitede bulunmasından hiç de memnun olmamıştı./409) 


Bir süre sonra Ankara'ya gitmiş olan Denktaş, orada da İngiliz Büyükelçisi Phillips tarafından aynı konuda meşgul edilmişti. Phillips, komiteyle ilgili olarak görüşünü değiştirmesi için İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın göndermiş olduğu bir mesajı 4 Eylül'de Denktaş'a iletmişti. Denktaş, KTFD'nin bu denli bir dış komitenin Kıbrıs'ta soruşturma yapmasının gereksiz olduğuna dair Bakanlar Kurulu'nun karar almış olduğunu; Kıbrıs Rumları, kuzey limanlarından Kıbrıs'a girenlere güneye gitme izni vermediğine göre, KIFD'nin de buna karşı misillemede bulunmakla suçlanamayacağını; dolayısıyla, komitenin güneyden kuzeye geçmesine izin verilemeyeceğini söylemişti. Bu kararda, komitenin terkibi de etkili olmuştu. Denktaş'ın söylemiş olduğuna göre, 1950'lerde EOKA İngiliz askerlerini öldürürken, Lena Jeger adlı İngiliz kadın milletvekili Makarios'u alenen destekliyordu. İngiliz Büyükelçisi bu konuda Denktaş'la tartışmaya çalışmış, ama onu etkileyememişti.(410) 


Bir süre sonra, İngiliz Parlamentosu Kıbrıs Komitesi üyeleri (Eylül başlarında) Kıbrıs'a ulaşarak kimi Rum ögeler ve Makarios'la da görüşmüş, ama Türkler tarafından boykot edilmişlerdi. 12 Eylül'de Makarios'la yaptıkları görüşmede İngiliz Yüksek Komiseri Sir Stephen Olver, İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Michael Weston, Makarios ve yardımcılarından Yeoryios Pelagias vardı. Fırsattan yararlanan Makarios, Denktaş'ın, söz vermiş olduğu gibi, önerilerini sunmamış olması sonucunda 4. dönem toplumlararası görüşmelerin bir sonuç yaratmamış olmasının talihsizlik (yazık) olduğunu söylemişti. Onun görüşünce, 3. Viyana Konferansının tek esas sonucu, Kliridis'in ödünler vermiş olmasıydı. Sözlerini sürdüren Başpapaz, Kıbrıs Türklerini rehine olarak tutmayı dilemediği için onları özgür bırakmak kararını aldığını; Rum yanının, görüşmeler başlayalı beri kimi ödünler verdiğini; ancak Türk yanında herhangi bir ödün belirtisi olmadığını; Türklerin, Kıbrıs Rumlarıyla sadece Rumların teslim olmaları koşullarını görüştüklerini; herhangi bir gerçek ödünde bulunmak niyetinde olmadıklarını iddia etmişti... Ayrıca Türkler, yönetime yüzde 50 oranında katılmayı istiyorlardı. Dahası, Cumhurbaşkanlığında rota sistemine göre değişiklik olmasını öneriyorlardı. Kendisi (Makarios) bu denli önerileri kabule hazır değildi. Türklerin amacı, onlara federal yönetimde eşit haklar verilmesine karşılık olarak Rumlara, kimi küçük değişikliklerle şimdiki 


378 SALAHİ R. SONYEL 


olup bittiyi empoze etmekti. Kimi kişiler, kendisine, bunu kabullenmesi önerisinde bulunmuşlardı, çünkü bunu şimdi reddederse, Türkler adanın yüzde 40'ına el koyacak, tüm bölgeyi kolonize edecek ve birkaç yıl sonra, Kıbrıs Türkleri istese bile, herhangi bir tavizde bulunamayacaklardı. Ancak Makarios, şimdiki durumu yasallaştırmak yerine bu durumda yaşamı sürdürmenin ehven-i şer olacağına inanıyordu. Yine ona göre, kimi kişiler, sorunun, merkezi yönetimin yetkileri konusunda Rumlarla Türkler arasında görüş ayrılığından kaynaklanmış olduğuna inanıyorlardı. Makariosa göre, gerçekte sorun, Türkiye'nin saldırganlığını ve işgalini sürdürmesi idi. Başpapaz, Türklerin iç sorunları olduğunu anladığını; ancak onların öne sürmüş oldukları çözümün kabullenemeyeceğini; Rum yanının coğrafi taksimi kabullenmesinin büyük bir hata olduğuna inandığını; Türkiye ile İngiltere tarafından da garanti edilmiş olan 1960 Anayasası'na dönülmesinde direnmeleri gerektiğini; Türklerin bu anayasaya dayanarak Kıbrıs'ı işgal ettiğini; ancak her iki yanın da bu anayasayı ihlâl etmiş olduğunu; ama, onun yararsızlıklarına karşın o anayasayı kabule hazır olduğunu; 1960 Anayasasında yapılacak değişiklikler konusunda iki yan arasında anlaşma yapılabileceğini; var olan durumun realitelerini gördüğünü, ancak bunu yasallaştıramayacağını vurgulamıştı. 


Sözlerini sürdüren Makarios, yine Birleşmiş Milletler'e başvurmaktan söz etmiş; BM'nin sorunu çözümleyeceğini iddia etmediğini; ancak BM'nin Türkiye'nin makul biçimde davranması için baskı yapabileceğini; BM'nin, geçmiş yıllara oranla şimdi daha esaslı bir karar vermesini ümit ettiğini; gerekirse 
3212 sayılı kararı kabule hazır olduğunu; Türklerin, yapılan görüşmelere kötü 
niyet gösterdiklerini ve ele geçirmiş oldukları fırsattan yararlanarak durumlarını konsolide ettiklerini; sözde КТЕР” kurulduktan sonra Türklerin bu kötü niyetleri ni sürdürmelerine izin verilmemesi gerektiğini; Denktaş, Viyana'da yapılan son görüşmeler sırasında esaslı önerilerde bulunmaya söz verince bundan memnun olduğunu, ama bunu gerçekleştirmeyince üzüntü duyduğunu; görüşmelerde çıkmaza girilmesini önlemek için İngiltere Dışişleri Bakanı'nın çok uğraştığını; onun, Çağlayangil'le temasa geçtiğini, ama Çağlayangil'in, Kliridis'in önerilerde bulunmasını ve Türk yanının bu önerileri ciddi biçimde inceleyebileceğini söylemiş olduğunu öne sürmüştü. Makarios'a göre, görüşmeler, ilerleme kaydetmede en iyi yöntemdi; bunun alternatifi yoktu; ancak Türkler esaslı öneriler öne sürmeye hazır değillerse, bu görüşmelerin sürmesinin bir 


yararı olmayacaktı. Türkler bunu yapmazsa, görüşmelerin sürmesini Makarios 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kabullenemezdi. Ona göre Denktaş, geciktirici taktikler kullanıyordu. Yine Makarios'un görüşünce, tüm sorun, kısmen değil, bir tüm olarak ele alınmalıydı. 
Öte yandan Denktaş, Kıbrıs yönetiminin durumunu çökertmek için geçici düzenlemeler üzerinde duruyordu. 

Sampson'a karşı İngiliz yönetiminin müdahalesini isteyip istemediği sorusuna, Makarios, askeri müdahale konusunda İngiliz yönetiminin güçlüklerini anlamış olduğunu; dolayısıyla, bu denli bir başvuruda bulunmadığını; ancak İngiliz yönetiminin Birleşmiş Milletler'deki inisiyatifi ele alarak Türk harekâtını takbih etmesi gerektiğini; egemen üslerdeki İngiliz askerlerinin adada başka amaçlar için bulunduğunu; ancak Kıbrıs'ın toprak bütünlüğünün korunması için sevk edilmiş olmaları gerektiğini öne sürmüştü. Kendisine karşı darbe yapılacağı söylentilerini işitince bu konuda İngiltere yönetimine bilgi iletip iletmediği sorusuna Makarios, Yunan subaylarının kendisinden hoşlanmadıklarını bildiğini; ancak bir darbe yapmalarını beklemediğini; bu subayların, böyle bir darbenin getireceği sonuçlan bilmeyecek kadar ahmak olduklarına inanmadığını; ama, belki bunu umursamadıklarını ve sonucun ikili enosis olacağına inandıklarını eklemişti. 


Sözlerini sürdüren Makarios, İngiltere'nin moral (tinsel) baskı kullanmasını beklediğini; İngiliz Milletler Topluluğu'nun bu denli baskıya bir forum sağladığını; Avrupa Ekonomik Toplumu'na gelince, bu örgütün sorunda önemli bir rol oynayabileceğini Helsinki'de İtalyanların kendisine bildirmiş olduğunu; bu yardımı, BM'nin gayretlerini etkisiz bırakmamak koşuluyla kabullenmiş olduğunu; bu konuda Dokuzlar'ın epeyi yardımcı olabileceklerini sandığını; Türkiye'nin bundan memnun olmadığını öğrenmiş olduğunu; bunun üzerine EEC'nin şimdi bu konuda tutumlu davranmaya başladığını; kimi kişilerin, EEC'nin amacının NATO'nun çıkarlarınahizmet etmek olduğunu söylediklerini; NATO'nun aleyhinde olmadığını; hatta NATO'nun bile yardımcı olabileceğini söylemişti. 

Makarios'un, 'uzun süreli mücadelesine” karşıt dahili bir muhalefet olup olmadığı sorusuna Başpapaz şu yanıtı vermişti: “Kıbrıs Rumları bana tüm desteklerini vermeyi sürdüreceklerdir. Kendi durumuna karşı tek tehlike, Türkler adanın yüzde 25-26'sını elde tutmak önerisinde bulunurlarsa baş gösterecekti; çünkü Türk işgali dışında kalacak olan bölgelerde evleri olan Rumlar kendisine baskı yaparak bunu kabullenmemesini isteyeceklerdi. Bizzat Makarios'un kendisi emekli olmayı diliyordu; ama halk buna karşı çıkmıştı.(411) 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Bu sırada, İngiltere Dışişleri Bakanlığı görüşünce Kıbrıs sorunuyla ilgili durum şöyle yansıtılıyordu: İngilizler, Viyana Görüşmelerinin son oturumunda Denktaş'la Kliridis arasında kaydedilmiş olan ilerlemeden memnun olmuşlardı; ancak, görüşmeler yoluyla bir anlaşmaya varılamamış olmasının NATO ittifakını sekteye uğratmasından kaygılanıyorlardı. Onlara göre Rumlar, iki bölgeli federasyonu geç kabullenmişlerdi, ancak o sırada meydana gelmiş olan fırsat kaçırılmamalıydı. Yine o sırada Denkraşla Kliridis'in önlerindeki problem, her iki bölgenin genişliğini bir karara bağlamaktı. Callaghan, Rum yanını, oranlar ve toprak genişliği konularında sert bir tutum izlememeye uyarmıştı, çünkü her iki yan da o sırada uzlaşmaz bir tutum izlerse, daha da üzüntü yaratacak ve dünya kamuoyunu yine davranışa geçirecekti. 


3. Viyana Konferansı'ndan beri Kıbrıs'ta egemen olan genel, iyimser havaya karşın, Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiseri Sir Stephen Olver, son günlerde kaydedilmiş olan kimi olumsuz gelişmelere İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın dikkatini çekmişti. Ona göre, bu gelişmeler, Denktaş'la Türkiye yönetiminin, Viyana paketine ve New York'ta yapılacak olan toplumlararası görüşmeleri gerçekleştirmedeki içtenliklerine epeyi gölge düşürmüştü. Bu gelişmeler şunlardı: Kıbrıs Rumlarının kuzeye dönmeleri konusundaki idari güçlükler; Türklerin, BM barış gücünün Girne bölgesinde operasyon yapmasına izin vermeyi reddetmesi; Denktaşın New York toplantısından önce Kliridis'le görüşmeyi iptal etmiş olması; Türkiye ve Kıbrıs Türk öğelerinin ödünlere karşıt demeçleri; Maraş'taki 4 eve Türklerin yerleştirilmiş ve oradaki evlere sayılar verilmiş olması. İngilizlerin görüşünce, tüm bunlar, Türklerin tek yanlı olarak bağımsızlık ilân etmeyi tasarladıkları konusunda İngilizleri kaygılandırıyordu. 
Öte yandan Denktaş da, görüşmeler yoluyla bir uzlaşmaya varılmasına pek gönüllü görünmüyordu. 1412) 


New York Görüşmeleri 


Viyana Konferansının 4. dönemi, 8-10 Eylül 1975 tarihleri arasında New York'ta yapılacaktı. O günlerde BM Genel Sekreteri Dr. Kurt Waldheim, Denktaş ve Kliridis'le ayrı ayrı geniş kapsamlı görüşmeler yapmış; 10 Eylül'de resmi bir toplantı yapılmıştı. Ancak bu toplantıda esaslı öneriler öne sürülmemiş olduğu için görüşmeler ertelenmişti.(413) Rumların iddiasına göre Denktaş, bu oturumda, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda Türk yanının görüşlerinin ne olduğunu açıklayacaktı, ama bunu yapmamıştı; dolayısıyla Rum yanı buna 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epeyi kızmıştı. Bu konuyla ilgili olarak, Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiserliği yetkililerinden M. Elliott, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Güney-Doğu Avrupa Bölümü yetkililerinden Michael C. S. Weston'a 18 Eylül'de şu gizli yazıyı göndermişti: “Makarios"un, New York'ta olup bitenlerden sonra kızgın olduğunu ve “uzun süreli mücadele” felsefesine döndüğünü saptamış bulunuyoruz; ancak, toplumlararası görüşmelerin sürebilmesi için kapıyı açık tutacaktır; ama bu görüşmeler, Türkler ciddi öneriler öne sürerse yapılabilecektir. Kliridis de, konuşmasına, New York görüşmelerinin otopsisiyle başlamış; İngiltere'nin Temmuz-Ağustos 1974 olaylarına müdahale etmemiş olmasını eleştirmiş; ancak bu denli müdahalenin kan dökümüyle veya blöf olarak sonuçlanabileceğini kabul etmiştir. Gelecek konusunda Kliridis, Kıbrıs Rumlarının, Kıbrıs Türklerinin tek yanlı bağımsızlık ilân etmesini önlemek için İngiliz yönetiminin, olumlu önlemler almasını ve bu olursa, onu takbih etmelerini beklediklerini; İngiltere'nin Kuzey Kıbrıs'a ambargo koyma tehdidini silah olarak kullanabileceğin; İngiltere, Avrupa Toplumu ve İngiliz Milletler Topluluğu'nun Güvenlik Konseyi ve başka yerlerde Türkiye'ye karşı diplomatik baskılar yapabileceğini öne sürmüştü. Tasos Papadopulos ise, Kıbrıs sorununun uluslararası sahneye çıkarılmasını önermişti”. 
1414) 

Bu sırada, Denktaş'ın Kuzey Kıbrıs'ta tek yanlı olarak bağımsızlık ilân etmesi olasılığı Batılıları yine kaygılandırmaya başlamıştı. İngiltere Dışişleri 
Bakanlığı, Roma'da bulunan Avrupa Ekonomik Toplumu başkanlığına 22 
Eylül'de şu gizli telgrafı göndermişti: 

Birleşik Krallık Dışişleri ve İngiliz Milletler Topluluğu Bakanlığı sözcüsü, 15 Eylül'de verdiği demeçte, İngiliz yönetiminin, Kıbrıs'ta tek yanlı olarak bağımsız bir Türk devleti kurulmasını büyük kaygıyla karşılayacağını; ilgili yanların, İngiliz yönetiminin bu denli bir davranışa karşı ne gibi bir tutum izleyeceğini iyice bildiklerini; Başpiskopos Makarios'u tümüyle Kıbrıs Cumhurbaşkanı olarak tanımaya devam ettiğini açıklanmış; UDİ tehlikesinin hiç olmazsa şimdilik azalmış olduğunu; ancak Dokuzlar'ın da, Fransa gibi, bu konuda bir açıklama yapmasını İngiltere'nin iyi karşılayacağını eklemiştir”1415) 

Ankara'daki İngiliz Maslahatgüzarı David N. Lane de, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Güney Doğu Bölümü Şefi Alan Goodison'a 30 Eylül'de şu ilginç ve gizli yazıyı göndermişti: 

“Bir uyarıda bulunmak isterim. Türkiye yönetimi ve başlıca muhalefet partileri tek yanlı bağımsızlık ilanına (UDİ) karşıttır. Denktaş UDİ ilân eder 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ve Türkiye yönetimi buna karşı çıkabilirse, bizim ve başkalarının önermiş olduğumuz gelişmeler yer almadan çok önce o yönetimin Denktaşı devireceğini tahmin ediyorum. Bunu yaparken, dışarıdan gelen baskılar üzerine buna girişmiş olduğu izlenimini vermeyi istemeyecektir. Ancak UDİ Türk yönetiminin onayı ve boyun eğmesiyle yer alırsa, bu kararı iptal ettirmek için biz veya Dokuzlar hiçbir şey yapamayacağız. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Şükrü Elekdağ'a da, Callaghan'ın yönergesi üzerine söylemiş olduğum gibi, bu, değişemez ve geri alınamaz bir karar olacaktır. Türklerin tek yanlı bağımsızlık ilânının, Kıbrıs Rumlarını (muhtemelen bizzat Makarios'u), adanın güneyini Yunanistan'a ilhak etme gibi ani ve çekici bir karar almaya sevk edeceğini göz önünde tutmamıza gerek yoktur. Türkler UDİ ilân etmeye karar vermişlerse, Rumların bu kararını asla kabullenmeyecek; kendimizi, kızgın bir çekişmenin 


ortasında bulacak ve herhangi bir yanı etkilemek gücünden yoksun olacağız. 


Tüm bunlar göz önünde tutularak, bu konuda kendimizi yine güç bir duruma sokmamız akıllıca bir davranış olmayacaktır. Biz ne söylersek söyleyelim, UDİ ve Kuzey Kıbrıs varlıklarını sürdürecektir. Öteki ülkeler yeni devleti yavaşça tanıyacak ve zamanla biz de hayatın bu gerçeklerine uymak zorunda kalacağız. Dolayısıyla, biz ve uluslararası Batı toplumu, Kıbrıs Türk devletine ve bizzat Türkiye'ye karşı pratikte sert olan bir tutum izlersek (Kıbrıs Rumları enosis ilân etmese bile), güç bir duruma düşmüş olacağız. Amerikalılar Türkiye'ye silah ambargosunu yine uygularsa, bu davranış, NATO'yu daha da zayıflatmış olacaktır. 

Son günlerde kaleme alınmış olan “Doğu Akdeniz'de İngiliz Çıkarları” başlıklı rapor, sonuçta, çıkarlarımızın Türkiye'ye dayandığını göstermektedir. 
Stephen Olver'in bildirdiğine göre, Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan İngiliz yurttaşları kuzeyde kalacak; ancak onların sorunları artmış olacaktır. Bu yurttaşlar, İngiliz yönetiminin, sorumlu olmadıkları bir hareketten dolayı kendilerini cezalandırmakta olduğu iddiasında bulunacaktır... Tahminime göre, bu İngiliz yurttaşlarının Birleşik Krallık parlamentosunda biraz etkileri vardır... 
Bu görüşlerin İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda iyi karşılanmayacağını tahmin ediyorum. Bu sorunu sizin omuzlarınıza yükletmiş olduğum için özür dilerim”. 
(416) 

İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Michael Weston da, 1975 yılı Ekim başlarında kaleme aldığı gizli andaçta, Avrupa Ekonomik Toplumunun 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Akdeniz uzmanlarının 1 Ekim'de Roma'da yapmış oldukları toplantı hakkında bilgi veriyor; şunları ekliyordu: 


“Bu toplantıya şu kişiler katılmıştır: İtalya: Franchetti Pardo; Lüksemburg; Julien Alex; Hollanda: K. H. Birkman; İngiltere: A.C. Goodison; Belçika: Mr. 
Ronse; Danimarka: Joesgern Boejer; Fransa: S. Gelade ve Mr. Reuillared; İrlanda: Thomas O. Bolster. Gündem de şuydu: Dokuzlar'ın arabuluculuk şekli ve buna yaklaşımını saptamak. Bakanların, BM Genel Sekreteri ve Amerikalıların da paylaştığı görüşler şudur: Toplumlararası görüşmeler henüz yolun sonuna gelmemiştir ve Dokuzlar'ın arabuluculuk yapma zamanı da gelmemiştir. Bu da, 
ABD Kongresi'nin Türkiye'ye silah sağlanması konusunda alacağı karara ve 12 
Ekim'de Türkiye'de yapılacak olan Senato seçimlerine dayanır. Uzmanlar, aynı zamanda, Türkler UDİ ilân ederse Dokuzlar'ın buna ne gibi tepki göstermeleri gerekeceği konusunu da tartışmışlardır. 


Denktaş UDİ ilân ederse ne yapılmalıdır? Bu olursa, Majeste Kraliçe yönetimi (İngiltere), oturum halinde ise derhal parlamentoya demeç sunacak veya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü aracılığıyla bu davranışı takbih edecek ve kurulacak “sözde devleti” tanımadığını açıklayacaktır. İngiliz yönetimi, garantörlerden biri olarak, Güvenlik Konseyi'ni en erken vakitte toplanmaya çağırmak amacıyla öteki garantör devletlere danışacaktır. Bu konseye, UDİYi takbih eden ve tüm devletleri “sözde devleti” tanımamaya uyaran önerge tasarısı sunacak ve duruma göre, Genel Sekreter'den, Yunanistan ve Türkiye yönetimleriyle iki toplumun temsilcilerini New York'ta bir toplantıya çağırmasını isteyecektir. Majeste Kraliçe yönetimi, Kıbrıs Türklerine, BM'de gözlemci statüsü verilmesiyle ilgili herhangi bir davranışa karşı çıkacaktır; ancak Kıbrıslı bir Türk, Türkiye delegasyonuna katılabilecektir. 

Yeni “Devletle” İlişkiler: Majeste Kraliçe yönetimi, bu devleti tanıma anlamına gelecek her türlü teması kesmek için inisiyatifi ele alacaktır. Kıbrıs Türk pasaportlarına vize koymayacak; Güvenlik Konseyi'nin kararı olmadan, Kıbrıs Türk kesiminden İngiltere'ye yapılacak ihracata ambargo koymayacaktır. 
Ancak Majeste Kraliçe yönetimi, Kıbrısta tek bir yönetim tanır; o da, Cumhurbaşkanı Makarios'un yönetimidir. Denktaş'ın davranışı, Kıbrısta, her iki toplumun da kabulleneceği bir uzlaşmaya varılmasına yönelik güç çabaları daha da karıştıracaktır. Aynı zamanda, Yunan ve Türk yönetimleriyle de acilen danışmalarda bulunacağız 14171 
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Yine bu sırada, İngiltere”nin Nevv York”ta üslenmiş bulunan BM temsilcisi Jeremy C. Thomas, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Güney-Doğu Avrupa Bölümü başkanı Alan Goodison'a 1 Ekim'de şu ilginç ve gizli yazıyı göndermişti: “(Kıbrıs Türkleri) tek yanlı bağımsızlık ilân ederlerse, öteki garantör devletlerle ilişki kurarak sorunu Güvenlik Konseyi'ne havale etmeyi ve ortak bir önerge sunmayı kabul ederiz. Ancak Türkler, Güvenlik Konseyi nezdinde harekete geçilmesini kabul eimeyebilirler. Ayrıca, bu denli bir inisiyatifi uygularken, denetlemeyi garanti edemeyeceğimiz bir istikamete yönelmiş olacağımızı anlamalıyız. Hiç kuşkusuz, ortada şu tehlike vardır: Oldukça aşırı olabilecek bir karar (örneğin ekonomik müeyyideler uygulanması gibi) sonucunda, bu denli bir kararla ilgilenmemeye karar vermiş olabiliriz. Bunun sonucu olarak, ne kadar ılımlı olursa olsun, bu denli bir önergeyi öne sürmekle Türklerin kinini sağlamış olacağız. Bundan başka, bu önergenin daha sert olması için Greklerin ve özellikle (Zinon) Rossidis'in baskısına uğrayacağız. Bunun sonucu olarak, Majeste Kraliçe yönetiminin Türkler üzerindeki etkisi, eğer biraz olsun kalmışsa, yitirilmiş olacaktır. Ancak, bu sırada, bu denli bir önergenin öne sürülmesinde Greklere katılmamak bizim için güç olacaktır. Bu, yalnız Kıbrıs yönetiminin muhasım eleştirilerine yol açmakla kalmayacak, aynı zamanda, ne kadar hazmedilmez olursa olsun, kendi sorumluluklarımızı yerine getirme kararlılığından yoksun olduğumuzu gösterecektir. Bu bir araya geliş sırasında BM'de sağlanacak sonuç, Belize ve Falkland adaları üzerindeki hak iddialarımızı da etkileyecektir... Ta başlangıçtan, Greklere açıkça şunu belirtmeliyiz: Kendi görüşlerimize uyan bir önergeden başka bir şeyi destekleyemeyiz ve onlar, daha aşırı (sert) bir önerge üzerinde direnirlerse, görüşmeler sonunda çekimser kalabilir ve gerekirse, oylamamızın nedenlerini açıklayabiliriz. Tüm bu noktaları Amerikalılar ve 


Fransızlarla tartışmalıyız'. 1418) 


Denktaş - Olver Görüşmesi 
Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiseri Sir Stephen Olver, Kıbrıs'taki 


görev süresi sona ermiş olduğu için yakında adadan ayrılmaya hazırlanıyordu. 
Dolayısıyla, 3 Ekim'de Rauf Denktaş'a bir veda ziyaretinde bulunmuş; aynı gün, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Güney-Doğu Avrupa Bölümü Şefi Alan Goodison'a şu gizli mektubu göndermişti: “Bu sabah Denktaş'la vedalaşmaya gittim. Kendisiyle bir saatten fazla toplumlararası görüşmeleri tartıştık. 3. 
Viyana konferansından sonra Kıbrıs Rum toplumu arasında kaydedilmiş olan 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gelişmeleri Denktaş'a anlattım. Rumlar arasında Viyana'da alınmış olan karara karşı muhalefet olduğunu; bu anlaşmaya göre iki bölgeli federasyon kurulması ve Kıbrıs Türklerinin kuzeye geçmesi konularında, özellikle Lissaridis'in itirazlarda bulunduğunu; tüm bunlara karşı Makarios'un, iç baskılara karşın, Kliridis ve Viyana Anlaşmalarını desteklediğini söyledim. New York görüşmelerinin akamete uğramasından sonra Makarios ve onu takiben Kıbrıs Rum toplumunun tutumunda sertleşme olduğunu; Denktaş'ın, 3. Viyana Konferansında (toprak oranı konusunda) vermiş olduğu sözü tutmayarak Kliridis'in durumunu çökertmiş ve Makarios'un “uzun süreli mücadele” parolasını kolaylaştırmış olduğunu söyledim. Makarios bize bu soruyu sormuştu: “Türk yanı görünürde ciddi görüşmeler yapmaya hazır değildir. Büsbütün kabul edilemeyecek olan bir 


antlaşmayı neden imzalayayım?” 


Denktaş, bu söylediklerimi iyi karşılayarak beni şaşırtmıştı. Viyana'daki ödünler konusuna değinerek, Kliridis'in söz vermiş olduğu gibi haritalar sunmadığını, kendisinin de toprak ödünü konusunda ve Rumlar iki bölgeli federasyonu kabul etmeden onlarla bir anlaşmaya varmasında kendi kamuoyundan güçlük çektiğini söyledi. Bundan sonra New York (BM'de) durumun nasıl gelişeceği konusuna geçtik. Bundan yararlanarak Denktaş'a, UDİ ilân ederse İngiltere'nin garantör bir devlet olarak buna güçle tepki göstermesi gerekeceğini söyledim. Denktaş, İngiltere bunu yaparsa, Arapların bize karşı çıkacaklarını; İngiltere'nin bu sırada Kıbrıs'ı yeniden kapacağını düşünmesinin iyi bir şey olmadığını söyledi. Denktaş, “garantör bir devlet olarak” sözcüklerinden neyi kastettiğimi sordu. Ben, kimsenin bir şey kapması gibi bir durumun ortada olmadığını; İngiliz yönetiminin ne gibi davranışta bulunacağı konusunda bilgim olmadığını; ancak, Toplumlararası görüşmeler yoluyla Kıbrıs sorununa çözüm bulunması çabalarını yıkacak olan UDİYi, 
13 Temmuz'da Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin kurulmasından daha ciddi bir 
sorun addedeceğimizi kendisine söyledim. Bu olursa, konu Güvenlik Konseyi'ne aktarılabilir ve Kıbrıs Türkleri dünya kamuoyunca büsbütün tecrit edilebilirler. 
Bu denli davranışın gerekli veya Denktaş'ın yararına olacağını göremediğimizi 


ekledim. 


Denktaş, Makarios'un, Kıbrıs Türk toplumunu büsbütün reddetmesiyle kendisini (Denktaşı) bu son adımı atmaya zorladığını söyledi... Denktaş, Makarios'un uluslararası sahnedeki başarılarından ve tüm Kıbrıs adına 


konuşmasından gittikçe daha çok rahatsız oluyor. Kendisi, UDİ ilân etmenin 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uluslararası sahnedeki tehlikelerini anlıyor; ancak, Makariosu durdurmak kararındadır ve UDİ'den doğacak herhangi bir yararsızlığın, Makarios'u durdurma atılımında ödenmesi olası az bir bedel olarak sayar. Makarios üzerinde etkimi kullanmaya çalışacağım. Ona, kartını iyi oynarsa, anlamlı Türk ödünlerine yol açabilecek gerçekçi görüşmeler yapılması fırsatının ortaya çıkacağı anlatılmalıdır”.1419) 


Yunan Başbakanı Karamanlis'in Londra Ziyareti 


Yunanistan Başbakanı Konstantinos Karamanlis 9-11 Ekim 1975 tarihleri arasında Londra'ya resmi bir ziyaret yapacaktı. Bu münasebetle, İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Harold Wilson'un Karamanlis'le hangi konulan görüşmesi ve hangi önemli noktalar üzerinde durması konusunda Wilson için şu rehberi hazırlamıştı: “(Kıbrıs 1.) Başbakan (Wilson) Kıbrıs sorununda sürmekte olan kaygılarımızı, bu soruna bir çözüm bulunmasına yardımcı olmak dileğimizi ve Yunan yönetiminin, Cumhurbaşkanı Makarios'u görüşme yoluyla bir uzlaşmayı kabullenmede oynayabileceği rol hakkında Karamanlis'i aydınlatmayı isteyecektir. Şimdiki zaman Kıbrıs için çok önemlidir. Her şey yerinde giderse, önümüzdeki birkaç hafta zarfında adadaki iki toplumun önderleri arasında anlamlı görüşmeler başlayacaktır. İşler kötü giderse, Denktaş'ın tek yanlı olarak bağımsızlık ilân etmesi olasılığını gözden uzakta tutamayız; ayrıca, Kıbrıs Rumları “uzun süreli mücadeleyi” amaçlayabilir ve Türk askerleri yakın bir geleceğe kadar adada kalabilir. 


ABD'nin Türkiyeye koymuş olduğu ambargonun kaldırılmasının görüşmeleri kolaylaştırmasını ümit ederiz. Bundan sonraki engel, 12 Ekim'de Türkiye'de yapılacak olan Senato seçimleridir. Bu seçimler biter bitmez Demirel'le Çağlayangil esaslar üzerinde görüşmeler yapılmasını taahhüt etmeye daha gönüllü olabilirler. Demirel'in partisi iyi gitse bile, kış aylarında genel seçim yapılmasını herhalde istemeyecektir. Görünürde bir koalisyon yönetimi ortaya çıkacaktır; ama biz baskımızı sürdüreceğiz. Türklere, seçimleri sona erer ermez Denktaş'a, toprak konusunda esaslı önerilerde bulunması iznini vermelerinin gerekeceğini söyledik. Ankara iki yandan baskıya tabi tutulacak ve Dokuzlar da muhtemelen davranışa geçecektir. 

‘Önümüzdeki haftalarda BM'de kaydedilecek gelişmeler de, olayları muhtemelen etkileyecektir. Geçen yıl olduğu gibi, Kıbrıs Türklerine BM'nin Özel Siyasi Komitesi'nde konuşma hakkı verilmesi kararının alınmasından 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memnun olduk. Anladığımıza göre Kıbrıs sorunuyla ilgili tartışmalar Kasım'dan önce yapılmayacaktır. O güne kadar toplumlararası görüşmelerde bir ilerleme kaydedilmiş olmasını ümit ederiz. Yunan yönetiminin de Kıbrıslıları ılımlı davranmaya yüreklendirmeyi sürdüreceğini ümit ederiz. Onların, Genel Kurul'dan, daha güçlü bir karar sağlamak istemelerini anlarız; ancak bu, kendiliğinden pek az başarı sağlayabilecek ve Türklere, durumu daha çok geciktirme fırsatını verecektir. Denktaş, kendisinin uluslararası sahnede daha da izole edilmiş olduğunu sezerse ve BM'de Makarios onu oldukça izole edebilir - UDİ ilân etmeyi daha çok isteyecektir. Bu konudaki kaygılarımızı Türkiye yönetimine ve Denktaş'a bildirmiş bulunuyoruz. Türkler, Türkiye yönetiminin, hatta muhalefetin politikasının, bağımsız ve egemen bir Kıbrısa yönelik olduğuna dair bize güvence vermişlerdir. Kendi görüşümüzce, Kıbrıs Türkleri UDİ ilân ederse bu, Kıbrıs Anlaşmazlığının hiç olmazsa kısa sürede çözümünü olanaksız yapacaktır. Bitsios, UDİ olursa ne gibi önlemler alınması gerekeceği konusunda birbirimize resmen danışmamızı önermiştir. Bunu ihtimal dışı saymıyoruz; ancak şu sırada bu konuda önleyici planlar yapılması gereğinin olmadığına inanıyoruz. Sorunu önlemenin,çare bulmaktan daha önemli olduğu konusunda Yunan yönetimiyle aynı görüşteyiz; ancak ani tehlikenin geçmiş olduğuna inanıyoruz. UDİ olursa, Karamanlis, iki ülkenin ortak harekâtta bulunmasını önerirse, Başbakan (Wilson) ona şunları söylemek isteyecektir: “Askeri harekât olanaksızdır. UDİ gerçekten olursa ne gibi önlemler alacağımızı inceliyoruz. O zaman, BM'de harekete geçmek ihtimalini göz önünde tutarak Yunan yönetimiyle derhal danışmalarda bulunacağız”. 


“Bitsios”un, Eylül sonlarında New York'ta Callaghan'a yapmış olduğu öneriyi ciddi surette incelemiş bulunuyoruz. Bu öneriye göre, Dokuzlar, kendi görüşlerini Ecevire, Türk askeri katları ve yönetimine açıklamalıdırlar. Ancak biz, kendi görüşlerimizi Türk askeri makamlarına zorla kabul ettiremeyiz. Bu görüşleri Türkiye'ye geniş ölçüde duyurmada her fırsattan yararlanıyoruz. Tek başımıza ve Dokuzlar'daki ortaklarımızla birlikte elimizden gelen yardımı yapmaya hazırız. 
Ancak, Türkiye'de Senato seçimlerinden sonra, Dokuzlar'a yaklaşmanın yararlı olup olmayacağı konusunda dikkatle düşünmemiz gerekmektedir. Waldehim'in görevini güçleştirecek hiçbir şey yapmamaya dikkat emeliyiz. Toplumlararası görüşmeler sürerken Dokuzlar'ın görevi, Denktaş'ın bu görüşmelerde ılımlı davranmasını sağlamaya yönelik olmalıdır. Bu görüşmeler kesilirse, Helsinki'de olduğu gibi bağımsız bir inisiyatife başvurulmasını ihtimal dışı saymıyoruz. 
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“Karamanlis, tanınmış siyasi gazeteci Yeoryios Drusos'a son günlerde vermiş olduğu demeçte, İngilterenin geçen yılki kriz sırasında askeri müdahalede bulunması gerektiği görüşünü yine öne sürmüştür. Bu konuya yine değinirse, Wilson, bu iddiaların hatalı olduğunu güçle belirtmek isteyecektir. Sampson'un bir darbe yapacağına dair önceden bilgimiz yoktu. Karamanlis, geçen yıl, Sampson'un darbesi sırasında bizim, Kıbrıs'taki Yunan ve Rum askeri güçlerine saldırmamızın görevimiz olduğunu söylüyorsa, bu, ondan gelen olağanüstü bir demeçtir. Türklerin adaya asker çıkarmalarına engel olmamız gerektiği konusuna gelince, biz, o sırada, Garanti Antlaşması gereğince o günkü Yunan yönetimini danışmalarda bulunmak için defalarca Londra'ya davet etmiştik bu yapılmış olsaydı bu denli bir harekâtı önleyebilirdi. 


“Yunanistan, NATO, ABD Silah Ambargosu - 
Türkiyeye Silah Satışı” 

‘Karamanlis, Türkiyeye konulmuş olan silah ambargosunun, dikkati, Kıbrıs sorunundan başka yana çekmiş olduğunu; NATO ittifakını tehlikeye düşürdüğünü ve bizim bundan pek memnun olmadığımızı bilmelidir... 
İngiltere Türkiye'ye silah sağlarsa, bunun, Türkiye'nin Kıbrıs'taki durumunu etkileyeceğini düşünmüyoruz. Bizim bu konudaki tutumumuz Türkiye'nin NATO'yla ilgili tutumunu etkileyebilir. Türkiye dahilindeki baskılar, o ülkeyi İttifakla olan ilişkilerini yeniden gözden geçirmeye inandırmamasını ümit ederiz, çünkü bu konu, Yunanistan'ın, NATO'nun askeri kanadından çekilmesinden sonra önem kazanmıştır. Türkiye'nin, NATO'nun savunulmasıyla ilgili görevini yerine getirebilmesi için o ülkeye, prensip olarak ve varsa, silah sağlamaya hazırız. Ancak, Türkiye'nin silahlı güçlerinin kullandığı askeri malzemenin çoğunluğu ABD'den geldiği için, kısa sürede bizim o ülkeye silah sağlamamız olanaklı olamaz. 


Evveliyet: 1974 yılı Ağustos ayında Yunan yönetimi, NATO, Türkiye'nin Kıbrıs'ı işgal etmesini önleyemediği için Yunanistan'ın NATO ittifakının üyesi kalmakla birlikte, ittifakın askeri kanadından çekilmekte olduğunu açıklanmıştı. O günden sonra Yunanistan'ın NAT'O'yla ilgili ilişkileri karışık bir duruma girmiştir. Yunanlılar hala NATO'nun siyasi faaliyetlerine ve danışmalara katılıyorlar; ancak Savunma Planlama Komitesinden çekilmişlerdir, ama Askeri Komite'de temsil ediliyorlar... NATO'da askerleri yoktur. Bu karışık durum NATO'yu ve özellikle Türkleri kimi pratik problemlerle karşı 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karşıya bırakmıştır. Türklerin NATO ile olan komünikasyon ve hava savunma ilişkileri kesilmiştir. Bunun sonucu olarak Türkler, Yunanistan'ın NATO'daki statüsünün ne olduğunun açıklanmasını istiyorlar. Ancak, NATO üyelerinin çoğunluğu Yunanistan'a çok baskı yapmayı istemiyor ve şimdilik bu muğlak 


durumun sürmesiyle yetiniyorlar. 


ABD'nin Türkiyeye koyduğu silah ambargosu: Yunanlılar, NATO Genel Sekreteri Dr. Lunns'dan, Eylül başlarında Washington'u ziyaret ederek, Kongre'yi, Türkiye'ye empoze edilmiş olan silah ambargosundan vazgeçirme davranışlarından dolayı alenen ve NATO forumunda şikâyette bulunmuşlardı; ayrıca, Dokuzlar'ı da yan tutmamaya uyarmışlardı. Callaghan, 25 Eylül'de, New York'ta Yunanistan Dışişleri Bakanıyla görüşerek, Yunanlıların ABD'deki lobiciliklerinde sühuneti yükseltmemeleri önerisinde bulunmuştu. 


Türkiye'ye savunma malzemesi sağlanması: Karamanlis, bizim, NATO amaçları için Türkiye'ye silah satmayı prensip olarak kabullenmiş olduğumuzu herhalde biliyor. Türkler, NATO müttefiklerinden, acilen istenen yedek parçaların kendilerine sağlanmasını ve böylece kendi savunma güçlüklerinin giderilmesini beklediklerini açıkça belirtmişlerdir. Ancak, onların silahlarının çoğu Amerikan mamulüdür ve bunlar Amerika dışında bulunamaz. Türklere Libya yardımda bulunmuştur. Almanlar da yardım programı önermişlerdir; ama Türkiye büyük problemlerle karşı karşıyadır... (Bu bölüm kullanılamaz: Ambargo kaldırılırsa bile, Türkler, ileride silah sağlamak için çeşitli kaynaklar kullanmak isteyeceklerdir. İngiltere de bundan yararlanarak siparişler sağlayacaktır”.1420) 


Wilson - Karamanlis Görüşmesi 


Bu sırada Yunan Başbakanı Konstantinos Karamanlis İngiltere'ye resmi 
bir ziyarette bulunmuş ve 9 Ekim'de, İngiltere Başbakanı Harold Wilson'la, 10 
Downing Street'teki Başbakanlık ikametgâhında uzun bir görüşme yapmıştı. 
Görüşmeye katılanlar arasında, Wilson ve Karamanlis'e ek olarak şunlar da vardı: James Callaghan, F. Brooks Richard, J. Т. W. Haines, Р. R. H. Wright, Dimitrius Bitsios, Yunan Büyükelçisi Stavros G. Russos ve Büyükelçilik yetkililerinden Petros Moliviatis. Bu görüşmeyle ilgili resmi ve gizli tutanakları izleyelim. 

“Kıbrıs: Wilson, toplantının Kıbrıs sorunuyla ilgili tartışmayla başlamasını önerdi ve Karamanlis”, kendisiyle yapmış olduğu özel görüşmede öne sürmüş 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olduğu noktaları tekrarlamaya davet etti. Karamanlis, Kıbrıs tarihinin ve özellikle son olayların iyi bilindiğini, sorunun Türkiye tarafından başlatılmış olduğunun da iyi bilindiğini, ancak başlangıçta cuntanın, Makariosa karşı yapılmış olan darbeden sorumlu olduğunu kabul etti. Onun görüşünce Türkler, fırsattan yararlanarak; yasallığı iade etmek ve adadaki kendi insanlarını korumak özrüyle adayı işgal etmişlerdi. Yine Karamanlis'e göre, Türk işgalinden üç gün sonra, hem Yunanistan'da (Karamanlis'in kişiliğiyle) ve hem Kıbrıs'ta (Kliridis tarafından) yasal durum iade edilmişti; dolayısıyla Türkiyelilerin adada kalmaları için ortada bir özür (bahane) kalmamıştı. Buna karşın hala adada bulunuyorlardı. Kendisinden, Cenevre Konferansını desteklemesi istenmişti ve Türklerle görüşmeler başlamıştı. Bu görüşmeler sürerken, Türkler yeniden saldırıya geçerek adanın yüzde 40”ını işgal etmişlerdi. Türklerin birinci işgallerinde biraz özür (mazeret) olduğu söylenebilirse, onların ikinci işgali için hiçbir mazeretleri yoktu. Karamanlis, çoğu kez, örneğin Brüksel'de, Demirel'e, Türkiye'nin bu davranışının nedenlerini kendisine gizlice anlatmasını dilemişti. 
Demirel bunu yapamayacağını söylemiş ve bu işgalden sorumlu olmadığını, çünkü o sırada Başbakan görevinde bulunmadığını söylemişti. Bu keyfi Türk davranışı sonunda adanın yaklaşık olarak yarısı -en azından yüzde 40%- işgal edilmiş ve nüfusun yarısı göçmen durumuna düşürülmüştü. Kıbrıs Türkleri adanın kaynaklarının yüzde 70'ini ele geçirmişlerdi, ancak onların nüfus oranı yüzde 18'di. Bu gayri makul ve anlamsız (absürd) durum Türkler tarafından yaratılmıştı ve onlar hala bu durumu sürdürmede ısrar ediyorlardı. 
Karamanlis, bir çözüm için mümkün olan her şeyi yapmış, ama Türk yanının tepkisi daima olumsuz olmuştu. Demirel'le Brüksel'de görüşürken, ondan, durumu nasıl değerlendirdiğini sormuş ve çözüm konusunda özel ve gizli olarak görüşlerini açıklamasını istemişti. Demirel'e, birbirlerinin görüşlerini öğrenmeden odayı terk etmemelerini önermişti. Demirel, Karamanlis'ten, bu konu üzerinde ısrar etmemesini istemiş ve buna yanıt verecek bir durumda olmadığını söylemişti. O günden sonra Türkler, bir diyalog başlatacakları yerde, daha da keyfi- davranışlarda bulunmuşlardı ve durum gittikçe daha kötüye gidiyordu... Türkler yalnız olupbittiyi sürdürmekle kalmamış; aynı zamanda Türkiye'den adaya yerleşimciler göndermişlerdi. Özerk bir devlet kurmuşlar ve Güvenlik Konseyi'yle Genel Kurul tarafından geçirilmiş olan kararları inatla ihmal etmişlerdi. Bu kararlar, göçmenlerin evlerine dönmelerini ve Türk askerlerinin çekilmelerini de kapsayan çeşitli çözümler içermekteydi. BM Genel Sekreteri'nin başkanlığı altında Denktaş'la Kliridis arasında 4 toplantı yapılmış 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ama hiçbir ilerleme kaydedilmemişti, çünkü Türkler, Greklerin bu olupbittiyi kabullenmeleri gerektiği dışında (ki bunu kabullenemezlerdi) ne istediklerini asla açıklamamışlardı. Karamanlis'in inancına göre, sorun çözümlenmezse, durum oldukça tehlikeli olabilirdi. O güne kadar bu tehlikeden kaçınılmıştı çünkü Karamanlis'in kendisi ılımlı bir siyasa izleyerek, Yunan halkıyla ordusunu sabırlı davranmaya inandırmıştı. İkinci Türk işgali başlayınca, Yunanistan’ daki halk ve ordu arasında, savaş ilân edilmesi için bağırmalar başlamıştı. Karamanlis cesaret göstererek televizyona çıkmış ve Yunan halkına, savaşa girmemelerini; soruna barışçı bir çözüm bulmak için dost ve müttefiklerine güvenmelerini önermişti. Kendisi daima ılımlı bir siyasa izlemişti; ancak Yunan halkıyla ordusu bu politikadan bıkmıştı ve bu da, oldukça tehlikeli bir durumun tohumlarını taşıyordu. Karamanlis'e göre, yardımda bulunabilecek etkili ve yetkili herkes o sırada, adalet sağlamak için değilse bile, hiç olmazsa tehlikeyi atlatmak için elinden geleni yapmalıydı. Britanya yönetimi de bunlar arasındaydı, çünkü Birleşik Krallık'ın sorunda bir rolü vardı ve onun uluslararası saygınlığı, etkisini kullanmada ona yardımcı olmaktaydı. Karamanlis, Başbakan (Wilson'dan), hepimizi de üzecek bir durumdan kaçınmamız için mümkün olan her şeyi yapmasını dilemişti. 


“Wilson, - Türk yanını harekete geçmeye engelleyen Amerikan ambargosuna ve 12 Ekim'de Türkiye'de yapılacak olan Senato seçimlerine değindi. Karamanlis, Başkan Ford'un da kendisinden, silah ambargosunun kaldırılmasına engel olmamasını istemiş olduğunu ve bu ambargonun, Türkleri herhangi bir davranışta bulunmaya engellediğini söylemişti. Wilson, Demirel'in, Helsinki'de kendisine, silah ambargosu kaldırılıncaya kadar hiçbir şey yapamayacağını söylemiş olduğunu anlatmıştı. Karamanlis, ambargonun şimdi kaldırılmış olduğunu ve herkesin bu fırsattan yararlanarak bir şeyler yapması gerektiğini; Türklerin, Ekim'de yapılacak seçimleri bir özür olarak kullandıklarını; bu seçimlerde Türk Senatosunun üçte birinin seçileceğini; ondan sonra Türklerin genel seçimi bahane olarak göstereceklerini; tüm bu mazeretlerin, Kıbrıs sorununda davranmak niyetinde olmadıklarını ve bu durumu, Türkiye'ye yardımda bulunması için ABD üzerinde bir baskı aracı olarak kullandıklarını öne sürdü. 

“Callaghan, Kıbrıs sorunuyla ilgili Yunan siyasasını uygulama biçiminden dolayı Karamanlis'e teşekkür etti; Yunanistan'ın ona büyük bir borcu olduğunu söyledi ve şunları ekledi: “Karamanlis belki bilmiyor, ama, cunta erkte iken, 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Ulusal Muhafız Birliği”ndeki Yunanlı subaylar tarafından Makariosa karşı bir darbe yapılınış: Makarios 16 Temmuz da Londra'ya gelmiş ve o sırada İngiltere'nin güç kullanmasının doğru olmayacağı görüşünü beyan etmişti. 
Biz (İngilizler) Yunan ve Türk yönetimlerini, görüşmelerde bulunmak üzere Londra'ya temsilciler göndermeye çağırmıştık. Bu öneriyi yapmak için bizzat ben (Callaghan) Ecevit ve Kipreos'la telefonda görüşmüştüm. Çarşamba günü Türk delegasyonu Londra'ya ulaşmış ve bize, durumu daha da kötüleştirecek kimi önerilerde bulunmuş, ama biz bunları kabullenmemiştik. Türkler, işgal günü olan Cumartesi'den önceki Cuma akşamı bize, Kıbrıs'ı işgal etme niyetinde olmadıklarını söylemişlerdi”. Callaghan, bu noktayı kendisini savunmak için öne sürdüğünü belirtti, çünkü daha sonra Ecevit, işgal konusunda İngilizlere bilgi vermiş olduğunu ve İngilizlerin buna itiraz etmediklerini söylemişti. 
Ayrıca, İngilizlere, Yunanistan'la birlikte işgale girişilmesini önermiş olduğunu, ama Yunan yönetiminin buna karşı çıktığını eklemişti. Cumartesi sabahı saat 8.50'de Callaghan, Yunan Maslahatgüzarından, Yunan delegasyonunun o gün Londra'ya davet edilmesini istemişti. Callaghan saat 8'de şunu öğrenmişti: Yunanlılar, Türk ordusu geri çekilmezse Yunanistan Türkiye'ye savaş ilân edecek ve Kıbrıs'ı ilhak edecekti. Tüm bunlar Yunanistan için büyük bir felâket olacaktı ve Callaghan, “o sırada Karamanlis, göstermiş olduğu sabır ve devlet adamı nitelikleriyle hepimize büyük yardımda bulunmuştur” yorumunu yapmıştı. 


“Karamanlis, Callaghan'ın sözlerini takdir ettiğini söyledi, ama kendisinin uygulamış olduğu yatıştırma politikasının gücünün gittikçe azalmış olduğunu ve Yunan halkıyla ordusunun bundan usanmaya başladığını söyledi. Callaghan, o anda Kıbrıs'ta kritik bir durum olduğunu ve Karamanlis'in yapmış olduğu tahlille uyuştuğunu; ancak bu sorunun nasıl çözümleneceği konusunun ortaya çıktığını; bunu, New York'ta Bitsios'la görüşmüş olduğunu ve onun (Bitsios'un) Ecevite ve Yunan silahlı güçlerine başvurulmasını önermiş olduğunu söyledi. Sözlerini sürdüren Callaghan, İngiltere'nin Kıbrıs'ta özel bir durumu olduğunu; Bitsios'un yapmış olduğu önerinin dikkatle incelendiğini; ancak Ecevit'e söylenecek sözlerin doğrudan Demirel'e aktarılacağını ve Demirel'in, bizim Ecevit'le görüşmüş olmamızdan şüphe etmesi olasılığının var olduğunu belirtti. İngiltere'nin, meydana gelecek her fırsattan yararlanacağını ve dolaysız yaklaşımların hatalı olacağını ekledi. 


“Callaghan, ayrıca, durumu Amerikalılarla, Avrupa Toplumu ortaklarıyla ve ikili görüşmelerde Almanlarla görüştüğünü; Türk seçimlerinden sonra tüm 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ilgililerin de dikkatlerini Ankara'ya vermesi konusunda anlaşılmış olduğunu söyledi. 12 Ekim seçimlerinden sonra İngiltere'nin Türkiye yönetimine bir mesa) göndermeyi: topun o sırada Türklerin sahasında olduğunu ve coğrafi çözüm konusunda görüşmelerde bulunmaya hazır olup olmadıklarını sormayı tasarladığını açıkladı. Makarios ve Kliridis'in de iki bölgeli bir federasyonu kabulleneceklerini gösteren belirtiler olduğunu; sorunun şu üç bölüme ayrıldığını belirtti: 1. İki bölgeli federasyon; 2. Göçmenler ve 3. Coğrafi bölge. 
Türklerin istedikleri şeyleri asla açıklamadıkları konusunda Karamanlis'le aynı görüşte olduğunu ve onların bu görüşlerini açıklamaları zamanının geldiğini; “hepimizin, Dokuzlar'ın, Almanların, Amerikalıların, hatta Fransızların, şimdi tüm dikkatlerini Ankara'ya vereceklerini” söyledi. Karamanlis, tüm bunlara karşın Türkler hala kıpırdamazsa ne olacağını sordu. O zaman Türkler üzerinde baskı kullanılmasının gerekeceğini ekledi ve “Türkler, Avrupa ve ABD'den izole edilmiş olduklarını hissederlerse, belki akılları başlarına gelir” yorumunu yaptı. Kıbrıs sorununun, tüm Balkanlar'ın ve Avrupa'nın barış ve güvenliğini etkilediğini; dolayısıyla, Türkiye'ye karşı daha sert önlemler alınması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin haksız olduğunu ve tehlikeli bir durum yaratılmış olduğunu bilen yönetimlerin etkin önlemler almamasını anlayamadığını ekledi. 


Callaghan, Rodezya'nın izole edilmiş olmasına karşın bunun Rodezyalıları akl-ı selime getirmediğini söyledi; Sovyet Rusya'nın Türkiye ile hududu olduğunun unutulmaması gerektiğini ekledi. Karamanlis, öteki yönetimlere dikte etmek amacında olmadığını; ancak ortada iki alternatif olduğunu; bunların da askeri harekât veya diplomasi olabileceğini öne sürdü. Callaghan ‘samimi’ olarak şunları söyledi: “Bu konuda Amerikalıları harekete geçmede engelleyen, Sovyetlerin Türkiye'nin hududunda bulunmasıdır.” Ancak Karamanlisin kendi kamuoyunun ve Yunan ordusunun yaratmış olduğu güçlükleri küçümsemediğini söyledi. Karamanlis'e göre, bir çözüm bulmayı dileyenler, kendisinin Yunan Başbakanı olmasından yararlanmazlarsa, Kıbrıs olayları yıllarca sürecek ve savaş çıkacaktır. Callaghan, İngiltere ile ABD'nin kritik bir dönemde bulunduklarını anladıklarını ve o sırada bir anlaşmaya varılmazsa, bunun, belirsiz sonuçlara yol açacağını; bir anlamda, ABD yönetiminin sanık durumunda olduğunu; çünkü, Türklerin karşılıkta bulunacağını sanarak Kongreyi, silah ambargosunu kaldırmaya inandırdıklarını söyledi. 


“Wilson, Kliridis'le Makarios'un durumlarının ne olduğunu; Makarios'un, Kliridis'in özgürce davranmasına engel olup olmadığını sordu. Karamanlis şu 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yanıtıverdi: “Makarios olmadan hiç bir çözüm olmayacağına eminim. Makarios, Kıbrıs halkını (!) temsil eder ve Kıbrıslı temsilci atamak Yunanistan'a düşmez. 
Geçmiş yılın olayları sonucunda Makarios daha realist olmuştur ve daha ılımlı bir yöntem izliyor. Türkler makul öneriler öne sürerse Makarios üzerinde az olan etkimi kullanabilirim. Ancak, şimdiki durum 2-3 aydan çok süremez. Kliridis, siyasasında ılımlıdır ve onun güç kaynağı yoktur. Kıbrıs'ı temsilen konuşacak bir durumda değildir. Kliridis büyük ölçüde Makarios'a dayanır; ancak kendi etkisini kullanacak niteliğe sahiptir ve Türkler makul önerilerde bulunursa, Makarios'un muhalefetinin kaldırılmasında yardımcı olabilir”. 


“Wilson, makul öneriler sağlanması için Makarios'la Denktaş arasında görüşmeler yapılmasının mı, Yunanistan'la Türkiye'nin karışmamasının mı, yoksa Türkiye ile Yunanistan veya her dördüarasında görüşmeler yapılmasının mı önemli olup olmayacağını sordu. Karamanlis, en iyi düzenlemenin toplumlararası görüşmeler olacağı; ancak bir çözüm bulunmasında Ankara ile Atina'nın ilgili yanlar üzerinde etki kullanmasının yararlı olacağı; Denktaş'ın büsbütün Ankara'ya dayandığının bilindiğini; Ankara bir çözüm isterse, Denktaş'ın bunu izleyeceği yanıtını verdi. Wilson, iki bölgeli bir çözümü sağlamak için, toprağın hangi oranda Türk denetiminde kalacağı konusunda anlaşmaya varılması gerekeceğini söyledi. Karamanlis, Yunan ve Rum halklarının Türklere toprağın yüzde 25 oranından çoğunu vermelerinin olanaksız olduğunu; Türklerin daima coğrafi federasyon, Türkler için daha geniş topraklar ve merkezi Kıbrıs yönetiminin daha az denetimini istediklerini; tüm koşulların şimdi tatmin edilmiş olduğunu iddia etti. 


“Callaghan, Makarios'un o sırada daha yaşlı ve daha ılımlı olduğunu; ancak, Çağlayangil'in, bir çözümden sonra Makarios'un erkte kalmasının düşünülemeyeceğini; bu yüzden, onun, herhangi bir anlaşmaya varılmasını engellemek için elinden geleni yapacağını söylemiş olduğunu; Callaghan'ın ise ona, Makarios'un şimdiki durumunun bu olmadığını, ama, kimi durumlarda görevden çekilmesi olanağının var olduğunu söylemiş olduğunu açıkladı. 
Karamanlis, Callaghan'ın bu görüşüne katıldığını; Türkler iyi niyet gösterirse, Makarios'un, bir anlaşmaya varılmasına yardımcı olabileceğini söyledi. 
Callaghan, Makarios'un 1974 yılı Temmuz ayındaki firarından sonra şimdi kimi durumlarda değişmiş olduğunu öne sürdü. Karamanlis, Türkler yardımcı olursa, Makarios'un, bir uzlaşmaya engel olmayacağını; bunu iyi bildiğini, çünkü Makarios'la sürekli olarak temas ettiğini; ancak bir uzlaşma olursa onun 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bir yana çekilmeyi dilediğini bilmediğini, bu konuda Makariosa hiçbir soru sormadığını; ama onun görevden çekilmesi ihtimali olduğunu işitmiş olduğunu 


ekledi. 


“Wilson, Makarios'un Atina Başpiskoposu olması olasılığına değinince, Karamanlis, Makarios bu amacı beslese dahi, o günkü görevinden baskıyla uzaklaştırılamayacağını söyledi. Wilson, Türkiye, Avrupa Toplumuna üye olmak için başvurursa Yunan tutumunun ne olacağını sordu. Karamanlis, Yunanistan'ın buna itiraz etmeyeceğini alenen açıklamış olduğunu; Türkiye'nin başvurusunu incelemenin Avrupa Toplumuna dayandığını; ancak Yunanistan'da kişi başına gelirin Türkiye'dekinden 4 misli daha çok olduğunu; bunun ve öteki etkenlerin, Türkiye'nin (AB'ye) üye olmasını engelleyip engellemediğine Dokuzlar'ın karar vereceğini belirtti. NATO konusuna gelince, Karamanlis, Yunanistan'ın bu örgütün askeri bölümünden çekilmesine Kıbrıs sorununun neden olduğunu; Türklerin ikinci saldırıya geçmiş oldukları gün, savaş ilân etmek veya NATO'dan çekilmek konularında tercih yapmak zorunda kaldığını; o gün, sabah saat 5'de Atina'da, Savunma Bakanlığı'nda yapılan toplantıda hazır bulunanların hepsinin, Yunan yönetiminin savaş ilân etmesini desteklemiş olduklarını; aynı günün akşamında Yunanistan'ın NATO Konseyi'nin Bakanlar düzeyinde toplanmasını istemiş olduğunu; ama Dr. Lunns'un, tatile gideceği için bu toplantının yapılamayacağını bildirdiğini; Yunanistan, Kıbrıs sorunu nedeniyle NATO'dan çekilmiş olduğu için, onun bu çekiliş nedenleri halâ sürdüğünden, kendi durumunu yeniden inceleyemeyeceğini; bundan başka, Türkiye ile çatışma tehlikesinin hala sürdüğünü; Yunanistan'la Türkiye arasında bir çatışma olursa, bunun, (NATO) ittifakını yıkabileceğini vurguladı. 


“Callaghan, Yunanlıların bir Balkan Konferansı yapılmasını önermiş olduklarını ve tüm ilgililerin bunu kabullendiğini söyledi. Karamanlis, Türklerin bunu henüz resmen kabullenmediklerini; Bulgarların bunu kuşkuyla karşıladıklarını, ama ötekilerin bunu kabullendiklerini söyledi ve şunları ekledi: “Kendi kişisel görüşümce, Yunanistan, Kıbrıs sorunu çözümleme bile, NATO'nun askeri bölümüyle ilgili ilişkilerini sürdürmelidir. Karamanlis'e göre, Yunan saygınlığını incitici hatalar bir felâkete yol açabilir” Ancak, ona göre, ABD'nin görüşleri biraz değişikti. İngiltere ile Yunanistan, ABD'nin dostları olduklarına göre, Karamanlis şunu söyleyebilirdi: “Amerikalıların arada sırada hatalar işledikleri biliniyor. Amerikalılar şunu anlamıyorlar: 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Yunanistan NATO'dan çıkmaya zorlanırsa, Türkiye'nin onlar için hiçbir yararı 


olmayacaktır”. Toplantı burada sona ermişti. (421) 


Öte yandan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitri S. Bitsios, İngiltere Dışişleri Bakanı James Callaghan'a 7 Ekim'de gönderdiği mektupta, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak İngiltere'nin yardımına sığınmıştı. 1422) Bir süre önce New York'ta İngiltere Dışişleri Bakanıyla görüşmüş olan Türkiye Dışişleri Bakanı, Callaghan'dan, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulmada İngiliz yönetiminin yapabileceği yardımı iyi karşılayacağını söylemiş; ancak Avrupa Toplumu'ndaki 
9 üyenin kalabalık olduğunu eklemişti. Bunun üzerine, İngiltere Dışişleri 
Bakanlığı Güney-Doğu Avrupa Bölümü Şefi Alan Goodison, 9 Ekim'de şu gizli andacı kaleme almıştı: “Bu konuda ne gibi bir davranışta bulunabiliriz? Önceki gelişmeler şunlardır: Bir süreden beri Dokuzlar (Avrupa Birliği) Kıbrıs konusunda önemli bir inisiyatif başlatmayı düşünüyorlardı. Bu konu, Helsinki'de Yunan, Türk ve Kıbrıs yönetimleri yetkilileriyle görüşülmüş; ancak, o sırada Viyana'da yapılmakta olan toplumlararası görüşmelerde ilerleme kaydedildiği için bu inisiyatif rafa kaldırılmıştı. Toplumlararası görüşmeler New York'ta yeniden başlayınca hiçbir ilerleme kaydedilmemiş ve Denktaş, beklendiği gibi, toprak sorununda önerilerini ortaya koymayınca, görüşmeler, yeni tarih saptanmadan ertelenmişti. O sırada Dokuzlar, inisiyatifi yeniden görüşmeye başlamış; ancak BM Genel Sekreterine danışılınca, ABD'nin Türkiye'ye koymuş olduğu ambargo kaldırılırsa ve Türkiye'deki Senato seçimlerinden sonra, toplumlararası görüşmelerde ilerleme kaydedilmesinin olanaklı olduğunu beyan etmişti. 
Türkiye Dışişleri Bakanı Kissinger'le görüşürken, Türk yanının Kıbrıs'ta toprak ödünü verebileceğini ona gizlice bildirmişti. Dolayısıyla, Türkleri, bu ödünün 


ne olabileceğini açıklamaya inandırmak önemlidir. 


Dokuzlar, toprak sorununda ilerleme kaydedilir umuduyla, 12 Ekim'de Türkiye'de yapılacak olan Senato seçimlerinden sonra Türklere yaklaşmayı kabullenmişlerdir. Ancak, İngiltere'nin inisiyatifi daha çok ketumiyet ve gizlilik içinde yapılabilir. Bunu yaparken, Dokuzlar'ı, Dr. Waldheim'i ve Amerikalıları bilgilendirmeye sorumluyuz; çünkü onlar da kendi inisiyatiflerini kullanıyorlar... 
Dışişleri Bakanımızın bu konuda Türkiye Dışişleri Bakanına bir mektup 


göndermesini ve Yunanlıları yatıştırmasını öneririm” [423] 


BÖLÜM 18 


TÜRKLERİN KUZEY KIBRIS'TA 
BAĞIMSIZLIK İLÂN ETME OLASILIĞI 


Amerika'nın Kaygıları 


Bu gelişmeler kaydedilirken, ABD Dışişleri Bakanlığını kaygılandıran bir sorun ortaya çıkmıştı: Kıbrıs Türklerinin tek yanlı olarak bağımsızlık ilân etmesi olasılığı! Dolayısıyla, 9 Ekim 1975'te ABD Dışişleri Bakanlığı'nda bu sorunla ilgili olarak gizli bir görüşme yapılmıştı. Bu görüşmeye katılanlar şunlardı: ABD'nin Güney Avrupa Departmanı müdür yardımcısı Nelson Ledsky, Birleşmiş Milletler siyasi işler dairesinden Washburn, hukuk danışman yardımcısı Russell, hukuk danışmanı Gudgeon, Freeland, New York'taki İngiliz misyonundan Logan ve İngiltere Büyükelçiliği'nden Scott ile Cornish. 

İlk olarak söz alan Ledsky şunları belirtmişti: 

ABD Dışişleri Bakanlığı görüşünce, Amerikan silah ambargosunun kısmen kaldırılması kısa sürede azaltılmıştır. Bunun sonucu olarak Türk yanının, son altı ayda yapılmış olan çetin çalışmaları büsbütün aksatacak herhangi bir davranışta bulunmaması mümkündür. Buna karşın, Kıbrıs Türkleri, hayal kırıklığı, can sıkıntısı veya sinirlilikle davranarak, sonucu dikkate almadan kimi davranışlarda bulunabilirler. Dolayısıyla, bu olasılığa karşı plan hazırlamak oldukça gereklidir... Bu konuda ABD sizin görüşlerinizi diliyor, çünkü garantör bir güç olarak özel sorumluluğunuz vardır” 


Freeland şunları belirtmişti: 

“Kıbrıs Türklerinin tek yanlı olarak bağımsızlık ilân etmeleri olasılığıyla ilgili görüşlerimiz sizin görüşleriniz gibidir. Bu denli bir gelişme şimdi daha az olanaklıdır, ama durum değişirse yine acil bir sorun olabilir; dolayısıyla, bu ihtimale karşı plan hazırlamak gerekli olabilir... Amacımız, garantör devlet 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olarak sorumluluklarımızı ciddiye aldığımızı ve pratik olanıyapmayı istediğimizi göstermektir... Alınacak önlemler kronolojik olmalıdır, çünkü özellikle BM'de alınacak kararları incelemek gerekecektir; örneğin, Güvenlik Konseyi, UDİ”den sonra tüm devletleri UDİ'yi yapanları tanımama kararı alabilir ve bu denli bir karar dikkate alınmalıdır”. 


Bundan sonra şu tartışmalar olmuştu: Ledsky: “Kıbrıs Türkleri, bağımsız bir devlet ilân eder etmez, plan hemen uygulanmaya başlanmalıdır”. Freeland: “Bu konuda genel bir demeçte bulunmak gerekecektir. Bu da, parlamentoda yapılmalı veya parlamento oturum halinde değilse, resmi bir sözcü tarafından yapılmalıdır ve tutumumuzu açıkça belirtmelidir. Denktaş'ın UDİ ilân ettiğine dair bir bildiri alırsak buna yanıt vermeyeceğiz”. Ledsky: “Yunanistan, Kıbrıs Türklerinin bu hareketini protesto eder ve Birleşik Krallık'ı danışmalarda bulunmaya davet ederse ne olacak? Freeland: “Yunan ve Türk yönetimlerine mesaj 
göndererek kaygılarımızı belirtebilir ve bu davranışın, Garanti Antlaşması'nın 1 
ve 2. maddelerine ters düştüğünü bildirebiliriz ve üç garantör devletin, Güvenlik Konseyi başkanına başvurarak Konsey'i erken vakitte toplanmaya çağırmasını isteyebiliriz. Ledsky: “İlk birkaç gün içinde sorun Batılıların elinde olmalı ve bu süre içinde danışmalar yapılmalıdır. Ancak Rum/ Yunan yanı sorunu derhal Güvenlik Konseyi'ne sunabilir. Bunu yapmazsa, ilk davranışı biz yapabiliriz ve böylelikle Sovyet Rusya ile öteki devletlerin ise karışmasını önleyebiliriz. 
Alternatif olarak, Kıbrıs Türklerini UDİ'den sakınmaya inandırmak için var gücümüzle çalışabiliriz. Bunda başarı sağlayamazsak, UDİ'yi, ona pek dikkat göstermeye değmez küçük bir olay olarak gösterebiliriz. Güvenlik Konseyi'ni toplanmaya çağırmak, Türkleri, kendilerine karşı ceza kullanılacağına inandırarak kızdırabilir. 


Freeland: “ABD”nin, Denktaş'ın davranışını UDİ olarak değil, önemsiz olarak göstermesi bizim önerimize uymaz. Öte yandan, Türkiye, ABD”nin notasına olumlu yanıt verirse, Güvenlik Konseyi”ne gitmekten kaçınılmış olabilir. Biz, önerge taslağımız üzerinde çalışıyoruz ve bu, UDİ olduktan sonra öne sürülecektir. İngiliz önerge taslağı şöyle idi: 1. Denktaş'ın hareketini takbih (veya gerekirse) tel”in eder; 2. Tüm devletleri, Kıbrıs'ın egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeye çağırır; 3. Tüm devletleri, Denktaş'ın kurduğu sistemi tanımamaya çağırır; 4. Tüm devletleri, durumu daha da kötüleştirmemeye çağırır; 5. Güvenlik Konseyi, konuyu devamlı surette göz altında tutacaktır. Bu görüşmelerle ilgili olarak, Washington'daki İngiliz 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Büyükelçisi Sir Peter Ramsbotham, 9 Ekim'de İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği gizli telgrafta ayrıntılı bilgi vermişti. 1424) 

Öte yandan, Lefkoşa'daki Alman Büyükelçisi, 9 Ekim'de Denktaşı görmeye giderek onunla UDİ konusunu görüşmüştü. Denktaş duygulu ve azarlayıcı biçimde davranarak, Makarios'un, tüm Kıbrıs adına konuşmaya hakkı olmadığını ve onun uluslararası davranışlarının Kıbrıs Türklerini bir köşeye sıkıştırdığını söylemişti. Lefkoşa'ki İngiliz Yüksek Komiseri Sir Stephen Olver de bir gün önce (8 Ekim'de) Denktaş'la veda yemeğinde bulunmuş ve onun UDİ konusunda epeyi duygulu davrandığını kaydetmişti. Dolayısıyla, Olver, bunu İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na duyururken, BM Kurulu'ndaki görüşmelerin olağan içinde pek az gösterişle yapılmasının önemine değinmişti.1425) 

Bu sırada, İngiltere Dışişleri Bakanı James Callaghan, Türkiye Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e iletilmek üzere 10 Ekim'de Ankara'daki İngiliz Büyükelçiliğine şu mesajı göndermişti: 

“Geçtiğimiz ay New York'ta görüşürken, Kıbrıs sorununun çözümü için Majeste Kraliçe yönetiminin yardımını iyi karşılayacağınızı söylemiştiniz. 
Konuşmamıza büyük önem vermiştim. ABD silah satışı ambargosunun kaldırılmış olduğu ve Senato seçimlerinin sona ermiş olduğu bu sırada, bu sorunu sizinle kişisel olarak ve benim adıma görüşmesi için (İngiliz Büyükelçisine) yönerge göndermiş bulunuyorum. Kıbrıs sorunu BM Genel Kurulu'nda görüşülmeden önce toplumlararası görüşmelerin yeniden başlaması konusunda anlaşmaya varılması beni çok ilgilendiriyor. Bu yapılmazsa, BM Konseyi'nde sert tartışmalar olacak ve bir uzlaşmaya varılmasına hiçbir katkıda bulunulamayacaktır. Size birkaç gün önce de söylemiş olduğum gibi, ancak toplumlararası görüşmelerle bir uzlaşmaya varılabilir. Toprak konusunda biraz açıklık olması vaktinin geldiğine inanıyorum. Denktaş'ın Kliridis'le bu denli görüşmelere katılabilecek bir duruma gelmiş olmasını ümit ederim'.(426| 

28 Ekim'de Çağlayangil, Callaghan'ın mesajına Londra'daki Türkiye 
Büyükelçiliği vasıtasıyla şu yanıtı göndermişti: <.. Kıbrıs sorununa bir çözüm bulmak için en iyi yolun, gerçekte bu sırada en kalıcı yolun toplumlararası görüşmelerle sağlanabileceğine hâlâ inanıyoruz. Kıbrıs'ta iki toplum karışık olarak birlikte yaşamayı dilemedikleri için, barış içinde yan yana, olay çıkmadan, kan dökülmeden ve bir yanın kendi dileğini öteki yana zorla kabul ettiremeyeceği biçimde (Geçmişteki bu denli ciddi problemler bölgenin barışını tehdit etmişti), bağımsız, toprak bütünlüğüne sahip federal bir Kıbrıs devleti kurulmalı; bu 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devlet iki bölgeli ve merkezi yönetimi zayıf olmalı ve o yönetimde her iki toplum eşit olarak temsil edilmelidir. Bu koşullar kabul edilirse, Türk yanı da, yapılacak toplumlararası görüşmelere, iki federe devlet arasındaki hudut düzenlemelerini görüşmeyi prensip olarak kabul edecektir. 


Yunan yönetimi gibi, biz de, bu sırada bu anlaşmayı açıklamada güçlük çekiyoruz; ancak her iki yönetim, toplumlararası görüşmelerin bu bünyesini (çerçevesini) prensip olarak kabullenirse, iki toplumun önderleri, Denktaş ve Kliridis, anayasa sorunlarını ve hudutlarla ilgili sorunları görüşebilirler. 
Hudutlar saptanırken Kıbrıs Türk bölgesinin güvenliği ve savunulması göz önünde tutulmalıdır. Kıbrıs Türk bölgesinin gereçleri de dikkate alınmalıdır. 
Türk bölgesi. coğrafi ve demografik açıdan homojenik bir birim olmalıdır. 


Yunanistan'la Kıbrıs Rum toplumunun buna göre davranarak, uluslararası platformlarda Türkiye ve Kıbrıs Türkleri aleyhindeki sahte itham ve kötüleme kampanyalarına son vermelerini bekleriz. Uluslararası sahada olumsuz, hatta yıkıcı ve düşmanca bir hava sürdürerek toplumlararası görüşmeler için iyi niyet, uzlaşma ve olumlu turum geliştirmek olanaksızdır. Dolayısıyla, bu çerçeve içinde BM'de kabul edilecek olan karar oldukça önemlidir. Yapıcı olmayan bir karar, görüşmelerin yeniden başlamasını ciddi surette önleyecektirşama Kıbrıs sorununun ayrıntılarına girmeyecek ve sadece iki toplumu görüşmeleri yeniden başlatmaya ikaz edecek bir karar, bu konuda daha yardımcı olabilir”. 1427) 


Kıbrıs Olayları Tarihi ve Callaghan 


Bu gelişmeler kaydedilirken, İngiltere Dışişleri Bakanı James Callaghan, kimi önemli İngiliz misyonlarını Kıbrıs'ta 24 Nisan 1975'ten beri kaydedilmiş olan gelişmelerle ilgili olarak aydınlatmak için 16 Ekim'de şu rehberi kaleme almıştı: 

“Son altı ay zarfında, 12 Mart'ta kabul edilmiş olan 367 sayılı Güvenlik Konseyi kararı gereğince BM Genel Sekreteri'nin kişisel başkanlığı altında, uluslararası görüşmelerin 4. dönemi yer almıştır. Bu görüşmelerin 3. dönemi 
28 Nisan - 3 Mayıs 1975'te Viyana'da yapılmıştı. Bu görüşmelerde önemli bir 
ilerleme olmamakla birlikte, görüşmeler kişisel iyi niyet ve içtenlik ruhu içinde yapılmıştı. Bu görüşmelerde, gelecekteki Federal Kıbrıs Devleti'nin merkezi yönetiminin güçleri (yetkileri) ve fonksiyonları ele alınmıştı. Görüşülen sorunlar arasında, devletin yapısı, onu oluşturacak olan devletlerin toprak genişliği, 


GİZLİ BELGELERLE KIBRIS SORUNU KAYGILI YILLAR 401 


200.000 kadar Kıbrıslı Rum göçmenlerin sorunları ve güneyde kalan Kıbrıslı Türklerin kuzeye taşınması da vardı. 


Görüşmelerin 4. dönemi 18 Eylül'de New York'ta yapılmıştı. Yanlar resmi olarak bir tek toplantı yapmışlardı. Hava oldukça gergindi; görüşmelerde ilerleme kaydedilmemiş ve bunlar, yeniden toplanma tarihi belirtilmeden ertelenmişti. Başlıca sorun, son uzlaşmada Türklere bırakılacak bölgenin genişliği idi. Kliridis'in 3. Viyana Toplantısında özel olarak belirtmiş olduğu gibi, son çözümde iki bölgeli bir federasyonu kabullenmeye gönüllü olduğunu söylemiş olmasına karşın, Denktaş, öneriler öne sürmeye söz vermişti; ancak kendi danışmanlarının veya Türkiye yönetiminin iznini almadan bunu yapamayacağını söylemişti. Türkiye, Senato seçimlerinin ongünü olduğunu ve ABD silah ambargosunun sürdüğü sürece herhangi bir yumuşama belirtisi gösteremeyeceğini öne sürmüştü. 

2 Ekim'de ABD Kongresi bu ambargoyu kısmen kaldırmış; (Türkiye'de) 
Senato seçimleri 12 Ekim'de yapılmıştı. Beklendiği gibi, bu seçimler sonucunda Senato’ daki güç dengesinde önemli bir değişiklik olmamıştı. Türk yanının şimdi toprak sorununda gerçekçi önerilerde bulunmaya hazır olup olmadığını saptamak gereklidir. Bu yapılmazsa, toplumlararası görüşmelerin yeniden başlaması olasılığı pek azdır. Türkiye'de şimdiki koalisyon yönetiminin erkte kalması sorunu görünürde seçimlerden etkilenmemiştir. Başbakan Demirel, Türkiye'nin herhangi toprak ödününde bulunmasına muhalefet eden Erbakan'la Milli Selamet Partisine hala dayanıyor. Bu sırada Türklerin, adanın yüzde 40”ını işgal ettiklerine inanılıyor. Gerçekte şimdiki toprak dağıtımı şöyledir: Kıbrıslı Türklerin elindeki toprak oranı 96 34; Rumların elindeki toprak oranı Yo 62.4, egemen üsler 96 2.8'dir. Kıbrıs'ın yerel Türk halkı tüm ada halkının yüzde 18'ini oluşturur. Bu doğru rakamları yayımlayarak toplumlararası görüşmeleri altüst etmeyi dilemiyoruz; dolayısıyla, yapacağınız temaslarda bu rakamlara değinmeyiniz. 

Rum tarafı, adanın 96 25'inin Türkiye kesiminde kalmasını sağlayacak bir uzlaşmaya varmaya hazır olduğunu ima etmiştir; ancak Kıbrıs Türklerinin yaklaşık olarak 96 30'dan aşağı bir oranı kabulleneceklerini gösteren belirtiler yoktur. Türkiye yönetimine, Denktaş'a, toprak sorununu görüşme izni vermesi için baskı yapılmasını sağlamak amacıyla yeni davranışlarda bulunuluyor. 
Dokuzlar, Türkleri bir paket anlaşması yapmaya özendiriyorlar: buna göre, Kıbrıs Rumları iki bölgeli zayıf bir merkezi yönetim kurulmasını kabullenecek; 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Türkler de toprak ödününde bulunacaktır. İngiliz yönetimi, ikili görüşmelerde de Türkiye yönetimini sıkıştırmıştır. Amerikalıların bize gizlice bildirdiklerine göre, Senato seçimlerinin şimdi sona ermiş olmasından hemen sonra Türklere baskı yapacaklardır. 


Bu davranışlar başarısız olursa Kıbrıs sorununu erken vakitte çözme olanağı iyi değildir. BM'de yapılmış olan görüşmeler sırasında Makarios, yaptığı konuşmada, Türklerle anlaşma kapısını açık tutmuştu. Kıbrıs sorunu Kasım ayı başlarında BM'de yeniden görüşülene kadar Makarios, bu örgütün bu kez daha sert ve Türkiye'yi suçlayıcı bir karar almasını sağlamaya çalışacaktır. Bu da, Denktaş'ın UDİ ilân etmesine neden olacaktır. Bu gelişme, tekrar Güvenlik Konseyi'ne başvurulmasına yol açacak ve Rumlara, konuyu uluslararası sahneye çıkarma ve “uzun süreli mücadele” yolunu açacaktır. Denktaş Kıbrıs'ın Türk denetimindeki bölgede UDİ ilân ederse, İngiliz yönetiminin bu hareketi takbih edeceğine ve UDİ'yi tanımayacağına dair ilgili yanlar uyarılmıştır. İngiliz yönetimin siyasası doğrudan doğruya toplumlararası görüşmelere dönülmesini cesaretlendirmek; tüm yanları bu gibi görüşmelerin başlamasını daha da güç yapan sözler söylemekten veya davranışlarda bulunmaktan (örneğin UDİ) sakındırmak ve ileride değiştirilemeyecek durumlar yaratmaktan (örneğin Türkiyelilerin Kıbrıs'a yerleştirilmesi, Kıbrıs Türklerinin Maraş'a yerleştirilmesi gibi) kaçınmalarını sağlamaktır”1428) 


Öte yandan, Roma'daki İngiliz temsilcisi Millard, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na 18 Ekim'de gönderdiği gizli telgrafta Dokuzlar'ın uzmanlarının bir gün önce Roma'da yapmış oldukları toplantı hakkında şu bilgiyi veriyordu: 


“Uzmanlar, Denktaş'ın UDİ yapması tehlikesini göz önünde tutarak, bu konuda olağanüstü planlama yapılması gerektiği kararını almışlardır. Goodison, yalnız Sir Olver'e, bu olursa, genel bir demeçte bulunmayı; Yunanistan ve Türkiye yönetimleriyle danışmalarda bulunmayı ve onları hep birlikte Güvenlik Konseyi'ne başvurmaya inandırmayı karara bağladıklarını bildirmiştir. 
Uzmanlar, garantör bir devlet olarak bu inisiyatifi İngiltere'nin ele almasını ve Dokuzlar'ın da İngiltere'yi desteklemesini önermişlerdir. Bu amaçla ilgili olarak bir bildiri taslağı kaleme almışlardır. Onların görüşünce, ileri hamlede bulunmak için Türkler, toprak ödünleri vererek toplumlararası görüşmelerin 


yeniden başlamasına yardımcı olabilirler [429] 
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Bu sırada, perde arkasında Kıbrıs sorunuyla ilgili birçok entrikalar çevriliyordu. İngiliz milletvekillerinden Michael Percival, “görüşmelerle ilgili Kıbrıs Rum tavrı konusunda 16 Ekim'de şu gizli andacı kaleme almıştı: 

“Sayın L. Zahariaidis'in bana bildirdiğine göre, kendisine şu bilgi verilmiştir (herhalde ona bilgiyi veren Kliridis'ti); Dr Kissinger Makarios'la yaptığı görüşmede ona şunları söylemiş: A) Kissinger, Türklere, Senato seçimlerinin sonucundan sonra iki haftalık süre verecek; ondan sonra, Kıbrıs'ta ödün vermeleri için onlara baskı yapacaktır. Türkiye'de sözde yönetimin zayıf oluşunu mazeret olarak kabul etmeyecektir. B) Kissinger, Maraş ve Güzelyurtun Rumlara verilmesi görüşündedir. (Elef#heros Logos gazetesinde bu konudaki başyazı hikâye değildir; Makarios'un Kissinger'le yapmış olduğu görüşme hakkında söylenenlere değinir). 

Görünürde Makarios, Kissinger'e, iki bölgeli bir federasyonu ve Türklerin, toprağın yüzde 25'ini almalarını kabul edeceğini bildirmiş; ancak merkezi yönetimde eşit olarak temsil edilmelerini kabullenmeyecektir.. [430] 


Kissinger'in Callaghan'a Gönderdiği Gizli Mektup 

ABD Dışişleri Bakanı Dr. Henry Kissinger, Washington'daki İngiliz Büyükelçiliği yetkililerinden Elliot L. Richardson aracılığıyla, İngiltere Dışişleri Bakanı James Callaghan'a 17 Ekim 1975'te şu gizli ve ilginç mektubu göndermişti: 

“Sevgili Jim: Türkiye'deki Senato seçimlerinden sonra, Ankara'daki Büyükelçimizin Çağlayangil'le yapmış olduğu görüşme ile ilgili raporu aldım ve sizinle paralel olarak ne denli önlemler aldığımızı bilmenizi dilerim. Bildiğiniz gibi, Türkiye'ye konulmuş olan silah ambargosunun kaldırılmasından sonra, (ABD) Başkanı, Kıbrıs Görüşmelerinde büyük bir gayret gösterilmesini üstlenmişti. Sizin yaklaşımlarınızı ayarlamış olduğunuz aynı nedenlerden ötürü, Ankara'daki Büyükelçimiz Bill Macomber'i, Çağlayangil ve Demirel'e konuşması için, Türk seçimlerinin sona ermesini beklemiştik. Kendisi 13 Ekim'de Çağlayangil'le görüşürken, seçim sonuçları açıklanıyordu; ancak, Demirel yönetiminin yeterince güçlenmiş olduğu aşikârdı; Dolayısıyla, Kıbrıs sorunu ve bizim Türkiye'deki savunma tesislerimizin yeniden hareketlendirilmesi için 


yönetime (Türk ölçülerine göre) biraz elastikiyet verilmişti. 
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Çağlayangil, Kıbrıs konusunda Türkiye'nin şimdi biraz yumuşaklık gösterebileceğinden ve bunun da toplumlararası görüşmelerin yeniden başlamasına yol açacağından başka bir şey söylemedi. Türkiye yönetiminin bu konuda gelecek hafta karar vereceğini ekledi. 15 Ekim'de Demirel'le görüşen Macomber,ona ABD Başkanından bir mektup verdi. Bu mektupta başkan, Kıbrıs sorununun çözümlenmesine eğilinmesi ve Türkiye'deki Amerikan savunma tesislerinin yeniden göreve başlaması üzerinde önemle durdu. Macomber, bu konuları daha da genişleterek, Kıbrıs sorununa çözüm bulma çabalarının, ambargodan sonra meydana gelmiş olan rahat bir hava içinde yeniden ele alınmasının yararları üzerinde durdu; altı hafta zarfında Kongre'deki baskıların artması olasılığına değindi. Olağan olduğu gibi, Demirel, Çağlayangil'den daha tutumlu olarak, öne sürmüş olduğumuz noktaları dikkatle inceleyerek, bunları, 
20 Ekim'de yapılacak ve karar verme yetkisine sahip olacak Ulusal Güvenlik 
Konseyi üyeleri tarafından ve daha sonra bir kabine toplantısında görüşüldükten sonra ABD Başkanının mesajını yanıtlamaya söz verdi. 


Ortak savunma tesislerimiz konusunda Çağlayangil'le Demirel, yeni bir savunma işbirliği anlaşması yapılmadan tesislerimizin tekrar çalışmaya başlamasının siyasi açıdan güç olacağını söylediler. Herhalde, şimdi bu konuda Türk kamuoyunu yokluyorlar ve Amerikalılara karşı “yumuşak davranmanın” siyasi maliyetini hesaplıyorlar. Demirel'le Çağlayangil'in, önümüzdeki haftalarda geniş kapsamlı sonuçlara yol açacak kararlar almak zorunda kalacaklarının farkında olduklarını ve bizim, ne yapılması gerektiğini bildiğimizi anlıyorlar. Türkiye Güvenlik Konseyi ve kabine kararları anlaşılınca, ne gibi ek inisiyatiflerin yararlı olacağını incelememiz gerekecektir. Bu konuda bilgi ve görüş alış verişinde bulunmamızı öneririm. Henry A. Kissinger 1431) 

Öte yandan, Atina'daki İngiliz Büyükelçisi Richards'ın 17 Ekim'de İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na bildirdiğine göre, Yunanistan Başbakanı Konstantinos Karamanlis, yeni Yunan parlamentosunun oturumunda yapılan başlıca tartışmalar sırasında, Yunan yönetiminin, Kıbrıs'la NATO ve Türk-Yunan ilişkileri konularındaki davranışları ve siyasasını açıklamıştı. Kıbrıs konusunda, en son bunalımın tarihçesini veren Karamanlis, Yunanistan adaya müdahale edemediği için, yönetimin, Türkiye'ye karşı çok yanlı diplomatik saldırıya geçmiş olduğunu ve bunu halâ sürdürdüğünü; bunun sonucu olarak Türkiye'ye karşı büyük baskı meydana geldiğini; bu baskı nedeniyle, Kıbrıs ve Ege sorunlarında Yunanistan'la Türkiye arasında ikili görüşmeler başlamış 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olduğunu; bu görüşmelerin son günlerde çıkmaza girdiğini; gelecek haftalar zarfında Türkiye'nin iyi niyetinin yargılanacağını, çünkü Kıbrıs sorunu için somut bir çözümü önermek zorunda kalacağını; Türkiye'nin davranışının ABD ve Avrupa Toplumu üye devletleri gibi kendisine güvenmiş olan devletlerin ümitlerini haklı göstermesini ümit ettiğini; Türkiye, Yunanistan'ın iyi niyetini zayıflık olarak görür ve bir maceraya sürüklenirse -ki bundan ilk olarak kimin pişman olacağı bilinmiyordu- büyük bir hata işlemiş olacaktı. Sözlerini sürdüren Karamanlis, Makarios'a karşı yapılmış olan darbeden sanık olanların duruşmalarının şimdilik askıya alınacağını; ABD üslerine değinerek bunların çoğunun kapatılacağını; ulusal çıkarlara yardımcı olanların da Yunan denetimi altına alınacağını söylemişti. 


Bu konuşmadan sonra milletvekillerinden Mavros, Kıbrıs'taki darbeden sorumlu olanların duruşmalarındaki gecikmeden ve cunta elemanlarının tasfiyesi konusunda kompromi siyasası izlemekten ötürü yönetimi eleştirmiş; muhalefet önderi Papandreu da yönetimi daha çok Kıbrıs siyasasından dolayı tenkit etmiş; Makariosa karşı yapılmış olan darbede ve Türkiye'nin adayı işgalinde yurda ihanet edici davranışlarla ilgili kanıtlar olduğunu ve ek kanıtlar da sağlanabileceğini; Yunanistan'ın Cezayir, Libya, İsveç, Arnavutluk ve Yugoslavya'yı izleyerek yansız devletlere katılmasını önermiş; ancak Karamanlis tarafından epeyi eleştirilmişti. 1432) 

Yunanistan'da bu gelişmeler kaydedilirken, Ankara'da da Başbakan Süleyman Demirel, 20 Ekim'de yaptığı bir konuşmada Kıbrıs'a değinerek şunları söylemişti: 


“Kıbrıs sorununa ivedilikle çözüm bulunması talebinin Batılı güçlerden, özellikle Amerika'dan geldiğini açıklamak isterim. Ancak Türkiye, bu soruna baskı altında çözüm bulamaz. Dolayısıyla, Kıbrıs sorununa öteki kişilerin baskısıyla çözüm bulunabileceğini düşünmek olanaksızdır. Kıbrıs sorunu herhangi bir siyasi partinin sorunu değil; ulusal bir sorundur. Bu sorun tüm siyasi partilerin ve şimdiki yönetimin kapsamı üstündedir. Eski yönetimin olduğu gibi, gelecekteki yönetimin de üstünde bir sorun olacaktır. Hiç kimse, bu soruna ulusun dileğine karşıt olarak bir çözüm bulamaz. Türkiye, Kıbrıs sorunu için diplomatik bir çözüm ararken, hiç bir kimse Türkiye'yi düzensiz (gayri sabit) bir duruma koymak hakkına sahip değildir. Bu olursa, o zaman Türkiye hem Kıbrıs sorununda hem de Türkiye'nin sorunlarında zarar görmüş olacaktır. Size ilk kez içtenlikle konuşuyorum. Kıbrıs sorununun kökü Сігісе 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kadar uzanır. Akdeniz deki adalar güç kullanılarak bir bir ele geçiriliyor. Türkiye toprak peşinde değildir, ama Türk sahilinden 40 mil uzakta bulunan bir ada üzerindeki hal-larını terk edemez. Bu yönetimin bir kararıdır, tüm ulusun kararıdır. Dolayısıyla, yönetim bu karara göre davranmak zorundadır. Bir çözüm için uğraşmalıyız, ama nasıl bir çözüm? Bu ulus, başkasının dikte edeceği bir çözümü kabullen meyecektir ve hiç bir kimse, boynumuzu bükerek bizi bu denli bir anlaşmayı kabule zorlayamaz. Bu noktada Türkiye için yeni bir durum meydana gelmiş olacaktır. Halkımıza da, ötekiler acele etmediklerine göre, Türkiye'nin Kıbrıs sorununu çözümlemeye neden acele ettiğini anlatamayız. 
Sonra, Kıbrıs sorununu yaratmış olan Türkiye değil, başkalarıdır. Geçici bir gözüm olanaksızdır. Türkiye, her 3-4 yılda bir Kıbrıs bunalımıyla karşı karşıya kalacak bir durumda olmamalıdır”1433) 


Bu sırada, Washington'daki İngiliz Büyükelçisi Peter Ramsbotham'ın 
30 Ekim'de İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği gizli ve ivedi telgrafta 
bildirmiş olduğuna göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Güney Avrupa Dairesi Şefi Eagleton, kendisine, 21 Ekim'de, Ankara'daki ABD Büyükelçisi Macomber'le Çağlayangil arasında yapılmış olan bir görüşmeyi anlatmıştı. Eagleton'un söylediğine göre, Çağlayangil, Macomber'e, Türkiye yönetimi, Kıbrıs'ta Türkiye'nin denetimi altındaki topraklardan ne kadarının geri verileceğini söyleyememekle birlikte, Grekler, iki bölgeli federasyon, zayıf merkezi yönetim ve Türklerin bu yönetimin yüzde 50'sine katılmasını kabul ederlerse, Türkiye'nin onlarla toprak sorununu görüşmeye hazır olacağını söylemişti. Bu görüşmeden sonra Amerikalılar Türklerin görüşlerini Bitsios'a iletmiş; o da bunu kötü bulmamış ve Makarios'la birlikte yardımcı olmaya çalışacağını söylemişti. Daha sonra Вісѕіоѕ Karamanlis'le konuşmuş ve Makarios'la yazışmıştı; ancak Makarios, Amerikalılarla doğrudan doğruya görüşmek istediğini söylemişti. Amerikalılar, 
27 Ekim'de Makarios'la görüşmüş; ancak Makarios, Türklerin olağan olduğu 
gibi sorumluluklarını yerine getirmediklerini söyleyerek olumsuz yanıt vermiş; iki bölgeli federasyon ve zayıf merkezi yönetim kabul edilebilecekse, Türklerin ne gibi toprak ödünleri vereceklerini önceden öğrenmek istemişti. 


Atina'daki Amerikalı yetkililer daha sonra Karamanlis'le özel olarak görüşüp, Makarios'un yanıtını ona iletince, Karamanlis, Yunan yönetiminin Makarios'un tutumunu kabullendiğini ve gelecek için kötümser olduğunu söylemişti. Eagleton, o sırada, özellikle Ankara'da ne yapılması gerektiği konusunu kararlaştırıyordu. Onun görüşünce, yanlar önceden herhangi bir 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ödünde bulunmadan bile olsa, en iyi ümit, toplumlararası görüşmelerin yeniden başlamasıydı. ABD Dışişleri Bakanlığı bu konuda çabuk gelişme kaydedilmesi gerektiğini anlıyordu, çünkü silah ambargosu süresinin sona ermesinin ve bir hafta kadar sonra yapılacak olan BM tartışmalarının, Türklere, durumu daha da geciktirme fırsatını vermesi olasılığından kaygılanıyordu. Ancak Yunanlılarla Türkler aceleyle davranmak istemiyorlardı. Yunan yönetimi BM tartışmalarını merakla bekliyor; Türkiye yönetimi ise, ödünlere karşı çıkan Erbakan'ın yaratmış 


olduğu siyasi güçlüklerle uğraşıyordu". 1434) 


İngiliz Yüksek Komiserinin Kıbrıs'tan Ayrılışı 


Kıbrıs'ta görev süresi sona ermiş olan İngiliz Yüksek Komiseri Sir Stephen Olver, adadan ayrılışı münasebetiyle Ekim ayının sonlarına doğru kaleme aldığı raporda özetle şöyle diyordu: 

‘Kıbrısta son iki yılın değerlendirmesini yapmak güçtür. Dolayısıyla, bu konuda ve gelecekle ilgili olarak şu sorular ortaya çıkmaktadır: Kıbrıs'ta toplumlararası barış mümkün müdür? Her iki toplumun yan yana varlıklarını sürdürmelerine süre verilirse ve en önemli olarak iki anayurdun zehirli etkisi ortadan kalkarsa bu soruya evet yanıtı verilebilir. Ondan sonra, gerçekten bir Kıbrıs devleti kurulabilir mi? Duruma uymak için vakit verilirse bu soruya da yanıt evet olabilir. Her iki toplum arasındaki din ve dil ayrılıkları uzlaştırılabilir. 
Ancak aralarındaki ekonomik eşitsizlik daha büyük bir engel oluşturur toplumlar potansiyel açıdan tümleyici olmalıdır. Ondan sonra Kıbrıs ne gibi bir rol oynayabilir? Ada, sık * sık kaydedilen bunalımlardan kaçınmış olacak ve o zaman tarım ve endüstri açısından kendi bahçesini düzene koyarak belki Doğu Akdeniz'in finansman merkezi haline gelebilecektir. Bu, iyimserlik olarak görülebilir, ama olanaksız değildir ancak Yunanistan'la Türkiye arasında gerçek yaklaşma olmalıdır. Bu doğrultuda ilerleme kaydedilebilmesi için İngiltere ne yapabilir? Garanti Antlaşması'nın yerine bir yenisini koymak için yapılacak görüşmeler sırasında veya Avrupa Ekonomik Toplumu vasıtasıyla Kıbrıs,- Yunanistan ve Türkiye arasında düzenli danışmalar yapılmasında kendi etkimizi kullanabiliriz”.İ435) 

Öre yandan, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndaki kimi uzmanlar, Olver'in Kıbrıs raporuyla ilgili olarak çeşitli yorumlarda bulunmuşlardı. Örneğin, Bayan Maeve G. Fort, 22 Ekim'de kaleme aldığı çıkmada şunları belirtiyordu: 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“Sir Stephen Olver'in geçmişe dönük görüşleri oldukça değerlidir... 
Kıbrıs'ın geleceğiyle ilgili ümitlerinin oldukça iyimser olduğunu kendisi de kabullenmektedir. Bilakis, toplumlar arasında ahenk ve ileride entegre olmaları ihtimali zaman geçtikçe ve anlaşmaya varılmadıkça pek az olanaklı görünüyor. 
Onun yazısını ilginç ve değerli olarak görüyorum”. 


W. С. S. Weston'un yorumu (23 Ekim 1975): 


“Her iki toplumun bir süre yan yana yaşamaları gerektiği konusunda Sir S.Olver'in görüşlerine katılırım. Hiç olmazsa ekonomik açıdan, Kıbrıs Türklerinin, adada Rum kesimiyle bağlarını sürdürerek geliştirmesinin kendi çıkarlarına olacağına eminim. Bu, Türk yanının öne sürmüş olduğu anayasa önerilerinde konu edilmektedir. Adadaki durum yatışınca, ortak kuruluşlar geliştirilmesini cesaretlendirmek önemli olacaktır. Adada, İngilizce eğitim yapacak bir üniversite kurulması görüşünün yeniden diriltilmesini görmek isterim... Olver'in önermiş olduğu gibi, enosisin yeniden resmen reddedilmesi konusunda kuşkuluyum. Adada bu kadar Türk askeri bulunduğu sürece bunun resmen inkâr edilmesini sağlamak güç olacaktır; ancak, gerçekte bu ideal şimdi Yunanistan ve Kıbrıs'ta ölmüştür. Geçen yıl, Yunan yönetiminin Kıbrıs Rumlarını Türklerden kurtaramamış olması, enosis tabutuna son çiviyi çakmıştır... Yunanistan'la Türkiye Avrupa Ekonomik Toplumuna üye olurlarsa, bunun, bir Kıbrıs çözümü bulunmasına yardımcı olabileceği görüşünde Olver haklıdır. Herhangi bir barış uzlaşmasında yeni garantiler konusunda da halkıdır; ancak daha etkili ne gibi garantiler olduğunu saptamak güçtür. İki toplumun coğrafi açıdan ayrılması sağlandıktan sonra, iki anayurdun garantisi dışında başka bir garantiye gereksinim kalmayacaktır”. 


Alan Goodison'un yorumu (29 Ekim 1975): 


“Türkiye, Avrupa Ekonomik Toplumu'na üye olmadan Kıbrıs'ta uzlaşmaya varılamayacağı görüşünde Mr. Weston doğruysa, Kıbrıs sorununa (eğer çözüm bulunabilirse) aradan 15 yıla yaklaşık bir süreye gereksinim olacaktır. Yakın gelecekte bu sorunun çözümleneceğine kuşkum vardır. Olver bir vizyona dayanarak söz ediyor. Biz ve Kıbrıs'ın geleceğiyle ilgilenenler bu vizyona katılmada halkıyız, çünkü olanaklı olabilir. Ancak bunun gerçekleşmesine giden yol şu anda görünmüyor”. 

R. Н. simgeli uzman: “Sir S. Olver'in vizyonundaki altın dönemin Kıbrıs'ta asla görülmeyeceğine maalesef inanıyorum. 
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Kitium Piskoposunun İddiaları 


İngiltere Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa Bölümü yetkililerinden D. Beattie, 
24 Ekim” de şu ilginç andacı kaleme almıştı: 


“Kirium Piskoposu Hrisostomos: Eşimle ben, dün, Piskoposu Ritz otelinde çaya davet ettik. Kendisi, bir süre önce bir Türk kamyon şoföründen ele geçirilmiş olan ikonları teslim almaya gelmişti. İngilcere'ye karşı iyi duyguları vardır ve Makarios'un yansıtmak istediği bir şeyi hiç kuşkusuz yansıtma yeteneğine sahiptir. Piskoposun görüşünce tüm olaylara neden olanlar ABD ve CIA dır. Makarios'un, “Akdeniz'in Kastrosu” olmasından korkarak darbeyi hazırlamışlardı. Ona göre, komplocuların Atina”da duruşmalarının ertelenmiş olmasına Amerika'nın baskısı neden olmuştur. Piskopos, bu olayda İngiltere'nin suçsuz olduğunu kabullenmiş; ancak bizim Sampson ve Türkiye'ye karşı müdahalede bulunmamız gerektiğini; ancak oldukça zayıf (güçsüz) olduğumuz için, Dr. Kissingere uymaktan başka bir şey yapamayacağımızı anlamış olduğunu söylemiştir. 

Bu konudaki davranışlarımızı güçle savundum, ancak onu etkilemiş olduğumu sanmıyorum. Piskopos, Avrupa Ekonomik Birliği'nin Türkiye'ye baskı yapmaya çalıştığını biliyor ve Amerikalıların da bunu yapmasını ümit ediyor. Ona göre, herhangi bir çözüm Makarios için oldukça güç olacaktır. 
Bir çözüm olursa, Kıbrıs Rum toplumu, partileşme açısından değil, en iyi olanı sağlamayı isteyenlerle, mallarını yitirmiş olanlar veya Türklerle prensip açısından anlaşmaya varılmasını istemeyenler arasında bölünecektir. Bu yüzden Kıbrıs Rumları bir bekleme oyunu oynayacaktır. Piskopos, ayrıca, herhangi bir çözüm için ne gibi garanti olacağını merak ediyor. Sovyetler Birliği herhangi bir korunma önermemiştir ve oldukça müstebit bir rejimdir. Amerikalıların da Kıbrıs sorunundaki geçmişi mutsuzdur, ama yine de Kıbrıs Rumları ABD'ye ve kısmen de İngiltere, Yunanistan ve Türkiye'ye dayanmak zorundadırlar. 
Ona göre, Kıbrıs'ın yansızlık politikası sürmelidir, ancak bu siyasa pek yarar sağlamamıştır. Belki Kıbrıs, kendi güvenliği sağlanırsa, NATO'nun çarkına bağlanmalıdır” 1436) 


İnal Batu - Michael Watson Görüşmesi 


İngiltere Dışişleri Bakanlığı Güney-Doğu Avrupa Bölümü ögelerinden Michael C. S. Watson, 28 Ekim 1975'te kaleme aldığı gizli andaçta şu bilgiyi 


veriyordu: 
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“Oldukça karamsar duygular içinde olan, Türkiye Büyükelçiliği mensubu (İnal) Batu, dün akşam benimle görüşürken, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili olarak korkularıni belirtmiştir. Benimle içtenlikle ve duygularına kapılmadan konuşmuştur. Onun iddiasına göre, şimdiki olaylar, özellikle iki Türk Büyükelçisinin 14371 öldürülmüş olması ve Türkiye'de önderlik eksikliği, Türkiye'nin zayıflamasına; Batı Avrupa ile olan bağlarının kesilmesine; Arap ülkeleri ve muhtemelen Varşova Paktı üyeleriyle daha yakın ilişkiler kurmasına yol açacaktır. Batu'ya göre, Türk Büyükelçileri, geçen hafta, herhalde EOKA B tarafından öldürülmüşlerdi. Bu denli haince ve iyi örgütlenmiş saldırıların Ermeni muhaliflerce yapılmış olması düşünülemezdi)... Kanıtlar başka faillere işaret etse bile, Türk halkının, cinayeti işlemiş olanların Kıbrıslı Rumlar olduğuna inandığını söyledi. Kuzey ve Güney Kıbrıs arasındaki hududun kapatılmış olması bu görüşün geniş bir kitleye yayılmış olduğunu gösterir. 

Batu, bu durumda, herhangi bir Türk Bakanın Kıbrıs'ta ödün verilmesini önermesinin olanaksız olduğunu söyledi. ABD silah ambargosunun ve Türkiye'de Senato seçimlerini ödün verme zamanını Türkler lehinde uzatmada yararlı özürler olmakla kabuliendi; ancak Büyükelçilerin öldürülmüş olmalarının daha ciddi olduğunu; Türkiye'nin, Türk Büyükelçilerini öldürmede ilişkileri olan kişilerle aynı masaya oturamayacağını ekledi. Sözlerini sürdüren Batu, Türkiye o anda ödün veremezse, uzlaşmaya varılması ümitlerinin sona ermiş olacağını; vaktin bitmiş olduğunu; Türkiye'de bu sorunu çözümleyecek kimsenin bulunmadığını; Ecevit'le Demirel'in harcanmış olduklarını söyledi. 
Batu'ya göre Ecevit, bir yıl önce, geçen Eylül'de, Başbakan olarak, Demokrat Parti başkanı Bozbeyli'ye güvenmekle büyük bir hata işlememiş olsaydı, belki başarılı olabilirdi. Bozbeyli; Ecevit, Milli Selamet Partisiyle olan koalisyondan çekilerek yeni bir yönetim kurmak için çalışırsa ona destek vermeye söz vermiş; ancak Ecevit/Bozbeyli koalisyonu gerçekleşmemiş ve Demokrat Parti şimdi sona ermişti. Ecevit, en azından 1976'ya kadar erke geçme gücüne sahip olmayacaktır. 
Demirel de, Erbakan yüzünden harekete geçemeyecektir. 


Batu'ya göre, Türkiye, geçmişi kirlenmemiş yeni bir devlet adamına gereksiniyordu ve bir gün onu bulacaktı; ama henüz sahnede kimse yoktu. Bu arada, “bu Küçük ve капада (Kıbrıs)” Türk tarihinin istikametini değiştirecekti. 
Ona göre, Magosa ve Güzelyurt dolaylarındaki toprak parçaları yüzünden Türkiye ile Batı arasında ayrılık (parçalanma) çıkması gülünçtü. Türkiye, Batı'nın beklemekte olduğu ödünleri vermeyecekti. Dolayısıyla parçalanmadan 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(ayrılmadan) kaçınılamazdı. SovyetRusyabunu hemen görmüştü. Batu, Portekizli bir diplomatla birlikte bir Rus resepsiyonuna davet edilmiş olmaktan depresyona uğramıştı. Sovyet görüşünce, Türkiye'nin de Portekiz gibi, koparılmaya hazır pişmiş meyve olmasını düşünmesi üzülecek bir durumdu. Batu, Türkiye'nin Varşova Paktına katılmaktan henüz pek uzakta olduğuna; ancak sonuçta bunun gerçekleşmesinin mümkün olabileceğine inandığı izlenimini vermişti. Ayrıca, şu görüşleri üzülerek beyan etmişti: “Türkiye, ilkin, komşu Arap devletleriyle İslam ülkelerine daha sıkıca dayanmak, yansızlık siyasası izlemek, hatta Batı'ya karşı muhasım yansızlık gütmek gereksinimi hissedecektir”. 


Alan Goodison'un yorumu: “Hiç kuşkusuz, bu, duygusallıktır; ancak duygusallık, bizi uğraştıracak gerçekler arasındadır. Batu, Türkiye Büyükelçisinin en zeki ve en Batılılaşmış yardımcısıdır. Onun ilhama dayanan görüşleri abartılmıştır; ancak Kıbrıs'la ilgili karamsarlığına katılırım”. 1438) 


Öte yandan, Kıbrıs sorununu çözümleme davranışları sürüyordu. 
İngiliz kabinesinin 30 Ekim 1975'te yapmış olduğu görüşmelerle ilgili gizli tutanaklardan öğrenildiğine göre, Dışişleri Bakanı James Callaghan, Kıbrıs sorunu konusunda Yunan ve Türk yönetimleriyle çok aktif görüş alış verişinde bulunmuş ve her iki yana 3 noktadan oluşan bir paket önermişti. Bu pakete göre, iki bölgeli federasyon ve zayıf bir merkezi yönetim kurulacak, sınırlar yeniden gözden geçirilecekti. Yunan yönetimi, özellikle hudutlar konusunun açıklanması koşuluyla bunları prensip olarak kabule hazırdı. Callaghan'a göre, Türkiye yönetiminin yanıtı daha az tatmin ediciydi. Bu yanıta göre, hudutlarda değişiklik yapılması konusunda Türkiye anlamsızca davranmış ve Türk toplumunun, merkezi yönetimde Rum toplumuyla eşit haklara sahip olmasını talep etmişti. Callaghan, Denktaş-Kliridis görüşmelerinin iyi bir başarı şansıyla yeniden başlamasına yardımcı olmak amacıyla arabuluculuğunu sürdürüyor; ancak Türklerin ikili oyun oynadıklarından kuşkulanıyordu. (Gerçekte Türklerden hoşlanmazdı) ABD Dışişleri Bakanı Kissinger de her iki yanı bir anlaşmaya varmaya özendiriyor; Avrupa Ekonomik Toplumu'nun 9 üyesi de aynı davranışta bulunuyordu. 1439) 

Bu sırada Callaghan, Washington'daki İngiliz Büyükelçisi Peter Ramsbotham vasıtasıyla Dr. Henry Kissingere 31 Ekim'de şu mektubu göndermişti: 

“Sevgili Henry: Kıbrıs'la ilgili durum hakkında sizinle teması sürdürmeye söz vermiştim. Ankara'daki hareketsizlikten dolayı gerçekten kaygılanıyorum. 
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Çağlayangil'den almış olduğum mektubun bir suretini size vermesini Peter Ramsbotham'dan istedim. Bu mektupta geçenler, son günlerde Ankara daki İngiliz Büyükelçisi Sir Horace Phillips'le yapılmış olan yazışmalara da konu oluşturur. Bana öyle görünüyor ki, Türkler, Greklerle toprak sorununda görüşmeden önce, Rumların, iki bölgeli bir federasyon, sınırlı olacak bir merkezi yönetim, her iki toplumun da yönetime eşit olarak katılması ilkelerinin kabulünü istiyorlar. Bu, eşitsiz bir pazarlıktır ve Rumların bunları kabulleneceğini sanmıyorum. Türklerin bizzat kendileri toprak önerilerinde bulunmuyorlar. 
Herhangi bir Rum politikacısının, kendi durumunu tehlikeye koymadan toprak önerisinde bulunacağına inanmıyorum; ancak, Atina'daki Büyükelçimiz Brooks Richards'dan bu konuda Yunan tutumunun ne olduğunu sordum. Korkarım ki yeni bir çıkmaza yöneliyoruz. Önerebileceğim kolay bir çözüm yoktur; ama şimdiki kaygılarımı size yansıtmayı düşündüm”1440) 


Kıbrıs'a Atanan Yeni İngiliz Yüksek Komiseri 


Uzun süreden beri Kıbrıs'ta hizmet görmüş olan İngiliz Yüksek Komiserlerinden Sir Stephen Olver'in yerine 1975 yılı Ekim ayı sonlarına doğru D. McD Goodison atanmış; Kıbrıs'a ulaşarak 3 Kasım'da Makariosa güven belgesini sunmuştu. Bu münasebetle kaleme aldığı iki gizli yazıda, güven belgesini sunma töreni ve adadaki durumla ilgili olarak Alan Goodison'a ve ayrıca Dışişleri Bakanı Callaghan'a şu bilgileri göndermişti: 

(Rum) Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Pelagias'a güven belgemin bir suretini gösterince, bana, bunun, Majeste Kraliçe yönetiminin açıklamış olduğu tutumu kapsamadığını; örneğin, Kıbrıs sorununun bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğü esaslarına göre çözümlenmesi gerektiğini açıklamadığını söyledi. Dolayısıyla, bu “kutsal sözcükleri” belgeye ekledim. Görünürde Başpiskopos, bu denli güven belgesi takdim törenlerini iç veya dış kamuoyunu etkilemede araç olarak kullanır” 


3 Kasım'da Callaghan'a gönderdiği gizli yazıda şöyle diyordu: 


“Bu sabah, güven belgemi ve halefim Sir Stephen Olver'in Yüksek Komiser olarak görevinin sona erdiğine dair belgeyi Cumhurbaşkanı Makarios'a takdim ettim... Makarios, bu münasebetle yaptığı konuşmanın ilk kısmında, 1974 yılı Temmuz ayında kaydedilmiş olan darbeden hemen sonra, İngiliz yönetiminin 


ve özellikle İngiltere Başbakanının yardımıyla kendisinin Kıbrıs'tan nasıl 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uzaklaştırılmış (kurtarılmış) olduğunu anlattı. Bana söylemiş olduğuna göre, Makarios, bu konuda İngiltere'ye borçlu olduğuna ilk kez alenen değinmiştir. 
Onun teşekkürü biraz geç olmuştur; ama nihayet bu konuda İngiltere'ye borçlu olduğunu kabullenmiş olması yüreklendiricidir. Aynı zamanda, bizim, Garanti Antlaşması'yla ilgili sorumluluklarımızı yerine getirmediğimizi söylemiş ve böylece, Kıbrıslı hiçbir önderin, siyasi bir noktayı öne sürerken diplomatik saygınlığa önem vermediğini göstermiştir. Sözlerini sürdüren Makarios, ancak bu kez Türklerin gerçekten çözüm istediklerine ve BM kararlarına, özellikle Güvenlik Konseyinin 3212 sayılı kararına uyacaklarına dair söz verirlerse, Kıbrıs Rumlarının görüşmelere yeniden başlayabileceklerini söylemiştir. Ancak Makarios, gerçekçi olmayan ön koşullar öne sürdüğünü bilmelidir, ama onun, Kıbrıs'la ilgili demeçlerinde pek az realizm vardır ve gelecek gün veya haftalarda, bu demecinin, uzlaşma pozisyonunda ilk adım olmasını sadece ümit edebiliriz... 
Cumhurbaşkanlığı sarayı şimdi büsbütün yıkık olduğu için, bu tören, normal durumda Kamu Enformasyon Dairesini barındıran Cumhurbaşkanlığı ofisinde ve sıkışık bir durumda yer almıştı. 

Makarios'un söylevinin özeti: 

“Buradaki varlığınızın, Britanya ile Kıbrıs arasında var olan dostluk bağlarının daha da pekiştirilmesine katkıda bulunacağına ve bizden en iyi anılarla ayrılmış olan halefiniz Sir Stephen Olver'in mümtaz çalışmalarına daha da katkıda bulunacağına eminiz... (Dostluğundan dolayı Britanya'yı övdükten sonra şunları eklemişti; Çılgınca yapılmış olan darbeyi maalesef Türkiye, garantör devletlerden biri olarak, anayasa düzenini yeniden kurma özrüyle, Kıbrıs'ı işgal etmiştir. Bu Türk işgalinin sonucu, Kıbrıs'ta şimdiki trajik durumu yaratmıştır ve bunun anayasal durumu geri getirmekle ilişiği yoktur. Gerçekte, Türkiye, korumayı amaçlamış olduğu anayasayı bozmuştur. Türkiye'nin, Kıbrıs'ın bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü bozmuş (ihlâl etmiş) olması Britanya için özel sorunlar yaratmaktadır, çünkü Britanya da, Garanti Antlaşması'nı imzalamış olanlardan biridir. Britanya'nın Kıbrıs'a karşı olan yasal sorumluluklarını yerine getirememiş olması nedenlerine değinmek istemiyorum. Şimdi vakit çok geçtir ve İngiltere'nin yardımda bulunabileceği konular vardır. Britanya, Kıbrıs sorununa adil ve barışçı bir çözüm bulunması için, uluslararası düzeyde aktif bir rol üstlenmelidir. 


Şimdiye kadar Türkiye'nin Kıbrıs sorununa karşı tutumu olumsuz olmuştur ve şantaja dayanır. Toplumlararası görüşmelerde Türkiye, güçlü bir durumda 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olarak, bize karşı, askeri güç kullanarak yaratmış olduğu fiili (de facto) bir durumu empoze etmeye çalışıyor. Türkiye, kendisine, makul bir uzlaşma için ılımlı davranması ve ödünler vermesi önerilince, kendi müttefiklerine bile şantaj yapmaktadır. Onun bu şantajcı taktikleri ciddiye alınıyor ve bir dereceye kadar başarılı oluyor. Türkiye'ye yeniden Amerikan askeri yardımı yapılması konusu bunun örneklerinden biridir. Silah ambargosunun kaldırılmasına birçok ümitler 


bağlanmıştı, ama şimdiye kadar olumlu sonuçlar alınamamıştır” Makarios sözlerini şöyle sürdürmüştü: 


“Kıbrıs sorununun Birleşmiş Milletler'de görüşüleceği tarihin on gününde, Türkiye, (toplumlararası) görüşmelerin yeniden başlamasına hazır olduğunu öne sürebilir. Onun bu taktiği, sorunun tartışılması sırasında yanlış izlenim yaratmaya ve dünya kamuoyunu aldatmaya yöneliktir. Türkiye, esaslı önerilerde bulunmaktan kaçınıyor ve onun, gerçek görüşmeler yapılmasını desteklediğini gösterecek belirtiler yoktur. Görüşmelere karşıt değiliz, çünkü bunların, bir anlaşmaya varılmasına en iyi vasıta olduğuna inanıyoruz. Ancak, bu görüşmelerin esaslı ve anlamlı olacağına dair inandırılamazsak, bu görüşmelere yeniden başlamaya hazır değiliz. Türkiye, geçen yıl BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi'nce Kıbrıs'la ilgili olarak geçirilmiş olan kararlara uyacağına dair güvence verirse bu görüşmeler esaslı olabilir. Şantaj ve güç kullanarak Kıbrıs'ın bağımsızlığını ve birliğini tehlikeye koyacak bir çözümü asla kabullenmemek kararındayız. Tüm güçlüklere karşın ümitlerimizi yitirmiyoruz ve ülkemizin tam bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne yönelik davranışlarımızı direnişle sürdüreceğiz .(441| 


Kliridis - Goodison Görüşmesi 


Bu sırada, Lefkoşa'daki yeni İngiliz Yüksek Komiseri D. McD Goodison, 
5 Kasım'da Kliridis'le yapmış olduğu görüşme hakkında Alan Goodison'a aynı 
gün şu gizli yazıyı göndermişti: 

“Bugün Kliridis'le görüşmeye gittim. Fırsattan yararlanarak, kendisine, Majeste Kraliçe yönetiminin yakında New York'ta BM'de yapılacak görüşmelere sühuneti yükseltmeyerek yapıcı tartışmalar yapılmasını çok ümit ettiğini; uzlaşmanın tek yolunun toplumlararası görüşmeler yapılmasıyla olanaklı olacağına daima inanmış olduğumuzu ve New York'ta kaydedilecek gelişmelerin bu görüşmeleri daha güç yapmasının yararsız olacağını söyledim. Kliridis, 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BM”deki son görüşmeler konusunda 3212 sayılı kararın geçirilmiş olduğunu ve bunu Türklerin de kabullenmiş olduklarını, ancak bu kararı uygulamak için hiçbir şey yapmadıklarını; kendisi benim görüşlerime katılmakla birlikte, bu görüşleri burada herkesin paylaşmadığını; kimi kişilerin, bu kez daha sert bir karar alınması için çalıştığını söyledi. 


Kendisine, New York'taki sonuç tatmin edici olursa bunu neyin izleyeceğini sordum. Kliridis, yapılmış olan açık demeçler ve özellikle Türklerin güvence vermeden kimi ön koşullar öne sürmüş oldukları göz önünde tutularak, toplumlararası önemli görüşmeler yapılmasının güç olacağını; en iyi davranışın BM Genel Sekreteri'nin en erken vakitte (muhtemelen 17 Kasım'da) kendisiyle Denktaş arasında usul (prosedür) konusunda bir toplantı düzenlemesi olacağını vurguladı. Bu toplantıda öz üzerinde durulmayacağına göre ön koşullar öne sürülmeyecekti. Denktaş, New York'ta olacağına göre, Kliridis de ona çabucak katılabilirdi. Kliridis, ayrıca, Türklerin o sırada gerçekçi esaslara göre, ciddiyet ve iyi niyetle görüşmelerde bulunmaya hazır olup olmadıklarını bilmediğini; hazır olduklarını sanarak, görüşmelerin yapılmasına çalışılmasında benim görüşlerime katıldığını; Dr. Waldheim yalnız kendisinin bulunduğu ve Denktaş'la yaptığı görüşmede, zayıf bir merkezi yönetim altında iki bölgeli bir düzenlemeyi kendisinin (Kliridis'in) kabullenmiş olduğunu; Denktaş'ın, buna ek olarak, Bakanlar Kurulunda Türklerin eşit hakları olması gerektiğini söylediğini; ona yanıt veren Kliridis'in, tüm öteki önemli noktalar halledilirse, bu noktada da bir çözüme varılmasının olanaklı olacağını söylemiş olduğunu bildirmişti. 


Kıbrıs Rumları kendilerine toprak verilmesi ve Rum göçmenlerin Türk bölgesindeki evlerine dönmelerinin kabul edilmesini istemişlerdi. Türkler, denetimlerindeki bölgeyi yüzde 25'e indirirlerse, o zaman göçmenler sorunu çözümlenmiş olurdu. Böylece, Türkler, bir seçenekle karşılaşmışlardı. Sözlerini sürdüren Kliridis'e göre, Viyana'da Denktaş, kendisine, New York'ta yapılacak görüşmeden bir hafta önce, kendi önerilerinin ne olduğunu bildirecek ve bunlar, New York toplantısından önce Lefkoşa tarafından karara bağlanacaktı. 
Ancak Denktaş New York'a eli boş olarak gitmişti, çünkü onun Bakanlar Kurulu bu konuda Ankara'nın onayının alınması gerektiğini öne sürmüş, ama Ankara bunu onaylamamıştı. Bu durumda Denktaş'ı makul davranışı, önceden Dr. Waldheim'e bilgi vermek ve toplantının tarihini erteletmek olacaktı. Kliridis'e, toplumlararası görüşmelerin başlayabilmesi için Denktaş'ı, toprak sorununda daha uzlaşıcı olmaya inandırmaları gerektiği yolunda 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Türkleri uyarmış olduğumuzu; bu davranışımızı gizlice yapmış olduğumuzu, çünkü başarı şansını tehlikeye düşürmek istemediğimizi söyledim. Kliridis, benim de herhalde bildiğim gibi, kendi meslektaşlarını bu konuda kendisini desteklemeye inandırmada problemlerle karşılaşmış olduğunu: yalnız Bakanlar Kuruluyla uğraşırken bunu yapabileceğini, ama o sırada Ulusal Konsey”le de uğraşmak zorunda olduğu için durumun daha güç olduğunu: özellikle AKEL ve Dr. Lissaridis'in güçlük çıkardığını; kısmen bu nedenle, onların da New York'a gidecek delegasyona katılmaları kararının alındığını ve böylece, onlara, Lefkoşa'da oturarak, toplantının sonucuna katılmamaları ve Kıbrıs yönetiminin savının, başka birisine verilmesinin düşünülmüş olduğunu ekledi”/442) 


BÖLÜM 19 
KIBRIS SORUNU YİNE BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE GÖTÜRÜLÜYOR 


Denktaş Birleşmiş Milletler'de Söz Hakkı İstiyor 


1975 yılı Kasım ayı başlarında Denktaş New York'ta bulunuyordu. Bu 
münasebetle, İngiltere'nin Birleşmiş Milletler'deki misyonunun daimi temsilcisi Ivor Richard, 5 Kasım'da New York'ta Denktaş'la yapmış olduğu görüşmeyi aynı gün İngiltere Dış işleri Bakanlığı'na şöyle yansıtmıştı: 

“Bugün Denktaş'ı ziyaret ettim. Bana, bugün tüm misyonlara göndereceği mektupta, BM Genel Kurulu'nda Kıbrıs sorunu görüşülürken kendisinin de konuşma hakkı talep edeceğini; kendisini tatmin edici bir karar alınırsa konuşmakta ısrar etmeyeceğini; ancak konuşma hakkını koruyacağını, çünkü Kıbrıs Türklerinin, BM'nin Genel Kurulu'nda kendi görüşlerini hiçbir zaman anlatma fırsatına nail olmadıklarını; Makarios'un kendi uluslararası statüsünü kötüye kullanarak, Lima'da yapmış olduğu gibi, Kliridis'in toplumlararası görüşmelerde kabullenmiş olduğu noktaları kabullenmemesinden bıkıp usandığını söylemişti. Denktaş, 3212 sayılı kararın kabul edilemeyeceğini, çünkü bunun yerini, nüfus değiş tokuşu konusunda Viyana anlaşmasının almış olduğunu; halkın yeniden sökülüp atılamayacağını; bu yılki karar Kıbrıs Türklerini tatmin edici olmazsa, toplumlararası görüşmelerin yeniden başlamasının olanaksız olacağını söylemiştir. 


Bunun alternatifi olarak, Denktaşı Çelik'in temsil etmesi karara bağlanabilirdi (çünkü Denktaş o sırada KIFD başkanı idi). Ona göre, toplumlararası görüşmelerin yeniden başlayacağına dair bir belirti olmazsa, BM görüşmelerinin bir nedeni olmayacaktı. Kendisine, Türk taleplerini kabullenmede Kliridis'in epeyi ileri gittiğini; buna karşılık olarak Kıbrıs Türklerinin de ne gibi toprak ödünü vereceklerini belirtmeleri gerektiğini 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söyledim. Denktaş, kendi yanı toprak ödününü açıklarsa, Makarios"un bunu cebine koyarak daha da ödün isteyeceğini; Makarios'un, bizim de bildiğimiz gibi, vicdansız (prensipsiz) bir görüşmeci olduğunu: toprak ödününün kolay bir konu olmadığını, Kıbrıs Türk kesiminde verilebilecek yerler olduğunu, ancak, örnek olarak Maraş verilirse, Magosa'nın korunmasız kalacağını; Güzelyurt'a, Limasol'dan gelmiş olan 15.000 Kıbrıslı Türk'ün yerleştirilmiş olduğunu; bu yerler verilirse, Türk halkının nereye gideceğini sordu”. Tabii Ivor Richard bu soruya yanıt veremedi.(443) 


Bu sırada, Kıbrıs Türklerine, BM'nin Özel Siyasi Komitesi'nde konuşma hakkı verilmiş ve Denktaş, bu komitede yaptığı konuşmada Kıbrıs Türklerinin savını ortaya koymuştu. Bunu takiben Denktaş, 5 Kasım'da, İngiltere'nin Birleşmiş Milletler'deki misyonunun başkanı Ivor Richard'a gönderdiği mektupta ona teşekkür etmiş ve şunları eklemişti: 


“BM Genel Kurulu, Kıbrısın iki kurucu toplumlarını, iki yanın kabulleneceği siyasi bir çözüme özgürce varmak için toplumlararası görüşmelere yeniden başlayarak bunları sürdürmeye çağırmıştır; ancak Kıbrıs Rum önderliği, Kıbrıs sorununa yaklaşımda bu eşitlik esasını reddetmiştir. Makarios'un son aylarda vermiş olduğu demeçler ve görüşmeleri terk ederek bir kez daha bilinen geciktirme taktiklerine başvurmuş olması ile onun, Kıbrıs Türklerini devletsiz bırakmak; Kıbrıs sorununun çözümünü uzatmak ve tüm Kıbrıs'ı temsil ettiği sahtekârlığını sürdürmek amacında olduğu anlaşılmaktadır. 


Oniki yıldan beri biz, Kıbrıs'ın bağımsızlığını savunuyoruz; oysaki Rumlar, onu yıkarak Yunanistan'la birleştirmeye çalışıyorlar. Biz, Kıbrıs'ın bağımsızlığını ve bu devletin, Yunan devleti değil, Kıbrıs Türk-Rum devleti olduğunu göstermeye çalışmayı sürdürerek bağımsızlığımızı ve devletimizi korumaya devam edeceğiz. Barışa giden yolun eşit koşullara göre yapılacak toplumlararası görüşmelerle sağlanabileceğine inanıyoruz. Genel Kurulun, geçireceği kararla bu görüşmeleri cesaretlendireceğine kuşkumuz yoktur; ancak, bu eşitlik ve bunun Genel Kurulca tanınmış olduğu söz ve davranışlarla kanıtlanmak ve bize, adaletin yerini bulması için, Genel Kurulda söz hakkı verilmelidir. Aksi halde, Kıbrıs Rum önderliği görüşmeleri terk etmek için yeni bahaneler aramayı sürdürecek ve Kıbrıs Türk toplumu devletsiz kalarak, son on iki yıldan beri olduğu gibi, yine beklemeye mahküm edilecektir. 


Şu anda bile, Kıbrıs Rum Cumhurbaşkanı ile yardımcısının on iki yıldan beri buluşup konuşmadıklarını ve tüm olarak Kıbrıs Türk toplumunun bu yıllar 


GİZLİ BELGELERLE KIBRIS SORUNU KAYGILI YILLAR 419 


zarfında Kıbrıs bütçesinden hiçbir mali yardım almadığını pek az kişi bilir. On iki yıldan beri Kıbrıs Türk toplumunun üçte birinin göçmen olarak yaşadığını ve 103 Türk köyünün yıkık kaldığını pek az kişi bilir. On iki yıldan beri Kıbrıs Türklerinin çocuklarının Kıbrıs'ın doğum kayıtlarına geçirilmemiş olduklarını kimse bilmiyor. Kıbrıs Rum önderliğinin, Kıbrıs sorununun başlıca nedenini oluşturan enosis'in tümüyle ve kökten terk edilmiş olduğuna dair bir deklarasyon yayımlamaya karşı çıktığını ve halâ buna karşı olduğunu pek az kişi bilir veya hatırlar. Sorun adilce incelenecek ve tüm Kıbrıs'a adalet tevzi edilecekse, her iki yana da Genel Kurul'da konuşma hakkı verilmelidir; aksi halde, alınacak olan yeni kararlar sorunu uzatacak ve çözümü geciktirecektir. 


Kıbrıs sorunu gelen hafta BM kurulunda görüşülürken kendi savımı takdim etmem için New York'ta bulunuyorum. Toplumumun önderi ve sözcüsü olarak, uzun süreden beri ezgi çeken halkıma hak sağlamak için Rum yanıyla eşitlik sağlamaya çalışıyorum. Sizin delegasyonunuz adilce gerçekleri inceleyince, barış ve evrensel adalet adına bana bu hakkın verilmesini destekleyeceğinize eminim”. 
[444] 

Ancak Denktaşa Genel Kurul'da konuşma hakkı verilmemiş; siyasi komitede konuşmasına izin verilmişti. 


İngiltere Dışişleri Bakanlığı Güney-Doğu Avrupa Bölümü Şefi Alan Goodison'un, 7 Kasım'da kaleme aldığı gizli andaca göre, Bakanlık, New York'taki İngiliz delegasyonu başkanına şu yönergeleri göndermişti: 


“Denktaş, (BM) Genel Kurulu'nda Kıbrıs konusunu tartışırken, Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin başkanı sıfatıyla konuşmaya kalkışmazsa, bu konuda oylama olursa Birleşik Krallık delegasyonu çekimser kalmalıdır. Misyona, yönergelerin şimdi değiştirilmiş olduğu bildirilmiştir. Denktaş'a UDİ ilân etmesi için bir özür vermekten kaçınmak amacıyla ve Amerikalıların, Türklere konuşma hakkı verilebilmesi için çekimser kalacaklarını anlamış olmamızdan dolayı bu yönergeleri göndermiştik. Denktaş'a, Genel Kurul'da konuşma hakkı verilmesinin özellikle Amerikalılar açısından daha geniş tepkileri olacaktır; çünkü devletleri olmayanlara da (örneğin Yasir Arafat'a da) Genel Kurulda konuşma fırsatını verecektir. Bu yüzden, Amerikalılar, Denktaş'ın Genel Kurul'da konuşmasına karşı çıkma kararı almışlardır. Ancak, Amerikalılarla Batılı öteki delegeler, Genel Kurul başkanı Mr. Thronun, Kıbrıslı bir Türk'ün genel kurulda değil, Özel Siyasi Komite'de konuşmasına izin vermiş olmasını destekleme meyli göstermektedir. Bizim de bunu desteklememizi öneririm. Bunu 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desteklemezsek, Dokuzlar'ın, Batı Avrupa'nın, ABD, Kıbrıs ve Yunanistan'ın kötü niyetine maruz kalacağız. Çekimser kalırsak, Denktaş'ın biraz kredisini 


kazanmış olur ve ona UDİ ilin etmesi için özür vermemiş oluruz” (445) 


İngiltere Dışişleri Bakanı James Callaghan da aynı gün (7 Kasım) İngiltere'nin BM misyonu başkanına gönderdiği gizli ve ivedi telgrafta şöyle diyordu: 


“Öteki Batılı delegeler Thron'un kararını desteklerse, Denktaş'ın Genel Kurul'da konuşması aleyhinde oy kullanınız; gerekirse, İngiltere'nin, Başkana saygı göstermek için bu usule başvurduğu gerçeğini anlatınız .(446| 


Callaghan'ın Entrikaları 


Bu sırada James Callaghan'ın da, Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiseri vasıtasıyla 6 Kasım'da Makarios'a gizlice bildirmiş olduğuna göre, Kıbrıs sorununa barış yoluyla çözüm bulunması davranışlarına İngiltere'nin de sürekli katkıda bulunduğundan Makarios'un söz etmiş olmasından memnun olduğunu; özellikle İngiltere Başbakanı Wilson'un, Makarios'un “sıcak minnettarlık duygularını takdir edeceğini' bildirmiş; şunları eklemişti: 


“Lütfen Makarios'a gizlice söyleyiniz ki, Türkiye'de Senato seçimlerinden sonra, Kıbrıs'ta toplumlararası görüşmelerin yeniden başlamasına bir esas bulmak amacıyla Türkiye ve Yunanistan yönetimleriyle gizli bir diyalog başlatmış bulunuyorum. Türkiye yönetimine, Kıbrıs'ta ellerinde tuttukları toprakların genişliğini azaltmaları ve toplumlararası görüşmeler yeniden başlarsa, Denktaş'ın, 3. Viyana toplantısında üstlenmiş olduğu önerilere göre toprak önerilerinde bulunmaya hazır olması gerektiğini vurguladım. Kıbrıs'la ilgili önemli görüşmelerin yeniden başlaması için Türkiye yönetiminin bu gereklere göre davranması lüzumuna ben ve Batılı uluslar inanmaktayız. Bu baskıyı sürdürüyorum. Lütfen, Makarios'a, bu görüş alış verişinin gayet gizli olduğunu ve bu problemin dürüst görüşmeler yoluyla çözümlenmesine devamlı surette ilgi gösterdiğimi söyleyiniz. Bana siz bu konuda lehte öneride bulunmazsanız, Denktaş'a da aynı şeyleri söylememizi talimat vermiyorum (!). 

Böylece Callaghan, Türklerin arkasından Rumlar ve Yunanlılarla entrika 


çeviriyordu. Yine bu sırada (7 Kasım) ABD Dışişleri Bakanı Dr. Henry Kissinger, Washington'dan Callaghan şu gizli mektubu göndermişti: 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“Sevgili Jim: Kıbrıs'la ilgili 23 ve 31 Ekim tarihli mesajlarınızı aldım. 
Toplumlararası görüşmelere yeniden başlanmasındaki gecikmeyle ilgili olarak Ankara'nın hayalsizlik ve hareketsizliğiyle ilgili kaygılarınıza katılırım. Biz de sizin gibi Türk önderlerle benzer temaslarda bulunduk. Büyükelçimiz son olarak 
4 Kasım'da Çağlayangil'le görüşerek, Türkiye'nin “hudut toprakları” konusunda 
görüşmelere hazır olup olmadığını sormuş; Çağlayangil, bu dileğimizi incelemek için vakit istemiş; ancak, başlıca prensipler üzerinde anlaşmaya varılırsa Türkiye'nin, hudut konusunu görüşmeye hazır olacağını söylemişti. 


Yunan yönetimi ve Makarios'la temas kurarak onlara Türklerin öne sürmüş oldukları noktaları anlatarak tepkilerini sorduk. Makarios, eskisi gibi kötümserlikle davranarak Türkiye yönetiminin adil bir çözüme katkıda bulunacak özveride bulunmasından kuşkulu olduğunu; ancak, bizzat kendisinin (Makarios'un), Türkler toprak sorununda kesin önerilerde bulunurlarsa, iki bölgeli ve zayıf bir merkezi yönetim prensiplerini kabule hazır olduğunu söyledi; ancak Türklerin merkezi yönetimde yüzde 50 oranında temsil edilmelerini kabul edemeyeceğini ekledi; ama ben (Kissinger) bu sorunda uzlaştırıcı bir formül bulunabileceğine inanıyorum. 


Makarios'un, Kıbrıs sorununun BM Genel Kurulunda görüşülmesinden önce, toplumlararası görüşmelerin şimdiki Türk önerilerine göre yeniden başlamasını kabule hazır olmadığı açıktır. BM tartışmalarından sonra, Rum yanı, Türklerin toprak konusundaki tutumunu anlamak için toplumlararası görüşmelerle yeniden ilgilenmeye başlayabilir. Gelecek hafta, BMyi, toplumlararası görüşmeleri önermeye yönlendirmeli ve Rumlara, görüşme masasına dönmekle sağlayacakları yararları anlatmalıyız. Aynı zamanda, Türkleri, toprak sorununda daha açık belirtilerde bulunmaya özendirmeliyiz. 
Bu hafta kendisiyle görüşmeyi ümit ettiğim Denktaş'a, toprak sorununu ele almada cesaret vereceğim 14471 


İngilizler bu sırada Makarios üzerinde de etkilerini kullanmaya çalışıyorlardı. Lefkoşa”ki İngiliz Yüksek Komiseri Goodison'un, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na 7 Kasım'da gönderdiği ivedi ve gizli telgrafta bildirdiğine göre, kendisi o sabah Makarios'la görüşmüş; Makarios, tüm güçlüklere karşı uğraşılarından dolayı İngiltere'ye teşekkür etmiş; kendi bilgisine göre, Türklerin, toprağın ancak yüzde 3-5'ini geri vermeyi düşündüklerini; muhtemelen BM gözlemciliği altında Maraş'ı ve Lefkoşa-Magosa yolu üzerinde bir bölgeyi geri vermeyi tasarladıklarını; Kıbrıs yönetiminin bu koşullara göre görüşmelerde 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bulunmasının veya bulunur gibi görünmesinin olanaksız olduğunu: var olan durumun sürmesinin daha iyi olacağını, Türklerin merkezi yönetime eşit olarak katılmalarını kabullenemeyeceğini; geriye bakarak, Kıbrıs Rumlarının bir çeşit 
federasyonu kabullenmiş olmalarının hata olduğunu: garanti altında olan 1960 
Anayasası üzerinde direnmelerinin daha iyi olacağını belirtti. Sözlerini sürdüren Makarios, Türk yönetiminin güçlüklerini anlamakla birlikte, önemli sorunlarda görüşlerini açıklamadığı için o yönetimi eleştirmiş; BM görüşmelerine de değinerek, BM'nin önemli bir rolü olduğunu: ancak Kıbrıs sorununa kendi başına çözüm bulamayacağını anladığını söylemiş; İngiliz delegasyonunu yardımcı uğraşılarından ötürü kutlamıştı.1448) 


Bu gelişmeler kaydedilirken, İngilizler, Kıbrıs görüşmelerinin yeniden başlaması konusunda ABD ile İngiltere arasında var olan koordinasyon eksikliğinden kaygılanıyorlardı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı Güney-Doğu Avrupa Bölümü Şefi Alan Goodison, 10 Kasım'da bu konuda kaleme aldığı gizli andaçta şöyle diyordu: 

“İngiltere ile ABD ekim ayının ikinci haftasından beri Türk ve Rum yanlarını, toprak sorunlarına eğilecek görüşmelerde bulunmayı başlatmalarına özendiriyorlar. Her iki ülkede aynı amaçiçin, amaayrı ayrı inisiyatif kullanıyorlar. 
Bu andaç, bu uğraşıların nasıl koordine edileceğini inceler. İngilizler, Türkiye'yi, işgali altındaki toprakların genişliğini azaltmaya inandırmaya çalışırken, ABD Türkiye'den hangi toprakları geri vereceğini öğrenmeye çalışıyor; Güzelyurt, Maraş ve Magosa-Lefkoşa yolunun güneyinde bulunan bir bölge üzerinde duruyor. Ancak biz ve Amerikalılar Türkleri geciktirici taktiklerden vazgeçiremedik. Türkler, Amerikan Kongresi ambargoyu kaldırdıktan sonra koymuş olduğu sürenin 1 Aralık'ta dolması üzerine, Kongrenin Türk yönetimine askeri yardım ve kredi sağlamasının devamına karşı çıkması tehlikesi vardır ve bu da ABD-Türkiye ilişkilerini daha da bozacak; Türkiye'deki ABD üslerinin kapatılmasına ve Türkiye'nin NATO müttefiklerinden tecrit edilmesine yol açabilecektir. Ayrıca, Kıbrıs konusunda Türklerin inadı artacak; Çağlayangil'in yerine başkası atanırsa, bu inat daha da kesinleşecektir. Kliridis'in önermiş olduğu “prosedür (usul)” görüşmeleri yapılmasından başka ümit verici pek az belirti vardır. BM Genel Konseyi'nde Kıbrıs'lailgili olarak zararverici bir tartışma olursa, Türklerin durumu daha da sertleşebilir ve Rum yanını geciktirme taktiği kullanmaya sevk edebilir. 
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Goodison, değerlendirmesinde, Kıbrıs sorununun çözümlenmesinde ilerleme kaydedilmesi için, İngiltere'nin bu konudaki davranışları hakkında ABD'ye bilgi vermesinin ve her iki devletin de bu konudaki çalışmalarının koordine edilmesi için sıkı danışmalarda bulunmasını önermişti. (449) 


İnhan - Goodison Görüşmesi 


Öte yandan, Lefkoşa'daki yeni İngiliz Yüksek Komiseri D. McD Goodison, 
11 Kasım'da Türkiye Büyükelçisi (Maslahatgüzarı) İnhan'ı ziyaret etmiş ve 
birlikte, Kıbrıs sorununu görüşmüşlerdi. İnhan'a göre, Kıbrıs Rum yönetimi, Kıbrıs'ın bir Rum adası değil bir Rum-Türk adası olduğunu kabul edinceye kadar her iki yan arasında asla görüş birliği olmayacaktı. Ona göre, Türkiye toprak ödünü vermeye hazırdı, ama başlıca sorun bu değildi. Goodison, ona, anladığı kadarınca, Kıbrıs Rum yönetiminin gerçekte zayıf bir yönetim ve iki bölgeli federasyon prensibini kabullenmiş olduğunu söyledi. İnhan, Goodison'a, Makarios görüş ve düşüncelerini değiştirmediği sürece bunun kabul edilmeyeceğini öne sürdü ve şunları ekledi: 'Bir anlaşma olursa, Makarios istifa edecek ve mücadeleyi eskisi gibi kilise vasıtasıyla ve inatla sürdürecektir” Ona göre, Kliridis başka biçim bir adamdı, ancak yetkisiz olan ve Makarios'u bağlayıcı güce sahip olmayan bir adamla görüşülemezdi. Kendi görüşünce, o sırada Kliridis'in etkisi azalıyor; Makarios'un etkisi yükseliyordu. 

İnhan ayrıca şunları eklemişti: 

“Kıbrıs Türkleriyle Rumlarının her ikisi de can sıkıcıdır. Daima kendi iç politikalarını düşünür ve gerçek sorunları anlamazlar. Sokakta kavga eden ve büyüklerin onlara bu kavgayı durdurmalarını emretmeleri gereken iki çocuk gibidirler. Kendi başlarına anlaşmaya varacak yeteneğe sahip değillerdir”. 


Goodison bu görüşe katılmamış ve her iki yanda da, gerçek sorunları görerek her iki toplumun ada üzerinde uyum içinde birlikte yaşamalarının önemini kavramış olan kişiler olduğunu vurgulamıştı. Onun görüşünce, soruna, doğrudan doğruya ilgili yanlarca çözüm bulunmalıydı. İnhan bu görüşü kabullenmekle birlikte, Kıbrıslıların tek başlarına bırakılırlarsa bunu asla yapamayacaklarını ve Kıbrıs Rum yanı görüş ve davranışlarını değiştirmezse bir uzlaşmaya nasıl varılacağını göremediğini söyledi; New York'ta olup bitenleri “olağan Makarios tekniği! olarak nitelendirdi, ancak BM müzakerelerinden sonra toplumlararası görüşmelerin muhtemelen başlayacağını ekledi. Goodison, ona, 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Türkler güçlü bir durumda olduklarına göre, Rumlara açıkça veya kapalı olarak toprak ödününde bulunmalarının iyi bir taktik olup olmadığını sordu: Türklerin kaybedecek bir şeyi olmadığını, bilakis daha çok şeyler sağlayabileceklerini söyledi. İnhan gülümsedi, ama buna yanıt vermedi.1450) 


Bu sırada, Kıbrısa yeni atanmış olan Irak Büyükelçisi 18 Kasım'da Makarios'a güven belgesini takdim etmişti. Makarios, bu münasebetle yaptığı konuşmada, Viyana Görüşmeleri sırasında iki bölgeli bir federasyon ve güçleri kısıtlı bir merkezi yönetim kurulması, Kıbrıs Türk toplumunun eşitlik esasına göre yönetime katılması ve nüfus değiş tokuşu yapılması konularında anlaşmaya varılmış olduğunu “sahtece öne süren’ Türkiye'nin BMYi yanlış yola sevk etmeye çalıştığını; Kıbrıs yönetiminin bu denli Türk ve Kıbrıslı Türk “dalaverelerini” sertçe bastırmak istemesine şaşmamak gerektiğini; Kliridis'in 17 Kasım'da bunu Associated Press muhabiri vasıtasıyla resmen yalanlamış olduğunu; yapılmış olan iddiaların büsbütün esassız olduğunu ve Kıbrıs sorununun çözümü konusunda hiçbir anlaşma yapılmadığını açıklanmış olduğunu kaydetmişti. 

Bu bilgiyi 20 Kasım'da İngiltere Dışişleri Bakanlığı Güney-Doğu Avrupa Bölümü yetkililerinden Bayan Maeve Forta duyuran Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiserliği öğelerinden Michael Percival şunları ekliyordu: 


“Kliridis'in yakın işbirlikçilerinden Leandros Zahariadis'in bana bildirmiş olduğuna göre, Kliridis Türklerin bu kahpece taktikleri yüzünden güç bir durumda kalmıştır. Kliridis, Viyana, Türklerin toprak ödünlerine karşı (Türkler ayrıntıları sağlamaya söz vermiş ama sözlerini tutmamışlardı) iki bölgeli federasyon ve merkezi yönetimin zayıf olmasını kabullendiği sırada, gerçekte, Kıbrıs Rum yönetiminden almış olduğu yönergelerin ötesine geçmişti ve bu demeci vermeye yetkili değildi. O sırada Kliridis'in düşmanları bunu kötüye kullanabileceklerdi. Yazılı yönergede, iki bölgeli federasyondan değil, çok bölgeli federasyondan söz ediliyordu. Makarios da, Helsinki'de Karamanlis tarafından köşeye sıkıştırılınca sözlü olarak iki bölgeli çözümü kabullenmişti; ancak Başpapaz bunu alenen yapmamıştı; dolayısıyla Kliridis'in arkası yeterince konulmayacaktı (desteklenmeyecekti). 


Makarios, Türklerin işgallerindeki toprakların yüzde 25'ten daha az olması gerektiğini söylemiş; ancak Türk koşullarını kabul etmiş izlenimini yaratmayacak bir biçimde konuşmuştu. Makarios'un uzlaşma yoluyla anlaşmaya varılması görüşünden yine ayrılarak ve Denktaş'ın imalı iş birliğiyle Kliridis'i sarsmak isteyip istemediğini söylemek için vakit çok erkendir. Makarios, Kıbrıs 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sorununda Bizans oyunu oynayarak, aynı zamanda Batı'ya ve Doğu'ya bakarak, o anın gerektirdiği taktiki gereksinimlerini sağlamak için birini ötekine karşı kullanıyor... Denktaş da şimdi Makarios'un aynadaki aksi biçimine gelmiş olabilir. (Bu gerçekse, zamanla Ankara bundan pişmanlık duyacaktır). Uzun sürede toplumlararası görüşmeler Kliridis'in siyasi aracı olduğu için, onun yandaşları, görünürde Denktaş'ın bir zamanlar Kliridis'le dostça olan ilişkilere ihanet etmesinden üzülmüşlerdir. Bu da, Denktaş'ın, Makarios'un sınıfına terfi etmiş olduğunu gösterir”. (451) 


Denktaş - Kissinger Görüşmesi 

Bu sırada (20 Kasım) Denktaş, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Dr. 
Henry Kissinger'le görüşmüştü. Washington'daki İngiliz Büyükelçisi Peter Ramsbotham, İngiltere Dışişleri Bakanlığına bu konuda 20 Kasım'da gönderdiği gizli telgrafta şöyle diyordu: 

ABD Dışişleri Bakanlığı Güney Avrupa Departmanı müdür yardımcısı Ledsky, Denktaş'ın bilinen kimi noktaları ve özellikle Kıbrıs'ta geçici bir yönetim, kurulmasını önerdiğini; arada sırada Makarios'u çekiştirdiğini; New York'ta, Türklerin statüsünün eşitsiz olmasını eleştirdiğini bildirdi. Kissinger, görüşmeleri yeniden başlatmanın en önemli konu olduğunu; Türk yanı toprak konusunda öneriler sunmaya hazırsa, iki yıl önce ümit etmiş oldukları yararlardan daha çok yararlar sağlayabileceklerini; davranış olmazsa, Amerikalıların ve Kıbrıs Türklerinin güç bir durumda kalacaklarını söyledi. Denktaş, tüm bu konularda Makarios'un suçlu olduğunu; kendisi ödünler önerirse, Makarios'un daha çok güçlükler çıkaracağını; dolayısıyla, Makarios'un bir süre sonra yeni bir ilgiyle davranır ümidiyle yalnız bırakılmasını söyledi... Daha sonra basına demeçte bulunan Denktaş, özellikle BM'nin Kıbrıs sorunuyla ilgili tek yanlı kararından sonra görüşmelerin yakında başlamasına fırsat olmadığını söyledi; Kissinger'i, “her iki yana da yardımda bulunarak Kıbrıs'a iyilik yapmak isteyen bir adam” olarak methetti”.1452) 

Bundan sonra Ankaraya hareket eden Denktaş, orada, 22 Kasım”da basına verdiği demeçte, o sırada bağımsız Kıbrıs Türk Devletinin kurulması konusunda bir karar vermek zamanının geldiğini söylemişti. Bu konuda temaslar yapacak ve KTFD'nin Bakanlar Kurulu'na danışacaktı. Kıbrıs'ta UDİ”den başka bir yol olmadığını, 23 Kasım”da Başbakanla görüşerek bu konuda yetki dileyeceğini söylemişti. Ona göre, Kıbrıs Türkleri, adada bir Türk toplumu olduğunu Birleşmiş 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Milletler'e kanıtlamalıydı. Denktaş bir sahtekâr ve yalancı olarak tanımladığı Makarios'un, Viyana'da kabul edilmiş olanları New York'ta inkâr ettiğini; Rumlar, Viyana kabullenmiş oldukları noktaları alenen yayımlamazlarsa, Türk yanının konferans masasına oturmayacağını ve son Genel Kurul kararının uygulanmasının olanaksız olacağını söylemişti. Yine Denktaş'ın 23 Kasım'da açıkladığına göre, her iki toplumun eşitliği görülebilir bir duruma getirilmeliydi ve bu amaçla UDİ ilân etmek gerekliydi. Ona göre, Kıbrıs Türkleri bunu yaparsa, dünya, Kıbrıs'la ilgili gerçekleri görecek ve görüşmeler yeniden başlarsa, Makarios, Türk toplumuyla eşit esaslara göre görüşmekte olduğunu anlayacaktı. 
Türk ulusu BMYle pek uğraşmamalıydı. Bu, Türk toplumu için ulusal bir sorundu ve ulusal bir çerçeve içinde çözümlenmeliydi.1453) 


Denktaş, 24 Kasım'da Başbakan Süleyman Demirel'le görüşmüş ve bunu takiben gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Demirel, biryılönce geçirilmiş olan 
3212 sayılı BM kararına karşı çıkmıştı, çünkü Kibristaki Türk silahlı güçleri 
ne yabancı ve ne de işgalci bir güçtü. Bu güç, Türkiye”nin Zürih ve Londra Antlaşmalarıyla sağlamış olduğu hakları yerine getirmişti. Onların derhal geri çekilmesini kabullenmek olanaksızdı. Türkiye'nin BM kararını neden desteklemediğine de değinen Demirel, bu kararın uygulanmasının olanaksız olduğunu; Türk toplumunun kuzeye geçtiğini; bu fiili (de facto) durumu görmezlikten gelen bir karar çıkarmanın anlamsız olduğunu; Türkiye'nin soruna bir çözüm bulmaya çalıştığını; ancak karşılıklı uzlaşmaya varılması gerektiğim; Rumların, Kıbrıs'ta sadece toprak ele geçirmeyi dilediklerini ve Türkiye'ye karşı dünyanın baskısına dayanarak, eski durumu geri getirmeyi istediklerini; bu durumda bir sonuç almanın olanaksız olduğunu; Makarios bu konulara karıştığı sürece siyasi bir çözüm bulmanın güç olduğunu belirtmişti. Denktaş'ın tek yanlı olarak bağımsızlık ilân etme önerisiyle ilgili bir soruya, Demirel, bunun inceleneceğini, ama bu konuda acele ile bir karar alınamayacağını söylemişti. 
14541 Öte yandan Denktaş, 26 Kasım'da televizyonda yaptığı konuşmada şöyle demişti: “Kıbrıs'ta iki ulus vardır. Onu şimdi iki devlet yapmalıyız. Makarios, 
31 Mart 1976'ya kadar ön koşullar öne sürmeden konferans masasına gelmezse, 
bağımsız Kıbrıs Türk Devleti'ni ilân etmeliyiz. Denktaş'a göre, o tarihe kadar Waldheim Kıbrıs konusunda Güvenlik Konseyi'ne bir rapor sunacaktı ve kendisinin New York ve gezmiş olduğu öteki yerlerde 30 veya 40 ülkenin bağımsız Kıbrıs Türk Devleti'ni tanıyacaklarını eklemişti 1455) 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Bu sırada, Kıbrıs'ta, BM'nin Kasım ayı sonlarında kabul etmiş olduğu öne sürülen bir karardan söz ediliyordu. Bu konuyla ilgili olarak, Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiseri Goodison, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na 24 Kasım'da gönderdiği gizli ve ivedi telgrafta şöyle diyordu: 

“Kıbrıs Rum basını, BM'nin Kıbrıs'la ilgili kararını bir zafer olarak karşılamıştır. Solcu gazeteler, bu kararda, yabancı askerlerin adadan çekilmesiyle ilgili paragrafa önem vererek, bu konunun, toplumlararası görüşmelerin başlamasından çok daha önemli ve acil olduğunu öne sürmüşlerdir. Orta ve sağ grupların gazeteleri, kararın, Kıbrıs Rum savı için bir başarı olduğunu kabullenmekle birlikte, bunun pek çok şey başarmış olmadığını öne sürerek mücadelenin sürdürülmesini önermişlerdi. Kimi sağcı gazeteler, o güne kadar Türkiyeye karşı müeyyideler kullanılmasının önerilmemiş olduğunu ve amacın, bundan sonra bunu sağlamak olduğunu kaydetmişlerdir. Libya ile Arapların oylarına dayanan Lissaridis epeyi çekiştirilmişti. ABD'ye karşı eleştiriler daha ılımlı idi. Türk toplumunun görüşleri daha da sertleşmiştir. Kendisiyle ilişkimiz olan Kıbrıslı bir Türk, şimdi UDİ'den kaçınılamayacağını söylemiş; Osman Örek, BM kararının Kıbrıs Türk toplumunu yasal ve moral (tinsel) açıdan bağlayamayacağını belirtmiştir" 

Goodison'un görüşünce Denktaş, muhalefetin desteği olmadan tek yanlı bağımsızlık ilân edemezdi.|456| 

Yine bu sırada, Kıbrıs Türk yetkilileriyle BM Barış Gücü komutanı arasında bir anlaşmazlık çıkmıştı. İngiliz Yüksek Komiseri Goodison'un İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na 24 Kasım'da gizli bir telgrafla bildirdiğine göre, kendisi, bu konudaki son durumu görüşmek amacıyla o gün Peres de Cuellar'ı görmeye gitmişti. Cuellar, Osman Örek'in 22 Kasım'da yapmış olduğu kimi iddialardan kaygılandığını söylemişti. Örek, Anadolu Ajansına verdiği demeçte, Kıbrıs'taki BM barış gücü UNFICYP'in Kuzey'de uygunsuzca davranışlarda bulunarak Kıbrıs Rumlarına bilgi aktardığını öne sürmüş; UNFICYP, hareketlerini kuzeyde sürdürmek isterse, onların, Kıbrıs Türkleriyle bir anlaşma yapmaları gerektiğini söylemişti. Goodison'un iddia ettiğine göre, Örek'in, Türk askeri yetkililerinin kışkırtmasıyla bu sözleri söylemiş olduğuna inanılıyordu. Aynı gün, bir süre önce, BM temsilcilerinden Mr Gorge, Örek'i bu konuda sıkıştırınca, iddialarını kanıtlayıcı belgeler ibraz edememişti. Perez de Cuellar'a göre, Türklerin canını sıkan, BM'nin Kıbrıs yönetimini adada tek anayasal yönetim olarak tanımasıydı. 
Ona göre, UNFICYP o sırada şamar oğlanı olarak gösterilebilirdi. Yine Cuellar'a göre, görünürde Kıbrıs yönetimi, gerçek görüşmeler yapılması ümidi 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varsa, her iki yan da ön koşullar olmadan yapılacak görüşmelere katılmaya hazır olacaktı. Top o sırada Ankara'nın sahasında idi. Ona göre, Denktaş'a Güvenlik Konseyi'nde konuşma izni verilirse, Genel Kurul'da uğramış olduğu muhalefeti (reddedilmeyi) giderebilirlerdi. Türk yönetimi, o sırada Ankara'da görüşmekte olduğu Denktaş'a, UDİ yapamayacağını söylerse, “onun saygınlığını kurtarmak için bir şeyler yapılabilirdi 14571 

Yine Perez de Cuellar, New York'tan almış olduğu yönergeye göre 4 
Aralık'ta Denktaş'la yeniden görüşmüş: Denktaş, öteki yanın, zayıf bir merkezi yönetim ve iki bölgeli düzenleme konusundaki üstlenmelerinden vazgeçmiş olduğunu: Dolayısıyla 3. Viyana Anlaşmasının geçersiz olduğunu söylemiş: BM Barış Gücü UNFICYP”in kuzeyden çekilmesi konusuna da değinerek, bu gücün tüm kuzeyden çekilmesini istediğini, bu güç kuzeyde çalışmalarını sürdürmek isterse kendisiyle resmi bir anlaşma imzalamaları gerektiğini, bunu dikkate almazlarsa ve yalnız Kıbrıs Rum yönetimiyle işbirliği yaparlarsa, tüm UNFICYP operasyonlarıyla olan ilişkini keseceğini vurgulamıştı. Perez, bu son uyarının taktik gereği olduğuna inanıyordu. 

Lefkoşa'ki İngiliz Yüksek Komiseri Goodison, 5 Aralık'ta bu bilgiyi İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na duyururken şu yorumu yapmıştı: “Buradaki BM temsilcileri, Denktaş'ın bu sert tutumunu Türkiye Büyükelçiliğinin de desteklediğini saptamış bulunuyorlar. Türkiye Büyükelçisi, Bakanlar düzeyinde yapılacak görüşmelere hazır bulunmak amacıyla gelen hafta Brüksel'e gidecektir. 
Perez daha sonra Kliridis ve Hristofidis'le görüşmüş ve her ikisi de, Denktaş'la Perez arasında yazılı bir anlaşma yapılmamasında direnmişlerdir. Perez bu konuda gayri resmi bir belgeden söz edince, bu da soğuk karşılanmıştr.14581 


Çağlayangil - Phillips Görüşmesi 

Öte yandan, Ankara'daki İngiliz Büyükelçisi Phillips, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na 26 Kasım'da gönderdiği ivedi ve gizli telgrafta, 25 Kasım akşamı Türkiye Dışişleri Bakanı Çağlayangil'le görüştüğünü bildirmiş; şunları eklemişti: 

“Çağlayangib, bana, kendisinin BM Genel Kurulu'nun şimdiki oturumunun başlangıcında kurul başkanı ve Genel Sekretere, kurul, Kıbrıs'la ilgili olarak prensiplere değinen bir karar alırsa, bunun, iki toplum arasındaki diyalogu tehlikeye düşüreceğini; Türkiye'nin bunu istemediğini, çünkü bir çözüme yönelik tek yolun toplumlararası görüşmelerin sürmesi olduğunu; 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Yunan yönetiminin bu görüşmelerin tehlikeye girmesini istemediğini sandığını; gerginliği azaltmak için kendisiyle Yunan Dışişleri Bakanının, Kıbrıs konusu görüşülürken genel kurulda hazır bulunmamayı ona önermiş olduğunu; Türkiye'nin bunu yapmak için çok uğraştığını, ama o sırada kabul edilemez bir kararla karşılaşmış olduğunu söylemişti. 


Bundan sonra Çağlayangil, Kıbrıs Türk toplumunun 1968-1974 yılları arasında çekmiş olduğu ıstırapları anlatmış; onların, anayasa haklarından Makariosca yoksun bırakıldıktan sonra, Türk ordusunun Kıbrıs Türk toplumunun güvenliğini sağlamak için Kıbrıs'a gönderildiğini; BM Genel Kurulu'nun son kararına göre askerlerin Kıbrıs'tan çekilmesinin olanaksız olduğunu; böylece, toplumlararası görüşmelerin yeniden başlayamadığını; Makarios'un o sırada toplumlararası görüşmeler yeni BM kararının prensiplerine dayanırsa, o görüşmelere başlamaya gönüllü olduğunu açıkladığını söylemiş ve “Türkiye bu ön koşulu nasıl kabul edebilir?” diye sormuştu. Sözlerini sürdüren Çağlayangil, Denktaş'ın, Makarios en05i5'i yadsır, Kıbrıs Türklerinin uluslararası forumlarda konuşma hakkını tanır ve son Genel Kurul Kararını bir yana bırakırsa, görüşmelere hazır olduğunu belirtmiş olduğunu; Türk toplumunun, en son BM kararına göre görüşmelere başlamaya karşı çıktığını ve Türkiye yönetiminin, onları BM'nin kendi prensiplerine karşıt olarak görüşmelere başlamaya zorlayamayacağını söylemişti. 

Ben (Büyükelçi) en son karardaki prensibin, geçen yıl Türkiye'nin de onaylamış olduğu 3212 sayılı kararda belirtilmiş olan prensiplerden öteye gitmediğini; Türklerin bu kararı beğenmemiş olmalarının, Türkleri geçen yıl bu konuları karşılıklı olarak görüşmeye engellemediğini söyledim ve bu prensipler bir yana bırakılarak görüşmeler yine yapılamaz mı sorusunu sordum. Rum yönetiminin, görüşmelerin başlamasından yana oldukları izlenimine sahip olduğumuzu belirttim. Bakan, Rumların bunu yapmayı istemediklerim ve görüşmelerin bu yılki BM kararından önceki koşullara göre yapılabileceklerini sanmadığını söyledi. Ona, görüşmelerin ön koşullardan yoksun olarak yapılıp yapılamayacağını sordum. Bakan, bunun da olanaksız olduğu yanıtını verdi. 
Türk Bakanların Helsinki'de Makarios'la birlikte yapmış oldukları oturumdan sonra, Rum yanının, 3. Viyana Görüşmelerinde anlaşmaya varılmış olan ilkelerden caymış olmalarından kızgınlığını belirtti 1459) 

İngiliz Büyükelçisi Phillips, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na 27 Kasım'da gönderdiği gizli yazıda şunları ekliyordu: 


430 SALAHİ R. SONYEL 


“Türklerin şimdi sert bir tutum izlemelerinin nedenleri şunlar olabilir: Ecevit, Türkiye'de makul bir Kıbrıs uzlaşması olarak tanımlanacak bir çözüm konusunda Başbakan Demirel'i muhtemelen destekleyebilir; ancak, Demirel'in iki koalisyon ortakları Erbakan'la Türkeş'in herhangi bir ödünde” bulunulmasına karşı çıktıkları bildirilmektedir. Böylece, Demirel, hiç kuşkusuz, bir Kıbrıs uzlaşmasına doğru ilerleme kaydedilirse, kendi yönetiminin yıkılması riskinden kaygılanmaktadır. New York'ta bizzat Türklerin neden olduğu BM kararının kısıtlamalarından (örneğin, askerin geri çekilmesi ve göçmenlerin evlerine dönmeleri gibi) kurtulmaya çalışıyorlar. Bu da toplumlararası görüşmelerin başlıca konularını reddetme anlamına gelir. Türkler, ülkelerindeki ABD askeri tesisleri için yılda 1.500 milyon dolar koparmaya çalışıyorlar. Ancak, Amerikalıların da, Kıbrıs konusunda bir ilerleme kaydedilmesini istediklerini bildikleri için, o sorunda vakitsiz bir ilerleme kaydedilirse, bu yardımın bir kısmını bile almaları şansını azaltmış olacağını biliyorlar. 


Buradaki (Ankara) yönetimin durumu göz önünde tutulursa, Türklerin önemli ödünler verme olanağı pek azdır; dolayısıyla, Türk yönetiminin toprak ödünü konusunda Waldheim'a önceden taahhüt vermeye hazır olması olanak dışıdır. Ancak, ortada iki ihtimal ışığı vardır: Çağlayangil'in demecine göre, görüşmeler yeniden başlarsa, bunlar, daha önceki görüşmelerin devamı olmamalı; bunlara “yeni bir şapka altında” yeni bir biçim verilmelidir... [460] 


Bu sırada, BM Genel Sekreteri, İngiltere Dışişleri Bakanlığı devlet bakanıyla bir görüşme yapacağı için İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda kimi ilginç ve gizli notlar hazırlanmıştı. Görüşme 27 Kasım'da yapılacaktı; dolayısıyla Devlet Bakanının öne sürebileceği noktalar şöyle saptanmıştı: 


“BM'de Kıbrıs'lailgili olarak yapılmış olan görüşmeden sonra toplumlararası görüşmelerin ivedilikle başlaması olanakları pek zayıftır. Türkiye Dışişleri Bakanı, Denktaş'ın, geçirilmiş olan son BM kararı koşullarına göre görüşmelere karşı çıkacağını bize bildirmiştir. Türkiye yönetimi de, onu, Kıbrıs Türk toplumunun prensiplerine karşı görüşmelere başlamaya zorlamayacaktır. Perde arkasında herhalde Denktaş'la Makarios'un bilmedikleri gelişmeler oluyor. 
Yunan Dışişleri Bakanı bu konuda iyimser görünüyor... Evveliyet: BM Genel Kurulu'ndaki tartışma ılımlı geçti. Ancak usul (prosedür) konusunda sert tartışmalar oldu. Yansızların önerge tasarısı oya sunulunca Türkler bir oyla azınlıkta kaldı; bu da Denktaş'ın canını sıktı. Türkler gittikçe izolasyona giriyor. 
Türk kurulu, Denktaş'ın da Genel Kurul'da konuşması için önerge sundu; bu 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önerge büyük bir çoğunlukla reddedildi. Denktaş'ın aşağılanması sonucunda, kendisi, Kıbrıs Türkleri için UDİ ilân edilmesi gerektiğini öne sürdü. Daha önce, Türkiye yönetimi UDİ'ye karşıt olduğunu gizli ve açık olarak belirtmişti. Ancak Demirel, 24 Kasım'da, bu konuda aceleyle karar alınamayacağını söylemiştir. 


Yunanistan Dışişleri Bakanı, görüşmelerin yakında başlayacağı konusunda iyimserdir. Ancak onun bu iyimserliğini haklı gösterecek pek az belirtiler vardır. Türkiye Dışişleri Bakanı, Denktaş'ı, BM'nin en son kararı çerçevesinde toplumlararası görüşmelere yeniden başlamaya zorlamayacağını 25 Kasımda İngiltere Büyükelçisine bildirmiştir. Urquhart, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs özel temsilcisi Perez de Cuellar'a, Kliridis ve Denktaş'la temas etmesini söylemiş olduğunu 25 Kasımda İngiltere Büyükelçisine bildirmişti. Cuellar'ın görevi, Waldheim, Denktaş'la Kliridis'i toplantıya çağırırsa onların gelip gelmeyeceklerini saptamaktı. Waldheim bu konuda acele etmiyordu, çünkü BM'nin son kararının yaratmış olduğu curcunanın biraz dinmesini bekliyordu. 
Ancak bu konuda ne kadar geç davranılırsa, ABD Kongresi'nin, Türkiye'ye silah satışını yeniden gözden geçireceği tarih olan 5 Aralık yaklaşıyordu ve Türkiye'ye yeniden ambargo uygulanacaktı. Bu da ABD ile Türkiye arasında olumsuz ilişkilere yol açacak ve bunun sonucu olarak Türkiye'deki ABD üsleri kapatılacak ve Türkiye NATO'dan tecrit edilecekti. Bu yüzden, Türkiye Dışişleri Bakanının olumsuz reaksiyonlarına karşın, Waldheim'i, görüşmelerin en erken vakitte başlatılması gayretlerinde cesaretlendirmemeliyiz”.(461) 


BÖLÜM 20 
1975 YILININ SON PERDESİ 


Denktaş - Goodison Görüşmesi 


Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiseri Goodison, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na 3 Aralık'ta gönderdiği gizli telgrafta şöyle diyordu: 

Bu sabah Denktaş'la bir saati aşkın görüşmede bulundum. Yapmış olduğu gezilerden sonra midesinden rahatsız olmuştu; ancak iyi ama oldukça inatçı bir formdadır. Konuşmaya başlar başlamaz, bizim (İngilizlerin) tutumumuzu maalesef anlayamadığını söyledi. Ona, tutumumuzun pek basit olduğuna dair güvence verdim ve şunları anlattım: “Biz, şimdiki anlaşmazlıkta her iki yanla dostça ilişkilerimizi sürdürüyoruz ve aralarındaki anlaşmazlıkları çözümlemelerini sadakatle destekliyoruz. Bunu sağlamak için ve durumun, olduğundan daha güç olmasından kaçınmak için, elimizden geldiği kadarınca bunu sağlamaya çalışıyoruz. Türklere karşı kesinlikle yan tutmuyoruz ve eğer yan tuttuğumuz iddia edilirse bunu saçma sayarız”. Denktaş bu söylediklerimin çoğunu iyi karşıladı. 

Bundan sonra beni, Makarios aleyhinde acı sözlerle bombaladı. Makarios, kendi tutumunu değiştirinceye kadar asla çözüm olmayacağını; görüşmeler başlamadan önce, Makarios, Kıbrıs Rum halkına, zayıf bir merkezi yönetimi ve iki bölgeli bir düzenlemeyi gerçekten kabullendiğini açıkça anlatmalıydı. 
Kendisinin (Denktaş'ın) UDİ konusunda yapmış olduğu konuşmaların, hiç olmazsa şimdilik bunun olacağı anlamına gelmediğini; ancak, Makarios'un, tüm göçmenler evlerine dönünceye kadar herhangi bir uzlaşmayı kabullenmeyeceğine dair söz etmesine karşın, (UDİ tehdidinin) buna karşı bir denge olarak öne sürüldüğünü; tüm dünyanın Kıbrıs Türk savını iyi anlayamadığından, Makarios'un ise, tek Kıbrıs yönetiminin başkanı olduğu iddiasıyla, yalnız Kıbrıs 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Rumlarının görüşlerini yansıttığını ve bu görüşlerin tahrif edici ve aldatıcı olduğunu: Türk ordusu adadan çekilirse, Makariosun er geç, toplumlararası sorunu kan dökerek çözümlemeye çalışacağını, savunmasız kalan Türklerin katledileceklerini vurguladı. Kendisine, bu olursa, Kıbrıs'taki Türk askerlerinin dıştan yardım gelinceye kadar mevzilerini koruyacaklarını söyledim. Bunu kabul etti, ama, Türklerin tehlikeye her girişinde Türk ordusunun Kıbrıs'a koşmasının beklenemeyeceğini vurguladı. Görüşmeler, başarılı olabilme şansına yönelik olursa, onları yeniden başlatmak için usul güçlüklerini ortadan kaldıracak bir yol bulunabileceğini kabullendi. 


Kendisine, toprak konusunda Kliridis'in tatmin edilip edilmeyeceğini sordum; olumlu yanıt verdi. Kıbrıslı Rum göçmenleri Türk bölgesine kabul etmeyeceğini, ancak onların yerleştirilmesi için toprak sağlayabileceğini; kendi düşüncesinde olan çözümün Makarios'u tatmin etmeyeceğini, çünkü onun Türk bölgesini yüzde 18'e indirmek istediğini; Kliridis'le yapılabilecek bir anlaşmayı Makarios yadsıyacaksa, bu denli bir anlaşma yapmanın boşuna olacağını vurguladı. Ona, merkezi yönetim v.s. üzerinde tatmin edilirse, cömert toprak önerisinde bulunma taktiğinin yararlı olacağını söyledim. Bunun, kendi iyi niyetini tüm ilgililere ve dünya kamuoyuna göstereceğini ve baskıları Kıbrıs yönetimi üzerine çekeceğini söyledim. Denktaş geçici yönetim kurulmasından, Türklere yapılmış olan ezgilerden de söz etti. Tüm konuşmamız süresince hoş göründü ve sık sık temasta bulunmamızı kabul etti” 1462) 


Yeni İngiliz Yüksek Komiserinin Kıbrıs'la İlgili İlk İzlenimleri 


Kıbrıs'a atanmış olan yeni İngiliz Yüksek Komiseri D. McD Goodison, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na 4 Aralık'ta gönderdiği gizli yazıda şöyle diyordu: 


“Adadaki başlıca sorunu saptamak kolaydır. Kıbrıs'a yerleşen ilk halklar, Maysın (Mycenean) Grekleri ile Finikeliler, daha sonra birbirleriyle karışarak şimdiki sakinleri oluşturmuşlardı. Onlardan sonra gelen Asuriler, Persler, Makedonyalılar, Romalılar, Haçlılar, Venedikliler, Türkler ve Britanyalılar adayı yönetmişler; ama yönetimleri sona erince, Türkler dışında, hepsi de adadan ayrılmışlardı. Ancak Türkler, adadan ayrılırken arkada bir azınlık bırakmışlardı. 
Bu azınlık, asimilasyona karşı çıkmıştır ve adadan çıkarılamayacak ve tahakküm edilemeyecek sayıdadır. Yıllarca bu azınlık, Kıbrıs Rumlarının tahakkümü altına girmek korkusuyla yaşamıştır ve şimdi, tüm değilse, birkaç kartları 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elinde tutarak, bu tahakkümün asla gerçekleşmemesi için buna karşı savaşım vermektedir. 


Her iki yan da durumun gerçeklerini kabullenirse, uygulanabilecek bir düzenleme olanaksız değildir... Rumlarla Türkler birlikte yaşayamazsa, birçok sorun ortaya çıkaracak ayrı iki devlet içinde değil, iki bölgeli bir sistem içinde yan yana yaşayabilirler. Her iki yan da bunun sağlanabilecek en iyi sistem olduğunu anlamalıdır. Kıbrıs Türkleri, öteki yanın Kıbrıs'ın bir Rum-Türk adası olduğunu gerçekten kabulleneceğine kuşkuludur. Kıbrıs Rumları ise, birçok özveride bulunarak, iki bölgeli bir sistem kurulmasını açıkça kabullenmekten kaçınıyorlar. Bazen kişi şundan kuşkulanabilir: Rumlar, uzun süre o kadar trajedi içinde yaşamışlardır ki (bu onların geleneklerinde vardır), bu, onların mantalitesine saplanmıştır ve bu mantaliteye karşı tutkuları vardır. Aralarında şunu da düşünenler vardır: Tatmin etmeyici bir çözümü kabullenmek yerine mücadeleyi sürdürmek... 


Kıbrıs sahnesinde üç kişi ortaya çıkar: Makarios, Kliridis ve sözde KTFD Başkanı Denktaş. Makarios, Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesinin Rumların siyasi yaşamına karışmasını sembolize eden bir görünümüdür. Kendisi, yumuşak gülümsemesinde 1.000 yıllık Bizans sofistliğinin belirtileri olan ve açık mavi giysisi içinde “Küçük” ve zarif bir kişi görünümünü verir. Oldukça deneyli bir taktikçidir ve sürekli olarak erkte kalmasını sağlamak için kendi yetkisini rüzgârın esişine göre ayarlar. Onun bu tutumu, Kıbrıs Rum çıkarlarını korumak, yoksa kendi amaçlan için mi uyguladığı tartışma kaldırır. Bir devlet adamı olarak yeteneklerine yönelik bir soru işareti olmalıdır. Yaklaşık olarak tüm kozların kendi elinde olduğu son 14 yıl sırasında Kıbrıs Türkleriyle bir anlaşmaya varmayı başaramamış olması, bugün adada var olan mutsuz, kötü duruma neden olmuştur. Denktaş'ın “Bizans Yüce Mutluluğu” (His Byzantine Beatitude) olarak tanımladığı Makarios'tan Kıbrıs Türkleri nefret eder ve o Cumhurbaşkanı olarak kaldığı sürece bir çözüm olabileceğini görmek güçtür. 
Ancak onsuz bir çözüm olmasını görmek de güçtür ve kendi makamını yitirmesine yol açacak herhangi bir uzlaşmayı sabote etme gücüne sahiptir. 


Kliridis, yalnız Denktaş'la değil, Başpiskoposla da uğraşmak zorundadır ve bunu yaparken esneklik ve realizm göstermektedir. İyi yaşama alışmış varlıklı bir hukukçu olarak görünür. (2. Dünya Savaşı sırasında) Almanya üzerinde uçaktan paraşütle atlamış; üç kez denemeden sonra Alman savaş tutsakları kampından kaçmış; Almanya'yı aşarak, sonunda Tito'nun partizanlarına katılmıştı. Ortanın 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sağı partisinin önderi olarak kendi önderliğini tehlikeye koymuştur. Makariosun, işine gelirse onu (Kliridis'i) hiç çekinmeden satabileceğini (baştan atabileceğini) biliyor. Adada, Rumlar arasında, Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasını istemeyen aşırı sağ ve aşırı sol gruplar olduğunu ve bir çözüm mümkün olursa, bu grupların bunu önleyici davranışlarda bulunacaklarını biliyor. 


Sevimli (hoş) ve dışa dönük bir kişi olan Denktaş, Kliridis'e oranla daha az ince ruhludur. Kliridis Makarios'tan sakınırken, Denktaş, gerçek güce sahip olan Türk ordusu ve yönetiminden sakınmaktadır. Ancak, bazen enfant terrible (dehşetli, korkunç yavru) gibi davranmasına karşın, onun siyasi yeteneklerini aşağılamak hata olacaktır. Türkiyeli meslektaşım (Büyükelçi), Kıbrıs Türkleriyle Rumlarının kendi başlarına bir çözüme varma yeteneğine sahip olmadıklarını söyler; onların, sokakta kavga eden çocuklara benzediklerini ve büyüklerin onlara bunu durdurmalarını söylemesine gereksindiklerini öne sürer. İnhan Bey ikiyüzlülükle davranacak bir durumda değildir; ancak bu konuda haklıdır, çünkü herhangi bir uzlaşmayı başarmak ve yürütmek, karşılıklı çabaya dayanır. 
Adadaki iki grup, göz göze karşı koyma durumu olmadan ikisi arasında ayırıcı bir çizgi bulunmasının olanaklı olacağını öğrenmek zorundadır. 


Bir uzlaşma Kıbrıs'a barış getirmeyebilir. Kıbrıs Rum yanında, Rumları birleştirici ortak direniş sona erdikten sonra, eski dahili düşmanlık duyguları yeniden belirebilir. Kıbrıs Türk yanında Denktaş'a karşı siyasi muhalefet belirtileri başlamıştır; ancak ilk adımda, görüşmeler yoluyla bir uzlaşmaya varılmalıdır. Bu da, talih yardım ederse, ilerideki anlaşmazlıkların ada dışındaki akışlarını daha az etkileyebilir. Halkın bana hasretle söylediğine göre, “olaylar başlamadan önce”, burası harika bir ada idi. Onu yıkım tohumlarının kendi tarihi boyunca ekilmiş olduğu tartışma kaldırır. Ancak Kıbrıslılar, geçmişten doğru dürüst ders almaya inandırılırlarsa, geçmiş deneylere dayanarak var olma kapasitesine sahiptirler. Bunu yapmalarını ümit ederim. Tüm olumsuzluklara 


karşın, Kıbrıs, hala oldukça çekici bir adadır” 


Bu yazının suretleri Ankara, Atina, Washington Büyükelçiliklerine, NATO ve BM'deki İngiliz delegasyonları v.s.'ye gönderilmişti. (463) 


Türkiye'nin İngiltere'ye Karşı Şikâyetleri 
Bu sırada, Londra'daki Türkiye Büyükelçisi Turgut Menemencioğlu, 3 
Aralık'ta, İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Alan Campbell”i görmeye 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giderek, New York'taki İngiliz delegasyonuna karşı şikayette bulunmuştu. 
Büyükelçinin öne sürdüğüne göre, İngiliz delegasyonu başkanı Ivor Richard, oturumda hiç de yapıcı olmayan bir konuşma yapmış ve Türkleri, toprak ödünü vermeye zorlamaya çalışmıştı. Tüm tartışma sırasında hep Türkler eleştirilmişti. 
Campbell, Richard'ın söylevinin yapıcı olmak amacıyla yapılmış olduğunu ve Türkiye'den söz edilmediğini söyledi. Menemencioğlu, Türkiye'nin dolaylı biçimde eleştirilmiş olduğunu; Amerikalılarla İtalyanların yorumlarının daha iyi olduğunu söyledi. Her iki devletin temsilcileri, yanların birbirleriyle görüşmelerini önermişlerdi. İngilizler ise, sorunun BM kararınca çözümlenmesini bekliyorlardı. Sonra İngilizlerin, UDİ'ye temasları da iyi karşılanmamıştı, çünkü Türkiye buna karşıt olduğunu İngiltere'ye bildirmişti. 


Campbell, İngiltere'nin Kıbrıs sorunundaki tutumunda bir değişiklik olmadığına dair Menemencioğlu'na güvence verdi; o ülkenin, toplumlararası görüşmelerin en iyi ümidi verdiğine inandığını; Türkler gibi, İngilizlerin de BM kurulunun etkili olacağını hayallerinden bile geçirmediklerini söyledi. Herhalde, İvor Richard'ın Türkmen'e söylemiş olduğu sözlerin yanlış anlaşıldığını; ancak Konsey başkanının kararını desteklemeyi istediklerini ekledi. Menemencioğlu, İngiliz delegasyonunun Kıbrıs Türkleri aleyhinde kampanya yürüttüğüne değinince, Campbell, ona, İngiltere'nin usul (prosedür) konusunda yan tutmak istemediğini; tutumunun Türkler veya Kıbrıslılar aleyhinde olmadığını söyledi. Menemencioğlu, Richard'ın Türkmen ve Denktaş'a karşı sertçe davrandığını öne sürdü. Kongreyle. uğraşmakta olan Kissinger'den pek yardım beklenemeyeceğini; Dokuzlar'ın da üzüntü yaratmış olduklarını anlattı. 
Campbell, gerçekte Dokuzlar'ın ne gibi yararlı davranışlarda bulunmaları gerektiğini bilmediklerini; yardımda bulunmaya çok niyetli olduklarını, ama tek yanlı müdahalede bulunmayı istemediklerini söyledi. İngiltere'nin, ABD Kongresi”nin durumu daha da karışık yapacak kararlaralmasından kaygılandığını ekledi. Menemencioğlu da bu kaygıya katıldı; Kissinger'in Kongre'deki durumu iyice kavrayamadığını; öteki işlerle uğraştığını ve Kıbrıs'a pek az vakit ayırdığını söyledi. Campbell, Kissinger'in yapabileceğinin bir sınırı olduğunu belirtti. 
Menemencioğlu, Amerika'nın Doğu Akdeniz sorunlarına karışmasını kişisel olarak iyi karşılamadığını; bunun sonucu olarak, Yunanistan ve Türkiye'deki solcuların şaha kalkarak Amerikalıların her önerisine karşı koyduklarını ve 


yönetimleri güçlüğe soktuklarını; İngiltere'nin bir şeyler yapmasını hala ümit 


438 SALAHİ R. SONYEL 


ettiğini; ancak (BM) Genel Sekreterinin görünürde Kıbrıs'tan hoşlanmadığını 


ekledi. (464) 


Makarios - Goodison Görüşmesi 


Lefkoşa'daki yeni İngiliz Yüksek Komiseri Goodison, daha önce yapmış olduğu başvuru üzerine, 8 Aralık'ta Makarios tarafından kabul edilmişti. 
Bu görüşme sırasında Makarios, Kıbrıs sorununda bir uzlaşmaya varılması olasılığından kuşkulu olduğunu söyledi; ama toplumlararası görüşmelerinyeniden başlamasını kabullendi; ancak Türklerin ön koşullarını kabullenmeyeceğini ekledi. Çağlayangil'in 5 Aralık'ta önermiş olduğu gibi, Türkiye ile Yunanistan'ın da bu görüşmelere çağrılmalarından hiç hoşlanmadığını; Kıbrıs sorununun Türkiye ile Yunanistan arasındaki problemlerle karıştırılmasını istemediğini söyledi. Ancak bu görüşlerini doğrudan belirtmeyi dilemediğini, çünkü yapılacak önerilerin kendisine resmen bildirilmemiş olduğunu; ayrıca, bu denli önerileri Yunanistan'ın reddetmiş olarak görünmesinin Yunan yönetimi için küçültücü olabileceğini söyledi. Goodison, Makarios'a, Çağlayangil o hafta sonunda Brüksel'de Bitsios'la görüşürken önerilerini değiştirme olanağı olup olmadığını sordu. Makarios, bunun muhtemel olduğunu, çünkü önerilerin henüz diplomatik kanaldan öne sürülmemiş olduğunu; Kıbrıs Rumları ve Türkleri arasında yapılacak ikili görüşmelere Atina ile Ankara'nın da gözlemci sıfatıyla katılmaları kararı alınması ihtimalinden söz etti. Makarios, İngiltere Dışişleri Bakanı Callaghan'ın da Brüksel'e gideceği haberinden memnun olduğunu; ancak bu temasların etkili olması konusunda kuşkusu olduğunu; herkesin gayret göstermesinin yararlı olacağını belirtti. Bu arada Demirel'in zayıf bir durumda olduğunu çünkü daima Ecevitle Erbakan'ın tutumlarına dikkat etmek zorunda kaldığını Demirel'le Ecevit arasında bir anlaşma olursa, o zaman durumda bir değişiklik olabileceğini öne sürdü. 1465) 

Ankara'dada, İngiliz Büyükelçiliği yetkililerinden M.McMillan, 8 Aralık'ta, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nda Kıbrıs işleriyle uğraşan Barutçu ile görüşmüş; Barutçu, ona, Makarios erkte kaldığı sürece toplumlararası görüşmelerde bir ilerleme kaydedilemeyeceğini; Türkler Kliridis'e güvenmekle birlikte, onun Makarios tarafından kötü biçimde zayıflatılmış olduğunu ve görevinden istifa etmek zorunda kaldığını; New York'taki görüşmelere kanmadığını söyledi. 
Barutçu, ayrıca, Kıbrıs sorununun çözümlenmesine engel olan Rumların BM temsilcisi Zinon Rossidis'i de epeyi eleştirmişti. Sözlerini sürdüren Barutçu, 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Makarios erkten çekilmeyince, Türk yanının, yapılacak herhangi bir anlaşmaya saygı gösterilmesine güvenmediğini; Makariosun, enosisi dışta bırakacak herhangi bir anlaşmaya katılmayacağını söylemiş olduğunu; Helsinki'de yapılmış olan zirve toplantısında Almanya Şansölyesi Schmidt'in, Makarios'a, görevden çekilmesini söylemiş olduğunu eklemişti. 


McMillan, Barutçu'ya, Türkiye yönetiminin ani olarak davranarak tek yanlı bağımsızlık (UDİ) ilân etmemesi için Denktaş'ı dizginlemeye çalıştığının gerçek olup olmadığını sordu. Barutçu'ya göre, UDİ tehlikesi Rum yanının davranışlarına dayanıyordu. Bunun sonucu olarak Yunanistan Doğu Akdeniz'e yayılmış olacaktı ve Türkiye bunu istemiyordu. O sırada Denktaş, 17 Aralık'ta yapılacak olan seçimlerle birlikte, Kıbrıs Türklerinin UDİ isteyip istemedikleri konusunda da bir referandum yapılmasını önermişti. Barutçu'ya göre, son aşamada, Türkiye'nin Denktaş üzerinde ılımlaştırıcı etki kullanması veya onu denetlemesi pek kolay değildi. Türkiye'deki yönetim zayıf ve bölünmüştü; o sıradaki durumun nasıl çözümleneceğini Barutçu da bilmediğini; koalisyon ortakları, aralarındaki geniş kapsamlı anlaşmazlıkları çözümleyemezse, yönetimin herhangi bir anda düşmesi olasılığının var olduğunu eklemişti. Bu arada, Dışişleri Bakanı Çağlayangil, her iki toplumla Türkiye ve Yunanistan arasında, BM Genel Sekreteri özel temsilcisinin varlığında görüşmeler yapılmasını önermişti. Basın haberlerine göre Makarios'la Bitsios bu öneriyi 


reddetmişlerdi.1466) 


Öte yandan, Lefkoşa'daki ABD Büyükelçisi de, 8 Aralık'ta Denktaş la görüşmüştü. Bu görüşmede Denktaş, Asya ülkelerine yapmış olduğu geziler hakkında Büyükelçiye bilgi verdikten sonra, kendisine henüz bildirilmemiş olan Ankara'nın niyetlerini uzunca anlatmıştı. Denktaş'a, UDİ ve referanduma değinmelerini sulandırması ve Kıbrıstaki BM barış gücü UNFİCYP'in kuzeydeki yetkilerini derhal revizyona tabi tutma isteminde ılımlı davranması bildirilmişti, çünkü Türkiye, Güvenlik Konseyi tartışmalarının en az ihtilafla sona ermesini diliyordu. Denktaş'a göre, UDİ, Yunanlıların Girit'te yapmış olduklarını Kıbrısta da yinelemelerine karşı tek yoldu. Sözlerini sürdüren Denktaş, Şubat ayından önce Türk Kıbrıs'ta genel seçim yapılmasının olanaksız olduğunu; ayrıca, genel seçimle referandum, BM Genel Sekreterinin raporunu yayımlayacağı Mart sonuna kadar bir ay daha ertelenebilirdi. 7 Aralık'ta bir karar geçiren Kıbrıs Türk Meclisi seçimleri süresizce ertelemişti. Denktaş'a göre, bu süre içinde diplomasinin sonuçlar sağlaması mümkün olmalıydı. 
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O hafta Brüksel “de yapılacak olan görüşmelerde Kıbrıs sorununun her yanı ele alınabilecekti. Ondan sonra, ‘kıdemli bir Amerikan diplomatının” veya bu olamazsa, Perez de Cuerllar'ın, Atina ile Ankara'yı ziyaret ederek toplumlararası görüşmelerin anlamlı biçimde yeniden başlamalarına yardımcı olup olamayacağını saptayacaktı. Denktaş, Viyana ile New York'ta yapılmış olan kısa görüşmelerin yararsız olduğunu, gerekenin, yeni bir dönemde devamlı diyalog olduğunu belirtmişti.(467| Aynı gün (9 Aralık 1975) BM Genel Kurulu, Kıbrıs'ta kayıp olan kişilerle ilgili olarak geçirmiş olduğu 3450 (XXX) sayılı kararla, İnsan Hakları Komisyonu'nun 13 Şubat 1975 tarih ve 4 (XXXI) sayılı kararına değinerek, Kıbrıs'taki silahlı çatışmalar sırasında kaybolmuş olan kişilerle ilgili olarak Uluslararası Kızılhaç Derneği'nin yardımıyla kayıpları bulmaya çalışılmasını önermişti. 


Bu sırada (12 Aralık) Türkiye ile Yunanistan Dışişleri Bakanları arasında Brüksel'de yapılan anlaşma üzerine toplumlararası görüşmelerin yeniden başlaması ümidi belirmişti. Her iki Bakan, BM Genel Sekreterinden, Kıbrıs'ta toprak sorunları, federal yapı ve merkezi yönetimin yetkileri konularında bir paket anlaşması yapabilmeleri için her iki toplumun temsilcilerine, ön koşullar olmadan, anlaşmaya varmak amacıyla görüşmeleri sürdürmeye davet etmesini dilemişti. Bu konuların ayrıntıları, gerekirse bir alt komite tarafından incelenecekti. Her iki Bakan, iki toplumun temsilcilerini, BM Genel Sekreteri'nin başvurusunu kabullenmeye ve onun başkanlığı altında yapılacak ilk toplantıya katılmaya yüreklendirecekti. Bu görev bütünleninceye kadar, ilgili yanlar, üzerinde geçici surette anlaşmaya varılmış olan noktaları açıklamaktan kaçınacaklardı, çünkü bu, paket anlaşmasına karşıt olacaktı. Yanlar, ayrıca, kaydedilmiş olan ilerlemeleri de açıklamaktan kaçınmalıydılar. Bakanlar, kaydedilecek ilerlemeyi gözden geçirmek için arada sırada birbirleriyle görüşecek ve gerekirse, meydana gelecek güçlükleri ele alacaklardı. Bu denli görüşmeler sırasında, her iki ülkeyi ilgilendiren tüm sorunlar da incelenecekti./468) 

Öte yandan, İngiliz Yüksek Komiseri Goodison, 19 Aralık'ta Denktaş'ı ziyaret ederek son durumu nasıl gördüğünü ona sormuştu. Denktaş, Brüksel'deki gelişmeleri pek parlak olarak görmediğini; Makarios'u devlet başkanı olarak tanımayı reddettiğini; bazen söylendiğinin tam aksine, kendisinin devlet başkanı olduğunu iddia etmediğini; ancak Makarios'la kendisinin Kıbrıs'ta iki toplumu temsil ettiklerini; bu açıkça kabul edilmezse, toplumlararası ek görüşmelere Kıbrıs Türk temsilcisi olarak katılmaya hazır olmadığını; bu görüşmelere Örek veya 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Çelik'i temsilci olarak göndereceğini; Makarios'un, zayıf yönetimli, iki bölgeli bir sistemi prensip olarak kabullenmesi ve enosis'i alenen yadsıması gerektiğini; bu konularda direnmesinin nedeninin, Makarios'un rengini meydana çıkarmak olduğunu; ancak bu talebinin karşılanmasını gerçekten beklemediğini ve yeni görüşmelerin uzun süreceğini söyledi. Goodison'a göre, Denktaş, Makarios'a karşı olan patolojik güvensizliğini yine göstermiş; herhangi bir anlaşmada Kıbrıs Türk toplumu için etkin bir garanti olması gerektiğini ve tek garantörün Türkiye olduğunu eklemişti. Kıbrıs Rumlarının, Rusların ve kimi güçlü devletlerin yeni bir anlaşmada daha geniş kapsamlı garantiler olmasını, örneğin BM'nin garantör olmasını öne sürdüklerini, ancak BM garantisinin, toplumlararası çarpışmalar yine başlarsa, Türkleri kurtaramayacağını ve Türkiye'nin müdahalede bulunmasını engelleyeceğini vurguladı.|469) 


Yine Denktaş, 28 Aralık'ta, Magosa'da kendi Milli Birlik Partisi'nin toplantısında söz alarak, Rumlar, Kıbrıs'ta, eşit haklara sahip iki bölgeli Rum ve Türk federe devletlerini içerecek bir uzlaşmayı kabullenmezse, Kıbrıs Türkleri için tek çözümün anayurt Türkiye ile birleşmek olduğunu söylemişti. BBC Radyosu Dünya Servisi de bu demeci yayımlamıştı. Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiseri Goodison'un görüşünce, bu, Denktaş'ın üzerinde durduğu UDİ'nin bir gelişimiydi ve Makarios'un, Noel tatili sırasında, tüm göçmenlerin evlerine dönmeleri konusunda vermiş olduğu sert demeçlere yanıt oluşturuyordu. 1470) Bu son gelişme, 1974-1975 yılları Kıbrıs olaylarının son aşamasını oluşturuyordu. 


DEĞERLENDİRME 


Bu yapıtta yayımlanmış olan 1974-1975 yılları İngiliz gizl” belgeleri ve değinilmiş olan öteki kaynaklar, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak perde arkasında ne gibi oyunlar oynandığını, o dönemdeki güçlü devletlerin bu sorunla ilgili olarak ne gibi gizli ve sinsi davranışlarda bulunduklarını ve kendi çıkarlarını sağlamak için ne gibi yöntemlere başvurduklarını açıkça göstermektedir. 

Bu belgelerde, ABD, Birleşik Krallık (U.K. - İngiltere) ve öteki kimi Avrupa Devletleri'nin, Kıbrıs sorununun kendi çıkarlarına göre çözümlenmesi için; Sovyet Rusya'nın ise, bu sorununun çözümlenmemesi ve sürmesi için ne gibi davranışlarda bulundukları; Türkiye ile Yunanistan'ın bir savaşa sürüklenme tehlikesiyle nasıl karşı karşıya kalmış oldukları ve Kıbrıs Türk ve Rum halklarının, uluslararası güç dengesinde nasıl alet olarak kullanılmaya çalışıldığı 


ortaya çıkmaktadır. 
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Bu belgeleri, genç kuşaklarımızın ibretle izlemesi ve bunlardan gerekli dersi 


alabilmesi için, Türkçeye çevirmeyi gerekli gördüm. 


II. EK BELGELER 
Ek 1: 
28 Şubat 1976 tarihli “Ta Nea” gazetesi (Atina)”nden alıntı 
“Lefkoşa Rum mezarlığı papazı Papatsestos, 28 Şubat 1976'da Kıbrıs 


Rum basınında yayımlanan demecinde şöyle diyordu: “Söylemesi güçtür, ama, Türkiye'nin müdahalesi bizi acımasız, korkunç bir savaştan kurtarmıştır. 
Sampson rejimi, Makarios'u destekleyenlerin bir listesini yapmıştı ve onların hepsini de boğazlayacaklardı” Türkiye'nin kurtarmış olduğu birçok kişi arasında, ileride Kıbrıs Rum önderleri olacak kişiler de vardı”.1471) 


Ek2: 


Lefkoşa'da yayımlanan solcu “Haravgi gazetesi, 13 Ocak 1985 günlü sayısında şöyle diyordu: 

(Komünist) AKEL genel sekreteri Ezekias Papaioannu şu yorumu yapmıştır: “Nefret edilen darbecilerin binlerce Kıbrıslı demokratları öldürdüklerini ve onların kimilerini diri olarak gömdüklerini kim unutabilir veya affedebilir? 
Onların, yabancılardan kaynaklanmış olan faşist rejimlerini pekiştirmek için çoğunluğu solcu olan 10.000'e yakın kişiyi öldürmeyi planladıklarını kim unutabilir? 

Ek 3: 

Savvas Yakovidis: “Kederlendirici Hatıra”, Simerini”, Lefkoşa, 1.10.1985 


“Gerçekçi olmayan siyasamızın yıllardan beri bizi nereye götürmüş olduğunu herkes biliyor. Bu siyasamızda eksik olan, çirkin ve kaba çıkarlar dünyasında varlığımızı sürdürebilmemiz için gerekli tüm etmenleri (faktörleri) anlayış, ciddiyet ve uygun biçimde değerlendirme kapasitesidir. Küçük ve önemsiz olan bizler, kıtalar arası bir politika izleyebileceğimizi sanmıştık; ama her şeyin üstünde, Türklerin yeteneklerini yanlış hesaplamıştık. Önderlerimizin kararsız ve dönek politikası Kıbrıs" büsbütün bir felaketin eşiğine getirmiştir. Herhangi bir kişi, ne zaman ve nasıl yola çıktığımızı ve nereye varmış olduğumuzu 


düşünürse, gözyaşları, üzgünlük ye öfkeyle kendinden geçer” 
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Ek 4: 
Tohn Reddavvay”in yorumları 


“Kıbrıs Rumlarının uğramış, olduğu felakete... büyük ölçüde kendilerinin neden olduklarını anlamış olmaları onların buna dayanmalarını daha güç yapmıştır... Geçmiş hataları içtenlikle kabullenmeleri, Kıbrıs Rumlarının Türk yurttaşlarıyla birliktesabitve karşılıklı birlikteyaşamaya tolerans göstermelerinde gerekli ilk adımı oluşturacaktır... Rumların öldürücü hataları, 1955'te Kıbrıs Rum siyasasına şiddet hareketlerini getirmiş olmalarıdır... Tüm bu zaman içinde Kıbrıs Rumları, adada barışı sürdürmenin bedelini ödemeye, yani Kıbrıslı Türk yurttaşlarını aşağılık bir azınlık değil, müşterek yurtlarını yönetmede ortak olarak görmeye asla yanaşmamışlardır. İsmi açıklanmamış olan bir diplomata 
atfedilen şu alıntıda büyük gerçek payı vardır: “Kıbrıs sorunu, Türklerin 1950 
ile 1974 yılları arasında olanları unutmamaları, Rumların ise bunları unutmuş olmalarından kaynaklanmaktadır”. (472) 


Ek 5: 
Rauf Denktaş'tan alıntı 


“Demokratik Düzen Partisi DİSİ'nin organı olan Aithia’ gazetesinin 
14 Aralık 1985 günlü sayısında Alekos Konstantinidis şu yorumu yapmıştı: 
“Demokratlar (DİSİ), 1. darbenin meşum Akritas planına göre hazırlanarak yapılmış olduğuna değinmekten kaçınırlar. 21 Nisan 1966'da yayımlanmış olan bu plan ve buna göre yapılmış olan 1. darbe, Makarios III tarafından hazırlanmıştı. Komplo amacı güden bu planı Makariosla işbirlikçileri hazırlamıştı. Bu komplodan amaç, güç kullanarak anayasa düzenini yıkmaktı. 
Şunu itiraf ederim ki, ben, o sıralarda Akritas planının destekleyicilerinden biri olsaydım, onu yine eleştirirdim: Darbeler başarılı olunca, ihtilal biçimini alırlar; ancak başarısızlığa uğrayınca, darbe olarak nitelendirilirler. Akritas planına göre darbe başarılı olsaydı, bunu şimdi göklere çıkaracaktık. Akritas planı başarısız 
olmamakla kalmamış, aynı zamanda taksime yol açmıştır. Ancak, herkes 1974 
darbesi hakkında özgürce söz ederken, kimse, Akritas planının sonucu olan darbeden söz etmiyor. Bunu yapmak cesaretini gösterenlerin ağzı hemen kapatılır. 
Kendi kendimizi eleştirirsek, Akritas planının, sadece adanın taksimine yol açmakla kalmadığını; Aynı zamanda, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yıkılmasına da neden olduğunu kabullenmeliyiz. Kendi kendimizi eleştirmeden kaçınmakla kendimizi kurtaramayız. Ayrıca, fiili (de facto) taksimden de kaçınamayız. 
Unutmamalıyız ki, “Financial Times” gazetesi bile şu anda taksimi “muhtemelen 


en iyi çözüm” olarak tanımlıyor”1473) 
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Ek 6: 

Denktaş”tan bir alıntı daha 

“1975te, iki genç (Türk) kadının ve onların üç çocuğunun katili (Rum) tutuklanmış; yargılanmış; ölüme mahkum edilmiş; cezası ömür boyunca hapisliğe indirilmiş, ama bu cezadan da sonra kurtarılmıştı. Bu iki genç anne, Kıbrıslı Rum taksi şoförüne, kendilerini kuzeye götürmesi için 200'er Kıbrıs lirası ödemişlerdi. Kuzeye kaçan Türklerden daha birçoğu yolda yaşamlarını yitirmişlerdi. Bu felaketler, 1975 Viyana nüfus değiş tokuşu anlaşmasıyla sona ermişti 14741 

ЕК7: 

Viyana Konferansı”nın Beşinci Dönemi 


17-21 Şubat 1976 tarihleri arasında yapılan Viyana Konferansı'nın 5. 
döneminde, Brüksel Antlaşması çerçevesinde, öneriler alış verişi ve Kıbrıs'ın anayasa ve sorunlarını çözümlemeye çalışabilir kişilerden oluşan komiteler kurulmuş; BM Genel Sekreteri özel temsilcisi J. Perez de Guerlla aracılığıyla, gelecek altı hafta zarfında yazılı öneriler alışverişinde bulunulması kabullenmişti. 
Ayrıca, Denktaş'la Kliridis, kimi insani sorunları Kıbrıs'ta BM Genel Sekreterinin özel temsilcisiyle iyi niyetle görüşecekti. Ancak Kıbrıs Rum yanı, yapılmış olan anlaşmaya göre, tüm Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak öneri ileri sürmemiş; ayrıca, Glafkos Kliridis'i Rum konuşmacı görevinden istifaya zorlamış ve Kliridis uzun süre Kıbrıs Rum siyasi sahnesinden çekilmişti. (475) 

Ek 8: 

Oberling”den alıntı 


“5. Viyana Görüşmeleri sırasında Kliridis'le Denktaş, 6 hafta içinde Kıbrıs sorununu tümüyle kapsayan öneriler alışverişinde bulunmayı kabullenmişlerdi. 
Kliridis, ayrıca, Denktaş'la gizli ve oldukça ihtilaflı bir anlaşma yapmıştı. 
Buna göre, Kliridis, toplantı tarihinden on gün önce, Kıbrıs Rum önerilerini, Denktaş'ın mukabil önerilerde bulunabilmesi için ona sunmayı kabullenmişti. 
Daha sonra Kliridis, Türklerin geniş kapsamlı ve esaslı önerilerde bulunmaması mazeretinden kaçınılması için Denktaş'a bu sözü vermiş olduğunu söyler. 
Ancak, bu konuda Makarios'a bilgi vermemişti. Bu gizli anlaşma meydana 
çıkınca büyük bir siyasi fırtına kopmuştu. O sırada gözden düşen Kliridis 7 
Nisan 1976'da başlıca görüşmeci görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı. 
Daha sonra Temsilciler Meclisi başkanlığına da adaylığını koymamış ve bu 


göreve Tasos Papadopulos seçilmişti. 1476) 
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Ek 9: 


Lefkoşa”daki İngiliz Yüksek Komiseri vekili M. Perceval”dan İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Bayan Mave Forta gizli yazı, Lefkoşa, 31.10.1975. 

“23 Ekim 1975'te Kıbrıs (Rum) Temsilciler Meclisi, kısa bir süre iktidarı ele geçirmiş olan Nikos Sampson'un rejimi altında (15-23 Temmuz 1974) geçirilmiş olan ‘yasaların’ ve alınmış olan “yönetsel kararların’ geçersiz olduğunu beyan eden bir yasa tasarısını oybirliğiyle kabul etmiştir. Bunun gerçek önemi siyasidir. Darbenin ve tüm eserlerinin sembolik olarak tasfiyesidir. Ancak, AKEL önderi (Ezekias) Papaioannu, darbecilerin, yönetim hizmeti ve güvenlik güçlerinden temizlenmesine ve darbeyi planlamış olanların yargılanmasına dair yasa tasarısına madde konulmasını önerince ve Lissaridis de buna benzer bir yasa tasarısı öne sürünce, Kıbrıs Rum politikacılarının nasırına basmış oluyordu; çünkü solcular, bu denli bir tasfiye yapılması için uzun süreden beri çalışıyorlardı. Gerçekten tasfiye olursa, boşalacak olan görevlere AKEL ve EDEK gibi örgütlerin yandaşları getirilebilirdi. Lissaridis, gayri yasal döneme Kliridis'in erkte bulunduğu günlerin de katılmasını sağlamaya çalışınca, Leandros Zahariadis, Kliridis o sırada görevin siperinde kendisini feda ederken başkalarının (Lissaridis'in), yabancı büyükelçiliklerin bodrumlarında gizlendiklerini söylemişti”. 14771 

Ek 10: 

1975”te Kıbrıs'ı ziyaret eden İngiltere Parlamentosu Avam Kamarası Özel Komitesinin Nisan 1976'da yayımlanan raporundan alıntılar 

“Bu rapor, Wilson yönetimini epeyi eleştirmişti. Raporun sonuç kısmında şunlar belirtilmişti: “Britanya'nın adaya müdahale hakkı vardı; müdahalede bulunması için moral (tinsel) sorumluluğu vardı; ama yönetimin açıklamayı reddettiği nedenlerden dolayı Britanya müdahalede bulunmamıştır. 


Ancak İngiliz yönetim çevreleri bu sonuçları “aşırı” olarak nitelemiş, Bakanlara öne sürmüş oldukları “makul” argümanların dikkate alınmadığını iddia etmişlerdi. İngiltere Devlet Bakanı (Roy Hattersley) ifade verirken şu noktaları öne sürmüştü: Antlaşma gereğince Britanya, öteki garantörlerle danışmalarda bulunmaya sorumlu idi; yönetim bu sorumluluğu yerine getirmiştir. Yönetim, elindeki öteki güçlerden yararlanarak (BM, EEC, Avrupa Konseyi, NATO ve İngiliz Milletler Topluluğu'na danışmak gibi) Kıbrıs'a barış getirmeye çalışmıştır. Sampson'un darbesi veya Türkiye'nin Müdahalesi sırasında Britanya'nın askeri müdahalede bulunma sorumluluğuna sahip olduğu 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faraziyesi yasal olarak geçerli değildi. Ancak Britanya, gerekli ve uygun görürse bu denli bir davranışta bulunmak ihtiyari (discretionary) gücüne sahipti; ama bunu yapmamayı seçti. Pratik açıdan, Britanya'nın Müdahalesi Kıbrıs'taki durumu daha da kötüleştirecekti. (Makarios da bu görüşü desteklemiş). Ayrıca, Britanya'nın etkin biçimde Müdahalesi için Kıbrıs'ta gerekli sayıda askeri yoktu. 
Bilgi sahibi kişiler, İngiltere'nin 1960'ta adaya barış getirmek için mücadele gücü olduğuna inanabilir, ancak bu denli görüşü 1974'te yerine getirmek olanaksızdır”. 
Dışişleri Bakanı James Callaghan, Devlet Bakanının bu görüşlerine katılmış; şunları eklemişti: 


“Britanya müdahale etmiş olsaydı, 1960'ların başlarından beri var olmayan anayasal durumu geri getirmek sorumluluğuyla müdahale etmesi gerekecekti. 
Britanya'nın, 1960'tan sonra Kıbrıs Rum ve Türklerinin uygulamadığı anayasayı onlara kabul ettirecek askeri gücü toplaması olanaksızdı. İngiliz askeri güçlerinin BM barış gücüne katılmış olması ve etkin davranışlarda bulunması, onların 
1960 durumuna dönülmesini sağlama kapasitesinde olduğunu gösteremez. 
Komite üyelerinin öne sürmüş olduğu gibi, ilk Türk işgalinden sonra bir İngiliz savaş gemisi, havadan da destek görerek, Kıbrıs'ın güney sahilinde üslendirilmiş olsaydı, bu, Kıbrıs'taki Türk askeri güçlerinin berkitilmesine engel olmayacak; bilakis, Türkiye ile İngiltere arasında savaş çıkmasına neden olacaktı. Normal görevleri İngiliz üslerini korumak olan adadaki İngiliz askeri güçlerinin, İngiliz sakinleri korumak için berkitilmiş olduğu doğrudur; ancak bu başka bir maksat için yapılmıştı ve antlaşma gereğince 1960 durumunu iade etmek için gerekecek askeri güçten değişikti. Britanya, Kıbrıs yönetiminin bütünlüğünü korumak için, garantörler olarak Türk askeri güçleriyle birlikte müdahale etmiş olsaydı, Türklerle işbirliği yaparak 1960 Anayasası'nı zorla kabul ettirmeye çalışmakla suçlanacaktık” 


Dolayısıyla, İngiliz yönetimi, bu raporu reddetmişti. (478) 


Ekli: 
Çeşitli kaynaklardan kısa alıntılar 


15 Ağustos, 1974'te, 2. Cenevre Konferansının başarısızlığından sonra, 
Amerikalı Grek Kongre üyeleri, (Doğu Indiana'dan) John (İoannis) Bradımas'ın başkanlığında Kissinger'i makamında ziyaret ederek, gergin geçen bir görüşme sırasında onu eleştirmişlerdi. Bradımas, ABD'nin, Türkiye'ye, askerlerini Kıbrıs'tan çekeceği güne kadar askeri yardımı kesmesini talep etmişti. Bu 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konuda Kongre ile yönetim arasında bir mücadele başlamıştı. Ancak Kıbrıs, Türkiye için uluslararası güvenlik sorunu idi. (479) 


1974 yılı ilkbahar ve yazında Kongre, Watergate skandalıyla meşguldü. 
9 Ağustos'ta Richard Nixon istifa etmiş, Gerald Ford başkan olmuştu. 
Yunanistan'da cuntanın erkten düşmesi ve demokrasinin yeniden kurulmuş olması Yunanistan'la ilgilenenleri memnun etmişti.(480) ABD yönetimi cuntayı hoş karşıladığı için sertçe eleştirilmişti. Kissinger, anılarında, Yunanistan yönetimiyle ilgili görüşleri ne olursa olsun, Yunanistan'ı yalnız bırakacak aşağılayıcı bir siyasayı reddetmiş olduğunu, çünkü bu ülkeyi, ABD'nin NATO stratejisinin bir sütunu saydığını yazar.|481 | 

Amerikan Kongresinin görüşünce, Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesi bir saldırganlıktı ve kabul edilemezdi; ancak Kongre üyeleri, 1. müdahalenin, Kıbrıs Türklerinin hayatlarını kurtarmak amacıyla yapılmış olduğunu kabullenmişlerdi. 1482) 1974 ile 1975 yıllarında Kongre ile yönetim arasında adeta bir çekememezlik ve rekabet başlamıştı ve Kongre, yönetimin yaklaşık olarak her davranışını denetlemeye çalışıyordu. Laipson'a göre, birçok Kongre üyesi, Watergate skandalının Amerika'nın saygınlığını lekelemiş olduğuna ve Türkiye'nin, ABD silahlarını yasa dışı olarak Kıbrıs'ta kullandığını anıyorlardı. 
1483) Sonra Kissinger'in Kongre'ye saygı göstermediğini ve Nixon'la suç ortaklığı yaptığını sanıyorlardı. Gerçekte ABD yönetimi ambargoya karşıttı. 
Ford, anılarında 1484) şöyle der: “Kongrenin bu davranışını, en sorumsuz, kısa görüşlü dış politika kararı olarak niteledim”. Ford, ambargoyu niçin veto etmiş olduğunu 15 Ekim 1974'te Kongre ve Senato'ya anlatırken, Türkiye'ye yardımı kesmenin, ABD'nin Kıbrıs barış davranışlarının kökünü kazıyacağını; ABD-Türkiye ilişkilerini olumsuz biçimde etkileyeceğini ve ABD'nin Orta Doğu'daki durumunu zayıflatacağını öne sürmüştü.|485) Kissinger de anılarında Kongreyi epeyi eleştirir.14861 Türkiye'nin Rusya'ya kayması olasılığından epeyi kaygılanılıyordu. 14871 

Bu nedenlerden dolayı, Ford'la Kissinger, ambargonun kaldırılması için mücadeleye başlamışlardı [488] 1974 yılı Eylül ayının sonlarına doğru, Kongre, Senato'ya bir yasa tasarısı sunarak Türkiye'ye yardımın kesilmesini önermişti. 
Kongre, Ekim'de bu konuda iki kez karar vermiş; Ford yönetimi bunları reddetmiş, ama 10 Aralık'ta Ford ambargoyu onaylamak zorunda kalmakla birlikte, yine de işi geciktirmişti. Sonuçta, Kongre, ambargonun 5 Şubat 1975'te yürürlüğe girmesinde direnmişti. ABD yönetimi, bu gerçekleşirse, Türkiye'nin, ülkesindeki Amerikan istihbarat ve askeri tesislerini kapatacağı uyarısında 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bulunmuştu.1489) 5 Şubat 1975'te, Yabancı Yardım Yasası'nın 620(X) maddesi yürürlüğe girmiş ve bunun sonucu olarak, Türkiye'nin sipariş etmiş ve ödemiş olduğu 200 milyon doları aşkın askeri malzemeyle ilgili sözleşme yerine getirilmemişti. 1490) 

Mart (1975) sonlarına doğru Duş İlişkiler Komiresi, bir çözüm bulma şansını göze alarak Başkana, ambargoyu kaldırma yetkisi vermiş; Senato, 40'a karşı 41 oyla bunu onaylamıştı.(4911 Ford, 10 Nisan 1975'te Kongrenin müşterek 


oturumunda şöyle demişti: 


“Kongreyi, Kıbrıs konusunda çıkmış olan Yunan-Türk Anlaşmazlığı gibi kompleks bir konuda, geçmişteki davranışlarını ve bunun getirmiş olduğu sonuçları daha geniş biçimde incelemeye çağırırım... Kongrenin davranışıyla eski ve sadık bir bağlaşığımız olan Türkiye'ye yapılmakta olan ABD askeri yardımı kesilmiştir. Bu ambargo bir dosta karşı eşi görülmemiş bir davranıştır ve hatta parası ödenmiş olan siparişleri de kapsamaktadır... Yunanistan'la Türkiye arasındaki sorunlara bir çözüm bulmak için içtenlikle çalışıyoruz. 
Ancak Kongre'nin hareketinin sonucu olarak, bir uzlaşmaya yönelik ilerleme engellenmiştir ve bu da Kıbrıs'taki ıstırabın sürmesine... ve daha geniş kapsamlı iç çatışmanın tehlikelerine yol açmıştır”.1492) 

Öte yandan, Türkiye Dışişleri Bakanı Çağlayangil, 17 Haziran'da, Türkiye'deki tüm ABD askeri ve istihbarat kolaylıklarının “geçici bir yasaya' bağlandığını açıklamıştı.(493) Kongre, Senatonun ambargoyu kaldırmasını önlemiş; 26 Temmuz'da Türkiye, Amerika'ya sağlanan tüm kolaylıkları durdurmuştu.(494) Ambargo, ancak 26 Eylül 1978'de Carter yönetimince kaldırılacaktır. Ambargo olayından sonra Batı ittifakı epeyi tehlikeye girmiş; ABD, Türkiye'deki stratejik ve askeri teçhizatı ve komünikasyon kolaylıklarını yitirmiş; Doğu Akdeniz'deki durum epeyi zayıflamıştı. Bunun NATO'ya etkisi geniş olmuştu; ancak Türkiye'nin savaş kapasitesi, savaşı önleme kabiliyeti ve savaş hazırlığı bundan zarar görmüştü. ABD Kongre'si de bu olaydan lekeli 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SALAHİ R. SONYEL 


1932 yılında Kibris”ta doğan Sonyel, İngiliz Lisesi'nden mezun olduktan 
sonra 1957 yılına kadar Ada'daki İngiliz yönetimine bağlı kuruluşlarda görev yapmıştır. Aynı yıl Kuzey İrlanda Belfast”taki Qucen”s Üniversitesi”nden kazandığı burs ile çalışmalarını Britanya'da sürdüren Sonyel, burada eğitim, siyasal bilimler ve ekonomi alanlarında eğitim görmüştür. Ünlü Birbeck College'da siyaset ve diplomasi tarihi üzetine çalışmalar yapan Prof. Sonyel Londra Üniversitesi'nde doktora yapmıştır. 

Kuzey Kıbrıs'taki Yakın Doğu Üniversitesi'nde konuk öğretim üyesi olarak görev alan Prof. Sonyel, merkezi Ankara'da bulunan Türk Tarih Kurumu'nun da üyesidir. Tarih uzmanı, araştırmacı ve yazar Sonyel, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası sahibidir. 

Prof. Sonyel'in, çok sayıda makale ve araştırmasının yanısıra Türk Kurtuluş Savaşı üzerine yazdığı 2 ciltlik eseri konu üzerine yazılmış önemli eserler arasında yer almaktadır. Prof. Sonyel”in, Azınlıklar ve Osmanlı İmparatorluğu”nun Parçalanışı, Büyük Savaş ve Anadolu Trajedisi, Türkiye'nin Bağımsızlık Mücadelesi ve Ermeniler adlı ünlü eserleri ile Kurtuluş Savaşı Günlerinde İngiliz İstihbarat Servisinin Türkiyedeki Eylemleri, Gizli Belgelerde Mustafa Kemal, Vahdettin ve Kurtuluş Savaşı, Büyük Türk Atatürk eserlerinden bazılarıdır. 

İngiltere'de yaşayan Sonyel, araştırmalarına ve yazılarına devam etmektedir. 


20 Temmuz sabahı saat 05.30'da Türk harekâtı başlamıştır; saat 06.00”da Başbakan 
Ecevit radyodan şu konuşmayı yapmıştır: 

“Türk silahlı güçleri Kıbrıs'a çıkmaya başladı. Kendi ulusumuzun, tüm Kıbrıslıların ve insanlığın iyiliği için Tanrı onlara yardımcı olsun. Böylelikle, insanlık ve barışa büyük hizmette bulunduğumuza inanıyorum. Askerlerimize ateş edilmemesini ve bunun kanlı bir savaşa neden olmamasını ümit ederim. Adaya savaş için değil, barış için gidiyoruz; ama yalnız Türklerin değil Rumların da barışı için gidiyoruz... Bu harekâtın tüm insanlığın, ulusumuzun ve tüm Kıbrıslıların iyiliği için olmasını ümit ederim. Ulusumuzu ve tüm insanlığı felâketten kurtarmasını Tanrı'dan dilerim. 

Haklı savunma içgüdüsü ile gerçekleşen iki harekât neticesinde adadaki Türk ve Rum unsurların hayatı güvence altına alınmıştır. Eserimizde, özellikle gizli İngiliz belgelerinden ve diğer kaynaklardan yararlanılarak 1974-1975 yılı olayları incelenmiştir. 
Eserde yer alan, resmi belgelerde, ABD, Birleşik Krallık (İngiltere) ve öteki bazı 

© Avrupalı Devletlerin, Kıbrıs sorununun kendi çıkarlarına göre çözümlenmesi için; Sovyet Rusya'nın ise, bu sorunun çözümlenmemesi ve sürmesi için ne gibi davranışlarda bulundukları; Türkiye ile Yunanistan'ın bir savaşa sürüklenme tehlikesiyle nasıl karşı karşıya kalmış oldukları ve Kıbrıs Türk ve Rum halklarının, uluslararası güç dengesinde nasıl alet olarak kullanılmaya çalışıldıkları ortaya çıkmaktadır. Bu belgeleri, genç kuşaklarımızın ibretle okuması ve gerekli dersi alması, bilinç seviyesini yükseltmesi bir zorunluluktur. 

Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından, Kıbrıs Adası'ndaki dört yüzyıllık Türk varlığını sistemli bir soykırıma (genosit) tabi tutarak tamamen silmek, imha etmek maksatlarıyla hayata geçirilen Enosis, Türkiye Cumhuriyeti'nin kararlı tutumu ve Türk askerinin kahramanlığı sayesinde engellenmiştir. Helen İmparatorluğu ideali ve Megali İdea ülküsünden (Ege Adaları, Batı Anadolu, Karadeniz Bölgesi, Bozcaada, Kıbrıs, Doğu Trakya ve İstanbul) vazgeçilmemiştir. Bu tarihi gerçeklerin bilinmesi hayati önem taşı- 


maktadır. 
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